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“Tohumun toprağa henüz yeni serpildiği bir dönemde, yüreğinde PKK ateşiyle şehit düşen ilk kahramanlarımızın destanı tüm Kürdistan'da bir sevda biçiminde yankılanmıştır. Hakinin, Halil'in, Delil'in toprağa düşüşü, her halkın ve kanıtlanmış devrimci her ideolojik ve politik akımın direnişinde görülen bir kutsallığı dile getirmektedir. Bu büyük direniş şehitleri PKKnin temellerini, özgürlük uğruna feda ettikleri değerli yaşamları ile atmışlardır.” 
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Ş ehitlerimiz, halkımızın ve insanlığın yaşayan en soylu değerleri, bugün ve geleceğimizin yaratıcı mimarlarıdır. Onlar, halkımızın yazılmamış binlerce yıllık tarihini, birer ateş topu olup zifiri karanlıkları yararak gün yüzüne çıkardılar. Başkan Apo’nun öncülüğünde çağdaş tarih yazıcıları oldular. Kürt’ün tarihini kanlarıyla yazarak her biri bu tarihin efsaneleşen adsız kahramanları oldular. Onlar, yaşayan değerlerimiz, bugünümüzü yaratan ve geleceğimizi belirleyen temel güç kaynağımız oldular. 

Halkımız ulusal kurtuluş mücadelesinde binlerce evladını şehit vererek geleceğinin yolunu açtı. 
Şehitlemizin mücadelemiz içindeki belirleyici yerini Başkan Apo, “şehitlerimiz, mücadelemizde yaşayan ve komuta eden gerçek değerlerimizdir” diyerek belirlemiş ve nasıl bağlı kalınması gerektiğinin de altını çarpıcı biçimde çizmiştir. 

Partimizin VII. Kongresinde şehitlerimize ilişkin kararda; “şehitlerimiz parti ve ulus olarak geçmişimizi onurlandıran, bugünümüzü yaratan ve geleceğimizi belirleyen en temel güç kaynağımızdır. Ulusal kahramanlık dönemini oluşturan parti mücadelemiz esas olarak şehitlerimizin şahsında yürümüş ve tarihimizin mevcut büyük gelişmeleri bu temelde yaratılmıştır. Halkımız, partimizin yürüttüğü kahramanca mücadele içinde binlerce yiğit evladını şehit vermiştir. Parti Önderliğimiz mücadale süreci içinde şehitlerimizin belirleyici yerini her zaman derinliğine ifade etmiş: doğru ve yerinde bir kararla PKK’nin şehitler 


AÇIKLAMA 

p artisi olduğunu belirtmiştir. Geçmiş mücadele sürecimizde yerleri bu düzeyde belirleyici olan şehitlemizin yeni stratejik mücadele sürecimizin başarısında da yerleri ve rolleri belirleyicidir. İçinde bulunduğumuz mücadele sürecinde de şehitler gerçeğimizi böyle değerlendirmek ve bütün çalışmalarımızın temeli ve ruhu yapmayı bilmek gerekir” denilmektedir. 

Çok zor da olsa şehitleri anlatmak, onları yazmak; yapılması gereken en temel çalışmalarımızın başında şehitlerimizi yazmak, onları anlatmak gelmektedir. Eğer halk olarak var olduysak, bunun yaratıcıları şehitlerimizdir. Ulusal kurtuluş savaşımımızda savaşçılarla birlikte yüzlerce milis yoldaş da kahramanca direnmiş, şehadet mertebesine ulaşmıştır. Öyle çok dikilecek meçhul asker anıtımız var ki. Cenazeleri hiç bulunamayan, belki de sadece faillerinin yerini bildiği kahramanları var bu mücadelenin. 

Bu “şehit milisler albümü” çalışmamızı çok sınırlı olanaklarla da olsa, şehitlerimize karşı görevlerimizi yerine getirmek için hazırlamaya çalıştık. Bu çalışma, ulusal kurtuluş mücadelesinde şehit düşen milis yoldaşlar hakkında bilgi, belge toplamada İsmail ve İhsan arkadaşların gece gündüz demeden kamptaki halkımızdan topladıkları bilgiler sayesinde başarıldı. 

Temel çalışmamız şehit milis yoldaşlara yönelikti. Ancak böyle bir çalışmayı yürütürken elimize ulaşan ve başka bir çalışma konusu olan yurtsever şehitlerimize ilişkin bilgileri değerlendirmeyi de bir sorumluluk bildik. Bunu hem yurtsever şehitlerimizin tarihe geçme¬ 


leri hem de bu konuda yapılacak çalışmaya materyal sunup ön adım olması için gerekli gördük. 

Bu temelde Önderliğimizin şehadete ilişkin bir çözümlemesi ve PKK Başkanlık Konseyi Üyesi Duran Kalkan’m milis kurumuna yönelik değerlendirmesini çalışmanın başına, şehitler albümü çalışmamızı ise şehadet yıllarına göre dört bölüm biçiminde derledik. Çalışmamız askeri milis faaliyeti yürüten şehitlere yönelik olmakla birlikte, bize ulaşan birkaç cephe çalışanı ve yurtsever şehidimize yönelik hazırlanmış anma yazılarını da dördüncü bölümün sonuna almayı gerekli gördük. Şehadete ulaşan yurtsever insanlarımızın bize ulaşan künye ve fotoğraflarını da derleyerek albümün sonuna aldık. 

Bu çalışmayı yürütürken, tüm imkanlarımızı zorlayarak şehitlerimize ilişkin bilgilerin eksiksiz, yanılgısız olması için gereken hassasiyeti göstermemize rağmen, eksik ve olası yanılgılı bilgilerin olması durumunda ilerde bu yönlü bilgilerin bize ulaşması da değerlendirilecektir. 

Şehitlerimize yönelik bu çalışma görevin de ötesinde, manevi komutanlarımızın emir ve talimatlarıdır. Bunu kendimize perspektif edindik. Soylu kahramanlıklar gösterilerek abideleşen şehitlerimizin bu albümünü geleceğimiz olan çocuklara, özellikle de şehit çocuklarına ve yakınlarına atfediyoruz. 

20 Eylül 2001 
İlhami ADIYAMAN 
Araştırma İnceleme Kurumu/Maxmur 
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Önsöz 

Büyük amaç uğruna ölmek 

her zaman yaşamaktır 


ehitlerimiz çok büyük; acıları çok büyük ve derin. 
Ama biz, onların büyük acısını, büyük PKK'ye, onun büyük militan kişiliğine büründürerek yaşatıyoruz. Ağlamakla, duygulanmakla büyüklük yaratılamaz’’ diyor Başkan APO. 

Çok şehit verildi, çok büyük direnildi Kürdistan'da. Kürdistan şehitleri bu anlamıyla diğer ulusların şehitlerinden çok çok farklıdır. Diğer ulusların büyük orduları, sosyal, siyasal ve kültürel olarak güçlü değerleri, mirasları vardı. Ama Kürdistan'da ne güçlü bir ordu, ne de sahip çıkılacak bir tarih vardı. Her şey yeniden yaratılıyor Kürdistan'da. Sadece bir ülkenin bağımsızlığı değil, başlı başına bir insan, bir ulus yaratılıyor. Bu da dünyanın en zor işlerindendir. îşte PKK'nin büyüklüğü, görkemliliği ve muhteşemliği burada yatmaktadır. 

Bugün Kürt ulusu artık kendisi için, kendi topraklarında kan döküyor. Geçmişte kendisi için kan dökmemiş, başkaları için savaşmış, başkaları için kan dökmüştür. Kendisi için, kendi topraklarında dökülmeyen kan temiz bir kan değildir. Bunun için Kürt halkının düşmanları hep Kürtlerin kendileri için “döktükleri kanlardan, yiğitliklerden, kahramanlıklardan” bahsederler gerektiğinde. 


Kimse PKK'nin şehitleri 

için ‘ölmüştür’ diyemez 

Tarihi değiştirme, kötü gidişe dur demenin adı olma hedefiyle savaşıma atılan hareketler zorlu bir mücadelenin öncüsü olunması gerektiğini de bilirler. Büyük hedefe ulaşmak için büyük savaşım, büyük direniş ve kahramanlık şarttır. Böylesine ayağa kalkan halkların ilk öncüleri kendilerini feda etmekten çekinmemişlerdir. 
Şahadetleriyle, akıttıkları kanlarıyla tarihi değiştirmişlerdir. PKK şehitleri, böyle bir özelliğe sahip olan kahramanlardır. 

Devir değişti. Kürdistan'da ölüm, yiğitlik, kahramanlık hepsi değişti. Hepsi yeniden adlandırılmakta ve PKK'de yeni tanımını bulmaktadır. “Kahramanlık, yiğitlik” kelimeleri Kürt toplumun- da çok sık kullanılsa da, gerçek anlamından uzak ele alınır. Tarihten silinmekte olan ve bunu bir kader olarak kabul eden, ayağa kalkmaya veya kaldırılmaya cesaret etmeyen, her bireyinin bundan korkunç bir hastalıkmış gibi kaçtığı bir halkı şahlandırmak, ulusal kurtuluş mücadelesine yöneltmek Kürdistan'da gerçek kahramanlığın temeli olmuştur. PKK kahramanlığın, yiğitliğin düşmana karşı savaşmak belirlenebileceği tüm yaşam ölçülerinin de buna göre olduğunu ortaya koy¬ 


muştur. Kürdistan şehitleri bu yönüyle gerçek kahramanlığın yaratıcıları olarak tarihi yeniden yazmışlardır. 

Eskiden de Kürdistan'da ölümler vardı. Ama nasıl bir ölüm? “Bu dünyadan gitti diğer dünyaya” biçiminde anlamsız, içi boş ölümler vardı. PKK bu felsefeyi reddetmiştir, değiştirmiştir. 
Bu yaşam felsefesinin reddiyle mücadelesine başlamıştır. Yeni bir felsefe, şehitler felsefesini yaratmıştır. PKK sadece bir ulusun doğuşunu gerçekleştirmiyor, Kürt ulusuna dayatılan ölümü durdurarak insanlığa yepyeni bir yaşama başlangıç yapma felsefesini de sunmuştur. Bu anlamıyla PKK ölümü ortadan kaldırmıştır, ölümü öldürmüştür. Ölümün yerine ölümsüzlük felsefesini yaratmıştır. Başkan APO “Biz yaşamı düşmanın dayattığı gibi ele almıyoruz. Düşmanın dayattığı faşizmdir. Yaşam olarak sunulan, esasında ölümün kendisi olan bu dayatma karşısında kişi biraz nefsini körelttiğinde, böyle bir şeyi iyi bir orta sınıf yaşamına kavuşma biçiminde anlamaktadır. 
Böyle si bir tutum sadece faşizmin kabul görmesi demektir” diyor. 
PKK bu anlamda şerefi şerefsizliği, onuru onursuzluğu, namusu namussuzluğu yeniden tanımlamıştır. Tüketen, sömüren düzenin tanımlamalarıyla içleri boşaltılan 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bu olguların ayırt edilmesini sağlamıştır. Küçük dünyaları kurtarma peşinde koşan sefil insancıklar olma yerine, büyük, onurlu ve içine sonsuzluğun sığacağı dünyaları kurtarmayı hedefleyen savaşçılığın ölçülerini tanıştırmıştır insanlara. Bu yüce duygu ve düşünceleri yaratma uğruna toprağa düşülmesinin ancak insanca yaşanıldığının kanıtı olabileceği açığa çıkarılmıştır. 

Hiç kimse PKK'nin şehitleri için “ölmüştür” diyemez. Onlar yaşayan ve yaratılanların gerçek sahipleridir. “ Gerçekte ölüm nedir? Eğer seni yücelten, sana ait olan bir yolda değilsen, kesin gidersin, vurulursun. Sen de öldürürsen, vurursan, o zaman olur. 
Fakat diğer biçimiyle ölümün fazla bir kıymeti olmaz. Ama eğer insan büyük bir amaç uğruna tüm yaşamını sonuna kadar adarsa ve bu yolda şahadete ulaşırsa buna ölüm denilmez. Bu yaşamdır, yaşamın ta kendisidir” diyor Abdullah Öcalan yoldaş. 

Şehitlerimiz tüm 

insanlığın şehitleridir 

Oehitleri anmak; ağlamak, duygulanmak demek değildirTnu PKK'de ve Kürdistan'da bir anlamda suçtur. Nitekim çoğu zaman yapılan da bu oluyor. Şehitlere layık olmak ancak başarılı bir mücadele vermekten, kazanmaktan ve kolay ölmemekten geçmektedir. “Şehitlerin anısına en iyi cevap, onların borçlu ve eksik olan yönlerini tamamlamaktık diyor Başkan APO. Şehitlere lafta, biçimde bağlı olunamaz. Büyük pratikle, büyük kişilikle, büyük PKK'- lileşerek bağlı olunabilir. Bunun 


dışındaki bütün bağlılıklar gerçek dışıdır, sahtedir. Şehitlere sözde bağlı olup, onun gerektirdiği ölçülerin savaşçısı olmamak ise “yalancı kişiliğin” bir göstergesidir. 

Yaptığı bir değerlendirmede; “Bir düşünün, kimlerdi bunlar? 
Nasıl başladılar bu direnişe? Ki bunlar doruk noktalarıdır. Her doruktan diğer doruğa kadar da binlerce küçük doruk vardır. İyi düşünün, bu zincir halkası nasıl örülmüştür? Bunu bilmeyen PKK tarihini bilir mi; bunu bilmeyen direniş tarihini anlar mı; bunu bilmeyen asker olabilir mi; bunu bilmeyen genel doğruyu bir savaşa yatırır mı?” diyor Başakn APO. Gerçekten şehitlerin eksik yönleri ne kadar tamamlanıyor? Onların anısına doğru bir temelde bağlı olunabiliyor mu? Pratikler, kişilikler bu konuda ne kadar gerçekçidir? 
Bu sorulara doğru cevaplar verilmeden ne şehitlere, ne şehitler hareketine doğru sahip çıkılır, ne de eksiklikleri giderilerek vasiyetleri yerine getirilir. 

Eğer bugün PKK ve mücadelesi uluslararasılaşmışsa, yine emperyalistler tarafından “PKK dünyanın en tehlikeli terör örgütü” olarak nitelendiriliyorsa, bu karşımızdaki güçlerin duydukları korkuyu, çekinceyi, PKK'nin ve PKK şehitlerinin de büyüklüğünü gösterir. Şehitlerimiz sadece Kürdistan'ın değil, insanlığın şehitleridir. îlk şehidimiz olan Haki KARER yoldaşın Türk oluşu PKK'nin insanlık boyutunu da içerir. Bu yönüyle de PKK şehitleri uluslararasılaşmış, dünyaya mal olmuş şehitlerdir. 

îlk şehitlerin kahramanlığı, inancı, cesareti ne derece yüce olursa, haklılık ve zafere yürüyüş de o denli net, kesin ve yücedir. 


Partimiz PKK'nin ölçüleri, yaşam çizgisi, davaya bağlılık, inanç ve ideolojisinin büyüklüğü bu ilk şehitlerimizin şahadetleriyle biçimlenmiş ve bir temel kazanmıştır. 
Abdullah Öcalan yoldaş “önderlik şehitler”den bahseder. Şahadetleriyle büyük ve hassas dönemlerin kurtarıcısı olmayı bilerek, atılımlar gerçekleştiren, davanın sürekliliğini sağlayan şehitlerdir onlar. 
Mazlum DOĞAN, Kemal PİR, M. 
Hayri DURMUŞ yoldaşlar önderlik şehitleridirler. 

Yine hiçbir harekette veya devrimde görülmeyen diğer bir olay da, PKK'nin Kürdistan'da olduğu kadar Kürdistan toprakları dışında da onlarca şehit vermesidir. Bu yönüyle bile hedefleri, amaçları büyük olan bir harekettir PKK. 
Ortadoğu'da bulunan PKK şehitliği bunun abidesi durumundadır. 

PKK öncülüklü devrimimiz kadın özgürlüğünün de anahtarıdır. 
Genel Başkammızm pek çok değerlendirmesinde bu konu önemli bir yer tutmaktadır. PKK'deki Kürdistan kadınının kahramanca şahadetleri ve direnişleri özgürlüğe en iyi cevaptır, de görmek mümkündür. Önderliğe bağlılığın şehitleri arasında bayan şehitlerimiz de önemli bir yeri almaktadırlar. Son şehitlerimizden, Beritan, Ronahi, Berivan ve Azime yoldaşlar bunlardandır. 

Yaratılan bütün değerlerin sahipleri şehitlerdir. Nedir şehitlerin değerleri? Vasiyetleri, ilkeleri ve yaşam tarzlarıdır. Kürdistan ülkesini, Kürt insanını ve diğer her şeyi şehitler yaratıyor. Hiç kimse şehitler ve değerler üzerinde ucuz iktidar, ucuz yaşam hesapları yapamaz. Ucuz bağlılık edebiyatları hiç mi hiç yapılamaz. Şehitlerin ismini 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ağızlardan düşürmeyip, yaşamda onları çabuk unutmak en büyük hakarettir. Nice şehit yoldaşlarla omuz omuza kalıp, onlardan uzak kalınca düşkün özelliklerini yaşatmak sefilliğin, yaşamda ölümün temsilcisi olmaktır. Yine ucuz bağlılık eski Kürt insanının ölülerine bağlılığı, sahip çıkması gibidir. 

“Şehitleri unutmak ihanettir” 

Ş ehitlerin kanla yarattıkları yeni yaşamı, değerleri mutlaka korumak gerekiyor. Bu herkesin, her Kürt bireyinin görevidir. Vatandaşlık, yurtseverlik, Kürt olmak şehitlerin yarattıkları değerlere sahip çıkmaktan, korumaktan ve geliştirmekten geçer. 
Başka hiçbir şekilde bağlılık yapılamaz. Her şey Kürdistan halkı için yapılıyor, onun şahsında insanlık için yapılıyor, onun için kan dökülüyor. Bu yüzden daha fazla çalışmalı, daha fazla ulusun, devletin inşasına katılınmalıdır. 
Savaş büyüyor, büyüdükçe de değerler artıyor. Tam sonuca ulaşılmasa da, “değerler, olanaklar artıyor, güçleniyoruz” diye rehave¬ te, zafer ve iktidar sarhoşluğuna kapılmaya hiç gerek yoktur. Kim, nerede, hangi konumda olursa olsun eğer değerler üzerine, şehitler üzerine oynuyorsa, ucuz yaşam hesapları yapıyorsa ona gereken cevap en amansız bir şekilde verilmelidir. 

“Şehitleri unutmak ihanettir” diyor Başkan APO. PKK, şehitleriyle yaşayan bir harekettir. Şehitler isimleri anılarak hatırlanmaz. 
Şehitlere ihanet etmemek ancak gerçek PKK kişiliğine ulaşmaktan geçer. Yine pratikler, kişilikler, ölçüler ne kadar tutarlıdır? Tutarlı 


olmayan pratikler, ölçüler, erken ölümler hepsi şehitlere hakarettir. 
Şehitlere değer biçmek isteyenlerin ölçüleri de büyük olmak zorundadır. Bu konuda ölçülerimiz ne kadar büyük? Ne kadar anlamlı? Ne kadar gerçek? 

Bu mücadele bugünden kazanılmak zorundadır. Yarın çok geç olabilir. Tarihi yaratan kişilikler yarattıkları altında ezilmeye izin vermemelidirler. Tarih kaybedilmek için yaratılmaz. Devrim şimdiden kazanılmazsa, özgür toplumun temelleri şimdiden atılmazsa ileride her şey kül olup gidebilir. 
70 yıllık reel sosyalizm deneyimi¬ 
ne bakalım; neden yıkıldı? Çünkü devrim en başından sağlıklı bir temelde gerçekleştirilmedi, faşizme karşı direnen, şehit düşen milyonlarca insan erken unutulduğu, gerçek bağlılığın gerekleri yerine getirilmediği için devrim kaybedildi. 

Bir davanın yüceliği ve ciddiyeti dökülen şehit kanlarıyla ölçülür. Şehit verilmeyen büyük davaların kazanılması mümkün olmadığı gibi değer de görmez. 
Savaş büyüyor, savaş büyüdükçe de şehitlerimiz daha da artacaktır. 
Kürdistan gibi bir ülke ancak çok bedeller verilerek kurtulabilir. 
Önemli olan bu noktadan sonra erken ölmemektir. Artık sadece şehit düşmek yetmiyor. Hele hele erken şahadete gitmek, küçük yanlışlıklar sonucu şehit düşmek PKK'de kabul görmüyor. Aynı zamanda bir PKK'li ne zaman şehit düşeceğini de önceden hesaplamak zorundadır. Ölünmesi gereken anı bilmek bir devrimcinin devrimle tam anlamıyla bütünleşmiş olmasına bağlıdır. Şahadetini bile anlamlı ve planlı düzenlemek zorundadır. “Ölüm kendini çok 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kötü dayattığında veya düşman sahte bir yaşam temelinde ucuz bir kurtuluş yolunu dayattığında, bu da ihanete kadar gidecek bir yaşam yolu olduğunda ve başka çare kalmadığında, tıpkı Mazlumda, Kemal Piri de, Hayrıde olduğu gibi, ölümü tercih etmek dışındaki ölümler kabul görmez. 
Çünkü ölüm burada artık yaşamın tek şerefli sonudur” diyor Başkan APO. Mazlumlar, Kemaller, Hayriler çok zor koşullarda, bir halkın imhası gerçekleştirilmeye çalışılırken, buna karşı tek silah olan yani şahadeti seçtiler. 
Fakat direkt düşman kuşatmasının olmadığı ortamlarda yetmez pratikler ve yanlışlıklar sonucu şehit düşmek ne tarihe, ne halka, ne de partiye bir şey kazandırır. 
Tam tersine büyük kaybettirir. 
Büyük amaçlar, büyük hedefler yolunda şahadete ulaşmak ölüm değildir. Tam tersine yaşamın kendisidir. Şerefli bir ölümdür. 

Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinin her bir anı şehit kanlarıyla yaratıldı. Kürdistan'ın her bir karış toprağı bu kanla temizlenip özgürleşiyor. Ne mutlu bu vatana oğul ve kızını verene; ne mutlu özgürlük ve bağımsızlığın ölümsüz komutanlarına; ne mutlu şehitlere bağlılığına, son sözüne dek leke sürdürmeyen yoldaşlara! “İşte şehitlerimizin temelleri üzerinde Kürdistan da yeni bir yaşam doğacak. Yeni özgür toplumda her biri bir gül gibi, hani derler ya '- Muhammed gülü gibi dipdiri yaşayacak, kıpkızıl bir gül gibi herbiri toplumun bir köşesini süsleyecek. Onlar özgür Kürdistan'ın, vatanın çiçekleridirler” diyor başkan APO. 

Weşanen Serxwebûn 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Şehtderimız mücadelemizin 

gerçek komutam ;ıdır 


Y eni bir sürece giriyoruz. 
Ülkeye yeni bir grup arkadaşı uğurluyoruz. Tabii her şeyden önce şehitleri anmak gerekir. Yıllardır kapsamlı değerlendirmeler yapma gereği duymadık. Bunun en temel nedeni de şehitlerin yolunda yürüyüşün sağlama alınmasıdır. Bizim ilk şehitlerimizden başta Haki Karer olmak üzere, yine Mazlum Doğan, Hayri Durmuş, Kemal Pir, Ferhat Kur tay, Mahsum Korkmaz, Mehmet Karasungur yoldaşların anısına yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler vardı. Bunlar 1986’ya kadarki şehadetlere genelde nasıl yaklaşım gösterilmesine ilişkindir. Ta¬ 


rihte de buna benzer değerlendirmeler vardır; ilk şehitler kapsamlı değerlendirmeye tabi tutulurlar. Çünkü, bir davayı hayatlarıyla karşılama ve bedelini ödeme gibi bir durumları vardır. îlk şehadetler derken, henüz dava yaygınlaşmamıştır, partililere, halka, insanlara mal olmamıştır, çoğu insan bunun anlamını bile bilmez, hatta irkilme tehlikesi vardır. Bir şehadet, eğer bütün yönleriyle iyi ortaya konulmaz¬ sa, gerekleri nedir, ne yapılmalıdır sorusuna cevap verilmezse, döneklik tehlikesi ortaya çıkabilir. Ayrıca ilk şehitlerin ardılları, şehide layık bir yürüyüş sahibi olamayabilirler. Bu nedenle ilk 


şehitler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapmak ve görevleri belirlemek yerindedir. 

Biz de bu nedenle ilk şehitlerimize ilişkin oldukça kapsamlı ve halen geçerliliğini sürdüren değerlendirmeler yaptık. Haki’nin anısı üzerine yapılan değerlendirmeler; neden bir parti hareketine ulaşmak, neden bir PKK olayına cesaret etmek, neden PKK’yi en fedakar bir hareket yapmak, neden enternasyonalist veya insani yönü güçlü bir hareket yapmak, neden salt bir hareket olarak görmemek ve neden mutlaka yürümek gerekir sorularına cevap vermek için yapılmıştır. 

Mazlum’un değerlendirilmesinde esas olan nokta şuydu: O zaman 12 Eylül faşizminin yaydığı dehşet ve korku söz konusuydu. Ya teslim olma ya da direnmenin büyük sınavı ile karşı karşıyaydık. Parti hareketinin, ulusal var olmanın, insani olarak var olmanın en çetin bir imtihanı yaşanıyordu. Burada içine girilecek ufak bir tereddüt, sadece bir kişinin dönekliğine değil, bir partinin, bir halkın, hatta insanlığın tümüyle faşizmin karanlığına teslim olmasına yol açabilirdi. 
Dolayısıyla yapılması gereken, kesin ve tek çare olarak yaşamı bu temelde sağlamaktı. Tek bilinç, insani ideoloji, asla teslimiyete yer vermeyen ideoloji partiydi. Bundan başka bir yolla kurtulunamayacaktı. İşte tamı tamına bu temelde kendini feda etmeyi bilmenin şehadetidir Mazlum’un şehadeti. Nereden bakılırsa bakılsın yerinde bir şehadettir. Ve biz buna şöyle bir değerlendirme ile karşılık verdik: En kötü ölüm ile yaşam arasında bulunması gereken bir köprüdür bu şehadet. Vahşetin, ölümün korkusundan kurtuluşa atılması gereken en temel köprüdür. Bu köprüden geçenler korkuyu yenmiştir. Bu köprüden geçenler teslimiyeti yenmiştir. Bu köprüden geçenler yeniden var olmanın, dirilmenin imkanını yakalamıştır. Ve zaten Newroz gibi bir günün seçilmesinin, böyle bir dirilişle alakası vardır. Bu anlamda Newroz için de gerekli olan, bu temelde yapılmıştır. 

Bu şehadetleri, her zaman zorbaların, zalimlerin terörüne ve bundan kaynaklanan korkuya yenik düşmemek, daha cesaretli bazı adımlarla üzerlerine yürüyebilmek biçiminde ele aldık ve böyle değerlendirdik; anıya böyle karşılık vermek istedik. Sonuçta bildi¬ 


ğiniz gibi, kesintisiz ve bitmez büyük direnişler gerçekleştirdik. 

Çok söylem yerine çok yapmak en doğru tutumdur 

B izim bu şehadetlere karşılık verme tarzımız, Mazlum ve Kemallerin önceden kararlaştırdıkları gibi, mücadeleyi kesintisiz kılmaktır. Bu kararın başarısı diğer bazı kararlardan geçer. Süreci kesinleştirmek, imha, teslimiyet ve her türlü düşmeye karşı can siperane direnebilmektir. Bu direnme ve şehadetlerle kurtarılan ve kesinleştirilen; parti hareketinin, bu insani hareketin ve bu halkın yaşamasıdır. İşte adına zafer denilecek bir gelişme varsa böyle ifadesini bulur. Ve bunun da gerekleri önderlere yaraşır bir biçimde yerine getirilmiştir. Biliniyor, Mazlum’dan sonra zindan, direnme yolundadır ve zindanın dışı da buna layık olmanın, ülkeye yeniden dönüşün kararlılığı yolundadır. Parti adına bu şehitlerin anısına layık olmanın gerekleri, daha 
1982 sonlarında ülkeye yaygınca 


yönelme, ülkeye dönüşün ideolojik politik ve pratik tedbirlerini almadır. Böylece ‘anıya layık olma sağlanmıştır’ diyoruz. 

Bir gerilla aşaması yaptık 15 
Ağustos’ta. Bu atılıma oldukça kendini yetersiz katanlar vardı. 
1985’lerin sonunda yenilgiyi normal görenler ve kendine yedirenler vardı. Hayli çaresiz duruma düşenler vardı. Bu işlerin daha fazla ilerlemeyeceğine dair kuşkular gelişiyordu. İşte Agit’in şehadeti de böyle bir süreçte gerçekleşti. Yüksek kararlılık, inanç, gelişmelerden kuşku duymama, bu dönemin yerinde bir adımı ve tavrıdır. Bu temelde ortaya çıkan bir şehadettir. 15 Ağustos Atılımı’nın sonuçlarını, tehlikeye sokabilecek gelişmelere örnek düzeyde bir karşılık vermedir. Bunun sürdürülmesi, inancın ve kararlılığın güçlü kılınması gerekiyordu. Anısının anlamı buydu ve bu temelde biz de anıya karşılık verdik. Gerillayı, daha bir yıl geçmeden, çok sayıda, elli kişiyi aşan gruplar halinde ülke sathına yaydık. Doğru değerlendirme ve bununla birlikte pratik adımlar atma sağlanarak anının gerekleri yerine getirilmiştir. 

1987’den itibaren büyük bir atılım, peş peşe gruplarla müdahale ve ülkeyi daha fazla gerillaya kavuşturma sağlanmıştır. 

Her şehadetin sonuçları böyle karşılanmıştır. Yerindedir ve gerekenler yapılmıştır. Bundan sonra kapsamlı değerlendirmelere yönelme gereğini duymadık. Zaman zaman bazı militanların şehadetlerine ilişkin değerlendirmeler yaptık; fakat bunlar kapsamlı değildi. Bunun nedeni, bu şehadetlerin önemi olmadığından veya rollerini kavrayamamadan ötürü değil; aksine, her şey şehitlerin anılarına bağlı yürüyor, bunun teminatı vardır. Dolayısıyla çok söylem yerine, çok yapmak bir tutum olarak kendisini dayatmıştır. 

Hamza’mn şehadetini kuralsızlığa son vermenin amsı olarak değerlendirdik 

B ir de 1990 şehitleri vardır. 
Bu konuda kısa bir değerlendirme yaptık. Hamza’nın şehadeti, örgüt içi birçok kuşkulu, ister bilinçli, ister bilinçsiz, tedbirsiz, dost mu vuruyor, düşman mı vuruyor belirsiz ve ülkede rahatlıkla canice uygulamalara başvurabilecek kadar bazı tehlikeli öğelerin parti içinde partinin başına bela olmaları gibi bir durumun ortaya çıktığı, kuşkulu hal ve hareketlerin yüze vurduğu bir dönemin şehadetidir. Parti adına bazıları çığırından çıkmış; kurala uymayan, disipline gelmeyen, kendini konuşturan tipler var. Ve en son uygulama, en dikkat edilmesi gereken bir alanımızda, beklenmedik bir biçimde şehit 


olma durumu idi. Hamza’nın şehadetini de iç gericiliğin hesabını tamamen görmenin, örgüt içinde kurala uymayan, tedbir almayan, kendini müthiş konuşturan, değerler üzerinde tasarruf eden, yönetim ve yetki ilkesini kötü kullanan tutuma son vermenin ve özellikle bunu giderek daha da derinleştirmenin anısı olarak değerlendirdik. Özellikle parti içinde bu tip oluşumlara daha da yöneldik. Bu anının bir gereği olarak, parti içinde belli bir netleşme, giderek yeniden düzenleme, partinin ruhuna ve partinin kişiliğine ulaşma sağlandı. Şehadet bu temelde değerlendirildi ve gerekleri yerine getirildi. 

Şehadet çizgisindeki değerlendirmeler, önemli yetmezliklere karşı önemli tavırlar kendini ortaya çıkardığında geliştiriliyor, daha çok da bir tutum olarak partiye mal ediliyor. Şehitlerin anısına verilecek en doğru karşılık budur. Bir döneme dayatılan görev neyse, şehitlere bağlılığı da onun gereklerini yerine getirmek, bir çizgiye verilmesi gereken karşılığı vermek ve bunu ör¬ 


gütlemek, başarısını kesinleştirecek bir çabayı egemen kılmak olarak değerlendirdik. Diğerleri de tamamen bu çerçeve dahilinde ele alınır, değerlendirilir ve güç alınır. Bir gittiyse, on getirilir yerine. Bir eksiklik varsa şehadette, giderilerek anıya gereken karşılık verilir. 

îlk şehitliklerde örgüt biraz zayıftır, dönem hızlıdır, yanılgı ve netsizlik ileri düzeydedir. Şehadetler böylesi koşulların içerisinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla zayıflığın giderilmesi, netsizliğin açığa çıkarılması, yetersizliklerin yeterli hale getirilmesi, şehadetlere verilecek en doğru cevap oluyor bu yönüyle. Ve bizzat bu temelde örgütü güçlendirmek, netleştirmek, birçok yetersizliği yeterliliğe çevirmek gibi bitmez tükenmez bir çabayla şehitlere layık olmanın gerekli olduğunu, böyle layık olunacağını ortaya koyduk. Hemen hemen her şehidin ve bu şehit grubunun anısından çıkardığımız sonuçlar bunlardır. Şehitler, bu anlamda yaşıyor, önderlik ediyor. Bunun için “eğer PKK ve direniş hareketi bu duruma gelmişse, bu, şehitlerin gücü ve komutası altında gerçekleşmiştir” diyoruz. 

PKK bir teslim olmama hareketidir 

B ir diğer şehadet biçimi, teslim olmamak için -ki zindandakiler de son tahlilde böyledir- bilinçli şehadete gitme eylemleridir. Bunlar kesinlikle intihar değildir, aksine en büyük eylemlerdir. Çünkü intihar, yaşam karşısında yenilgiyi ifade eder. 
Her bakımdan yenilmiş kişinin 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eylem biçimidir. Bizim o büyük şehadet olayları, ulusal direniş varlıkları, her taraftan kuşatılan, mutlaka teslim alınmak istenen ve tek bir kurtuluş yolu kalmayan bir ortamda teslim alınmaya karşı büyük bir direnmedir, büyük bir teslim olmama hareketidir. Ruhunu teslim etmeme, fiziğini teslim etmeme hareketidir. 
Şehadetler bu temelde gerçekleşmiştir. Çok sayıda yoldaşımızın son bombayı, son kurşunu kendi elleriyle böylesi bir direniş eyleminde kullanması, PKK’de direnişin ve teslim olmamanın boyutlarını sergilemek açısından kapsamlıdır, ileri düzeydedir. 

Biz Onların hepsini tek tek ele almayacağız, hatta belki bilemeyiz bile. Ama gerçekten bu şehadetler çok sayıdadır ve kahramancadır. Öyle isimler var ki, anlarına destan yazılabilir. Yaşamla dopdolu olanlar, yaşama karşı en ufak bir kuşkuları olmayanlar bunu yapıyor. 24 saat önce değil, bir saat önce özgürlük yaşamının sevinciyle dolu olanlar, hain bir pusuda, hain bir uykuda çepeçevre kuşatıldıklarında bir çırpıda, o büyük yaşamın onuru adına teslim olmuyorlar, 


onun en kahraman biçimine ulaşabiliyorlar. 

Daha bu sene, 1992’de teslim olmama ruhunu en iyi yansıtan şehadetler yaşandı. Norşîn’de Roza, Van’da Berîvan ve Zekiye bunun en son halkalarıdır. Kadın olmaları itibariyle daha da özgün yanları var. Düşman kadına daha fazla hakaret eder. Cinsmen hakaret eder. Daha kolay teslim almak ister. İşte buna karşı, özgür kadın ve teslim olmaz kişilik olarak PKK’de nasıl cevap verilir, sözü edilen eylemler bu tutumun ifadesi oluyor. 

Yine bu yılın başında, yüzyılda bir görülebilecek ayakta kalmanın, direnmenin şehitleri vardır. Gerçekten düşmandan daha etkili olmaya başlayan bir kış mevsimi yaşandı. Buna karşı da direnilmiştir. Daha rahat koşullara çekilme yapılmamış, tedbirsiz hareket edilmiş böyle bir kışın gelebileceği düşünülmemiştir. 
Bir de beklenmedik bir biçimde düşmanın hava saldırıları vardır. 
Bunların da etkisiyle çığ felaketi altında değerli yoldaşlarımızın şehadeti söz konusudur. Hayriler, Eminler bu temelde yanlarındaki gruplarıyla birlikte şehit düşmüş¬ 


lerdir. Bütün bunlar şu anlama gelir: Karda kışta bile sürekli görev başında olmak. Görev her şeyden üstündür. Bunun karı, kışı ve yazı olmaz. Bunları görevi başında olmanın şehitleri olarak değerlendiriyoruz. Dağda kalmıyorsa, dağın eteğinde çığ tehlikesi de olur, donma tehlikesi de olur. Alınması gereken ders: Çok sıcak olur, çok soğuk olur, fakat en zor şartlarda bile olsa, verilen görev alanında kalınır. Bu, göreve bağlılığın soylulaştırılması, onun zamanı, mekanı ve koşulu olmaz biçimindeki bir yaşamın ifadesidir. Bu temelde ders çıkaracaksın. Dolayısıyla iyi üsleneceksin, üslenmede zayıflık varsa gidereceksin. Bir zaaf vardı, iyi üslenmeyle yanlış üslenme arasında. Zaten Mervan’ın şehadeti bu çelişkinin bir sonucudur. Bunun zincirleme etkisi giderilme¬ ye çalışıldığında, Hayrilerin şehadeti ortaya çıkıyor. Aynı şeyler Emingiller için de geçerli. 

Uçaktan korunmak için, yeraltında gerektiğinde binalar yaparak korunma biçimindeki bir üs anlayışına ulaşmak gerekli. Düşmanın darbeleri kadar, doğanın da darbelerini birlikte hesaplayarak ona göre bir üslenmeyi esas alacaksınız. Buradan da çıkarılması gereken temel ders budur. 

Yine düşmanın uçak saldırılarında, naylon çadırlarda verdiğimiz bazı şehitler vardır. Özellikle tehlike çok somutken, uçaklar daha o sabah yukardan geçmişken, çadırları değiştirmemek, hemen bir kayalık altına girmemek, saklanmamak ciddi bir zayıflıktır. Komutan veya savaşçının bizzat düşünüp tedbir alması gereken, ama yapılmayıp içine düşülen bir zayıflıktır. Tedbir alınmamıştır ve Haşimgillerin grubu şehit düşmüştür. Biz onu da zayıflığın ortamında gelişen bir şehadet olarak ele alıyoruz. Dolayısıyla çadır pratiğine son verilerek ve yeraltına geçilerek ciddi bir eksikliğimizin giderilmesiyle karşılık vermeye çalıştık. Sonuç başarılı olmuştur. Düşmanın yoğunca bombalamasına rağmen, bu çıkarılan derse sınırlı da olsa bağlı kalındığı için düşmanın hava saldırıları bir anlamda da olsa boşa çıkarılmıştır. 

Demek ki, bir zayıflığın ortamında doğan bir şehadet, doğru bir üslenmeye, doğru bir yeraltına, doğru bir hareket tarzına götürüyor ve o da kendi içinde bir kazanmaya yol açıyor. Dikkat edilirse şehadetler, sadece vakitsiz kayıplar değil, doğru yaklaşıldığında ve mutlaka bağlı olmanın gerekleri yerine getirildiğinde önemli kazanımlara da götürebilir. PKK tarihinde şehadete yaklaşım budur. Alınan sonuçlar da bunun doğruluğu kadar emredici bir tarzda yaklaşılması gerektiğini ortaya koyuyor. 

Mele Abdullah da bir şehittir 

B u yılın 2 Şubat’ında da bir şehadet olayı vardır. Buna da şehitlik demeliyiz. Bir Mele dostumuz vardı, Mele Abdullah. 
Bu kişiliğin, bu tarihi şahsiyetin özellikleri var. Doksan dokuz yaşında, ömrü Türkiye Cumhuriyeti tarihinden daha fazla. Cumhuriyet, ideoloji, politika, kurum, kuruluş olarak geliştiğinde kendini bütünleştirmiyor, bir karşı koyma durumunda tutuyor. Dik¬ 


kat edilirse, cumhuriyetin 70 yıllık sürecinde boyun eğdirilmeyen aşiret reisi, ağası, din adamı kalmadı. Sınıfsal düzeyde ele alırsak, ulusal imhayı, inkarı kabullenmeyen sosyal bir kesim kalmadı. Aydınlaşma deniliyor. 
Bu aydınlaşma tamamen inkar, ihanet temelinde iliklerine kadar geliştirilen bir karanlıklaşmaydı. 
Bir halk neredeyse ezici bir biçimde bu karanlığa gömülürken, aslını, ülkesini inkar, kişiliğini ve hatta dinini-imanım inkar biçiminde sonuna kadar gidilirken, bu kadar aşağılaşma, bu kadar düşme hem de hiç düşünmeden, hiç çaba harcamadan -özellikle son yıllarda- neredeyse köşeyi dönme, aileyi kurtarma, kendini bir maaşa bağlama uğruna böyle karanlıkta ve düşmede bir yarışa girme, hatta bunu yücelme biçiminde ele alma gafletine girenleri bilen bir insan, tek bir şey kalmamacasına ucuz yaşama durumuna karşı ayakta kalan bir kişilikli Mele. Çağdaş bir ideolojiyle kavramıyor. Milliyetçi ideolojiden fazla haberi yok, sosyalizmden de haberi yok, fakat din ideolojisiyle de olsa insanı unutmamış, şerefi unutmamış, “tek kaldım” dememiş, örgüt var mı yok mu bu tür hesapları yapmamış, “ben temiz kalacağım” şeklinde kendine göre bir ideoloji, kendine göre bir tutum almış, 
70 yıl cumhuriyet tarihine karşı 
koymuş, kişiliğini, yüreğini temiz tutmuştur. Bu anlamda oldukça önder bir konuma -tek de olsa, zayıf ve yalnız da olsa- gelmiş bir kişilik olarak yaşamıştır. 

Tabii o dönemin bu tür kişiliklerle oynayan bir örgütü vardır. 
KDP denilen, B arzani mollalığı 


denilen kurum vardır. Mele Abdullah gibilerine el atarak kendi desteği haline getiriyor. Elli yıl sürüyor böyle bir destek. Hatta o örgütün genel havası içinde de kalmaya çalışıyor. 12 Eylül faşizmi söz konusu olduğunda, ona yönelmeye çalışıyor. Bir şeyler bekliyor. Fakat bakıyor ki, inançlarına, çabalarına ihanet edilmiştir. O zaman KDP önderliği İran’a sığınmıştır. İran, burada onları halka karşı kullanmaya çalışıyor. Buna alet olmamak için direniyor. Ayrıca çok kötü tüccarlık yapıyorlar. Tüccarlıktan vurgunlar vuruyorlar. Burada da kendisine dayatılan, bu hıyanet ve bu aşağılık yaşama alet olmuyor, buna karşı da direniyor. Elli yıl da geçse, emeklerinin başına bir önderlik tarafından büyük kötülüklerin geldiğini de görse, teslim olmuyor. ‘’Düşmanım var, şerefim var, bunlardan vazgeçmem” diyor. Hatta işkenceye alınıyor 95 yaşında, yine de teslim olmuyor, satmıyor kişiliğini. Ve kala kala sağında solunda bir PKK kıvılcımı, aydınlanması kalıyor. Onunda ilişki kurmaya çalışıyor. Çareyi onunla dostlukta buluyor, iyi dost olabiliyor. Dostluğun kıymetini oldukça iyi bilen bir kişiliktir. Dostluktur deyip oynamıyor, dostluktur deyip vazgeçmiyor. İmanını, inancını koruyor ve ne yapıp edip buraya kadar geliyor. 

Bu dağlara 98 

yaşındaki vücuduyla çıktı 

B u kişiliğin oğulları da vardır. DDKD Tidirler. Yani küçük burjuva reformist, milliyetçi birtakım tutumlara girmişlerdir. Onlara hiç ilgi duymuyor. “Ben sîzlerin 100 yıla yakın yaşımla babanızım, gelin babanızı bir görün, bir vasiyetim var mı alın, duyun” demiyor, bunu söyleme gereğini bile duymuyor ve bize geliyor. Bu dağlara 98 yaşındaki vücuduyla çıktı. Bir defa çıktı geldi, 20 yaşındaki delikanlı ruhuyla kampımıza teşrif etti, aslında şereflendirdi ve güçlendirdi. Ben onu arkadaşlarla gördüm. Dine göre kadın erkek ayrımı yapılır, ama O, bu ayırımı da yapmadı. 
Kadın erkek yoldaşların elini sıktı, onlara başarı diledi. Ülkeye yönelen gruplara değme komutanın bile söyleyemeyeceği ve talimat niteliğinde olması gereken değerlendirmeler yaptı. 
Şunları söylüyordu: “İyi üsleneceksiniz, örneğin benim tanıdığım bir bölge var” diyordu. 
Mutki, Kozluk, Sason oraları iyi bilirdi. Oralar üslenme alanlarıdır. “Mutlaka oraları tutmalısınız” diyordu. Gerillaya duyduğu inancı çok iyi yansıtıyordu. O her türlü pasifizmin, her türlü reformizmin çok üstünde ve devrimci bir yöntemle kurtuluş savaşının peşindeydi, yanındadır. Ayrıca disipline gelmek, emirlere uymak, nasıl dinde, islamiyette gelişmiştir, islamın komutanları, askerleri nedir? 
Bunun da verdiği bir bilinçle oldukça kapsamlı yapıyordu. Yine emre, yani önderliğe uymanın neden çok önemli olduğunu, kendisinin de bir asker olduğunu, önderliğin emrinde olduğunu tüm davranışlarıyla gösteriyordu ve gerçekten de bir emir eri gibiydi. Ona, “98 yaşındaki asker” diyordum. 


Öyle emir ve talimat dahilinde olmaya büyük özen gösteren ve dakikası dakikasına uyan bir asker olması anlamlıydı. Bu temeldeki katılımı, dostluktan da öteye PKK içinde yaşamaya, son günlerini militanca vermeye inanmış ve karar vermişti. Halk içine geçti. Çok sayıda toplantı yaptı. Suriye sahası içindeki Kürt halkından onu tanımayan yoktu. Ve çok kutsalca bağlanmayan da yok gibidir. Büyük bir etki sahibi olmayı bildiği gibi, bir yerde kalmanın önemini de biliyordu. Suriye sahasında PKK’nin biraz serbest hareket etmesine büyük bir değer biçiyordu. Bu temelde buranın önderliğinin iyi olduğunu, iyi değerlendirilmesi gerektiğini, tarihi tecrübesinden ötürü de burada rahat kalmanın büyük gelişmelere yol açacağını düşünüyordu. 
Öyle değerlendiriyordu. Bu temelde kaldı. Amacı 1992 Newrozu’na ulaşabilmekti. Biz, “2000’e doğru kurtuluşa gidilirse” dediğimizde, O, “hayır, 1995’e doğru olursa daha uygun olur” diyordu. 1995, biraz da gö¬ 


züne kestirdiği ve o döneme kadar yaşamayı umduğu bir yıldı. 

Halkımızın böyle çok sayıda ihtiyarı vardır. Birkaç yıllık bir ömrü kalmıştır. “Bununla kurtuluşu görmek istiyorum” diyen 
çoktur. Bu umutla yaşıyorlar. 15 
Ağustos Atılımı başladığında, sanırım Botan’da da öyle ihtiyarlar vardı. “Ne mutlu bu günleri de gördük. Ölümümüze iki üç gün kalmışsa da, artık biz bugünleri gördük, ölüm gam getirmez” diyebilmişlerdir. Yine şimdi bazı ihtiyarlarımız, “birkaç yıl ömrümüz kaldı, artık bu işin zaferini görelim” diye bir tutum içindedirler. 

İşte o tarihi kişiliğin de öyle bir umudu vardı. Fakat göremeyecekmiş gibi bir endişeyi de yaşıyordu. Tabii yüz yaşma gelmiş bir kalp her an durabilir. Ama yine de çok genç kalması, kalbi dururken bile elinde ibrik ayakta yürüyebilmeyi başarması, ne kadar direngen, ne kadar kimsenin başına yük olmadığını gösteriyordu. Tek başına bir odada yaşama gücünü göstermesi, militanca yaşadığını ortaya koyuyor. 
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Melle Abdullah sahte melle ve din adamlarına karşı çok öfkeliydi 

E n belli başlı vasiyetlerinden birisi, ilkel milliyetçi önderliğin affedilmemesi gerektiği idi. En radikal tavrı buydu ve bunun da gereklerinin yerine getirilmesi gerektiğini söylüyordu. 
Bunun yanında çizgiye çok inanıyor, zaferin kesin olduğunu görerek rahatlıyordu. 

Sahte mellelere ve din adamlarına karşı çok öfkeliydi. Hatta son günlerinde böyle uğursuz bazı mellelerle karşılaştığında çok öfkelenmesi ve bunun verdiği rahatsızlığın da onu yıpratması söz konusuydu. Bu, bir anlamda iç dünyasında dini gericilikle, dini sahtekarlıkla ne kadar mücadele içinde olduğunu, onlara karşı nasıl bir mücadele verdiğini gösterir. 

Böyle bir kişilik bu yılın başlarında yanımızdan ayrıldı. Kürdistan’ın böyle birçok ihtiyarı vardır. Teslim olmamış, temiz kalmış insanları vardır. Bu kişilik onları temsil ediyordu. Örgütlenememişlerdir, hizmetleri halka yansımamıştır. Bazen aldatılmışlardır. Biz bu kişiliğin şahsında bunlara layık olmanın, bunları da partimize mal etmenin büyük çabası içinde olduk. Böyle bir şehidin anısına, böyle temiz kalmış, hangi dinden, mezhepten, kültürden olurlarsa olsunlar, onlara uzanılması gerektiğini derinden duyduk ve gerekeni yaptık. 

Bize göre bunların daha çok vurgulanması gerekiyor. Böyle temiz kalabilmiş insanlarımıza yüksek değer biçerek, onların anısını sürekli yükseltelim! Bun¬ 


ları PKK’nin aydınlatıcı, kurtuluşçu ideolojik, politik ve örgütsel yapısı içine taşırarak, tarihi bir mirasımıza doğru sahip çıkacağız. Bu tarihi kişiliğin anısı, bir tarihi mirastır da. Bazen sorarız, “tarihi miras var mı” diye. Tarihi miras vardır ve o da şudur: Şeyh Sait de darağacında yetmişi aşkın yaşıyla sallandırıldı, Seyit Rıza da sallandırıldı. İşte bu tarihi kişilik, aynı zamanda o tarihi mirasın da devamıdır. Belki tek kişiliktir, ama çok önemli bir mirastır. Ve bizi böyle canı gönülden kabul etmesi ve rahat bir biçimde nefes vermesi de bu mirasın ne denli değerli olduğunu ve PKK’nin ne denli bir mirasa sahip bulunduğunu ortaya çıkarıyor. 

PKK’de teslim olmayan bir tarih var 

D emek ki teslim olmayan bir tarih var. Demek ki eğer bu miras sürdürülürse, mutlaka doğru çizgiye ve doğru önderliğe kavuşur. Bu şehadet bunu 


ispatlıyor. Onun din ideolojisin¬ de olması, başka bir mezhepten olması hiç etkileyici olmuyor PKK’de. Bu da PKK’nin bağnaz, katı, kalıpçı ve kaba materyalist ölçüler içinde olmadığını, insani özü hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun bünyesine kalabileceğini, bu derinlikte bir muhtevaya sahip olduğunu gösterir. 
Ve sosyalizmin de bu kapsamda olması gerektiğine yüksek değer biçiyoruz. PKK, başlangıçtan itibaren insanlığa çok şey veren özü yakalamakla ve onu sosyalizme taşırmakla, çokça ihmal edilen ve hatta reel sosyalizmin yıkılışında çok etkili olan bir tutuma en uygun karşılığı vermekle, nasıl güçleneceği ve nasıl yenilmez bir sosyalizm temsiline gidileceğini kanıtlıyor. Tıpkı Hakilerin, başka bir ulustan olmanın en büyük fedakarlık kaynağı, direnme kaynağı olduğunu gösterdiği gibi. Burada başka bir milliyetten gelmenin nasıl soylulaşabileceğini, ezilen bir ulusun içinde şekillenen kurtuluş hareketi içine bu soyluluğun nasıl yansıtabileceğini görüyoruz. 
Bu da, insani boyutun PKK içine nasıl taşıtabileceğim ve PKK’nin bu temelde nasıl gelişebileceğini göstermiştir. 

PKK’de kahramanlaşan 

kadm şehadetleri var 

içinde, toplumda 
J7 J^JX.daha da ezilen kadın kesiminin şehadete ulaşan militanları da vardır. Bir nesne olmaktan öteye gidemeyen, fakat PKK içine taşırıldığında, PKK içinde başını kaldırdığında ve halk saflarına inildiğinde nasıl bir kahramanlık mertebesine ulaşılabileceğine dair kadm şehitlerin yiğitçe örnekleri vardır. Cizre’nin bugünkü büyük direnişinde bu kişiliklerin rolü oldukça etkili olmuştur. Berîvan arkadaşın şehadeti, en köle koşullardan PKK’de nasıl özgürlüğe ulaşılabileceği ve direnişçi bir kimliğe sahip olunabileceğini kanıtlıyor. 
Bu temelde kadının oldukça 


güçlü bir katılımı vardır. Bu da PKK’nin özgürlükte ne kadar derinleşebileceğini, ezilen cinsin kurtuluşuna da ne denli yüksek bir yer verdiğini gösteriyor. 

Demek ki, tarihi mirasa, ezilen cinsin kurtuluş sorununa, din sorununa doğru yaklaşım, PKK şehitliğinde büyük bir anlam kazanmıştır. PKK’de gerçekleşen sosyalizmin başarılı yürüyüşü de bu temel şehadetlerde dile getirilen anlamın ne kadar büyük ve yerinde olduğunu göstermektedir. 

Biz bu temelde şehitlerimizi yeniden anarken, tarihi mirasla doğru kaynaşmış, ezilenlerin kurtuluş sorunlarıyla, bugün halen bir bela gibi duran ezen ezilen ulus sorunlarıyla doğru karşılaşmış ve çözümlemiş, bunu yaşama dönüştürmüşüz. Böyle bir partiye ulaşmakla bu şehitlerimize en yüce karşılığı verdik diyoruz. Bu tavır ilkeseldir ve bu temelde oluşan PKK de yücedir. 
Bu sadece birkaç şehidin anısının sıradan anılması değildir; bir ya¬ 


şam biçimine, bu yaşama dayanan yüce ilkelere yol açma ve giderek bunun sürekli olması ve bu temelde insanlığa da katlanmasıdır. İnsanlık tarihi kadar eski insani değerler ve insanlığın bütün gelecek ufkunu tutması gereken değerler, PKK’de somut bir ifadeye, onun yaşam biçimine, ilkesi ve pratiğine kavuşmuştur. 

Bir kez daha şehitlerimizin anısına bu temelde bağlıyız. 
PKK’nin halkımızın ve bölge halklarımızın ulusal kurtuluşunda, özgürlüğünde ve giderek insanlığın kurtuluşunda yerini pekiştirmesi ve rolünü tam oynaması için onun ilkelerine sürekli bağlı kalacağız, pratiği sürekli geliştireceğiz ve bu temelde kesintisiz zaferlerle, başarılarla dolu kılarak karşılık vereceğiz. Bu anlamda diyoruz ki, şehitlerimizin anısı sürekli yanan bir meşaledir ve onlar eylemimizin gerçek komutanlarıdır. 

11 Mart 1992 
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Savaş yaşamı ölümün sinilmek kazanma har eketidir 


M ilislik her şeyden önce inançla, bağlılıkla ilişkilidir. Daha çok bağlılıkla tanımlanıyor. Bu anlamda amatör bir faaliyet. İç işlerini veya pratik işlerini profesyonelce yapmayı değil, inançla bağlı olmayı ifade ediyor. Bu anlamda bir katılımın özünü oluşturuyor. Bir çalışmanın esası profesyonel faaliyetlerdir. Faaliyetin, devrim faaliyetinin özü ise inanç ve bağlılıktadır. Öyle bir bağlılık, katılım olmadan profesyonel faaliyet, örgütlülük ortaya çıkmaz. İdeolojik siyasi gelişmelerin başlangıcında öyle olmayabilir, ama bir siyasal güç oluştuktan sonra tabii ki onun nezdinde örgüt güçleri ortaya çıkar. Devletler, devletlerin orduları; imparatorlar, imparatora bağlı ordu güçleri böyle ortaya çıkmıştır. 

Tarihte çok profesyonel ordular ortaya çıkmıştır. Tarihin büyük savaşları, profesyonel düzenlemelerle verilmiştir, ama büyük savaşlara giden, ulaşılan gelişmeyi büyük amatör özle yürüten devrimci mücadeleler de gelişmiştir. Profesyonelliğin de, büyük militanlığın da temelinde, başlangıcında böyle bir faaliyet saklı. 

Milis olarak tanımladığımız güçler, bütün devrim hareketlerinde halkı tümden harekete geçiren, bir bütün olarak halkı milis haline getiren bir rol oynarlar. En şiddetli kurtuluş sava¬ 


şımları, mücadeleleri -çapı küçük de olsa- en eşitsiz koşullarda yapılan savaşlar olduğu için genel bir halk savaşımını gerektirir. Bu anlamda denilebilir ki en değerli savaşlar, milis güçleriyle verilen savaşlardır. 

Bir ideolojinin toplumsallaşması, halklaşması, pratikleşmesi, yaşanması, yaşatılması, onun önündeki engellerin gerektiğinde en şiddetli savaşlarla aşılması milis faaliyetiyle olur. Hz. 
İsa’nın yürüttüğü Hıristiyanlık harekinin gücü de, Hz. Muhammed’in ordularının tümü de milistir. İslam ordusu bir bütünen milis ordusuydu. Biliyoruz ki, daha sonraki büyük imparatorların, hatta İslam imparatorları¬ 


nın milis gücüyle Ortadoğu’da, hatta Asya’ya, Afrika’ya uzanan birçok alanda yaşamı değiştiren, yepyeni bir yaşam yaratan gelişmeye yol açtılar. Büyük bir değişimi ortaya çıkardılar, devrimsel gelişimin yartıcısı oldular. Onlar varolan düzenin fedaisiydiler. Bu anlamda çok büyük tarihsel anlam ifade ettiler. 
En son İran İslam Devrimi’nde de bunun örnekleri var. İran İslam Hareketi’ni tümüyle yaratan bir milis hareketi oldu. Devrim Muhafızları milistiler. Bunlara Pastar dediler. Binlerce örgütlendiler. Hatta İrak Ta 8 yıl süren şiddetli bir savaşım verdiler. Ordusu kısmi işlemez hale gelmiş İran İslam Devrimi, büyük bir milis hareketi yaratarak çok şiddetli bir savaşı içte ve dışta verdi. Bu, tarihsel olarak da, güncel olarak da etkili oldu. 
Bugün ister Ortadoğu’da, isterse dünya siyasetinde etkisi var. 
Bunu yaratan da milis örgütlenmesi ve düzeni oldu. Ardından da bu temel dayanaklarını kurumlaşmaya, kalıcılaşmaya doğru götürdüler. 

Tarihe bakıldığında, neredeyse bütün ideolojik hareketler içinde bu gerçek vardır. Sosyalizmin de çok etkili militanlığı var. “Militanlar” dendi buna. 
Değişik ülkelerde işçi sınıfı hareketlerini ve bunun her düzeydeki eylemselliğini hazırlama¬ da, örgütlü mücadele vermede daha çok öncü militanlar temel rol oynadı. Fakat her zaman esas gücü işçi sınıfının harekete geçmesi olmuştur ve zaferi de onlar yarattı. 

Savaş yaşamı ölüm sınırında kazanma hareketidir 

İ nsanlık yeni bir düzen kuruluşunda bile buna dayandı. 
Sovyet pratiği buna en iyi örnektir. En ağır koşullarda bile bunu yaptılar. Ulusal kurtuluş hareketlerinde de bunlar var. 
Birçok ülkenin ulusal hareketi milis hareketiydi. Türk ulusal kurtuluşçuluğunda da destek, güç itibariyle milis vardı. Yine işgale karşı direnen alanlarda halkın öz savunmasını oluşturduğu güçler var; Kürdistan’da, Antep, Maraş, Urfa civarındaki direnişler var. Bunlar tamamıyla milis hareketleridir. Yabancı iş¬ 


gale karşı savaşı esasta bunlar verdiler. Düzenli ordunun savaşı en son püskürtmede rol oynadı. 
Daha önce Batı’dan gelen işgali durdurmada, püskürtmede milis düzeyi rol oynamış, zaferi kazanmıştır. O hazırladı, düzenli ordu tamamladı. 

Asya’da, Afrika’da, Amerika’da, Ortadoğu’da devrim hareketlerinin milisleri var. Bunlar bütünüyle milis direnişidir. Daha sonra değişik biçimler aldılar. Bazen gerillaya yaklaştı, bazen intifada dendi, bazen de daha değişik siyasi görünümler aldı. Fakat esasen hepsi bir milis hareketi olarak değer kazandı, anlam gördü. Kürdistan ulusal kurtuluşçuluğu var. Giderek gerilla, ordu ortaya çıktı, ama gerilla milis hareketinden doğdu. Gerilla milis olarak, milise dayanarak savaştı. Orduyu zafer kazanacak düzeye getiren, çok büyük bir milis örgütlenmesi oldu. Her köyü bir savaş mevzisi, her kişiyi bir savaşçı olarak tanımladı. VietnamlIlar da halkı bu biçimde devrime kattılar. Bu katılım, savaşımın halka dayanmasını ve savaşta kazanılmasını sağladı. Yoksa başarı başka türlü mümkün değildi. 

Bunlara bakıldığında şu çıkıyor ortaya; milis demek devrim ideolojisine bağlanmak, katılmak, bir şey beklemeksizin, bir şey almaksızın katılmak, ona bir şeyler vermektir. Yani bir inanma, bağlanma ve onu pratikleştirme olayıdır. Yoksa herhangi bir düzen ve örgütlülük içerisinde herhangi bir sisteme girme değil de, onu özümseme, benimseme, ona inanma katılma temelinde bağlanma ve o 


ideolojiyi yaşamsallaştırma işi oluyor. Bunu yaşayarak yapan insan, bu çalışmaları yaparak da gerçekleştirir. Savaşarak da gerçekleştirir. Bu anlamda milis yalnız başına bir savaşma işi değil, ideolojiyi yaşamsallaştırma işidir de. Savaş ise onun bir biçimi oluyor. Çünkü savaş en zor yaşam biçimi oluyor. Yaşamı ölüm sınırında kazanma hareketi oluyor ve orada düşüldü mü şehit olundu deniliyor. Bu anlamda milisliğin çerçevesini geniş tutmak, anlamını da böyle derin tutmak gerekiyor. Tabii o düzeyde mücadeleye katılıp, bir ideolojiye bağlanıp, bunu en üst düzeyde yapmak da var. Ona da militanlık diyoruz. Milisliğin en ileri düzeyi, biraz da örgüt, yönetim ve savaş düzeninde profesyonelleşmiş biçimi oluyor. 
Milis, işi amatörlük sınırında tutan, yani yaşayan, onu yaşatan, kendi yaşamı ile birlikte ideolojiyi de yaşamsallaştıran kişi veya yaşam ve çalışma düzeni anlamına geliyor. Militanlıktan uzak veya kopuk değil. 

Kürdistan’daki bütün isyanlar milisler sayesinde sürdürüldü 

D eğişik ülkelerin koşullarına göre, değişik zamanlarda ortaya çıkan idolojilerin, yine içinden çıktıkları koşullara göre az olur, çok olur, fakat bütün ideolojik, devrimsel gelişmelerde milisler vardır. Ve milis olmadan, halkla bağ kurmadan, insanları o biçimde kazanmadan bir ideoloji örgüte dönüşmüyor, militanlığa kavuşmuyor, kitleselleşmiyor, zafer kazanamıyor. 
Onun için de milis dendiğinde dar yaklaşmayacağız. “Olur mu, olmaz mı? Hangi hareketin milisi var? Milis var mı, yok mu?” 
diye tartışmayacağız. 

Milisi olmayan, halkla bütünleşmeyen, insanları kazanamayan bir hareket gelişemez, bir ideoloji, hareket haline gelemez ve zafer kazanamaz. Militan yaratamaz, kendi kendine söner gider. 

Kürdistan açısından da milis savaşı uzun bir tarihi geçmişe dayanıyor. Bütün isyanlar biraz da milisler sayesinde sürdürüldü. Yine Güney Kürdistan’daki KDP hareketi de aslında bir milis hareketi olarak gelişti ve mücadele verdi. KDP peşmergeciliği tamamen bir milis hareketidir, fakat özü zayıftır, zayıflatılmıştır. Onları ayakta tutan biraz da ulusal bağlardır, peşmerge kültürü değildir. Demokratik değerlerle yüklü, köklü bir ulusal özü ifade etmiyor. Harekete geçişte gevşektir, ağırdır ve içinde ciddi bir kargaşayı taşır. 
Yine eyleme geçişte, amaçları çok fazla ulusal değerlerle yüklü değildir. Daha çok bir şeyler elde etme amacı vardır. Yani bir nevi çapulculuk özelliği vardır. 
Şöyle diyebiliriz; ulusal değerler ile pratik olarak ganimet elde etme anlayışı biraz iç içe geçiyor. Tabii bu da çok fazla sonuç alıcı bir tarzı yaratmıyor. 
Zayıf bir milis hareketi olarak kalıyor. Bu nedenle başarısı azdır. Karşısında hakiki bir güç gördüğü zaman çok erken dağılan, etkisi az olan, zayıf bir gerçekliği söz konusudur. 

PKK hareketi, insanlığın bü¬ 


yük ideolojik, politik gelişme yaşadığı, Kürtlerin ise yüzyıllarca başkaları tarafından ezildiği, bitiş aşamasına geldiği bir dönemde ortaya çıktı. “PKK’nin böyle bir dönemde ortaya çıkması neyi ifade ediyor? Bu çıkış ne anlama geliyor? PKK neler geliştirdi?” vb sorulara doğru cevap vermek gerekiyor. 

Milislik halkla buluşma düzeyidir 

Ty 17" 17" 25 yıldır Kürt J7 -I^-I^halkının özgürlük mücadelesini yürüten ve diriliş devrimini gerçekleştiren bir harekettir. Bu dönem içerisinde yoğun bir parti mücadelesi ve şiddetli bir savaşım süreci var. 
İdeolojik, politik anlamda ulusal demokratik mücadelesini geliştirip yürütmesi uzun bir pratik süreci kapsadı. Şimdi ise yeni bir evreye giriyor. Dar anlamda 15, 25, 30 yıllık süreçler biçimde değerlendirdiğimiz, tanımladığımız bu geçmiş stratejik süreci, ulusal devrimci savaş sürecini birçok yönüyle değerlendiriyoruz, tartışıyoruz, irdeliyoruz, dökümünü ortaya çıkarıyoruz. Yeni bir stratejik sürece girerken tabii ki bunları yapmak, iyi dersler çıkarmak gerekiyor. 
Sonuç almak, ileri gitmek için bu dersleri derinliğine bilince çıkarmamız gerekir. 

Elimizdeki en temel kuvvet, bu pratiğin ortaya çıkardığı güç -hem düşünsel hem de emek gücü anlamında- ve kuvvetir. Partinin ve halkın en temel hâzinesi; mücadele pratiğinin yarattığı insansal, örgütsel birikim, insan 


gücü, örgüt gücü, düşünce gücü, birlik ruhu ve mücadele azmidir. 
Yoksa başka herhangi bir kuvvetimiz yok. Yani silahlar üretmedik, hazineler yaratmadık. 
Hâzinemiz, mücadele eden bir örgüt ve halk gücünün yaratılması ve bu gücün ortaya çıkardığı değerler oluyor. 

Gelişmeleri yaratan süreci, milisler açısından da değerlendirmek, bunu bütün kapsamıyla ele almak gerekiyor. Yine kavramın anlamına uygun nitelik ve derinlikte tanımlamak gereklidir. Milis halkla buluşma düzeyiydi. 
İdeolojinin gücü bu insanları kedine ne kadar güçlü bağladığında yatar. Yine ideolojinin etki gücü ne kadar geniş kesime ulaştığı ile ölçülür. Başka herhangi bir şeyle ölçülmez. 
Militanlık bunun daha üst bir biçimi oluyor. Parti mücadelemizi, hareketimizi bu çerçevede değerlendirmek gerekli. 

Genel gelişime bakıldığı zaman aslında gerillamız da milis olarak değerlendirilebilir. Genel ölçüler çerçevesinde değerlendirildiğinde milis düzenini çok fazla aşamadığımızı belirtebiliriz. Aşmaya çalıştık, aşmak istedik, parti de aşmak istedi. Daha çok askerileştirme, ordulaştırma, biraz ordu düzenine ulaşma çabası içinde olduk. Kürdistan’da, milisten başlayarak ilk defa onu aştırıp, bir ordulaşmayı yaratmak istedik. Bu, ulusal kurtuluşçuluğun bir gereğiydi de. Başarıya ulaşılması, zaferin kazanılması biraz bununla mümkündü. Partimizin bu arayışı çok anlamsız değildi, çizginin, stratejinin bir gereğiydi. Harcanan çabalar bu 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bakımdan doğruydu da. Fakat pratik, bütün bu yaklaşımları tamı tamına vermedi. Kürdistan ölçeğinde değerlendirirsek, PKK gerillası, varolan, biraz da Güney kaynaklı peşmergecilik biçiminde ortaya çıkan milis düzenini aştı. O anlamda bir birlik ortaya çıkardı. Belli bir askerileşme, ordulaşmayı ifade etti. Fakat milis düzeninden de tümden kopamadı, tamamen aşamadı. Yine milis kaldı. Biraz askerileşme ve gerillalaşmayı ifade etti. Bu temelde bir militanlaşma gelişti diyebiliriz. 
Yetersizlikleri de olsa ideolojinin militanlaşması, militanına kavuşması, militan bir örgütün ortaya çıkması gerçekleşti. Bizimki böyle bir düzen. Belki tam eğitemedik, yaratmak istediğimiz ordulaşmaya tam ulaşamadık, eğitimleri istediğimiz gibi yapamadık, ama bir militan ve militan örgüt gerçeğine ulaşmayı başardık. 


Kürdistan’da milis hareketini aşan sadece PKK oldu 

B undan sonra eğitimle eksik kalan yanları da tamamlayarak militanlaşma düzeyini geliştirmek ve kurumlaştırmak en temel görevimizdir. Bu da fedai militanın yaratılmasıdır. Her koşulda, her ortamda, her türlü mücadeleyi yürütebilen militan ideolojik çizgi anlamına geliyor. 
PKK’nin doğuşu baştan itibaren böyleydi. Bir yandan kendisine biraz daha profesyonelleşmiş bir militanlık yaratmaya çalışırken, diğer yandan amatör katılımı -hareketin amatör katılımı diyelim- yaratmayı ve mücadeleyi onunla yürütmeyi birlikte geliştirdi. Milis olarak tanımladığımız halkın katılımından hiç uzak durmadı. Onu reddetmedi. Fakat mücadeleyi sadece o çerçevede de tutmadı. 


Baştan itibaren adım adım gelişmeler oldukça, onu daha da ileriye götürmek istedi. Tabii amatör katılım vardı ’ 70 Ter süreci hep öyledir, ’70 Terdeki bütün ideolojik mücadele, bireysel anlamda şiddet, politik mücadele, parti kuruluşu vb, hepsini milis savaşımı olarak da görebiliriz. Bu, tamamen bir amatör katılımdı, yeni bir gençlik hareketiydi. Giderek bir halk hareketi oldu. Giderek militanlar yaratmak istedi. Militanlaşmayı üst düzeyde ortaya çıkarmayı esas aldı ve bununla bir profesyonel örgüt oluşturmaya çalıştı. Parti örgütlülüğü dediği buydu. Fakat bunu yaparken, milis katılımı, yani tabandan kitle katılımı, amatör düzeyde mücadeleye katılımı hiçbir zaman azaltmadı, önemsiz görmedi. Tam tersine militanlaşmanın ve profesyonelleşmenin ön çalışması olarak gördü, bu temelde değerlendirdi. 

Profesyonelleşmenin, ordulaşmanın halklaşmaya, gelişme düzeyinin halkla bütünleşme düzeyine bağlı olduğunu her zaman gördü, kabul etti, bunları birlikte yürüttü. Yani Kürdistan’da milis düzeyinde halk hareketlenmesini ilk defa PKK aştı. Fakat milisi de reddetmedi, ondan kopuk ele almadı. 
Onu genişlettikçe, geliştirdikçe militan örgütlenmeyi onun bir üst düzeyi olarak gördü, geliştirdi. Bu anlamda tabii milise de gerçek bir anlam yükledi, kazandırdı. Daha önceki süreçte varolan zayıf bağlılığı, çarpıklığı giderdi. Gerçek anlamda, ulusal demokratik çizgi çerçevesinde ideolojik bağlanmayı, onun gereklerini yerine getirmek için çok disiplinli, özverili çalışmayı gerçekleştirdi, ortaya çıkardı. Kürdistan’da ilk defa böyle bir düzey yarattı. 
Egemen sınıftan kaynaklanan gasp, çapul yaklaşımını ortadan kaldırdı. Ulusal demokratik çizginin gerektirdiği cesareti, fedakarlığı, bağlılık ruhunu, inancı, mücadele uğrunda gerekirse bedel ödemeyi, çalışmayı ve bu temel de yaşamayı geliştirdi, kökleştirdi. Bu önemli bir düzeydir. 


Cephe hareketini de milis hareketi olarak değerlendirmek gerekir 


"i Q O ’den itibaren ör- 
X y O vf gütlenme çok değişik biçimler aldı. Parti kendini geliştirmeyi öngördü. 
15 Ağustos Atılımı ve onun yarattığı kitlesel gelişim, katılım¬ 


la daha pratikleşti. Halk içerisinde bu konuda çok değişik örgütlenmeleri gündeme getirdi. Gerilla ordulaşmasım kararlaştırdı. Daha sonraki gerilla da yarı yarıya milisti, yarı milis, daha ileri profesyonel bir hareket diyelim. Fakat o sürece kadar temelde hep milisti. Zaten gerilla ordulaşmasının temel bir bölümü olarak milisi, askeri milisi esas aldı. Bu anlamda askeri düzen içerisinde milis örgütlenmesine biçim kazandırdı. Örgütlülük kazandırdı. 
Tabii onunla kalmadı. Ulusal kurtuluş cephesinin gelişimi var. Tabii cephe hareketini bir milis hareketi olarak değerlendirmemiz gerekli. Kitle eylemini yöneten gücümüz bir milis gücü. Değişik kitle örgütleri, birlikleriyle de ele aldı, düzene kavuşturdu. ERNK olarak, birlikler olarak tanımladı. 
Programlarına, tüzüklerine kavuşturdu. Parti bu temelde her alanda geniş bir kitle örgütlen¬ 


mesini geliştirerek silahlı savaşımı; gerilla savaşımını geliştirme temelinde, bu savaşa katılımdan tutalım her bakımdan destek vermeye kadar geniş bir kitle çalışmasını esas aldı. Tabii değişik düzeylerde buna katılımlar oldu. Birçok alanda gerillanın halkla bağlarını sürdüren veya değişik alanlarda hareket etmesini ve eyleme geçmesini sağlayan, onun eylemine katılan bir askeri milis gücümüz örgütlendi. Yarı gerilla düzeninde, fakat gerillanın da bir parçası, askeri bir güç olarak hareket etti. 

Destek veren, gerillanın donanımını, istihbaratını sağlayan, çok değişik biçimlerde çalışanlar ortaya çıktı. Yine kitle eylemliliği, kitle hareketimiz oluştu. Cephe örgütlenmemiz, gerillayı başka alanlara taşıran, gerillayı destekleyen, kitle eylemliliğini ve örgütlenmesini geliştiren geniş bir gücümüz ortaya çıktı. Onların hepsi aslında milisti. Tabii değişik roller üstlendiler. Değişik adlar altında örgütlendiler, değişik görevler yürüttüler. Ama genelde hepsini milis kategorisindi sayabiliriz. Genel olarak tanımlamaya tabi tutulduğunda bu ortaya çıkmaktadır. Askeri tanımlama bu anlamda dar. Yani çok sınırlı, sadece gerillayla bir olmuş yarım gerilla biçimindeki oluşuma milis dersek dar kalmış oluruz. Öyle bir gücümüz de oldu. O da zaman zaman resmi örgütlenmeye kavuşturuldu. 
Gerillanın bir parçası oldu. Bazen gerilladan ayrı, daha iyi nasıl örgütlenir diye tartışıldı. 
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Milis devrimci mücadelenin temel kuvvetlerinden biridir 

G enel düzeyde bir bütün olarak ulusal demokratik harekete etkili biçimde katılan gücümüz, değişik adlar altında, değişik biçimlerde örgütlendi, örgütlendirilmeye çalışıldı. Neyi gerektirdiyse o tür örgütler kuruldu ama çoğu örgütlenmedi. Yani böyle resmen bir örgütü olmadı, ama ideolojiye bağlandı, katıldı, olduğu yerde çevresini örgütledi, eyleme geçti. Çok yerde böyle oldu. Ve bu, giderek ’90Tarda, serhildanlarda kendisini açık açık ortaya çıkardı. Kasabalarda, kentlerde birçok alanda, böyle resmi örgütü olmayan, komitesi, sorumlusu bulunmayan biçimde bir kitle eylemi, ayaklanması ortaya çıktı. 

Militan tanımı, hareketin milis düzeyi, yani bu kitle ayaklanmasını serhildanları yönlendiren, yöneten, ona düzen veren, ona öncülük eden yüzlerce, binlerce, on binlerce militanla ortaya çıktı. Milis dediğimiz, devrimin temel gücü, devrimci mücadelenin en temel kuvvetlerinden birisi ortaya çıktı ve görev yürüttü. Bu insanlar böyle görevleri, kendi kendilerine verdiler. Bu, PKK’nin ruhuna, Önderlik gerçeğine uygundu da. Yani çok uzun zaman bir örgütle temasları bile olmamış, resmen görev de almamışlardı, ama sorumluluk gereği öncü düzeyine ulaştılar. Bazen resmi görevlerdirmeler de yapılır bizde. Yani 


bizim pratiğimiz karmaşıktır. 
Öyle olması da doğaldır. Devrim hareketleri için böyle çok şematik, mekanik düzenlemeler uygun olmaz. Hiçbir zaman devrimci halk hareketleri şemalara sığmaz, formüllerle yürümez. Onun kendine göre yasaları vardır. Bu yasalara göre onu yürütür, yönetir. O yasalara göre hareket eder. Bizde de öyle oldu. 

Parti gelişimi daha çok programa, tüzüğe çeşitli kararlara, yönetmeliklere bağlı oldu. Yine gerillayı çeşitli tüzükler, yönetmelikler çerçevesinde örgütlemeye çalıştık. Gerillaya bağlı milisimizi de, askeri milisi de belli askeri kurallar çerçevesinde yarı profesyonellik düzeninde veya yarı resmiyet çerçevesinde belli bir örgütlülüğe kavuşturduk. Ama ’90 serhildanlarıyla birlikte ortaya çıkan durum bunu aştı. Özellikle örgütsüz kitlelerin bir anda harekete geçmesiyle serhildanlar her yere yayıldı. Partinin ideolojik, politik çerçevesini özümseyen, ona bağlanan kitleler, bu hareketi geliştirmişti. En geniş kitle gücümüz, hareketimiz böyle bir eylemlilikle birlikte gelişti. Tabii bir yandan bunları örgütlemeye, örgütsel düzen içine almaya çalışırken, diğer yandan komiteler kurmaya çalışıyorduk. Yani bu gelişen hareketi, kurumlaştırmaya çalışıyorduk. Bunları örgütlediğimiz sürece, mücadelenin o düzeyde devam edeceği, saldırılar karşısında mücadelenin süreklilik kazanacağı öngörülüyordu. Ki, doğruydu da. 


“Balığı avlamak için suyu kurutmak” 

P arti ’90Ta birlikte ortaya çıkan serhildanları özel bir örgütlülüğe kavuşturmayı gerekli gördü. Her alanda onu yaratmak içinde önemli bir mücadele yürüttü. 1992-’93’te yoğun çaba harcadı. Çeşitli biçimlerde milis örgütlemeyi hedefledi. Bir yanını ulusal meclis, diğer yanını da milislerin oluşturduğu, köylerde, kasabalarda işleri yürüten çeşitli komitelere, hücrelere, gruplara kadar uzanan temsilcilikler oluşturulmaya çalışıldı. 

Tabii böylesi bir süreçte düşmanın da karşı saldırıları oldu. Ortaya çıkan büyük kitlesel gelişmeyi, ideolojinin halkla bütünleşmesini sağlayan, ifade eden gelişmeyi program veya resmi örgütüne kavuşmadan ezmek, dağıtmak üzere düşman saldırıya geçti. Buna “topyekün savaş” dendi. Topyekün savaşın temel amacı; bu serhildan hareketini ezmek, serhildan hareketini ezerek, kitleleri sindirerek gerillayı bağından yoksun bırakmaktı. 

Buna bataklığı kurutmak da diyorlar. “Balığı avlamak için suyu kurutmak” diyorlar. Su kitle hareketi, balık gerilla oluyor. Halkın serhildanım ezmeden gerillayı bastıramayacağım gören özel savaş rejimi öncelikle buna yöneldi. 
Tabii serhildanları bastırabilmek için de öncelikle buna yön veren, öncülük yapan gücü ezmeye çalıştı. Bu güç milisti. Aslında topyekün savaş, her şeyden önce milisi hedefledi. Faili meçhul cinayetler dendi. Kontrgerilla, hizbullah, itirafçılar vs bu süreçte işlenen cinayetler bu gerçeği ifade ediyor. Böylelikle biraz bilinçli, yurtsever insanları katletmeyi ön gören bir katliam hareketi dalgası geliştirildi. Yüzlerce, binlerce yurtsever milis katledildi, şehit düşürüldü. Her alanda, her mahallede, her köyde, her okulda, semtte, şehirde bunu yaptı, hatta bu dışarıya da taştı. Bu gücümüzü katlettikçe serhildanlan ezdiler, sindirdiler, halkı pratik öncüsünden kopardılar, önderliksiz bıraktılar. Halk hareketinin yöneticisi, halkla gerillanın bağını kuran milisti. Düşman, gerilla ile halkı birbirinden kopardı. Vahşi katliamlarla yurtsever halka gözdağı verdiler, korkuttular. Böylece katliamları geliştirdikçe halk hareketliliğinde bir daralma, düşme oldu. 
Parti Önderliği tehlikeli bir gidiş olarak değerlendirdi ve durdurulmasını istedi ve böyle açık milis faaliyetini durdurdu. O biçimdeki serhildanı kesinlikle durdurdu, reddetti. Bu anlamda ona yol açan bütün çalışmalarını geri çekti. Parti ve gerillayı askeri düzen içine alarak, düşmandan gelen saldırılan püskürtmek üzere çok şiddetli bir gerilla direnişi örgütlemesini esas aldı. Tedbirler, kayıpların daha fazla olmasını önledi, halkın daha fazla ezilmesinin önüne geçti. Tabii bu sürece kadar ortaya çıkan kayıplar da az değildi. Büyük kayıplar vardı. 
Her alanda çok dürüst yüzlerce milis ve yurtsever katledildi. Bu konuda yüzlerce isim sayılabilir. 

1970Terin sonunda da birçok milis ve yurtseverin katledilmesi var. Hilvan’da, Siverek’te, Batman’da birçok değerli yurtsever katledildi. Mesela; Batman Belediye Başkanımız Edip 


Solmaz vardı. Giderek iyi bir parti militanı da olmuştu. Böyle daha birçok katledilen, zindanlara doldurulan, işkenceden geçirilen insanımız var. 1985-’90 arasında da birçok alanda milis gücünü kontralar işkencede katletti. Özellikle Botan ve çevresinde, Batman, Dersim, Amed ve çevresinde katledilen çok sayıda gücümüz var. Halk, partiden, Önderlikten öğrendiği temelde büyük bir direnişi milis şahsında gösterdi. Yaşanan süreçte milisin o direnci, gözüpekliği, kahramanlığı mücadelenin direncini oluşturdu, yarattı. 

Parti bütün yapısını yeniden düzenliyor 

D aha sonraki süreçte bazı tedbirler alındı, biraz düzene kondu. Bunlardan bir tanesi, belli alanlarda kitlelerin geri çekilmesiydi. Metropollere geçişler oldu. Orada belli bir düze¬ ne geçiş oldu. Geniş bir cephe örgütlülüğünü orada ortaya çıkardı. Yine Güney’e, Kürdistan’ın diğer parçalarına önemli bir halk gücümüz çekildi. Neredeyse altıncı yılını doldurdular. 
En zor koşullarda, bir bütün olarak isyana kalkmış halk düzeni içerisinde sürdürdü mücadeleyi. 
Fakat bu gücün, bu topluluğun yaşamı, zaten bir mücadele yaşamıydı. Geliştirildi, iyi örgütlendirilmiş bir milis yapısı yaratıldı. Değişik alanlarda, değişik dönemlerde bu güce dayalı çalışmalar yürütüldü. Güney çalışmaları, resmi örgütlülük, böyle ortaya çıktı. Parti buna bağlı olarak Güney’de böyle bir şey 


geliştirmek istedi, bunun için büyük çaba harcadı. Fakat peşmerge düzenini ve etkinliğini Güney’de çok fazla kıramadı. 

Böyle bir düzey içerisinde yeni bir sürece giriyoruz. Tabii parti bütün yapısını yeniden düzenliyor, eğitiyor. Bir bütün olarak devrim hareketi yeniden bir düzenlemeye giriyor. Milis düzenimizin de buna göre gelişmesi, değişmesi, kendini eğitmesi gerekiyor. Bu, geniş bir gücü kapsıyor. Bu 25 yıllık, hatta 30 yıllık çalışma içerisinde binlerle ifade edeceğimiz bir gücümüz var. Yani partiye, Önderliğe bağlı, istenildiği zaman harekete geçen bir güç var. Savaşa katılıyor, siyasi mücadelede etkili bir çalışma sürdürüyor. 

Siyasi mücadelede değişim yaparken, siyasi mücadele stratejesine göre kendimizi düzenlerken tabii bu güç daha çok öne çıkıyor, mücadelesini geliştiriyor, yeni açılımlar sağlıyor. Siyasal mücadele temelinde örgütlülük bu güce dayalı olarak gelişiyor. 
Partimizin militan gücü buna yön, destek veriyor, düşünce olarak bir atılımı da var. Fakat esas güç, örgütleyen esas kuvvet, bizim milis olarak tanımlayabileceğiz kuvvettir. Bu anlamda partinin uzun mücadele sürecinde ortaya çıkardığı tecrübesi az değil. Henüz amaçlarımıza ulaşabilmiş değiliz, görevlerimiz hala ağır ve kapsamlı. Yine milis gücümüzün sayısı ve niteliği az değil. Şimdi daha fazla artıyor, daha çok önem kazanıyor, mücadelede daha çok öncü hale geliyor. 
Bu rolünü oynamak durumundadır. Bununla birlikte askeri mücadeleye de katılmaya hazır, birkaç bin milis gücümüzde var. Bu da az bir güç değil. 

Şehitlerimiz için ne yapılırsa azdır 

G erillayı yeniden örgütlerken, yani yeni bir mücadele anlayışı, ona bağlı olarak yeni bir askeri güç çıkartmaya yönelirken, bu askeri güce yakın olan, onunla ilişkili olan milis gücümüzün de örgütlenmesi, savaş anlayışı ve savaş ruhuna uygun, gerektiğinde en şiddetli savaşımları da vermek üzere, bu güce de bir anlayış vermemiz, onları her an mücadeleye hazır tutmamız, eğitip örgütlü katmamız gerekiyor. Bu da önemli bir nokta. Bunları parti olarak yaratmaya çalışıyoruz. Bir halk olarak kitlenin örgütlendirilmesi, partinin siyasal mücadele yürüten bir örgüt olarak her alanda gelişmesi, kendisini yeniden buna göre düzenlemesinden si¬ 


lahlı güçlerini düzenlemesine kadar tüm güçlerin düzenlenmesi içinde milis gücümüz de yer alıyor ve bir biçim kazanıyor. Bu anlamda rol oynayanların esas sahası biraz da burası. 
Örgütsel çalışmalarımız giderek her alanda böyle bir düzey kazanıyor. Bu, daha da çok gelişecek. Yeni örgütsel düzenlememiz bu temelde ortaya çıkacak. 
Bu güç, çok şiddetli savaşta oynadığı rolün bir benzerini, hatta daha fazlasını bu çözüm sürecinde çok etkili siyasal mücadele yürüterek, ona öncülük ederek de oynayacak. Hem gücü var, hem koşullar buna uygun hem de 30 yıllık mücadele tecrübemiz büyük güç veriyor. Bu nokta da şimdiden hakim hale geldi. 

Parti Önderliğinin başlattığı süreç herkesi kapsadı, herkesi bu yöne sevk etti. Hakim süreçtir, giderek fazla derinleşip gelişecek olan süreçtir. Ve engelle¬ 


nemez. Bu anlamda da bundan sonra milis gücü, ister askeri hazırlıkta olsun, isterse siyasi mücadelenin içinde olsun ve bu yeni süreçte şimdiye kadar olduğundan çok daha etkili katılım sağlayacak ve çok daha etkili rol oynayacaktır. Önderlik gerçeği bunu hazırladı, yön verdi, hakim kıldı. Bütün güç büyük tecrübe kazandı. Kürt insanı parti mücadelesi tecrübesiyle doldu. Gerçi şimdiye kadarki süreçlerde biraz da amatörce hareket edildi. Şimdi daha eğitimli, daha donanımlı, ne yapacağını daha çok bilen bir hareket konumuna geldi. Bu anlamda herkes hem birey olarak daha etkili mücadele edip sonuç alabilecek hem de kitle, halk olarak daha etkili bir çalışma yürütebilecek durumdadır. 
İnanıyoruz ki bu süreç, bu biçimde gelişecek ve esas rol bu süreçte oynanarak, ulusal demokratik yaşamın gelişmesini toplum düzeyinde örgütleyerek her türlü değişimi bu temelde yaratabileceğiz. Herkesin bunu böyle görmesi, buna katılması, böyle olması, geçmiş mücadeleye bu biçimde değer biçerek, onu iyi özümseyerek önümüzdeki sürece böyle bir bilinçle katılması hem gerekli hem anlamlıdır. Bu, insanları da halk nezdinde çok başarılı kılar. Böyle bir yaklaşım bizi güç yapar, toplum olarak da çok hızlı bir gelişim içine sokar. Bu açıdan halk kahramanlarımız olan şehitlerimize ne kadar çok şey yapılırsa hem azdır hem de istenenin gerisindedir. 



Duran Kalkan 
25 Nisan 2000 
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Halit KAYDI 


Yurtsever insan yurdunu düşmanına karşı son nefesine kadar savunabilendir 


H alit arkadaş parti ile tanışmadan önce ailesinin geçimine katkı sunmak için yazın rençberlik kışın ise metropollerde her türlü işte çalışır. 
Emekle erken yaşlarda tanışması, O’nun olgun, saygılı bir kişilik olmasını sağlamış, ve çevresinde de bu yüzden sevilip sayılmıştı. Halit arkadaş 15 
Ağustos Silahlı Atılımı’ndan önce parti ile tanışır. Kendi köylerine propaganda yapmak amacıyla gelen gruplar aracılığıyla parti ile ilişkilenir. Var olan olumlu özellikleri tanıştığı gerillalar sayesinde kısa sürede devrimci özelliklerle bütünleşir. Özgürlük savaşçılarıya tanışmanın, ilişkilenmenin büyük heyecan ve coşkusunu yaşar. Kısa bir süre sonra da milis olarak çalışmalara katılır. 

Halit arkadaş partinin kendisine verdiği görevleri yerine getirmek için gece gündüz çalışır. 
Görevini eksiksiz ve en iyi şekilde yerine getirir. Görevlerini büyük bir coşku ve heyecanla yapar. Partinin kendisine verdiği bu göreve layık olabilmek için var gücüyle işe koyulur. 
Önüne konulan her çalışmayı eksiksiz yerine getirdiğinden dolayı, arkadaşları tarafından daha da ilgi duyulan, sevilen bir kişi konumuna gelir. Gün geçtikçe partiyi daha iyi tanımaya öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye çalışır. 

Halit arkadaş çevresi üzerin- 



© Adı, soyadı: Halit KAYDI Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Seredahle/Şımak, 1964 
Şehadet tarihi ve yeri: Ağustos 1984, Bilika/Şımak 

de doğal özellikleriyle, bir de partiden edindiği özelliklerle, büyük bir etkide bulunur. Düşman tarafında üç kez tutuklanır. Kendisine işkence yapılır. 
Fakat yapılan işkenceler O’nu yıldırmaz, mücadeleden alıkoymaz, tam aksine daha da bütünleşmesini sağlar. Kısa aralıklarla tutuklanan Halit arkadaş düşman tarafından serbest bırakılır bırakılmaz tekrar arkadaşlarla ilişkiye geçer. 
Düşmandan intikam alırcasına çalışmalarına kaldığı yerden devam eder. 

1984 yılında Halit arkadaş 


Güney Kürdistan’a görev amacıyla gönderilir. Yanma aldığı iki yurtsever arkadaşıyla Cudi üzeri Güney Kürdistan’a geçmeye çalışırlar. Bılıka köyü yakınlarında düşman onları fark eder ve büyük bir operasyon gerçekleştirir. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda yerleri belli olur. Çatışmak zorunda kalırlar. Çatışma uzun sürer. 
Düşman kayıp verir. Kayıp verdiğini gören düşman, güçlerini çatışma alanında daha da yoğunlaştırır. Halit arkadaş ve yanındakilerin cephanesi bitmek üzeredir. Ama Halit arkadaş kaygılanmadan düşmana karşı çatışmayı sürdürür, son mermisine kadar çatışmaya karar kılmıştır. Çünkü partiden bunu böyle öğrenmiştir. Yurtseverlik duyguları kabarmış damarlarındaki kan şaha kalkmıştır. Yursever insan, yurdunu düşmanına karşı son nefesine kadar savunabilen insandır şiarıyla kendini eğitmiş ve böyle bir günde düşmana haddini bildirmek için hazırlamıştır kendisini. Ve sonuna kadar çatışarak şehitler kervanına katılmıştır Halit arkadaş. Çatışmada yer alan diğer arkadaşlardan birisi yaralı olarak düşman eline geçerken, diğer arkadaş kurtularak partiye ulaşmıştır. 

Anısı mücadelemizde sürekli yaşayacaktır. 

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Mustafa KAR AT AŞ 






MFUfHm flM EMEzunMŞ 


Ağustos 1984 silahlı atılımı, Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinde bir milattır. Ulusal imhayı gerçekleştirdim, Kürtleri mezara gömdüm, üzerini betonladım’ diyerek ideolojik bombardımanla sömürgeciliğin beyinlerde inşa ettiği karakollara sıkılan ‘ilk kurşun’dur. Kürt halkını ölüm uykusundan uyandıran bir şok 
tedavisi operasyonudur. 15 
Ağustos Atılımı mezardaki Kürt’ü sarsarak ayağa kaldırdığı gibi askeri cuntanın iş başında olduğu ve Kürdistan’ı adeta cezaevine dönüştüren politikalarını boşa çıkarıp, çözümsüz bıraktı. Yine 15 Ağustos Atılımı, ulusal sınırları da aşarak Kürt sorununu böylesi görkemli bir eylemle dünya siyaset gündemine fiili olarak taşırdı. îşte mücadelemiz açısından bir milat olan böylesi görkemli bir eylemin gerçekleştiği tarihsel bir süreçte , Mustafa arkadaşın bir milis olarak şehadete ulaşma onuruna ulaşması bir o kadar anlamlı ve kutsaldır. 

Mustafa arkadaş yurtsever 
bir ailenin çocuğu olarak 1959 
yılında , Çukurca’nın Biyadir köyünde dünyaya gelir. İlkokulu köyünde okuyan Mustafa arkadaş köy koşullarında büyür. Güney’deki ilkel miliyetçi hareketlere uzaktan bir sempatisi olsa da, PKK’nin alana girişiyle partiyle ilişkilenir. 80 haneli olan Biyadir köyü sınır hattında ve 



O Adı, soyadı: Mustafa KARATAŞ 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Biyadir 
(Narh) köyü/Çukurca, 1959 
Şehadet tarihi ve yeri: Kasım 1984, Biyadir köyü/Çukurca 

gerilla için de, stratejik bir konuma sahiptir. 1982 yılı sonlarından başlayarak Kuzey Kürdistan’a geçiş yapan silahlı propaganda birliklerinin ilk ulaştığı alanlardan biridir de Baydeyir köyü. Evli olan Mustafa arkadaş, ilk birimlerin alana gelmesiyle ilişkilenir ve yurtseverlik görevlerini yerine getirir. Her geçen gün ilişkileri derinleşir. 
Mustafa arkadaş Biyadir köyündeki ilk ilişkidir. Alana henüz ulaşan birimlere arazi bilgisini sunar, lojistik ihtiyaçlarını örgütler, kuryelik yapar. Köyünde propaganda, örgütlenme çalışmaları yürütür ve kısa bir sürede 


milis düzeyinde çalışmalara katılır. Olgun, fedekar ve cesur olan Mustafa arkadaş, her geçen gün daha bir derinden gerillaya, partiye, Önderliğe sarsılmaz bağlarla bağlanır ve bu coşkuyla çalışmalara katılır. 1984 Kasımı’nda alanda gerillanın düşmana karşı geliştirdiği başarılı bir eylem sonrası alandaki halka yönelik baskılar yoğunlaşır. 
Mustafa arkadaşın da içinde bulunduğu birçok köylü gözaltına alınır ve yoğun işkencelere maruz kalır. Düşmanın yoğun işkencelerine rağmen Mustafa arkadaş düşmana bilgi vermez ve direnir. Mustafa arkadaştan silah isteyen işkenceciler bu amaçla onu operasyona çıkarırlar. Silahları sakladığı yeri göstermesini isterler. Ancak Mustafa arkadaş “direnmek yaşamaktır” şiarını kendisine esas alarak pratikleştirir. Kahrolan işkenceciler Mustafa arkadaşı katlederler. Kanıyla sulanan kutsal topraklar bire on yüz vererek düşmanın sevincini kursağında bırakır. Düşman Mustafa arkadaşı katlederek halkı sindirmek isterken tersi bir sonuç ortaya çıkar. 
Halk şehitlerinin anılarına sahip çıkarak Özgürlük mücadelesinde saflarında yer tutarlar. O’nun yerine onlarca yurtsever göreve başlar. Birçok genç partiye katılır. 

Şehitler ölümsüzdür. 

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Halit ONCU 


Fedakarlığın sembolüydü Halit arkadaş 


Z engin bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelir Halit arkadaş.Düşmanla yaşanan iç içelik ulusal mücadeleden kopuşu ve azgın işbirlikçi bir yapılanmanın hakim olmasını beraberinde getirmiştir. 

B öylesi bir ortamda doğup büyüyen Halit arkadaş, ilk okulu kendi köyünde okur, bitirdikten sonra devam etmez, ticaret ve hayvancılıkla uğraşır. Köylerinin sınır hattında olmasından dolayı bölgeye gelen ilk gerilla birlikleri köye gelirler. Bu süreçte gerillalarla tanışan Halit arkadaş mücadeleye sempati duyar. Düşmanla ilişkisi olan köyün diğer kesimleri ise Halit arkadaşı ihbar ederek düşmana hedef yaparlar. 
Düşman sürekli tehdit ve baskı ile ailesine yönelir, defalarca Halit arkadaş tutuklanmasına rağmen, düşmana boyun eğmez ve çalışmalardan vezgeçmez. 

1984 Atılımı’yla Delil isimli bir 



O Adı, soyadı: Halit ÖNCÜ Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Bejuh 
köyü/Uludere, 1955 
Şehadet tarihi ve yeri: 1985 
Derahine köyü/Uludere 

kardeşi parti saflarına katılır. Bu katılım Halit arkadaşı çalışmalarda daha çok aktifleştirir. Öyle ki, 


O’nun yardımıyla bölgede mücadeleye ve halka karşı büyük zararlar veren ve tahribat yapan bir ajan infaz edilir. Bu olaydan sonra Halit arkadaş köyde kalamaz ve çoğunlukla gerillayla beraber dolaşır. 

Halit arkadaş yüksek moralli, baskı kabul etmeyen cesur ve 
fedakar kişiliğiyle tanınır. 1985 
yılında mücadeleye karşı koruculuk sisteminin temelinin atıldığı bir süreçte Halit arkadaş, Derahine köyünden Tamer Yıldırım isimli biriyle arabayla bir akrabasının evine giderler. 
Eve girdiklerinde iki düşman askerinin evde arama yaptığını görürler. Yanında silahı olan Halit arkadaş düşman askerlerini tarar, biri ölür, diğeri de yaralı yere düşer. Bunun üzerine oradan uzaklaşmaya çalışan Halit arkadaşa yaralı düşman askeri arkadan yaylım ateşi açar, ev sakinlerini de vurur. Tamer ve Mercan Yıldırım isimli yurtseverler orada şehadete ulaşırlar. Akrabaları Halit arkadaşı yaralı kurtarır ve saklar. Ertesi gün arama yapan düşman askeri Halit arkadaşı bulur, ama Halit arkadaş fazla kan kaybetmekten şehit düşmüştür. Ödün vermez kişiliği, ulusal kurtuluşa kendini adaması ve gözü kara kişiliğiyle Halit arkadaş, şehadetiyle gelecek nesillere bir umut, bir ışık oldu. 

Anısı mücadelemize önder olacaktır. 



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Ya özgürlük ya olum 


K ürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi,Ulusal Önder Başkan Apo’nun büyük emekleri ve buna bağlı olarak halkımızın kahramanca direnişi üzerinde gelişip yükseldi. ’80’li yılların ortalarında ve özellikle 15 Ağustos Atılımı’yla ivme kazanan mücadelemiz, silahlı savaşın başlamasıyla bir halk savaşma dönüştü. 
Kürdistan’m dört parçasından, her kesimden, her sınıftan ve her tabakadan Kürt insanı yüzyılların özlemi olan ulusal kurtuluşa “ya özgürlük ya da ölüm” şiarıyla katılım gösterdi. Aynı zamanda halkın yurtsever kesimleri de Özgürlük mücadelesine aktif katılım gösterdi. Kimisi milis olarak, kimisi kitle çalışanı olarak, kimisi yurtsever veya sempatizan olarak mücadeledeki yerini aldı. 

Sömürgeci ve işgalci güçlere karşı olduğu kadar onların işbirlikçisi olan ilkel milliyetçi gerici feodal güçlere karşı verilen mücadelede, kahramanca şehit düşen binlerce gerilla ve kadronun yanı sıra binlerce yurtsever de şehit düştü. Bu değerli yurtseverlerden birisi de Emin Kara yoldaştır. 

Emin Kara yoldaş, Perwari ye bağlı Omyanis köyünde 1958 yılında dünyaya gelir. Daha önce Hasyan’dan Omyanis’e yerleşmiş olan ailesi yoksul ve yurtseverdir. Ailesinin birçok bireyi kan davası nedeniyle arandığı için, Emin yoldaş henüz küçük yaşta ailenen geçimini sağlamak durumunda kalır. Bundan dolayı küçük yaştan itibaren emekçi ve özverili bir insan olarak yetişir. 



O Adı, soyadı: Emin Kara Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Omyanis köyü/Pervari, 1958 
Şehadet tarihi ve yeri: Haziran 1986, Şenoba yaylası (Segirke sirqe)/Uludere 

Düşmanın ulusal kimliği, dili ve kültürü inkar ederek, Kürt halkını ulusal bilinçten, birlikten ve yurtsevelikten uzaklaştırarak parçalamayı, dağıtmayı ve yurtseverlikten uzaklaştırmayı hedeflediği ve asimile etmek için baskıları en üst boyutlara tırmadırdığı bir dönemde mücadelemiz filizlenme¬ ye başlamıştı. Böyle bir dönemde coğrafik koşulların getirdiği avantajlardan dolayı Emin yoldaş düşmanın asimilasyon politikasından pek fazla etkilenmemiş ve gerillalarla çok daha erken tanışma imkanı elde etmişti. îlk grupların öz verili çabaları sayesinde mücadeleyi tanıyan Emin yoldaş, Kürdistan’ın kurtuluşunu Özgürlük mücadelesinde görmüş ve bu temelde çalışmalara katılmıştı. 


Önceleri sempatizan düzeyde yaptığı çalışmaları zamanla bir milis olarak devam ettirmiş ve partinin verdiği bütün görevleri büyük bir moral ve heyecanla yerine getirmişti. 

Silahlı mücadelenin başladığı 
1984 yılından itibaren düşmanın 
baskıları bu alanda artmaya başlar. Bundan dolayı Emin yoldaş Güney Kürdistan’da Zaxo’nun Çentir köyüne yerleşir. Buraya yerleştikten sonra hiç ara vermeden tekrar arkadaşlarla olan ilişkilerini sürdürür. Burada da çalışmalara büyük bir istek ve coşkuyla katılmaya ve Özgürlük mücadelesine hizmet etmeye devam eder. 1986 yılında görevli olarak tekrar Kuzeye geçer ve öğütleme çalışmalarına devam eder. Segirke sirqe yaylasında bir zomda kaldıkları sırada Mala Beyre çetelerinin ihbarı üzerine zoma baskın yapılır. Zomdan çıkarak çatışmaya giren Emin yoldaş ve üç arkadaşı cephaneleri bitinceye kadar kahramanca çatışarak şehadet mertebesine ulaşırlar 

Evli ve iki çocuk babası olan Emin yoldaş ve üç arkadaşı tarihi görevlerini yapmış olmanın huzuru ve onuru ile Kürdistan’m kutsal topraklarında yatarken, gerici feodal işbirlikçilik ve ihanetin dünyanın hiçir yerinde barınamayacağını şehadetleriyle kanıtlamışlardır. 

Anıları mücadelemizde yolumuzu aydınlatan kızıl meşaledir. 










Yusuf BAYRAM 
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Gerillaların gözlerindeki ateşi görmüştü 


K ürdistan ’ daki uyanışın 

heyecanını en çok tadan, yoksul Kürt köylüleridir. Yıllırca yokluğu sadece bir iki dönüm araziyle gidermeye çalışan, yaşamını bir lokma ekmeğin peşinde koşmakla geçiren Kürt köylüleri, Özgürlük mücadelesinin ilk sempatizanlarıydı aynı zamanda. Bu yüzden ilk gerilla grupları evlerine geldiği zaman bunu büyük bir heyecanla karşılayan da onlardı. Sürekli evlerine gelen gerilla gruplarıyla sabahlara dek uyumadan konuştular, sohpet ettiler, stranlar söylediler. Dağların nelere gebe olduğunu bir onlar bilirdi, bir de yeni misafirleri. 

Parçalanmışlığın yıllardır ceremesini çekiyorlardı. Her iki parça Kürdistan’m arasında kalan Gundike Mele, isyan hikayeleri ile büyüyen çocukların mekanıydı. Bu yüzden 15 Ağustos’da sıkılan ilk kurşunu büyük bir sevinçle karşılamışlardı. Yusuf arkadaşın ailesi Gundike Mele’nin kendini idare edebilen zorlu emekçi yaşamı içinde yurtsever duygularını isyana katan ailelerden biri idi. Kürt örgütleri ile olan ilişkilerini de sürdürerek yurtseverliği yaymaya çalışıyordu. Yusuf arakadaş bu ortamda yetişirken daha çok yurtseverlik özünü, bilinçlendirme gayretine girmişti. Tanıdığı örgütler içinde bu arayışları devam ediyordu. KDP’yi tanıdı, diğer ilkel milliyetçi, reformist örgütleri tanıdı. Ama hiç birisi onun duygularına hitap etmiyordu. Ta ki, PKK gerillalarının köylerine geldiği güne kadar. 
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Gerillalarla tanıştıktan sonra Kürdistan’m kurtuluşunun bu insanlarda olduğunu anlar. Çünkü gerillaların gözlerindeki ateşi görmüştür. Onların fedakarlıklarını, ölümü hiçe sayan duruşlarını, zorluklar karşısında yılmadan mücadele edişlerini ve her şeyden önemlisi de halka olan bağlılıklarını görmüştü. Bu yüzden onlarla ilişkilerini derinleştirmiş, zamanla da görev yapmaya başlamıştı. 
Girişken ve cesur özelliği ile ulusal özünden kopmayan Yusuf arkadaş 1984 Atılımı ile bu mücadelenin neler yapabileceğini ilk gören ve anlayanlardandır. İlk uyanışa duran Botan’ın ulusal davada yerini almasındaki öncü yurtseverleri arastada Yusuf arkadaş da vardır. Öncü milis olarak da gerilla yaşamını tanır. Arayışlarının artık bağlılıkla birleştiği yerde, ulusal bilincin öncülüğünü yapan partinin (PKK), fedakar destekçilerinden biri olarak ne gerekiyorsa yapar. Kürdistan yurtsever köylüsü ulusal mücadelenin yayılmasında Yusuf arkadaşlar şahsında toprağa bağlılıklarını, köyleri ambargolar altında bırakılsa da, göstermişlerdir. Yusuf arkadaş ulusal bilincin yayılmasında, halkın örgütlendirilmesinde, gerillanın ihtiyaçlarının karşılanmasında, gerillaya katılımda önemli görevler üstlenmiştir. Uzun yıllar düşman tarafından aransa da bu bilinç ile yararlı olabilecek hizmetlerin ayırdın da olarak köyle de ilişkilerini koparmaz. Ailesinin ulusal mücadeleye bilinçle bağlı olmalarını sağlamaya çalışır. Çocuklarına gerilla yaşamını anlatırken, gerillayı tanıdığı ilk günlerdeki gibi heycanlıdır. Botan’ın o zaman çocuk yaş¬ 


larında olanları şimdi ulusal mücadelede birer gerilla olarak mücadelelerini sürdürüyorlar. O zaman dinledikleri heyecanlı hikayeleri şimdi kendileri yaşıyor. 

Yusuf arkadaş, sürekli arandığı için evine ve köyüne fazla gitmiyordu. Tarih 21 Mart 1987 Nevrozu’nu gösteriyordu. Halkın bu coşkulu anında yanında olmak için Gundike Meleye gelir. Nevrozu ailesi ve yurtsever dostlarıyla kutlamak ister. Ama düşman pusudadır. Ve köye giriş çıkışları kontrol etmektedir. Ve fırsatını bulunca da baskın yapar. 
Yusuf arkadaşın yerini tespit etmiştir ve O’nu teslimiyete zorlamaktadır. Ama Yusuf arkadaş gerillayı sadece teorik olarak özümsememiştir, aynı zamanda pratik olarak da özümsemiştir. 
Gerillanın son nefesine kadar savaşan, en son kurşununu, en bombasını kendisinde patlatan iradesini iyi bilmektedir. Ve kendisi de çok önceden eğer böyle bir durumda karşılaşırsa, teslim olmaktansa onurlu bir şekilde ölmeye aht etmişti. Ve böyle de yapar. Çatışma yoğun geçer. Son kurşununa kadar savaşır Yusuf arkadaş. Ve bu çatışmada iki askar ölür birçoğu da yaralanır. 
Ama kurşunu bitmek üzeredir. 
Son kuruşuna kadar savaşan Yusuf arkadaş, son bombasını kendi bedeninde patlatarak şehitler kervanına katılır. Ulusal mücadelenin ordulaşmaya başladığı yıllarda halk ordusunun yiğit bir neferi olarak, Kürdistan tarihindeki onurlu yerini alır. 

Anısı yolumuzu aydınlatan bir meşaledir. 


Ağlama sevdam ağlama tutkulanm ağlama ağlamaların, gizlenemeyen sevdaların gizlenemeyen büyümelerin utangaç gözyaşlandır Sancısıdır büyümenin şidetitidir doğumun soylu tutkuların gözyaşlandır 
Büyümenin, gelişmenin görkemin dışa vuran titreşimleridir kızaran göz bebeklerin. 
Küçüğüm, küçük yodaşım, fethedilecek göklerin müjdesidir gözyaşlann Ağlama küçüğüm 
Mazlum yoldaş da ağlamadı 
Agit’de ağlamadı daha bir şiddetliydi sancı şiddetin sarsıntısıyla yumdular gözlerini sıktılar yumruklannı ve yüreklerinin derinliklerine damıttılar gözyaşlannı 
İhanete inat meşale oldular aydınlık ve geleceğe gerillanın göğsünde 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Direnişi hafızalardan silinmeyecek 


U lusal Önderimiz Başkan Apo önderliğinde gelişen Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi, ulusu ayağa kaldırarak, 15 
yıllık savaş sürecinin ardından Kürdistan tarihi yeniden kanla yazıldı. Binlerle ifade edilen şehitlerimizin soylu kahramanlıkları ve yarattıkları değerlerle bugünkü ulusal mevziler kazanıldı. 
Bu günlerimizi her biri, birer özgürlük abidesi olan şehitlerimizin emek, fedakarlık ve efsanevi kahramanlıklarına borçluyuz. 

Her türlü zor koşullarda mücadele etmekten geri durmayarak savaşı geliştirirken, kimi yerde ise esaret koşullarında düşmanın örneği görülmemiş vahşi işkenceleri altında lime lime edilerek, kilometrelerce tank ve kariyerlerin ardından sürüklenerek ölümsüzlük unvanını şerefle aldılar. 
“Bu ne biçim irade” diyen işkencecilerin bile saygı duymak zorunda kaldığı kahramanlık örnekleriyle tarihe altın harflerle isimlerini yazdırdılar. İşte İbrahim arkadaş da bu büyük iradeyi düşmanın vahşi işkenceleri karşısında göstererek bedeni lime lime edilen Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinin nice adsız kahramanlarından birisidir. İnsanların bedenlerini lime lime ederek halkı sindereceğini sanan işkenceci katil güruh, yarattığı sonuçlarla neye uğradığını şaşırdı. Bilmiyordu ki, azdıkça, vahşice insana, insanlığa saldırdıkça Özgürlük mücadelesi alevlenecek, gelişecek ve güçlenecek... 
Çünkü o savaşta sınır tanımadık-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Doğum yeri ve tarihi: Balveren 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ça özgürlük savaşında saflar sıklaşıyordu. 

İbrahim arkadaş, yurtsever ve yoksul bir ailenin ilk çocuğu olarak Şırnak’ın Balveren köyünde 
1957 yılında dünyaya gelir. 

Okul okuma imkanı bulmaz, çocuk yaşlardan başlayarak ailesinin geçimine katkıda bulunur. 
Bu ona olgun ve fedakar bir karakter kazandırır. 1982 yılında ilk grupların ülkeye ulaşmasıyla partiyle tanışarak ilişkilenir. Mücadelenin gelişimine paralel olarak İbrahim arkadaşta inanç ve bağlılık derinleşir. Her konuda arkadaşlara katkı ve yardımlarını bir hizmet olarak sunar. Aktif bir katılım sergiler. Zamanın çoğunu gerillayla birlikte geçirmektedir. Bu aktif çalışmaları, düşmanın dikkatinden kaçmaz. Ve 


1985 yılında tutuklanır. Şırnak’ta 18 gün gözaltında kalarak yoğun işkencelere maruz kalır. 
Sonuç alamayan düşman, İbrahim arkadaşı Şırnak’tan Siirt’e götürür ve burada da 71 gün göz altında tutarak üzerinde işkence¬ nin her çeşidini dener. Ancak İbrahim arkadaş sır vermez ve onurlu bir direniş sergiler. 

Buna rağmen tutuklanarak Diyarbakır Cezaevine gönderilir. 
Bir yıla yakın Diyarbakır Cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılır. İbrahim yoldaş cezaevi sürecinde kendini eğiterek dışarı çıkar. Ve daha bilinçli bir şekilde çalışmalara katılarak düşmandan hesap sorar. Aktif bir milis olarak bir çok alanda çalışma yürüten İbrahim arkadaş, 
1984 yılında Besta, Cudi ve Güney Kürdistan’daki başarılı çalışmalarından dolayı parti tarafından ödüllendirilerek bir kaleşnikof ve tabanca hediye edilir. 

Düşman İbrahim arkadaşı izlemektedir. Ancak bundan bir sonuç alamaz. İbrahim yoldaşın faaliyetlerini durduramayacağını anlayan özel savaş güçleri O’nu katletmeye yönelir. Ve 28 Mart 
1987 yılında Agit yoldaşın şehadetin yıldönümünde; köyünün civarında hayvanlarını otlatan İbrahim yoldaş kontralar tarafından tutuklanır. Vahşi işkencelerin ardından panzerin arkasına bağlanarak 5 km boyunca sürüklenir. Bedeni lime lime edilir. Ve şehitler kervanına katılır. 

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haksızlığa karşı mücadele edecekti. Yani bir özgürlük savaşçısı olacaktı. 

Mahmut arkadaşın özgürlük arayışı serüveni Kuzey Kürdistan’da başladı . Yurtsever ve yoksul bir ailenin ilk çocuğu olarak Uludere’nin Hilal köyünde 
1947 yılında dünyaya geldi. Ailesi yoksuldu. Aynı zamanda 


Türk devletinin yoğun baskıları mevcuttu. Bu yüzden Güney Kürdistan’a göç etmek zorunda kalmıştı. Zaxo’ya yerleşmişlerdi aile olarak. Yaşam mücadelesini burada vermeye başlamıştı Mahmut yoldaş. İlkel milliyetçilikten 
etkilenen Mahmut yoldaş, 1961 
yılında KDP’ye katılarak peşmerge olmuştu. Aynı süreçte Za- 


K uzey Kürdistan’da askeri işgalin kan ve katliamlarla başladığı bir tarih kesitinde dünyaya gözlerini açtı. Yaşam ve mücadele serüveni erken başladı. 
Çağdaş bilimden belki bihaberdi. 
Ancak müthiş bir arayışçı ve mücadeleciydi. Şehadetine kadar da bunu yılmadan kesintisiz sürdürdü. Bildiği tek bir şey varsa O da babasının, dedesinin kısacası atalarının bu topraklarda doğup büyüdükleri, tarihin başlangıcından bu toprakları yurt edindikleri ve bu toprakların vatanı, yurdu olduğuydu. Öte yandan tarih boyunca yurdunun işgal ve istilalardan kurtulamadığı, kan deryasındaki katliamların devam ettiği gerçeğiydi. Bunu yaşayarak görüyordu. Ve buna karşı mücadele edilmesi gerçeğini yüreklerinin derinliklerinde hissediyordu. Bu bilinçle mücadeleye adayacaktı kendini. Kararını vermişti. Sonuna kadar toprağına bağlı kalacak, 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xo gelişen bir serhildanda İrak hükümeti tarafından yakalanmış ve 3 yıl cezaevinde kalmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra tekrar peşmergeciliğe devam etmişti. 
1975 yılına kadar peşmerliği sürdürmüştü Mahmut arkadaş. Peşmergelik sayesinde müthiş bir 

Günbatımı gibi yitirilen sevda hain pusuların kurşunu tükenen sadece bir ömür umutsa şafağa kalmış bir tutam sevgi yine de affetmek mümkün değil seni 

Hani ayrılmaz iki can, iki yürektik seninle hani seninle umut dolu yarınların şafağını izleyecektik 

ansızın sessizce gidişin niye? 

Sen sonsuzluğun 

yolcususun 

kaç bahar rengini 

gözlerinden çaldım, 

kaç geceye adını verdim 

Ve u beni bekle bir gün v 

dedin 

Her şey bıraktığın gibi değişen sadece zaman ve mekan şayet bir gün sonsuzluğun yolculuğunda karşılaşırsak unutmayasın ki yarım kalan bir sevda bitmeyen bir şarkımız var işte o zaman haykıracağız seninle şarkımızı meydan okuyacağız seninle 

hasretin çan seslerine. 


askeri tecrübe de kazanmıştı. 
İrak hükümetiyle girikleri çatışmada iki uçak da düşürmüştü. 
Bu yüzden de eğitmenlik yapmıştı KDP içerisinde. 

1975’te KDP nin dağılmasıyla kendisi de Kuzey’deki köyü Hilal’a dönmüştü. Köyünde bir süre kaldıktan sonra, yaşanan bir kan davası sonucu köyünden ayrılarak Van’a yerleşmişti. Ancak Mahmut arkadaşın arayışları tükenmemişti, özgürlük özlemi her geçen gün katlanarak devam etmişti. Bir gün halkının özgürlük özlemlerine cevap veren bir mücadelenin başlayacağına dair inancı hiçbir zaman tükenmemişti. 

Apocu hareketin yavaş yavaş Kürditan’da mücadeleye başladığı yıllardır bu yıllar. Ve Mahmut arkadaş, henüz ideolojik mücadele döneminde tanımıştır Apocuları. Sonunda aradığını bulmuştur. Apoculardaki cesaret, fedakarlık ve mücadele azminin bu halkı kurtulaşa götüreceğini görmüştü. ’80’li yıllarda geliştirdiği bu ilişki derinleşmiş ve kendisi de artık Özgürlük mücadelesinin bir neferi olmuştu. 

1982 yılında yaptığı çalışmalardan dolayı tutuklanmış, iki yıl Diyarbakır Cezaevi’nde tutuklu kalmıştı. Mücadelenin önder kadroları ile tanışmanın, onların direnişlerini gün gün yaşamanın verdiği bilinçle çok daha bilinçlenmiş ve güçlenmiş olarak çıkmıştı cezaevinden. Serbest kaldıktan sonra tekrar Van’a dönmüştü. Ama bu defa daha bilinçli ve profesyonel bir çalışma içine girmişti. Tabii devlet güçleri peşini bırakmıyordu. Adım adım izleniyor, sü¬ 


rekli göz altına alınıyor ve işkenceden geçiyordu. Bu yüzden ’85 yılında ailesiyle birlikte Doğu Kürdistan’ın Urmiye şehrine göç etmek zorunda kalmıştı. 

Urmiye’de kaldığı yıllarda da partiyle ilişkisini kopartmayan Mahmut arkadaş, bu alanda da aktif çalışma içerisen girer. 
Ağırlıklı olarak Türkiye-İran sınır hattında milis olarak çalışmalarını devam ettirir. 1988 yılma kadar bu alanda faaliyet yürüten Mahmut arkadaş evli ve 8 
çocuk babasıdır. Çalışmalarında fedakar, cesur ve atiktir. 

1988 Nisam’nda bir milis arkadaşı ve dört gerillayla birlikti Doğu Kürdistan’dan Van mıntıkasına geçmek için yola çıkarlar. Başkale köprüsü üzerinde pusuya düşmeleri üzerine çatışmaya girmek zorunda kalırlar. 
Çatışmada iki arkadaş ilk ateşte şehit düşmüş, Mahmut arkadaş ise yaralanmıştır. Arkadaşlarının öldüğünü düşünen düşman güçleri havanın da karanlık olmasından dolayı geri çekilmiş, üstlenme alanına dönmüştür. 
Ertesi gün arazi arama taraması yapan askerler, Mahmut arkadaşı yaralı olarak yakalarlar. Onu konuşturamayacağım anlayan faşist Türk ordu güçleri Mahmut arkadaşı katlederler. 

Mahmut arkadaş uzun mücadele yaşamı boyunca Kürdistan’ın özgürlüğü için her türlü zorluğu göğüslemiş ve bu uğurda kahramanlaşmış bir arkadaştır. Ardında onurlu bir mücadele mirası bırakarak şehadet mertebesine ulaşmıştır. Anısı mücadelemizde önder olacaktır. 

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BARIŞ VE DEMOKRASİNİN SEMBOLÜ EMİN YOLDAŞ 


D icle nehrinin, Hezil’in, îpek ve Baharat yollarının nakışladığı, Agitlerin, Çiyaların ve Cabbarların yurtseverlik ve özgürlük tohumlarını 
ektiği yine 15 Ağustos 1984 
Atılımı’ndan bu yana ilk gerilla gruplarına yerleştiği ve kabul gördüğü, ilk serhildanların boy verdiği, halkın öz davasına sahip çıkarak ulusal birliğe doğru adım adım yürüdüğü ’80’lerden bu yana ilk milis örgütlenmesi ve cephe çalışmalarının ciddi adımlarının atılarak sayısız özgürlük ve demokrasi savaşçısının kahramanca şehit düştüğü Botan’ın tarihi merkezi olan Cizre’de 
1960 yılında doğmuştu Emin 
yoldaş. 

Yurtsever bir ailenin üçüncü çocuğudur. îlk okulu Cizre’de okumuş, çocukluğunu Hewler köyünde geçirmiştir. Ağır başlı, olgun ve dürüst bir karaktere sahiptir Emin yoldaş. Cizre’de inşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışır. 

Ailesi yurtsever olan Emin yoldaş, bir arayış içindedir. Ama her Kürt genci gibi o da erken yaşta evlenir ve çocuk sahibi olur. Halk tarafından sevilip sayılan bir kişiliğe sahiptir. Görkemli 15 Ağustos Atılımı’ndan çok etkilenir. Partiyle ilişkilenebilmek için büyük çaba harcar ve sonunda onlarla ilişki kurmayı başarır. Artık aradığını bul-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Doğum yeri ve tarihi: Cizre, 
1960 

Şehadet tarihi ve yeri: 17 Ocak 1989, Dağkapı mahallesi/Cizre 

muştur. Büyük bir coşkuyla çalışmalara yönelir. Her geçen gün kitlelerle bağını genişletir. 
Saygı duyulan bir kişiliğe sahip olması, insanları örgütlemede O’nun açısından büyük bir avantaj olur. Cizre’nin mücadeleye açılmasında ve faaliyetlerin bu alanda genişlemesinde Emin arkadaşın yürüttüğü çalışmanın rolü önemlidir. Emin arkadaş istihbarat kılavuzluk, örgütleme ve savaşçı çıkarma çalışmalarını yürütür. Her geçen gün daha büyük bir coşkuyla kendini çalışmalara katar. 


1988 yılında Cizre’de iki polisin cezalandırılması sonucu sömürgeci baskılar yoğunlaşır. 
Bu yüzden alandan ayrılmak durumunda kalır. Alan sorumlusu Berivan (Binevş Agal) arkadaş ortalığın durulmasından sonra Cizre’ye döner. Bu arada milis birimine sızmış olan Halil adındaki ajanın Berivan arkadaşın geldiğini öğrenmesi üzerine Emin arkadaşı Berivan aradaşın yanma gönderir. Halil adındaki bu ajan ise randevu yerine onlardan önce polisle birlikte giderek pusu kurarlar pusudan habersiz Emin ve Berivan arkadaşlar pusuya düşerek şehitler kervanına katılırlar Bu olay ardından durumu açığa çıkmayan Halil unsuru bir süre gerilla saflarında da tahribatlarını devam ettirdikten sonra, durumu açığa çıkar ve parti tarafından cezalandırılır. Berivan ve Emin yoldaşların şehadeti Kürdistan halkına özelde de Cizre halkına serhildan mesajı olur. Onlar halkın beyninde, yüreğinde taht kurarak ölümsüzleşirler. Serhildan sürecinde milyonların haykırdığı slogan olarak yaşamın sonsuzluğunda abideleşirler. 
Anıları yolumuzu aydınlatan bir ışıktır. Bugün Onlar barış ve demokrasi mücadelesinde yaşıyor, hep yaşayacaklar. 

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Ömer AY DOĞAN 


İhtiyar gerilla 


A ydın özellikleri sahip bir ailenin birinci çocuğu olarak dünyaya gelen Ömer arkadaş, ilk okulu köyünde okur. 
Bölgede Kürtçülük adına çıkan bütün hareketlere sempati duymuş, bu hareketlere belli düzeylerde destek vermiştir. Sait Elçi, Sait Kırmızıtoprak gibi yurtseverlerin düşüncelerini benimsemekle birlikte, partimizin bölgeye girmesiyle beraber ’82’lerden itibaren partiyle ilişkileri başlar. Partinin ideolojisini benimsediği oranda, kendini ve ailesini bu düşünce etrafında örgütler. 

Tüm çalışmalarda kendisine verilen görevleri büyük bir başarı ile yapan Ömer yoldaş, öğretmen olan 2 kardeşini, doktor olan bir kardeşini de yurtseverleştirir. Ailenin bu ilişkilerini fark eden düşman Ömer arkaşı takibe alır 1985 yılında tutuklanır. Bu tutuklanması Ömer arkadaşta partiye olan bağlılığını daha da derinleştirir. Düşmana kini ve nefreti daha da artar. İşkencelerde düşmana sır vermez. Büyük bir direniş sergiler. 

Düşman Ömer arkadaşı ve ailesini baskı ile durduramayacağını anlamıştır. Bu yüzden tüm aile düşmanın hedefi haline gelir. Öğretmen olan kardeşlerini devlet memurluğundan atarlar. 
Aileye ambargo uygulmaya 



O Adı, soyadı: Ömer 

AYDOĞAN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Piros 
köyü/Beytüşşebap, 1944 
Şehadet tarihi ve yeri: 21 Eylül 1989, Kato, Deriye Zer Beytüşşebap 

başlar. Fakat bu uygulamaların hiçbirisi, Ömer arkadaşın çalışmalarına engel olmaz. Hatta bir kardeşini de kendi elleriyle gerilla saflarına katar. 

Ömer arkadaş görevi gereği Kato alanında gerilla yoldaşlarının yanında kalmaktadır. İşbirlikçi bir ajanın cezalandırılması gerekmektedir. Bunun planı yapılır ve Ömer arkadaşın yardımlarıyla ajan cezalandırılır. Fakat düşman bunun istihbaratını almıştır. Kato kırsalın¬ 


da tüm alanı çembere alan düşman güçleri, kapsamlı bir operasyon başlatır. Ömer arkadaş ve 66 kişilik gerilla grubu sabahtan akşama kadar çatışmayı sürdürürler. 6 düşman askeri ve bir subay çatışmalarda öldürülür. Çemberi yararak bir gecelik yol yürüyüşünden sonra Deryezerdeki noktaya ulaşırlar. 
Fakat düşman burada da pusu kurmuştur. Burada düşmanın açtığı yoğun ateş sonucu Ömer arkadaş vurularak şehitler kervanına katılır. Doğan isminde bir gerilla arkadaş yaralı olarak düşmana esir düşer. 

Ömer arkadaşın cenasezini iple yerlerde sürüklendikten sonra, Beytüşşebap ilçesinde helikopterden aşağıya atılır. Düşmanın bu vahşeti tüm ilçe sakinlerini derinden etkiler. 

Cenazesi tanınmayacak hale 
gelmiş olan Ömer arkadaş 8 
çocuk babasıydı. Ve çevresinde sevilen, saygı duyulan bir yurtseverdi. O’nu katleden düşman, O’nunla birlikte düşüncesini de yok edeceğini sanıyordu. Ama Ömer arkadaşın şehadeti sonrası mücadeleye katılan onlarca gerilla O’nun düşüncelerinin öldürelemeyeceğinin en iyi kanıtı oluyordu. 

Anısı mücadelemize önder olacaktır. 

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Ömer SAVUN 


SIRLARDA SAKLI BİR KAHRAMAN ÖMER YOLDAŞ 


T arihinde ilk defa Başkan Apo önderliğinde çağdaş bir öncüye ulaşarak geliştirdiği özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesiyle sömürgecilikle tarihsel bir hesaplaşmaya giren Kürdistan halkı, Önderliği etrafında kenetlenerek çelikten bir birlik, bir irade gösterdi. 15 yıllık savaş süreci boyunca gerilla ordusunun etrafında bir de milis ordusu oluştu. Gerillayla boy ölçüşemeyen, gerilladan darbe üstüne darbe yiyen düşman güçleri, gerillayı halk dayanaklarından yoksun bırakmak için yurtsever ve savunmasız halka yönelinerek sonuç alınmaya çalışıldı. 
Özellikle de halk içindeki milis gücü hedef alındı. Ancak bu politikalarda pratikte sonuç alıcı olmadı ve halk daha bir önderliği etrafında kenetlenerek saflara akmaya başladı. 

Ömer arkadaş da bu mücadeleye gönül vererek, Bu uğurda şehitler ordusuna katılma onuruna erişti. Yurtsever ve yoksul bir ailenin çocuğu olarak Bana köyünde dünyaya gelir. Okul okuma imkanı olmaz. Köy koşullarında büyür. Dürüst, cana yakın ve cesaretiyle sevilir... 

1982 sonlarında ilk gerilla 
gruplarının alana ulaşmasıyla Ömer arkadaşın ailesi ilişkilenir. 
Aile her türlü desteği gerillaya sunar. 1985’te Mehmet adındaki Ömer arkadaşın ağabeyinin ge- 



© Adı, soyadı: Ömer SAVUN Kod adı:... 

Doğum yeri ve tarihi: Bane 
köyü/Güçlükonak/Şımak, 1954 
Şehadet tarihi ve yeri: Nisan 
1989,... 

rillaya katılmasıyla aile daha bir partiye bağlanır. Aileye yönelik devlet baskıları da her geçen gün ağırlaşır. Ömer arkadaş defalarca tutuklanır ve ağır işkencelere maruz kalır. Ancak Ömer arkadaş direnerek sır vermez. Kin ve öfkesi bilenir, partiye bağlılığı derinleşir ve her serbest bırakılışında daha aktif bir katılımın sahibi olur. Milis düzeyinde çalışmalara katılmakta ve önüne konulan her göreve koşmaktır. 

Alandaki korucu başı, Ömer arkadaşa ilişkilerini bildiğini ve ge¬ 


rillayla aralarında aracılık yapmasını ister. Bunun üzerine Ömer arkadaş kırsala giderek korucu başının barışmak istediğini arkadaşlara bildirir. Arkadaşların kabul etmesi üzerine Ömer artadaş korucu başıyla da görüşerek bir randevu örgütler. Ömer arkadaş yerine gittiğinde askerle karşılaşır. Korucu başı randevuya asker göndermiştir. Tedbirli davranan Ömer arkadaş randevu yerini uzaktan izlemiş ve arkadaşlar gelmeden gidip onları haberdar etmiştir. Bunu öğrenen gerilla güçleri harekete geçerek askerlerin geri dönüş alanına pusu atar. Pusuya düşen düşman vurulur. Dört asker ve bir köy korucusu ölür. 

Bu olay sonrasında Türk ordu güçleri halka daha fazla yönelir. 
Gerillayla baş edemedikçe hırsını sivil halktan çıkartır. Ömer arkadaşla birlikte Nisan 1989’da Bane köyündeki tüm yurtseverler gözaltına alınarak işkenceden geçirilir. Ardından ise Ömer arkadaş korucu başına teslim edilerek katledilir. Ancak Ömer arkadaşın nasıl, nerde katledildiği bugün bile aydınlanmış değildir. Ömer arkadaşın naaşı bugüne kadar bulunamamıştır. Ancak bilinen tek şeyin Ömer arkadaşın korucu başı ve adamları tarafından katledilerek şehadete ulaştığıdır. 

Anısı ölümsüzdür. 

Mücadele arkada§ları 
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BAWER 


H alklaşmanın şafak vaktinde Medlerin yurt edindikleri topraklardan Kürdistan’ın en önemli coğrafik bölgelerinden biri de heybetli dağlarıyla Botan’dır. Güzellikleriyle nice acılara tanıklık yapan bu kutsanmış topraklar, Agitlere, Berivanlara mesken olarak nice kahramanları bağrında yetiştirmiştir. Yine Faqe Teyran ve Melaye Ciziri gibi halk ozan ve şairleri çıkartmıştır. Birçok isyana da ev sahipliği yapan Botan coğrafyası, yıllardır yurtseverliği en derinden yaşayan bir halk gerçeğine de sahiptir. Bu yüzden 20. yüzyılın en son çeyreğinde başlayan Ve Başkan Apo önderliğinde gelişen çağdaş MED hareketinin adeta savaş merkezi olmuştur Botan coğrafyası. 

Enver arkadaş da bu coğraya- da yoksul ve yurtsever bir ailenin dördüncü çocuğu olarak 
1960 yılında Cizre’nin Hevler 
köyünde dünyaya gelir. İlk okulu köyünde okur. Ailenin maddi imkarları elvermediğinden öğrenimini sürdüremez. 
Genç yaşından başlayarak Cizre’de araba tamirciliği yapar. 
Atak zeki ve çalışkanlığıyla çevresinde sevilir. 

1980 öncesi kimi reformist 
hareketlerle ilişkileri olsa da, Apocu hareketin çıkışıyla büyük bir coşkuyla bu hareketin sempatizanları arasında yerini alır. 15 Ağustos 1984 silahlı atılımı Enver arkadaşı derinden 



O Adı, soyadı: Enver İKTAN Kod adı: Bawer 
Doğum yeri ve tarihi: Hewler 
Cizre, 1960 

Şehadet tarihi ve yeri: 1989, Dirsek (Bakırtal) köyü/Cizre 

etkiler. Bu etkilenme O’nu partiyle ilişkilenmeye yöneltir. 
Düşmana karşı olan kini ve öfkesi oldukça büyüktür. Yıllarca büyüklerinden dinlediği isyan hikayeleri ve düşmanın vahşeti, ondaki öfkeyi sürekli sıcak 
tutmuştur. Nihayetinde 1987 
yılında partiyle ilişkilenir ve çalışmalara katılır. Cizre şehir merkezinde çalışmalarını yürütür. 1988’de artık aktif bir cephe çalışanı ve milistir: Propaganda yapar, kitleleri örgütler, yardım toplar, eylemlere katılır. Parti ne görev verse onu elinden geldiği kadar iyi yapmaya çalışır. 

Enver arkadaş çalışmalarında da halkın değer yargıları¬ 


na sonuna kadar saygılıdır. 
Ama geriliklere de o derece öfkeli. Halkın değer yargılarını elinden geldiği kadar koruduğu gibi, geri yönleriyle de mücadele eder. Küçüklerle küçük büyüklerle büyük olmayı bilen bir insandır. Kazanmacı yönü, bitmek bilmeyen bir enerjiyle çalışması O’nu sözü dinlenen bir kişilik haline getirmiştir. 

Enver arkadaş yüreği ve beyniyle halkı ve ülkesi için hizmet etmenin çoşkusunu yaşayarak bunu büyük bir coşku ve fedarkarlıkla çevresine vermenin yoğun uğraşı içindeydi. 

Evli ve üç çocuk babası olan Enver arkadaş 1989’da partiden gelen talimat üzerine yanına bir doktor alarak iki arkadaşıyla birlikte yaralı arkadaşların bulunduğu Bakırtal köyüne gider. Yaralı arkadaşları doktor tedavi ettiği esnada düşman köyü kuşatır. Arkadaşların bulunduğu evi de yakın kuşatmaya alarak teslim ol çağrısında bulunurlar. Bir yandan yaralı arkadaşları kurtarmaya çalışırken bir yandan da çatışma gelişir. 
Üzerindeki tabancasıyla çatışmaya giren enver arkadaş yaralı olarak düşmanın eline geçer ve faşist Türk ordu güçleri tarafından işkence ile katledilir. 
Kahramanca savaşarak ölümsüzleşen Enver arkadaşın anısı mücadelemizde yaşıyor ve sonsuza kadar da yaşayacak. 

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Fecje Hasçın TAŞAR 


O HALKININ 
YÜREĞİNDE YAŞIYOR 


F eqe Haşan arkadaş yoksul ve yurtsever bir ailenin çocuğu olarak 1965 yılında Şırnak’ın Banesebil köyünde dünyaya gelir. îlk okulu Şırnak’ta okur. 
Ama okulu devam etmez. Dine eğilimi olduğu için bu alanda kendini geliştirir. Bu yüzden ismi Feqe Haşan olur. Haşan arkadaş gelişkin bir zekaya sahip, olay ve olgulara sürekli sorgulayıcı gözle bakan bir insandı. Olgun kişiliği, dürüst bir yapıya sahip olması O’nu hem aile hem de köy nezdinde sevilen saygı duyulan bir insan konumuna getirmişti. Gençliğinde, ziraatçılığın yanında şoförlük de yaparak ailesini geçindirmeye çalışır. Zamanla gelişen Ulusal kurtuluş mücadelesinden etkilenir ve kendini dışında tutamaz. Önce yurtseverlik görevlerini yerine getirirken, daha sonra aktif bir çalışma içine girecektir. 
1989’da artık bir milis olarak kendini çalışmaya katmaktadır. Çevresi geniş ve saygın bir konumu vardır. Bu meziyetlerini mücadelenin hizmetine sunar ve önüne konan her göreve koşturur. Milis düzenyindeki çalışmaları her ne kadar kısa da sürse partiye bağlı, fedakar, alçak gönüllü ve sözünün eri bir arkadaştır. Feqe Haşan arkadaş çalışmalarını yürüttüğü Mayıs 1989 tarihinde iki milis arkadaşıyla Cizre’den Şırnak’a giderken yolda araçları durdurula- 



© Adı, soyadı: Feqe Haşan 

TAŞAR 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: İkizce 
köyü/Şımak, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: Mayıs 1989, Dergele/Şımak 


rak düşman tarafından alıkonup, tutuklanırlar. Dört gün boyunca üç arkadaştan haber alınmaz. 
Dördüncü gün îdil civarındaki kırsal da bulunan cesetleri, parçalanmış ve ağır işkenceler altında katledilişlerinin izlerini taşımaktadır. Aileleri tarafından alman cenazeler halkın yoğun katılımıyla defnedilir. Feqe Haşan ve yanındaki iki milis arkadaş ölmedi. 
Onlar şehadetleriyle düşmanın yüreğinde bir korku dalgası oldular. Halkının yüreğinde, vicdanında taht kurarak özgürlük ve demokrasi mücadelesini ateşleyen alev oldular. Doruklarda yanan özgürlük meşalesi oldular. 

Anıları mücadelemizde önderdir. 

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Anısı nesilden nesile yurtseverliğin tohumunu ekecektir 


T arih sayfalarından silinmekle yüz yüze gelen 
Kürt halkı yıllarca sahte, işbirlikçi, hain önderlik ve umutlar peşinden sürüklendi. Kürt halkını tükenişe sürükleyen sahte öncülük ve hareketler PKK’nin çıkışı ile can çekişmeye başladı. 
Kısa sürede Ulusal kurtuluş mücadelesi milyonları kucaklardı. 
Sahte önderlik ve hareketler deşifre edilerek, Kürt yurtseverliği, kendi öncüsü PKK’nin etrafında kenetlenerek mücadeleye seferber oldu. 

Haftanin sınır hattında bulunan Bıleh köyü, bir geçiş noktası olması vesilesiyle stratejik bir öneme sahiptir. 1983 yılında ilk gerilla gruplarının en uğrak yeridir. 
Dolayısıyla Bıleh köyü de ilk gerillanın bu alana ulaşması açısından şanslı bir köydür. En erken Ulusal kurtuluş güçleriyle tanışan alanlarından biri de Bıleh’te yaşayan yurtseverlerdir. Önemli bir geçiş noktası olmasından kaynaklı olarak düşman bu alanda karakol kurmuş, ancak Bıleh köylülerinin yurtseverliğini engelleyememişlerdi. 

Evli ve on çocuk babası olan Salih arkadaş, köyünde rençberlikle uğraşmaktadır. 1983’te ilk gerilla gruplarının alana gelmesiyle parti ile tanışmış ve mücadeleye bu sayede sempati duymuştu. Mehmet Karasungur ve İbrahim Bilgin arkadaşların şehadetleriyle hain, işbirlikçi hareketlerin iç yüzünü daha iyi görmüş 



O Adı, soyadı: Salih ÜREN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Bıleh 
köyü/Uludere, 1937 
Şehadet tarihi ve yeri: 8 

Ağustos 1989, Nerweh/Uludere 


ve bu olay gerilla grupları ile iliskilenmesinde önemli bir rol oynamıştı. 

Salih arkadaş PKK’den yana kararını vermiştir. Çünkü Kürt’ün birlik olması gerektiği noktada ihanetçi grubun nasıl kendini TC’ye sattığına tanık olmuştur. Salih arkadaş 1983’ten başlayarak çeşitli düzeylerde Ulusal kurtuluş güçlerine katkılarını sunmaya çalışan aktif bir yurtseverdir. Nitekim mücadele süreci boyunca biri şehadetinden sonra olmak üzere toplam dört oğlunu Ulusal kurtuluş güçlerine katacaktır. Dolayısıyla geliştirdiği ilişki her ge¬ 


çen gün daha bir derinleşip, aktifleşmektedir. 

1987 yılında itibaren milis düzeyinde çalışmalara katılan Salih arkadaş aynı zamanda usta bir propagandacı ve örgütleyicidir. 
Bu görevlerini de ihmal etmeyen aktif bir çalışma içindedir. Çevresinde, arkadaşları içinde sevilen, sayılan fedakar ve cesur bir arkadaştır. Bu süreçte III. Kongre’nin pratik sahaya aktarılması ve yoğun katılımlar var. Salih arkadaş ise gençlerin gerillayla buluşmasında köprü işlevini görür. Son olarak Nerweh köyünde Salih arkadaşın etkisiyle altı genç gerillaya katılır. Salih arkadaşın deşifre olmaması için onu köyde bırakan gerilla güçleri köyden ayrıldıktan sonra, ihanet yine tekerrür eder. 
Kiror korucularından iki çete düşman ile birlikte bu köye operasyona gelerek Salih arkadaşın tutuklanmasına sebep olur. Yoğun işkenceler yapıldıktan sonra katledilen Salih arkadaşın şehadetiyle halka göz dağı verilmek istenir. 
Ancak hesabı sorularak düşman politikaları sonuçsuz bırakılır. 
Halk ise yoğun katılımlarla düşmana yanıt vererek, şehitlerinin anısına bağlılıklarını pratikleriyle pekiştirip saflara akarlar. Salih arkadaşın şahadeti Ulusal kurtuluş saflarına katılmanın ve savaşı geliştirmenin çağrısı olur. Anısı mücadelemizde yaşıyor ve sonsuza kadar da yaşayacaktır. 

Mücadele arkada§ları 









Haşan CANER 


Çşehit Milisler Albümü 


Sayfa 51 ) 



H alk savaşları zor ve uzun erimlidirler. Fakat savaş zor olduğu kadar, kudretli ve büyük kahramanlıklar da yaratır. 
Halklar kendi bağrından çıkardıkları bu kahramanlar nedeniyledir ki, çok zayıf ve oldukça donanımsız, örgütlü bir konumdan, kendisinden katbekat üstün, donanımlı ve örgütlü bir konumda¬ ki güçleri alt edebilme yeteneği¬ ne ulaşmışlardır. 

Bugün ülkemiz Kürdistan’da tüm kızgınlığıyla süren mücadelemiz, halkımızın bağrından çok yiğit insanlarımızın çıkışına tanıklık etmektedir. Ve bugün savaşımımız, bu adsız kahramanların omuzları üzerinde yükselmektedir. Bu adsız kahramanlarımızdan biri de Haşan arkadaştır. 

İkizce köyünde dünyaya gelen Haşan arkadaş, yurtsever orta hagel 

sevdayı anlat bana damarları yırtan acıyı benim de oğullarım vardı o dağlarda bir çift fedai yürek bir çift PKK gerillası söyle gönlümün misafirisin söyle sende yoldaş oldun mu onlara sen de sevdin mi onları benim sevdiğim gibi , söyle 



O Adı, soyadı: Haşan CANER Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Bane köyü/Şımak, ... 

Şehadet tarihi ve yeri: Mayıs 1989, İdil 

li bir ailenin çocuğudur. Babası henüz O küçükken yaşamını kaybetmiştir. Bu yüzden ailesi oldukça zor koşullar içinde yaşamını devam ettirebilmiştir. Daha yaşamın filizindeyken babasız kalmanın acısını tatmıştı Haşan arkadaş. Annesi birkaç yıl aradan sonra eski feodal törelere göre Haşan’m amcasıyla evlenmek zorunda kalır. Haşan arkadaş öz baba sevgisi ve şefkatinden yoksun olarak büyür. Bu durum Haşan arkadaşın üzerinde büyük bir etki 


yaratır. O daha küçük yaşta bunun ezikliğini yaşar. İçine kapanık ve duygusal bir kişilik edinir. 
Ama çevresi tarafından sevilen bir kişiliği de sahiptir. Olgun, az konuşan ve seven, sözüne sahip çıkan bir kudretin sahibi olur. 

Haşan arkadaşta birçok Kürt çocuğu gibi köyünde okul olmadığı için okula gitme fırsatını bulamaz. Haşan arkadaş daha erken yaşlarda partiyle tanışır. 1988 yılında artık aktif olarak milislik görevine başlar. Hem cephe hem de pratik faaliyetlerde bulunur. 
Çalışmalarında üstün bir yetenek ve cesarete sahiptir. Hiçbir şeyden geri durmaz ve görevlerini en iyi biçimde yapmaya çalışır. Kişiliğinde somutlaştıdığı başarıları çalışmalarına da yansıtır. 

Yine bir gün büyük bir coşkuyla iki milis arkadaşıyla birlikte görev amaçlı Dergule köyüne giderler. 
Gidiş o gidiştir artık. Düşman tarafından yakalanırlar. Yakalanışlarından bir hafta sonra cesetleri parçalanmış bir vaziyette îdil kırsalında bir arazide bulunur. Haşan arkadaş evli ve yedi çocuk babasıydı. Özlemi olan özgür yaşama ulaşıncaya dek bu mücadele asla sonuçlanmayacaktır. 

Anıları mücadelemizde, kavgamızda yolumuzu aydınlatan sürekli bir meşaledir. 

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Şehit Milisler Albümü ) 


Şehmus ERGEN 


Özgürlük mücadelesinin yılmaz neferiydi Cihat arkadaş 


K ürdistan Devrimi için stratejik öneme sahip olan Botan coğrafyası her anlamda devrimin tohum saçtığı, yeşerdiği ve ilk ürünlerinin alındığı alandır. 
Sarp coğrafyası, yükseltileri ve kuytulukları, yurtsever halkı ile mücadeleye beşiklik etmiştir. 
Düşmanın direkt etkisinden uzakta yaşayan halk kitleleri toprakları ile birleşip bütünleşmiş yapıları ile yurtsever bir potansiyel olmuştur her zaman. Düşmanın tüm baskı ve yıldırmalarına karşı bu korunmuştur. 

Nuh peygemberin efsanesi ile anılan Cudi dağının eteklerindeki Nerex köyünde doğan Cihat arkadaş köylerinde okul olmadığı için okul okuyamamıştır. Küçük yaştan itibaren her şeyleri olan toprakla meşgul olmaya başlar. 



O Adı, soyadı: Şehmus ERGEN 
Kod adı: Cihat 
Doğum yeri ve tarihi: Nerex 
köyü/Şımak, 1960 
Şehadet tarihi ve yeri: 7 
Temmuz 1989, Nerex/Şımak 


seni başarılarda duyacağım inanmış çığlığında özgürlüğün dağlayan duruşunda durulmamış kavganın şafağında şiirlerde mısralarda değil yaşanmamış kavgalarda kazanılmamış başarılarda bulacağım... 


Kürt insanının yaşamıdır toprağı. 
Toprağı işlemek ve bereketli kılmak onların temel çalışmasıdır. 
Aynı zamanda hayvancılık da yapmaktadır. Bu sayede yaşadığı coğrafyayı daha iyi tanımıştır. Ailenin geçimine katkıda bulunmak için ticaretle de meşgul olur. 

1984 AtılımTy la beyinlerde yıkılan tabular ve korkular, gerilla gruplarının bölgede yaygınlaşması halkla giderek kurulan bağlar kopmaz bir noktaya ulaşınca, giderek sempati duyan halk öncüsüyle buluşmuştu. Kurtuluş umudu olan gerillaya dört elle sarılmıştı. Onlardan hiçbir şeyini esirgememiş, her türlü tehlikeyi göze 


alarak yardımlarını sürdürmüştü. 

Böylesi bir süreçte köy coğrafyasının elverişli oluşu ve köyün de yurtsever olmasından dolayı sık sık gerilla grupları köye gelmeye başlamıştı. 1985’de gerilla ile tanışan ve mücadeleye sempati duyan Cihat arkadaş hemen çalışmalara katılmış ve 1987 yılında milis düzeyinde görev almıştı. Kendi köyünde de partiyle ilk ilişkiye kuranlardan birisiydi. İlişkilerinde olgun ve dürüstlüğüyle, yoldaşlık ilişkilerindeki samimiyeti ve fedakarlığıyla sevilip sayılıyordu. 

Halkın gerillayla buluşmasını içine sindirmeyen düşman, her türlü yöntemi deneyerek halkı sindirme, korkutma ve yıldırmaya, gerilladan koparmaya çalışıyordu. Bu temelde baskılarını da artırmıştı. Özellikle de hain, işbirlikçi çete ve kontra güçlerini kullanıyordu. Cihat arkadaş ve ailesi de bu baskı ve tehditlerden nasibini almıştı. Ama asla bunlardan yılmamış, çalışmalarına daha güçlü sarılmıştı. 

Yıl 1989’du. Düşman, kontra ve çete güçleriyle yine iş başındaydı. 
Bu defa hedef Cihat arkadaş ve ailesiydi. Yapılan baskında tüm aile katledilmiş, insanlık tarihi bir vahşete daha tanıklık etmişti. Evlerin¬ de hiçbir şeyden habersiz gündelik işleriyle uğraşan Cihat arkadaş ve ailesi, bu baskınla şehitler kervanına katılmıştı. 

Anıları sürekli yaşayacaktır. 










QSayfa 53 
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Gözlerinde çocuksu 


T ahsin yoldaş fakir yurtsever bir ailenin çocuğu olarak yaşama gözlerini açar. Yarının ne olacağını bilmeyen bir çocuk saflığında büyür. Temiz duygularla yüklüdür. Toprak, vatan, halk kavramlarından haberdar bile değildir. 
Sadece ve sadece bir insan olarak dünyaya geldiğinin farkındadır. O bir Kürt olarak dünyaya gelmenin zorluklarının henüz bilincinde değildir. Ve O’nu zorlu bir mücadele beklemektedir. Tahsin yoldaş uzun yaşam maratona yeni başlamışken 7-8 yaşlarında çocukluğunun ilk gözyaşlarını babasının vefatıyla dökmeye başlar. Belki de hayatın yüklemiş olduğu zorluğu göğüslemeye henüz hazır değildi. Ama mecburiyet O’nu böyle bir göreve itmişti. Artık hayatın gerçekliği önüne bu yaşam yolunu koymuştu bile. Ailenin ilk çocuğu olması nedeniyle sorumlulukları da büyüktü. Yaşanın küçük olması hiçbir şeyi değiştirmiyordu. O büyümek zorundaydı. Zaten ailesinin geçimine katkı sunabilmek için okula gitme şansını da kaybetmişti. Zor şartlar altında annesiyle birlikte yaşam mücadelesi verme dışında çaresi yoktu. Ya bu yaşamın yükünü taşıyacak, ya da ezilip gidecekti. Ezilmemek için erkenden büyümek zorundaydı. O, her çocuk gibi gülüp eğlenememiş, her çocuğun yaşaması gerekenleri yaşayamamış, henüz küçük yaşta olgunlaşmak zorunda kalmıştı. Hayat bir başka öğretmişti O’na. Yaşamın yükünü sırtına almıştı. El kapısında büyümemek için emeği ve alın teriyle yaşa mim sürdürmek zorundaydı. Bu yüzden ço- 



© Adı, soyadı: Tahsin SEVİM Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: İkizce 
(Banasebil) köyü/Şımak, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: Mayıs 1989, İdil 

cukluğunu gençlik enerjisiyle bütünleştirmek zorundaydı. Köyde ziraatçılık yapıyor, bağ bostan işleriyle ailesinin kamını doyurmaya çalışıyordu. Gecesini gündüzüne katarak çalışıyor ve ancak ölmeyecek kadar yiyecek çıkartabiliyordu. Bu böyle olmazdı. Sadece varolan topraktan ailesinin geçimini sağlamak mümkün değildi. Bu yüzden 1988-89 yıllarında metropollerde mevsimlik işçi olarak çalışmaya başlamıştı. Malatya’da çalışıyordu. Atılgan, yetenekli, cesur, girişken ve fedakar özelliklere sahipti. Oldukça çalışkan ve dürüst bir insandı. Bu yüzden her yerde taktir topluyordu. 

Bu dönemler mücadelenin de geliştiği dönemlerdi. Her ne kadar gerillalarla tanışma imkanı olmasa da, onlara büyük bir sempati duyuyordu. Çünkü onlar Kürt halkının özgürlüğü için mücadele 


gülüşler 

ediyorlardı. Malatya’da bir yandan çalışırken diğer yandan partiyle ilişkilenme çabası içindeydi. 
Kısa bir süre sonra bu amacına da ulaşmıştı. Partiyle ilişkilenmiş, hatta görev bile almıştı. Metropollerde ve güneybatıdan katılan gençleri Botan üzeri partiye ulaştırıyordu. Bu sayede kadro ve gerillarla daha çok tartışma imkanı buluyor ve kendini geliştiriyordu. 

Bir yıllık süreç içerisinde bu görevini büyük bir başarıyla yerine getirmişti Tahsin yoldaş. 1989’un sonbaharında Malatya’dan ayrılıp kendi köyüne gelmişti. Köye geldikten sonra da gerillarla ilişkilerini devam ettirmişti Tahsin yoldaş. Mücadele istemi ve azmi her geçen gün artmış, bu çerçevede daha fazla görev almıştı üzerine. 
Köyünde milis arkadaşlarıyla birlikte faaliyetlerini oldukça güçlü bir şekilde yürütüyor, baskılar olsa da asla yılgınlığa düşmüyordu. 
1989 Mayıs ayında görev gereği 
üç milis arkadaşıyla birlikte Cizre’ye giderlerken, Şırnak-Cizre arası Dergule köyü yakınlarında jandarma tarafından tutuklanırlar. 
Bu tutuklamadan bir hafta sonra cesetleri parçalanmış bir vaziyette, İdil kazasına yakın bir arazide bulunur. Düşman vahşetini bir kez daha göstermişti. Özgürleşen Kürt’e olan tahammülsüzlüğünü bu tür vahşet sahneleriyle kanıtlıyordu. Tahsin yoldaş ve arkadaşları mücadelemizdeki onurlu yerini alarak, tarih sayfalarına işlenmiştir. Onların mücadelesi mücadelemiz olacaktır. 

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Mehmet yoldaş 


K ürdistan’da yeniden tarih yazmak, binyılların köleliğine dur demek ve kendi ulusal değerleri ile yeniden daha güçlü bir biçimde bütünleşmek için, bir şafak vakti ilk mermi Kürdistan dağlarında patladığında, ilk heyecanlanan Botan oldu. Çünkü mermiler Botan’m yüreğinde, dolayısıyla Kürdistan’m da yüreğinde patlamıştı. Binyıllarca bastırılan, benliğinde beslenen kin ve öfkeyi her gün daha şiddetli bir şekilde düşmanın üzerine kusarak kendisini mutlaka özgür bir şekilde ifade etmesi gerekiyordu. Bu isteğine yol görünmüştü artık. Kürdistan’da yurtseverllik duygulari tümden körelmemiş olan her insan bu şansı en iyi bir şekilde değerlendirerek bir çıkış yolu arıyordu. İşkencelerden, baskılardan kurtulmak kendi ülkesinde kendi kültürel değerleri ile yaşamak istiyordu. İşte ilk kurşun bu özlemi olan her Kürt insanına karanlıklardan ışıldayan, doğru kurtuluş yolunu gösteren bir aydınlıktı. 
Mehmet yoldaş da bu ışığı 
1988 yılında daha güçlü bir şekilde fark ederek elini dağlarda bu ilk mermiyi sıkan gerillaya uzantarak onlara yardımcı olmaya çalıştı. Daha doğrusu 



O Adı, soyadı: Mehmet İDİS Kod adı: Muhyettin 
Doğum yeri ve tarihi: Cizre, 
1960 

Şehadet tarihi ve yeri: 5 Ocak 1990, Cizre 

kendi üzerine düşen yurtseverlik görevlerini daha aktif bir şekilde yerine getirmeye çalıştı. Böylece kendisinin kin ve öfkesini ifade eden mermiyi patlatan gerillada tanışarak onlara milislik yapmaya başladı. PKK ve Başkan Apo’nun kendisine kazandırdığı güven temelinde korkusuzca ve hiçbir fedakarlıktan çekinmeden cesaretle Başkan Apo’nun askerlerine, militanlarına elin¬ 


den gelen her yardımı sunmak istiyordu. 

Ailesinin ekonomik ihtiyaçlarından dolayı ancak ilkokulu okuya bilmişti. İlk okuldan sonra aile geçimini sağlamak için babasına yardımcı oluyordu. Ailesinin ekonomik sıkıntılarına rağmen Mehmet arkadaş özgür bir ülkede yaşamak için kendisini ulusal mücadeleye adar. Toplumsal yaşamında olduğu gibi devrim saflarında da insana verdiği değerle saygın bir kişiliğe sahiptir. Zorlukları aşabilmenin mücadelesinde hep öne atılır. Nitekim son çatışmasında da gerilla yoldaşları şehit düşmesin diye kendisini feda etmiştir. Bu davranışının Başkan Apo önderliğinde gelişen Ulusal kurtuluş mücadelesinde bir özgürlük ışığı olacağını, halkına özgür yarınları getireceğini biliyordu. Şexo’ye Tey adındaki hainin ihanetiyle düşman çemberinde kalan Mehmet yoldaş; Cizre sorumlusu Haşim arkadaşla kahramanca direnip ihanete bir şamar daha indirerek şehitler kervanına katılırlar. Bütün şehitlerimiz gibi Mehmet ve Haşim yoldaşlar da yüreğimizde yaşıyor ve her zaman yaşayacak. 

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Halit BENEK 


Zorluklann kahraman yiğidi Halit yoldaş 


O Adı, soyadı: Halit 

BENEK 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uludere, 1960 
Şehadet tarihi ve yeri: 

Ağustos 1990, Hilal köyü 

aşlangıçlar; her zaman, büyük bir heyecanı yaşatır insana. Çünkü, duyguda beçimlenen yazı, boran olup çıkı vermek ister ve mekik dokurcasına dizilmek ister beyazlığa. 0 anda yazılmak istenen şey bir başka olur. 
Tasarlanmış olan şey hele hele bir halkın tarihi değerlerinin temsili ise, anısına ne kadar yazı da yazıl¬ sa, ne kadar anlatılmak da istense, o anlatılmak istenen değer, yüreklerin derinliğine işlemiştir güzel¬ 


liğini. Akıttığı kanıyla yeşertmiştir gönül bahçelerini. Ondandır ki, şehitlerimizi anlatmak, tanıtmak, dile getirmek ve onları, duyguda, düşüncede yaşatmak ancak ardılları olarak tanınan bizlerin kutsal görevleri olarak bilinir. 

îşte bu yüzden diyoruz ki, sakın üzülme Halit yoldaş, sen giderken, asil ve soylu yüzler bugün binleri bulmuş dava’na sahip çıkmış, sonuca bağlamaya kararlıdır. Huzur içinde yatman için tüm hücrelerimizi sana ve senin gibi şehitlerin davasına sahip çıkmaya adadık. 

Halit yoldaş 1960 yılında Uludere ilçesinin Hilal köyünde dünyaya gözlerini açar. Fakir bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Halit yoldaş, doğduktan kısa bir zaman sonra babasını kaybeder. Babasız, zorluklara göğüs 


germenin zamanı daha çocukken Halit arkadaşı yakalamıştır. O yüzden kendi emeğiyle kendisini yetiştirmeyi, zorluklara karşı mücadele etmeyi ve ayakta kalmayı başarmak için zorluklarla yaşamaya alışması gereklidir. Bunun için daha on yaşındayken kendinden büyük işleri üstüne alarak, zorlukla güzelliği yaratmak ister. 

Sosyal ve kültürel etkinlikler¬ de uzak olup aşiretsel bir ortamda yaşayan Halit yoldaş, kan davalarıyla da çok erken yaşta tanışır. Bu gerçeği fazla benimsemeyen Halit yoldaş, bu geri kültüre bulaşmak istemez. Daha sonra da henüz 20 yaşındayken evlenir. 

15 Ağustos 1984 Atımı’ndan 
çok etkilenen Halit arkadaş parti ile tanışma arayışına geçer. Kısa bir süre sonra da gerillalarla tanışma imkanı bulur. Bu aşamadan sonra önce sempatizan olarak, 1988 yılında itibaren de milis olarak üzerine düşenleri yapmaya başlar. 1990 yılına kadar bu görevini sürdüren Halit arkadaş, bu süre boyunca büyük bir fedakarlıkla görevlerini yaptı. 

1990 yılında koruculaşan çeteler 
düşmanla birlikte köye baskın düzenleyip Halit yoldaşı katlederler. 
Tabii ki, burada katledilen bir insan veya bir birey değil bir halkın ve bir ülkenin hizmetine kendini adamış tarihi bir değerdir. Ve bu değerlere sahip çıkmak boynumuzun borcudur diyor, saygıyla anıyoruz. Anıları ölümsüzdür. 

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B inyıllardır her türlü işgal ve istilayı yaşayan Kürdistan toplumu açasından 15 
Ağustos Atılımı çok önemli bir yere sahiptir. Kendisini unutan, sürekli başkasının askeri olan, asla birlik yaratamayan Kürt toplumu 15 Ağustos Atılımı ile yeni bir sürece girmiştir. İlk defa bu atılımla düşmana karşı bilinçli bir mücadele başlamıştır. 
Bu yüzden buna “İlk kurşun” denmiştir. Ama ilk kurşun sadece düşmana karşı sıkılmamıştır, öncelikle Kürt’ün köleliğine, gericiliğe, ihanetçiliğe ve feodal kalıntılara sıkılmıştır. 
Bu sayededir ki, Kürtler ilk defa örgütlü olarak ayağa kalkmış, kendileriyle uğraşmak yerine düşmanlarına karşı birlik olmuştur. 

Türk devleti kendisine göre Kürt sorununu bitirmişti. Hatta yaptıkları bir karikatürde “muhayyel Kürdistan burada meftundur” diyorlardı. Yani Kürt direnişi bitirilmiş, Kürdistan hayali ise Ağrı dağına gömülmüştü. Ama 15 Ağustos Atılımı ile birlikte Kürt mezarından kalkmış, hatta verdiği mücadele ile dünyadaki onurlu halklar arasında yerini almıştı. 
Bunu kabullenemeyen Türk devleti, mezarından çıkan Kürt’ü tekrar mezara sokabilmek için yapmadığını bırakmamıştı. Binlerce köy yakılıp yıkılmış, milyonlarca insan işkenceden geçirilmiş, binlerce 



rluğun 
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O Adı, soyadı: Mahmut BEDÜK Kod adı: ... 


Doğum yeri ve tarihi: Nerweh/ 
Uludere, 1963 

Şehadet tarihi ve yeri: 21 Kasım 1990, Kıror-Şwet arasında 

insan da faili meçhul cinayetlerle katledilmişti. Onurlu Kürt’ü istemiyordu düşman. 
Ve ne olursa olsun köleliği kabul etmeyenleri yok edecekti. 
Bu yüzden 15 Ağustos sonrasında harekete geçirdiği kontra güçleri ile yaptığını bırakmamıştı yoksul Kürt halkına ve Kürt yurtseverlerine. 

Bu baskılardan nasibini alan yerlerin başında da gerilla mücadelenin kısa zamanda boy verip geliştiği Botan alanı bulunuyordu. Botan öteden beri düşmanın üzerinde kontrolü sağlayamadığı alanlardan birisiydi. 
Gerillanın alana ulaşıp yayılmasıyla düşman alanda bir sindirme, korkutma ve yıldırma poli¬ 


tikasını devreye sokmuştu. Koruculuk, kongtra cinayetleri, işkenceler, gözaltılar, yoğun operasyonlar vb 1984 yılından sonra özellikle Botan’da devreye sokulan uygulamalardan bazılarıydı. Ama ne kadar baskı yaparsa yapsın yurtsever Botan halkını mücadeleden uzaklaştıramayı başaramamıştır. Yoğun baskılara rağmen mücadeleden uzaklaşmayan ve sonuna kadar mücadelenin hizmetinde kalan yurtseverlerden birisi de Mahmut arkadaştır. 

Mahmut arkadaş, orta halli, yurtsever bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1963 yılında Uludere’nin Nerweh köyünde dünyaya gelir. İlkokulu köyünde okuyan Mahmut arkadaş gençliğinde ailesinin geçimine katkıda bulunmak için rençberlik yapar. Kısmen yurtsever olan Nerweh köylüleri, köylerinin sınır hattında bulunmasından dolayı gerillanın ilk ulaştığı alanlardan birisi olmaktadır. 
Gerillanın köylerine ulaşmasıyla ilişkilenen Mahmut arkadaşın, gün geçtikçe Apocu harekete daha çok bağlanır. Ve 1988’de de milis olarak mücadelenin hizmetinde çalışmaya başlar. Düşmanın mücadeleye destek veren yurtseverlere yoğun baskıları sonucu deşifre olan Mahmut arkadaş, defalarca tutuklanarak göz altında işkencelerden geçirilir. Fakat ne kadar ağır işkencelerden ge- 













Çşehit Milisler Albümü 


Sayfa 57 ) 


çerse geçsin, ağzından hiçbir laf alamaz işkenceciler. Bu yüzden her defasında O’nu serbest bırakmak zorunda kalırlar. 

Tek suçu yurt ve insan sevgisine sahip olmak olan Mahmut arkadaş, daha rahat faaliyet yürütebilmek için gerilla birlikleriyle hareket etmeye baş¬ 


lar. Sürekli en önde görevlere koşan, fedakar ve canlı bir yapıya sahip olan Mahmut arkadaş, aynı zamanda kahraman bir savaşçıdır da. Katıldığı birçok eylemde yaralanmasına rağmen, kısa zamanda tedavisini yapıp tekrar görevlerinin başına koşmuştur. 

Evli ve altı çocuk babası olan 


Mahmut arkadaş 1990 yılının kasım ayında, Keror Şwet karayoluna bir eylem hazırlığı için mayın döşerken, mayının elinde patlaması sonucu bir gerilla yoldaşıyla şehatete ulaşmıştır. Anıları mücadelimizde önder olacaktır. 



Şiirlerimiz acılarla yoğrulmuş türkülerimizin renginde. 

Acı geçmiş aydınlıklarla yüklü bir gelecek. 

Bizi bekleyen tam bağımsızlıktan özgürlük. 

kutsal şehitlerimizin kanında, açan da kızıl çiçekler. 

Masmavi bulutlar karaya çalmayacak. 
Yok olmayacak güllerimiz çöplükten yiyecek aranmayacak. 
Ağlamayacak çocuklar Karalar bağlanılmayacak. 


Mutluluklar ülkesi olacağız Evet bizim ülkemiz güzelliğin ülkesi olacak 

Istıraplı bir güneşimiz var be hey bira itin çakalın boyunduruğunda. 

Çekmediğimiz kalmadı, yüreklerimiz derinden kan ağlar 

Yaralarımız çiçeklerin kopanlışındadır Kopartılan çiçekler kardeşlik içindi Kan akıttılar 
Bizim ülkemiz kardeşlikler ülkesi olacak. 
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Sefer TUNÇ 



O Adı, soyadı: Sefer TUNÇ Kod adı: Nızar 
Doğum yeri ve tarihi: 

Mijini köyü/Uludere, 1963 
Şehadet tarihi ve yeri: 

1990, Hilal köyü 

K ürdistan insanı yüzyıllarca savaşı ve yoksulluğu kader olarak bildi ve kabul etti. Birbirini doğuran ve besleyen bu iki olgu Kürtlere dıştan dayatıldığı için kimin için savaştıklarını ve neden hep yoksul olduklarını bilmeden ve fazla düşünmeden yaşadı ve savaştı Kürt halkı. 

Ta ki, Apocu düşünce çıkana dek. Başkan Apo’nun “Kürt insanı kendi kendinin askeri ve emekçisi olmalıdır!” sözleri bütün sınırları aşarak ulaştı tüm Kürtlere. 
Sofrası yoksul, yüreği zengin Kürtler duydu bu sesi. Bu seste Demirci Kawa’nm, Ehmede Xani’nin ezgisi vardı. Bu yüzden dinlemek yetmezdi, cevap vermek gerekirdi. Ve Kürdistanın dağları dağ olalı böylesine şenlenmemişti... 

Zinar yoldaş 1963 yılında Mijini köyünde doğdu. Çocukluğu ve gençliği de bu köyde geçti. İlkokulu köyde bitirdi ve yoksul ailesini geçindirebilmek için çalışmaya başladı. Aile yoksul olmasına karşın köyün en misafirperver ve en çok saygı gören ailelerinden birisiydi. 

Yurtsever olan aile partinin böl¬ 


geye girmesiyle hemen ilişkiye geçmiş, 

Zinar yoldaş da bundan dolayı çok erkenden partiyi tanımış ve ilişkilenmişti. 1987 yılından itibaren aktif olarak çalışmalara katılan Zinar arkadaş, çalışkanlığı ve olgunluğuyla arkadaşlarının saygı ve sevgisini kazanmıştı. 
Örgütsel çalışmaların yanı sıra, siyasal ve ideolojik olarak kendisini geliştirmek için çok çaba harcayan Zinar arkadaş, parti ile daha yoğun ilişki geliştirmeye çalışırken, düşmanın dikkatini çektiyse de, deneyimi, ileri görüşlülüğü, temkinli ve disiplinli çalışma tarzıyla düşmanın eline hiç geçmedi. 

Daha çok askeri faaliyetlere ve 


aktif olarak eylemlere katılan Zinar yoldaş 1990 yılında bir gerilla grubuyla birlikte Hilal köyünde eyleme giderken kahramanca savaşarak şehit düştü. 

Zinar yoldaşın şahedetinden bir yıl sonra Mijini köyündeki evine gece gelen gerilla elbisesi giymiş bir kontra grubu Zinar yoldaşın eşi Ayşe yoldaşı da katlettiler. 

Zinar ve Ayşe yoldaşın tek çocukları olan kızları Parti Önderliği’nin esaretinin hemen ardından gerilla saflarına katılarak anne ve babasının mücadelesini kaldığı yerden devam ettirdi. Zinar ve Ayşe yoldaşın anısı mücadelemize ışık tutacak 

Mücadele arkada§ları 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Pratik ve kıvrak bîr zekaya sahipti Salih arkadaş 


O Adı, soyadı: Salih 

AYDEMİR 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Derahine/ Uludere, 1964 
Şehadet tarihi ve yeri: 15 
Nisan 1991, Kere/Haftanin 

C oğrafyasıyla bir cenneti andırır Botan. Dağlar, nehirler, vadiler sanki elle çizilmiş gibi yerleştirilmiştir Kürdistan’ın kalbine. Bu yüzdendir ki, sürekli işgal ve istilaları en çok yaşayan, bunlara karşı en çok direnen alanlardan biridir Botan. Bu yüzdendir ki, bu alanın insanları çelik gibi bir iradeye, sarsılmaz bir yurtseverliğe sahiptir. 

Salih arkadaş da bu topraklarda doğup büyüyen çelik iradeli bir 


yurtseverdir. Uludere’nin Derahine köyünde 1964 yılında orta halli bir ailenin tek erkek çocuğu olarak doğup büyüdümüştür. 0 da bütün Kürt gençleri gibi tarım ve hayvancılıkla ilgileniyordu, ailesinin kamını doyurabilmek için. 

15 Ağustos 1984 Atılımı’yla 
Kürdistan’da doğan özgürlük güneşinin yakıcılığını O da derinden hissetmiştir. Özgürlük güneşini keşfettikçe sempatisi daha çok gelişmiş, özgürlük özlemleri ve umudu artmıştı. Bir arayışçıdır Salih yoldaş ve aradığını bulmuştur. Bu ülke ve özgürlük aşkıdır. 
Artık kimse O’nu bu aşktan koparamayacaktır. 

Gerillaların köylerine sık sık gelmesi, onları daha yakından tanımasına vesile olmaktadır. Bu sayede bilmediği, ama sık sık söylediği birçok kavramın içini 


doldurmaya başlamıştır. Bilinçtir bu. Gerilla özgürlük bilincini taşımaktadır Kürt halkına. Onları gerilikten ve gericilikten kurtarmakta, birlik ve bütünlüğü sağlamaktadır. Aynı zamanda düşmana sıkılan her kurşun, her şehit düşen gerilla O’nu daha fazla mücadeleye bağlamaktaydı. 

Gerillayla olan ilişkileri sayesinde daha aktifleşmişti. 1987’de köy komitesinde yer alarak cephe çalışması yürütmeye başlamıştı. 
Oldukça itinalı, iknacı, dikkatli ve duyarlı bir tarzı vardı. Pratik ve kıvrak bir zekaya sahipti. 

15 Nisan 1991 günü Haftanin 
Kere de Saddam karakollarına baskın eylemi gerçekleşir. Salih arkadaş eylemde en ön saflarda kahramanca savaşarak saldırı grubunda yerini alır. Eylem başarılıdır. Eylemde on beş Irak askeri yaralanmış, otuz beşide esir olarak alınmıştı. Bu eylemde çok sayıda askeri malzeme ve cephaneye de el konulmuştu. 
Eylem sonrası geri çekilen güçlerimiz, mola vermişti. Bu sırada Zaxo’dan atılan bir havan, Salih arkadaşın yakınına düşmüş ve havan parçalarının bedenine isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Hemen tedavi için Cizre’ye doğru harekete geçen güçlerimizin yoğun çabalarına rağmen, Salih arakadaş kurtarılamamış, yolda şehit düşmüştür. 
Anısı mücadelemizde yolumuzu aydınlatan bir meşaledir. 

.Mücadele arkadaşları 
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A ziz arkadaş 1972 yılında Hezex’ın Hepıst köyünde yurtsever bir ailenin çocuğu olarak doğar. İlkokulu kendi köyünde okur. Okulda hem arkadaşlarının, hem öğretmenlerinin sevgisini kazanır. Ancak genç yaşta anne ve babasını kaybetmesinden dolayı, okuma istemine rağmen ilkokuldan sonra okulu bırakmak zorunda kalır. Yaşama erken yaşlarda atılması Ondaki sorumluluk bilincini de güçlendirmiştir. Olgun ve mütevazı bir kişiliğe sahiptir. Bu özellikleri sebebiyle çevresinde sevilen bir insandır. 

Bu süreçler mücadelemizin bütün Kürdistan’a yayıldığı dönemlerdir. Özellikle Botan ve Mardin alanları mücadeleyi erkenden benimsemiş ve halk serhildanları da bu alanlarda başlamıştı. 

Gelişen mücadele bütün Kürtleri olduğu gibi Aziz arkadaşı da derinden etkilemiş, zaten yurtsever olan bir yapı içinde erkenden mücadeleyi tanıma ve benimseme imkanı bulmuştu. Bu temelde 1991 yılında da milislik görevine başlamıştı. Birçok eylem ve çalışmada görev alan Aziz arkadaş, coşkulu, fedakar ve oldukça ağır başlı bir kişiliğe sahipti. 
Genç yaşma rağmen konuşmalarıyla, duruşuyla olgun bir iz- 



© Adı, soyadı: Şerif UCA Kod adı: Aziz 

Doğum yeri ve tarihi: Hespıst 
köyü/ Hezex, 1972 
Şehadet tarihi ve yeri: 14 Eylül 1991, Cehennem Deresi/Hezex 

lenim verirdi çevresine. 

Aziz arkadaş Eylül 199 T de iki bayan gerilla ve bir milis arkadaşıyla, düşmanın alanda geliştirdiği operasyonda çatışmaya girmek durumda kalmışlardı. Aslında düşman onları kuşatmaya almış ve çatışma kaçınılmaz hale gelmişti. Bunu gören Aziz arkadaş, iki bayan gerillanın çatışmadan zarar görmemesi için onları uygun bir yerde gizlenmesini sağlar. Ardından, yanındaki milis arkadaşıyla birlikte çatışmaya girerler. Silahlarını düş¬ 


mana yönelterek binyılların kin ve öfkesiyle hesap sorarlar. Ustaca çatışarak kuşatmayı yararlar, iki bayan ve diğer milis arkadaş çember dışına çıkar. Aziz arkadaş ise çatışarak kuşatma dışına çıkmaktadır. Bu esnada ayağından yaralanır. Çatışma şiddetli ve bitmek bilmez. Aziz arkadaş yaralanınca çatışmayı sürdürür. 
Sabah saat altıda başlayan çatışma, saat on ikiye kadar devam eder. Düşmanın altısı asker, biri korucu olmak üzere yedi kaybı vardır. Ve Aziz arkadaş da kendisini kuşatmadan kurtarmıştır. Üç gün boyunca devam eden operasyon hiçbir sonuç alamadan bitmek zorunda kalmıştır. 

Düşman hiç kimseyi ele geçirememiştir, ancak uzun süren operasyonda tedavi göremeyen Aziz arkadaş kan kaybı sonucu şehitler kervanına katılmıştır. Köylüler Aziz arkadaşı bulduklarında şehit düşmüştür. Aziz arkadaşın gösterdiği üstün fedakarlık ve özveri vesilesiyle; parti tarafından Mardin eyaletinde kahraman milis unvanıyla onurlandırılmıştır. Anısı mücadelemize önderdir. 

Anısı mücadelemizde yaşıyacak ve yaşatılacaktır. 

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Kerim ALIM 


O Mezopotamya semalarında bir yıldız gibi parlıyor 




S avaşlarda kuryeler, çok önemli bir yere sahiptir. 
Talimat ve raporların ulaştırılmasında, gerillanın halka olan mesaj ve açıklamalarının taşınmasında, gruplarının birbiriyle olan ilişkilerini sağlanmasında, yine gerillanın ihtiyaçlarının karşılanmasında kurye ve milislerin önemli rolleri vardır. Dünyada kuryelik yaparken ölümsüzlüğe ulaşmış isimlere rastlanır. Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi içinde de bu görevleri yapan yoldaşlar, tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen görevlerini canları pahasına da olsa yerine getirmişlerdir. Görevlerini başarıyla yürütan ve son nefesine dek mücadeleye bağlı 


O Adı, soyadı: Kerim ALIM Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hemkon 

(Beşağaç)köyü/Beytüşşebap, 

1954 

Şehadet tarihi ve yeri: Şubat 1991, Anitos/Beytüşşebap 


kalan yoldaşlardan biri de Kerim yoldaştır. 

Kerim yoldaş fakir ve yurtsever bir ailenen ilk çocuğu olarak Beytüşşebab’a bağlı Hemkon köyünde yaşama gözlerini açar. İlkokul tahsilini zor şartlar altında kendi köyünde yapar. 
Ailenin ekonomik sıkıntısından dolayı ilk okulu bitirdikten sonra okuyamaz. En büyük çocuk olmasından dolayı ailenin geçimi için çalışmak zorundadır. 
Hem aile hem bulunduğu köy ortamında cana yakın ve saygın bir konumu vardır. Aşiret çelişki ve çatışmalarmda sürekli sakınan ve kaçınan bir özelliği vardır. Kerim yoldaş partiyle 
1987 yılında tanışır. Köyün kırsal alanda bulunması nedeniyle pariyle ilişkilenme olanağını çok kolay elde eder. Mücadeleyi tanıma konusunda çok fazla zorluk çekmez. İdeolojik açıdan donanımsız olsa da, halkı 


için üzerine düşen yurtseverlik görevine ve sorumluluğuna kendini hazır hisseder ve bu fedakarlıktan kaçınmaz. Başlangıçta ufak çapta da olsa, parti çalışmalarına gönüllüce sarılır. 
Her görevi başarıyla yerine getirmeye çalışır. 

Ama bu durum düşmanın gözünden kaçmaz. Ve hem O’na hem de ailesine karşı baskılar artar. Kısa süreli göz altılar, sürekli takip ve ev baskınları ile sürekli rahatsız edilirler. Ama Kerim arkadaş dirayetlidir. Baskılar nasıl olsa olsun O’nu kararından caydıramazlar. Kinini öfkesini daha da biler, partiyle olan ilişkisini daha da üst boyuta tırmandırır. 
Kuryelik, lojistik ve propaganda çalışmalarında aktif olarak yerini alır. Her çalışmasını üstün başarıyla tamamlar. 
Kerim arkadaş bu çalışmalarında ötürü hem büyük bir güven vermiş hem de büyük bir güven kazanmıştır. 

1990 yılında PKK militanlarınca Hemkon köyü koruyucularına yapılan baskın sonu- 


el konur. Bu silahların güvenilir bir yere saklanılması amacıyla Kerim yoldaşın evine bırakılır. Ama yaşanan bir ihanet sonucu Kerim yoldaş düşmana ihbar edilir. Bunun üzerine düşman Kerim arkadaşın evine baskın düzenler. 
Baskın sonucunda Kerim arkadaşı askerler tarafından göz altına alınır. İki ay boyunca gece gündüz ağır işkencelere maruz kalan Kerim arkadaş, hiç bir şeyi kabul etmez ve büyük bir direniş gerçekleştirir. Vücudunun her tarafı yara bere ve kan içinde kalır. Darp ve yara izlerini 


Şehit Milisler Albümü ) 

kadaşı serbest bırakır. Kerim arkadaşı yoğun işkenceler sonucu yaşayan bir ölü durumuna gelmiştir. Durumu gün geçtikçe ağırlaşır. Ve Erzurum’a tedavi için gider. Bu gidiş Kerim arkadaş için ilk ve son gidiş oluyordu. Hastaneden köye dönerken yolda hayatını kaybeder. O artık yaşama son noktayı koymuştur. 

Ama O ölmedi. Kürt halkının yüreğinde unutulmaz bir yer edinerek, hiç sönmeyen bir yıldız haline gelmişti, Mezopotam’ya semalarında. Anısı mücadelemize önderdir. 


cunda korucuların silahlarına fark eden düşman Kerim ar- Mücadele arkadaşları 

ANLATAMADIKLARIM 


İçimizde biriken öfkenin patlayışıdır bu Be hey dağlar, taşlar Ressamlar, yazarlar, şairler! 

Acılarımızı dile getirebilecek misiniz Anaların çığlığını, ülkemin haykırışını koşulsuz verilen insanlık savaşını yaratılan yeni insanı 

Yüreklerimizi ve özgürlüğümüzü muştulayan gerillayı? 
Mesala Zilan’ın emsalsiz kahramanlığını, 

Sema’nın yüceliğini, Fikri ’nin bağlılığını Ne zaman anlatmaya kalkışsam kalemim çaresiz, sözcükler utanır Ve ben biçare kalırım. 

Dostlar, anlatmak isteyip de anlatamadıklarım işte bunlar Acaba sizin kaleminizin, yüreğinizin, fırçanızın gücü yetebilecek mi acılarlarla kahramanlığın yoğrulduğu bu süreci dile getirmeye benim gücüm yok, anlatamıyorum, biçareyim. 





Botan’ın Kartalı Ahmet arkadaş 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O Adı, soyadı: Ahmet SİDAR Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Balveren 
köyü/Şımak, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: 22 Mart 1991, Zıravık köyü 

1 ^Ağustos 1984 Atılımı, Kürdis¬ 
in mJ tan’da bir Rönesanstır. Beyinlerde kurulan karakolların dağıtılmasıdır. Kürt’ün şok tedavisiyle ayağa kalkışıdır. Çağdaş bir önderliğin bayrağı altında, bilimle tanışıp aydınlanmasıdır halkın. Bu aydınlamayla özgürlük ve demokrasi mücadelesine sahiplenerek yediden yetmişe her vicdan sahibi, Kürt insanının mücadele saflarına akmıştır. Ve milyonlara mal olarak halkla kucaklaşan Ulusal kurtuluş mücadelesi her geçen gün çığ gibi büyümüştür. Nice efsanevi kahramanlıklar sergilenerek, her biri bir özgürlük abidesi olan şehitlerin kanıyla sulanan kutsal topraklar, kan gülleriyle nakşedilmiştir. 
Şehitlerin kanıyla tarih yeniden yazılmış ve yazılmaya devam etmektedir. 
15 yıllık savaş boyunca çığ gibi büyüyen gerilla ordusu karşısındaki çaresizliğinden halka, gerillanın halk desteğine yönelen düşman, binlerle ifade edi¬ 


len sivil savunmasız yurtsever ve milisi katledilerek, mücadelenin önemli bir ayağını kesmeye çalıştı. Ama bu düşünceleri her şehit düşen milisten sonra onlarca milisin göreve başlamasıyla kursaklarında kaldı. Bu soylu mücadelede şehitler kervanına katılan ve onurlu yaşamı esas alanlardan birisi de Ahmet arkadaştı. Ahmet arkadaş yoksul ve yurtsever bir ailenin çocuğu olarak Şırnak’ın Balveren köyünde, 1965 yılında dünyaya gelir. İlk okulu köyde okuyan Ahmet arkadaş: mütevazı, yaşam dolu, fedakar, aile içinde ve çevresinde sevilip sayılan birisiydi. 15 
Ağustos sonrası süreçte partiyle ilişkilenmiş ve yurtseverlik görevlerini yerini getirmeye başlamıştı. 

1989 yılında Ahmet arkadaşın kardeşinin gerilla saflarına katılmasıyla ailenin ilişkileri daha da derinleşmiş, aktif görevler içerisinde yer almışlardı. 
Ahmet arkadaş ta 1990 yıllardan itibaren milis düzeyinde çalışmalara katılmıştır. Ahmet arkadaşın kardeşi gerillaya katıldıktan sonra düşman baskıları da ailenin ve özellikle de Ahmet arkadaşın üzerinde yoğunlaşmıştı. Birçok defa göz altına alınmış, evleri basılmış ve yoğun işkencelerden geçmişti. Ama bu baskılar O’nu mücadelesinden geri çekmemiş, aksine daha da güçlü çalışmalara katılmıştı. Evli ve bir çocuk babası olan Ahmet arkadaş, 
1991 yılında Haftanin’den Besta’ya 
cephane aktarmakla görevlendirilmişti. Bir grup arkadaşıyla Haftanin’den Besta’ya cehane götürürken, 22 Mart 1991’de, Haftanin sınır hattında Zıvın- ge ve Şıwet köyleri arasında düşman pususuna düşerler. Bu çatışmada bir arkadaş yaralanırken, Ahmet arkadaş da şehitler kervanına katılır. 

Anısı ölümsüzdür. 

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Sadi PARLAK 


Çukurca’nın onuruydu 
Rubar arkadaş 


K ürt halkı binyıllardır dünya egemenlerinin gazabına uğramıştır. Dili, kültürü ve tarihi talan edilmiş, sürekli başkaları tarafından tarihleri yazılmıştır. Sürekli işgal ve istila, halkı dağlara çekilmeye zorlamış, bu yüzden dağlarda işgalcilere karşı direnen, ama medeniyetten nasibini alamayan bir halk gerçeği yaratılmıştır. Bununla birlikte ovalarda egemenlerle uzlaşarak kendisini yaşatmak isteyen işbirlikçi bir kesim daha ortaya çıkmıştır. Yani Kürt tarihi biraz da ihanet ve direnişler tarihi olmuştur. 

Yıllarca egemen devletlere karşı direnen Kürt halkı, 70’li yıllarda artık bitişin eşiğine gelmiştir. Tam bir asimilasyon cenderesinde, kendi gerçekliğinden uzak bir yaşam Kürtlerin kaderi olmuştur. Baş aşağı giden ve egemenlerin “bitti, bitirdik “dedikleri bir süreçte ortaya çıkan PKK hareketi, Başkan Apo önderliğinde bu sürece dur demiş ve en olumsuz koşullarda halkının özgürlük mücadelesini başlatmıştı. 

1970’li ve ’80Ti yıllarda ortaya çıkan Apocu hareket, gün geçtikçe büyümüş ve ’90’h yıllara gelinde halkının bütün kesimlerini içerisine bir gerçekliğe ulaşmıştı. Artık tarihten silinmek üzere olan zavallı, mücadelesiz, kaderine razı olan Kürt ölmüş, onun yerine onurlu, özgürlüğü için mücadele eden 



O Adı, soyadı: Sadi PARLAK Kod adı: Rubar 
Doğum yeri ve tarihi: 1965, Çukurca 

Şehadet tarihi ve yeri: 26 

Ağustos 1992, Çukurca 

ve bu uğurda bedel ödemekten kaçınmayan mücadeleci Kürt doğmuştu. Bu Apo Kürt’üydü. 

Özgürlük mücadelesinde bedel ödeyen on binlerce yurtseverden birisi de Rubar arkadaştır. 

Rubar arkadaş, yurtsever, orta halli bir ailenin üçüncü çocuğu olarak 1965 yılında Çukurca’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Çukurca’da tamamlayan Rubar arkadaş, okul yaşamında ağır başlı, sakin, çalışkan, dürüst ve olgun bir kişi olarak tanınırdı. Feodal ilişkilerin egemen olduğu bir aileden gelmesi¬ ne rağmen, kişilik olarak kendi¬ 


ni bu geri ilişkilerden arındırmış, alçak gönüllü, mütevazı ve ilişkilerinde ilkeli bir insandı. 

Ortaokul döneminde ilişkilendiği reformist hareketlerle ilişkileri lise döneminde aktifleşmiş, bu yüzden kısa bir süre -beş ay- cezaevinde tutuklu kalmıştı. Cezaevi süreci O’nun olay ve olgulara daha iyi bakma, bundan sonuç çıkarma, doğru ile yanlışın neler olduğunu daha iyi anlama anlamında oldukça olumlu bir süreç olmuştu. Bu yüzden reformist örgütlerle bağını koparmış, sık sık adını duyduğu ama bir türlü tanışamadığı PKK kadrolarına karşı büyük bir sempati beslemeye başlamıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra, daha bilinçli bir şekilde yurtseverliğini devam ettirmiş, ama arayışlarına cevap olabilecek bir oluşumu henüz bulamamıştı. 

1987 yılı Rubar arkadaş için 
çok önemli bir dönemi ifade eder. Çünkü bu yıl aradığını bulmuştur. İlk defa partiyle ilişkilendiği yıl bu yıldır. Partiyle ilişkilendikten sonra yaşamı bir bütünen değişmiştir Rubar arkadaşın. Apocu hareketin ideolojisi, dünyaya bakış açısı O’nu oldukça heyecanlandırıyor, gerillanın fedakarlığı, cesareti, kararlılığını ve bağlılığını daha fazla artırıyordu. 

1989 yılında gelindiğinde, Çukurca’da daha çok sempatizan kazandırma ve örgütleme çalışmaları yürütmeye başlar. Memur olduğu için kısa bir süre başka alanda görev yapar. Ama 
1990 sonlarında tayinini tekrar 
Çukuurca’ya yaptırır. 

Çukurca’ya tayinini geri aldırtan Rubar arkadaş daha aktif bir çalışma içine girer. Yerel gericiliğe, ilkel milliyetçi ve küçük burjuva reformizmine karşı ilkeli bir mücadele yürütür. îlçe gençliğini Ulusal Kurtuluş mücadelesi etrafında örgütler. 
1990’ların sonlarında da Çukurca ilçe merkezinin cephe sorumlusu olarak görev alır. 

Rubar arkadaş çalışmalarında bir hatiptir. Esnaftan tüccara, öğrenciden öğretmene, işçiden köylüye kadar her kesime hitap ederek bir sistem içinde kitleleri örgütleyerek harekete geçirir. 

îlçe merkezindeki çalışmalar, kırsal alandaki çalışmalarla bütünleşince, ortaya güçlü bir örgütlülük çıkar. Tabii bu durum, düşmanın gözünden kaçmamıştır. Özellikle merkezdeki örgütlülükte kimlerin rol aldımğı öğrenebilmek için, birçok ajan ve işbirlikçiyi devreye sokar. Haliyle bütün yollar Rubar arkadaşa çıkmaktadır. Düşman Rubar arkadaşın faaliyetlerini izleyerek, O’nu ve ilişkide olduğu kesimleri gözaltında tutar. Ama dikkatli ve duyarlı bir çalışma yürüten Rubar arkadaş, düşmanın birçok provakosyon amacını boşa çıkartır. Bu yüzden düşman fiili yönelime başlar. Gözaltıların, ev baskınlarının ardı arkası kesilmez. 

Artık çalışamaz hale gelen Rubar arkadaş gerillaya katılmaya karar verir. Ama çıkmadan önce güçlü bir eylemle çık¬ 


mak istemektedir. Önce bütün ilişkilerini güvendiği kişilere teslim eder. Yani kendisi gittikten sonra çalışmaların devam ettirilmesini sağlamaya çalışır. 
Zaten birlikte uzun zamandır faaliyet yürüttüğü gençleri bu işe hazırlamıştı. O yüzden gönül rahatlığıyla çıkabilirdi. 

Eylem planı hazırdı. Bütün hazırlıklar da tamamlanmıştı. 
Harekete geçmek için uygun bir zaman beklerken, Şıno lakaplı ajan korucu başının (ger- 

Her kurban öyleydi işte yüzyılların öfkesi yüreğinin derinliklerinde öfkesi sele dönüşmüştü gözleri çakmak çakmaktı 

şehitlerin ardında bir aslan gibi kükrüyordu her pençesi bir parça koparan 

yıldırım patlamasıydı, gülüşü hafif bir yel hüznün yağmuru sızıyordu yüreklere can, 

havariye dönüşmüştü işte böyleydi bizim havari... 


çek isme A .Rahman) verdiği bilgiler temelinde, Türk ordu güçleri tüm Çukurca halkına yönelik büyük bir operasyona girişir. Şehir merkezine yoğun bir saldırı gerçekleştiren Türk ordu güçleri, evleri, işyerlerini ağır silahlarla vurur. Saatlerce süren saldırıdan sonra, ev araması başlar. Öğleden itibaren köpekler ve dedektörlerle evler tek tek aranır. Birçok insan gözaltına alınır. 

Bulundukları sığınakta düşmanın şehir merkezine olan operasyonunu haber alan Rubar arkadaş, yanında bulunan Kadir adındaki arkadaşıyla kırsala ulaşma kararı verip, sığınaktan çıkarlar. Halkın da yardımıyla, gizlice evlerin arasından geçerek şehrin kenar mahallesine ulaşırlar. Şehrin dışına çıkmak isterken düşman pususuna düşerler. Çıkan çatışmada Rubar arkadaş yaralı olarak düşmanın eline düşerken, Kadir arkadaş ise pirinç tarlasında saklanırken yakalanır. 

Düşman aradığı kişiyi bulmuştur. Operasyon Rubar arkadaşın yakalanmasıyla son bulmuş, askerler geri çekilmiştir. 
Rubar arkadaş düşmanın yoğun işkenceleri sonucu katledilmiş, Kadir arkadaş ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Cezaevinden çıkan Kadir arkadaş Sadi ismini alarak gerilla saflarına katılmış ve değerli yoldaşı Rubar’m mücadelesini devam ettirmiştir. 

Rubar arkadaşın anısı sonsuza kadar mücadelemizde yaşayacaktır. 

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Mecit KAPLAN 


Toprağımız şehit kanlarıyla sulanmadıkça özgürlüğü hak edemeyiz 


Y iğit halk öncüsü Mecit yoldaş; “toprağımız şehit kanıyla sulanmadıkça, özgürlüğü hak etmeyiz. Dil, kültür, kimlik ve en ufak bir hakkı kabul edilmeyen bu toprakları, özgürlüğe ulaştırmak için can vermek gereklidir” diyordu. 
Toprağın üzerindeki ölü birikintiyi kaldırarak, Kürt’e ruh ve bilinç vermek şehitlerimizin büyük fedakarlıkları sonucu. İşte bugünlere gelmemizi borçlu olduğumuz, şehitlerimizden Mecit yoldaş, kısa süre kaldığı mücadele içinde, büyük fedakarlıklarla ve bedeller ödeyerek halkı Özgürlük mücadelesine sevk eden gerçek kahramanlardan bir tanesi oldu. 

Orta halli, yurtsever bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Mecit yoldaş, okuldaki başarısı ve çevresinde yarattığı sıcak ilgiyle tanınıyordu. Girdiği ortama hemen uyum sağlayarak insanları birbiriyle kaynaştırmada aktif rol oynuyordu. 
Ağırbaşlılığı, mütevazılığı ve sıcak yaklaşımlarıyla çevresinde örnek bir kişi olarak tanınırdı. Aileler kendi çocuklarına Mecit gibi başarılı ve olgun olmalarını tembih ederek, O’na olan ilgilerini gösteriyordu. 

Tatvan’da ilkokulu okumaya başladığında geleceğine etki eden çelişkileri görmeye başlamıştı. Aile ortamında konuşulan dil, kültür yapısı okulda gördüğü eğitimle unutturulma- 



© Adı, soyadı: Mecit KAPLAN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Güt 
(Sancaklı) köyü/ Tatvan, 1967 
Şehadet tarihi ve yeri: Ekim 1992, Tatvan 

ya çalışıldığını daha o yaşlarda fark etmişti. Ana dilini okulda konuşmanın ayıplanacak duruma getirildiğini ve öğretmenlerin bu konuda baskıcı yaklaşım sergileyerek, Kürtlüğün inkar edildiğini gözleriyle görmüştü. 
Bu çelişkileri daha iyi anlamak için babasıyla defalarca konuşarak, çözüm aramıştı. Babası yaşının küçük olmasını dikkate alarak, gelecekte bu çelişkilere daha iyi anlam vereceğini söyleyerek çözümü zamana bırakmasını istiyordu. 

Çelişkileri gün geçtikçe büyü¬ 


yordu Mecit yoldaşın. Her ne kadar okuluna devam etse de, Kürtlüğe, Kürdistan’a olan ilgisi her geçen artıyordu. Ayrıca bu süreçlerde Ulusal Kurtuluş mücadelesi büyüyor, gün geçtikçe halk içerisinde de, ilgi odağı oluyordu. Halk Özgürlük mücadelesini son umut olarak görüyor ve o temelde elinden gelen desteği veriyordu. 

Tatvan halkı, bilinçsiz de olsa Kürtlüğüne, toprağına bağlı, yurtsever insanlardan oluşan bir halktır. Mücadelenin başlaması ile bazı kesimlerde ilgi gelişmiş olsa da henüz halka tam anlamıyla ulaşamamıştı. 15 Ağustos Atılımı’ndan sonra, Garzan eyaletine ulaşan gerilla birlikleri sayesinde halk Özgürlük mücadelesine bağlanmaya başlamış ve zamanla bu kopmaz bağlara dönüşmüştü. 

1987 yılma doğru gelindiğinde 
artık Tatvan da, Özgürlük mücadelesinin önemli bir kitle tabanına sahip olduğu bir merkez haline gelmişti. Birçok genç gerillaya katılmak için sabırsızlıkla bekliyor, halk gerilla üzerine anlatılan hikayelerle zamanını geçiriyorlardı. 

Zamanla örgütlenme faaliyetleri de başlamıştı, hem Tatvan merkezinde hem de kırsal alanlarında. Katılım da yükselmiş, gençliğin bütün ilgisi Özgürlük mücadelesine kaymıştı. Mecit arkadaş da bu dönemler bütün Tatvan gençliği gibi mücadelenin sıcaklığını ruhunun derinliklerinde hissediyordu. Yoğun bir çabası olmuştu ilişki kurabilmek için, ama bir türlü bunu gerçekleştirememişti. Fakat 
1989 yılında parti ile ilişki kurabilmiş ve aktif çalışmalara katılmıştı. Gençlik içerisinde çalışıyordu. Hem gençlik çalışmaları yürütüyor hem de gençlerin gerillaya katılmasında ön ayak oluyordu. Ayrıca onları gerillaya ulaştırmak da O’nun işiydi. Fedakarlığı ve dürüstlüğü ona yol gösteriyor, halk içinde düşmanın yoğun baskısıyla pasifleşen kesimleri ikna edip tekrar kazanıyordu. Büyük bir moral ve cesaretle halkın toplumsal sorunlarına cevap olmaya çalışırken gerilla için savaşçı ve lojistik imkan yaratmanın alt yapısını hazırlıyordu. Mecit arkadaşın her Kürt genci gibi erkenden evlendirilmişti. Ama evli olması, O’nun mücadeleye 


aktif destek vermesini engelleyemezdi, engellemedi de. 

1990’lar halkın özgürlük ateşiyle yandığı yıllardı. Aynı zamanda ufak hataların bile halkı imhaya götüreceği yıllardı. 
Mecit yoldaş bu dönemler bir yandan halk örgütlenmesi yaparken, diğer yandan da kırsalda rolünü oynuyordu. Artık eve gidemez olmuştu. Hem deşifre olması hem de çalışmaların yoğun olması sebebiyle eve gitmemesi gerekiyordu. Çünkü düşman saldırıları yoğunlaşmıştı. Özellikle halk içinde aktif çalışma yürütenlere yönelik çok yoğun saldırılar vardı. 
Ayırca gerillaya ve halka yönelikte katliam girişimleri vardı. 
Şırnak katliami, Yüksekova katlima, 1992 Güney Savaşı vb hepsi gerillayı tasfiye etmek, halkın gerillaya olan desteğini bitirmek içindi. 

Mecit arkadaş bu dönem saldı¬ 


rılara karşı halkı bilinçlendirme, geri çekilmeleri önleme için çaba harcıyordu. Ve bundan oldukça güçlü sonuçlar da almıştı. 
Ki, yapılan serhildanlar da bunun bir sonucuydu. 

Düşman özellikle halkı gerilladan koparmak için, gerillayla halk arasında en önemli bağ olan milis ve aktif çalışma yürüten yurtseverlere yönelik yoğun bir saldırı politikası vardı. 
Mecit arkadaş düşmanın kara listesine girenlerden birisiydi. 
Bu temelde Ekim 1992 yılında düşmanın eline geçen Mecit arkadaş Tatvan’da katledilir. Şehadetinden sonra ailesi ve halkın görkemli serhildanıyla defnedilen Mecit yoldaş, Tatvan’ın onurlu fedailerinden birisiydi. 

Anısı mücadelemizde önder olacaktır. 













Ekrem ORUÇ 
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Serhildanda hep en öndeydi 


E krem arkadaş 1964 yılında Hezexe bağlı Hespıste köyünde fakir bir ailenin son, çocuğu olarak dünyaya gelir. Ailesi yoksul olduğu için büyük sıkıntılar içinde bir çocukluk dönemi geçirir. Belirli bir yaşa geldikten sonra ailesini maddi sıkıntılardan kurtarmak için bağ bahçe işleriyle uğraşmanın yanı sıra çobanlık da yapar. Yoksul bir ailenin çocuğu olmasına rağmen köyde herkesin sevgi ve saygısını kazanır. 
Yaptığı işlerde başarılı ve dürüsttür. Ekrem arkadaş feodal kalıntıların yoğun, olduğu bir çevrede yaşayıp büyümesine rağmen, feodal yaşam tarzına tepki duyar ve farklı arayışlar içerisine girer. 

15 Ağustos Hamlesi nasıl ki 
düşmanıda şok etkisi yaratıp, Kürdistan halkını derinden etkilediyse, Ekrem arkadaş da bir yurtsever olarak bundan etkilenir. Fakat o süreçte her ne kadar gerillayı görme istemi olsa da, bu imkana kavuşamaz. 1986 yılında aske- 



© Adı, soyadı: Ekrem ORUÇ Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hestpist 
köyü/Hezex, 1964 
Şehadet tarihi ve yeri: 1991, Hezex 

re gitmek zorunda kalır. Ekrem arkadaş askerden sonra tekrardan köyüne döner abesinin geçimini sağlamak için çobanlık yapar. Çobanlık yaptığı bir sırada kırsalda yıllardır arayıp bulamadığı geril¬ 


layı görür ve tanışır. Daha sonra da bu ilişki sürekli devam eder. 
Partiyi tanıma şansına sık sık görüştüğü gerillayla kavuşmuş olur. 
Ve gerillanın ihtiyaçların karşılamak, yardımcı olmak, partiyi daha iyi tanımak için var gücüyle çalışır. Bir yandan ailesinin geçimini sağlamak için çobanlık yaparken diğer taraftan yurtseverlik görevlerin yerine getirmenin arayış ve çabası içerisine girerek,devrime hizmet eder. Ekrem arkadaş Evli biri kız, biri erkek iki çocuk babasıdır. 1991 yılında Hezexe de geçekleşen serhıldan da, düşmana karşı beslediği kin ve nefreti boşaltmak için; serhildanın en ön saflarında yerini alarak yurtseverlik görevlerinin en kutsalını yerine getirir. Bu serhildan esnasında emniyet binasından yapılan suikast atışları sonucu Ekrem arkadaş vurularak şehit düşer. 

Anısı mücadelemize önderdir. 

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Mehmet TAN 


HER İRADENİN BAŞARISINDA BİR İDEOLOJİNİN DÜŞÜNCENİN ZAFERİ YATAR 


B aşaşağı giden Kürt halkının tarihini ters yüz ederek ayakları üstüne oturtan PKK hareketi; düşmanın adeta mezara gömdüm, bitirdim dediği Kürt halk gerçeğini yeniden yoğurarak, şok tedavisiyle halkı ayağa 
kaldırmıştır. 15 Ağustos 1984 
görkemli atılımıyla PKK hareketi halka mal olmuş ve akın akın halk saflara akmış, Özgürlük mücadelesine sahiplik yapmıştır. 
Ulaşamayanlar ise partiye Ulusal Kurtuluş güçlerine ulaşmanın, ilişkilenmenin uğraş ve çabası içinde olmuşlardır. 

Pala arkadaş orta hali, yurtsever bir ailenin üçüncü çocuğu olarak 
1960 yılında Silopi merkezde 

Üçtük, beştik, on beştik bu dağlar bizim 

tuşuna vurulmuş piyano gibi bağımsızlık melodileri çalan. Mesken tutmuştuk orada işlerdik tarlada ekin, fabrikada ürün bağımsızlık üretirdik zanaat meskeni dağlarımızda. 
Ülkem dağ olalı böyle bir sevinci yaşamamıştı 15’inde kızlarının ve bıyığı terlememiş yiğitlerinin basmamıştı baharına. 

Üçler, on beşler yol alırken bir hainin muhbirliğinde akşam beşte sarıldık şimdi beş idik. 

Bütün gece oynadı yıldızlarla namlu alevlerimiz sabah beşe dek sürdü. 



O Adı, soyadı: Mehmet TAN Kod adı: Pala 

Doğum yeri ve tarihi: Silopi, 
1960 

Şehadet tarihi ve yeri: 18 

Aralık 1992, Zaxo 

dünyaya gelir. Sperti aşiretinden olan Pala arkadaş, ilk okulu Silopi de okur. Çocukluk ve gençlik döneminde olgunluğu ve halka bağlılığıyla, hem aile içinde hem de yakın çevresinde sevilip sayılan Pala arkadaş, şehit dütüğünde evli ve 7 çocuk babasıydı. 

Aile ortamında yurtseverlik duygularıyla yoğrulan Pala arkadaş, 15 Ağustos Atılımı’ndan derinden etkilenmiş ve arayış içine girmiştir. 1987 yılında parti ile tanışma imkanı bulur. Tanıştıktan sonra çeşitli düzeylerde katkılarını sunar. Ancak bu ona yeterli gelmez, onu doyurmaz. Ve daha aktif çalışmak ister. Kısa süre sonra milis olarak çalışmalara katılır. Genelde milis arka¬ 


daşları arasında cesareti, mertliği ve soğuk kanlılığıyla takdir edilip, sevilen bir arkadaştır. Yürüttüğü çalışmaların düşmanın dikkatini çekmesi üzerine bir kaç kez göz altına alınır, işkence tezgahından geçer. Ama Pala arkadaş halka gönül vermiş, Mazlumlara söz vermiştir. “Direnmek yaşamaktır” şiarına pratikte öncülük yapar. Düşmana sır vermez ve direnir. Dolayısıyla her seferinde serbest bırakmak durumunda kalırlar. Baskılar yoğunlaşıp can güvenliği tehlikeye girince; 1992 ihanet savaşından önce Güney Kürdistan’a geçerek, Zaxo’ya yerleşir. Burada partiyle ilişki kurmanın çabası içine girer. İlişkilendiğinde de, aynı dönemde Silopi’de yaşanan çözülme ve yakalanmalar üzerine bu alandaki milislerle ilişki kurar ve deşifre olanların Güney Kürdistan’a geçmesini sağlar. 
Pala arkadaş bu çalışmaları yürütürken; 18 Aralık 1992 tarihinde, Güney’e geçmiş bir milis arkadaşının ailesini Güney’e geçirmek için, Cındoye Abdo’ye Zewki ile randevulaşırlar Pala arkadaş randevu yerinde komploya getirilir ve yakalanır. Her türlü vahşi işkencelerle teslim alınmak istenir. Ancak Pala arkadaş onursuz bir yaşamdansa onurlu ölümü tercih eder ve şehitler kervanına katılır. 

Anısı mücadelimizde yaşayacaktır. 

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Her acımız bizi mücadeleye daha fazla bağlıyor 


K ürtler, tarihin mucizelerinden biridir. Hiçbir halk, ciddi bir kurumlaşması olmadan, zamana yutulmadan yüzyıllarca varlığın bugünlere taşıramamıştır. Asurlar gibi güçlü kültürleri olan birçok halk bugünlere ancak azınlık olarak gelebilmişken, Kürtler en karanlık günleri aşma mucizesini göstermiştir. Bu nasıl başarılmıştır? 
Bunu anlamanın tek yolu Kürt insanını tanımaktır. Ahlaki değerleri güçlü, onur, namus, cesaret, şeref gibi insanı insan yapan yönünü yitirmemesidir. Özgürce yaşayabileceğimiz, kendi bayrağımızın dalgalandığı, dilimizi rahatça kullandığımız bir devletimiz olmadı belki ama bizim insanımız toprağa olan bağlılığını hiç yitirmedi. Bunu Zerdüşt’ten öğrendi Kürtler. İnsan topraktan gelip toprağa gider. Toprak en temiz en güzel varlıktır. Ondan kopan insanlığından kopmuştur. 

İşte Kürt halkı 90 Tarda karanlık dönemlerden çıkmış, yeni bir yükselme, yücelme dönemine girmişti. Tarihin en zorlu günlerini yiğitçe aşan Kürt halkı serhildanlara başlamıştı. 
Tanklara, panzerlere karşı taş ve sopalarla direnen çocuklar, çocuklarını geride bırakıp korkusuzca çarpışan babalar analar, çocuklarını zılgıtlarla şehadetlere gönderenlerdi Kürtler. 

Halil yoldaş da böyle bir zamanda hiç bir kaygıya girmeden 



O Adı, soyadı: Halü SANRI Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Gundike 
Mele/Şımak, 1968 
Şehadet tarihi ve yeri: 28 Mart 1992, Cudi/Benovya mıntıkası 

mücadeledeki yerini almıştı. 

’90-92 yılları arasında aktif olarak saflarda yerini almış, her göreve büyük bir istekle koşarak birçok başarıya imza atmıştı. 
Halil yoldaşta sorumluluk duygusu çok güçlüydü. Görevlerine büyük bir sorumlulukla yaklaşır, olabildiğince titiz davranak hata¬ ya yer vermezdi. O’nun coşkusu, heyecanı, sorumluluk duygusu çevresine yansır, bulunduğu yerde bir neşe havası yaratırdı. 
O’nun yanında en zor işler bile çok kolay görülürdü. 28 Mart Mahsum Korkmaz (Agit) yoldaşın şehit düştüğü gündür. 28 
Mart kahramanlık haftasının son 


günüdür. Kürt halkının bağrında acı bir yaradır 28 Mart. İşte bu günde, ’92 yılında Halil yoldaş bir göreve gider. Cudi dağı Benavya mıntıkasındaki bu görev¬ de Türk ordu güçleriyle girdiği 
bir çatışmada şehit düşer. 28 
Mart’ta atası Zerdüşt olan Kültlerin toprağına biraz daha kan aktı. Kan hayattır, toprağa can eker. Kanla sulanmayan toprakta insanlık onuru büyümez. Cenazesinin üstüne giden düşman kasaturalarla parçalamıştı cesetini. 
Onlar çılgındırlar. Çünkü insani değerlerden yoksundurlar. Ama öldürmekle aşağılanmaz insanlar. Onurunu kaybetmeyen bir halkı, bir insanı aşağılayamadıkları için hınçlarını cenazeden almak istediler, parçaladılar; o cenazeyi görenler korksun, tövbe etsin yurtseverliğinden diye. 
Ama onlar bilmiyorlardı ki bu halk kahramanlarına hiç bir zaman ölü gözüyle bakmaz. “Şehit namırın” diyerek her koşulda sahiplenerek, yolundan dönmeyecekti bu halk. Halil yoldaşın şehadeti kimseyi yıldırmadı, tam tersine yüreklerdeki intikam duygusunu daha da biledi. O da böyle olmasını isterdi. “Ardımdan ağlamayın, mücadelenizi daha güçlü sürdürün” diyecekti. 
Biz de öyle yaşayacağız. Ağlamıyoruz. Her acımız bizi mücadeleye daha fazla bağlıyor. 

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Haindi YAMAN 


Yaman bir mücadeleciydi Hamdi yoldaş 


O Adı, soyadı: Hamdi 

YAMAN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Kalık 
köyü/Uludere, 1966 
Şehadet tarihi ve yeri: Aralık 1992, Bıleh/Uludere (Haftanin sınır hattı) 

1 970’li yıllardaki ideolajik 
şekillenmeyle birlikte, ülke tahlilini doğru yapan hareketimiz, devrim ittifaklarını belirlerken, Kürdistan’da köylülü¬ 


ğün temel güç olduğu tespitinde bulunur ve programına koyar. 
Partimiz kitlelere mal olup silahlı mücadeleyi başlattığında da yoksul Kürt köylülüğü mücadeleye katılım ve desteğiyle bu tespitin ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu. Yurtseverlik özünü koruyarak mücadeleye sahiplenen bu kesim oldu. Rolünü oynadı. Ulusal Kurtuluş ordusuna binlerce savaşçı veren bu kesim, bununla kalmadı. Bizzat çeşitli düzeylerde yurtseverlik görevlerini yerine getirerek 


gerillaya kucak açtı, milislik yaptı. 

Hamdi arkadaş sınır bölgesinde yaşadığından Güney’deki hareketlerden etkilenmişti. Ancak partinin alana girmesiyle gerillayla ilişkilenmiş ve resmi olmasa da hizmetlerini sunmuştu. Hiç bir engel tanımadan verilen görevleri yerine getirmişti. 

1992 yılına gelindiğinde bunu 

daha da pekiştirmiş ve milis düzeyinde görev üstlenmişti. Milis olarak görev aldıktan sonra daha planlı ve bilinçli bir çalışmanın içine girmişti. Hem örgütsel hem siyasi yetenekleri gelişkin olan Hamdi arkadaş, düşmanın baskı ve dayatmalarından payına düşeni aldı. Tutuklama, işkence dahil, her türlü zorluğa göğüs gerdi. Düşman ağzından laf alamayacağını anladığı için her seferinde Hamdi arkadaşı serbest bırakmak durumunda kaldı. Son olarak 1992 Aralığı’nda görev amaçlı, kendi köyünden Haftanin’e geçmek isterken, birkaç köylüsüyle birlikte düşmanın kurduğu pusuya düştü. Hamdi arkadaş büyük bir kahramanlık sergileyerek burada şehadete ulaştı. Şehitler ordusunun onurlu bir neferi olan Hamdi yoldaş, geride kahramlıkla dolu bir yaşam bırakarak, kahramanlar sayfasında yerini aldı. 

Anısı mücadelemizde yaşayacaktır. 

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Yusuf S İD AR 


KUTSAL TOPRAKTA KUTSANDIN 


B aran arkadaş yurtsever ve yoksul bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Şırnak’ın Balveren köyünde 1969 
yılında dünyaya gelir. Kendi köyünde ilkokulu okur. Derslerinde başarılı ve sevilen bir öğrencidir. Daha çocukluğunda cesur, yürekli, fedakar, yaşam dolu ve sevecendir. Bu özelliklerinden dolayı sevilip sayılır. Aile içinde köy yaşamında her işe koşturur ve yaptığı işin hakkını verir. 

Enerji dolu bir yapıya sahipti 

ve bunu etrafına da saçardı. O Adı, soyadı: Yusuf SİDAR Zozanlarda çobanlık yaparken a( j r gerillayla tanışır ve yurtseverlik görevlerine dört elle sarıl- Do 8 um > eri ve tarihi: Balveren 
lir. Sevdasıyla buluşmuş olma- köyü/Şımak, 1969 

nm sıcak coşkusunu yaşar ve ş e hadet tarihi ve yeri: 23 Nisan bunu çalışmalarına yansıtır. 

1990’da milis düzeyinde bir katılımın sahibidir. Ancak bu 



1992, Besta Bılucine 


biçimde enerjisini mücadeleye kanalize edebilecektir. Öyle ya, bir insanda vicdan olmalı ve saat gibi bir hassasiyetle sürekli çalışır halde olmalı. Nitekim insani insan kılan üstün özelliklerden, meziyetlerden biri de vicdan değil midir? Yürekle bilincin sentezi olan vicdan; insanda kabul ve ret ölçülerinin terazisi, göstergesidir de. Geniş anlamda toplum vicdanıdır. Dolayısıyla bireyin kendi kendini sürekli vicdani muhasebeye tabii tutması önemlidir, ancak toplum vicdanında yer edinmesi esastır. 


Bu esas ise toplumsal sorunlar karşısında gösterdiği duyarlılık, bu duyarlılığa denk düşen pratik ve pratikten çıkardığı başarılı sonuçlara bağlıdır ve Özgürlük mücadelesi verirken şahadete kavuşmak, toplum vicdanında kendine beyaz bir sayfa açmaktır, gönül bahçelerine gül çiçek olup ekilmektir, demokrasi ve barıştan yana olan herkesin elinde taşman meşale olmaktır. 

Baran arkadaş 1990’da iki kez tutuklanır ve yoğun işkencelerden geçirilir. Ama bu onda düşmana olan kin ve öfkeyi, 


intikam hırsını biler, büyütür, mücadeleye daha da yakınlaştırıp kararlıca yürümesini sağlar. Her adım atışında bastığı toprağın kutsallığını, doğurganlığını anımsar ve Onda toprak anaya bağlılığı sevgiyi ve sahip çıkışı geliştirir. Bu sevgi karşılıklıydı elbette. Toprak ana kendisinde olan her şeyi karşılıksız bir biçimde cömertçe sunmuyor mu hepimize, hem de günah ve sevabımıza bakmaksızın. Madem toprak bu denli cömert davranıyor, biz niye kendimizi sunmayalım, yani niye feda etmeyelim ki ona! Emeğin sarf edildiği yer yine topraktır. Emeğin özgürleşmesiyle insan özgürleşebilir. Ve bu da yine toprağın özgürleşmesine, temizlenmesi¬ ne, temiz tutulmasına bağlıdır. 
Her gün yeniden yeniden ciğerleri güneşe açıp ısısını ve ışığını doyasıya alan ve tohuma meyveye duran topraksa, onun karşılığını doğru vermek gerekir. 

İşte Baran arkadaşta, iki gerilla arkadaşıyla birlikte 1992 
yılı, 23 Nisam’nda Besta’dan Haftanin’e geçerken Belejü- ne’de düşman güçlerinin pususundan şehadete ulaşarak ve kutsal toprakla bütünleşti. 
Toprakla kutsandı. 

Anısı mücadelemizde yaşıyor. 










Çşehit Milisler Albümü 


Sayfa 73 ) 


Zafer çizgisinde yürüyerek şehitlere bağlılığımızı göstermeliyiz 


K ürt halkı ve PKK, daima şehitleriyle anılacaktır. 
Çünkü tamamem güçten düşürülmüş, yaşama umudunu yitirmiş ve ölüme yatırılmış halk gerçekliğinden; halkımıza yeniden yaşam umudu aşılayarak ulusal uyanış, ulusal birlik, ulusal ruh vererek özgürlüğe doğru kararlı yürüyüşün sahibi yapan şehitlerimizdir. Şehitlerimiz bizlere en zorlu koşullarda nasıl direnip kazanmanın yol göstericisi oldular. 
Bunun için verilmesi gereken canlarını ortaya koymada hiç bir zaman bireysel kaygıya girmediler. Tüm imkanlarını halkımızın özgürlüğüne adadılar. Bundan dolayı halkımız değerli parti şehitlerimizi kendi kahramanları olarak anmaktadır. Ve hep anılacaklar. Onların kanlarıyla suladığı tüm değerlere ulus olarak sahip çıkmamız gerekir. Ve Başkan Apo’nun dediği gibi zafer çizgisinde yürüyerek, şehitlere bağlılığımızı göstermeliyiz. Ömer arkadaşta bu halk kahramanlarından birisidir. 

Ömer arkadaş yoksul, yurtsever bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1970 yılında Şırnak’a bağlı Balveren köyünde dünyaya gelir. Beş yaşında babasını yitirir. Çok geçmeden annesi de hayata veda edince, Ömer arkadaş, teyzesinin ve amcalarının yanında büyür. Aynı zamanda onlarda O’na sahiplik yaparlar. Ömer yoldaş hayatın bütün zorluklarına karşı yalnız 



O Adı, soyadı: Ömer SANRI Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Balveren 
köyü/ Şımak, 1970 
Şehadet tarihi ve yeri: 23 Nisan 1992, Besta Bilucine 

başına mücadele etmeyle ilk olarak bu şekilde öğrenir. Bütün zorlu koşullara rağmen ilk okulu ancak okuyabilir. Zaten koşulların O’na sunduğu sınırlı imkanlarla daha ileri düzeyde okuma şansi yoktur. Bundan dolayı Ömer yoldaş yaşamda, henüz küçük yaşta iken emek ve mücadeleyle tanıştı. 

Ulusal kurtuluş mücadelemizin gelişmesine paralel olarak, Ömer yoldaşın yurtseverlik duyguları gelişir. Ve O’nda mücadeleye karşı büyük bir ilgi gelişir. 
Böylece partiyle, gerillayla tanışır, direkt ilişki içerisine girerek her türlü çalışmaya ve görevlere 


fedakarlıkla katılım sağlar. 

Ömer yoldaşın çalışma temposu kararlılığı ve her zaman canlılığı, aktif olması düşmanın gözünden kaçmaz. Bundan dolayı kısa bir süre tutuklanır. 
Ama o tutuklanmayı bir fırsat olarak değerlendirerek, düşmana karşı ilk dişe diş mücadelesini verir. Tüm baskı, işkence ve yıldırmalara karşı taviz vermez, düşmana karşı öfke ve kini daha da derinleşir. Partiye karşı ise bağlılığı zirveye ulaşır. Onun için bir karara ulaşmasına vesile olur. Halkına ve ülkesine bağlılığı bir kat daha artarak sınırsız mücadeleye her yerde militanca katılma kararlığını gösterir. O bir milisti, fakat her zaman bir parti militanı coşkusuyla görevlere yaklaştı. 
Ömer yoldaş bir grup gerilla arkadaşıyla görev için Haftanin alanından, Bestler mıntıkasına geçerken, sömürgeci ordu güçleri ve hainlerin kurdukları pusuyla düşürler, saatlerce süren çatışmada diğer yoldaşları gibi kahramanca savaşarak şehitler kervanına katılır. Ömer arkadaş ve tüm devrim şehitlerine verdiğimiz sözün gereklerine her zaman sahip çıkacağımızı bir kez daha belirtiyor, şehitlerimizi mücadelenin sıcak coşkusuyla bir kez daha selamlıyoruz. 

Şehitler ölümsüzdür. 

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Haşan yoldaş mücadelemizin fedakar bir neferiydi 


K ürdistan’da ’90’lı yıllar fırtınalı yıllardır. Oysa ’70’li yıllarda yaprağın yerinden oynamadığı, baş aşğı giden bir tarih ve bitirilmenin eşiğine getirilen halk gerçekliğinin aksine ’90’lı yıllarda Kürdistan’da yer yerinden oynamaktadır adeta! 
Dağ taş gerilladır. Düşman her taşın altında bir gerilla aramakta ve Kürt halkı yediden yetmişe, genç yaşlı, kadın erkek meydanlara akmaktadır. Serhildanlar dalga dalga Kürdistan’ın her tarafından yayılmakta, Kürt halkı bulunduğu her yerde “Biji Serok Apo” sloganıyla ayağa kalkmaktadır. Halk dirilişi gerçekleştirmiş, özgürlüğe doğru emin adımlarla yürümektedir. 

Gerillanın devrimci zoruyla baş edemeyen sömürgecilik, gerillanın dayanaklarını hedefleyerek sivil ve savunmasız halka yönelmiştir. Amaç “balığı yok etmek için, denizi kurutmaktı.” 
Özelliklede kitle çalışmalarında öne çıkan halk öncüleri ve milisler hedeflenmiş, gerillanın temel kaynağı olan yoksul Kürt köyleri yakılıp yıkılarak boşaltılmıştır. 
Yine bu süreçte binlerce faili meçhul cinayetler devlet eliyle işlenmektedir. 

Yoksul bir ailenini çocuğu olarak 1960 yılında Güçlükonak İlçesi’nin Hetma köyünde doğup büyüyen Haşan arkadaş, köyünde okul olmadığı için okula gi- 



© Adı, soyadı: Haşan ÖZER Kod adı: Dıjwar 
Doğum yeri ve tarihi: Hetma 
köyü/Güçlükonak, 1960 
Şehadet tarihi ve yeri: 21 
Mart 1992, Gansan 

demez. Ailesi yoksul olduğu için aileinin geçimine katkıda bulunmak için çobanlık yapar, ziraatla uğraşır. Ulusal Kurtuluş mücadelesinin gelişimine paralel olarak Haşan arkadaş da etkilenir ve ilişkilenerek yurtseverlik görevlerini yerine getirir Süreç içinde ilişkileri gelişerek aktifleşen Haşan arkadaş, daha 
aktif bir katılım içine girer. 1990 
yılından itibaren milis düzeyinde çalışmalara katılır. Aktif olarak her türlü çalışmayı üstün bir moralle yürütür. Coşkulu, cana yakın, fedakar ve cesur özellikleriyle tanınır. Düşmanlara kaşı 


Toprak kokulu bir dünyayı yüreğine sığdırmı^ 
İçine, umutlarını derli toplu koymuş göz kapakları gözlerine sevdalı her biri diğerine vurgun bir tutam joç bir sözcükte bulu^muç ağız dolıum bir gülüktür gerilla 

amansızdır ve tarihsel hesaplaşma içindedir. Binyılların kin ve öfkesiyle savaşır. 

1992 yılına kadar milis olarak 
faaliyet yürüten Haşan arkadaş, 
21 Mart 1992 tarihinde milis arkadaşıyla Gansan mıntıkasında gerilla güçleriyle görev gereği birlikteyken alana yönelik operasyon gelişir. Alanda fark edilmeleri üzerine çatışma başlar. 
Kahramanca düşmana karşı gerilla yoldaşlarıyla omuz omuza gün boyu çatışır Haşan yoldaş. 
Düşmanının yoğun kayıpları vardır ve çatışmada çok şiddetlidir. Haşan arkadaş bu çatışmada vurularak şehitler kervanına katılarak ölümsüzleşir. 

Anısı sonsuza dek mücadelemizde yaşayacaktır. 

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B otan Kürdistan’ın tam ortasında, dağlar ve vadilerden oluşan bir cennet parçasıdır. 
Büyük dağları, derin vadileri, geniş yaylaları ile oldukça asi bir coğrafyadır. Bu yüzden halk daha çok hayvancılıkla ve kısmi olarak tarımla uğraşır buralarda. 
Özellikle zozanları her bahar ayından itibaren insan ve hayvan sesleriyle dolu doludur. Koçerler her bahar cümbür cemaat yaylalara çıkarlar. Zomlar kurulur, hayvanlar yemyeşil semiz otlarla beslenerek memeleri sütle dolar. Sonbahara kadar süren bu faaliyet yüksek dağlara kar yağdıktan sonra biter ve köylere geri dönüş başlar. 

Faraşin yaylası sürekli koçerlere ev sahipliği yapan, Kürdistan’ın -belki de dünyanın- en güzel coğrafyalarından birisidir. Faraşin uçsuz bir yeşillik. 
Faraşin buz gibi kaynak sularıyla bir cennet. Faraşin, küçüklü büyüklü gölcükleriyle cennetin de ötesinde. 

Altı ay boyunca karlar altında olan Faraşin yaylası, bahar ayininin ortalarından itibaren güneşin de etkisiyle deyim yerindeyse medeniyete açılır. Ve zamanla yeşilin her tonunu bağrında taşır. Karlar alçaktan yükseklere doğru yavaş yavaş eridiği için, hayvanlar için her zaman taze ot bulmak mümkündür. Bu yüzden koçerler her yı- 



© Adı, soyadı: Abdullah SİDAR Kod adı: Erdal 

Doğum yeri ve tarihi: Gundike 
Mele/Şımak, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: 21 Mart 1992, Şımak 

lın altı ayını Faraşin’de geçirir. 

Faraşin’e yakın köyler, bu yüzden yazın erken gelmesini beklerler umutlu bir şekilde. Yaz gelsin ki, Faraşin yaylasındaki güzel günler tekrar başlasın. 

Ama geçmişin bu beklentisi ’ 80 ’li yıllarla birlikte yepyeni bir heyecana dönüşmüştü. Faraşin yaylaları ve köyleri, artık yazın gelmesini ve koçerlik günlerini değil, gerillayı görmenin hasretiyle bekliyordu. Yaz geldiği zaman gerillalarla görüşeceklerdi. Umut savaşçılarıydı gerillar. Özgürlük savaşçıları... 
Halkın umudu ve özgürlük öz¬ 


lemlerinin gerçekleştireni... 

Erdal arkadaş da, bu beklenti içinde olanlardan bir tanesiydi. 
Botan’m özgürlük savaşçılarıyla tanışmasından sonra yüreği gerillayla atar olmuştu. Her Newroz’da isyan ateşiyle yanan, en önde halkının özlemlerini haykıran olmuştu. Ki, belki de bu yüzden çok anlamlı bir günde ulaşmıştı şehadete. 

Gerillayı çok küçük yaşlarda tanımıştı Erdal arkadaş. Ve tanıdığı bu yiğit insanların izinden gitmeyi en büyük amaç olarak benimsemişti. Gençlik dönemine geldiğinde artık milis olarak çalışmalara katılmıştı bile. Hatta bu yüzden tutuklanmış, üç ay Amed Zindam’nda kalır. Zindanda yoldaşlarıyla birlikte büyük direnişlere katılır. Mazlum, Kemal ve Hayrilerin direniş geleneğini devam ettirmeye çalışır. Bu süreç O’nun bilinçle daha çok tanıştığı ve düşmanı daha yakından tanıdığı süreçtir aynı zamanda. 

Cezaevi sonrası tekrar köyüne döner. Ama bu defa daha bilinçli, daha kararlı ve bağlıdır. 
Çünkü Mazlum, Hayri, Kemal, Dörtlerin direnişlerini dinlemiştir yoldaşlarından. Ve Onların yolunda sonuna kadar gitmekte kararlıdır. Çalışmalarını bıraktığı yerden devam eder. 
Büyük bir moral ve coşku ile gerçekleştirir çalışmalarını. 
Halkını örgütlemek, gerillanın 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Geçitsiz bir yoldu varmak istediğimiz o yer adımlıyoruz sürek avından geriye kalan zamanı gençliğimizde duraksadı ömür 

duvarlar kadar eski bu zamanda yenilenen 

yinelenen bedenlerde ruh tutsakları kıyamet sonrası cennet öncesi bir yolculuğa başlıyordu bizden habersiz biz haberdar 

i( merhaba” diyordum oysa (( nereden çıktı bu ölüm?” 


ihtiyaçlarını karşılamak, yerel işbirlikçi ve ajanlara karşı eylemler yapmak, serhildanları örgütlemek O ve diğer arkadaşlarının en temel görevidir. 

Newroz, Kürt ve Ortadoğu halklarının özgürlük bayramıdır. Bugün, Asur İmparatoru Zalim Dehak’m iktidarının bitirilerek, halkların özgürleştiği bir gündür. Aynı zamanda Çağdaş Kawa Mazlum Doğan’m Diyarbakar Zindanı’nda, bu dönemin Dehaklarına karşı “direnmek yaşamaktır” sloganıyla kendini feda ettiği gündür. Bu yüzden Newroz Kürt halkı için hem tarihsel olarak hem de güncel olarak bir diriliş bayramıdır. Erdal arkadaş da her Kürt gibi Newrozları büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılardı. Ama bu Newroz diğerlerinden farklıydı. 
Devlet büyük bir provakasyon içerisindeydi. Halk sanki isyana kalkmış gibi propagandalar ya¬ 


pıyor, yoğun bir askeri sevkiyat yapıyordu. Özellikle tank, panzer, uçak ve halikopterler şehirin sokaklarında ve üstünde geziniyorlardı. Halk bayrımı kutlamak için sokaklara çıktığında Türk ordusunun saldırısı başladı. Halkın üzerine kurşun sıkılıyor, evler, dükkanlar ağır silahlarla vuruluyor, uçak ve helikopterler alçak uçuş yaparak halkı psikolojik olarak sindirmeye çalışıyorlarıd. Erdal arkadaş da yürüyen halkın içindeydi. Görevliydi aynı zamanda. Ve burada halkı korumak için çabalarken vücuduna isabet eden bir kurşunla şehitler kervanına katıldı. Diriliş bayramında vurulan Erdal yoldaş, Newroz şehidi olarak ölümsüzleşti. Anısı mücadelemizde önderdi Anıları mücadelemizde parlayan bir meşale olacaktır. 

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O Adı, soyadı: Ali ÜLGER Kod adı: Cihan Orhan 
Doğum yeri ve tarihi: 
Hewler köyü/Cizre, 1952 
Şehadet tarihi ve yeri: 28 
Kasım 1992, Hewler köyü 

uh’un diyarı Cudi dağı eteklerindeki küçük bir köyde dünyaya geldi Ali arkadaş. Yurtsever olan ailesi Öz¬ 


gürlük mücadelesi öncesinde ilkel milliyetçi ve reformist hareketlere sempati duyuyordu. 
Köy koşulları fazla okumasına olanak vermediği için, sadece ilk okulu okuyabilir. 1986 yılında gerilla gruplarının bölgede yarattığı olumlu etkiden dolayı onun köyü gerillaların uğrak yeri olur. Partinin Botan sahasında düşmana yönelik eylemselliklerinin halk üzerinde 


yaratığı etki Ali arkadaşa da yansır Akabinde büyük bir coşku ve azimle köy örgütlenmelerinde ve her türden askeri eylemliliklerde yerini alır. Aktif katılımından dolayı defalarca tutuklanır. Düşmanın yoğun baskı ve işkenceleri karşısmda örnek bir direniş sergileyerek sır vermez. Arkadaşları arasında cesur, fedekar, düşmana karşı taşıdığı kin ve öfkesiyle tanınır Artık ileriki yaşamında da düşman takibinde kurtulamaz Buna rağmen aynı özveriyle gerillayla bağlarını sürdürür. 

1991 de tekrar tutuklanıp 
Amed Cezaevi’ne konur. 
Amed’in devrimci direniş tarihine yaraşır bir tavır sergiler. Amed Cezaevi’nde kaldığı süreç boyunca bilincini geliştirir. Ve partiye katılım istemine rağmen, milis gücüne olan ihtiyaçtan dolayı bu önerisi kabul edilmez. Milislik yaşamı boyunca partiye karşı hiçbir özveriden kaçınmaz. 
Son olarak savaşçı çıkarırken pusu kuran düşmanın hedefi olurlar. Beraberindeki üç arkadaşla birlikte şehitler kervanına katılırlar. 

Anısı mücadelemizde sonsuza dek yaşayacaktır. 














QSayfa 78 
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TOPRAKLA MÜCADELESİ KARŞILIKSIZ KALMADI 


H alkları yurtlarına bağlayan, topraklarının onlara bahşettikleri nimetlerdir. Toprağını eken yoksul Kürt köylüsü, zamanı geldiğinde bunu bölüşmeden kaçınmadı. Toprakla mücadelesi, karşılıksız kalmadı. 

Bir toprak emekçisi olan Xebat arkadaş eğitimini topraktan almıştı. Aile toprağının dilinden anlamak dururken. O bir de Kürdistan’ın işgal edilen adı yasak toprağının peşine düştü. 

Bu toprağı işlemek bitmek bilmez bir umut ve sabır istiyordu. 
Yazı kışı yoktu bu işin, en yorgun anın tadı, bu gün iyi iş yaptım denen, görev bitimleri sonrasıydı. 
Gerilla ile tanışan bu toprakları işleyenler, yüzlerini dağlara çevirip toprağa kanlarını katanları bekler oldular. 

1983 yılında tanışmışlardı gerilla ile. Ülke, yurt, toprak, özgürlük ve mücadele kavramları ilk defa bu kadar yakıcı geliyordu kulaklarına. Xebat arkadaş henüz genç bir insan da olsa o zamanlar, o küçük yüreğine sığdırabilmişti gerilla sevdasını. 

Xebat arkadaş, Özgürlük mücadelesi ile yeniden yaratılan yaşama, tanıdığı arkadaşların mücadeleye katılmasından sonra daha aktif destek vermeye başlamıştı. 
Yıl 1987. Parti III. Kongresi’ni gerçekleştirmiş, yeni hazırlanmış yüzlerce gerilla, dalga dalga Kürdistan’a yayılmaya başlamıştı. 
Yaşanan olumsuz gelişmeler bu kongreyle durdurulmuş, gerilla mücadelesinde önemli bir geliş- 



© Adı, soyadı: Cindi EKİNCİ Kod adı: Xebat 
Doğum yeri ve tarihi: 
Seredahle köyü/Şımak, 1966 
Şehadet tarihi ve yeri: Kasım 1992, Maden karakolu 

me ortaya çıkmıştı. 

Haliyle bu kitleye de yansıyordu. Hem Botan, hem de Kürdistan’ın diğer alanları, gerillanın örgütleyici gücüyle Özgürlük mücadelesi etrafında kenetleniyor, gerillayı hem koruyor hem de besliyordu. Zamanla serhildana kalkan kitleler, ölümüne mücadele ile birlikte olacağı mesajını veriyordu, dost ve düşmanlara. 

Xebat arkadaş da kitleyi serhildana kaldıran yerel çalışanlardan birisiydi. Hem milislik yapıyor, hem de örgütlenme faaliyetlerinde görev alıyordu. Aynı zamanda gerilla ile birlikte birçok askeri eyleme de katılıyordu.Yine bir eylem günüydü. Toprağın nimeti¬ ne el atanlara karşı yapılan bir 


dayandılar vahşetin acılarına 

keşfedilmemiş yüreklerinin derinliklerinde iliklerinin her zerresinde yaşadılar acıların en büyüğünü umut oldular halklaştılar, uluşlaştılar, insanlaştılar. 
Yolumuzda kızıl meşale kavgamızda tohum oldular ağlama sevdam ağlama tutkularım, ağlama küçüğüm, geleceği yeşert gözbebeklerinde kavgamda patlarken dudaklarında...! 


eylemdi bu. Maden karakolu basılacak ve tarihsel intikam bir defa daha alınacak, düşmana bu topraklarda kalınamayacağı gösterilecekti. Xebat arkadaş da eyleme katılacak gruplar içerisindedir. Bu yüzden oldukça coşkulu ve morallidir. 

Xebat arkadaşa yılların özlemlerinin olgunlaştırdığı bir ruh hali ile ve eylemi başarılı gerçekleştirmenin coşkusu ile eylem alanından uzaklaşırken, atılan bir havan topunun çok yakınına düşmesi sonucu şehitler kervanına katıldı. 

Anısı mücadelemizde önderdir 

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Faik BULUT 


Onurlu yurtseverliğin temsilcisi Faik arkadaş 



F aik arkadaş yoksul ve yurtsever bir ailenin ilk çocuğu olarak, Uludere’nin Hilal köyünde 
1958 yılında dünyaya gözlerini 
açar. Faik arkadaş birçok Kürt yurtseveri gibi ailesinin maddi koşullarından dolayı okula gidemez. 
İşin üzücü yanıysa Faik arkadaş daha on yaşındayken, bir aşiret çatışmasında babasını kaybeder. Babasız kalınca aileyi geçindirme yükü de O’nun omuzlarına biner. 
Çünkü aile büyüğü olduğundan, ailenin yaşama ve geçimini sağlama kaynağı olarak görülmektedir. 
Gelenek böylesine acımasız ve katıdır. Ve henüz küçük yaşlardan 

Fırtınalar kopup geçerken mayıslarımda seller sürüklendi çiğliksiz göz yaşlarımda dikildi darağaçları bir bir çocukluk anılarıma ve o ıslak toprağa kulağımı dayadım ne sözler duydum duvarların ardında 

karşılamak bir mayıs sabahını uykusuz beklemek tatlı günbatımıyla yorgunca buluşmak 

alacakaranlıkta ya da dolunaylı 

bir gecede yürümek sessizce 

adı ne olacak diye beklemeden 

doğacak çocukları 

öylece selam bırakıp giden 

o tutkun simaları, 

gölgenin her boyutunda akışlarıma 

arattım anılar kopup geçerken 

mayıslarımda 

hüznüm hep on sekizinde 

bir deli fırtına 

ve sen 

Güneşin ocuklarını duydun mu işte o benim gençliğim ateştendir bedeni söndürmeyin. 


O Adı, soyadı: Faik BULUT Kod adı: Botan Zınar 
Doğum yeri ve tarihi: Hilal köyü 
Uludere, 1958 

Şehadet tarihi ve yeri: 5 Aralık 1992, Hilal köyü 

itibaren çalışmaya başlar. 

Dönemin tüm zorluklarına rağmen Faik arkadaşın ailesi yurtsever bir özelliğe sahiptir. Hem çobanlık hem de zaman zaman ticaretle uğraştığı için sık sık alandaki gerilla güçleriyle ilişkilenmiştir. 
Gerillayı ve Özgürlük mücadelesini tanıdığı oranda da, elinden gelen bütün desteği vermekten çekinmemiştir. Bu O’nun için en önemli çalışmadır. Çünkü anlamlı bir yurtseverliğin, bu konudaki sorumlulukları yerine getirmekle mümkün olduğuna inanmıştır Faik arkadaş ve yaşamı boyunca da bunun pratik çabasını sergilemiştir. Her Kürt insanı gibi 15 Ağustos Atılımı O’nu da derinden etkilemiş, büyük bir umut vermiş ve yüzyıllarca özgürlüğe hasret hal¬ 


kının en etkili kurtuluş yolunun bu mücadele olduğuna inanmıştır. 

1988 yılında bir grup arkadaşıyla milislik düzeyinde resmi görev üslenerek çalışmalara katılır. Faik arkadaş yüzyılların birikmiş kini, öfkesi ile üslendiği görevin, ciddiyetinin bilinciyle görevlerine sarılır. Zamanla daha bir aktifleşerek, büyük bir bağlılıkla faaliyetlerini yürütür. Faik arkadaşın çalışmalarını fark eden düşman, O’nu rahat bırakmaz. Kısa süreli de olsa Faik arkadaş üç dört kez gözaltına alınır. İşkencelerden geçer, ağır baskı ve hakaretlere maruz kalır. Ancak direnir ve onurundan asla taviz vermez. 
Önüne konulan her görevi eksiksiz ve başarıyla yerine getirir. 

Son olarak Faik arkadaş Besta mıntıkasından, görevden dönerken, köye giriş yapacağı anda bir grup korucu hainle karşılaşır. Karşılaşma, karşılıklı çatışmaya dönüşür. Çıkan çatışmada Faik arakadaş şehitler kervanına katılır, hainlerden bir ölü ve iki yaralı vardır. 
Hainler uğradıkları bozgunun çirkinliğiyle Faik arkadaşın naşını 2 
km yerde sürükleyerek götürürler. 
Evli ve beş çocuk babası olan Faik arkadaş çocuklarına, halkına soylu bir miras bırakarak, yüzyılların ulusal yok etme, sömürü ve zulmüne son vermek, halkının elinden alınan her türlü insani değer ve özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele ederek kahramanca şehitler kervanına katılır. 

Anısı dünümüz bu günümüz yarınımız ve geleceğimizdir. 

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Hüseyin ERTENE 


Şehit Milisler Albümü ) 


O okuyarak değil pratikte bilinçlenen bir kik öncüsüydü 


lusal Öndermiz Apo öncülüğünde gelişen mücadelemiz, 90’h yıllarda kitleselleşerek dost ve düşmana bu mücadele ile özgürlüğe kavuşulacağını ispatlamıştır. Kürt halkı artık binyılların uykusundan uyanmış dirilmiştir. Tarihinde ilk defa farklı bir önderlik, yeni bir öncülükle karşılaştığını gören Kürt halkı, büyük bir umut ve moral kazanarak elde ettiği moralle görkemli bir biçimde mücadeleye katılım göstermiş, kendinde ne bitiyorsa onu vermeyi esas almıştı. Her tarafta öncülüğüyle bütünleşen halkımız tarihte eşi benzeri bulunmayan bir biçimde inkar ve imhacı, oligarşinin, özel savaş güçlerinin geliştirdiği katliam ve göz dağına aldırış etmeyerek, tankına topuna karşılık çıplak yüreğiyle karşı koyarak büyük bir kahramanlık göstermiştir. Bunun karşısında denilebilir ki, devlet tarafından ilk defa fiilen de olsa Kürt halkının iradesi kabul görmüş, Kürt halkı açısından da, birlik gerçekleşmiştir. 

Kuşkusuz ki, bu biçimde birliği yaratan öncülüğün halka taşırılmasında gerillanın halkla bütünleşmesinde milislerin köprü rolü oynaması büyük önem taşımıştır. İşte bu görevi 



O Adı, soyadı: Hüseyin 

ERTENE 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hetma 
köyü/Güçlükonak, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: 21 
Mart 1992, Cizre 

yerine getirecek kesimlerden birisi de partimizin milis örgütlenmesiydi. Bu anlamada milis önemli bir görev üstleniyordu. Bunun önemini kavrayan düşman, aslında gerilla ile serhildanları birbirinden koparmak için en çokta bu kesimlere yöneliyor, işkence, gözaltı, ve faili meçhuller milisler ve aktif yurtseverlere karşı geliştiriliyordu.îşte tüm baskılara rağmen yılmadan üstlendiği görevini başarıyla yapmak 


isteyen, bu temelde de ulusal damokratik devrimimizin temel taşlarından birisi de Hüseyin arkadaştı. 

Hüseyin arkadaş Cizre’de, Berivanların öncülüğüyle gelişen serhildanlarda önemli rol oynamıştır. Mücadelemizin gelişmesiyle görevlere tereddütsüz katılım göstermiş, yurtseverlik özünü her geçen gün güçlendirmiştir. 

Yoksul ve yurtsever özelliklere sahip bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Cizre’nin Güçlükonak ilçesinin Hetma köyünde, 1965’yılında dünyaya gelir Hüseyin arkadaş. Ailesinin, gerici feodal ilişkilerine karşı adeta bir çatışma içindedir. Bu nedenle de köyden Cizre’ye göç etmek zorunda kalmıştır. Ailenin yoksul olmasından ötürü okula gidemez. Cizre’ye taşındıktan sonra da bir Kürt yurtseveri olarak yaşamaya devam eder. 

Mücadelemizin Cizre alının- da gelişmesiyle birlikte de, en erken mücadeleyle ilişkilenen, yardım ve destek veren kişilerden birisidir Hüseyin arkadaş. 
Sadece kendisi değil, ailesini de yurtseverleştirmiş, mücadeleye sempati duymasını sağlamıştır. 1989’da daha aktif çalışmalara başlar. Üç çocuk babası olmasına ve ailesinin ekonomik olarak oldukça yoksul olmasına rağmen, aldığı görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışır. 

O okuyarak değil, pratik içerisinde bilinçlenen bir halk öncüsüydü. Bilincini, en büyük okul olan mücadele okulundan alır, derinleştirir ve hız verir. 
Özellikle halk içerisinde, doğal öncü haline gelir. Kendisindeki coşkuyu arayıp da bulduğu, buldukça içselleştirdiği partimiz PKK’den geldiğini bilir ve bunu büyük bir feragatla çalışmasına, halka yansıtır. İnisiyatifli, girişken yapısı herkesi mücadeleye teşvik etmede ve harekete geçirmede önemli rol oynar. Enerjisini partisinden ve düşmana duyduğu öfkeden alır. 
Yaptığı çalışmalar O’nun çok 


erkenden deşifre olmasını sağlar. Bu nedenle sürekli baskı ve tehditlere maruz kalır. Ancak hiçbir baskı, gözdağı, yada aile endişesi onu yıldıramaz, davasından vazgeçiremez. 

1990 ve ’91 yıllarında defalarca tutuklanır ve yoğun işkenceler görür. Düşman O’nun iradesini kırmak ve bu sayede mücadeleden uzaklaştırmak ister. Bunu yapabilse aynı zamanda çevresinde saygı duyulan bir yurtsever olduğu için çevresini de etkileyebilecektir. 
Tabii Hüseyin arkadaşın çelikten iradesini ve mücadeleye olan bağlılığın kırmak mümkün değildir. Her tutuklanmadan sonra daha aktif bir çalışma içerisine girer Hüseyin arkadaş. Bu yüzden de tekrar tekrar tutuklanır ve işkenceler¬ 


den geçer. Artık O’nu mücadeleden geri adım atmayacağını bilen devlet güçleri, onun özgürlüğünü sınırlandırarak terbiye etmeye çalışır. Bu temelde kısa süreli cezaevi süreçleri de yaşar Hüseyin arkadaş. 

1992 yılında Cizre’de yapılan 
bir serhildanda aynı azimle kitlelere öncülük yapar Hüseyin arkadaş. Ama düşman kararını almıştır. Ve bu serhildanda Hüseyin arkadaş alçakça katledilir. Düşmanın suikast kurşunuyla şehitler kervanına katılan Hüseyin arkadaş, geride ailesine, dostlarına ve mücadele arkadaşlarına onurlu bir miras bırakır. 

Anısı sonsuza dek mücadelemizde yaşayacaktır 

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Yakup YAMAN 


TESLİMİYET İHANETE 
DİRENİŞ ZAFERE GÖTÜRÜR 


O Adı, soyadı: Yakup 

YAMAN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Rıpın köyü/Uludere, 1974 
Şehadet tarihi ve yeri: 2 
Ekim 1992, Zaxo 

otan’da yaşam bir başkadır. Botanı, Botan’da yaşayan bilir ancak. Hele hele uçsuz bucaksız dağlar bambaşka bir güzelliktedir. Özgürlüğün tadında yaşamak Botan’ın dağlarında bir başkadır. Rengarenk çiçeklerin, çeşit çeşit kuşların yurdudur Botan. 

İşte Yakup arkadaşta bu cennet mekanda dünyaya gözlerini açmıştı. Yakup arkadaş yoksul, ama yurseverliğiyle zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Aile tarafı Kürtlüğe yatkın özellikleriyle tanınan saygın bir ailedir. Daha partinin bölgeye gelmeden önce sınıra yakın olması nedeniyle Güney Kürdistan’daki mücadeleyle tanışan bir ailedir. O zamanki koşullar ve gerçeklik içerisinde Kürtlüğe KDP ile ilişkileriyle tanır, anlamaya çalışır. Ama PKK hareketinin Botan’a girişiyle birlikte, hiç zaman kaybetmeden Özgürlük mücadelesine katılım gösterirler. 

Yakup arkadaş, kendi dağ köyünde ilkokulu okur. Çalışkan, sevecen bir karaktere sahiptir. 
O, kendi şahsında dağlarını bilgiyle, bilinçle donatmak ister. 


Bir su gibi akar O. Ortaokula kaydını yaptırmak için Uludere ilçesine gider. Okumasını burada sürdürür. Kişiliğindeki başarı derslerine de yansır. Çalışkan ve başarılı bir öğrenci olarak tanınır. Yakup arkadaş da her Kürt genci gibi daha gençlik 


yıllarında PKK’yle tanışma fırsatını bulur. Okul yıllarında kendi çapında bir örgütlenme faaliyetine girişir. Bir yandan ajitasyon ve propaganda faaliyetlerini yürütürken, diğer yandan genç nesilleri devrime kanalize etme çabası içerisindedir. 
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Okulunu bitirdikten sonra, 
1987 yılında fiili olarak partiyle 
ilişki içerisine girer ve geliştirmeye çalışır. Belli bir süre sonra ilişkileri düşman tarafından fark edilir. Sürekli bir takip ve gözetim altında kalır. Düşmanın baskı ve tehditlerine aldırış etmeden Özgürlük mücadelesine devam eder. 

1990 yılında tutuklanır, Diyarbakır Cezaevine gönderilir. 
Belki de Yakup yoldaş için bu bir fırsattır. Kendini daha bilinçlendirmek ve ideolojik olarak derinleştirmek fırsatıdır. 
Çünkü O, Mazlum Doğan Akademisi’ne gitmiştir. Yakup yoldaşta her na kadar bir cezaevine atıldıysa da, o kısa sürede tutsak militan yoldaşlarıyla bir uyum sağladı ve kendini geliştirme zeminini buldu. İki 

Bazen beden kor bir alev gibidir 
Kuraklığında ruhun gizemini anlatır 
Dans ettikçe yükselir 
Ne ki. 

O alev hep ateşinde boğulmak istenir 
Alev gürleştikçe güzelleşir 
Alev güzelleştikçe aydınlanır her yan her kıvılcım umut olur. 

O umut ki, 

Cemre misali uyandırır 


yıllık bu tutsaklık sürecine düşmana taviz vermeyen bir kişilik edinip, büyük bir iradeye örneği sergiledi. İki yıl kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 
O, Botan özlemiyle dopdolu olarak köyüne geldi. 

Partiyle ilişkisi daha da derinleşir, çalışmasına daha bilinçli bir temelde ve fedakarlıktan kopmayan bir yaklaşımla devam eder. Bu temelde 1992 yılında, ihanet savaşının başlamış olduğu süreçlerde Yakup yoldaş görev amaçlı Zaxo’ya gönderilir ve bir yurtsever aileye konuk olur. Zaxo kuşatma altındadır. 
Ve Yakup yoldaş ihbar edilmiştir. Türk askerleriyle birlikte Zaxo’daki yurtsever ailelerin evlerini basan KDP güçleri, Yakup yoldaşın kaldığı evi de basarlar. Birçok yurtseverle birtoprağı, havayı, suları 
Toprak yeşerirken coşar sular gökyüzü maviyle beslenir artık 
O umut ki, 

Emekçi bir ananın eline benzer kundaktaki bebeğin kulağına fısıldanan 

bir sevgi ezgisi gibidir. 

O umut ki, şairin hayalinde 


likte Yakup yoldaş da tutuklanır. İhanet kudurmuştur. Ama daha bu başlangıçtır. 

KDP zindanında bir süre yoğun işkencelerden geçen Yakup yoldaş bir grup arkadaşıyla birlikte Türkiye teslim edilecektir. 
Bir arabayla yola çıkarlar. Ama “Teslimiyet ölüme, direniş zafere götürür” şiarı etrafından kenetlenen özgürlük savaşçıları kendilerini Türkiye teslim etmek isteyen işbirlikçilerle araba içinde kavgaya girişirler, kavgdan ötürü araba kontrolden çıkar ve devrilir. Bu olay sonucunda Yakup ve iki gerilla yoldaşı şehadete ulaşır.Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. 

Anıları zafere sonsuz inancımızdır imge arayıştır 
Belki de sazın boşluğundan ellerine akan duygusudur ozanın. 

O umut, sevda yüklüdür, yitik yüreklerde susan dildedir belki de Anlatamaz hislerin gerçek yüzünü 
Dansın gizeminde yükselir 
Ama 

ürkektir yine de... 
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Hacı KAYA 


Şehit Milisler Albümü ) 


Bitmeyen bir ezgiydi Serdar hevalin mücadelesi 


O Adı, soyadı: Hacı KAYA Kod adı: Serdar 
Doğum yeri ve tarihi: Kutas/Marinos/Hakkari 
1966 

Şehadet tarihi ve: Haziran 1992, Kutas/Marinos 

erdar heval yurtsever fakir bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelir. Ailesi çevre tarafından sevilen ve olgun özellikleriyle tanınan bir ailedir. Ailenin bu karakteri Serdar hevalin karak¬ 


terinin de oluşumunda önemli rol oynar. îlk okulu kendi köyünde okur ve bitirir. Okul sürecinde çalışkan bir öğrencidir. Ama ailesinin fakir olmasından dolayı okulu bırakmak zorunda kalır. O ailenin ilk çocuğudur ve bu yüzden aile ekonomisine katkı sunmak zorundadır. Bir yandan sınır ticaretiyle geçiminin sağlamaya çalışırken, diğer yandan Hakkari yöresinde gelişkin ve bir meslek haline gelen hayvancılıkla uğraşırdı. 

Hayvancılık yaptığı dönemler, gerillalar ile tanışan Serdar heval, 


bu ilişkiyi süreklileştirir. Köylerinin dağlık alanda olması bu ilişkiyi devam ettirmekte büyük kolaylıklar sağlar. 

1991 yılında milislik görevini 
üstlenir. Görevini üstün başarıyla yürütür ve aktifleşerek sorumluluk alanını daha da genişletir. O daha çok iş yapmak ister. Bir taraftan kuryelik görevini sürdürürken, aynı zamanda eylemlerde de yer alır. 

Serdar hevalin köyü sınıra yakın bir alanda bulunduğundan dolayı sürekli bir tehdit ve baskı altındadır. Düşman köyü rahat bırakmaz. 
Sürekli bir baskıyla yaşar Serdar heval ve köylüleri. Baskıların dozajı her geçen gün artmaktadır. 
Aynı zamanda gerillaya destek verdikleri sebebiyle köyleri de boşaltılmak istenir. Artık nefes alamaz duruma gelen Serdar arkadaş, ailesi ile birlikte Mersin’e yerleşir. 
Mersine yerleştikten sonra ilişkilerini tekrar sağlayarak burada da çalışmalara katılır. 

Uzun zamandır köylerinde kan davası bulunmaktaydı. Serdar arkadaş kan davasını ortadan kaldırmak için partinin talimatıyla taraflarla görüşme yapmak üzere alana hareket etmişti. Beş milis arkadaşıyla köye gelen Serdar arkadaş, beklenmedik bir şekilde kurşun yağmuruna tutulurlar. Hepsi ağır yaralanmıştır. Bu yüzden hastaneye kaldırılır. Ama doktorların buradaki ilgisizliği ve kötü yaklaşımları sonucu şehit düşer. 

Anısı mücadelemizde önder olacaktır. 

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Mehmet ASLAN 


Serhildanların efsaneleşen yiğidi 



O Adı, soyadı: Mehmet ASLAN 

Kod adı: Soro 

Doğum yeri ve tarihi: Keveğ 
köyü/İdil 1968 


okulu köyde okur. Ekonomik sorunlar karşısında ilk sınavını, yaşamın zorluğunu metropollere giderek aileyi geçindirme sorununda görür. İnşaatlarda çalışır. Bu yaşam gündüzlü geceli dört yıl monoton bir şekilde devam eder. Yüreği artık kasları gibi güçlenmiş bir şekilde köye döner. Bu süre zarfında düşüncede de gelişen Soro arkadaş Kürt-Türk çelişkisi de derinliğine yaşamıştır. 

1990’da gelişen mücadelemizin etkisi ile içine gömdüğü ve söyleyemediğini birçok şeyi daha gür bir sesle söylemeye başlar. ’ 90 Tarda tüm gücünü, yüreğini bilinciyle birleştirip mücadeleye milislik cephesinden gücü oranında cevap verir. Cesur ve atılganlıyla çalışmalarında başarılı olan Soro arkadaş, arkadaşları arasında sevilen, saygı 


duyulan bir kişiliğe sahipti. 

1992’de partinin talimatıyla Idil’de gerçekleşen serhildan da büyük bir rol oynar. Serhildanın en ön saflarında haykırır içindekileri. Düşmanın tüm yığınaklarına, her taraftan baskı ve yönelimlerine karşı geri adım atmaz. 
Kendisi öncülüğünün bilincindedir. Halkla beraber kahramanca bir şekilde düşman askerlerinin üzerine gider. Düşmanın vahşi ve faşizanca en üst boyutunu sergilediği bu yönelimde Soro arkadaş bir namert merminin hedefi olur. Yere düşer. Düşerken son sloganı atar “Yaşasın Ulusal Önder Başkan Apo, Yaşaşın Yarınlar Adına Savaşanlar, Kahrolsun, Faşist ve Gerici Zihniyet.” 

Anıları mücadelemizde daima yaşayacak ve yaşatılacaktır. 


Şehadet tarihi ve yeri: Mart 
1992 , İdil 

Y eryüzünün cenneti, insanlığın beşiği Mezopotamya’nın küçük bir köyü olan Kevex’tede dünyaya gelen Soro arkadaş, fakir bir ailenin en sevilen çocuğu olarak bu cennet ülkenin havasını solumaya, suyundan tadarak, mısır ekmeği kokan köyün sokaklarında dünyada olup biten kötülüklerden, cenneti cehenneme dönüştürmek isteyen canilerden habersiz bir şekilde yaşar. Temiz, saf ve dürüst olan Soro arkadaş, ilk 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Bişeng ANIK 


DORUKLARDA DALGA DALGA SAVRULAN SAÇLARI ÖZGÜRLÜĞÜ MÜJDELİYORDU 


G enelde Ortadoğu halkları, özelde Kürt halkı için Nevvroz başkaldırıdır, isyandır, zalimin zulmüne karşı koyuştur. Demirci Kavva’nın yaktığı isyan ateşi efsaneleşerek günümüze kadar Kürt halkının her yıl 21 Mart’ta ateşler yakarak kutladığı bir bayram olmuştur. Bu ateş, tarihten günümüze bir geleneğe dönüşmüş, özgürlükle bütünleşmiştir. Egemenlerin her türlü engelleme ve yasaklamalarına rağmen Nevvroz ateşi halklaşmanın, uluslaşmanın temel harcı oldu. Egemenlerin büyük korkusu olan Nevvroz çeşitli biçimlerde içi boşlatılıp işlevsizleştirilmek, sıradanlaştırılmak istense de, Kürt haki buna izin vermedi. Halkın kanla katliamla sindirildiği dönemlerde bile Nevvroz, Kürdistan’ın doruklarında ateşler yakılarak kutlandı. 

Başkan Apo önderliğindeki çağdaş Kavva hareketi, ideolojik poli- 

Sevdalar direnişe götürür 
İşte tarih 1993 
Gansa’da Risor direnişinin yankılanışı dağdan düze ova ova yayla yayla şehir şehir ve kırsallarda dağlarda yankılanıyor bu direniş 
İddianın karara kararın sevdaya sevdanın direnişe götürdüğü 

bu direniş türküsü 



O Adı, soyadı: Bişeng ANIK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Şımak, 
1976 

Şehadet tarihi ve yeri: Şımak 
1992 

tik mücadelesiyle Nevvroz’u gerçek anlamına kavuştururarak, en zor koşullarda yüzbinlerle meydanlarda kutladı. Çağdaş Kavva 

taa.. uzaklarda yürekten dillere dilden dile sürüp gidiyor ve uzaklarda bir çam ağacının altında yalnız bir beden ama kalbi binlercesiyle yaşayan bir insan 
0 , Hamit yoldaştı 
Sonbaharın sarı yapraklarında 

sarı tenini yaprak yapıp uzanmıştı toprağa elinde son istemi 


Mazlum Doğan yoldaş, 21 Mart 
1982 yılında Diyarbakir Zindanında “direnmek yaşamaktır” şiarıyla Nevvroz’u, bedenini ateşe vererek kutlarken, zifiri karanlıkları bedenini Nevvroz ateşiyle yakarak aydınlatıyordu. Çağdaş Kavva Mazlum Doğan yoldaşın mesajı kısa sürede, yediden yetmişe tüm Kürt halkına ulaştı, dağlarda gerilla oldu, 15 Ağustos oldu, HRK oldu, ARGK oldu. Ve yüz binler meydanlarda serhildanlarla Nevvroz’u kutladı. Özgürlüğe sevdalı Zekiyeler, Rahşanlar, Ronahiler ve Berivanlar Çağdaş Kavva Mazlum Doğan’ın izinde yürümekten geri durmadılar. 

Bişeng yoldaş da böylesi kutsal bir günde işkence tezgahında “direnmek yaşamaktır” ilkesine bağlılığın soylu bir emsali olarak Mazlum’laştı, Zekiye ve Rahşanlara ulaşarak; milyonların yüreğinde taht kurdu. 

elinde son kelimesi elinde teybi ile anlattı yoldaşlarına son nefesindeki istemlerini kelimesi kelimesine 
“Selam olsun Başkan APO’ya, 

selam olsun yiğitlere 

selam zafere 

ve selam size” diye diye 


§. Hamit (Cemil Aslan) arkadaş için yazılmıştır. 
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Bişeng yoldaş yurtsever bir ailenin kızı olarak, 1976 yılında Şırnak’da doğdu. Kürdistan’da, hele kız çocuğu olarak doğup büyümek kolay değildi. Ancak şanslıydı. Çünkü Başkan Apo gibi bir önderliğin komutası altındagelişen Ulusal kurtuluş mücadelesi, kadın özgürlüğüne de öncülük ediyordu. Ve Bişeng yoldaş, özgürlük dağlarında mücadele eden gerillanın, halkının, özgürlük savaşçılarının türkülerinin ninnileriyle büyüdü. Gerillanın kahramanlık hikayeleriyle olgunlaştı. 
İlkokulu bitirdikten, sonra da eğitimine devam etti. Gençti, dinamikti, ülke ve halk gerçekliğini çocuk yaşında sorguluyor ve gelişen Özgürlük mücalesinden, derinden etkileniyordu. Kendi öğrenci çevresinden başlayarak bir şeyler yapma uğraşma girdi. 
Kendini bir sevgi kaynağına dö¬ 


nüştürüp öğrenci gençliği harekete geçirdi. Gelişen toplantı, tartışma ve gösterilerde en ön saftaydı. 
Kısa sürede öğrenci gençliğin sevgisini kazandı. Bişeng yoldaş bu sevgiyi örgütlüğe dönüştürdü. 
Artık Bişeng yoldaş Şırnak’ta öğrenci gençliğin bir öncüsüdür. 
Okul gençlik komitesinde bir yöneticidir. 

1990’lı yıllarda Kürdistan’ın dört bir yanında halk yediden yetmişe serhildanlardadır. Şırnak’ta bunun en sıcak merkezlerinden biridir. 
Bişeng yoldaş ise serhildanlarda en ön saflarda bir öncü, bir cesaret ve fedakarlık timsalidir. Öğrenci gençliğin gerillaya akışını bir örgütleyicisidir. Bu düşmanın da dikkatinden kaçmaz. Bunun farkında olan Bişeng yoldaş kendini koruyabileceği kadar korumaya çalışır. Ancak düşman adım adım izler ve Bişeng yoldaşın şahsında, 


halka gözdağı vermeye çalışır. 
Mart 1992’de Bişeng yoldaş yakalanır. On yedisindeki genç kız gururlu ve onurludur. Feodal değer yargılarından kendini arındırmıştır. Özgürlüğü kana kana içmiştir. 
Ülkesine sevdalıdır ve söz kesmiştir. İradesini kırabilecek tek güç tanımamaktadır. Direnişiyle de düşmanı çılgına çevirtecek ve sır vermeyerek Mazlumların, Hayrilerin izinde yürüyecektir. Üç gün, üç gece en ağır işkenceler maruz kalır. 
Tırnakları kerpetenle tek tek çekilir, kadınlık gururuyla oynanır. 
Ama O’nun çelikten iradesini kıramazlar. Çılgınca saldırırlar O’nu ve işkenceyle katlederler. Bişeng yoldaş, özgürlüğü uğruna seçtiği bu yolda ölümü göze almıştı. Ve son nefesinde de yine aynı sloganı attı, “Biji Serok Apo.” 

Mücadele arkadaşları. 
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Yaktıp KARA 
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Şeh İtlere ©lan inanç zafere ©lan inançtır 

O Adı, soyadı: Yakup 
KARA 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uludere, 1952 
Şehadet tarihi ve yeri: 

Haziran 1992, Uludere Şımak arası 

Y urtsever, orta halli bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Uludere’nin Hilal köyünde dünyaya gelir Yakup arkadaş. Hilal köyü adeta büyük bir kavgadır orada büyüyenler için. Mücadelenin ilk geliştiği yıllardan itibaren partiyle tanışan ve sonuna kadar onu destekleyen, yüzlerce savaşçı ve milis yetiştiren bir köydür Hilal köyü. Yurtsever bir kasaba olan Uludere’nin mücadeleyi en yoğun yaşayan köyüdür. İşte böyle bir yerde büyür Yakup arkadaş. 

İlkokulu kendi köyünde bitirir. 

Adından orta ve liseyi de Uludere’de bitirir. Bu okul süreçlerinde, insancıl yaklaşımları özellikleriyle tanınan biridir. Başarılı çalışkan, girişken ve çevresi tarafından sevilen bir arkadaştır. Okuma istemine rağmen devlet Yakup arkadaşa daha fazla okuyup gelişmesi 
için fırsat ve imkan vermez. 1981 
yılında TC askeriliğini yapar. Bu süreç elbette Yakup arkadaş için bir dönüm noktası olur. Ve bazı gerçeklikleri daha yakıcı ve yalın görmesini sağlar. Sürekli bir arayış içerisindedir ve tabii amacı sürekli halka hizmet etmektir. Bu arayışın bir yönü olarak 1985 yılında yapılan seçimlerde Belediye Başkanı seçilir. Başarılı bir hizmet döneminden sonra ikinci seçimlerde de belediye başkanlığına aday olur ve yine kazanır. Belediye başkanı olmadan önce Yakup arkadaş ilk etapta kendi kasabasında okul katipliği yapar ve yine o dönemde DDKD’ye sempati duyar. Ancak tüm Kürdistan’da olduğu gibi burada da partimizin gelişmesiyle beraber kendisini çalışmalara katarak partinin bu alandaki açılımına büyük bir katkı sunar. Bitmez, tükenmez bir enerji ile kendi kasabasında halkın birliği için çalışır. Yine halk içerisinde varolan geri anlayış ve özelliklerin giderilmesi için çok yönlü bir mücadeleye girişir. Bir yandan bunu yaparken diğer yandan düşmanın tüm dayatmalarına karşı çıkarak, halkın köy korucusu olmamasında da büyük bir rol oynar. 

Kendisini parti çalışmalarına 


adaması, hizmet ve çaba sarf etmesi düşmanı rahatsız etmeye başlamıştır. Bundan dolayı düşmanın hedefi durumuna gelir. 
Düşmanı tüm işkence ve tehditlerine rağmen, boyun eğemez ve direnir. Direnişinin bilincinde olarak bu tür baskılar O’nu daha da çelikleştirir. Bu yaklaşımıyla halk arasında sevilip sayılır. 

Düşman baskıları her geçen gün daha fazla artar. Ama bu yönelimler Yakup arkadaşa geri adım attırmaz. Bu yüzden düşman bir komplo peşindedir. Ve bu fırsatı 1992 yılında yakalar. 
Belediye başkanı olduğu süreçte arkadaşları Ali Benek, Hüseyin Babat, Hamit Kara, Mele Nuh ve otomabil şoförü olan Uludere’li Mehmet ile beraber toplam altı kişi Şımak’a doğru yola çıkmışlardır. Sürekli izlenen Yakup arkadaş ve yanındakilerin yola çı- 

- ♦ - 


kışlarını fırsat bilen Şenoba ve Mala Beyre çeteleri ile kontralar, Şenoba ve Besta Belujni arasında pusu kurarlar. Arkadaşların oraya varmasıyla otomobilleri durdurularak dışarı çıkartılırlar. 
Herkes neler olacağını anlamıştır. Ama hiçbirinin sesi çıkmaz. 
Hiçbir kaygı ve tereddüte girmeden onurlarıyla, başları dik beklerler. Gruptan Melle Nuh ayrılır ve diğerleri oracıkta sorgusuz sualsiz katledilirler. Bununla da yetinmeyen Türk ordu güçleri ve korucular cesetlere benzin dökerek yakarlar. 

Yurtsever halka gözdağı vermek için gerçekleştirilen bu katliam, tam tersi bir etki yaratmıştır. Halk şehitlerine sahip çıkarak, Onların mücadelelerini devam ettirmiştir. 

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Mustafa TOK 


Özünü eylemine katan yoldaş 


O Adı, soyadı: Mustafa 
TOK 

Kod adı: Gabar 
Doğum yeri ve tarihi: 
MijinAJludere, 1964 
Şehadet tarihi ve yeri: 

Eylül 1992, Derahine Uludere arası 

M ustafa arkadaş 1964’te Uludere’nin Mijin köyünde yurtsever bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Henüz genç yaşlarda iken Ulusal kurtuluş mücadelesini tanıma imkanı bulur. Çünkü gerilla grupları 
1982 yılından itibaren sınır hatlarındaki bütün köylere ulaşabiliyordu. Bu sayede bu köylerin hepsi PKK’nin tabanı haline gelmişti. Zaten bulunduğu bölge düşmanın etkisini çok fazla yaşamamış, Kürtlüğün en saf hali¬ nin korunduğu bölgelerdi. Gerilla mücadelesinin başlamasıyla birlikte bu bölgelerin hepsi büyük bir coşkuyla gerillayı karşılamış, onlara destek vermiş, hatta besleyip barındırmıştı. 

15 Ağustos Atılımı’yla beraber 
halk gerillayı daha iyi tanımış, büyük komutan Agit şahsında bütün gerillalara kucak açmıştı. 
Özgürlük bilinci bütün Kürtlerin ruhuna kazınmıştı bu atılımla. 
Halk ekmekten sudan daha önce özgürlüğe kavuşmak istiyordu. 
Özgürlük ise büyük bedeller istiyordu. Bu bedel ödendiği oranda buna ulaşılacağı, gerilla mücadelesiyel daha iyi kavranıyordu. 
Özgürlük aşkı bütün ulusu sar¬ 


mıştı ve öyle kolay kolay sönecek bir aşk değildi. 

Mustafa arkadaş da bu aşkı yakalamıştı. 1988 yılından itibaren de milis düzeyinde faaliyetlere başlamıştı. Çocukluğundan birçok zorluğa göğüs germiş, her işe koşmuş, ailesinin yaşamına katkıda bulunmaya çalışmıştı. Yine içinde doğup büyüdüğü çevrenin örf adetlerine, toplumsal normlarına göre ölçü, gül ve çiçeklerine göre de renk ve güzellik kazanmıştı. Dolayısıyla hem ailede içerisinde hem de çevresinde sevilen sayılan birisiydi. Mustafa arkadaş milis olarak çalışmalarda iken, sorumluluk ve bağlılığını daha da 


pekiştirerek güçlendirir. Şehit düşünceye kadar da bu azim ve fedakarlıkla kendini çalışmalara katar. Öğrenme merakı ve çabası oldukça güçlüdür. Pratik gelişkinliğine denk ideolojik politik bir düzey yakalamak için büyük bir uğraş vermiştir. Mücadele içinde kaldığı en son güne kadar da, bu özelliklerinden asla vazgeçmemiştir. Mustafa arkadaş 1992 yılında doğup büyüdüğü yere yakın Derahine dolaylarında, eyleme giderken girdiği bir çatışmada iki gerilla arkadaşıyla şehitler kervanına katıldı. 

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Top tüfek karşısında ONUR 


G örkemli 15 Ağustos 1984 
Atılımı ’ y la Kürdi s tan 

ulusal kurtuluş mücadelesi kitlelere mal olarak; kadın erkek, yediden yetmişe her Kürt insanını derinden etkiledi. Ben insanım diyen her bireyin bu mücadeleden etkilenmemesi olası değildir. Ve her insanımız bu çerçevede bir arayış ve ilişkilenme çabasına yöneldi. Yurtsever yoksul bir ailenin ilk çocuğu olarak 1962’de Silopi’nin Gırgewr mıntıkasında dünyaya 
gelir. Sabri arkadaşın ailesi 15 
Ağustos çıkışı öncesi, ilkel milliyetçi hareketlere ilgi duyuyordu. 15 Ağustos’un çıkışı ardından aile PKK’ye sempati duymaya başladı ve partiyle ilişkilendiler. Küçük kardeşi milis olarak çalışmalara katılıyordu. 
Sabri arkadaş da elinden geldiği kadar çeşitli düzeylerde mücadeleye yardım ediyor, katkılarını sunuyordu. 

İlkokulu köyünde bitirmiş olan Sabri arkadaş çevresinde sevilip sayılan, fedakar, cana yakın karekteriyle tanınırdı. 
Partiyle ilişkilenmelerini fark eden düşman 1989’da Sabri arkadaşı birkaç kez tutuklar; yıldırıp, sindirmeye çalışır. Ancak Sabri arkadaş her bırakılışında çalışmalara daha güçlü sarılarak ilişkilerini derinleştirir. 

1991 yılında düşman Sabri arkadaşın köylerine korucu olmayı dayatır. Sabri arkadaş ve yakın çevresi köy koruculuğunu kabul etmediklerinden, düşma- 



© Adı, soyadı: Sabri ATİLLA Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Gırgewr köyü/Silopi, ... 

Şehadet tarihi ve yeri: Kartık 
1992 

nın hedefi durumuna gelerek, baskı ve tehditlerine maruz kalırlar. Ancak ulusal kurtuluşa gönül veren Sabri arkadaş alandaki cephe çalışmalarına katılarak düşmana yanıt verir. Kendi köyünde ve çevre köylerde aktif bir cephe çalışanıdır. 

1991’de partinin köylerinde bir ajanı cezalandırmaları üzerine köy halkına yönelik baskılar yoğunlaşır ve köylülerin bir kısmı silah alarak köy koruculuğunu kabul ederler. Sabri arkadaş ve yakın akrabaları ise silah almayı redettiklerinden düşmanın açık hedefi olurlar. 
1992’de köyü çembere alan düşman silah almayan köyülere baskı yapar. Bu arada yapılan 


gökyüzü değişti birden hisseder oldum bunu siyaha çalınır mavilik taaa derinlerden bir direniş marşı sarıvermişti doğanın sesini 

yürek dayanır mı böyle acıya 

vatan özgürlük amacına yüreğe taş basılmıştı yeminle yine Kürdistan yaz akşamında siz bir yavru ceylan Şerefdin pınarlarından su içersiniz bir damla da bize gönderin gözyaşı kurumuştur bu sevdada 

sizi acımıza merhemledik yeniden 

unutulmayacak şehitler siz de kervanda kanınızla kazıdınız adınızı 


atışlarda Sabri arkadaşın evi hedeflenir. Bir tank güllesinin evine isabet etmesi sonucu şehit düşen Sabri arkadaşın dört çocuğu da yaralanır. Şehitler ordusuna katılarak ölümsüzleşen Sabri arkadaşın anısı mücadelemizde yaşamaktadır. 









II. BOLUM 
(1993 YILI) 


“Şehitlerimiz kendi yaşamlarını sonsuzlaştınrken, önümüze koydukları dönülmez yol ve milyonlara dayattıkları direnişle, biz geride kalanlara daha büyük direnmelerin, nasıl, ve hangi alanlarda yükseltileceğini adeta emrediyorlar.” 
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K ahramanlık dönemi şehitlerine bağlılık, savaşan halk kahramanlığı gerçekliğine ulaşmakla mümkündür. Partimizin tarihi, aynı zamanda boydan boya kahramanca direniş ve bu direniş şehitlerinin destansı gelişiminin de tarihidir. Ulusal kurtuluş mücadelemizde bunun anlamını tüm yönleriyle doğru ve¬ 


rebilmek, bugün kitleselleşen kurtuluş savaşımızın gelişimini daha iyi anlamak, başarıya götürecek militanca tavrın sahibi olmak, yeni ve toplumsal kurtuluşa yol açacak kişiliği, bu temelde toplumun her düzeyde yenilenmesini mümkün kılacak tavrı bulmak ve bu ahlakı gerçekleştirmektir. Şehitlik gerçeği kadar 


bir halkı etkileyecek, onu hayati çıkarları konusunda bilince ulaştıracak ve tarihi yaşamında yer işgal edecek başka bir gerçeği ve bunun kadar değerli bir olguyu düşünmek mümkün değildir. Bir hareket açısından da, onun ne kadar ciddi olup olmadığını kanıtlayacak en temel gerçektir. 

Ulusal direniş tarihimizin gelişiminde parti öncülüğünün rolü belirleyicidir. Parti öncülüğünün oluşumunda da parti şehitlerinin rolü esastır. Bugün öncünün savaşımından başarıyla çıkmış ve halk savaşımının her yönüyle gelişme dolu bir dönemine girerken, bu gerçeklerimizin derin bilinciyle hareket etmek, geçmişin doğru değerlendirilmesi kadar, geleceğin sağlam inşasının da temel görevlerinden birisidir. Bizim sürekli muhtaç olduğumuz, hareketimizi besleyen ana kaynakları kurutmamak, bunu boşa akıtmamak ve ulusal kurtuluşun beslenmesine sürekli aktarmaktır. İşte burada en başta gelen kaynak da şehitlik olgusudur. Yine belki de hiçbir hareketin tarihinde görülmediği kadar bizim parti tarihimizde hem uzun bir süreyi kapsayan hem de nicelik olarak artan sayıda bir şehitler listesine sahibiz. 

Çok az hareketin cesaret ettiği bir savaş türünü, biz öncünün somutunda ve öncüde yürüttük, öncüyle yürüttük. Neden bu böyle oldu? Bu, Kürdistan’ın tarihi gerçekliğinde aranmalıdır. Bu 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tarih eğer zifiri bir karanlığa gömülmüşse, direnmenin en sıradan emareleri bile köreltilmişse ve böylesine bir karanlıkta yaşam kaçınılmaz bir kader olarak benimseniyorsa, benimsetilmişse, o zaman yapılması gereken, bu uğursuz zemini parçalamak ve yaşam gözeneklerini açmaktır. İşte buna denk gelen mücadele, öncünün savaşımı biçiminde karşımıza çıkar. Tarihi baş aşağı gidişten özgürlüğe yöneltmek, toplumu çürümüş ve nefes alamaz duruma getirmiş urlardan temizlemek bu mücadeleyle mümkündür. 

Her halkın tarihi kahramanlıklardan nasibini almıştır 

Mart faşizmine karşı kahraman direnişlere tanık olunmuştur 

Her halkın tarihinde, değişik düzeyde eğer benzer bir somut gerçeklik söz konusuysa, orada bazı önderler ortaya çıkar ve bazı halk kahramanları belirir. Bunlar, ileride bir halkın savaşımıyla ger¬ 


çekleştirilecek olan başarıya giden yolu, bireylerin şahsında ve onların büyük fedakarlığıyla temellendirmeye çalışırlar. Bireycilik anlamında fazla etkili olmayan ve sıkça da zararlara yol açan tutumların dışında, tarihte bireylerin rolünü en iyi biçimde yerine getirenler bu rolün sahibidirler. 
Burada birey, kaçınılmaz olarak rolünü oynamak zorundadır. Eğer bu rolü oynamazsa, daha sonraki kapsamlı harekete ulaşmak mümkün değildir. Bu rol, her zaman böylesi bireylerin ortaya çıkışını da zorunlu kılar. 

Bunu bireycilikten, bireyin konumunu örgüt yerine koyan ve halkları yalnız bireylerin kuyruğuna takan özelliklerden iyice ayırt etmek gerekir. Kendi kendine direnebilen, örgütlenebilen toplumlar ve uluslar sözkonusu olduğunda, bireycilik eleştirilmesi gereken ve çoğunlukla da maceracılık olabilecek, fazla etkili olma durumu söz konusu edilmeyecek çıkışlardır. Ve bunlar fazla da anılmazlar. Ama tarihin bir döneminde kahramanca çıkışlara ihtiyaç duyulduğunda, bu tür çı¬ 


kışlar, daha sonraki direnişçi örgütlerin oluşumunda ve halk direnişlerinin gelişiminde ayrılmaz bir sahayı teşkil ederler. Böylesine bireylerin şahsında ulusların, halkların ayağa kalkması mümkündür. Ve her halk tarihi bu tip kahramanlıklardan nasibini almıştır. Ulusal direnişlerin, halk özgürlük hareketlerinin öngünün- de bu çıkışların hayati bir görevi gerçekleştirdiklerini belirtmek gerekir. Devrimlerin öngünlerin- de bunlar yazardırlar, hatiptirler, siyasi düşünür, askeri komutandırlar. Geçmişin ağır yüklerinden kurtulma gücünü, cesaretini gösterip, geleceğin fethini her yönüyle temsil eden kişiliklerdir. 

Birkaç örnek verirsek; Rus devriminde Narodnikler dönemi vardır. Narodnikler, bireysel kahramanlığı en çok uygulayan ve bu temelde ortaya çıkan hareketlerden birisidir. Narodnikler, daha sonraki oluşumların (Bolşevikler de dahil olmak üzere) gelişiminde vazgeçilmez bir yere sahiptir. Daha sonra, bireyselliği temel mücadele biçimi olarak seçmesi eleştirilebilir. Ama halkı özgürlüğe kaldırmada, büyük fedakarlık örnekleri sunmada, daha sonraki bütün devrimci gelişmeleri belirlemedeki yerini ve hakkını hemen herkes teslim eder. Köleliğin toplumu gerçekten her türlü yaratıcılıktan uzak tuttuğu, derin bir sessizliğe ve çürümüşlüğe terk ettiği bir dönemde, böylesine bir ortamı kahramanca eylemlerle sarsmak, yeni güçleri ortaya çıkarmak açısından hayatidir. Ve bu yeni güçler ortaya çıkmadan hiçbir hareket düzenlenemez. Daha sonraki gelişmeleri sağlıklı bir biçimde 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yürütemez. Hele hele halk hareketi, halk devrimi gibi büyük bir olguyu başarıya götüremez. Şüphesiz yalnız başına yeterli değildir, ama çok önemli bir sürdürendir ve gerçekleşen de budur. 

12 Mart faşizmine karşı 
kahraman direnişlere tanık olunmuştur 

R usya pratiğinde görülenin bir benzerinin yakın dönemde Türkiye’de de yaşaması gerçekliği vardır. 12 Mart faşizmine karşı tam örgütlenememiş, ama örgütlenmeye can atan, kahraman direnişlere tanık olunmuştur. Mahirler, Denizler ve îbrahimlerin böyle bir direniş geleneği vardır. Az sayıda insandılar, ama bunlar, kendi kişiliklerinde bir devlete sonuna kadar başkaldırmayı, başkaldırıda sonuna kadar nasıl gidilmesi gerektiğini, en büyük fedakarlık ve cesaret örneği olarak ortaya koydular ve tarihte böylesine bir yere ulaştılar. Ama bunların mirası iyi örgütlendirilmemiş, bir halk hareketine dönüştürülmemiştir. 
Bu, daha çok onların anılarına bağlı olması gerekenlerin sorunudur. Anılara gerçekten bağlı olan, onun üzerinde oynamayan, o mirası çarçur etmeyenlerin yerine getirmeleri gereken bir görevidir. Bunun başarılamaması, ne bunların bireysel kahramanlar olarak ucuz suçlamalara konu olmalarına imkan verir, ne de böyle bir görevin yerine getirilmemesi kahramanca direnişlerin büyük anlamı olmadığını gösterir. Ama bireylerin anısını, örgütlenmeye ve halk hareketine dönüştürmek gereklidir. Eğer bu 


olmazsa, bu tip kahramanlıklar kaybolup gidebilir, tarihte fazla etki bırakmayabilirler. 

Hareketimizin az çok dünya genelinde, Türkiye somutunda ve halkımızın derinliklerindeki böylesine yiğitlikleri esas aldığı bilinmektedir. Biz, böylesine kahramanlıklara bağlılığı, böyle bir örgütlenmeyi gerçekleştirmede gördük. Nitekim hareketimizin oluşumunda ilk direniş kahramanlarımızın şehitliği tamı tamına böyledir. Haki Karerler ve Halil Çavgunlardan başlayan bu süreç, daha sonra zincirlemesine gelişti. Ve bu gelişim, aynı zamanda PKK’nin oluşum tarihidir. Hiçbir oluşum, temelinde böylesine değerli şehitlerin olması kadar güçlü ve sağlıklı gelişemez. Temelinde böylesine değerli direniş kahramanlarının kanı, anısı yatan bir hareket eğer sağlıklı bir biçimde oluşmuşsa, ileride bu halk hareketinde -zafer de dahil- her türlü özgürlük gelişmesine tanık olunması işten bile değildir. Yeter ki bu, kuralla¬ 


rına uygun olarak yürütülsün ve bunu yürütenlerin sorumluluklarını sonuna kadar yerine getirmeleri söz konusu olsun. Bu oldu mu gelişmeler olur. 

Hareketimizin ilk şehitleri öncünün oluşumunda hayati önemdedir 

H areketimizin bu ilk direniş şehitleri, öncünün oluşumunda hayati bir yere sahiptirler. Unutmamak gerekir ki, ortaya çıktıklarında mevcut toplumsal zemin, değil hayatını ulusal kurtuluşa ve özgürlüğe adamak, bir karış toprağına ve evcil hayvanlarına gösterdiği değeri göstermeyen, bir saatlik zamanını feda etmeyecek kadar bencil, kör, çıkara gömülmüş, hayati çıkarlarını bilince çıkarmak şurada kalsın, bunun duygusundan bile uzak olacak kadar düşmüş, düşürülmüş bir durum yaşanıyordu. 
Bunu mutlaka sarsmak için yüreklerin gözeneklerini açacak ve zihinleri az çok çalışmaya zorlayacak bir durum gerekiyordu. 
Bunu gerçekleştirecek olan direnmeydi. Bu direnmenin herkesin saygı duyduğu ve inkar edemediği bir gerçek haline gelmesi şehitliktir. Doğru ideoloji, uğruna ancak böyle savaşanların halinde anlam kazanır. Doğru görüşler, uğrunda böyle fedakarlıklar olmazsa halk tarafından benimsenmez. Bu açıdan, daha sonra ideolojik politik çizgi biçiminde yoğunlaşan mücadelemiz, ancak bu temelde ciddiyet kazanmış ve ancak bu temelde gelişebileceği kanıtlanmıştır. Dolayısıyla öncü sıfatına layık bir gelişmeyi sağlayabilmiştir. 

Bir fikir ne kadar doğru olursa olsun, eğer mensupları tarafından gerektiğinde hayatlarını verecek kadar bir fedakarlığı yaratmamış¬ sa, o fikir sönmeye mahkum oluyor. Bu, bizde daha da can alıcı bir şekilde böyledir. îşte PKK öncülüğünün sağlıklı gelişmesinde ilk şehitlerimizin yeri bu kadar kesindir. Öncüyü adına layık bir biçimde oluşturmak, daha sonra bunların anısına bağlılığı sağlıklı ve yerinde sürdürenlerin atılımı için de şarttır. Biz kendi sorumlu¬ 


luğumuz altında şehitlere derinden bağlılığı sürekli ve bütün gelişmelere hakim kılarak sürdürdük. Öncüyü bir yandan zindan direnişçiliğine, diğer yandan yurtdışında büyük bir hazırlık içinde direnişe sürmekle yetinmedik. Bunu büyük bir kahramanlık dönemi olan 15 Ağustos Atılımı’na da yaydık. 

Kazancın temel kaynağı şehitlerimizdir 

B ugün, bu atılımın 4. yılı geride kaldı. En kalabalık şehitler listesini bu dönemde verdik. Ve gerçekten başlı başına bir kahramanlık dönemi demeye layık gördük. Ulusal direnişi dönülmez kılan kazanmalarıyla, tarihi baş aşağı gidişten çevirip bir yükselişe tırmandıran, halkın milyonlarcasım da şimdiden ulusal akımın içerisine itmekle kalmayan, aynı zamanda uluslararası alanda da halkımızın şerefli bir aile olarak yerini alması için ardına kadar yolları açan bir dönemdir. Bu dönemin oluşması, şüphesiz en başta bu şehitlerimizin var¬ 


lığıyla olmuştur. Şehitlik, eğer böylesine kahramanca bir dönemin ve bu dönemde her türlü zayıflığı ve olumsuzluğu üzerinde taşıyan insanı, bin bir yaralı ve çökmek üzere olan bir ortamdan alıp, sağlam ve her koşul altında direnmeyi mümkün kılan, buna her bakımdan güç getirebilecek bir dönemin içine itmede bir köprü rolü oynamışsa, bu köprünün bir iskeleti olmuşsa, bu demektir ki tarihteki rolü çok daha kesin ve çok daha belirleyicidir. 

Bugün hiç kimse, ulusal kurtuluş mücadelesinin söz konusu olmadığını iddia edemez. Yalnız ülke gerçekliği, ulus gerçekliği değil, ulusal kurtuluş gerçeği de halkın bütün diri güçleri tarafından benimsendiği gibi, uluslararası kamuoyu da böylesine bir gerçekle ciddi olarak karşı karşıya olduğunu, her bakımdan konumlarını göz önüne getirerek, buna göre tavırlarını geliştirmeye çalışarak göstermek durumunda kalmıştır. 
Her türlü çarpıtmaya, önemini görmezlikten gelmeye rağmen, özellikle halkımız için bir damla kan akıtmaya niyeti olmayan ve gerçekten basit kişisel çıkar, endi¬ şe söz konusu edildiğinde, bunu her bakımdan en öne çıkarabilecek düşkünlükleri hem de ulusal kurtuluşçuluk, sosyalizm, demokratlık adına bu tip düşkünlükleri sergileyen güçlerin bol olduğu bir ortamda, ulusal kurtuluşçuluğun gerekleri nasıl yerine getirilir? 
Bunda sonuna kadar nasıl direndir? Fedakarlığın, cesaretin ölçütü nedir? Halkın direnişi nasıl ortaya çıkarılır? Her birisi bir abide olan şehitlerimizin somutunda bunları görmek çok açıktır. Görmeyenlerin de ne kadar sefil olduklarını tespit etmek o kadar kolaydır, işte bugün gerçekleşen diğer bir tarihi gelişme de budur. 

Eskisi gibi yaşamak geçmiştir. 
Bütün sınıf ve tabakalardan halkımızın yediden yetmişe ve kadın erkek içine girdiği, yoğun bir tartışmayı ve tavır belirlemeyi gerçekleştirdiği bir dönem, en çok arzu edeceğimiz, kaybettiğimiz her şeyi kazanabileceğimiz bir dönemdir, işte kazancın da temel kaynağı bu şehitlerimiz olmaktadır. 

15 Ağustos Atılımı şehitleri bu 
anlamda, bir ulusun özgürlük ve toplumsal kurtuluş temelinde yeniden kuruluşuna geçmenin mümkün olduğunu gösterdiler. Daha dün hayalinin bile kurulmasının zor olduğu böylesine bir gelişmeyi yaşamak önemlidir. Bu, ileride daha da iyi anlaşılacak, gerekleri yerine getirilecek bir dönemdir. 
Bu dönemin nasıl hazırlandığı, her bir eylemin anlamının ne ol¬ 


duğu, her bir şehidin bu destanda¬ ki, bu kahramanca dönemdeki yerinin ne olduğu şüphesiz şiirlerde, hikayelerde, romanlarda ve resimlerde dile getirilecektir. Türkü ile dile getirilecektir. Ama şimdilik, fiiliyatta gerçekleşen bu durumu, en çok kıvanç duyacağımız, onurlu yaşamın temeli olarak göreceğimiz de kesindir. Daha çok işlenmesi, çok sayıda insanımızın, başta partimizin sanatkarlarının, askeri komutanlarının işi olacaktır. Ama mühim olan temelin sağlam atılmasıdır, doğuşun sağlam gerçekleşmesidir. PKK öncülüğünde doğuş nasıl sağlam gerçekleştirildiyse, halk direnişimizin kendisi de sağlam bir doğuşa tanık olmuştur ve bundan sonrası artık zamandır, zaman içinde büyümedir. Yine bundan sonrası teknik bir düzenlemedir. Yani halkımızın hareketinin sağlıklı bir örgütlenmesi, doğru mücadele bi¬ 


çimleriyle günbegün yürütülmesidir. Ve bu da en kahramanca bir tarzda yürütülüyor. Cesaret ve fedakarlık adeta bir yarış halinde yerine getiriliyor. Elbette böylesine ayağa kalkan bir hareketin ve bir halkın da kazanmaması için hiçbir neden yoktur. 

Partimizin somutunda dile gelen ve ulusal direniş tarihimizin en şanlı bir döneminin zaferle kazanılmasında tarihi rollerini yerine getiren şehitlerimizi bu temelde anlamak, halk direnişimizde savaşan halk kahramanlığını gerçekleştirmektir. Bütün partilileri ve tüm ayağa kalkan halkımızı, şehitlerimizi bu temelde anmaya ve kendi kahramanca mücadelelerini zafere dek gerçekleştirerek sahip çıkmaya çağırıyoruz. 

- Kahramanlık dönemi şehitleri ölümsüzdür! 

Ağustos 1988 
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Nezir EMEK 




■alçısı 


T oplum içinde gelişen mücadeleler insanları da tek tek mücadeleye sevk ederek insandaki dirayeti ortaya çıkarır. Bir anlamda insanların yeteneklerini sergileme sınavıdır. Yeni yetenekler kazanma sınavıdır. Kavrayış netliliğidir. İnsanca, soylu yaşama çabasıdır ve toplumsal mücadeleler kızıştıkça insanlar arşındaki yetenek yarışı da kızışmaktadır. Böylelikle kızışan mücadeleler insanı yenilgisiz kıldığı gibi büyük yaşatma cesaretine de kanalize etmektedir. Aydınlanmış insan düşüncesini doğurmaktadır. İnsandaki hem fiziksel hem de beyinsel hareketlenme sistemleştikçe derinlik kazanır. Kazanılan derinlik ideolojik boyut kazanır, işte onun da içinde yer aldığı mücadele böylesi bir mücadeledir. Bilimsel sosyalizm için Ulusal kurtuluş mücadelesidir. Uzun yıllar boyunca belki de iradesi kırılmış bir toplum içinde doğup büyümüştü. Egemenlik altına girmesi atalarından bir miras olarak kalmıştı. Ezilme dersini uzun yıllara yayılan bir süreç içinde almıştı. 
Onun büyüklerine sadece ezilme hakkı tanınmıştı. Böylesi tarihsel kökenli alt oluşlardan sonra kendisi ne yapabilirdi ki. Uzun bir zaman bunu kestirmesi imkansız gibi görünüyordu. Yeniden kazanma imkanı nasıl elde edilecekti. Kendine güvenmek neydi? îrade ve ısrar neydi? Bunları belki de hiç bilmezdi. Ama her şeye rağmen kendisini soylu bir mücadele içinde buluvermişti. Din mücadelesinin yoğun etkisini yaşayan, orta halli 



O Adı, soyadı: Nezir EMEK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Şelerut köyü/Şımak, ... 

Şehadet tarihi ve yeri: 1993, Şelerut köyü/Şımak 

ekonomik koşullar büyük oranda kendisinde hoşnutluğu yaratıyor. 
Fakat o bunu kabullenemişti. Karanlık geçen bütün günlerin sonunda yepyeni bir güneşin doğuşuyla aydınlandığını görmüştü ve ona göre bu aydınlanmaya hizmet bir bedeldi. Vicdan borcuydu, güneşin yükselmesiyle ısınmıştı, enerji toplamıştı, ve enerji yoğunluğu O’nu harekete geçiriyordu. Derken Güneşin minnettarlığına karşılık insanlar canlannı feda ediyordu. Aynı soylulukta güçlerinin yettiği kadar yıldız olup gece karanlığını yarmaya çalışıyordu O da buna saygı ve hayranlık besliyordu. 
Giderek beslediği hayranlık O’nu canlandırıyordu. Birkaç yıldız O’nun yakın çevresinden de gökyüzüne çıkmıştı. Kendi duruşunu 


kabullenemiyor, ancak bazı durumlar daha ileri hizmet için O’nu engelliyordu. Ailesi ve çocukları O’nu devrim hizmetinde az da olsa sınırlıyordu. Ama yine de çalışmalarını sürdürmekte ısrar etti. Bu çorbada benim de tuzum olsun dercesine. Ama Güneşe ulaşma çabaları binlerce karanlık yoldan geçiyordu. O bunu da göze almıştı. 
Çünkü Güneş gibi soylu bir varlığa çalışmanın ödülü gece karanlığını yarmakla yükümlü olan yıldızlaşmaktı. Bu düşünce karanlıklara daha büyük nefret duygusunu geliştiriyordu. Ve çalışmalarda canlılık kazandırıyordu. Ve karanlığın belasından kurtulamadı. Üç aylık zindan karanlığında kaldıktan sonra Güneşe olan özlemi daha büyüdü ve bir tutku haline geldi. 
Güneş artık yükseklerden en etkili biçimde bakıyor, karanlıklara meydan okuyor, karanlıkların soğukluğunda gelişen buzları eritme¬ ye çalışıyordu. Bu mücadele de O da karanlığa müdahale etmekten geri kalmadı. Karanlıklar güneşin gücüne, enerjisine büyüklüğüne güç getiremeyince onların yıldız gibi yeryüzünde parlamasına imkan vermedi, karanlığı onlara da baskın kılmak için yakıp, yıktı, katletti. Ondan sonra Nezir yoldaş da yıldız olup yeryüzünde göç etti. 
Gökyüzüne çıktı ve kendi gücü oranında karanlıkla oradan mücadelesini sürdürmeye devam ederek karanlıkları aydınlatmaya çalışmaktadır. 

Mücadele arkada§ları 
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Hamil BAŞARAN 


TOPRAĞINA BAĞLIYDI 
BATTAL YOLDAŞ 



O Adı, soyadı: Hamit 

BAŞARAN 

Kod adı: Battal 

Doğum yeri ve tarihi: Sınate 

köyü/Cizre, 1956 

Şehadet tarihi ve yeri: 1993 

Cizre 

urtsever yoksul bir ailenin ilk çocuğu olan Battal yoldaş, Cizre’nin Sınate köyünde doğdu. Halk çevresinde saygın bir ailenden gelen Battal arkadaş, Kürtlüğe ve toprağına bağlılığı, onu daha çocukluğunda, kaybolmuş değerlere sıkı sıkıya bağlanmasına ve bazı arayışlara yöneltir. Ailenin ilk çoçuğu olması itibariyle ilkokuldan sonra okul okuyamamış, ailesinin geçimini sağlamak için çalışmıştır. Köylerinin sınır bölgesinde olması, gelişen teknolojinin ve düşman baskılarından uzak olmasına neden olmuştur. 


1984’te ilk kurşunla PKK’nin Botan’da yarattığı etkinin Battal yoldaşın köyüne yansıması sonucu, onu derinden etkilemiş ve onda büyük bir merak uyandırmıştır. Köye sık sık uğrayan gerilla gruplarından derinden etkilenen Battal yoldaş, arayışlarının da cevabını bulmuştur. Gerillalarla yaptığı tartışmalar ufkunu genişletmiş, ülke ve halk gerçeğini daha iyi anlaşmıştı. 

Aile yaşamı, geçim sıkıntısı ve dünyanın tüm iletişiminden kopuk olması uzun süre bocalamasına neden olsa da, giderek bir netleşmeyi de yaşamış, bu durum gerillalarla kaynaşmasına ve ilişki ağını geliştirmesini de beraberinde getirmişti. 1988 yılında aktif milislik görevini üstlenen Battal 

bir beyin 

bir yürek depremi yaratıp kendimizde ve sıyrılarak geriliklerimizin çirkinliklerimizin enkazı altından tutku dolu bir yürek ve bilinçle taşmış bir beyin yollamak gerek o güzel vatana 


yoldaş, düşmanın dikkatlerini de üzerine çekmişti. Uzun bir takipten sonra düşmanın yoğun baskılarıyla karşılaşan Battal yoldaş yakalanmış ve ağır işkencelerden geçirilmişti. 
Onca zorluğa rağmen PKK’yi özde benimseyen Battal yoldaş, hiç konuşmadığı ve devletin işkencelerine direndiği için tutuklanarak cezaevine konmuştu. 

Cezaevi sürecinde daha da derinleşme fırsatını yakalayıp, olgunlaşarak çıkan Battal yoldaş kendini ideolojik bir bilinçle donatmıştı. Partiyle ilişkilerini daha da geliştirerek 
1993 yılında Önderlik Sahası’na geçer. Altı aylık bir süre eğitim gören Battal yoldaş fedakar, girişken, olgun ve partiye bağlılığıyla tanınırdı. Halk içinde belli bir saygınlığa ulaşan Battal yoldaş eğitim devresinden sonra memleketi olan Cizre’ye geri döner. Ancak deşifre olduğu için ailesinden kopmak durumunda kalır. Şehir eylemliliklerinde gerilla yoldaşlarıyla omuz omuza savaşır. Evli ve yedi çocuk babası olan Battal yoldaş 1993 tarihinde bir eylem keşfi için gittiği Cizre Basisk’e alanında fark edilmesi sonucu lazerli tankların hedefi haline gelerek şehitler kervanına katılır. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 

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H er biri bir abide değerinde olan şehitlerimiz, Başkan Apo önderiliğinde gelişen özgürlük hareketimizin en yüce değerleridir. Canları pahasına ödedikleri beddelerle mücadelemizi geliştirmişlerdir. 

Yurtsever yoksul bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Sait yoldaş ilkokulu kendi köyünde okur. Sait yoldaş çalışkan, olgun ve hümanist özelliklere sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı çevresi tarafından çok sevilen bir kişilliktir. Sait yoldaş ziraat ve hayvan besleme işleriyle ailesinin geçimini sağlar. Fedakar, cesur ve çevresinde saygınlığı olan biridir. 

1980’li yıllarda gerillanın bölgeye gelmesiyle, Sait yoldaş partiye sempati duyar ve kısa sürede gerillada ilişkiye geçer. Gün geçtikçe ilikilerini derinleşitir ve aktif 



O Adı, soyadı: Sait ÇAKIR Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Deştalalo/Şımak,... 

Şehadet tarihi ve yeri: 1993, Nusaybin 

bir konuma ulaşır. Bununla birlikte düşmanın baskılan da artar. 
1984 yılında Sait yoldaş tutukla¬ 


nır. Düşmanı her türden işkencesi karşısmda büyük bir direniş sergileyen Sait yoldaş çözülmez ve serbest bırakılır. 1986’da artan düşman baskılanndan dolayı bölgeyi terk eder ailesiyle birlikte Nusaybin merkezine göç etmek zorunda kalır. Sait yoldaş Nusaybin’de de arkadaşlarla ilişkilerini sürdürür. Serhildanlann öncü gücü Sait yoldaş burada da aktif bir biçimde çalışmalannı sürdürür. 

1992 yılında düşman tarafından evlerine baskın düzenlenir. 
Fakat bu olayda herhangi bir kayıp ve yaralanma yaşanmaz. 
1993’te gelindğinde evli ve beş çocuk babası olan Sait yoldaş Nusaybin şehir merkezinden konrtaların saldırısına uğrayarak olay yerinde şehit düşer. 

Anısı mücadelemizde önderdir 

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Mehmet ACAR 


O HALKININ ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISIYDI 



O Adı, soyadı: Mehmet 
ACAR 

Kod adı: Dewran 
Doğum yeri ve tarihi: Başka 
köyü/Cizre, 1963 
Şehadet tarihi ve yeri: 1993 
Nevala lzaxa/Cizre 

ehmet arkadaş, yurtsever bir ailenin çocuğu olarak 
1963 yılında Cizre’nin Başka köyünde dünyaya gelir. Kan davası onların başına da musallat edilmiştir. Babası kan davasından mahkum olur ve düşman tarafından katledilir. Henüz küçük yaşlarda yaşadığı bu acı olaylar onun kinle erken yaşlarda tanışmanısına vesile olmuş olur. Aynı zamanda bu durum yani babasının intikamını alma istemi onun devlete karşı duruşunda ilk adım olur. 

Özgürlük mücadelesinin Kürdistan’da gelişmesiyle birlikte kan davalan ve aşiret kavgaları son bulmaya başlamış, artık Kürt toplumu arasında birlik gelişmeye başlamıştı. PKK kadroları, halk 


arasında örgütlülüğü geliştirdiği oranda bu tür geri kültürler aşılmış, sadece örgütlenmeyen, devletin denetiminde olan işbirlikçi yapılarda bu kalmıştı. Devletin bu geleneği yani kan davasını ve aşiretler arasındaki çelikiyi sürekli canlı tutma istemi vardı. Çünkü bu sayede aşiretler bir araya gelemiyor, ortak amaçlar etrafında örgütlenemiyordu. Parçalı kaldıkları için de devlet tarafından daha rahat denetim altında tutulabiliyorlardı. 

Fakat Kürdistan’ın genelinde bu tür çelişkiler aşılmış, onun yerini sınıf ve ulusal çelişkiler almıştı. Bir nevi devletin Kürt toplumunu parçalama politikası engellenmiş, onun yerine ulusal birlik gelişmeye başlamıştı. 

Mehmet yoldaş da uzun bir süre bu ilkel geleneğin etkisinde kalmıştı. Ama 1987 yılında partiyle ilişkilendikten sonra yavaş yavaş düşman olarak gördüğü kesimlere karşı içindeki intikam duygusu zayıflamış, devlete yönelmişti. 
Daha sonra da zaten milis olarak çalışmalara katılmaya başlamıştı. 

Bu süreçte ondan etkilenen birçok genç akrabası gerilla saflarına katılmıştı. Bu yüzden çalışmlarını dikkatli ve gizli yürütmesi gerekiyordu. 

Yakın çevresinde saflara katılımların olması, çevrede yurtsever bir insan olarak bilinmesi Mehmet arkadaşın çalışmalarının düşman tarafından fark edilmesine sebep olmuştu. Bu yüzden birçok defa göz altına alınmış, tehdit edilmiş, evlerine baskın yapılmış¬ 


tı. İşkence dolu günler, küfür, hakaret, artık yaşamının bir parçası haline gelmişti. Ama O, asla mücadelesinden ve halkının özgürlük davasından geri adım atmamıştı. Bu ısrarı onun bir yıl cezaevinde kalmasına da yol açmıştı. 

Cizre’de deşifre olduğu için cezaevinden çıktıktan sonra Van’a gider. Burada da cephe faaliyetlerine devam eder. Van’da bir eylem sırasında yaralanarak, Gevaş’a gider. Nereye giderse gitsin faaliyetlerine devam eder. 
Uzunca süren bu zorlu çalışmalar, Onda hiçbir tedirginlik ve çekince yaratmamıştır. Aksine her çalışmada mücadeleye destek verdiği, partinin görevlerini yerine getirdiği oranda, daha istekli, daha moralli oluyordu. 

Çalışmalarını sürdürdüğü Gevaş’ta bir hainin onu ihbar etmesi üzerine, Cizre’deki köyüne ardından da kırsala giderek, bir süre gizlenmek zorunda kalır. 

1993 yılında, Cudi’ye görevli 
olarak giderken, dönüşte düşman pususuna düşerler. Üzerlerinde silah olmadığı için çatışmaya girmezler. Mehmet arkadaşı göz altına alan düşman askerleri, onu bilinmeyen bir yere götürür. Aradan bir yıl geçtikten sonra Mehmet arkadaşın cesedi Cizre-Silopi arasında kalan bir su kuyusunda 20’ye yakın cenaze ile birlikte bulunur. 

Mehmet arkadaşın direnişi yolumuzu aydınlatan meşaledir. 











(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 705) 



direniş abidesi keyso yoldaş 



K eyso arkadaş, yoksul bir ailenin çocuğu olarak İdil’in Bafe köyünde 1968 yılında dünya geldi. Ailesinin tek çocuğu olarak, ilkokulu köyünde okuduktan sonra ortaokulu okuması için Idil’e gitti. Mücadeleyi ortaokula başlamadan önce duymuş, ama tanıma imkanı bulamamıştı. Idil’de kendisi gibi fakir öğrencilerle tanışmıştı. Yazgıları ortak olduğu için onlarla 

kalıcılaşan ne varsa küçük ütopyalarda birer yıldız yapıp savuruyorum 
Kaf dağına bilinmez diyarlara belki bir gün mavi trenin geçtiği dağ yamaçlarından seyre dalarız sınır ötesini 


O Adı, soyadı: Ali GÜLTEKİN 
Kod adı: Keyso 
Doğum yeri ve tarihi: Bafe 
köyü/îdil, 1968 
Şehadet tarihi ve yeri: 1993, Bafe köyü/îdil 

kaynaşmakta zorlanmamış, iyi bir arkadaş ilişkisi kurmuşlardı. 
Ailenin tek çocuğu olmasından dolayı rahat yetiştirilmişti. Girişkendi. Arkadaşları içinde öne çıkan; atılgan özelliği ile kısa zamanda doğal bir öncü konumuna gelmeşti. Ve mücadeleyle de bu süreçte tanışmıştı. Zamanla gelişen ilişkileri sonunda O’nun gençlik çalışmaları yürütmesine kadar ilerlemişti. 

1990’lı yıllarda iyice büyüyen, yığınları etkisi altına alan partinin bir milisiydi artık. Hem örgütsel hem de eylemsel faaliyetlerde de görev alıyordu. Ama sadece milis olmayı yeterli görmüyordu. Gerilla olmak için dayatıyordu kendisini, ama parti O’nun milis düzeyde görev yapmasının daha önemli olduğuna karar verdiği için gerillaya katılamamıştı. 

Bu süreçler halk ordusunun büyüdüğü, bütün Kürdistan’da eylemselliğin yoğunlaştığı yıllardı. 
Hem birçok şehirde serhildanlar gelişiyor, halk partiye kitlesel olarak sahip çıkıyor, varolan kitleselleşme bir örgütsel çatı altına alınmaya çalışılıyordu. İşte Keyso ve diğer milisler halkın bu ayağa kalkışını örgütlemek, bir¬ 


leştirmek ve gerektiği zamanda toplu isyana hazır hale getirmekle görevliydi. 

Bu süreç yoğun faaliyetleri yüzenden deşifre de olmuştu. Sık sık gözaltına alınıyor, yoğun işkencelerden geçiyordu. Ama hakkında somut delil olmadığı için bırakılmak zorunda kalınıyordu. 

Yaşanan serhildanlar gerillaya katılımı da yoğunlaştırmıştı. Keyso arkadaş katılmak isteyen bu adayları gerillaya ulaştırıyordu. 
Ama o kadar yoğundu ki, katılımlar neredeyse her gün gruplar geliyor ve dağlara ulaştırılıyordu. 

Yine yollardaydı Keyso yoldaş. 
Bafe köyüne ulaşan gruplar dağa ulaştıracaktı. Ama yola çıktıktan kısa bir süre sonra faşist ordu tarafından yerleri tespit edilir. Sıcak çatışmanın başladığı sabahın bir saatinde, cephaneleri bitene dek kahramanca çatışırlar. Bir milis arkadaşı ve 12 gerilla adayı ile beraber son bombaları kalana ve kendilerinde patlana dek direnişe devam ederler. Faşizme, arkalarında hiçbir iz bırakmamak için yanlarımda bulunan para ve belgeleri yakarlar. Çatışmaları öğlene dek sürdüğünde, faşist ordu, saldırısının, yanma kar kalmadığını görür. Bir subay ve on asker ölü vermiştir. 

Keyso ve milis arkadaşları son bombalarını kendilerinde patlatarak yanlarındaki adaylarla birlikte şehadete ulaşırlar. 

Anıları mücadelemizde önderdir. 

Mücadele arkada§ları 




















(Şehit Milisler Albümü 


Say/a J07) 


TUM YETENEKLERİNİ HALKININ 

HİZMETİNE SUNMUŞTU 


O Adı, soyadı: Ahmet DEMİR Kod adı: Xebat 
Doğum yeri ve tarihi: Silopi, 
1964 

Şehadet tarihi ve yeri: Mart 1993, Silopi 

P artimiz PKK öncülüğünde gelişen Özgürlük mücadelesi kısa sürede Kürdistan halkını kucakladı. Türk sömürgeciliğin “Kürt halkını bitirdim, mezara koyup üzerini betonladım, bir daha başını kaldırımaz” dediği bir ortamda gelişen özgürlük mücadelemiz, sömürgeci politikaları ters yüz ederek boşa çıkarıp, yediden yetmişe Kürdistan halkını ayağa kaldırıp mücadeleye seferber etti. Başkan Apo’nun öncülüğünde, PKK ideolojisi insanlığın gönlünde taht kurarak Kürt halkını geliştirdi, dönüştürdü ve yekvücut bir biçimde özgürlük yürüyüşüne kenetlendirdi. Bugün ülkenin her alanında her dağında, vadisinde, ovasında özgürlük haykırışları yükselmektedir. Şehitlerin kanıyla ödenen bedel, ilmik, ilmik özgürlüğü nakşetmektedir. 

Xebat arkadaş yurtsever ve orta halli bir ailenin ilk çocuğu olarak 1964 yılında Silopi’de dünyaya gelir. Aile, yörede tanınan, ağırlığı ve saygınlığı olan bir ailedir. Böyle bir aile ortamında Xebat arkadaşın kişiliği şekillenir. Aile çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Okul okuyamayan Xebat arkadaş, aile geçimine katkıda bulunarak bü¬ 


yür. Çobanlık ve çiftçilik yapan Xebat arkadaş aile içinde ve çevresinde ağır başlılığıyla herkesin saygı ve sevgisini kazanır. Alana gerillanın yayılması ve mücadelenin gelişmesiyle Xebat arkadaş partiyle ilişkilenir. Yurtseverlik görevlerini yerine getirerek bir çok çalışmaya katılır. 

1991 yılında da milis düzeyinde daha aktif bir çalışmanın içine girer. Tüm yeteneklerini halk ve devrimin hizmetine koşturur. 
Gerillayla birlikte hareket eder. 
Keşiften eyleme kadar birçok aktif çalışmanın içine girerek savaştaki yerini alır. 

Xebat arkadaş son olarak, Mart 1993 yılında gerilla birlikleriyle beraber kapsamlı bir eyleme katılır. Silopi de gelişen bu eylemde, karşılıklı çok şiddetli 


çatışmalar yaşanır. Gerilla güçlerinin de kayıpları vardır. Ancak düşmanı kayıplarının haddi hesabı yoktur. îşte bu şiddetli çatışmada yaralanan bir yoldaşını, PKK’den aldığı örgüt ve yoldaşlık bilinciyle sırtlayarak çatışma alanının dışına çıkarmak isteyen Xebat arkadaş, düşmanın yoğun ateşine hedef olur. Yaralı gerilla yoldaşıyla kahramanca ölümsüzleşerek, şehitler ordusunun onurlu neferleri olma payesine ulaşırlar. Xebat yoldaş milislik yaptığı süreç boyunca talimatları harfiyen uygulayan, fedakar ve yoldaşlık ilişkileriyle çevresini kazanan birisiydi. Anısı mücadelemizde önder olacaktır. 

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Şehit Milisler Albümü ) 


Hüseyin YILDIZ 


Mtamito im 'ü'DyDz cPAra 






O Adı, soyadı: Hüseyin YILDIZ Kod adı: Selim 
Doğum yeri ve tarihi: Zene 
köyü/Güçlükonak, 1956 
Şehadet tarihi ve yeri: Mart 1993, Zene Kırsalı 

S elim arkadaş, 1956 yılında Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinin Zene köyünde dünyaya geldi. Ailesi ve akraba çevresi devletle ilişki içerisinde olan, ihanetin her türüne bulaşmış kendi ulusuna karşı eline silah alarak koruculaşmıştı. Oldukça feodal ve gerici bir yapılanmaya sabip olan 


bu aile gerçekliği içerisinde büyüyen Selim yoldaş, henüz küçük yaşlardan itibaren bu geriliklerle tanışma şansızlığını yaşar. 

Devletin “Kürt’ü Kürt’e kırdırtma” politikalarının bir sonucu olan koruculuk kanunu ile aile ve akraba çevresi korucu olmuştu. 
Birçoğu işledikleri suçların affedilmesi karşılığı koruculuğu kabul etmişti. Selim yoldaş da kan davası sonucu hasımlardan ikisini öldürmesine hatta iki askerin de vurulması O’na yüklenmesine rağmen koruculuğu kabul etmesi çerçevesinde affedilmişti. 

Selim arkadaş başka çaresi kalmadığı ve zorunluluklardan dolayı koruculuğu kabul etmişti. Ailesinin de bu konuda baskısı oldukça fazlaydı. Ama buna rağmen -korucu olmasına rağmen- gerillayla ilişki kurmuş ve iyi bir milis olarak çalışmalarını devam ettirmişti. Silahı ona vermelerindeki amaç halkına, halkının özgürlük savaşçılarına karşı mücadele etmesiydi. 


sessiz soluyorum havayı üç gündür 

rüzgar terinin kokusunu salarken 

sessiz geziyorum metina’yı bir gezgin misali patikalar ayak izlerini koynunda saklarken sen olmadan dinliyorum doğayı vadiyi 


uçurumlar sesini yankılarken beynimde tek bir şey var yok olanın varolan tek izi boşluk duygular daha azgın bir nehir şimdi bilinci gerilerde bırakan ya ben olmalıydım ya da şu yüreğim ve yüreğimdeki siluetin 



Ama O, bu silahı yurtseverlik temelinde kullanmayı esas alıyordu. 
Gerillaya oldukça bağlıydı ve onların misyonunu, Kürt halkı için önemini iyi biliyordu. Bu yüzden onlara elinden gelen desteği veriyor, yardımı yapıyordu. 

Kan davası sebebiyle 1.5 yıl cezaevinde kalmıştır bu dönem. 
Koruculuğu kabul ettiği için ceza indirimine tabii olmuştu. Serbest kaldıktan sonra gerillayla kopan ilişkilerini sağlar ve tekrar çalışmalarına devam eder. Korucu olarak kalsa da, köyün de milis örgütlenmesine başlar. Selim arkadaş koruculuğu meslek edinenlerin tersine, bu yolla elde ettiği 

imkanları gerillaya aktarır. 

Aynı zamanda iki ay gerilla ile 

birlikte Gabar dağında kalır. Bu süreçte yoğun bir eğitim de görür. 
Eğitimden sonra köyüne tekrar gelen Selim yoldaş, köyünde ve çevre köylerde örgütlediği korucularla birlikte silah bırakma eylemine başlar. Bu eylem sonrasında korucular içerisinde silah bırakma yaygınlaşır. 

Milis olarak çalışmalarına devam eden Selim yoldaş, Gabar alanında gerilla ile ilişkilerini koparmamak için, köyüne de gidip gelmektedir. Bu süreçte Zene köyüne yapılan bir operasyon sırasında yakalanır. Köyün dışında işkence edilerek katledilir. Anısı mücadelemizde yaşayacaktır 










(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 709) 


İŞKENCE KAR ETMEZ BİZE 



O Adı, soyadı: İbrahim 

EKİNCİ 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Bana 
köyü/Güçlükonak, 1956 
Şehadet tarihi ve yeri: 19 

Mart 1993, Amed Zindanı 

G ün geceye evrilerek karanlığın içinde yitip gitmişti. Rüzgarın sert esintisi gök yüzünü kaplayan bulutları dağıtıyor, aralanan bulutların arasında ay ışınları kar yüklü dağlardan aşağılara doğru süzülüyordu. Arada bir Bana köyünde havlayan köpek seslerinin dışında her şey ölüm sessizliğine bürünmüştü. Gecenin ilerleyen saatlerinde köpek ulumaları gittiçe çoğalıyor, büyük bir felaketin Bana köyüne yaklaştığını bildiriyordu. Köylüler ise başlarına gelecek felaketten habersiz mışıl mışıl uyuyorlardı. 


Şafakla birlikte, gümbürtülerle köy halkı, neye uğradığını bir anda şaşırmıştı. O anda her yer alev almıştı. Ansızın mermi vızıltıları, bomba ve lav silahlarınmın sesleri ortalığı cehenneme çevirmişti. 

Yıllardır dayatılan koruculuğu kabul etmeyen B analılardan intikam alınıyordu. Türk ordusu geceden çembere aldığı köyü, içindekilerle birlikte yakıp yıkmaya gelmişti. Banalılar ise ihanet çukuru olan koruculuğu kabul etmeyeceklerdi. Bin yıllardan beridir yaşadığı zülme karşı başını eğmeyecekti. Dağlarda yakılan özgürlük ateşine bir kıvılcım¬ da onlar ekleyeceklerdi. 

Öğlene doğru B analıların cephaneleri artık bitmek üzereydi, köy yakılıp yıkılmıştı. 
Cephanesiz kalan köyü kuşatan askerler, kırk köylüyü alıp götürmüştüler. Çatışmada ölen 10 asker ile 1 subayın sorumlusu olarak İbrahim arkadaşı göstermişti askerler. İbrahim arkadaş haksız bir suç için cezaevine girmiş, mütevazı ve fedakar kişliği ile köy halkı nezdinde büyük saygınlık kazanmıştı. Çatışmadaki aktif rolü de buna eklenince, bütün sorumluluğu İbrahim arkadaşın üzerine yıkmıştırlar. İbrahim yoldaş ve beraberindekiler Güçlükonak’a götürdülüer. 

Acaba bir daha kül olan köylerini görebilecekler miydi? 


Ama ne olursa olsun, ellerinde kalan umut ve onurlarını vermeyeceklerdi, direneceklerdi! 

Bir anda demir sürgünün, koridorlardan yankılanan sesi hücrelerindeki sesizliği bozmuş yerini çığlıklara bırakmıştı. Artık işkence yaşamlarının bir parçaşı olmuştu. Direnen İbrahim arkadaş buradan Şırnak taburuna götürülür ve sistemli işkenceye alınır. 
İbrahim yoldaş, direnişinden ödün vermez. Sonuçta Mardin’e oradan da Diyarbakır’a götürülür. Büyük hesaplaşmaların olduğu Diyarbakır Zindanındaydı artık İbrahim yoldaş, Mazlumların Kemallerin, Hayrilerin yarattığı direniş geleneğini sürdürecekti. Dayatılan ihanet ile büyük bir hesaplaşmaya girdi. Ser verip sır vermeme geleneğinin büyük temsilini yaptı İbrahim yoldaş, işkenceciler çözemediği direnişçinin bedenini lime, lime ederek hırsını alacaklarını sandılar, oysa İbrahim yoldaş büyük temsilin onuruyla, lime lime kesilen teninin acısını yenmiş, ölümsüz önderlirinin kervanına katılarak ölümsüzleşmişti. Uğruna ölünebilecek kadar sevdiği yaşamı, ölümlerde yaratarak şehitler ordusuna katılma onuruna ulaşıp ölümsüzleşti. 

Şehitler ölümsüzdür. 

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Şehit Milisler Albümü ) 


Özel savaş güçlerine karşı duvar oldular 


D ireniş tarihinin yanında; tarih boyunca, bir kene gibi katliamlar yakasını bırakmadı Kürt halkının. Bu bir kader miydi? Hayır! Ancak insan onuruna yaraşır bir yaşam ve onurlu insanlık ailesi içindekiyerini alabilmek için direndi, isyan etti ve boyun eğmedi, fakat bu yetmiyordu. Çünkü trajik kader, tarih boyunca ona nefes aldırmadı. Halk olarak tarihten silinmeyle karşı karşıya geldi, ihanetlere uğradı, katliamlarla sindirilmek istendi, ama Kürt halkı yılmadı, sinmedi ve her fırsatta direnmekten geri durmadı, her direnişin bedeli katliamda olsa boyun eğmedi. Çağdaş öncüsü Başkan Apo önderliğinde gelişen ulusal kurtuluş savaşı saflarında kenetlenerek, tarihte ilk kez bu trajk kaderi yenme, alt etme şansını yakaladı. Özgürlüğün bedelinin ağır olduğunu biliyor ve yolunun üzerinde katilam duraklarıyla karşılaşma¬ ya şaşırmadı. İlk kez yakaladığı bu şansı en iyi değerlendirme¬ nin mücadelesi içinde, her geçen gün saflara aktı, savaşı maddi-manevi yönden destekledi. 
Çünkü bu savaş onun savaşıydı. 

Yoksul bir ailenin ikinci çocuğu olarak Şırnak’ın Gundıke mele köyünde, 1963 dünyaya gelen Abdülkerim arkadaş, ilkokulu köyünde okur. Ailesinin geçimine yardımcı olarak, katkı sunar. Girişken özellikleriyle sevilir. Alana gerilla bir- 



© Adı, soyadı: Abdülkerim 

SİDAR 

Kod adı: ... 
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liklerinin girmesiyle, partiyle ilişkilenir ve yurtseverlik görevlerini yerine getirir. Mücadelenin gelişimine paralel olarak yoğunlaşan düşman baskıları sonucu, Abdülkerim arkadaş defalarca gözaltına alınarak ağır işkencelere maruz kalır. Ancak bu onu yıldırmaz. 
Her serbest bırakılışında daha aktif bir çalışma içerisine girer. 

1990’da artık milislik düzeyinde daha aktif bir çalışma içindedir. Cephe çalışması, kuryelik, lojistik ihtiyaçlarının örgütlendirilmesi ve gerillayla birlikte eylemselliklere katılır. Halkın emek partisine üye olarak, legal çalışmaların aktif bir çalışanı 


olur. Legal alanda düşman Abdülkerim arkadaşın çalışmalarının denetim altında tutar. Bununla da yetinmez ve çalışmalarından dolayı Abdülkerim arkadaş defalarca tehdit edilir. 

Tüm bunlardan sonuç alamayan düşman, 1993 Aralık ayında Abdülkerim arkadaşın evine silahlı baskında bulunarak tüm aileye yönelir. Gelişen bu silahlı katliamda Abdülkerim arkadaşla birlikte aileden üç kişi yaralanır. Şehit düşenlerden bir Abdülkerim arkadaşın oğlu Hamza, diğeri Gurbet adındaki kardeşidir. Babasının kolu kopmuştur, annesi gelişen vahşet karşısında dengesini yitirir, eşinin ise parmakları kopar. 

Kürt halkı yabancı değildir katliamlara, tarih boyunca daha beterine tanık olup yaşamıştır. 
Özgürlük ve demokrasi mücadelesinde katliamlara uğramanın hesabını ve özgürlüğün bedeli olduğu gerçeğinin bilincindedir. Bu vesileyle yeni olmayan katliamlar onu yıldırmaz, geride kalanlar daha büyük bir coşku ve azimle şehitlerin taşıdığı özgürlük bayrağını, daha bir yüceliklere taşıyarak, ardılları olmuştur. 

Abdülkerim arkadaş ve ailesinin anısı, yolumuzu aydınlatan bir meşaledir. Anıları özgürlük demokrasi mücadelesinin çoşkusunda hep yaşayacaktır. 

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H içbir devrim yoktur ki, içinde büyük kahramanlıklar olmasın ve halk kahramanlarının omuzlarında yükselmesin. 
Büyük iddialarla ortaya çıkan devrimci hareketlerin ilk şehitleriyse, devrim yolunda dönülmezliğin, özgür yaşam uğruna ölünecek kadar, başlatılan mücadelenin kutsallığının de ifadesidir. Bu anlamda söylenen her söz, yapılan her eylem, sıkılan her kurşun, yaşanan her şehadet tarihsel bir anlam kazanır. Tarihi halkların yararına değiştirme, geliştirme işine girişen her insan; özgür yaşamın büyüklüğüne, çekiciliğine inanmış, bunu her şeyin üstünde tutan keskin bir irade, fedakarlık ve cesaretle mücadeleye girişen kişiliklerle ancak halkın umudu olunarak, tarih, halkların yararına ilerletilir. İşte tarihten silinmeyle karşı karşıya olan Kürt halkının, Ulusal kurtuluş için ayağa kalkışıyla, bu mücadeleye güç vererek kendini bir neferi olmaya adayan Veysel arkadaş, yüreğine koskoca insanlığı, halkını sığdırabilme gücünü göstererek, geriye bir mücadele mirası bırakarak aramızdan fiziki olarak ayrılıp ebedileşti. 

Veysel arkadaş yurtsever bir ailenin çocuğu olarak 1962 yılında Şımak’ın Nerex köyünde “koçerlik” yaşamında dünyaya geldi. 
Çocukluğu, yazları ailesiyle birlikte yaylalarda, kışları ovalarda geçti. Okula gitmek için her gün kırsaldan Silopi ovasına inerek ilk okulu okudu. İradesi, başarma azmi müthişti. Bu özellikleriyle arkadaş çevresinin sevgisini kazan- 


rak, öz kardeşlerine bile ilişkilerini açıklamaz, gizliliği esas alır. 

Özgürlük mücadelesi 15 Ağustos Atılımı’nm ardından büyük bir gelişme sağlamıştı. Halkın yoğun destek ve katılımıyla silahlı mücadele gelişerek bir halk savaşı halini almıştı. Bundan halkı örgütleyip harekete geçiren yüzlerce şehit milis ve yurtseverin emeği vardı. 

1988’e gelindiğinde artık Veysel arkadaş, faaliyetlere milislik düzeyinde katılmakta, ailesini de örgütleyerek her türlü destek ve katkılarını sunmaktadır. Aynı yıl Veysel arkadaşın kardeşi Sefkan, gerilla saflarına katılacaktır. Bu katılım bütün aileyi daha bir mücadeleye bağlar, ilişkiler daha bir derinleşir. Milis olarak faaliyet yürüten Veysel arkadaş, önüne konulan her görevi büyük bir coşkuyla ve başarıyı esas alarak yürütür. Dağdan dağa, alandan alana görev için dolaşır. Cudi’den Besta’ya, Gabar’dan Dersim’e kadar birçok alanda Veysel arkadaş görev yaptı. Kürdistan coğrafyası ona mücadele azmi veriyor ve iradesini daha da geliştiriyordu. 

Yaşanan bir ihanet olayı Veysel arkadaşın çalışmalarını açığa çıkarır ve köy ablukaya alınarak Veysel arkadaşın evine baskın yapılır. 
Köy halkı düşmanın bu operasyonuna karşı serhildana kalkar. Kontralar eşliğinde operasyon yapan düşman, halkı rast gele tarar, özellikle halktan bir çok kadın yaralanır. Sonuçta, 1991 yaz aylarında Veysel arkadaş tutuklanır. Günlerce gözaltında işkencelere maruz kalır. İtirafçıların işkence ve itirafmıştı. Hiç kimseye haksızlık etmez, olgun ilişkiler geliştirmeye özen gösterir, haksızlığın karşısında durur ve kabul etmez bir karaktere sahiptir. Okulu bitirdikten sonra da ailesinin geçimine katkıda bulunmak için çalışır. Genç yaşında evlenen Veysel arkadaş, güzel özellikleriyle ailesinin ve çevresinin sevgisinini kazanır. 

Kürdistan halkının derinden etkileyerek sarsan 15 Ağustos 1984 
Atılımı, Veysel arkadaşı da bir arayışa sürükler. Koçerlik yaşamı gerillaya daha rahat ulaşma imkanı sağlar onlara. 15 Ağustos Atılımı sonrası 1985’te Veysel arkadaş gerilla ile ilişkilenir, yardım ve katkılarını sunar. Her geçen gün daha aktif bir çalışma içerisine girer, bunu büyük bir gizlilik içinde yapalarına rağmen düşmana bilgi vermez ve direnmeyi esas alır. Beş altı aylık bir tutukluluktan sonra düşman Veysel arkadaşı serbest bırakmak durumunda kalır. 

Serbest kalan Veysel arkadaş daha bilinçli bir çalışma ve bilenmiş bir iradeyle faaliyetlere koyulur. Ancak deşifre olduğundan düşman Veysel arkadaşı izlemekte ve rahat bırakmamaktadır. Köylerine sık sık baskın yapılır, tedbirli hareket eden Veysel arkadaşı yakalayamayan düşman sonuçta köyü yakıp yıkar. Veysel arkadaş ailesiyle göç etmek durumunda kalır. Başlangıçta Cudi’ye göç ederler. Bir süre bu alanda kaldıktan sonda Silopi ovasına inip, kaçak yollardan Güney Kürdistan’ın Zaxo’nun Derkare ilçesine ailece yerleşirler. 
Veysel arkadaş, partiyle ilişkilerini sürdürerek bu alanda da milis olarak faaliyetlerine devam eder. 

1992 ihanet savaşında pratik 
alana geçerek gerilla yoldaşlarıyla ön safta düşmana karşı savaşan Veysel arkadaş, savaşın ardından tekrar Derkare’ye dönerek bu alanda çalışmalarını sürdürür. Ama çalışmaları önemli oranda deşifre olduğundan izlenmektedir. 19 Nisan 1993’te arkadaşlarıyla randevulaştığı eve gittiğinde ihanetçilerle karşılaşır ve taranması sonucu şehatete ulaşır. Dürüstlüğü, mertliği, fedakarlığı, cesaretli ve insan sevgisinin yanında mücadelesiyle Veysel arkadaş arkasında bıraktığı mücadele geleneği ve özgürlük coşkusuyla ölümsüzleşti. 
O ölmedi yaşıyor! Halkın yüreğinde, mücadelesinde sonsuza dek yaşıyor-yaşacaktır. 

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GELECEK NESİLLERE ONURLU BİR MÜCADELE EMANET ETTİ HÜSEYİN YOLDAŞ 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"t Qrcy llın da sû 0- 

±>7%?%?pi’de dünyaya gelen Hüseyin yoldaş, feodal aşiret ilişkilerinin ağır bastığı koşullarda büyür. Ağalık ve aşiret ilişkilerinin hüküm sürdüğü bir ortamda dünya ile tanışan Hüseyin yoldaşın kendisi Zevki aşiretine mensuptur. Ve aynı zamanda babası Zevki’lerin ağasıdır. Bu nedenle Hüseyin yoldaşın çok küçük yaşlarda kafası aşiret düşünceleriyle doludur. 
Bir yandan aşiret yapılanmasına dayalı parçalanmışlığın derin duygularını taşırken, öte yandan Kürt oluşunun verdiği 


duygu ile, aile ve çevrenin de yurtseverlilerinden gelen Kürtlük duygusunun da ağır etkilerini taşır. Hem aşiretler arası bölünmüşlük, hem de hepsinin Kürt olması ister istemez Hüseyin yoldaşta ileriye yönelik düşünce netleşmesinde, kafasında çok yoğun çelişkilerin yaşanması söz konusu olur. 

İlk okul ve ardından orta okul öğrenimini gördüğü yıllarda KDP’nin Kürtçülük adına mücadele ettiğini öğrenmiştir. Bu öğrenme duygusu onu KDP’ye yaklaştırır. KDP’yi Kürt olarak tanıması ve kendisinin de bir Kürt oluşunun farkında oluşuyla içinde kabaran Kürtlük duygularını dışa taşırmak için KDP’ye yakınlaşır. Ve bu yıllarda feodal aşiret bağlarının halkı parçalayıcı olumsuz yanlarını görerek buna karşı tutum geliştirmeye çalışır. 


Ancak KDP’li olmak veya KDP bakışıyla bunun aşılamayacağını görür. Hatta KDP’nin daha çok aşiret bağlarını asas alan yaklaşımlarını görür ve bunu tasvip etmeyerek KDP ile olan ilişkilerini keser. Daha sonra kişisel düzeyde Kürtlük üzerine araştırmalarını sürdürür ve belli bir düşünce yoğunluğuna ulaşır. 
1980’lerin başından itibaren PKK’ye ilişkin inceleme, araştırmalar yürütür ve birçok tartışmalara tanık olur. 1982 yılında Lübnan da çalışırken PKK’yle orada ilişkilenmesini hazmedemeyen KDP yanlıları Hüseyin yoldaşa bir komplo yaparak onun tutuklanmasına sebep olurlar. Kendisiyle birlikte bazı köylülerin mağdur olmaması için silahları üstlenerek, köylülerin kurtulmasını sağlayan Hüseyin yoldaş, tutuklanarak cezaevine konur. 

Cezaevinde kaldığı süre içinde 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düşünsel olarak bilgi ve teorisini geliştirir. PKK’li tutsaklarla bu dönem çok daha içli dışlı olan Hüseyin yoldaş, onlar sayesinde mücadeleyi ve partiyi daha iyi tanır. Aynı zamanda cezaevinde gerçekleşen birçok direnişe siyasi tutuklularla birlikte katılır. Hüseyin yoldaş, cezaevi sürecinde edindiği birikim ve devrimci direniş pratiğiyle militanlıkta ileri mesafe kat eder. 

1991 yılında cezaevinde tahliye olan Hüseyin yoldaş, dışarıya çıkar çıkmaz partiyle ilişkilenir. Artık bilen, tecrübe kazanan ve büyük birikimlere sahip olan Hüseyin yoldaş, alanda örgütle ilişkilerini daha üst düzeye çıkararak yoğun bir mücadele pratiği sergiler. Örgütün verdiği bütün görevleri canla başla gerçekleştiren Hü¬ 


seyin yoldaş, geleneksel aile, aşiret, ve feodal yapılanmaya karşı da mücadelesini sürdürür. En başta da kendi ailesinden başlamıştır bu mücadeleye. îknacı konuşmasıyla birçok soruna çözüm gücü olan Hüseyin yoldaş, çevresinde sözü dinlenen, etkili bir insan haline gelmiştir. 

1992 yılanda bulunduğu Silopi alanında devrimci çalışmalarıyla tanınan Hüseyin yoldaş bazı eylemlerden ötürü deşifre olur. Özellikle bazı yakalanma ve tutuklanmalar ardından ismi düşman tarafından açığa çıkar ve artık serbest çalışma imkanları kalmadığndan, çalışmalarını illegal yürütür. Gecesini gündüzüne katarak büyük bir çoşkusuyla çalışmalarını sürdüren Hüseyin yoldaş, alanda 


büyük bir sempati toplar. Dürüst, namuslu, ülke, halk sevgisiyle dopdolu olan Hüseyin yoldaş, 1993 yılına kadar görevlerini üstün başarıyla sürdürmüştür. 

1993 ortalarında köyde bulunduğu bir esnada bir ihbar sonucu köye baskın yapılır. Sığınakta düşmanın gitmesini beklemektedir Hüseyin yoldaş. 
Ama onu ihbar eden hain sığınağı da göstermiştir. Sığınağa ağır silahlarla saldıran düşman güçleri, ummadığı bir direnişle karşılaşır. Birkaç saat boyunca devam eden çatışma sonrasında bedenine isabet eden kurşunlarla şehitler kervanına katılır Hüseyin yoldaş. Anısı mücadelemizde önderdir 

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B inlerce yıllık esarete rağmen egemenler Kürt insanının özgürlük ve bağımsızlık özlemini, toprağına bağlılığını söndürememişler, cılız da olsa Kürt insanı ister yakında ister uzakta, ister kendi yöresinde ister başka bir yörede olsun bilinci yettiği oranda erişebildiği ölçüde sınırlı da olsa ulusal istemleri dile getiren hareketlere hem sempati duymuş hem de desteklemiştir. Kürt insanı bunu yaparken Kürdistan coğrafyasının asiliğinden yararlanmasını bilmiştir. Kürt insanı, istemi ve iradesi dışında çizilmiş sınırları pratikte boşa çıkarmıştır. 

Böylesi bir ortamda 1974 yılında Silopi’de dünyaya gelen Doktor yoldaş, ilkel milliyetçi örgütlere sempati duyan, Kürtlük bilincine sahip, bir ailenin çocuğudur. Ailesi çevrede oldukça sevilen, saygı duyulan bir ailedir. Bu çerçevede kendisi de oldukça sevilmektedir. 

İlkokula Silopi’de okuyan Doktor arkadaş, ilk okulu bitiremez. 
12 Eylül ve sonrası yaşanan gelişmeler onun okumasını mümkün kılmaz. Çünkü devlet bütün gücüyle Kürdistan’ı yeniden işgal etmiş, halkı baskı ve işkencelerden geçirmişti. 

12 Eylül darbesi öncesinde Lübnan’a geri çekilen mücadelemiz burada yaptığı hazırlık sonucu 1982’lerden itibaren ülke sahasına girmeye başlamıştı. Önce Botan bölgesinde faaliyetlerini yoğunlaştıran gerilla birimleri, birkaç yıllık zorlu bir mücadeleden sonra halk içinde taban bulmaya başlamış, 



O Adı, soyadı: Hadi ŞİRAN Kod adı: Doktor 
Doğum yeri ve tarihi: Silopi, 
1974 

Şehadet tarihi ve yeri: Silopi, Şubat-1993 

Apocu hareket büyük bir sempati ile karşılanmıştı. 

1984 15 Atılımı’na kadar Botan 
kırsalında gelişen mücadele, özgürlüğe susamış halkı susamış halk kitlelerini akın akın devrim saflarına çekmiş, büyük bir örgütlenme atağı başlamıştı. 15 Ağustos Atılımı’ndan sonra ise bu katlanarak büyümüş bütün Botan mıntıkasına yayılmıştı. Yaşanan bu gelişmeler, ’90’lı yıllarla birlikte ürününü vermeye başlamış, atılan topumlar yeşererek kökleşmişti. Kuzeybatı Kürdistan’da artık tarihin çarkı başka türlü dönecektir. Binyıllardır gaflet uykusuna yatan halk uyanmış, haykırmakta ve sömürgecilerden tarihi hesabını sormaktadır. Artık mücadele bir grup 


devrimcinin, bir hareketin değil, bir halkındır, halk sahiplenmektedir, mücadelede şehit düşen insanlarına sahip çıkmakta, onlar için ayağa kalkmaktadır. 

Bu süreç bir bütünen bir halkın mücadeleyi benimsemesi ve sahiplenmesi sürecidir. Güven inanç gelişmiş, umut tazelenmiş ve bunun sonucunda da gençlik akın akın gerilla saflarına katılım göstermiş, şehir ve köylerde güçlü bir milis, cephe çalışanları ağı yaratılmıştı. 
Halk yediden yetmişe mücadelenin hizmetine girmiş, herkes yapabileceği kadar yapmayı ilke olarak benimsemişti. 

Böylesi bir ortamda Doktor arkadaş ’91 yılında milis olarak çalışmalara katılmıştı. Doktor arkadaş çevresinde olgunluğu, cesareti ve dürüstlüğüyle tanınıp sevilen bir arkadaştı. ’93 yılına gelindiğinde ’90’lı yılların serhildan kazanmaları ve askeri atılmaları ile Botan alanın neredeyse yarısı kurtarılmış alan konumuna gelmiş ve milis arkadaşlar da hemen her koşulda her çalışmaya katılım göstermişlerdi. 

1993 yılında Silopi merkezindeki 
bir düşman hedefine karşı gerçekleştirilen bir eyleme katılan Doktor arkadaş, eylem başırılı olmasına rağmen eylemde yaralanır. Geri çekilme esnasında yolda şehit düşen Doktor arkadaş, Cudi dağında toprağa verilerek çok sevdiği tanrılar dağında ebedi istirahatına çekilir. Mücadelemizde yaşayacaktır. 










(Sayfa 116 


Şehit Milisler Albümü ) 


- EmmmGELGİ - 

SİLAHIM ELİMDEYKEN 
ŞEHİT DÜŞMEK İSTERİM 


H aşan arkadaş, fakir ve yurtsever bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Ailesi PKK alana girmeden önceleri de, Kürtlük bilinci taşıyan bir ailedir, tikel milliyetçi örgütlerle (özellikle KDP) ilişkileri de olmuştu geçmişte. Ancak partimizin alana girmesiyle birlikte sanki beklenen an gelmişçesine aile kendisini gerilla mücadelesine kilitler. Haşan arkadaşın ailesinin fakir oluşu, Haşan arkadaş yüreğinin zenginleşmesi¬ nin önünde engel olamamıştır. Aksine fakirliğin ve yurtseverliğin bileşkesinden özünü almıştır. 

Haşan arkadaş yurt duygularıyla daha çocuk yaşlarda tanışmıştır. 
İlkokulu kendi köyünde okuduktan sonra, okula gidemez ve ailenin ekonomisine katkıda bulunmak için çalışma hayatına atılır. 

1988 tarihine gelindiğinde alanda gelişen gerilla mücadelesiyle tanışmış ve gerilla mücadelesi, Haşan arkadaşın ailesi, ülkesi olmuştur. Artık bir aile için değil bir ulus için, sadece bireysel varolma kavgası değil toplumu var etme mücadelesine katılmıştır. Ve toplumsal mücadeleye katıldığı zaman hayatının en zorlu yıllarını yaşamakla birlikte en huzurlu yıllarını yaşamıştır. Parti çalışmalarını yürütürken, yine alanda girdiği eylemlerde büyük bir yurtseverlik coşkusuyla katılır. Alanda, cephe çalışmalarına katılır. Kuryelik ve milislik yapar. 

Haşan arkadaş ülkesini özgürleştirmenin zorlukları karşısında ce- 



© Adı, soyadı: Haşan GELGİ Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Girgewer/Silopi, 1967 
Şehadet tarihi ve yeri: 
Silopi/sınır hattı, Mart 1993 

sur olmasını çok iyi bilmiş, dolayısıyla fırtınalı anlarda yapılması güç olan fedakarlıkları esirgemeden gönül rahatlığıyla yapmıştır. 
Haşan arkadaşın kişiliği, fakir toplumlann yürekli savaşçıları kategorisinde gelişmiş ve savaşmak asker olmak onun için zor olmamıştır. Alanda parti talimatlarını hayata geçirmek, talimatların gereklerini yerine getirmek, Haşan arkadaşın en çok ciddiye aldığı konudur. Çünkü Haşan arkadaşın hayalinde ciddiye alınmış bir ulus umudu doğmuştur. 

Haşan arkadaşın faaliyetleri 
1991 yılında yaşanan bir ihanet 
olayı sonucu deşifre edilmiş ve Haşan arkadaş için açık mücadele etmenin imkanları daraltıl¬ 


mıştır. Ardından ailesine yönelik yoğun baskılar başlamıştır. 
Ama ne kendisine yönelik ne de ailesine yönelik gerçekleşen baskılar O’nu yıldırmamış, çalışmalarına büyük bir kararlıkla devam etmiştir. 

1992 tarihinde düşman alanda 
milis çalışması yapan arkadaşlara alanı daraltmak isterken, aslında onların da özlemini yaşadığı dağlara kavuşmalarının vesilesi olmuştur. Bu süreçte birçok milis gerilla saflarına katılmıştır. 
Bir süre kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra, kendisi gibi milislik yapan ailesiyle Zaxo’ya yerleşir. Burada da önemli görevler üstlenerek çalışmalarını başarıyla yürütür. KDP’nin tehdit ve yönelimleriyle karşılaşır. 
Haşan arkadaş askerliği severken savaşı değil özgür bir Kürdistan’ı sevmiştir. Ama huzur dolu bir Kürdistan’ın ve bu huzurun garantisinin ancak askerlikle sağlanabileceğinin bilincine ulaşan biri olmuştur. Onun için askeri yetenekleri gelişmiş ve biraz da bunu görev bilmiştir. 

1993 tarihinde görev nedeniyle 
Cudi tarafına geçmek isterken Hezil çayının üst tarafında düşman pususuna düşer. Yaşanan çatışmada vurularak şehit düşen Haşan arkadaş, her zaman silahım elimdeyken şehit düşmek isterim diyordu. 
Ve şehadeti de böyle oldu. 

Anısı mücadelemize önderdir. 











(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 777) 


Beşir KABUL 


YENİ NESİLLERE ÖZGÜR BİR GELECEK VE MÜCADELE 


GELENEĞİ BIRAKARAK ÖLÜMSÜZLÜĞE ULAŞTI 


B eşir arkadaş, 1963 yılında orta halli yurtsever bir ailenin dördüncü çocuğu olarak Avyan köyün de, dünyaya gelir. Ağır feodal ilişki ve geleneklerin egemen olduğu köy ortamında büyür Sömürgecilik Kürdistan üzerindeki egemenliğini idame ettirmek için bilinçli olarak feodal ilişkileri ayakta tutmaktadır. Eğitim kumrularındaki amaç ise çocuklara Türkçe öğreterek asimile etmek, Kürt ulusunu eriterek Türkleştirmektir. Ancak Botan’da bu amaca ulaşmak mümkün olmamıştır. 

Zeki ve yetenekli olmasına rağmen Beşir arkadaş okul okuyamaz. Köy ortamında büyüyen Beşir arkadaş evli ve iki çocuk babasıdır. Bir çığ gibi Kürdistan halkını derinden etkileyen 
15 Ağustos Atılımı’nın ardın- 



© Adı, soyadı: Beşir KABUL Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Ayvan köyü/ Şımak-1963 
Şehadet tarihi ve yeri: Şımak- 
Mart 1993 

dan, Beşir arkadaş ilişki arayışına yönelir. 1986 yılında geril¬ 



la güçleriyle ilişkilenir, bir yurtsever olarak katkılarını sunar. Önüne konulan birçok göreve fark gözetmeksizin koşar. 
Her geçen gün bilinci daha da derinleşir ve katılımı aktifleşir. 
1990 Tara gelindiğinde deşifre 
olması sonucunda birkaç kez tutuklanır, ancak her tutuklanıp, bırakılışında kin ve öfkesi bilenmiş, iradesi keskinleşmiş bir biçimde katılımı daha da aktifleşir. Bunu izleyen düşman, ise Beşir arkadaşa yönelik baskıları yoğunlaştıracaktır. Ve 1990 
yılında köy koruculuğunu dayatacaktır. Bu dayatmaları kabul etmeyen Beşir arkadaş, şehir merkezinde, daha geniş bir çevrede milis düzeyinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bunu izleyen düşman 1993 Martı’nda Beşir ve yanındaki üç arkadaşını hunharca katlederler. “Faili meçhul” cinayetlerle halk güçlerini yıldırmaya yönelirler. Sayısız cinayetlerin kontralar eliyle geliştiği bir süreç yaşanmaktadır. Yanındaki arkadaşlarıyla, Beşir yoldaş kontraların eliyle katledilerek şehitler kervanına katıldı. Halkına, yeni nesillere özgür bir gelecek ve soylu bir mücadele geleneği, mirası bırakarak ölümsüzlük onuruna ulaştı. Onlar kavgamızda, mücadelemizde sonsuza dek yaşıyor ve yaşayacaklar. 
Soylu anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. 














QSayfa 118 


Şehit Milisler Albümü ) 



KORKUYU ÖLDÜREN YİĞİT 



O Adı, soyadı: Ahmet 
SİDAR 

Kod adı: Haşim oğum yeri ve tarihi: 

Balveren köyü/ ŞImak 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: Nisan 1993, Sine (Bardaklı) köyü 

ütün toplumlarda, o toplumu, yaşanılır kılacak, önemli değerler, değer yargıları vardır. Bunlar; anmalarla, kutlamalarla, toplumsal olarak yapılırlar. Çünkü yaşam; insan için, zorlu bir mücadele gerekçesidir. Yaşamı, yaşındır kılmak için insanlar büyük zahmetlere katlanmışlar, büyük değerler yaratmışlardır. 

Aslında yaşam insan için bir sınavdır. Ve acımasız kanunları vardır. Bu sınavı başarabilenler yaşamaya devam eder, ama kazanamayanlar ise yok olur gider. 
Hele hele kimsenin varlığını bile tanımadığı, tanımak da istemediği bir halkın çocuğuysan, daha daha büyük bedeller ister yaşam. 
İnsanın kendisini özgürleştirmek, varlığını kabul ettirmek için feda etmesi bile gerekir. Kürt toplumunda olduğu gibi. Eğer Kürt 


toplumu başaşağı giden bir yaşamı Başkan Apo öncülüğünde durdurmasa ve büyük bedeller ödemeyi kabul etmeseydi, asla dünyadaki onurlu halkların içinde yerini alamazdı. Asimile olmuş bir gerçeklikle soysuz bir yaşamın en kötü yaşayanı olurlardı. 

İşte Kürt halkının başaşağı giden tarihini durdurmak ve doğacak çocukları özgürleştirebilmek için mücadeleye atılan ve şehit düşen kahramanlardan birisi de Haşim yoldaştı. 

Fakir bir ailenin çocuğu olarak 
1965 yılında dünyaya gözlerini 
açan Haşim yoldaş, ilk okulu köyünde bitirdikten sonra, Bardaklı köyüne taşınırlar. Çünkü arazilerinin büyük bölümü Bardaklı’dadır. Bardaklı ve Balveren köyleri birbirlerine yakın iki komşu köydür. Bardaklı köyü biraz daha kırsala yakın bir köydür. Bu yüzden gerillayla daha erken tanışmıştır. 
Haşim yoldaş gerillayla tanıştıktan sonra, hiç tereddüt geçirmeden mücadelenin bir sempatizanı olmuştur. îlk başta gerillaya lojis¬ 


tik destek vermiş, daha sonra zamanla katkılarını ve yardımlarını artırmıştır. 

Partiyle bağlantısı olduğunu öğrenen düşman güçleri tarafından iki sefer gözaltına alınarak işkenceye tabii tutulan Haşim yoldaş, her yakalanıp bırakıldıktan sonra daha fazla iş yapar ve sonuçta bir milis olarak çalışmalara katılır. 
Düşmanın yaptığı işkenceler, Haşim yoldaşı korkutma değil, tam tersine, daha da çok partiye bağlanmasına neden olur ve Haşim yoldaşa büyük bir nefret öfkesi biriktirir. 

1988 yılında Besta’da düzenlenen 
parti konferansına da katılım sağlayan Haşim yoldaş, milislik görevini de 1990 yılında üstlenmiştir. 

1993 yılında düşman güçlerinin 
attığı bir havan topunun evine isabet etmesi sonucu şehitler kervanına katılan Haşim yoldaş, evli ve bir çocuk babasıydı. 

Anısı mücadelemizde yaşayacaktır. 















Fettah ... 


(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 779) 


OZGURLUGU UĞRANA HER TURLU FEDAKARLIĞI GÖZE ALMIŞTI 



O Adı, soyadı: Fettah... 

Kod adı: Soro 
Doğum yeri ve tarihi: 

Yukan Xalan köyü/ Cizre, 
1964 

Şehadet tarihi ve yeri: Nisan 1993, Cizre 

ettah arkadaş fakir bir ailenin tek erkek çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı. Ailenin gelecek umudu olduğu için daha genç 


yaşta ailenin geçimine katkıda bulunur. Yaşamında ağır başlı fedakarlığı ve saygınlığından ödün vermediği için her ortama kendisini sevdiren ve saygı toplayan bir kişilik yapılanmasına sahipti. 
Onunda yurtseverlik duyguları PKK’nin Botan’da yankılanan sesiyle bütünleşir; bunca horlanan yaşama ve bastırılan benliği¬ ne baş kaldırarak 199 T de Cudi’nin düz ovasından eteklerine, oradan da doruklarına tırmanarak yankılanan özgürlük savaşçılarının seslerine ulaşmayı en büyük amaç edindi. Bunu başardıktan sonra bununla yetinmeyerek bütün yetenek ve gücünü ulusal mücadele için harcamaya koyuldu. 
Milislik görevlerini büyük bir özveri ve disiplin içinde yerine getirerek halkına karşı görevlerini yerine getirmeye çalışır. Artık O da özgürlük uğruna her fedakarlığı yapmaya karar vermiş, kaygısızca mücadeleyle omuz 


vermiştir. Cizre de kontra ve ihanetçilere yaşam şansı bırakmaz. 
Artık o ordu güçlerinden, kontralar ve ihanetçilerden değil, onlar Fettah arkadaşdan korkmalıydı. Çünkü Fettah arkadaşın korkusu kontra ve hainlerin ensesinde duruyordu sürekli. 

Ama düşman da boş durmuyordu. 
Bir öğle vakti Cizre’nin sessizliği kurşun sesleriyle bozuldu. Ve Cizre sokakları yine kanla sulandı. 
Fettah arkadaşın kanıydı bu defa. 
Arkadan vurmuşlardı onu. Karşısına çıkacak güç bulamadıkları için en namert yöntemi seçmişlerdi. Sessizce düşmüştü Fettah arkadaş yere, kalleş bir kurşunla ölmekmiş kaderimiz diyerek üzüldü belki. Ama yapılacak bir şey de yoktu. Sessizce kapadı gözlerini. 
Ve ebedi istirahatına çekildi. 

Anısı mücadelemize önder olacaktır. 












(Sayfa 120 


Şehit Milisler Albümü ) 


- mıımmmitam - 

YÜREĞİ ONURLU YARINLARIN HEYECANI İLE DOLUYDU 


K alo arkadaş, yurtsever, geleneksel Kürt değer yargıları olan bir ailenin en büyük çocuğu olarak, 1944’te dünyaya gelir. Aile yoksul ve her Kürt ailesi gibi kalabalık bir nüfusa sahipti. Bu yüzden Hamdi arkadaş sürekli çalışmak, aile ekonomisine katkı sunmak zorunda kalmıştı. Henüz küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorunda kalmak Hamdi arkadaşa emekçi bir karekter kazandırmıştı. Dürüstlüğü, çalışma azmi, fedakarlığı, yaşam içerisindeki duruşu, coşkusu ve etrafına verdiği moralle çevresinde oldukça sevilen, saygı duyulan bir insan haline gelmişti. 

Ulusal kurtuluş mücadelesinin alanda etkinliğini göstermesi, Kalo arkadaşı da derinden etkilemişti. 
Zamanla gerillayla tanıştığı oranda da mücadelenin doğal bir çalışanı haline gelmişti. Ama aktif olarak çalışmalara katılması ’80’li yılların ortalarından itibaren olmuştur. Gerillanın ihtiyaçlarını karşılamaktan tutalım, yaralı gerilların tedavisinin yaptırılmasına, istihbarattan tutalım, örgütlenme faaliyetlerine kadar birçok konuda oldukça başarılı çalışmalar yürüten Hamdi arkadaş, 1989 
yılında bir oğlunun gerilla saflarına katılmasıyla çok daha büyük bir moralle çalışmalara yüklenmişti. 

Hamdi arkadaşın alandaki aktif çalışmaları ve propaganda yeteneği halk üzerinde büyük etki yaratıyor, çalışmalara ivme kazandırıyordu. 
Oldukça cesur bir çalışma ve hareket tarzı vardı. Ama bu düşmanın gözünden de kaçmıyordu. Defalarca düşman tarafından tehdit edilmesine rağmen çalışmalarına ara 



O Adı, soyadı: Hamdi ŞİMŞEK Kod adı: Kalo 


Doğum yeri ve tarihi: Bespın 
köyü/Silopi, 1944 
Şehadet tarihi ve yeri: 8 Mayıs 1993, Bespm taburu 

vermemiş, aksine daha güçlü yüklenmişti çalışmalara. 

Tehdit ve uyarıların bir sonuç vermediğini gören düşman, değişik tarihlerde dört defa göz altına aldı Hamdi arkadaşı. Her seferinde de yoğun işkenceler yaptı. Onun iradesini kırmaya, yurtseverlikten uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Biliyorlardı ki, Hamdi arkadaşı teslim alabilirlerse, onun çevresindeki tüm yurtseverleri de teslim alabilirler. Ama Hamdi arkadaş asla düşmana taviz vermemiş, sonuna kadar direnerek bir yurtsevere yakışan tavrı takınmıştı. Düşmanın yoğun baskı ve işkenceleri Hamdi arkadaşı asla yıldıramamıştı. Aksine daha aktif, daha güçlü çalışmalara yönelmesine sebep olmuştu, bu baskı ve işkenceler. Hamdi arkadaş bırakıldıktan sonra, tekrar¬ 


dan partiyle olan ilişkilerini her zaman sürdürmüş, görevlerini yapmaya devam etmişti. 

Hamdi arkadaşın en önemli özelliklerinden biri de, kurduğu ilişkileri çok ustaca koruyup, yürütebilmesiydi. Yine en büyük isteği ve merakı dağlarda gerilla ile yaşmaktı. 
Ama bazı nedenlerden dolayı bu mümkün olmadı. Her ne kadar gerillacılık yapamasa da hem cephe faaliyetlerinde, hem de askeri alanlarda her türlü eylem, kuryelik, lojistik hazırlığı vb çalışmalara aktif katılmıştı. Partinin emir ve talimatlarını her şeyin üzerinde tutmuş ve sürekli hazır olmuştu. 

1993 yılında gerilla güçleri Bespin 
taburuna yönelik kapsamlı bir baskın gerçekleştirmişti. Bu baskın sonucu düşmanın büyük kayıpları vardı. Bu tabii düşmanı çileden çıkartmıştı. Gerillayla baş edemeyen Türk ordusu en kolay hedefe yani halka saldırarak intikamını alacaktı. Çünkü gerçekleşen bu eyleme karşı, “mutlaka intikamını almalıydı.” Silahlı, silahsız, gerilla halk fark etmezdi, yeter ki Kürt olsun.Yeter ki, yurtsever olsun. 

Gerillanın bu eyleminden sonra ilk gözaltına alınan Hamdi arkadaş, oğlu ve köyden üç kişi daha olmuştu. Hepsi Bespin taburuna götürülmüştü. Düşman yediği darbenin intikamını bu silahsız insanlardan çıkartacaktı ve öyle yaptı. Yoğun işkencelerle Hamdi arkadaş, oğlu ve diğer yurtsevreleri işkenceyle katletmişti faşist ordu güçleri. 

Anıları mücadelemize önderdir. 

Mücadele arkada§ları. 









(Şehit Milisler Albümü 


Say/a UT) 



YURTEVERLİĞİN GÜÇLÜ 


TEMSİLCİSİ ÖMER YOLDAŞ 


Ö mer arkadaş, yurtsever ve çevresine göre varlıklı 
bir ailenin çocuğu olarak 1956 
yılında Güçlükonak ilçesinin Boyuncuk köyünde dünyaya geldi. Oldukça yetenekli, girişken ve zeki bir insandı. Çok rahat çevresiyle ilişkilenen, alçak gönüllü ve iknacı bir karektere sahipti. Yaşamın tek düzeliğinden hiçbir zaman zevk alamazdı Ömer arkadaş. Araştırırdı, inceler, olay ve olgular arkasındaki gerçeği öğrenmeye çalışırdı. Bir arayışçıydı o. Ne aradığını tam bilmese de, yüreğinin onu süreklediği yere doğru yelken açmıştı bir defa... 

Zamanla arayışçılığı onu halk ve ülke gerçeğiyle karşı karşıya getirmişti. Kimdi, neydi, nereden gelmiş ve nereye gidiyordu? Bu sorular kafasında gün geçtikçe derinleşiyordu. Kürtlük konusuna girdiği oranda bu konunun ne kadar yakıcı olduğunu da daha iyi anlıyordu. İlkel milliyetçi ve reformist örgütler ise onun istemlerine cevap verecek durumda bile değildi. Bu yüzden onlara hiç yakınlaşmamıştı bile. Onu tek etkileyen, ’70’lerde başlayarak, ’80’lerde gerilla mücadelesine dönüşen ve her geçen gün büyüyen PKK’nin başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesiydi. Büyük bir ciddiyetle izlemektedir Ulusal kurtuluş mücadelesini. 

Bu süreçte gerçekleşen 15 
Ağustos Atılımı O’nu derinden etkiler. Ömer arkadaş aradığını 



O Adı, soyadı: Ömer ERDEM Kod adı: Mehmet 
Doğum yeri ve tarihi: Boyuncuk köyü/Güçlükonak 
1956 

Şehadet tarihi ve yeri: 10 

Mayıs 1993, Boyuncuk köyü 

bulmuş ve ilişkilenmenin arayışına girmiştir bile. İlk fırsatta alandaki gerillayla tanışır. İlişkilerini süreklileştirerek yurtsever görevlerine sarılır. Yeteneklerini mücadelenin hizmetine sunar ve ilişkilerini resmileştirerek milis düzeyinde çalışmalara katılır. 

Tüm dayatmalara rağmen, çevre köylerinin tümünün köy korucusu olmasına rağmen, Ömer arkadaşın köyü düşman silahını almayı kabul etmez ve korucu olmaz. Bu konudaki çalışmalarıyla Ömer arkadaş partinin güvenine layık olur. Alandaki en örgütlü ve disiplinli milis çalışmasını Ömer arkadaş kendi köyünde başarır. Ömer arkadaşın çalışma¬ 


ları düşmanın gözünden kaçmaz. 
Baskılara maruz kalır ve sonuçta tutuklanır. Gözaltında yoğun işkencelere maruz kalır. Ancak boyun eğmez, düşmana parti sırrını vermez ve direnir. Gözaltından sonra düşman, onu amaçlı bırak- sa da sonuç almaz. Ömer arkadaş, kin ve öfkesi bilenmiş olarak daha aktif bir çalışma içine girmekle yanıt verir. Düşmanın hesapları boşa çıkar. Aile çevresinden gerillaya katılımlar gelişir. Hele hele şehitlerinin olması onları kopmaz bağlarla partiye bağlamıştır. 

Gerillanın, Ömer arkadaşın köyündeki ağaların çocuğunu tutuklayıp infaz etmesi Ömer arkadaşı oldukça zorlar. Çünkü düşmanın açık hedefi durumundadır. Yoğun baskılara maruz kalır. Bunun üzerine Ömer arkadaş gece köyde kalmaz, sürekli araziye çıkar. Sabahlan keşfini yaptıktan sonra, herhangi bir tehlikenin olmaması durumunda köye inerdi. Ama bunu düşman fark etmiştir ve Ömer arkadaşa pusu atmıştır. 

10 Mayıs 1993 günü sabah yine 
eve giderken düşmanm pususuyla karşılaşan Ömer arkadaş çatışmaya girmek zorunda kalır. Cephanesi tükenene kadar kahramanca çatışmış, ama sonunda sayıca kendisinden çok fazla olan düşman güçler tarafmdan vurularak şehitler kervanına katılmıştır. Anısı mücadelemizde yaşayacaktır. 








(Sayfa 122 


Halil TARH AN 


Şehit Milisler Albümü ) 


14 CAN YOLDAŞTI ONLAR 


Kürdistan’da 
J7 J\.-I\.başlattığı mücadele eşine ender rastlanır kahramanlık örnekleriyle doludur. Kürdistan’da iki kişinin bile bir araya gelemediği, bir köyün bir jandarmadan korktuğu, her şeyin bir kader olarak bellendiği bir süreçte ortaya çıkan Ulusal Önder Başkan Apo’nun sayesinde, baş aşağı giden bu tarih durdurulmuş ve Kürt halkının özgürlük mücadelesi başlamıştır. Artık Kürdistan’da yeni bir tarih yazılmaktadır. Bu tarih; bilinç, özveri, kahramanlık temelinde, Kürt insanın ödediği büyük bedellerle yazılmaktadır. 

Binlerce insanın kahramanca şehadetiyle yazılan bu tarihin onurlu anlarından birisi de, Hazex’in Bafe köyünde Dılxaz arkadaş ile on üç yoldaşının sergiledikleri direniştir. 

Dılxaz yoldaş, Hazex’e bağlı Bafe köyünde 1963 yılında dünyaya geldi. Çocukluğu ve ilk gençlik yıllan köyde geçti. İlkokulu köyde bitirdi. Yoksul ve kalabalık bir aile olan Tarhan ailesi, çok bilinçli olmasa da ulusal değerlere bağlı, yurtsever bir ailedir. Kürtlüğün doğal yansıması olan yardımsever, misafir perver, mütevazı, hümanist özellikleriyle çevresinin saygı, sevgi ve güvenini kazanmış bir ailedir. 

İlkokuldan sonra okuma olanağı bulamayan Dılxaz arkadaş kısa öğrencilik yaşamında girişken, yaşına göre olgun ve ağırbaşlı kişiliğiyle dikkati çeker. Ailesinin çok yoksul oluşundan dolayı daha küçük yaşta ailenin yükünü omuzlamak durumunda kalarak köyde rençberliğin yanı sıra, çoğunlukla 


O Adı, soyadı: Halil TARHAN 
Kod adı: Dılxwaz 
Doğum yeri ve tarihi: Bafe 
köyü/îdil, 1969 
Şehadet tarihi ve yeri: Mayıs 1993, Bafe köyü 



metropollerde mevsimlik işçi olarak çalıştı. Bu, onun emekle bağını güçlendirirken, ulusal bilincininde hızla gelişmesini sağladı. Bu gelişimin temel kaynağı; bu süreçte silahlı propaganda dönemini tamamlamış ve sömürgeciliğe karşı ulusal kurtuluş savaşını Kürdistan geneline yaymış olan PKK hareketidir. ARGK gerillaları, Hazex ve çevresinde de üstlenmiş ve halkla yoğun bir ilişki içindedirler. 

Dılxaz arkadaş da, bulunduğu alanda yurtsever düzeyde çalışmalara katılır. 1991 yılında partiyle resmi düzeyde ilişkilenerek milis düzeyinde görev yapmaya başlar. Bir yandan serhildanların örgütlendirilmesinde yer alırken, 


askeri sahada da rolünü oynar. 

Dılxaz arkadaş pratiğinde olgun, olaylara soğukkanlı yaklaşan, her zaman örgüt talimatlarına göre hareket eden, ciddi ve disiplinli bir tarzın sahibi oldu. Sürekli düşmanın baskı ve tehditlerine maruz kalmasına rağmen, düşmana duyduğu büyük kin ve nefretle çalışmalarına hiç ara vermeden, şehit düştüğü ana kadar büyük bir fedakarlık ve cesaretle sürdürdü. 

1993 Mayısı’nda Dılxaz arkadaş 
ve Kayso adındaki milis yoldaşı, gerilla saflarına yeni katılacak olan on iki savaşçıyı yöredeki gerilla güçlerine ulaştırmak üzere yola çıkarlar. Eski ve tarihi bir yerleşim yeri olan Bafe yakınlarımdaki Kelha’da (Kale) mola verdikleri bir sırada sömürgeci ordu güçleri tarafından çembere alınırlar. Dılxaz ve Kayso arkadaşın dışında kimsenin silahı ve cephanesi yoktur. Buna rağmen, düşmanın “teslim olun “ çağrısına silah ve sloganlarla karşılık verilir ve şiddetli bir çatışma başlar. Düşmanın yoğun teknik kulandığı ve üç saat süren çatışmada bir astsubay ve 10’dan fazla asker vururlar. Cephaneleri biten Dılxaz arkadaş ve yoldaşları; silahları ve üzerindeki bütün eşyalarını imha ettikten sonra el ele tutuşup bir çember oluştururlar. Çemberin ortasından bulunan Dılxaz arkadaş elindeki son bombanın da pimini çekerken “Biji Serok APO” sloganı, onları kuşatanların suratında bir şamar gibi patlar. 

Anıları mücadelemizde önder olacaktır 
















(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 723) 


Abdullah GÜLER 


YİĞİTTİ ABDULLAH YOLDAŞ 


S akın üzülmesin, asi ve soylu yüzler biz giderken. Biz gömdük genç ellerimizle kirlenmemiş vücudumuzu bakire topraklarımıza” diyorlardı şehitlerimiz. Törensiz bırakırken düşman bizi, törensiz gömdük sizi ve daha yüzlercesini. İşte Abdullah yoldaşımız, hain ve hunharca katledilirken böyle elveda demişti geride kalanlara. Güzellik her zaman başa bela mıdır acaba, diye her zaman yakınıyordu ülkenin güzelliğine. 

Bilindiği gibi “Botan” halkımızın yurtseverliği köklü ve sarsılmaz duvarlarla örülüdür. Her ne kadar büyük zorluklarla yaşamak zorunda kalsalar da, kök salmıştır yurtseverlik bahçesine, nice canlar vermiş ve nice kanlar dökmüştür yurtseverlik uğruna. Bu yüzdendir ki her zaman doğa güzelliği kadar yeşilimsi tutmuştur, uğruna şehadete ulaştığı davasının bahçesini. 

Henüz partimiz PKK çocukluk dönemine yeni geçerken o dönemde partiyle tanışan ve tanışır tanışmaz tüm varlığını -maddi ve menevi- partiye feda eden Abdullah yoldaşımız, tüm sıcaklığıyla yaptığı hizmetlerden dolayı fedakarlığıyla tanınmış, her zaman fakir olduğu kadar temiz, temiz olduğu kadar dürüst kalmıştır. Okul okuyamamıştır. Çünkü fakirlik başa bela olmuş, kapısına dayanmıştır. Abdullah yoldaş mecburen çalışıp eve bakmak zorundadır. 

Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ailenin büyük oğlu olan Abdullah yoldaş, ailenin tüm gi- 



© Adı, soyadı: Abdullah 

GÜLER 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hırareş 
köyü/Şımak, 1953 
Şehadet tarihi ve yeri: 19 

Haziran 1993, Hırareş köyü 

derlerini karşılamak için her zaman bileğine yüklenir. Ekmeğini bileğinin güçüyle kazanır. Tabii bir yandan aileye bakarken bir yandan da partiye karşı borçlu olduğunu hissedip verilen gö¬ 


revleri eksiksiz yerine getirmeye çalışır. 

1993 yılında düşman güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu köy mezraları yakınlarında yakalanıp köyde bırakılır. îki gün aradan sonra tekrardan köye gelen düşman güçleri bu sefer Abdullah arkadaşla beraber üç yurtseveri daha tutuklayıp köy dışına götürürler. Götürüldükleri yer Zıvınga ve Goyina arası bir noktadır. Burada düşman güçleri tarafından taranıp bir çukura attıktan sonra bu yetmezmiş gibi bombada atıp cesetleri parçalarlar. Olay yerinde kendisini kurtarıp, köy halkına ulaşan Ahmet Güler adındaki yurtsever, bu hain ve faşizanca yapılan katliamı haber verip cenazeleri aldırtır. Abdullah yoldaş hakkında yazacaklarımız aslında kağıtlara sığmaz. 
Ama şehitlere sahip çıkmak tek kararlılık sözümüz ve ilkemizdir. 
Anısı mücadelemizde sürekli yanan bir meşale olacaktır. 














(Sayfa 124 


Şehit Milisler Albümü ) 


- H.SıtH GÜLMEZ - 

O RUHUNU DÜŞMANA DEĞİU TOPRAĞA TESUİM ETTİ 



O Adı, soyadı: Hacı Sabri GÜLMEZ 
Kod adı: Hacı 
Doğum yeri ve tarihi: 
Gerçüş/Mardin, 1950 
Şehadet tarihi ve yeri: Haziran 1993, Derkopan Midyat 

't QO^ ^ Kürdistan 

A y OvJulusal kurtuluş mücadelesi ile tanışan Sabri yoldaş, kendindeki yurtseverliği PKK’nin gücü ile açığa çı¬ 


karmış, fedakarlığı, gözüpekliği ve coşkusuyla pratiğe dökmüştür. Kaybedileni kazanmak ister, ve bunun için durmadan, dinlemeden, gece gündüz demeden çalışır, çabalar. Fakat yaptıkları hiçbir zaman onu tatmin etmez. Bu yüzden gerilla saflarına katılmak ister. Fakat parti bu öneri kabul etmez, O’nun milis olarak daha yararlı olacağını düşündüğü için bu düzeyde kalmasını ister. Aynı zaman da evli ve çocukları vardır, böyle kalmasının daha uygun olacağı O’na kavratılır. 
Karar ne olursa olsun Sabri yoldaşın temel amacı mücadeleye hizmet olduğu için, partini bu kararma saygılı davranır. Ve çalışmalarına daha bir coşku ile katılım gösterir. 

1992 yılında eyalet toplantısı 
yapılacaktı. Bu yüzden hazırlıklar yapılıyordu. Tedbir amaçlı birçok sığınak kazılıyor, mevzilenme düzeyi gözden geçeriliyor, erzak hazırlığı yapılıyordu. Toplantı dönemi toplantıya katılanlar ayrı ayrı yerlerde kalıyorlardı. Eğer bir operasyon olursa toplu kayıp vermemek için böyle bir üstlenme yapılıyordu. Bu çerçevede milisler yaptıkları sığınaklara birbirinden habersiz grupları yerleştiriyordu. Sabri yoldaş da kendi tarlasında yapmış olduğu sığınağa altı arkadaşı yerleştirmişti. Fakat Kürt tarihinin en kötü trajedisi olan ihanet yine hortlamıştı. Saflar¬ 


dan kaçan birisinin toplantı ve delegeler konusunda düşmana itiraflarda bulunması sonucu operasyon başlamıştı. 

Operasyonda ilk hedef Sabri arkadaştır. Çünkü sığınakları yapanlardan birisi O’dur. Sığınakların yerini bulamayan düşman güçleri sığınakları yapanları hedef alması kaçınılmazdı. 
İtirafçının verdiği bilgiler çerçevesinde evine baskılan yapılan Sabri yoldaş, askerler tarafından tutuklanır. Yoğun işkencelerle sığınıkların yeri tespit edilmeye çalışılır. 

İşkencelerle başarılı olamayan düşman güçler bu defa Kürt halk geçekliğinde çok önem verilen namusa yönelir. 
Sabri arkadaşın eşi ve kızlarına yönelen düşman, bundan da bir sonuç alamazlar. Yapılan birçok uygulamadan sonuç alamayan düşman sonunda Sabri arkadaşı işkenceyle katleder, cesedini de arabanın arkasına bağlayarak sürekler. Amacı halkın gözünü korkutmak, eğer PKK’ye bulaşırsanız başınıza gelecekleri iyi bilin mesajını vermektedir. 

Sabri arkadaş direnişiyle bir yurtseverin nasıl olması gerektiğini dosta da düşmana da en iyi şekilde göstermiştir. Sonuç olarak O, ruhunu düşmana değil toprağa teslim ederek şehitler kervanına katılmıştır. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 















(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 725) 


Mehmet TURAN 


ONURLU YAŞAMIN TEMSİLCİSİYDİ BERXWEDAN YOLDAŞ 


S ilahlı mücadele yürüterek ulusal kurtuluş ve özgürlüklerine ulaşan halkların tarihinde milisler, en az gerilla güçleri kadar mücadelenin yükünü omuzlamışlardır. 15 Ağustos Atılımı’yla kitlelere mal olarak kesintisiz 15 yıl süren Kürdistan ulusal kurtuluş savaşında milis güçlerimizin bu görevlerini layıkıyla yerine getirdikleri rahatlıkla, altı çizilerek belirtilebilir. Bu mücadele de sayıları binlere ulaşan kahraman milislerimiz şehadete ulaşarak, şehitler ordusunun soylu neferleri olma onuruna erişmişlerdir. Bu kahramanlardan biri de Mehmet arkadaştır. 

Mehmet arkadaş, orta halli yurtsever bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1970 yılında Şırnak’ın Gundike Mele köyünde dünyaya gelir. İlkokulu köyünde okuyan Mehmet arkadaş, çalışkan herkes tarafından sevilen bir insandı. İlk okulu bitirdikten sonra okuma 



O Adı, soyadı: Mehmet TURAN 

Kod adı: Berxwedan 
Doğum yeri ve tarihi: 
Balveren köyü/ Şımak, 1970 
Şehadet tarihi ve yeri: Haziran 1993, Maden karakolu Diyarbakır-Elazığ arası 

imkanı bulumadı. Çünkü O da her Kürt insanı gibi çalışarak ailesine katkı sunmak zorundaydı. 


Gençliğinde şoförlük yapan Mehmet arkadaş, 1990’lı yıllarda partiyle ilişkilendi. Zaten yurtsever bir aile ortamında büyüdüğü için mücadeleye büyük bir sempatisi vardı. Zamanla da varolan ilişkileri derinleşti. Hem lojistik hem de kuryelik yaparak gerilla güçlerine yardımcı olmaya çalıştı. Kısa bir zaman sonra da milis olarak faaliyetlere devam etti. 

Yürüttüğü faaliyetleri dolayısıyla düşmanın dikkatini çekmesi üzerine uyarılır, tehdit edilir. îki kez tutuklanır. Maruz kaldığı düşmanın vahşi işkence ve başkılarına boyun eğmez. Direnişi esas alarak taviz vermez. Kini öfkesi daha bir bilenir. Sonuçta üç ay tutuklu kaldıkta sonra serbest bırakılır. Cezaevinden çıkan Mehmet arkadaş partiyle tekrar ilişkilenerek daha aktif bir katılımla ilişkilerini derinleştirir. Tarihsel hesaplaşmanın mücadeleden geçtiğinde inanmıştır. Artık sadece kuryelik ve lojistik çalışmalarıyla yetinmez, varolan eylemlere de katılım gösterir. Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet yoldaş, bir gün ortadan kaybolur. Kontralar kaçırmıştır. Ortadan kaybolması, normal yaşamla bağlarının koptuğu anlamına gelir. Bir hafta sonra Mehmet yoldaşın cenazesi Maden karakolu yakınlarında görülür. Cenazesi akrabaları tarafından alınarak köyünde defnedilir. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 























(Sayfa 126 


Şehit Milisler Albümü ) 


Mehmet TOK 


KAHRAMANLIK MARATONUNDA GURURLA KOŞTU MEHMET YOLDAŞ 


M ehmet arkadaş, yurtsever ve ortahalli bir ailenin ilk çocuğu olarak Mıjini köyünde dünyaya gelir. İlkokulu köyünde okuyup, bitirir. Mehmet arkadaş özellikle sorumlu davranma, olgunluk ve fedakarlığıyla daha genç yaşlarında çevresinde sevilip sayılan bir arkadaştır. Çiftçilikle uğraşarak ailenin geçimine katkıda bulunur. Ulusal kurtuluş güçlerinin alana girmesiyle, ilişkilenip destek sunar. Bireysel kurtuluşun toplumsal kurtuluşta olduğuna inanmış ve kendini bu temelde mücadeleye adamıştır. Yoğunlaşan düşman baskılarına rağmen, gerillanın her türlü ihtiyacını karşılayarak daha aktif bir biçimde katkılarını sunar. Çünkü silahlı mücadelenin anlamını iyi kavramış ve tüm çabasıyla, bunun gereklerini yerine getirmenin uğraşı içindedir. 

Gerillayla adeta bütünleşmiştir. 
Büyük bir özveri, bağlılık, üstün moral ve coşkuyla görevlere ko- 



© Adı, soyadı: Mehmet TOK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Mıjin 
köyü/ Uludere, 1954 
Şehadet tarihi ve yeri: 22 

Temmuz 1993, Mıjin köyü 

şup, partiye layık olmaya çalışır. 
Kişiliğiyle çevresini etkiler, örgütler. Düşmanın çirkin politikalarına büyük kararlılıkla karşı ko¬ 


yar ve bunun, yurtseverlik görevlerini layıkıyla yerine getirmekte mümkün olduğuna inanır. 
Düşmanın yoğun baskı ve tehditlerine rağmen yanında hiçbir engel tanımaz. Hep “GÜNEŞE” doğru koşar. Karanlıkları yarıp aydınlatan bir yürekle özgürlüğe koşar. Yıllarca Kürt halkının yaşadığı kölece yaşamı, nasıl aşağılanıp sömürüldüğünü çok iyi biliyordu. Ve bu nedenle bir kere özgür yaşamak, yıllarca kölece yaşamaya bedeldi onun için. Hep önde yürümek isterdi, insanlık sevedalısı Mehmet arkadaş. 
Kahramanlık maratonunda onurla, gururla koşardı. Geleceğe miras bıraktığı mücadelesiyle Apoculuğun değerli bir savaşçısı olmaya hak kazandı Mehmet arkadaş. Son olarak Mayıs 1993’te düşmanın köylerine yaptığı bir operasyonda Türk ordu güçleri tarafından katledilir. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 



Güneşe dokunmak istiyorum bugün Yüreğimi göğün mavisine sermeyi Ve gökyüzünün bütün kuşlarıyla kol kola yürümeyi 
Kırların yeşil ferahlığı kaplıyor içimi Omuz omuza yükselen mağrur dağlar Binyıllarm sabrıyla karşılıyor coşkumu Tarih senfonik bir yürüyüş Tutturuyor düşüncemde Büyüyor yüreğim, büyüyor giderek 

Sevdalım! 
Vatan sığıyor içine... 












Abdullah .... 


(Şehit Milisler Albümü 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ABDULLAH YOLDA 



"t O yılında Cizre’de 

X y Odünyaya gelen 

Abdullah yoldaş, kalabalık bir ailenin ilk çocuğudur. İlk okulu Cizre’de okumuştur. Öğrencilik yıllarında oldukça olgun ve saygılı bir insandır. İlk okuldan sonra okulu bırakarak çalışmaya başlar. Ailesini geçindirebilmek için şoförlük yapar uzun süre. Evli dört çocuk babası olan Abdullah arkadaş, 1988 yılında partiyle ilişkilenir ve her geçen gün aktifleşerek birçok çalışmaya katılır. Halkla ilişkilerindeki saygınlığı ve örgütçü özellikleriyle kısa zamanda başarılı sonuçlar alır. Bu yönlü rolünü oynar, halkın serhildanlara kalkışında aktif bir çalışmanın sahibidir. Hiçbir kaygıya kapılmaksızm çalışmalarını sürdürür ve düşmana boyun eğmez. 

1989 da üç kez tutuklanır. 
Her türlü işkenceye rağmen di- 



© Adı, soyadı: Abdullah ... 

Kod adı: Serdar 
Doğum yeri ve tarihi:. 
Mısuriye/Cizre, 1958 
Şehadet tarihi ve yeri: Temmuz 1993, Cizre 

renir ve düşmana taviz vermez. 
Her bırakılışında kin ve öfkesi bilenmiş, karar düzeyi daha bir 


keskinleşmiş olarak çalışmalara yönelir. Son tutuklanışında Diyarbakır Zindanı’na götürülür. Tutuklu kaldığı dört ay içinde kendini zindanda ideolojik politik olarak eğitip, bilinç düzeyini derinleştirerek dışarı çıkar ve Cizre’ye döner. 
Daha bilinçli bir biçimde askeri ve siyasi çalışmalara katılarak faaliyetlerini sürdürür. 

Abdullah arkdaş, son olarak 
1993 yılanda görev amaçlı, bir 
gerilla arkadaşıyla, Cizre merkezinde bulundukları ev ihbar edilir. Bunun üzerine düşman evi ablukaya alır. Sabah saat 05.00’den saat 10.00 kadar çatışma devam eder. Çatışmada kahramanca savaşarak arkadaşıyla birlikte şehitler kervanına katılır. 
Anıları yolumuzu aydıntan kızıl bir meşaledir. 




bahan gözlerinde buldum yüreğimin isyanını açan çiçekte hüzünleri içimdeki öfkeyle yıktım kışları içimdeki ateşte söndürdüm kavuşmanın sevinciyle ayrılıkları öldürdüm 


ı 


ı 
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Şehit Milisler Albümü ) 


Mahmut KOŞMAT 


O HALKININ ACILARINI YÜREĞİNİN DERİNLİKLERİNDE DUYAN BİR MİLİTANDI 


U lusal hareketimizin halk içindeki gizli kahramanlarıdır milislerimiz. Devrime emekleri oldukça fazladır. Gerillanın vazgeçilmez yardımcılarıdır onlar. Gerilla ateşlerini en uzaktan gören, kamp yerlerini, noktaları bilen, operasyonlarda büyük fedakarlıkla gerillaya yiyecek ulaştıran, düşman hakkındaki en gizli bilgilere ulaşıp onları gerilla bildiren, halk ve mücadele düşmanlarına aman tanımayan vb mücadele içinde birçok görev ve iş yapan yine onlardır. 

Ulusal kurtuluş mücadelesinin başladığı günden bu yana, milislerimiz büyük fedakarlıklarla mücadeleyi sahiplenmiş, her türlü zorluğu göğüsleyerek devrimin sonuca gitmesine çalışmışlardır. Bu temelde birçok milis ya yaralanmış, ya tutuklanarak işkencelerden geçmiş, ya da şehit düşerek kahramanlaşmıştır. 
İşte bu kahramanlardan birisi de Hamza arkadaştır. 

Hamza arkadaş 1977 yılında İdil’in Deşta Dare köyünde dünyaya gelir. Yurtsever bir ailenin mensubudur. Bu yüzden henüz çok genç yaşlardan itibaren ulusal mücadeleye sempati duyar. Özellikle gerillaya karşı büyük bir sempatisi vardır. Gerillaların geçip gittikleri patikaları, onların ateşlerini hep uzaktan gözler. Tanışmak ister onlarla. Tanışıp yıllardır süre gelen Kürt’ün vatansızlığını, Kürt’ün birlikten uzak oluşunu tartışmak, anlamak ister. Tabii başka amaçları da vardır. Özellikle en temel amacı gerillaya ka- 


karşılamaktan kaçınmaz. Gerillayı dağlarda aradığı günlerin üstünden yıllar geçmiştir. Bu yıllar da partiye destek sağlarken ulusal bilincini de geliştirmeye çabalar. Kürdistan’da serhildanlar kopmuştur, her köy kasaba ulusal bağımsıklıkta halklaşmanın uluslaşmanın sağlandığı bu yılları coşkuyla karşılar. Hamza arkadaş bu etkiyi gerillaya taşırır. 
Halkın coşkusunu arkadaşlarla türkü söyleyerek paylaşır. 

Kürdistan’da devrimin halkta gerçekleştiği yıllar zorlu olmuştur. 
Binlerce köy boşaltılmış, milyonlarca insan topraklarını bırakarak kaçmak zorunda kalmıştır. Hamza arkadaş, bunları çok iyi gördüğü ve bildiği için görevlerine çok daha fazla yüklenmektedir. O halkının acılarını yüreğinin derinliklerinde duyan bir militandır 

Düşman, halkın köy köy serhildana kalkmasını ve ortaya koyduğu direnci gördükten sonra, yeni politikalar devreye sokar. Öncelikle o çevrede zorla halkı koruculaştırmaya çalışılır. Birçok yerde bunda başarılı olsa da, Deştedare koruculuğu kabul etmez. 
Kabul etmedikleri içinde yoğun baskılara maruz kalırlar. 

Düşman köyü koruculaştırmak için yoğun bir saldırı dalgası başlatmıştır. Bu operasyonların birisinde bir gerilla arkadaşıyla sığınakta bulunan Hamza arkadaş, çatışmaya uygun olmayan sığınakta düşmanın bombalarıyla şehit edilir. Anısı mücadelemizde önder olacaktır. 

Mücadela arkadaşları 


O Adı, soyadı: Mahmut KOŞMAT 
Kod adı: Hamza 
Doğum yeri ve tarihi: 

Deştadare köyü/ Hezex, 1977 
Şehadet tarihi ve yeri: Temmuz 1993, Deştadare köyü 

tılmak, bir özgürlük savaşçısı olmaktır. Ama bir türlü gerillaya ulaşamamıştır. Birkaç defa haftalarca dağlarda kalmasına rağmen gerillaya ulaşamamış, tekrar evine geri dönmek zorunda kalmıştı. 

Dağların ateşlerinin çoğaldığı yıllarda, bağımsızlık mücadelesi iyice yaygınlaşıp, düşmanla kıyasıya çatışmalar halkı da ayağa kaldırmaya başlamıştır. Hamza ilk ayağa kalkanların arasındadır. Genç olmasının verdiği çoşkuyla ulusal bağımsızlık mücadelesine sonuna kadar katar kendini. Deştedare köyü de bu uyanışa katılır. Düşmanın baskısı gecikmez haliyle. 

Hamza arkadaş, baskı altında kalınsa da partinin ihtiyaçlarını 










Çşehit Milisler Albümü 


M. Salih Demirli an 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KARARLI İNANÇLI VE CESARETLİYDİ M. SALİH YOLDAŞ 


1 AAA h yıllar, Kürdis- 

A s y \/tan ulusal kurtuluş mücadelesinin kitleselleştiği, halkın kapsamlı ayağa kalkışıyla mücadelenin halka mal olduğu yıllardır. Böylesi büyük bir ayağa kalkışın gerilla mücadelesiyle bağı olduğu gibi, halkı içerden örgütleyen milis ve cephe çahşamlannın da etkisi büyük olmuştur. Yani bir bütünen ayağa kalkan halk kendi öncüsünü de yaratmıştır. 

M. Salih arkadaş da bu süreçte Özgürlük mücadelesine sempati duyan aktif bir biçimde bu temelde görevlerine sarılan birisidir. Orta halli, oldukça kalabalık bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelir. Sadece ilk okulu okuma imkanı bulur. İlk okulu bitirdikten sonra bir daha okuyamaz. M. Salih arkadaş yaşanan geriliklere karşı isyan eden, doğruluğun, güzelliğin, birliğin arayışçısı olan bir özelliğe sahiptir. Ondaki bu özellik, yaşının büyümesiyle daha bir 



O Adı, soyadı: M. Salih 

DEMİRHAN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Gürümlü köyü/Silopi, 1956 
Şehadet tarihi ve yeri: Temmuz 1993/Bespin taburu 

olgunluğa ulaşmıştır. 

Bölgede Özgürlük mücadelesinin yükselen ateşini görüp tanıdıkça artan bilinci, yaşadığı 


çok daha farklı duygular O’nu müthiş bir sempati duymaya yöneltmiştir. Gerillaya karşı büyük bir sevgi ve ilgisi oluşmuştur. Yaşadığı sorunlara bakmaksızın kendini bu fedakar, yiğit insanların hizmetine adar. Her ne olursa olsun o üzerine düşeni yapmada, üstün moral ve coşkusuyla örnek bir insandır. 

Diğer yandan düşman, M. Salih arkadaşın çalışmalarını dikkati bir şekilde izlemiş, onun çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmıştır. Zamanla ev baskınları, gözaltılar, işkenceler artık yaşamının bir parçası olmuştur. Ama her işkenceden geçişte, daha bir cesaretle, daha inatçı ve kararlı bir şekilde çalışmalarını yürütür. Asla ne düşmana ne de halk içinde yaşanan geri ilişkilere teslim olur. 

M. Salih arkadaş, köylerine yakın Bespin taburuna yönelik eylem sonrası, göz altına alınan yurtseverler içerisindedir. M. Salih arkadaşın çalışmalarını bilen düşman, yapılan baskında büyük bir darbe yemiştir, ve bunun intikamını almak istemektedir. Bu temelde M. Salih arkadaş yoğun işkencelerden geçirilir. Yaptığı bu insanlık dışı uygulamalarla yetinmeyen düşman, O’nun vücudunu paramparça ederek, katlettiği diğer yurtsevrelerle aynı çukura gömer. 

M. Salih arkadaşın anısı yaşıyor ve yaşatılacaktır. 



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DİCLE’YE AŞIKTI 


Oepirze arkadaş Kürdistan’da feodal aşiretsel yapının gelişkin olduğu bir ortam ve zamanda hiçbir aşirete mensup olmadan düşman denetiminde ve işbirlikçilerin çoğunlukta olduğu Silopi’ye bağlı Cudi eteklerinde bir köyde dünyaya gelir. İlkokulu kendi köyünde bitirdikten sonra, okuldan ayrılmak zorunda kalır ve ailenin geçimine katkıda bulunmak amacıyla ziraatçılık ve hayvancılıkla uğraşır. 

İlk gerilla gruplan köye geldikten sonra, 1986’da aile olarak partiye sempati duyarlar ve ilişki geliştirirler. Süreç içerisinde bu ilişki gelişir ve sıklaşır. Fakat bir süre sonra düşman bunun farkına vanr ve Şepirze arkadaş 1987 yılında düşman tarafından tutuklanır. Diyarbakır’a götürülür, her tür işkence, baskı ve yıldırmaya rağmen boyun eğmez. 
Bir yıl sonra serbest bırakılır ve tekrar kendi köyüne geri döner. 
Partiyle ilişkilerini cezaevinden çıktıktan sonra da sürdürmeye devam eder. Ama bu sefer daha bir hırslı, daha bir cesaret ve büyük fedakarlıkla kendini adar. Aynı zamanda cezaevi sürecinde bol bol okuma ve araştırma imkanı da bulmuştur. Bu açıdan bilinçli bir çalışma da yürütmektedir. 

Halkın giderek mücadeleye sempati duyması, benimsemesi ve katılımı düşmanı korkutur. 
Düşman su balık misali, gerillanın kaynağı olan halka yönelerek, halkı göçertme politikasıyla gerillayı halktan koparmak için köyleri boşaltmaya başlar. Şepirze arkadaşın da köyü, 1988’de 


O Adı, soyadı: Nadir DOLMUŞ 

Kod adı: Şepirze 

Doğum yeri ve tarihi: Derik 

köyü/Silopi, 1960 

Şehadet tarihi ve yeri: Temmuz 

1993, Dicle suyu/Silopi 

boşaltılır ve Şepirze arkadaş ailesiyle Silopi merkezine göç eder. 

Kitlesel serhildanlannın giderek yaygınlaşığı ’90’lı yıllarda Silopi merkezinde kalan ve çalışmalarını 


aktif bir şekilde büyük bir özveri ve fedakarlıkla yürüten Şepirze arkadaş, son olarak Güney Kürdistan’dan bir grup arkadaşı Kuzey’e getirirken, Dicle nehri üzerinde düşmanın fark etmesiyle tank pususuna düşerler. Düşmanın ateş açması sonucu vurularak şehitler kervanına katılır. 

Anıları mücadelemizde sonsuza dek yaşayacaktır. 


Nadir DOLMUŞ 
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O kendini mücadeleye adayan bir dava adamıydı 



A bdulkerim yoldaş köylü ve orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Sınıra yakın bir köyde yaşadıkları için, Barzani hareketi ve peşmergeleri tanıma imkanı bulmuşlardır. Ailesi ilkel de olsa Kürtlük bilincine sahip bir aile olduğu için, KDP sempatizanıydılar. Ama KDP’nin ulusal mücadeleye verdiği zararları da görmüş ve onlarla bağlan zayıflamıştı ailenin. 

1982 yılında ilk gerilla gruplarının sınır bölgelerine ulaşmasıyla birlikte Botan bölgesi çok hızlı bir şekilde örgütlenmiş, halka büyük bir heyecan vermişti. İlk defa Kürt halkı kendilerini kurtuluşa götürebilecek bir ideolojiyle PKK sayesinde tanışıyordu. Halkın kurtuluşu ve özgürlüğü dışında hiçbir şey düşünmeden, büyük fedakarlıklarla yürütülen gerilla mücadelesine, yaşananlara tanık oldukça Halk PKK’ye daha fazla bağlanıyor ve destek veriyordu. 

A. Kerim yoldaş da gerillayla 


O Adı, soyadı: A. Kerim 

KELİM 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Kalık 
köyü/Uludere, 1964 
Şehadet tarihi ve yeri: 5 

Eylül 1993, Haftanin sının 

tanışmanın coşku ve heyecanını yaşıyordu. Gerillanın ölçüleri, saygılı yaklaşımları, fedakarlığı onu derinden etkiliyor, mücadeleye daha fazla bağlanmasına sebep oluyordu. Alana giren ilk gerilla gruplarıyla başlamıştı ilişkisi. Ve zamanla iyi bir yurtsever, sempatizan ve ardan da milis olarak görev yapmaya başlar. Mücadelenin bütün yurtseverlere yüklediği görevleri bilmektedir ve bunu en başta kendisi yapması gerekir ki, 

başkalarına da yaptırabilsin. 

A. Kadir yoldaş, yaşamı boyunca 

sürekli iyinin, güzelin, samimiyetin ve dürüstlüğün yanında olmuştur. Bunları bulabileceği zemin olarak da PKK’yi görmüştür. Çünkü PKK ideolojisi sadece bir ulusun veya sınıfın değil, bütün ezilen insanların kurtuluşunu esas alıyordu. İnsanların eşit, özgür ve kardeşçe yaşamasını istiyordu. Ve bu uğurda mücadele ediyordu. 

A. Kadir arkadaş milislik görevine 1985 yılında başlamıştı. 
Hiçbir şeyden çekinmeyen, her türlü göreve hazır biri olarak kısa zamanda başarılı işler yapmıştı. Çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir insandı. Evli ve dört çocuk babasıydı. Ama o her şeyiyle kendini mücadeleye 


adayan bir dava adamıydı. 

Görevi sırasında bölgenin birçok alanını arkadaşlara tamtmış, gittiği her yer ve ortamda insanlara parti görevlerinde yer almalarının bir yurtseverlik ve insanlık görevi olduğunu kavratmaya çalışmıştır. 
Nitekim alanda pek çok insanı derinden etkiledi. Oldukça hırslıydı. 
Aldığı görevleri başarıyla yerine getirir, bunun için inisiyatifli ve çevresini harekete geçirme yeteneğine sahipti. Bu coşku, bu istek, bu kararlılık moral kaynağıydı. Taşıdığı öz ve duyularını, parti düşüncesi, üslubuyla birleştirdikçe insanın gücünü daha iyi görebiliyordu. 
1987’yılından itibaren, gerillanın artan etkinliğiyle O da keşifte, eylemde aktif olarak yer alıyordu. 

Birçok defa düşman tarafından göz altına alman A. Kerim yoldaş, birçok kez işkencelerden geçmiş, hakaretlere maruz kalmıştı. Bunlar O’nu asla yıldırmamıştı. Düşmandı ve eninde sonunda her türlü uygulamayı yapardı. O da onurlu bir insan olarak direnişi seçecekti haliyle. 

A. Kerim yoldaş 5 Kasım 1992’de bir grup gerilla arkadaşın sınırı geçmesinde öncülük yapmaktadır. Görevi grubu sağ-salim yerine ulaştırmaktır. Her zorluğu, güzelliği yaşadığı arkadaşlarıyladır. Grupta bulunan Şerwan arkadaşı bir mayına basmıştır, onu kurtarmak için hareket geçtiğinde O da mayına basar ve şehit düşer. 
Anısı mücadelemizde önderdir 

Mücadele arkada§ları 
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TARİH SAYFALARINA İSMİNİ EMEKLE İŞLEDİN NESİM YOLDAŞ 



O Adı, soyadı: Nesim AKIL Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Şelerut 
köyü/Şımak, 1966 
Şehadet tarihi ve yeri: Eylül 1993, Şımak Maden Ocağı karakolu 

G örkemli Cudi’nin en doruğundaki mateme takıldı gözlerim. Havanın ve hafiften esen meltem rüzgarlarının fısıltıları sarıyordu her yanı ve sanki bana Nesim’i yoldaşı anlatıyordu. Evet! Yoldaaşlığm en kutsallığını derinden yaşayan Nesim yoldaşın aramızdan ayrılışım...! 
Duymak istemediğim haber kulaklarımı kapatmama rağmen bana ulaşmıştı. Gözlerim Cudi’nin görkemli tepelerinde; artık toprağın doğum sancılarını çekeceği, filizlenen ağaçların, tomurcuklanan çiçeklerin o muhteşem menekşe, manolya kokularını içine 


çekemeyeceği, köy çocuklarının üzüntüsünü sevincini bir daha yaşamayacağını düşünmek bana acı geliyor. Bu acı gerçeği nasıl kabulleneciğim. Yaşamın umutlarını yarım bırakman çok zor oldu. Düşman, senden ve senin gibilerden korktuğu için hain, kör kahpe kurşunlara tutturdu seni, çünkü korkusu şendeki PKK aşkıydı. O aşk filizlenmeşti, kök salacaktı etrafına, büyüyüp emekle güzelleşecekti. îşte budur korkusu ve seni yok etmekle sanki mücadeleyi yok ettiğine ikna etmişti kendini. Ammansızca gafleti yaşıyordu düşman. Nereden bilecektiki ölümünle binlerce PKK aşkı filizlenip, yayılacak. 
Bilseydi yapar mıydı? 

Maden ocağındaki alın terin kömüre karışıp, evlerde kendilerini ısıtan ailelerin ruhunu da ısıtıyordun yoldaş. Ruhun sımsıcak evlerdeydi ve insanlarımızı umudunla ısıtıyordun, kömür olmasa bile. Maden ocağının karanlık dehlizlerinde aslında ışığı arıyordun. O binlerce yıl önce gömülen ışığı bulan PKK’yi arıyordun. Ve bir gün ansızın aradığın ışık görününce; düşman paniğe girip saldırdı aydınlığa, o, aydınlıkta ölecekti ve ölmek istemediği için aydınlığı öldürmeyi düşlüyordu. Gerçekliği, insanlığı, sevgiyi, aşkı, hasreti, yaşamı, yani insanca yaşamayı öldürmek istiyordu. Sen de bunlara tutkundun. Aydınlığa ve özgür¬ 


lüğe olan tutkunun bedelini yaşamınla ödedin. Fakat PKK’nin yaşamasına, yaşamsalaşmasına vesile oldun. Evet! Nesimi yoldaşım; haince sana saplanan kurşunların hesabını tüm benliğimizle soracağız, vücuduna saplanan şarapnel parçalarının açtığı yara ve akan kan toprağa karışıp, filizlendi. Mücadele mirasınla öncüleştin. Tarihin sayfalarına ismini emeğinle işledin. Özgürlük tutukunu ve mücadeleni unutmayacağız, her zaman saygıyla anacağız. Devrim yolunda abideleşen tüm şehitlerimizle kavgamızda yaşatacağız. Seni yüreğimizin derinliklerinde yaşatacağımıza sonsuz kararlılığımızla ant içiyoruz. 

“Nesim yoldaşın anısına” 

Ay ışığında seni anımsamak yıldızlar çemberinde dansa kalkmak ve 

güneşin kızgınlığında sevgimizi paylaşmak, tıpkı güz yağmurlarının toprakla öpüşmesi misali 

Ve yine seni anımsamak sonsuzluğa giden yolda, kardelen çiçekleri arasında özgürlük kokan toprakla örtülü tebbesümünle anımsamak... 

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A. Bekir AŞAN 


CUDİ’NİN ASİ KOÇERİ 
HAYRİ YOLDAŞ 


K ürdistan halkı, yüzyıllardır bu coğrafyayı yurt edinmiş ve bin yıllardır devam eden işgal, istila ve katliamlara rağmen günümüze kadar varlığını koruyabilmiştir. Verimli toprakları ve zengin kaynaklarıyla sürekli yabancı güçlerin iştahını kabartan Kürdistan toprağı, sürekli istila ve işgallere uğramıştır. Kürt halkı, uygarlıktan olma pahasına da olsa sürekli dağlarda direnişi esas aldı. Bu yüzden Kürdistan dağları Kürt insanı için en kutsal mekanlar haline geldi. 

Cudi’de Kürdistan ve Ortadoğu’nun en kutsal dağlarından birisidir. Bir rivayete göre Nuh’un gemisi Cudi’de durmuş, Nuh ilk defa tufandan sonra ilk önce Cudi’de karaya çıkabilmişti. Belki de bu yüzden her yıl binlerce insan Cudi’deki ziyaretlere geliyor ve adaklar adıyorlar. Dertlerine derman, sorunlarına çözümü bu sayade bulacaklarını düşünüyorlar. Ki yüzyıllardır devam ediyor bu gelenek. 

Silopi, Cudi dağının eteklerinde kurulan şirin bir yerleşim yeridir. 
Dağlar içinde bir düzlükte kurulmuştur. Silopi’de doğan herkes, Cudi’ye bakarak büyümüştür. Bu yüzden sert mizaçlıdır hepsi. Cudi kadar asi, Cudi kadar heybetli, Cudi kadar hırçındır. 

Kutsaldı Cudi, ama binyıllardır, bu kutsallığa uygun bir saygı görmemişti çevresinden. Ta ki, Apocular Cudi’ye gelene kadar. PKK gerillaları, Cudi’yi mesken tutmakla daha güçlü bir anlama bürünmüştü Cudi. Bu defa tufan 


O Adı, soyadı: A. Bekir AŞAN 

Kod adı: Hayri 

Doğum yeri ve tarihi: Silopi 

1973 

Şehadet tarihi ve yeri: Eylül 1993, Cudi mahallesi/ Silopi 

sonrası Nuh ve maiyetine değil, 
12 Eylül tufanı sonrası binyıllardır ev sahipliği yaptığı halkın çocuklarına mesken olacaktı. 

1970’li yıllarda başlamıştı her şey. Kürtlük adına her şeyin bittiği bir noktada ortaya çıkmıştı Başkan Apo. Çevresinde topladığı birkaç gençle başlamıştı özgürlük mücadelesine. Günler ayları, aylar yılları kovalamıştı. Gün geçtikçe büyümüştü Apocu hareket ve Kürt halkı içinde büyük bir heyecanla karşılanmıştı. Ve devlet büyük bir korku duymuştu bu gelişmelerden. Mezardaki Kürt nasıl olurda çıkabilirdi? Kim ölüye can verebilirdi? Kim doğa yasasını tersine çevirebilirdi? 

Ama artık ok yaydan çıkmıştı bir defa. Kürt halkı Başkan Apo önderliğinde, PKK çevresinde toparlanmış ve özgürlük yürüyüşüne başlamıştı. Artık onları durdurmaya kimsenin gücü yetmezdi. 

îşte ilk mücadele kıvılcımının doğduğu bir dönemde dünyaya gelmişti A. Bekir arkadaş. Cudi’nin eteklerinde, Silopi’de dünyaya gelmişti. Cudi’de büyümüştü bir nevi. Çünkü koçer bir ailenin çocuğuydu. Cudi’de, 


Herekol’de, Besta’da kalmıştı yıllarca. Çocukluğu hep dağlarda geçmişti. Asiliği de belki bu yüzdendi. Cudi’nin mizacını almıştı, orada kala kala. Yurtseverdi ailesi. Gerillanın Botan bölgesine geldiği ilk günlerden itibaren tanımış ve bağlanmışlardı. 

A. Bekir yoldaş yaşı gereği mücadelenin gelişimine paralel büyümüştü. Gerillayı yakından tanımış, onlara büyük bir sevgi duymuştu çocuk yüreğinde. Ve ardından kız kardeşi, akrabaları dağlarla buluşmuştu. Toplam 5 kişi birden katılmıştı gerilla saflarına. 
Bu aileyi daha da bağlamıştı partiye. Çünkü çocuklarını vermişlerdi mücadeleye. Mücadeleyle bütünleşmişlerdi artık. 

Bu katılımlar düşmanın aileye 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yönelimini getirmişti. Zaten yurtsever olduğu bilinen aileye yoğun baskılar başlamıştı. 

A. Bekir arkadaş bu süreçlerde başlamıştı milisliğe. Büyük bir sorumlulukla çalışıyor, elinden gelen her şeyi mücadelenin hizmetine sunuyordu. Zaten yakalanması da görev esnasında olmuştu. Suçu netti bu yüzden yapılacak bir şey yoktu. Tek yol direnmekti. O da öyle yaptı. Asla taviz vermedi düşmana. Her türlü baskı ve işkence karşısında onurla direndi. Bu direnişi sayesinde serbest bırakıldı. Dışarı çıkar çıkmaz gerillayla ilişkilerini tekrar sağladı ve çalışmalarına devam etti. 

1993 yılına kadar milislik görevini sürdüren A. Bekir arkadaş; koparıcı, kaybetmeyi kabullenmeyen, cesur, fedakar ve partiye oldukça bağlı bir görev adamıdır. 
Bu yüzden asla evlenmemiştir. Ailenin dayatmalarına rağmen genç 


yaşta evliliği kabul etmemiştir. 

1993 Eylülü’nde görev amaçlı 
bir gerlla arkadaşıyla Silopi’nin Cudi mahallesinde bulundukları bir sırada, ihbar sonucu ev devlet güçleri tarafından kuşatmaya alınır. Çatışmaktan başka çare kalmamıştır. Ve akşama kadar sürmüştür çatışma. Her türlü silahla eve saldıran Türk ordu güçleri evi yerle bir etmiş, A. Bekir arkadaşla yanında bulunan yoldaşı kahramanca şehit düşmüştür. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 

bugün tazeliyorum yeminimi 

güzelliğe layık olma 

yeminimi 

in te o an yükselir 

dalga dalga dönerim 

Fırat olur Karacadağ’a 

yanlanırım 


güzellenirim eristikçe dağlarımın yücelerine geride kalır çirkinliğe dair ne varna 

filiz verdik yabamda bıraktık tohumumuzu toprağa 

geçit olmayacak 

kirli eller uzanmayacak 

güzelliklere 

ba^ariyi kendimize 

b iz diledik 

tin dökenimizolmadı 

arkamız dan 

vedalanmaya zaman 

bırakmayan 

ayrılıklardı bizimkini 

bulunmamız büyük olacak 

banı dik alnı açık 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BOTAN’DA YAZILDI 

GERİLLANIN TARİHİ 



B otan arkadaş, yoksul bir ailenin çocuğudur. Ekonomik zorluklardan dolayı ailesi köyü terk ederek Güney Kürdistan’a yerleşmiştir. Yaşam kavgası, yoksulluk Botan arkadaş henüz doğmadan aileyi göçe sevk etmiş ve ülkenin başka bir parçasında yaşam arayışına itmiştir. Ama talihsizlik Güney Kürdistan’da da yakalarını bırakmaz. Babası geçirdiği bir trafik kazası sonucu sakat kalmış ve çalışamaz duruma gelmişti. Bu yüzden tekrar köylerine dönmek zorunda kalırlar. 

Botan arkadaş, ancak ilk okulu okuyabilir. Daha fazla okumaya imkanı yetmez. O da her yoksul Kürt genci gibi çalışarak ailenin geçimine katkı sunmaya çalışır. 

Bu süreç, Türkiye ve Kürdistan’ın 12 Eylül 1980 askeri darbesini yaşandığı yıllardır. 
Botan arkadaş, henüz mücadeleyi, Kürt ve Kürdistan gerçeğini anlayacak yaşta değildi. Aile ve akraba çevresi ilkel milliyetçi örgütlerden her ne kadar etkilenmiş olsalar da, çok fazla gelişkin bir yurtseverlikleri yoktu. 

12 Eylül sonrası TC devleti 
bütün Kürdistan’da baskının dozajını artırmıştı. Zaten darbenin temelinde yatan gerçeklik de, PKK’nin yavaş yavaş Kürdistan’da büyümesi, taban kazanmasıydı. Bunun önüne geçebilmek, Kürtlük ve Kürdistan adına ne varsa her şeyi yok et- 


© Adı, soyadı: Lezgin ÖZGÜN 

Kod adı: Botan 

Doğum yeri ve tarihi: Zıravık 

köyü/Uludere, 1968 

Şehadet tarihi ve yeri: 5 Kasım 

1993, Zıravık köyü/Uludere 

mek için harekete geçen ordu güçleri, Kürdistan’ı bir baştan bir başa yeniden işgal etmişti. 

Bu süreçte ülke dışına geçen PKK Önderliği, Lübnan’da eğittiği bir avuç kadroyu, tekrar ülkeye göndermek için hazırlık yapıyordu. Birçok önder kadronun yakalanmasına rağmen, ülkeye dönüşü gerçekleştirmek, hatta 15 Ağustos Atılmı’na ulaşmak çok önemliydi. 
Bu atılımla Kürt halkı binyıllardır aradığı öncüsüne kavuşmuştu. Bunu derinden hissediyordu ve bu çerçevede öncü¬ 


süyle bütünleşiyordu. 

Botan yoldaş ve ailesi de gerilla mücadelesini daha ilk Kürdistan’a giriş sürecinden itibaren tanımışlar ve onlara sempati duymuşlardı. Zamanla bütün köy mücadelenin hizmetine girmiş, bu köyden birçok arkadaş gerilla saflarına katılmış, birçoğu da milis olarak görev yapmaya başlamıştı. 

Botan arkadaş da 1990 yıllardan itibaren milis olarak göreve başlamıştı. Köyde oluşturulan komiteler içinde yerini alma dışında, hem askeri hem de siyasi çalışmalara aktif katılım gösteriyordu. Sadece kendi köylerinde değil çevre köylerde de yaptıkları çalışma olumlu sonuç veriyor, halk mücadele etrafında kenetleniyordu. 

Yaşanan bu gelişmeler haliyle düşmanın baskılarını da artırıyordu. Sık sık köy baskına uğruyor, halk işkenceden geçiriliyordu. Düşman son derece gaddarca yöneliyordu halka. 
Son olarak 1993 yılında tanklarla köye yaptığı saldırıda, Botan arkadaş ve birkaç yurtseveri katleder. Botan arkadaşın şehadetinden sonra devletin baskılarına artık tahammülü kalmayan Botan arkadaşın eşi Münevver arkadaş da gerilla saflarına katılır. 

Botan arkadaşın anısı mücadelemizde önderdir. 

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Ömer Fanık ASLAN 


BÜYÜK BİR CESARET ÖRNEĞİYDİ ZINAR ARKADAŞ 


Y urtsever orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Zınar arkadaş, feodal çitlerle çevrili bir toplumun içinde şekillenmişti. Kendi köyleri ise çevredeki en geri köylerden birisiydi. 
Ailesi kan davalıydı. Ve bu kan davası sonucunda babasını kaybetmişti. Köylüleri çoğunlukla yakın akraba çevresinden oluşuyordu. Dağların arasına sıkışmış, yerleşim yerlerinden uzak bir köydü yaşadıkları yer. 

İlkokulu köyde, ortaokulu Idil’de bitirdi. Derslerinde çalışkan ve arayışçı özelliklere sahipti. Ortaokulu bitirdikten sonra eğitimine devam edemedi. Çünkü ailesinin geçim sorunu vardı. Aynı zamanda kan davası yüzünden ailesi onun okula gitmesini istemiyordu. 
Zaten babası da bu ara vurulmuştu. Ona zarar gelmemesi için okula göndermek istemiyordu ailesi. 

Babası vurulduktan sonra intikam arayışına girmişti, Zınar yoldaş. Bu temelde fırsatını bulunca da saldırıya geçmişti. Karşı taraftan birkaç kişiyi yaralamış, ama kendisi de yakalanmıştı. Yaptığı eylemden dolayı tutuklanmıştı. 

Batman’da iki yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı Zınar yoldaş. Ve bu tutukluluk süreci onun için, onun gelişimi için çok önemli oldu. Cezaevinde tanıştığı PKK’li tutuklular sayesinde mücadeleyi daha iyi tanıdı. Onlarla yaptığı sohpetlerle, okuduğu kitaplarla, PKK ve mücadele gerçeğini, halk gerçeğini ve her şeyden önemlisi de düşman gerçeğini bütün boyutlarıyla kavramıştı. 
Cezaevinden çıktıktan sonra 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sanki yeni doğmuş gibidir. Artık o eski çelişkiler, geri ilişkiler onun tepkisini çekmektedir. 
1988 yılında gerillayla ilişkilenir. Ve ardından da milis olarak çalışmalara katılır. 

1991 yılında bir operasyon gerçekçesiyle köye giren askerlere karşı gerçekleştirilen serhildanın öncülüğünü de yine Zınar arkadaş yapar. îki gün boyunca devam eden serhildan sonucu askerler, destek istemiş ve köye saldırarak otuza yakın kişiyi göz altına almıştı. Gözaltına alınan yurtseverler içinde Zınar arkadaş da vardır. 
Ve bunlar tutuklanarak Diyarbakır Cezaevi’ne gönderilmişti, îkinci cezaevi süreci Zınar arka¬ 


daş için partiyle daha fazla bütünleşme süreci olur. PKK’li tutsaklarla bol bol tartışma, aynı zamanda eğitim yapma imkanı bulur. 

îki yıl daha kaldığı zindandan çok daha bilinçli, çok daha fazla partiyle bütünleşmiş bir şekilde çıkar. Ve hemen çalışmalarını kaldığı yerden devam ettirir. 

1992 yılında bir gerilla arkadaşıyla görev amaçlı Kızıltepe’ye giderler. Burada bir yurtsevrin evinde olduğu bir sırada ihbar sonucu eve baskın yapılır. Gerilla arkadaş baskından bir tesadüf sonucu kurtulurken, Zınar arkadaş ve ev sahibi tutuklanır ve tekrar Diyarbakır Cevaevi’ne gönderilir. 

Altı aylık bir tutukluk sürecinen sonra serbest bırakılan Zınar arkadaş, çalışmalarına yine kaldığı yerden devam eder. Birçok eyleme katılan Zınar arkadaş gece gerillayla birlikte olurken, gündüz de ailenin yanındadır. 

Son nefesine kadar mücadeleye olan hizmetini devam ettiren Zınar arkadaş, bulunduğu alandaki gerillaların büyük güvenini kazanmıştı. 

1993 tarihinde gerilla güçleriyle 
beraber kendi köyüne yakın Babekir korucu köyüne yapılan baskında yer alır Zınar arkadaş. Başta savunmada kalan Zınar arkadaş köyü çok iyi tanıdığını belirterek eyleme öncü olarak katılır. Yoğun çatışma esnasında azılı çetelere karşı büyük bir cesaret örneği sergiler. 
Bir mevzinin üzerine gider. Mevziyi düşürür. Dönüşte sırtından aldığı kurşunla şehadete ulaşır. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 

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Muhsin ALATAŞ 


YURTSEVERLİK ONURUNUN KAHRAMAN TEMSİLCİSİ 



O Adı, soyadı: Muhsin 

ALATAŞ 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Oramş 
(Ana Dere) Tatvan, 1950 
Şehadet tarihi ve yeri: Temmuz 1993, Oramş 
Tatvan 

K ürdistan tarihinde bir güneş gibi doğan PKK mücadelesi çıkışıyla, Kürt’ün kara yazgılı tarih akışına, insani ve ilerici bir müdahaleyle farklı ve yeni bir yön verirken, her Kürt’ün yüreğinde de bir umut penceresi açtı. 
Bir dağ gibi büyüyen ve Kürdistan’m en ücra köşelerine kadar ulaşan Ulusal kurtuluş mücadelesi, Kürt halkının tek umut kaynağı, tek kurtuluş yolu, tek yaşam gerekçesi olmuştur. Bu anlamda her Kürt genci bu özgürlük yürüyüşü¬ 


ne akın akın katılırken, her onurlu Kürt insanı da yurtseverlik görevini yerine getirme çabası içerisine girmiştir. 
Muhsin yoldaş da Kürt’ün yeniden yazılmakta olan tarihinde onurlu bir yer alan yurtseverlerden birisidir. 
Muhsin yoldaş, orta halli bir ailenin ikinci çocuğu olarak 
1950 yılında Tatvan’ın Anadere köyünde dünyaya gelir. 
İlkokulu kendi köyünde okur, çocukluğu ve gençliği köyde geçer. Her tarafta yükselen ulusal kurtuluş mücadelesi Muhsin yoldaşın yüreğinde de büyük bir yer edinmiştir. 
1990’da parti ile ilişkilenir. 
Küçük bir dükkan sahibi olan Muhsin yoldaş yurtseverlik çalışmalarına gerillaya lojistik desteğini sağlayarak başlar. Bir yurtsever olarak mücadeleye desteği temel ilke edinen Muhsin yoldaş, 1991’de sempatizan olarak görev ve sorumluluklarını artırır. Bu anlamda sadece lojistik değil cephane temininde de gerillalara yardımcı olup her türlü desteği sağlamaya çalışır. 

Mücadelenin gelişimine paralel olarak yurtseverlik duyguları geliştikçe diğer yandan yine Kürt’ün alın yazısıymış gibi gelişen ihanet, kara yüzünü açığa çıkarmaktadır. 
Muhsin yoldaşın çalışmala¬ 


rındaki başarı ve kararlılık onu hedef haline getirmiştir. 
1993’te gerilla saflarından kaçan Eşref isimli şahıs, ihaneti horlatıp kirli suratıyla tarih sahnesine çıkmıştır. Yanına aldığı birkaç kişiyle gerilla elbisesi giyip Muhsin yoldaşın dükkanına gelir, onu alarak Kaniya Çarıka denen yere götürürler. Yine vahşet ve barbarlık boy verir Kaniya Çarıka da. Yine acı çığlıklar inletir dört bir yanı Kaniya Çarıka da. Yine kızıla boyanır Kürdistan’m taşı toprağı. İnsanı, insanım demeye utandıran bir ses olur Kaniya Çarıka. Yurtseverlik onurunun kahraman bir temsilcisi olan Muhsin yoldaş, hunharca katledilir. Cesedi de parçalanarak her birisi farklı yere atılır. 
Kaniya Çarıka, Kaniya Çarıka olalı böyle bir vahşete tanık olmamıştır belki de. 
Muhsin yoldaş böylece şehitler kervanına katılır. Ardında sadece kaniya Çarıka değildir gözleri yaşlı kalan. Muhsin yoldaş evli ve 6 çocuk babasıydı. Altı çocuk bırakmıştı geride. Ve bir oğluda daha sonra gerilla saflarına katılmıştır, babasının ve halkının intikamını almak için. 

Muhsin yoldaşın anısı mücadelemizde yaşıyor. 

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Şehit Milisler Albümü ) 


“HALKIM ÖZGÜRLEŞMEDEN 

YAŞAMAM HARAMDIR” 



O sman yoldaş yoksul bir ailenin ilk çocuğu olarak 
1956 yılında Şırnak’ın Balveren köyünde dünyaya gelmiştir. 
Ailenin en büyük çocuğu olması sebebiyle ilk okuldan sonra okuyayamış, küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlamıştır. 
Osman yoldaşın zeki ve yetenekli olmasının yanı sıra ailesinin yurtsever olması ve kendisinin de daha küçük yaşlardan itibaren böylesi ağır bir yükümlülüğün altına girmesi onun kişiliğini şekillendiren temel hususlardı. 

Ulusal kurtuluş mücadelemizin bölgede geliştiği süreçte yaşanan tüm zorluklara rağmen, yurtseverlik bilinci ve duygularının ön plana çıkmasıyla, vatanı için bir şeyler yapabilme arzusuyla, tüm zorluklara göğüs gererek, örgütsel çalışmalara katkı sunma temelinde, Osman yoldaş da bölgede kurulan milis örgütlüğüne katılır. Osman yol- 


© Adı, soyadı: Osman 

ÖZCAN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Balveren köyü/Şımak, 1956 
Şehadet tarihi ve yeri: Aralık 1993, Balveren köyü 

daş, milis olarak mücadele saflarında yer aldığı yıllarda, silahlı mücadeleyi sürdüren gerilla güçlerine lojistik imkanlar sağlamanın yanı sıra, başta kendi köyünde bulunan karakola yapılan eylem olmak üzere birçok eyleme de katılım göstermiştir. Hem eylemlerde hem de diğer çalışmalarında oldukça dikkatli ve duyarlı olan Osman yoldaş, görevlerine de son derece bağlı bir insandı. 

Ulusal kurtuluş mücadelesinin gelişimi için yaptığı çalışmalar, çevrede bulunan ajan ve işbirlikçiler tarafından dikkatle takip ediliyordu. Devlet Osman 

bir mektup yolladım hüzün dolu, sevgi dolu bulutların üzerinden özlemin dolu bilmem neresinden dünyanın 

bir mektup yolladım içinde ruhum dolu 


yoldaşın attığı her adımı ajan ve işbirlikçiler vasıtasıyla öğrenmeye çalışıyor, açıklarını kolluyordu. 

Bu sebeple Osman yoldaş defalarca gözaltına alınmıştı. Her göz altına alınışında da günlerce işkencelerde kalmış, iradesi kırılmaya çalışılmıştı. Ancak tüm bu baskı ve insanlık dışı muameleler, bırakalım Osman yoldaşı sindirmeyi, O’nun mücadele azmini, düşmana olan kinini körüklemişti. 

1992 yılında kurulan Botan- 
Behdinan savaş hükümetine Osman yoldaşın da seçilmesi, O’nun hükümette üye olarak kabul edilmesi, Osman yoldaşın çabalarına karşılık böyle bir mertebeye layık görüldüğü ve mücadelede daha aktif bir rol oynaması için kendisine bir imkan sunulduğu anlamına gelmektedir. Artık bunların tümünü fazla gören düşman vahşeti¬ nin son örneğini göstererek Osman yoldaşın köyünü basıp O’nu katletmiştir. 

Osman yoldaş, yaşamı boyunca amaçladığı biçimde halkına karşı olan görev ve sorumluluklarını cesurca yerine getirmiş, özgürlük mücadelesine elinden gelen katkıyı yapmış ve bu uğurda kendisini feda etmekten çekinmemiştir. 

Anısı mücadelemizde önder olacaktır. 

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Abdullah KURT 


Şâyfâ 139) 


ÖZGÜRLÜK YOLUNDA ÖLÜMSÜMSÜZLEŞTİ ABDULLAH YOLDAŞ 



O Adı, soyadı: Abdullah 

KURT 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Bana 
köyü/Şımak, 1960 
Şehadet tarihi ve yeri: 1993 
Sonbaharı, Bana köyü 

T arih büyük bedeller ödenerek yazılmıştır. Her sayfasında kan, her sayfasında acı, her sayfasında ödenen özgürlüğün bedeli bulunur. Hem özgürlüğün, hem de onurun kolay kazanılıp elde edilemeyeceği, verilen savaşlarda somutlaşmıştır. Devrimler ve savaşlar, büyük trajedi ve kahramanlıkların iç içe yaşandığı ortamlardır. 
Bugün içinde yaşadığımız dünya gerçekliğinde Kürt halkı daha acı sahneleri yaşamaya maruz kalmıştır, ama özgürlük mücadelesine başlamasıyla birlikte yaşadığı acılar ne olursa olsun kahramanlıklarla anılan bir mücadele gerçekliği ortaya çıkartmıştır. Kendi özgü- 


cünde, iradesinden yoksun, kendine yabancılaştırılmış, tarihten silinmekle karşı karşıya olan bir halk gerçekliğinden yola çıkarak, gelişip-büyüyen PKK hareketi, büyük bir kararlılıkla bu kötü kaderin üstene giderek karanlıklar perdesini aralayıp Kürt halkını bugün, gün ışığına çıkarabilmeyi başarabilmiştir. Ulusal kurtuluş savaşıyla birlikte bu acı gerçekliğin derinliği ve lanetlenmişliğinin iç yüzü ortaya konulmuştur. Kendisi için değil başkaları için çalışıp yaşayan, başkalarına hizmet eden, bir gerçeklik, PKK ile birlikte değiştirilmiş, artık kendisi için yaşayan, mücadele eden bir halk gerçekliği ortaya çıkartılmıştır. Bu, özgürlük mücadelesi için kendisini feda etmekten çekinmeyen kahraman şehitler sayesinde başarılan bir gerçekliktir. İşte bu kahramanlardan bir tanesi de Abdullah yoldaştır. 

Abdullah arkadaş, yoksul bir ailenin beşinci çocuğu olarak Güçlükonak’ın Bana köyünde dünyaya gelir. Okula gitme imkanı olmaz. Aile içinde sevilip sayılan bir karaktere sahiptir. Daha geç yaşında evin geçimini sağlamak durumunda kalır. Evli ve beş çocuk babası olan Abdullah arkadaş 1990 
yılında partiyle ilişkilenir. Gelişen Ulusal kurtuluş mücadelesinden, bir yurtsever olarak etkilenmiş ve ilişkilenmiştir. Bu ilişkisi kısa bir süre sonra milislik düzeyine çıkarır. Ve her türlü çalışmalara aktif olarak katılır, her türlü güç ve ye¬ 


teneklerini seferber eder. Bunu fark eden düşman, Abdullah arkadaşı tutuklar. 1993 yılında tutuklanan Abdullah arkadaş, maruz kaldığı yoğun işkenceler karşısında taviz vermez ve direnir. Bilgi alamayan düşman Abdullah yoldaşı ancak üç gün tutar ve serbest bırakmak durumunda kalır. Köye dönen Abdullah arkadaş daha aktif bir şekilde çalışmalara kendini katarak düşmandan hesap sorulabileceğine inanmış ve bu yönlü bilincini derinleştirmiştir. Abdullah arkadaş okul okumamış ve derin bir bilince sahip olmasa da, yaşam okulunda büyük tecrübeler edinmiş, ulusal kurtuluşla bütünleşmiş, özgür geleceğe doğru yol almaktadır. En büyük eğitimin yaşam okulunun ve insanın kendi gerçekliğini tanıması olduğunu öğrenmiştir. Çok sevdiği çocuklarını, ailesini bir yana bırakıp devrime özgürlüğe koşmuş, Önderlik gerçekliğine layık olabilmek için tüm çabasını seferber etmiştir. Abdullah arkadaş milis olarak çalışmalarını sürdürürken; düşman, yaşanan bir ihanet ilişkisini de kullanarak Abdullah arkadaşı evinden alıp kontralara vurdurur. Abdullah arkadaşın yanındaki milis arkadaşın kurtulmasıyla olayın iç yüzü açığa çıkar ve kısa süre içinde hesap sorulur. Ölümsüzleşerek şehitler kervanına katılan Abdullah arkadaşı saygıyla anıyor. 

Anısına bağlı kalacağımıza dair sözümüzü yineliyoruz. 

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Kamil BAY AR 
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BAŞARMANIN YOLU PKK’YE CANI GÖNÜLDEN KATILMAKTAN GEÇER 


K ürdistan yer üstü ve yer altı zenginlik kaynaklarıyla eşsiz bir ülke, görkemli doğasıyla da göz kamaştıran bir coğrafyaya sahiptir. Tarihte tüm güçlü imparatorluklar bu zenginlikleri ele geçirmek için adeta birbirleriyle kıyasıya savaşmışlardır. Bu kirli emelleri¬ ne ulaşmak için sayısız Kürt insanını katlederek, ülkelerini yağmalayarak ve zindanlarda çürüterek bu halkı tarihten silme hayallerini gerçekleştirmek istemişlerdir. Buna karşı Kütler, tarihleri boyunca, belli aralıklarla da olsa sürekli bir başkaldırı içinde olmuşlar, ne var ki parçalanmışlık, dar aile ve aşiret çıkarları düşmanla işbirliği, ihanet gibi nedenlerden dolayı bu başkaldırıları sonuca ulaşmamış ve katliamlara maruz kalmışlardır. 

Buna karşı Kürtler tek çareyi uygarlıktan uzaklaşma pahasına da olsa dağlara sığınmakta görmüşlerdir. Dağları mesken yapan Kürtler, düşman saldırılarından korunmanın yanı sıra, acımasız doğa koşullarına karşı da amansız bir mücadele içinde kendilerini yaşatmaya çalışmışlardır. Ancak katliam, talan, asimilasyonlar sonucu iradesi kırılmış inancı, zayıflamış, silik bir Kürt ortaya çıkmıştır 1970’lere gelindiğinde. 

PKK, Kürdistan tarihini, yenilgi nedenlerini iyi tahlil edip tespit ederek Kürt halkını, için- 



© Adı, soyadı: Kamil BAYAR Kod adı: Doğan 
Doğum yeri ve tarihi: Batile 
Cizre, 1963 

Şehadet tarihi ve yeri: 1993 
Zewe/Gabar 

de bulunduğu yok oluş sürecinden, büyük moral çöküntüsünden kurtarmak için amansız bir mücadeleye girişmiştir. Bu mücadelede, cephede bize karşı savaşan düşmana karşı büyük bir cesaretle savaşmanın yanı sıra; içimizdeki düşmanla da, yani yenilgiye zemin sunan, özgürlüğe inancı kalmamış, ulusal bilinçten uzak, dar, bölgeci, aşiretçi geri yanlarımızla da, daha şiddetli bir savaşım içine girmiştir. Bu sayede PKK, Kürdistan’da başarı kazanmış ve milyonlara ulaşan bir kitlesel zemine ulaşmıştır. 

PKK’nın büyük kahramanlıklarla sağladığı bu gelişmeleri 


gören Kürt halkı; binlerce yıl özlemini çektiği bu iradeye kendini katmakta gecikmemiştir. 
Doğan arkadaş da tüm bu gelişmelerden etkilenmiş, 2500 yıllık köleliğe son verip, halkının özgürlüğü için bu mücedeleye katılmış ve bu uğurda canını feda ederek bu halkın değerli evlatlarından biri olmuştur. 

Doğan arkadaş Cizre’den 10 
km uzakta, Cizre-İdil arasında yer alan 80 hanelik Batile köyünde, kalabalık bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Daha yedi yaşındayken ağabeyi, amca oğlunu vurduğu için ailece Cizre’ye yerleşmek zorunda kalırlar. Cizre’de ilköğrenimini bitirdikten sonra, daha genç yaşlarda yaşamın zorluklarına göğüs germek zorunda kalır. 
PKK’nin mücadeleyi belli bir düzeye ulaştırdığı ve en önemlisi de, 12 Eylül faşist cuntasının başa gelmesiyle sayısız devrimcinin zindanlara tıkatıldığı akıl almaz uygulamalara tabi tutularak, hiçleştirilmek isitendiği ve buna karşı büyük 
direnişlerin sergilendiği 1981 
yılında, Doğan arkadaş bir suç nedeniyle cezaevine düşer. Zidanda PKK’yi tanır. Önder kadroların yaşamlarına ve direnişlerine yakından tanık olur ve etkilenir. Zindanda geçirdiği 
10 yıl onun yaşamını tümden 
değiştirir. Düşman kavramımı daha iyi bilince çıkarır ulusal bilinci gelişir. Başarının yega- 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ne yolunun canı gönülden PKK’ye katılmaktan geçtiğini kavrar ve gücü oranında hizmet etmeye karar verir. 

1991 yılında cezaevniden 
çıktıktan sonra, sözüne bağlı kalarak zindanda kurduğu ilişkiyi pratiğe dönüştürür. 16 
Mayıs’ta üç arkadaşıyla Suriye sınırın geçerlerken çatışmaya girerler üçü yaralı biri sağ olmak üzere her dört arkadaşta düşman eline düşer. Ardından da tutuklanırlar. Ancak üzerlerinde herhahgi bir suç delili ve kanıtı bulunmadığı için altı ay içerisinde tahliye olurlar. Zaman kaybetmeden Önderlik Sahasına giden Doğan yoldaş, Akademi sahasında yaklaşık sekiz ay kalıp kendini ideolojik, politik ve askeri açıdan iyi¬ 


ce donattıktan sonra Kürdistan’a geri döner. 

Ailece deşifre olmuşlardır. 
1992 Newrozu’nda kardeşi Şerif kontralar tarafından katledilir. Bu nedenle Doğan arkadaş Akademi’den döndükten sonra faaliyetlerini daha dikkatli ve profesyonelce, gizlilik içinde yürütmeye çalışır. Görev yaptığı alanlarda parti yönetim ve komiteleriyle uyumlu bir çalışma sergiler. Ağırlıklı olarak askeri faaliyetlerde bulunur. Kürt halkının tarih boyunca hep yenilgiye uğramasının temel nede¬ nin ihanet olduğunu iyi bilince çıkaran Doğan arkadaş, bu kesimlere karşı amansız bir mücadeleye girer. Birçok ihanetçi, işbirlikçi unsurun cezalandırılmasında bizzat yer alır. 


Doğan arkadaş, 1993 yılının sonbaharında, Zeve köyündeki bir milis arkadaşın evindeyken, köyde olduğunu ihbar alan düşman köye baskın düzenler. 
Düşmanla şiddetli bir çatışmaya giren Doğan arkadaş, bir süre geçtikten sonra yaralanır, düşman bunu firsat bilerek çemberi daha da daraltır. Onu canlı ele geçirmeye çalışır. Doğan arkadaş ise partiden aldığı kültürle teslim olmaktansa ölmeye tercih edecektir. Mermileri bitene kadar savaşan Doğan arkadaş, önce silahını parçalar, ardından da bombasını kendi bedeninde patlatarak şehitler kervanına katılır. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 



bak ki hep mutluluğu taşısın savaşmak senin için ne savaşmak benim için ne bir yanım ölürken 

diğer yanım direnirken umut kalbimde yaşam bir armağansa neden parçalıyorlar dilimliyorlar inşam 

yıldızın bıraktığı ize bak 

’ 

orada bekle yolcu 

_ 

sevdam özgürlük onunla geleyim sana 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inan doymadık yölcu inan 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ne sana ne sevdaya 





Roza 

(1992 ihanet savaşında şehit düşen Roza arkadaşın anısına...) 


Yağmurun şiddeti getirir deni bana 

toprağın kokucu götürür namlular > 

namlular götürür Roza 
Sen, bir bahar yağmuru <ıen bir günde dört mevdim Dağların doruklarında mevzi 

namluda kurcun ve fırtınalarda gizli bir öfkeydin gözlerin, ellerin... 
hele dağların 

bakımların vurdu düşmanı 

Roza bir militandı 

Nerden bilirdi ki 

güzellettikçe 

düşman kuduracak 

ve düşman kadar korkunç 

bir havan topuyla 

vurulacak 

denin için yazıyorum Roza gözlerini, devdanı, öfkeni yazıyorum utandın gökyüzü, utandın yıldızlar, utandın indanlık boyun büken ağaçlar, açmayan çiçekler 

Korkaklar utandın ve Roza mavideydi yine gülen gözlerle taradı daçlarını 

minicik avuçlarıyla çocukdu kahkahalarıyla taradı 

üç dakikalık 


bir tanıtmaydı deninle bir adrın tarihdelliğini tanıyan 

öfken ne kadar da benziyordu öfkeme tarkılarım ortak bir ağızdan nadil da yankılanırdı ve nabız atımlarıyla kucaklatan feryatlarımız nadil unutulur 
Dünya bilir Roza dağlara nadil gelinlik giydirdiğini hudutların deni tutdak edemediğini 

Mevzilerin birer mabet haline geldiğini dünya bilir 

kendi ellerimle gömdüm deni Roza 

inanmayan ellerimle, ağlayarak. 

kana bulanmış ekmek kırıntılarıydı yeleğinin dol cebindeki 

Sol kaburgandaydı namert tarapnel parçaları yere kapanmış yüzüdtü candiz bedeninle kucakladın yüreğini dimdikı darıldığın devdan ve boynunda tanıdığın yeminli kolyenin tıldimı neydi Roza? 
doyadiya nefed 


alamadın bile candiz bedenlerin gülüklerini hatırla ufacık bebelerin çırpınışlarını deni kucaklamak için gözleri nadil yollarda neden, o kadar erken 
Roza? 

Neden? 

Oyda dabrını dağlara tırnaklarınla kazımıştın den 

Burada geceler çok doğuk 

öfkeli kan rüzgarları titretiyor tenimi ben taşkın, tükenmiş, perişan haykırıyordum bedenin ağlıyordu gözlerimde Roza bedenin ağlıyordu. 

Tanrılara et güzelliğin Venüd’ü, Kleopatrayı... 
ne leydiler dile getirdi Roza 

o kadar güzeldin 
Bitmez tükenmez bir yangın 
Bitmez tükenmez bir uçurum had retim 
Kendi ellerimle gömdüm deni Roza 

İnanmayan ellerimle, ağlayarak. 

Hamza AMED 





III. BOLUM 
(1994 YILI) 


“Eğer biz yaşamı alt düzeyde bir kavrayışa götürmüyorsak, bir toplumu yeniden yaratmak ve devrimci bir tarzda üretmek gibi bir amaçla yola çıkmışsak; bu amaçların içinde en değerli varlığın ve de gerçek yaşayanların 

şehitler olduğunu kabul edeceğiz. ” 


Abdullah ÖCALAN 
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Yurtsever Kürdistan halkına 

L anetli tarihi yerle bir etmek için, imhadan başka bir şey düşünmeyen düşmanı kovmak, zaferi elde etmek için ayaklanalım, savaşalım ve zaferden başka hiçbir şeyi kabul etmeyelim! 

Halkımız ve Kürdistan açısından baş aşağıya olan, sayısız işgalciye, istilacıya, barbar sömürgeciye hizmet etmekten öteye gitmeyen, insan mıyız değil miyiz, insan yerine konuluyor muyuz konulmuyor muyuz, kendimizin bile anlayamayarak böyle günümüze kadar süre gelen bu kör gidişata dur demek için artık içine girdiğimiz büyük 


Kürdistan Devrimi vardır. Bu devrimde kaderimizi artık kendi ellerimizle çizmek için, yakaladığımız bu büyük direnme savaşını, kutsal ulusal kurtuluş savaşını, kaybettiğimiz her şeyimizi bize kazandıracak olan halk savaşımımızı vermek için, bir daha ülkemizi hiçbir kural tanımadan pervasızca harabeye çeviren, halkımızı hiçe sayan bu düşmana nihai darbeyi vurmak için, bu ülkenin, bu halkın bir daha bu duruma düşürülmesini engellemek için, gün ayağa kalkmak, yürümek, savaşmak, kazanmak ve bundan başka hiçbir gerekçeyle -içimizden kaynaklansın, dışımızdan kaynaklansın- hiçbir engeli tanıma¬ 


dan özgürlüğümüzü tam gerçekleştirmek, hem kaçınılmaz bir görevimiz, hem de bundan başka asla hiçbir yaşama fırsat tanımayacağımız tek soylu yaşam tarzımız olarak bugünümüzle, bu yılımızla karşı karşıyayız. 

Mazlum cefakar yiğit Kürdistan halkı 

N ereden bakarsak bakalım, hangi gerekçeyi sıralarsak sıralayalım; dine bakalım, felsefeye bakalım, bilime bakalım ve bir de kendi yaşamımıza bakalım; görüyoruz ki namustan, saygıdan, insanca yaşamdan bize de biraz pay düşecekse, artık hiçbir biçimde kabul edile- 
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“Devrimciler örgütü damadan, devrimci eylemin olmayacağı sözü, en az, ‘devrimci teori olmadan, devrimci pratik olmaz’ belirlemesi kadar evrenseldir.” 


meyecek, mazur görülemeyecek bu düşmanın dayattığı yaşama nihai darbeyi vurmak, bir an önce onu yerle bir ederek başımızdan atmak için, her şeyimizi ortaya koymamız gerektiğini şimdi daha iyi anlıyor ve buna her zamankinden daha fazla inanıyoruz. Bu konuda bizden ilerleme bekliyorsunuz, daha güçlü yürüme bekliyorsunuz, doğrudur. Biz de diyoruz ki büyük Kürdistan Devrimi için, bu büyük yürüyüşü ve amansız savaşı şimdiye kadar hep hızlandırmanın yoğun çabası içerisinde olduk. 

Şimdiye kadar biraz savaştık; bundan sonra her şeyimizle kendimizi ortaya koyarak, sonuna kadar bir insan için, bir halk için ne gerekliyse onu büyük bir savaşla kazanma kararımızı verdik. Bir tekimiz bile kalsa, yine de bundan başka hiçbir şeyi kabul etmeyecektir. Artık şanlı yürüyüşümüzü zaferle taçlandırmak için birlikteyiz. Kazanmak için büyük bir fırsatla da karşı karşıyayız. Bunu bizden tarih istiyor. Dinden, Allah’tan anlayan varsa, bunu din de, Allah da istiyor. Bilimden, felsefeden anlayan varsa, bilim, felsefe de istiyor. Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz. 
İnsanlığın gerek geçmişte, gerekse günümüzde hiçbir biçimde kabul edemeyeceği bu 


lanetli yaşamı çok kısa bir sürede yerle bir etmek için sözleşiyoruz, yerle bir etmek için bu büyük karan birlikte vermeye çalışıyoruz. 

Bugün Kürdistan halkı varsa bu PKK’nin eseridir 

B ir düşman ki, bir yandan her gün kardeşlikten, birlikten, beraberlikten bahsediyor, diğer yandan da Demirel-İnönü hükümetine, bize dayanarak hükümete gelen bu baylara bakalım; nasıl hükümet olduklarını bile bilmeden, Özal’ın faşist, kontracı özel savaş hükümetini bile geride bırakacak bir biçimde, bu karda-kışta emperyalist devletlerin de yardımıyla, ellerindeki en son uçaklarını, helikopterlerini, toplarını, “kardır, fırtınadır kaçamazlar” diyerek üzerimize boşaltıyor. Bu hükümetin bizim için imhadan başka bir şey düşünmediğini siz de çok iyi görüyorsunuz. Halkımıza dayanarak iş başına gelenler, yüzyıllardan beri halkımıza dayanarak Anadolu’yu işgal edenler ve birçok halkı tarih sahnesinden silenler, şimdi bir kez daha siz halkımıza dayanarak, tarihimizin ilk defa ortaya çıkan en fedakâr, en kahraman evlatlarını, PKK’yi imha etmek istiyorlar. 


Sözüm ona sizi şefkat göstererek kazanacaklar , böylece PKK’yi sizden, verdiğiniz destekten yoksun kılacaklar. 
Bu, sizlere gösterilen şefkatmiş! İşte karşımızdaki hükümet bu kadar serseri ve aşağılık bir konumu yaşıyor. PKK nedir, PKK’liler kimdir? 
Kürdistan halkı kimdir? Bunu düşünmüyorlar. Eğer bugün Kürdistan halkı varsa, çok açıktır ki bu, PKK’nin eseridir. Halkımız için bir şeref, bir onur varsa, bunu ortaya çıkaran PKK’dir. Düşman gözlerinizin içine baka baka yalan söylüyor. Gözlerinizin içine baka baka sizleri sözüm ona kullanmaya çalışıyor. 
Hiç şüphesiz yüzyılların bu oyununu biliyorsunuz. Din adına aldattılar, bilim adına aldattılar. Diyebiliriz ki, aldatmak için ne varsa hepsini kullandılar. Sizi bugüne kadar, çok alçakça yöntemlere başvurarak aldattılar. 

Partimizin sayesinde o günler geride kaldı. Eğer dünyada bugün aldatılamayacak bir halk varsa, o da siz Kürdistan halkısınız. Sovyet halkını bile aldatabildiler. Büyük Sovyet halklarını, büyük Ekim Devrimi’ni yapan halkları aldattılar ve karşı devrimin pençesine düşürdüler. Fakat sizler, en ileri sosyalist halk denilen Sovyet halkını bile geride bırakacak kadar, 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dünyanın en önünde aldatılamayan, aldatmaya fırsat vermeyen bir halk olarak yürüyorsunuz, her şeyi göze alarak savaşıyorsunuz. Bu, hiç şüphesiz büyük bir mutluluktur. 
Dolayısıyla dünyayı da arkasına alsa, bu düşmanı yerle bir edecek gerçek kuvvetsiniz. 

Her gün yanı başınızda bir kahramanlık abidesi gibi dikilen şehitler var 

S izlere, kendimizi, partimizi tanıtmayı gerekli görmüyoruz. Her gün yanı başınızda bir kahramanlık abidesi gibi dikilen şehitler var. Teslim olmamak için son kurşunu kendine sıkan oğul ve kızlarınız var. Yaşamını gerektiğinde hiçe sayan, karda, fırtınada özgürlük uğruna soğuk nedir bilmeyen kahramanlık abideleri, şehitler var. 
PKK, onların PKK’sidir. Biz yaşamı bundan ibaret görüyoruz. Bütün PKK’liler böy- 


ledir diyoruz. Ve bu, gerçek şeref ve onurumuzdur diyoruz. Kürdistan bu temelde, bugün kuzeyde, güneyde, doğuda ve batıda biraz ayağa kalkıyor. Bu, bütün yüzyılların baskısını, işkencesini yerle bir ederek, her türlü sahtekârlığı bir tarafa bırakarak, ilk defa büyük bir Kürdistan Devrimi’ni gerçekleştirmek için, güneyi-kuzeyi birleştiriyor ve yine her türlü mezhepten, her türlü bölgeden, her türlü aşiretten okumuş okumamış, kadın erkek, çocuk ihtiyar kesimleri bir araya getirerek ayağa kaldırıyor. 

1990’lı yıllar söylediğimiz gibi Kürdistan halkının ayağa kalma yıllarıdır. Dünyadan, tarihten hesap sorma yıllarıdır. Dünya neden kaybettiğini, niçin kazanmak gerektiğini bilen ve varsa kayıp nedenleri mutlaka onu ortadan kaldıran, başarmak için ne gerekiyorsa onu yapan bir halk olarak sizleri bizleri görüyor. Biliyoruz 



ki tarihte devrimler vardır. 
Mesela bir İslam Devrimi vardır; Arap halkını, Arap ulusunu yarattı ve ayrıca insanlığa ileri bir ışık saçtı. Hatta bu, günümüze kadar da devam ediyor. Bir Fransız Devrimi var; bütün Avrupa’yı ayağa kaldırdı. Bu devrim, şimdi de insanlığa ışık saçıyor. Yine bir Rus Devrimi var; bu devrim de halen insanlığın umudu olmaya devam ediyor. Kısaca, bu devrimlerin yüzyıllara sığan etkileri var. Şimdi de bir Kürdistan Devrimi tarih sahnesine çıkıyor. İnanıyoruz ki Kürdistan Devrimi de, insanlığın bu büyük devrimi de, en az İslam Devrimi kadar, Fransız Devrimi kadar, Rus Sosyalist Devrimi kadar bir etki yaratacaktır. 


Bu devrimin tutkusu ve bilinci bir halkı kırk defa yeniden yaratabilir 


^ A* yüzyılın sonuna yak-Mâ Vrlaşırken, Kürdistan, insanlığa devrimle sahip çıkarak kapanacaktır. Bu yüzyılda bizi tamamıyla bitirmek istediler. Biz, bu yüzyılın sonunu tam tersine çevirerek karşılık vereceğiz. Bu görkemli, büyük bir devrimdir. Bu devrimin aşkı, bu devrimin tutkusu, bu devrimin bilinci bir halkı kırk defa yeniden yaratabilir. 
Hele bu halk Kürdistan halkı ise, bu halk ateşten bir halk ise, bu halk dağlann doruklarında soğuğun donduramadığı, sıcağın eritemediği bir halk ise, kendi devrimine 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kavuştuğunda dünyada hiçbir halkın cesaret edemediği bir savaşçılığı, bir yiğitliği, bir kazanmayı mutlaka ortaya çıkaracaktır. 

Sizleri bu temelde tarihi bir gelişmenin içine girdiğimizi belirterek selamlarken, bir gerçeği dile getirdiğimizin bilincindeyiz. Artık bu bir hayal, umut değil, her gün adım adım gerçekleştirdiğimiz bir rüyamızın, bir umudumuzun hakikati oluyor. Bütün insanlık tarihine bakalım; büyük devrimler, büyük halkları, büyük ulusları yaratmıştır. Biz devrimsiz, savaşsız bir kurtuluş istemiyoruz. Başka ellerle bize hediye edilecek bir özgürlük olamaz. Amerika’sı, Avrupa’sı, Türkiye’si vb bize zulümden, sömürüden başka bir şey veremezler. Her şeyi ancak ve ancak kendi bilincimizle, kendi ellerimizle kaza¬ 


nacağız. 1990’lı yıllar işte bunun için Kürdistan halkının yılları oluyor. 

Partimizi 1970-’80 yılları arasında ortaya çıkardık. Bir avuç kahraman insan ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu, partimizin doğuş yıllarıydı. 
1970-’80 arası, PKK’nin sizleri tarih sahnesine çıkarmak için, bugünkü özgürlük yürüyüşümüze imkan vermek için ortaya çıktığı yıllardır. 1980-’90 arası yıllar, düşmanın o azgın 12 Eylül faşizminin bizi imha etmek için, sizi de tarih sahnesinden kaldırmak için, tüm dünyayı da arkasına alarak bize yüklendiği yıllardır. Bu yıllarda zindanda görülmedik işkenceyi dayattı; dağlarda beş kişiye binlerce it sürüsünü salarak peşimizi bırakmadı, bizi imha etmek için her şeyini ortaya koydu. 


Fakat düşman, tüm bu baskı uygulamalarına rağmen önüne koyduğu hedefi başaramadı, partimiz direnerek olgunlaştı, bu temelde 1990’ı hazırladı. Ve gördünüz, büyük kahramanlar yaratan PKK, sözünün eri PKK, Kürdistan halkının tarihte biricik gurur kaynağı olan PKK, bunun bilincini, bunun örgütlülüğünü, bunun büyük direnişini gerçekleştiren PKK, sizlere öncülük edebilir. B öylece siz de PKK’ye dayanarak, artık ayağa kalkabilirsiniz. 

Yürüyorsunuz ve her gün mevzi kazanıyorsunuz 

A rtık şunu söylüyorsunuz; 1990 ile 2000 arası yıllar, Kürdistan halkının kendi yıllandır. Kürdistan halkımn dünya çapında zafer kazanacağı yıllardır. 1990’da bir adım attınız, 1991’de bir adım daha attınız. Görüyorsunuz ki başlangıçta ürkek, fazla cesaretli olmayan adımlar ile nelere yol açılıyor. Ortaya çıktı ki, bu düşman hiç de karşı çıkılamayacak bir düşman değil. 
Düşman katletsin mühim değil; ne kadar kan dökerse o kadar yaşıyoruz, o kadar temizleniyoruz, bin yılların kirini, pasını kanımızla yıkıyoruz. 
Bizi eskiden korkutuyorlardı; “sizi şöyle imha ederiz, böyle imha ederiz” diyorlardı. Önderler, dönem kötü olduğu için, halkımız kendisi için savaşmadığı için böyle oldu. 
Şimdi doğru bir önderlik, iyi bir dönem ve bir de Kürdistan halkının birliği var. Aşiret önderleri olan ağa, şeyhlerin dönemi geçti. PKK tamamen halk için ayağa kalkan, halkını tamamen bilinçlendiren, onunla yürüyen bir önderdir. 
Yani bizzat siz varsınız devre¬ de. Onun için diyoruz ki, böy¬ 


le ayağa kalkan halk ne katliamla durdurulabilir; ne topla, ne tankla ne de uçakla durdurulabilir. Görüyorsunuz ki yürüyorsunuz ve her gün mevzi kazanıyorsunuz. 

Buna dayanarak diyoruz ki 1990’lı yıllar sizin için başlamıştır, şimdi de 1992’ye giriyorsunuz. 1992’nin sizin yılınız olması, sömürgeci düşmanın hala vazgeçmediği imha ve inkar politikasının yerle bir edilmesi için, eğer istiyorsa siyaset veya barışla meselelerimizi halledelim; eğer bunu istemeyip savaşla her şeyi halletmek istiyorsa, ona layık olduğu dersi şiddetli bir savaşla da verebiliriz. 
Siz, bu gerçeği göstermek için, şimdi daha sağlam yürüyorsunuz, daha güçlü kazanmak için neyiniz varsa ortaya koyuyorsunuz. En değerli evlatlarınızı verdikten sonra, veremeyeceğiniz başka hiçbir şeyiniz olamaz. 

İşte, 1992 yılını, Newroz’unu böyle karşılıyoruz. 


Bu büyük karşılamaya hazırlandığımız için, birlikte olduğumuz için mutluyuz; yapacağımız işler var. 

Değerli ve sevgili 

Kürdistan halkı 

Böyle günler her zaman başa gelmez. Böyle yıllar her zaman kaderimizi çizeceğimiz yıllar olarak önümüzde durmaz. Her zaman böyle fırsatlar doğmaz. Bunun için diyoruz ki, madem bu kadar şehit kanı var, dünyada bu kadar alt üst oluşlar yaşanıyor, madem tecrübemizle bir şeyler elde edeceğimizi gördük, o halde bu yılımıza da bizi zafere yaklaştıracak, ayağa kalkmamıza götürecek bir yıl olarak iyi bakalım, hakkını tam verelim! 

Peki, nasıl vereceğiz hakkını? Siz değerli halkımızın gerçeğini ve görevlerini her zaman açıklıkla ortaya koymaya çalıştık. Yine kısaca da olsa ortaya koymaya çalışalım: 

Serhildanlara tam girelim. 
Serhildan sizin savaşınız, ayaklanma sizin savaşınız, zaten içine girmiş yürüyorsunuz. Fakat daha fazlasını, daha büyüğünü, daha güçlüsünü yapmak için yapacağınız işler var. Partimiz karar veriyor, gerilla bu konuda üzerine düşen her şeyi yapmanın büyük hazırlığı içinde. Diyoruz ki, bu yılı büyük bir bilinçle, planla, örgütlülükle karşılamak, düşmanın bütün iddialarını, sahte ve korkutucu yönelimlerini boşa çıkarmak için, cesaret gerekiyorsa cesaretle, 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fedakârlık gerekiyorsa fedakârlıkla, silah gerekiyorsa silahla, sopa gerekiyorsa sopayla, taş gerekiyorsa taşla, dua gerekiyorsa duayla, kısacası ahdetmiş her insanın kendisinde ne bitiyorsa onunla, düşmanın bu en uğursuz politikası üzerine yürüyeceğiz. Kan çok dökülebilir, ama başka seçeneğimiz yok. 

Kan bu lanetli yaşamdan kurtulmak içinse varsm aksm 

H er zaman söyledik; kanın çok akmasından değil, kesilmesinden korkarız. Bu cehennem yaşamı, bu lanetli yaşamı ne yapacağız? 
Herkese, her şeye hizmet eden, herkes için işçilik yapan, askerlik yapan, kul köle olan bu yaşamı ne yapacağız? 
Bu açıdan, “canımız gidecek, kanımız akacak” deyip eskisi gibi sahte bir yaşama yapışmaya gerek yoktur. Eğer bu kan, bu lanetli durumdan kurtulmak içinse, varsm aksm. 
Eskiden bu konuda şöyle derlerdi; “günahtan kurtulma sevaba girme” veya “haram yaşamdan kurtulup helal yaşama girme.” Gerçekten bizim¬ ki de biraz böyledir. Namuslu yaşama, onurlu yaşama gir¬ 


me bunun için gereklidir. 

Her şeyden önce bir aldatılmanın ve bir korkutulmanın eseri olan bu yaşamı ne yaparız? Çok düşündük, çok tartıştık ve bu düşmana da çok şeyler söyledik. Madem bin yıldır birlikte yaşamışız, kardeşiz, insan kardeşine nasıl bunu reva görür? Bu nasıl kardeşliktir ki her şeyi kendileri için yapıyorlar. Sözüm ona dilimize özgürlük veriyor. Bu nasıl özgürlüktür ki ne kimse güvenebiliyor ne de yarın başına ne gelebileceğini biliyor. Bu ne biçim özgürlüktür ki kontrası devreye giriyor ve “PKK’nin işini bitirirsek, size ne yapacağımızı gösteririz” diyor. Bu ne biçim siyaset, özgürlüktür ki her şey ortaya konarak “buna yol açanı imha edelim de, sonrasını görüşelim” deniliyor. 

Sözüm ona bu kurnaz ve kendilerine çok güvenen siyasetçiler ve onların devleti görüşmelerden anlamıyorlar. 
Meseleleri siyasi olarak hal etmekten anlamıyorlar. Bin yıldır aldatarak kullanmışlar, aynı şeyi şimdi de sürdürmek istiyorlar. Düşman ya kendine çok güvenen bir kabadayıdır ya da çok gözü kara bir sahtekârdır. Nitekim kaba kuvvetle sorunu yine eskisi gibi hal 


edeceğine inanarak, son bir kez de olsa, böylece işimizi bitirmeyi iyice kafasına koymuştur. Türk sömürgeciliği, Türk devleti, Türk hükümeti gerçekten böyledir. İnsanlıktan, kardeşlikten anlamıyor. 

Halkımız birlik bütünlük içinde boydan boya sesimizi dinliyor 

B iz, “şöyle Türklerin aleyhine çalışacağız, Türkleri böleceğiz” demedik. 
“Türklerle barış içinde, özgür ve eşitçe birleşmek istiyoruz; onun için gelin tartışalım, sorunlarımız var, halledelim” dedik. Fakat anlamıyorlar. 
“PKK’yi ezecekler de, başsız bırakacaklar da” böylece sorunu halledeceklermiş! Bunun ne kadar sahtekâr bir yaklaşım olduğu ortadayken ve bunda ısrarlı olduklarını her gün söylerken, belli ki biz bir adım daha ileri atıyoruz. İşte bunun için diyoruz ki, ayaklanacağız, serhildan adımlanna, gerillaya daha fazla sarılacağız. 
Gerilla şimdiden ülkemizin bütün dağlannda yuvalanmıştır. Serhat’tan Amanoslara, Binboğalardan Zagroslara bütün dağlar gerilla birimlerimiz tarafından tutulmuştur. Yine halkımız, Doğubeyazıt ’ tan 


“Bu yolun yolculan görkemlidir. Yücedir, keskindir, nettir, akıllıdırlar, ince eliyip sık dokurlar, doğrudurlar, gururludurlar, karşısmda savaştıklan düşmanın bütün dayatmalarım boşa çıkartmak için, en sıradan olanakların en iyi değerlendirmesini yaparlar, bunu bilirler, bunu yaparlar. 
Bütün bu tutumların, bütün bu davranışların sahibidirler.” 
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Pazarcık’a, Dersim’den Süleymaniye’ye boydan boya birlik bütünlük içinde sesimizi dinliyor ve parti etrafında birleşiyor, ayağa kalkıyor. İlk defa bunlar oluyor ve diyoruz ki bu sefer ayaklanmamız, ayaklanarak dağlara çekilmemiz bizlere kazandıracaktır. 

Türk halkı da kendi sömürgeci faşist devletinin uygulamalarını kabul etmemelidir. Onun da bu devlet politikasında hiçbir menfaati olmadığı anlaşılmıştır. Türk halkı da bu yıllarda bu lanetli faşist devlete, onun hükümetlerine yönelmesini bilecektir 

Değerli halkımız 

Partimiz daha şimdiden ayaklanma ve gerilla için bütün güçlerini seferber ediyor. 
Bu arada tüm partililere de hemen şunu belirtelim ki, halkın içindesiniz, halkın arasmdasımz, bu sene daha fazla serhildandasmız. Serhildanlar için bütün şehir ve köylerde komiteler, temsilcilikler kurulacaktır. Bu alanlar güçlendirilecek. 
Her köyde bir serhildan temsilcisi, her kentte bir serhildan komitesi şimdiden adımlarını daha da pekişmiş bir biçimde geliştirerek atıyor. 

Ayaklanma bir örgütlenmedir, her şeyinizi ortaya koymadır, herkesin katılacağı bir savaş biçimidir. Duasını esirgemeyenden tutalım sopasını, taşını sallayana, düşman güçlerinden silah çalıp, çekenden tutalım silahını konuşturana kadar, herkes gücü oranın da fırsat bulduğu her şeyle görevini yapacaktır. 


Köyden tutalım şehre, şehirden tutalım dağlara kadar her yol işlenecektir. Köyde çalışma yaptık, köylülere köy dar geldi. Aynı çalışmayı şehirde yaptık, şehirlilere şehir dar geldi. Dağlara doğru yol alacaksınız. Dağlarda artık savaşmak isteyen herkese yer vardır. Silah da vardır. Yurtdışmda her şey hazırlanmıştır. Karadeniz kıyılarından tutalım, Akdeniz’e kadar birçok yer Kürdistan’m ayaklanan, savaşan halkına yer gösterecek, ona cephe gerisi görevi görecek durumdadır. 
Eskisi gibi tecrit etme, yalnız bırakma devri geçmiştir. 

Varlığımızı ve özgürlüğümüzü kimse inkar edemez 

T ürk halkı içinde de milyonlarca Kürdistanlı insan var. Onlar da görevlerini yerine getirecektir. On milyonu aşkın Kürdistanlı Türkiye’nin metropolünde, İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da, 


Adana’da, Antalya’da Kürdistan’daki kadar mücadele verecektir. Bu mücadeleyi Türk halkıyla, Türk devrimcileriyle birlikte geliştirecektir. Görülüyor ki, eskisi gibi tecrit etme, bir parçayı diğerinden ayırma, Sünni ile Alevi’yi karşı karşıya getirme vb çelişkileri kullanma devri artık geçmiştir. Dersim’i Diyarbakır’dan, Botan’ı Diyarbakır’dan ayırmanın devri geçmiştir. Ama düşman işbirlikçileri kullanmak istiyor, sahte Kürt önderliğini bize karşı kullanmak istiyor. Bunların hepsinin devri geçti. Hudutlar da, Güney de büyük Kürdistan devrimine hizmet edecek duruma getirilmiştir. 

İşte bütün bunlar da gösteriyor ki, bizim için ayaklanma ve bu ayaklanmada kazanma fırsatı bulunuyor. Öncünüz var, her şeyden önce partililer var. Bunlar yetersiz de olsa, görevlerini yapacaklar, ispatlanmış kişilikleriyle en zor şartlarda bile üzerlerine düşeni esirgemeyecekler. Gerillamız var, her bakımdan yanı başmızdadır. Ayaklanmaları koruyabilir, geliştirebilir. Yanma gelecek herkesi savaştırabilir bir hazırlığa sahiptir. 

Sizlerin bu büyük tarihi fırsatı değerlendirmeniz için diyoruz ki, 1992 yılını iyi değerlendireceğiz. Kazanma yakındır. Kanlı olur, kansız olur, ama mevcut yaşamın kader olmadığı ve özgürlüğün bizim de hakkımız olduğu ne inkar edilebilir ve ne de önlenebilir. 
Dünyada, 40 milyona yakın nüfuslu bir ulusun ülkesinin adının tanınmaması insanlığa aykırıdır. Dünyada yoktur böyle bir halk ve ülke. Onun için kazacağız. Yarım milyonluk uluslar bile devlet haline gelmiştir, öte yandan her gün yeni devletler doğuyor. Elbette tarihin en eski halkı, Kürdistan halkı da kendi bağımsız, özgür iktidarını kuracaktır. Bu kadar gecikmiş de olsa, en doğal hakkımız olarak bizi var edecek, bizi özgür kılacak iktidarımıza doğru yol alacağız. Parça parça, derece derece kendi halk iktidarımızı inşa edeceğiz. 

Özgürlüğü kazanmak, altm gibi bir yaşamdır 

B ütün Kürdistan halkını bu temelde, daha güçlü bir biçimde ayağa kalkmaya, yürüyen serhildan ha¬ 


reketini daha da genişletme¬ ye, derinleştirmeye çağırıyoruz. Şimdiye kadar gelişmenin önündeki gerekçe ne olursa olsun, bunlara bir son verelim diyoruz. Köleliğe, düşkünlüğe mazeret olamaz. 
Gün ayağa kalkma, gün her şeyi kazanma günüdür. Vatanı ve özgürlüğü kazanmak, altm gibi bir yaşamdır. Gün bunu elde etme günüdür. İşte bunun için diyoruz ki, şimdiye kadar aldatılan oldu, korkutulan oldu, inanmayanlar oldu. Bunların hepsi geçti artık. Şimdi ise korku yok, aldanma yok, inanç sonuna kadar var. Gücümüze inanma sonuna kadar var. Gerisi nedir? Eğer ille de bir kaderden bahsedilecekse, bu özgürlük kaderdir. Özgürlüğün vazgeçilmez yürüyüşüdür. Böyle kabul edecek, böyle yürüyecek ve kazanacağız. 

Bu temelde önümüzdeki bu yılın veya yılların üzerine giderken, her zamankinden daha fazla uyanmışız. Eylemli ve hareketliyiz. 

Tekrar söylüyoruz; eğer düşman, gerçekten düşmanca faaliyetlerine son vermek, birlik, beraberlik, kardeşlik istiyorsa, gelsin halkın yüce temsilcileriyle konuşma gücünü göstersin. 
Utanmadan söyleyebilecek 


leşin. Siz de artık, nasıl konuşacağınızı, ne isteyeceğinizi çok iyi biliyorsunuz. 
Bağımsızlık ve özgürlük esastır. Türk halkı, Arap halkı, Fars halkı nasıl haklarından vazgeçmiyorsa, biz de vazgeçmeyeceğiz. Eşitlik ve özgürlük nasıl onların hakkıysa, sizin de hakkınızdır. Bağımsızlık ve özgürlükten, eşitlik ve bu temeldeki birlikten başka hiçbir şeyi kabul etmemek, bizim de şeref ve onur davamızdır. 

Önümüzdeki görevlere böyle yürürsek, bu yürüyüş görkemli bir yürüyüştür. Başlamış bulunan bu yürüyüşü daha hızlı adımlarla ilerleteceğiz ve gerekirse milyonlarımızı da vererek bu vatanı şerefli ve onurlu insanların diyarı haline getireceğiz. 
Adının bile kabul edilmediği Kürdistan halkını dünyanın en şerefli ve en onurlu halklarından birisi haline getirmek için, her şeyimizi ortaya koyacak ve kazanacağız. 

Bütün dostlarımıza da bu temelde çağrı yapıyorum. 
Başta Türk halkı, Arap halkı, Fars halkı olmak üzere, dünya halkları adına konuşan, onu temsil etme iddiasında olan kim varsa, halkımızın bu vazgeçilmez kutsal haklarını tanımaya ve desteklemeye çağırıyorum. Şimdiye kadar eğer 


bir sözü varsa, bu sözü söy¬ 


“PKK biçimindeki bir örgütte insan olağanüstü çalışır, savaşır. 
Karşılığında da maddi olarak alabileceği bir şey yoktur. Ama manevi olarak alacağı çok şey vardır. Bizdeki kişi, dünyalar kendisinin olsa da fazla tenezzül etmeyen kahraman kişidir.” 
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kendimizi tanıtamadıysak, bunun nedeni yaşadığımız kör ve lanetli tarihe bağlansın, sahte önderlere bağlansın. Bu tarihi yırtıyoruz, bu sahte önderliği aşıyoruz. Bu açıdan bizim için de vazgeçilmez şerefş, onur olan, kısaca her şeyimiz olan büyük bağımsızlık yürüyüşümüze saygı gösterin, “destekliyoruz” diyorsanız destekleyin, desteklemiyorsanız engellemeyin. Düşmanımıza da kötü alet olmayın. 

Bu temelde dünyaya davamızı haykırırken, en başta kendimize güvenmemiz gerektiği açıktır. Kendine güvenen, kendi kusuruyla savaşan bir halk, gerçekten yenilmezdir, hatta atom bombasından da daha büyük bir bombadır. 

Sevgili halkımız 

Çok zayıf, belki de hepinizden en zayıf birisi olarak, tek bir kişinin tek bir kelime bilmediği, adını bile kabul etmediği, “ben Kürt’üm” de demediği bir yerde, borçlu ve tek bir fişeğe bile sahip olmayan birisi olarak, bugün ise sizlerin büyük sevgisine mahzar olan birisi olarak diyorum ki, benim tecrübem, en zayıf birinizin bile neleri ortaya çıkarabileceğini göstermiştir. Eğer siz bizden bir şeyler almak istiyorsanız bizim yaşamımıza bakın. Hiçlikten, yokluktan nelere kadir olduk, neler yaratabildik. Ve bu, bir yerde sizsiniz. En zayıfınız bunu yapıyorsa, siz bin defa daha fazlasını yapabilirsiniz. Bütün oğul ve kızlarınız, genç ve yaşlılarınız benden fazla yapabilir. 


Buna inanıyorum. Biz bunun yol ve yöntemini size verdik. 
Dolayısıyla her “Kürdistanlıyım, bu davada ben varım” diyen, daha fazlasını yaratabilir. 

Eğer biz bugün dünyanın, dostun ve düşmanın tanıdığı bir halkı yaratmışsak, siz bizden daha fazla bağımsız ve özgür bir halkı onlara kabul ettirebilirsiniz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Her “Kürdistanlıyım, bu ulus savaşımında şerefle benim de yerim vardır” diyen kişi, biraz akıllı yürürse, nerede nasıl davranmak, nerede nasıl vurmak, nerede nasıl çekilmek, nerede nasıl kimi vurmak, nerede nasıl konuşmak, kimi nasıl ikna etmek gerektiğini iyi bilirse, kısacası bu savaşın sanatını doğru uygularsa daha fazlasını yapar; bu temelde sizlere de, hepimize de kazandıracaktır. 

Bu temelde bütün Kürdistanlılarm, onların öncüsü PKK’lilerin ve savaşçıların bir kez daha kendilerini yoklayarak ayağa kalkmalarını, nihai olarak kaderlerini tayin etmelerini, zaferden başka hiçbir şey kabul etmemelerini, büyük Kürdistan Devrimi’ni başarıyla götürerek insanlığa büyük bir armağan olarak sunmalarını bekliyor; bunun için bütün güç ve yeteneklerini ortaya koymaya, halk savaşımını zaferle başarmaya, bu konuda hiçbir iç ve dış engeli tanımamaya çağırıyorum. Yine bilerek veya bilmeyerek düşmana alet olanları, bilerek veya bilmeyerek düşmana şimdiye kadar hizmet edenleri de bu konumla¬ 


rını terk etme temelinde af dileyerek, bu şanlı yürüyüşe katılmaya çağırıyorum. Nitekim, düşmana alet olmuş ne kadar kişi varsa hepsini, çıkardığımız af yasasından yararlanarak şanlı 1992 ve sonrası hamlemize katılmaya, şanlı 1992 Newrozu’nu karşılamaya çağırıyorum. Bu şanslarını kullanmaya, ilk defa namuslu, onurlu yaşam uğruna savaşımı esas almaya, kazanmaktan başka hiçbir şeyi kabul etmemeye çağırıyorum. 

Yiğit halkımız 

Devrimde tam zaferi gerçekleştirmek için her şeyinizi ortaya koymaya tekrar tekrar sizi çağırırken, bunun dışında benim de, PKK’nin de hiçbir yaşamı kabul etmeyeceğimizi, tam zaferden, tam bağımsızlık ve özgürlükten, bu temelde insanlıkla, komşu halklarla birleşmekten başka bir yaşama rıza göstermeyeceğimizi söylüyor, sizlere onanca coşkumuzla sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. 

- Yaşasın Halkımızın 
Şanlı Serhildan Yürüyüşü! 

- Yaşasın İnsanlıkla Özgür ve Eşit Temeldeki Birliğimiz! 

- Yaşasın Direniş Şehitlerimizin Şanlı Anısı! 

- Yaşasın Halkımızın Dirilticisi, Şeref ve Onuru Partimiz ve Gerillamız! 

- Kahrolsun Bizi İmha Etmekten Başka Hiçbir Şey Düşünmeyen Asırlık Düşmanlarımız! 

21 Ocak 1992 
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DOĞUP BÜYÜDÜĞÜM TOPRAKLARDA ÖLMEK VE GÖMÜLMEK İSTİYORUM 


U lusal kurtuluş mücadelesi veren halkların tarihi incelendiğinde görülecektir ki, halkler sömürgeci işgalci güçlere karşı gelişirdikleri mücadelelerinin yanında, bir o kadar da iç ihanete, işbirliçiliğe karşı savaşarak mücadele etmek durumda kalmışlardır. Nitekim sömürgeci egemenlikler altındaki ihanet ve işbirlikçilik, halkların acılarını daha bir derinleştirmiştir. Kürt halkının tarihinde ise; bu, daha derin acılara, trajedilere kaynaklık etmiştir. Partimiz önderliğinde gelişen mücadelemiz özelikle Kürdistan’daki ulusal parçalanmışlığın sebeplerine inmek ve buna karşı mücadele ederek, bunu tersine çevirmek için çok çaba sarf etmişti. Tabii bu yüzden büyük bedeller de ödemişti. 

Sömürgecillikten beslenen işbirlikçilik ve ihanet her fısatta hareketimize, hareketimizin temsilcilerine, gerillaya, halka saldırmakatan geri durmadılar. 
Ancak her geçen gün Başkan Apo önderliğindeki mücadelemiz saflarında kenetlenen Kürdistan halkı, efsanevi kahramanlıklarla işbirlikçilik ve ihanete hak ettiği cevabı verdi. 
Başkan Apo’ya halka bağlılığın onuruyla kendini feda eden şehitlerimiz soylu bir özgürlük mücadelesi mirası yaratarak bizleri bugünlere uluştırdılar. 

Abdullah arkadaş, 1935 yılında Kerboran’ın Çelik köyünde 



O Adı, soyadı: Abdullah AKGÜL 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Çelik 
köyü/Kerboran, 1935 
Şehadet tarihi ve yeri: 1994 
Mava dağı 

dünyaya geldi. Yirmi yaşlarına ulaştığında, yani 1955’lerde ülke ve halk gerçekliğini sorgulamaya başlamış, bu yönlü güçlü bir arayışa yönelmişti. 
Kürt ve Kürdistan kavramlarını söylemenin bile büyük bedeller ödemeyle eş olduğu o çağlarda başlayan arayış, Abdullah arkadaşın yurtbilincini güçlendirmişti. Arayışları 
1970 Ti yıllara kadar hızından 
hiçbir şey kaybetmeden sürmüştü. Önce KDP’yle, ardından da Kuzey Kürdistan’daki ilkel milliyetçi örgütlerle ilişkilenmiş ama onlarda 


da aradığını bulamamıştı. 

1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında ise artık PKK’nin doğuş ve gelişim dönemleri vardır. Önce Hilvan-Siverek mücadelesi döneminde Apocuların ve PKK’nin ismini duydu. Ardından 1982-83 yıllarında Lübnan sahasında ülkeye dönen PKK ilk gerilla gruplarıyla tanıştı. Gerilla gruplarıyla tanışıp ilişkilendikçe artık aradığını bulduğunu görüyordu. Bu süreçten sonra artık aktif bir PKK taraftarı ve savunucusudur. Her geçen gün ilişkileri aktifleşir. 1987 yılında bir oğlu parti saflarına katılır. En zor koşullarda bile PKK Ti olma onurundan ödün vermeksizin çalışmalara katılarak katkı sunma- kan geri kalmaz. Ulusal kurtuluş mücadelesinin gelişimine paralel olarak genelde alana yönelik, özelde Abdullah arkadaşa yönelik düşman baskıları yoğunlaşır. 
Abdullah arkadaş düşman tarafından defalarca tehdit edilir. 
1989 yılında yardım ve yataklık 
gerekçesiyle tutuklanarak bir buçuk yıl Diyarbakır Cezaevi’nde hapis yatar. 

Amed Zindanı ilerlemiş yaşma rağmen, onun için bir okul işlevini görür. Daha bir bilenerek ve yaşma rağmen mücadele azmi büyüyerek cezaevinden çıkar. Köyüne gelir. Ancak her gün köydeki karakola giderek köyde olduğuna dair karakola imza vermek durumunda bırakılır. Her gün karakolda düşmanın 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çanak yalayıcıları, işbirlikçiihanetçi kişilikleri görmek durumunda kalır. Ancak yaşlı çınar her zaman canlı, başı dik ve onurludur. İhtilalci bir ruha sahiptir. Abdullah arkadaş. Her karakola gidip imza verişinin ardından gerilla yoldaşlarıyla halkının özgürlük savaşçılarıyla kucaklaşma anını, sabırsızlıkla bekler. Ve gerillayla her kucaklaştıkça bir yaş gençleşir. Bu Başkan Apo’nun yarattığı militan ruhtur. Alandaki arkadaşlarla sürekli görüşerek, ihtiyaçlarını tespit eder; ardından örgütleyerek ulaştırır, varlığıyla gerillanın güç ve moral kaynağı olurdu. Tüm aile fertleri çeşitli düzeylerde mücadele içinde yer alır. Gerillaya katılanların yanında cephe çalışması vb çalışmalarda yer alırlar. 

1993 yılında, alandaki ARGK 
güçleri köydeki düşman karako¬ 


luna yönelik kapsamlı bir eylem geliştirir. Ağır kayıplar veren düşmanın, 50’yi aşkın kaybı vardır. Gerillaya ulaşamayan düşman, vahşetini köylülere yöneltir. Köyden on üç yurtseverle birlikte Abdullah arkadaşı da topluca tarar. Taranan 13 kişi içinde sadece kurtulan Abdullah arkadaştır. Ki, O da yaralıdır. 

Gerilla baskısını sonucu düşman köylerini de yakıp yıkmıştır. Abdullah arkadaş, ailesinden geriye kalanlarla şehre yerleşir. 
Ancak şehir yaşamına katlanamayan Abdullah arkadaş, tek başına da olsa köyüne geri döner. Yalnız başına bir gerilladır, gerilla yoldaşlarına ulaşana dek. 
Tabii bu uzun sürmez ve yaşlı çınar artık gerillanın arasındadır. Onu geri göndermek isteseler de kabul etmez ve; “doğup büyüdüğüm topraklarda ölmek ve gömülmek istiyorum. Bu siz- 


lere vasiyetimdir” der. Gerilla, 

yaşlı çınarı bağrına basar. 

Abdullah arkadaş kimi zaman 

gerillayla birlikte hareket eder, kimi zaman da köye inerek, köyde kalır. 1994 yılında Mava birliklerinden Bedran adındaki unsur ihanet ederek düşmana kaçar. 
Bu ihanetçinin düşmana bilgi verdiğini öğrenen Abdullah arkadaş, yoldaşlarını uyararak, yerlerinin tespit edildiğini ve değiştirilmesini söyler. Ancak arkadaşlar yerlerini değiştirmez ve güçlerini konumlandırarak çatışmaya hazırlanırlar. Sabahın erken saatlerinde çatışma başlar. Yaşlı çınar Abdullah arkadaş, gerilla yoldaşlarıyla omuz omuza çatışmaya girer. Ve bu çatışmada vurularak şehitler kervanına katılır. 

Anısı mücadelemizde önder olacaktır. 











(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 1 59) 


Reşit PASAT 


okulunun iyi bir öğrencisiydi 


K ürt ve Kürdistan’ın üç bin yıllık trajedilerle yüklü; kan, katliam, sürgün kokan acılı tarihinin ardından; 
15 Ağustos 1984 Atılımı Kürdistan’da bir bahar esintisidir. 
Sömürgeciliğin “mezara koydum, üzerini betonladım, bitirdim” dediği Kürt halkına derin bir nefes aldırtarak yaşama döndürdü ve ayağa kaldırdı. 
Bununla da kalmadı; düşmanı kahretti, dostu sevindirdi, dalga dalga ulusal sınırları aşarak Kürt halkını insanlığın gündemine koydu. Kürt halkı yediden yetmişe katkı ve desteklerini sunarak özgürlük yürüyüşünde saf tuttular. Canlarını mücadeleye katık ederek, kan bedeli bu günkü mevziler kazanıldı. Bu yanıyla çağdaş Kürdistan tarihi nice adsız kahramanın kanlarıyla yazıldı. 
Reşit arkadaşta çağdaş Kürdistan tarihinin fedakar bir emekçisi ve adsız bir kahramanıdır. 
Reşit arkakadaş 1949 yılında Şırnak’ın Akert köyünde dünyaya geldi. Büyüdüğü köyde okul olmadığı için okula gidemedi. Henüz küçük yaşlardan itabaren aile ekonomisine katkı sunmaya çalıştı. Cesaret, fedakarlık ve olgunluğuyla çevresinde çok sevilen Reşit arkadaş, dürüst bir yurtsever olmasıyla da saygı duyulan bir insandı. 

1982 yılında ilk gerilla birliklerinin Botan alanında çalışmalara başlamasıyla birlikte, 



O Adı, soyadı: Reşit PASAT Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Akert 
köyü/Şımak, 1949 
Şehadet tarihi ve yeri: Ocak 1994, Şımak 

Akert köyü de gerillalanın uğrak yerlerinden birisi olmuştu. 
Köy, gerilla hareketine elverişli bir coğrafyada bulunmaktaydı. Reşit yoldaş da gerillaya ilk destek veren, ilişkilenen yurtseverlerden birisiydi. Hatta köyün gerillaya açılmasından temel rol oynayan kişilerden birisiydi de denebilir. 

15 Ağustos Atılımı sonrası 
Reşit arkadaşın gerillayla ilişkileri daha yoğunlaşmış, bu süreçlerde milis olarak çalışmalara katılır. Tabii bu dönem düşmanın köye baskıları da yoğunlaşır. Özellikle çalışmalarından şüphelendikleri Reşit arkadaşı 


1985 sonrası kısa aralıklarla 
beş kez gözaltına alıp işkenceden geçirdikten sonra serbest bırakırlar. Her defasında yoğun işkencelere maruz kalan Reşit arkadaş, bu işkence seansların¬ da düşmanın gerçek yüzünü görmüş ve düşmana olan kini ve öfkesi artmıştı. Serbest kaldığında ise çalışmalara daha aktif katılım sergileyerek düşmana yanıt veriyordu. 1993 yılına kadar bulunduğu alandaki gerillayla birçok çalışmaya imza atmıştı Reşit yoldaş. 

Ama 1993 yılında yoğunlaşan düşman baskıları sonucu köy halkı toplu olarak Şırnak’a göç etmek durumunda kalmıştı. 
Reşit arkadaş Şırnak’ta da gerillayla olan ilişkilerini sürdürerek çalışmalarını sürdürmüştü. 1994’de keşif amaçlı şehre inen iki gerilla arkadaş evinde kalır. Yaşanan bir ihanet sonucu Reşit arkadaş ihbar edilerek ele verilir. Evine baskın yapan düşman, Reşit arkadaşı alıp götürür ve anında yoğun işkenceye alınır. Reşit arkadaş direnerek sır vermez. Direnişiyle düşmanı kahreder. Bir gün sonra kafasına on dört kurşun sıkılarak katledilen Reşit arkadaşın cesedi çöplükte görülür. Halk şehidine sahip çıkar ve büyük bir halk katılımıyla Reşit arkadaşın naşı defnedilir. 

Anısı mücadelemize önder olacaktır. 


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Mehmet YAŞAR 


YÜKSEKOVA DORUKLARINDA BİR ÖZGÜRLÜK MEŞALESİDİR DILDAR YOLDAŞ 


D ıldar yoldaş, 1962 yılında, orta halli bir ailenin çocuğu olarak Yüksekova’da dünyaya gelir. Emeğine dayalı olarak aile geçimini sürdürür. 
Partiyle tanışmadan önce evlenen Dıldar yoldaş, 6 çocuk babası ve emekçi bir insandır. 
Daha küçük yaşlarda yaşadığı devlet baskıları bilinç altına yerleşmiştir. Bu kişilikte bir kin ve öfkeye dönüşür. Gençliğinde Dıldar yoldaş, çevrede sevilen, sayılan, olgun bir kişiliğe sahiptir. 

Dıldar yoldaş, 1990’ların ba¬ 



© Adı, soyadı: Mehmet YAŞAR 


şında partiyle tanışıp ilişkiye geçer. Yaşam ve yaklaşımlarındaki dürüstlüğü, verdiği güven vesilesiyle kısa sürede resmi görev alarak çalışmalara katılır. Ulusal yara, Dıldar arkadaşın yüreğinde adeta volkan gibi patlar ve partinin kenidisine verdiği her görevi büyük bir ciddiyet ve disiplin içinde, yorulmak bilmeksizin, büyük bir çabayla gereklerini yerine getirerek, halkı örgütler. 1991-92 yıllarında halkın serhildan eylemliliklerini örgütlemede önemli bir rol oynayan Dıldar yoldaş; Newroz kutlamalarında da aktif olarak öncülük yapar. 
Bu çalışmaları esnasında Dıldar yoldaş, deşifre olur ve iki kez tutuklanır. İlkinde 40 gün gözaltında alınır ve ağır işkencelere maruz kalır. İkincisinde ise; gözaltının ardından tutuklanır ve dokuz ay cezaevinde 


Kod adı: Dıldar 
Doğum yeri ve tarihi: 
Yüksekova, 1962 
Şehadet tarihi ve yeri: 27 Şubat 1994, Yüksekova 

kalır. Her tutuklanışında, ağır ve vahşi işkencelere maruz kalır ama tavrı açık ve nettir, taviz vermez; Mazlumların, Kemallerin “direnmek yaşamaktır” geleneğine pratikte sahiplik yapar. Kahramanca bir direniş sergileyerek çözülmez. Dıldar arkadaşın kin ve öfkesi daha bir bilenir, iradesi keskinleşir. Dıldar yoldaşın halkına işkencehanelerde de öncülük yapması, ona halk içinde büyük bir itibar kazandırır. 

1993 sonlarında parti, Dıldar 
yoldaşa daha da güç vermek için Şehidan’a çağırır ve bir devre eğitmden geçmesini sağ¬ 


lar. Hem eğitimde hem de yaşamda oldukça katılımcı olan Dıldar arkadaş, eğitimi büyük bir moralle tamamlar. Eğitim sonrasında gerillada kalmak için öneri yapmıştı Dıldar arkadaş. Ama parti bu öneriyi kabul etmez. Çünkü O’na şehir merkezinde ihtiyaç vardır. Bu temelde 1994 yılı başlarında Yüksekova merkezinde milislerin sorumlusu olarak görevlendirilir. Dıldar yoldaş sorumluluk alanına gider. Büyük bir güç almıştır. Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışmaları yürütür. 

27 Şubat 1994’te ihbar üzerine 
bulunduğu eve kolluk kuvvetleri tarafından baskın yapılır. Akşam saat 20.00 de evden alınan Dıldar yoldaştan bir daha haber alınamaz. Tüm aramalara rağmen cenazesi de bulunamayan Dıldar yoldaşın şehadet haberi üçüncü gün partiye ulaşır. Dıldar yoldaş karanlık güçler tarafından katledilmiştir. Gever halkı, bir öncüsünü yitirmenin acısını yaşıyordu. Ama yüzlerce öncüye de kavuşuyordu. Dıldar yoldaşın şehadetini öğrenerek mücadele saflarına yüzlerce genç katılım gösteriyordu. Bu, Dıldar yoldaşın ölmediğini, onun her zaman yaşayacağını gösteriyordu. 

Dıldar yoldaşın anısı mücadelemizde önderdir. 

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Yıkılmaz bir çınardı Mehmet yoldaş 



O Adı, soyadı: Mehmet İKE Kod adı: M. Xalit 
Doğum yeri ve tarihi: Bacirit 
köyü/ Şımak, 1938 
Şehadet tarihi ve yeri: 22 
Şubat 1994, Zaxo 

. Xalit arkadaş 1953 yılında Şımak’ın Şirin bir köyü olan, Bestlerin gönlünde yer alan Gırek köyünde, yurtsever, on iki çocuklu bir ailenin dokuzuncu çocuğu olarak dünya ya gelir. Köyde okul olmadığı için okula gidemez. 
Ve her Kürt çocuğu gibi Onunda yaşamı çobanlıkla geçer. 

M. Xalit arkadaş 26 yaşında evlenir. Okul okuyamamıştır. 
Ancak gözler önündeki halk ve ülke gerçekliğini görmek için de okul okumaya gerek yoktur. Bu gerçeklik onu sürekli düşündürür ve bir arayışa sürükler. Dönemin ilkel milliyetçi KDP hareketiyle ilişkilenir. 1975 yılında 


KDP’nin resmi peşmergesidir. 
Bu, 1985 yılına kadar devam eder. Peşmergelik yaşamında katıldığı bir eylemde ayağından yaralanır. 1983 yılında KDP’ye yardım ve yataklıktan TC tarafından tutuklanır ve altı ay Şırnak Cezaevi’nde tutuklu kalır. 

Botan alanına II. Kongre sonrası ilk silahlı propaganda birliklerinin ulaşmasıyla M. Xalit arkadaş partiyle ilişkilenir. Cezaevinden de çıkmıştır bu süreçte. 
Ama düşman baskıları devam ettiği için ailesiyle birlikte Haftanin’in Bezenik köyüne yerleşir. PKK ile geliştirdiği ilişki her geçen gün derinleşip anlam kazanırken, bu ilişkiden dolayı yıllarca adına savaştığı örgütlerle ilişkileri bozulur. Artık KDP’nin şüpheyle baktığı biri haline gelir. 
Bundan dolayı 1985’te Bezenik köyünü terk etmek durumunda kalarak, Kelhek köyüne yerleşir. 
Aynı yıl Kelhek köyünde de PKK ile olan ilişkilerinden dolayı baskılara maruz kaldığından, bu alanda Etaniş köyünü kurar ve bu köyde kalır. Ama kısa bir süre sonra köyün PKK’ye ait olduğu 
ihbarı ile TC uçakları Şubat 1987 
yılında köyü 33 uçakla bombalar. 
Bu hava saldırısında, Ahmet, İsmail ve Sevdan adlı Güney Kürdistan da yaşayan Sindi aşiretinden olan bir milis şehit olur. M. 
Xalit arkadaşın eşi yaralanır ve bütün mal varlıkları telef olur. M. 
Xalit arkadaş ise aynı yıl KDP tarafından yakalanarak, Çiyaye Spi’nin LAK denilin KDP mer¬ 


kezinde bir hafta gözaltında tutularak işkencelere maruz kalır. 
“Bir daha PKK ile ilişki kurarsan seni öldürürüz” biçiminde işkence tezgahında tehdit edilir. Gözaltı sürecinde bazı aşiret ileri gelenlerinin devreye girmesiyle serbest bırakılır. O süreçte Kandil’de bulunan Mesut B arzani’- nin yanma, günlerce yürüyerek gider. Kendi deyimiyle; KDP’nin tarzını, kendi durumunu bizzat örgütün tepesindeki adamla konuşmak, tartışmak için gider. 
Uzun bir uğraş ve bekleyişten sonra Mesut Barzani tarafından kabul edilir. M. Xalit; “ben Barzani’nin yanma vardığında konuşmama izin vermeden; ‘Şırnaklı M. Xalit sen misin?’ dedi. 
Evet benim dedim. M. Barzani; “senin yerin Irak topraklarında yoktur. Eğer partimiz bugüne kadar seni öldürmemişse yanlış yapmıştır. Sen yabancı bir insansın, Irak Kürdistam’nda kalırsan öleceğini bil” dedi. Ondan sonra bir daha KDP silahını omuzuma almamaya karar verdim” demektedir M. Xalit arkadaş. 

Aslında M. Xalit arkadaş her ne kadar PKK’yle ilişkilenmiş olsa da, henüz KDP’den kopuşu sağlayamamıştır. Bu olay onun için ilkel milliyetçi, işbirlikçi ve ihanetçi güruh KDP’nin gerçek yüzünü görmesini sağlamış ve bu sayede de kopuşu gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda özüne dönüşünde başlangıcı olmuştur M. 
Xalit arkadaş için. M. Xalit arkadaş bu olaydan sonra partinin bir 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milisi olur ve milis düzeyinde çalışmalara katılır. Ancak yerleştiği her alanda PKK’li olduğu gerekçesiyle baskılara maruz kalır. Bu nedenle henüz yerleştiği Busali köyünden PKK’li olduğu gerekçesiyle kovulur ve oradan Yekmal köyüne yerleşir. Ancak aynı gerekçeyle yaklaşılır ve ailesini Kerpit köyüne yerleştirir. Yerleştiği Kerpit köyü ise kısa süre sonra TC uçakları tarafından bombalanır ve köy tamamıyla boşaltılır. Ne baskı, ne yıldırma, ne kovma, ne de bombalama M. 
Xalit arkadaşı inandığı yoldan alıkoyamaz. Aksine daha büyük bir irade ve inançla karşı koyar ve mücadele etmesi gerektiğine inanarak ailesini Minina köyüne gönderir. M.Xalit arkadaş Halepçe katliamından sonra Kuzey Kürdistan’a göç eden Güney Kürdistan halkıyla birlikte eşi ve çocuklarını Kuzey Kürdistan’a gönderir. Tam bu süreçte işbirlikçi KDP güruhu, M. Xalit arkadaş ve bir grup milis arkadaşı TC’ye teslim etme hazırlığındadır. Bir 


dostu vesileyle haberdar olan M. 
Xalit arkadaş, kırsala çıkarak Haftanin’e ulaşır. Bu alandaki gerilla güçleriyle hareket eder. 
Gerillaya katılma sözü verir. Savaştaki başarısından dolay kısa süre içinde takım komutanlığına terfilendirilir. 1989’un başlarında ise Önderlik Sahası’na gönderilir. Bu sahada altı ay kalarak eğitimini aldıktan sonra, Güney Kürdistan yolunu açmak üzere görevlendirilir. Zorlu iki haftalık bir uğraş ve yolculuktan sonra Haftanine ulaşarak yolu açar. 

1990 Güney serhildanma kadar 
M. Xalit arkadaş bu yolda kuryelik yapar. Kısa bir aradan sonra 1991’de tekrar Önderlik Sahası ve Haftanin arasında kuryedir. 
Kendisi Önderlik Sahası’ndayken, parti ondan habersiz ailesini dağ yolundan Zaxo’ya getirip yerleştirir. İnançlı, kararlı, fedakar ve tuttuğunu koparan bir karaktere sahip olan M. Xalit arkadaş görevden göreve koşar. Daha fazlasını yapmak ister ve başarmak için büyük çaba gösterir. 


Halka, devrime hizmet etmek dışında bir şey düşünmez. Eylemdedir, kuryedir, cephecidir. Önüne konulan göreve itirazsız koşar. 
Ekim 1992’de başlayan ihanet savaşını ilk günü, KDP tarafından tutuklanır. 46 gün Duhok hapishanesinde tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılır. M. Xalit arkadaş aynı yıl, on iki yaşındaki oğlu Kemal’i, Önderlik Sahası’nda ARGK saflarına katar. 1993’te M. 
Xalit arkadaş Zaxo şehir faaliyetine yönetim düzeyinde katılır. Zaxo çaalışmalarındayken KDP’nin evine yaptığı bir baskında alınır ve bir daha ondan haber alınmaz. 
Hain güçler tarafından katledilerek şehadet mertebesine ulaşmıştır M. Xalit arkadaş. Yüreği, beyni ve tüm benliğiyle kendini halka adayan yiğit yoldaşımız ve binlerle ifade edilen şehitlerimizin anılarına mücadelemizi zaferle taçlandırarak onları sonsuza dek yaşatma sözümüzü tekrarlıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. 

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ŞEff/UER DÜNÜMÜZ BOKjÜNÜMÜZ VE VAR/NLAR/M/ZD/R 


H er halkın manevi ve moral değerleri vardır. Ve bunlar kutsaldır. Bunların en başında şehitler gelir. Bir toplum veya halk tehdit altında veya tehlikeyle karşı karşıyaysa savaş kaçınılmaz olur. Bu, devletlerin karşı karşıya gelmesi gibi, ezilen ve sömürülen bir halkın egemen ulusa karşı verdiği savaş şeklinde de gelişir. Savaşlar çok çetin, keskin ve şiddetli olur. Temel unsur insan, bedel ise kan ve candır. Özellikle baskıya, sömürüyü karşı verilen ulusal kurtuluş mücadeleleri ve savaşları kaçınılmaz olduğundan dolayı hayatidir. Bu mücadele ve savaşlarda hayatını feda eden insanlar özveri, çaba, cesaret, fedakarlık, kahramanlık, metanet ve sadakatlarıyla ilham imkanı ve bir gelecek bırakarak en yüksek mertebeyle şehit olma onuruna ulaşırlar. Mücadele tarihimiz böyle bir gelişim seyri izler. Parti Önderliği bunun için “PKK Şehitler partisidir” der. 

Kürt halkı, yüzyıllardır ölüm cenderesine alınarak üzerinde her türlü hesap ve politikalar gelişirilmiştir. Son yetmiş yılda emperyalistlerin böl parçala yönet Kürdistan’ı kendi aralarında paylaşan devletlerde inkar ve imha siyasetini; çok yönlü ve sistemli bi şekilde yürütmüşlerdir. Bu süreçte inkar ve imha politikasına karşı isyan çizgisi her gün biraz daha gelişerek, herkesin artık bitti dediği ve bu 



O Adı, soyadı: Osman KAYA Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Biyan 
köyü/Şımak, 1955 
Şehadet tarihi ve yeri: Şubat 1994, (Kaçırıldı) 

yok oluşu bir kader gibi kabul ettiği bir aşamada, yeniden doğuş gerçekleştirildi. Halkın içinde bulunduğu cehalet ve karanlığı yırtarak yeni bir felsefeyle başkaldırıyı ve bunun için gerekli olan ideoloji ve siyaseti geliştirdi. Hepsinden önemlisi de Kürt halkı tarihinde ilk defa siyasal bir önderliğe kavuştu. 
Bununla birlikte, askeri bir iradeyle bütünleşerek gerillayı ve gerilla savaşının stratejisi ile donattı. Artık gerilla, günden güne gelişiyor ve halkla her gün biraz daha bütünleşiyor. 
Gerillanın en çok yoğunlaştığı esas eldığı yerlerin başından geleni Botan’dır. Çünkü Kürt 


halkı en çok Botan’m dağlık ve engebeli coğrafyasında direnmiş, yüzyıllar boyu bütün baskılara, katliamlara ve asimilasyon politikalarına karşı Botan’- ın dağlık arazisini kendine siper ederek, baş eğmemiş, büyük acılar yaşamasına rağmen özünü koruyabilmiş bir yöredir. 
Özü, direnişçiliği ve uygun coğrafyasından dolayı parti Botan alanını temel çıkış noktası yapmış ve gerilla savaşını en çok bu alanda geliştirmiş, halka bu temelde ulaşmış, burada yaratılan zeminle gerilla yaygınlaşarak her tarafa ulaşır. Savaş ve direnişin gelişmesiyle etkisi de gittikçe büyür. Geleneksel toplum ilişkilerini parçalar. 
Halk ilk kez ulusal duygularla tanışır. Tarihte ilk kez Kürt halkı ulus olma mücadelesine ve mücadelenin yarattığı değerlere kavuşur. Baskıya, şiddete, inkara karşı çetin bir gerilla savaşı yürüterek ve bu mücadelede büyük şehitler vererek onurlu halklar arasındaki yerini alır. 
Düşman ise gelişen bu mücadeleyi bastırmak için bütün gücünü ve imkanlarını seferber eder. Ordusunun yanında, özel kuvveler oluşturur, yine Kürdistan’daki ihanetçi ve işbirlikçi kesimi köy koruyuculuğu adı altında çeteleştirir. Modern tekniği de devreye koyarak gerillayı imha, halkı bastırma temelinde özel savaşın en kirli biçimi olmak üzere en çağ dışı ve vahşi yöntemlerle bir yönelim içine girer. Gerillaya karşı yapılan kapsamlı operasyonlar yanında, serhildana kalkan halkı da bastırmak için her türlü baskı ve şiddeti kullanır. Yargısız infazlardan, faili meçhul cinayetlere varan bir süreç başlar. Serhildanların üzerine tank, panzer ve her türlü ağır silahlara yönelen düşman, kontrgerillanın yanında hizbullah gibi paravan oluşumlarda yaratarak bunları halka saldırtır. Partinin cephe çalışanı ve doğal halk öncüsü kesimlere karşı tutuklamalar, işkencelerde katletletme, faili meçhul biçimindeki yargısız sokak infazları gibi, savaşın en kirli, en çirkin ve insanlık dışı yöntemleriyle yönelir. Binlerce yurtsever insanımız bu şekilde hunharca katledirir. Osman Kaya arkadaş da bunlardan bir tanesidir. 

Osman arkadaş, Şırnak’ın kırsalında bulunan Biryan köyünde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Köyde büyür ve her Kürt köylüsü gibi çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşır. Osman arkadaş, 1984 öncesi Botan’a gelen ilk gerilla birlikleriyle tanışır ve ilişki kurar. 
Botan’m sert iklimi ve doğası gibi, insanı da Kürt kültürünün geleneksel mertliği, yiğitliği ve misafirperverliğiyle tanınır. 
Haksızlığı, zulmü kabul etmediği gibi her zaman kendine özgü toprağa bağlılığıyla baskıya boyunduruğa karşı bir isyanın ruh halini taşır. Botan insanın sert karakter yapısına sahip olan Osman arkadaş saf, temiz kalpli, dürüst kişiliğiyle çevresinde sevilen ve sayılan bir insandır. 


Gerillayla tanıştıktan sonra Botan’ın baş kaldırmaya hazır insanının ruh haliyle çalışmalara katılır. Cesur, atak ve fedakarlığıyla çalışmalara önemili bir katkı sunar. Meme Alanın diyarı, Bedirxan ve Yezdan Şer’in isyanlarına beşiklik eden Botan artık yeni bir sürece girer. Gerillanın yaptığı çalışma çabuk gelişir. Botan insanı geçmişinden aldığı isyan kültürüyle yoğrulmuştur. Bu partinin geliştirdiği siyasal bilinçle de birleşince artık geleceğe daha umutlu adımlarla yürünmeye başlanır. 

Osman arkadaş, yörenin arazisi kadar insanını da iyi tanır. 
Arkadaşlara öncülük etmeden, kitle çalışmalarına ve savaşçı çıkarmaya kadar milislik görevlerini üstlenir ve bir bütün olarak kendini çalışmalara katar. Yaratılan gelişmeler düşmanın kulağına çabuk gider. 
Düşman Osman arkadaşın çalışmalarını fark eder ve 1984’te tutuklar. Peş peşe defalarca tutuklanıp işkenceden geçirilerek bırakılır. Osman arkadaş sağlam karakter yapısıyla mücadele ruhunu birleştirir. Düşmanın uyguladığı baskı, şiddet ve işkenceye rağmen ödün vermez. 
Botan’ın boyun eğmez insanına özgü direnir. Buna karşı düşmanın sindirme girişimleri devam eder. Osman arkadaş, Siirt ve Diyarbakır Zindanlarında birkaç yıl yatar, ama her şeye rağmen çalışmalardan kopmaz. ’90’lardan sonra halk serhildanları gelişir. 1991-92 yılları gerillanın geliştirdiği savaşla birlikte serhildan yılları olarak biliniyor. Düşmanın askeri üstünlüğüne rağmen siya¬ 


sal olarak dengenin oluştuğu bir süreçtir. Artık düşman en barbar ve insanlık dışı yöntemlerle bir yönelim içine giriyor. 
Halka karşı katliamlar geliştirilir. Köyler ya koruculaştırılır ya da yakılır-yıkılır. Yurtsever insanlarımız gün ortasında kurşunlanır. Tutuklamalar ve işkenceler de katletme günlük yaşamın bir parçası olur. Onlarca insanımız kontralarca evlerinden alınır, ya bir süre sonra cenazesi bulunur ya da hiç bulunmaz. Osman arkadaşın evine de 1994 yaz aylarında baskın yapılır. Kontralar Osman arkadaşı alıp götürürler ve bir 
daha geri dönmez. Ardından 6 
çocuklu bir aile kalır. Kürt halkı büyük acılar yaşayan bir halktır ve her gün bunlara yenileri katılır. Fakat eskisi gibi boş yere ölmez. Partimizin çıkışıyla birlikte günümüze kadar binlerle ifade edilen şehitler ordusunun yarattığı gelişmeler bu gün bize insan olma, ulus olma bilincini, birliğini, bütünlüğünü ve mücadele gerçekliğini bırakmışlardır. En değerli varlıkları olan canlarını mücadelenin gelişmesine katık yapmışlardır. 
Osman arkadaş da yaptığı çalışmalarla bu gelişmeler içinde yer almıştır. Düşmanın top yekun yönelimine karşı inancından taviz vermemiş, canı pahasına yılmaz bir kahramanlık sergileyerek şehit olma onuruna erişmiştir. Şehitler dünümüz, günümüz ve yarınlarımız¬ da. Onlar yolumuzu aydınlatan meşalelerdir. Anıları mücadelemizde önderdir. 

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YURTSEVERLİĞİN ONURLU TEMSİLCİSİ FAYSAL YOLDAŞ 



O Adı, soyadı: Faysal ÜRPER Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Uludere, 1959 
Şehadet tarihi ve yeri: 22 
Şubat 1994, Zaxo 

Y urtsever orta halli bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gözlerini açan Faysal yoldaş, daha çocukluk döneminde olgun, cana yakın, sevecen bir kişilik sahibidir. İlk, orta ve liseyi Uludere’de başarılı bir şekilde okumuştu. Bulunduğu okul ortamında arkadaşlarıyla iyi geçinen, diyalog kuran ve derslerinde çalışkan bir insandır. Bunu süreklileştirir. 


Ulusal düşüncelerle okul sürecinde tanışan Faysal yoldaş, Kürt sorunu ve çözümü konusunda da imkanları doğrultusunda kendisini yetiştirmiş bir insandı. 

Kendisini okuyarak, araştırarak iyi bir şekilde yeşitiren Faysal yoldaş, çevresinde sayılan ve sevilen bir konumdaydı. Gericiliğe asla prim vermez, buna karşı mücadele ederdi. 

Özgürlük mücadelesiyle tanışmadan önce DDKD’ye sempati duyuyordu. 1978’de Hakkari de bu örgütün dernek başkanlığını da yapmıştı. 
DDKD dışında KDP’yle de geçmişe dayanan bir ilişkisi vardı. Bu ilişkileri yüzünden lise 2. sınıfı okurken okuldan atılmış, öğrenimine Amas¬ ya’da devam etmek zorunda kalmıştı. 

12 Eylül sonrasında Kürt 
derneklerine üye olduğu için tutuklanmış ve dört ay Diyar Diyarbakır Cezaevi’nde kalır. 
PKK’yle ilk tanışması da böyle olur. Cezaevinden çıktıktan sonra arayışlarına devam eden Faysal yoldaş, Güney Kürdistan’daki ilkel milliyetçi örgütlerle olan ilişkileri sebebiyle kısa bir süre onların almana geçer. Burada hem bu örgütleri yakından tanıma, hem de mücadelelerini anlama çabası içe¬ 


risine girer. Buradan da İran’a geçmek ister. Ama KDP güçleri tarafından yakalanıp içeriye atılır. Sempati duyduğu bu güçleri bu sayede daha iyi tanıma imkanı bulan Faysal yoldaş, cezaevinden kaçarak YNK’ye sığınır. 1984-85 yılına kadar YNK ile kalan Faysal yoldaş daha sonra tekrar köyüne döner. 

Uzun bir süredir Botan alanında faaliyetleri olan PKK’yle 1987 yılında tanışır. 
Köylerine gelen gerilla birlikleri sayesinde PKK ve mücadelesini yakından tanıma imkanı bulur. Yıllardır Kürt örgütlerini tanıyan Faysal yoldaş PKK’nin mücadelesinden oldukça etkilenir. Çünkü PKK kadroları, hiçbir çıkar gözetmeksizin mücadelelerini sürdürüyor ve bu uğurda her türlü fedakarlığı göze alıyorlardı. 
Halk da gerillalara her türlü desteği veriyordu. Çünkü halk, kurtuluşlarının bu mücadele de olduğunu görmüştü. 

Faysal arkadaş, 1987 yılından itibaren çalışmalara da katılır. 
Önce köy komitesinde ardında milis olarak mücadelenin bir neferi haline gelir. Alandaki birçok eyleme aktif olarak katılmanın yanında, lojistik ihtiyaçların karşılanması, kuryelik, yeni savaşçıların çıkarılması ve aktarılması, örgütlenme vb birçok çalışma yürütmüştü. 

Alanda oldukça aktif olması O’nun kısa sürede deşifre olmasını sağlamıştı. Bu yüzden düşman güçleri Faysal yoldaşı sık sık göz altına alıyor işkenceden geçirerek Özgürlük mücadelesinden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ama Faysal yoldaş ne mücadelesinden uzaklaştı ne de düşmanın baskı ve işkencelerine karşı tavizkar yaklaştı. O onurlu bir yurtsevere yakışacak tavrı sergileyerek çalışmalarına devam etti. 

1989 yılından sonra gerilla 
gruplarına katılmak amacıyla Haftanin alanına gitti Faysal yoldaş. Burada gördüğü eğitimler sonrasında savaş birlikleri içerisinde yerini alır. 
1992’de gerçekleştirilen merkez toplantılarından sonra savaş hükümeti meclis üyeliğine seçilir. 1993 yılında ailesine yönelik kapsamlı baskılar vardır. Bu yüzden ailesini Zaxo’a getirir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 1994 yılında Zaxo’da T.C ve KDP’nin işbirlikçi Silo Guyi adındaki şahsın öldürülmesi amacıyla iki arkadaşlarıyla birlikte (M. Halit ve Nazmi) görevlendirilir. Ama eylemi gerçekleştiremeden bir ihbar üzerine KDP tarafından tutuklanırlar. 1994 yılında KDP tarafından tutuklanan Faysal, M. Halit ve Nazmi yoldaşlardan şimdiye kadar bir haber alınamamıştır. 

Anısı mücadelemize önder olacaktır. 


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liya yoldaş, yurtsever ve 'yoksul bir ailenin ilk erkelT çocuğu olarak dünyaya gözlerini açar. Maddi imkansızlıklardan dolayı sadece ilk okulu okuyabilmiştir. Daha sonra ise her yoksul Kürt çocuğu gibi aile ekonomisine katkı amacıyla çalışmaya başlamıştı. 
Emekçi yönleri oldukça güçlü olan Çiya yoldaş, fedakar, açık sözlü ve çevresinde sözü dinlenen birisiydi. 

1989 yılında bir kardeşinin ge- 


© Adı, soyadı: Osman KARA Kod adı: Fırat Çiya 
Doğum yeri ve tarihi: Hilal köyü/Uludere, ... 

Şehadet tarihi ve yeri: 26 
Mart 1994, Zaxo 

rilla saflarına katılması O’nu çok etkilemişti. Zaten yurtsever bir insandı, ama kardeşinin katılmasıyla ilişkilerini gerillayla daha da güçlendirmiş, ilk başta kısmi olarak daha sonra ise aktif 



faaliyetlere başlamıştı. 

1990 yıllarda ailesine maddi 
açıdan destek olabilmek için metrepollere çalışmaya gitmişti. Belli bir süre çalıştıktan sonra, özellikle Kürtlere yönelik hakaretleri daha fazla kabullenemediği için tekrar köyüne dönmüştür. Köyüne geldikten sonra hemen gerillalarla ilişki kurmuş ve 1991 yılında da milisliğe başlamıştı. 

Bu yıllar, devletin bütün Kürt köylerine koruculuğu dayattığı yıllardı. Ya korucu olunacak ya da köyden gidilecekti. Aynı dayatma Çiya arkadaşın köyüne de yapılıyordu. Çiya arkadaşın ailesi yurtsever olduğu için devletin dayatması onalar yönelik daha fazlaydı. 

Bu baskılara daha fazla dayanamayan Çiya arkadaş ailesiyle birlikte 1993 yılında Zele kampına geçer. Her ne kadar zor da olsa, göçebe bir yaşamı göze alarak gerillayla birlikte hareket eder. 

1994’te Zele kampına yapılan hava saldırısından sonra parti talimatıyla Zaxo’ya gider. 
Kuryelik, lojistik ve birçok faaliyette aktif rol oynayan Çiya yoladaş 26 Mart 1994 yılında KDP güçleri tarafından katledilir. Evli ve iki çocuk babası olan Çiya yoldaşın silahını küçük bedeniyle, yüreği olan Kızı alır ve saflara katılır. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 

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KAHRAMANCA DİRENDİ 

MEHMET YOLDAŞ 


koyar, köy koruculuğu dayat- 1994 yılında düşman Gabar 


alanına yönelik yoğun operasyonlar geliştirir. Alandaki operasyon üzerine Mart 1994’te üç gerilla arkaşıyla sığınakta gizlenen Mehmet arkadaş, gizlendikleri sığınağın ihbar edilmesi üzerine düşman güçleriyle çatışmaya girirler. Uzun süren çatışmanın sonunda düşmanın teslim ol çağrılarına kahramanca savaşarak cevap verirler. 
Çünkü bilirler ki, “teslimiyet ihanete direniş zafere götürür.” 
Mehmet arkadaş üç arkadaşıyla birlikte bu çatışmada şehitler kervanına katılır. 

Anıları mücadelemizde önderdir. 


çocuk babası olan Mehmet arkadaş, Cizre’deki serhildan atmosferinin dışında kalamaz ve aktif bir katılım sergiler. Partiyle ilişkilenen Mehmet arkadaş, cephe çalışmalarına katılarak, serhildanlara öncülük yapar, çalışmalarıyla halkın güvenini kazanır. Her göreve koşar. Milis düzeyinde çalışma yürütür. 

O Adı, soyadı: Mehmet ÖNER Ancak Çalışmaları düşman tara- 

■jT- i * t> fından deşifre olunca, 1993 ta- 

Kod adı: Reşo M t ^ 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Şehadet tarihi ve yen: Mart \ , 1 t * 

ınA/ v . olan Mehmet arkadaş, gece ge- 

1994, Xurse/Gabar . lt , ,. J . * 6 6 

rıllayla birliktedir. 

Y oksul ve yurtsever bir ailenin çocuğu olarak, 

1960 yılında Güçlükonak’ın 
Hetma köyünde dünyaya geldi Mehmet arkadaş. Köyde okul olmadığı için okuma imkanı m da bulamadı. Daha küçük yaşlardan itibaren çobanlık yaparak ailesine katkıda bulundu. 


Aynı zamanda rençberlik yaptı, mevsimlik işçi olarak çalıştı. 
Mehmet arkadaş, çalıkanlığıyla ve dürüstlüğüyle de çevresinin sevgisini kazanmıştı. 

Mehmet arkadaş, Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinin gelişimine paralel olarak sempatisi gelişir ve yurtseverlik görevlerini yerine getirmeye çalışır. Köylerine yönelik düşman baskıları gelişince buna karşı 


malarını reddeder ve 1989 yılında Cizre merkezine göç etmek zorunda kalır. Evli ve dört 


Mehmet ÖNER 
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Y akup arkadaş orta halli yurtsever bir ailenin çocuğu olarak Uludere’nin Hilal köyünde 1949 yılında dünyaya geldi. İlkokulu köyünde bitirdi. 
Zeki, çalışkan, yaşam dolu bir arkadaştı. Daha küçük yaşta çevresinin sevgisini kazanmıştı. 
Gençliğinden başlayarak köyünde bağ bahçe ve hayvancılık işleriyle uğraşıyordu. Yakup arkadaş, binyıllarca ülkesi işgal ve istila edilerek paylaşılan, ulusal değerleri tahrip edilerek tüketilmek istenen; yüreği ve beyni karartılarak kendi gerçeğinden kopartılıp lanetli bir konuma itilen, ancak tüm olumsuzlaklara, zor ve zulme rağmen, yurtseverlik ve direnişçiliğini koruyabilen direnen Kürt halk gerçekliğinin bir parçasıydı. Görkemli 15 Ağustos Atılımı’yla sıkılan ilk kurşunla kendine gelerek tarihsel gafletten kurtulup direnişi seçenlerden birisiydi. 

15 Ağustos 1984 görkemli atılımıyla derinden etkilenerek partiyle ilişkilenen Yakup arkadaş, büyük komutan, halk öncüsü Agit (Mahsum Korkmaz) arkadaşla tanışma şansına da erişmişti. İlk öğretmeni, ilk komutanıdır Agit yoldaş. Yakup arkadaş ulusal bilincini Agit arkadaştan almıştır. Agit yoldaşın yaşamından, duruşundan, ilişkilerinden, insana yaklaşımından çok etkilenmişti. Bu çerçevede çalışmalara da katılmıştı. Halk 



O Adı, soyadı: Yakup BÎLEN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyüAJludere 1949 
Şehadet tarihi ve yeri: 6 Nisan 1994, kaçırılarak katledildi (Faili meçhul) 

örgütlenmesi, lojistik hazırlanması, kuryelik, düşman güçler hakkında istihbarat, ajan cezalandırması vb birçok çalışmaya da katılmıştı. 

Yakup arkadaş halkının kurtuluşu için gecesini gündüzüne katarak çalışıyordu. Gafletten kurtulamayarak düşman oyunlarına gelenlere karşı duruyor, onları yurtseverliğe çekmeye çalışıyordu. “Esas yurtseverlik görevi burada başlıyor” diyerek herkesi tarihsel görevlerini yapmaya davet ediyordu. 

1989’da kardeşinin ardından, yakın çevresinden de gerillaya katılımlar gerçekleşir. Bu, Ya¬ 


kup arkadaşın; yaptığı çalışmaların bir sonucudur. Ama düşman da boş durmaz. Köyün yarısı korucu olmuştur. Baskılar sonucu birçok insan, silah almak zorunda kalmıştır. Yakup arkadaş, koruculuğu kabul eden kişilerle de büyük bir mücadele yürütür. Onların aldığı silahı bırakmaları için çok çaba harcar. Bunu başaramayınca koruculuğu kabul etmeyenleri örgütleyerek korucu olanların köyden çıkmasını sağlar. 

Tabii bu durum, düşmanın baskılarını yoğunlaşmasına sebep olur. Hem kendisine yönelik hem de diğer korucu olmayan kişilere yönelik büyük bir bastırma ve sindirme faaliyeti başlar. Ardından Yakup arkadaşın kardeşi Yusuf, koyunlarım otlatırken katledilir. 

Düşmanın baskıları Yakup arkadaşı yıldırmamıştı. O düşman gerçeğini öğrenmişti uzun mücadele pratiği sonrası. Bu yüzden çalışmalarına aktif bir şekilde devam ediyordu. Kaçırıldığı güne kadar da çalışmalarını bu temelde sürdürmüştü. 

Yakup arkadaş, 1994 yılında kontgerilla elemanları tarafından kaçırıldı. O gün bu gündür de kendisinden haber alınamadı. 

O özgür yaşama aşık, halkının değerlerine bağlı bir yurtseverdi. 

Anısı mücadelemizde yaşayacaktır. 

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DİRENİŞİYLE GELECEK KUŞAKLARA ÖRNEK OLDU 


F akir ve yurtsever bir ailenin çocuğu olarak Güçlükonak’ın Banat köyünde dünyaya geldi İlhan arkadaş. Ailesi geçimini daha çok havancılıkla sağlıyordu. Köyde okulun olmayışı, yine ailenin kalabalık ve yoksul oluşu sebebiyle okula gidememişti. İlhan arkadaş, ailenin büyük çocuğuydu. 
Bu yüzden sorumlulukları daha fazlaydı aile içinde. Yaşı küçük olmasına rağmen, babasıyla birlikte çobanlık yapıyor, mevsimlik işlere giderek ailenin geçimine katkı sunuyordu. 

Banat köyü, Ulusal mücadelenin ilk başladığı dönemlerden itibaren PKK’ye sempati duyan, destek veren yurtsever bir köydür. Gerillanın en erken kazandığı ve desteğini aldığı köylerden birisidir. İlhan arkadaş da gerillaya büyük sempati duyan ve sürekli onlarla ilişki halinde kalan insanlardan birisidir. Gerillayla olan ilişkileri çobanlık yaptığı dönemlerde başlamış ve hiç azalmamıştır. 

1990’ lı yıllarla birlikte Özgürlük mücadelesi kitleselleşmiş, serhildanlar Kürdistan’ın birçok yerinde yaygınlaşmaya başlamıştı. Bu kitleselleşme haliyle kendi öncüsünü de yaratmıştı. Özellikle yerel alanda mücadeleye gönül vermiş binlerce insan görev almış, ya mi- 



© Adı, soyadı: İlham ERDEM Kod adı: İsmet 
Doğum yeri ve tarihi: Bana 
köyü/Güçlü Konak, 1963 
Şehadet tarihi ve yeri: Nisan 1994, Çiyaye Bızına/Gabar 

lis olarak askeri faaliyetlere katılmış ya da köy ve şehir komitelerinde halkın örgütlülüğünü sağlamıştı. 

İlhan arkadaş da halkının bu ayağa kalkışını görerek görev alan arkadaşlardan birisiydi. 
Kendi köyünde halkını daha iyi örgütleye bilmek için bir komitenin kurulmasını sağlamış ve bu komitede aktif yer almıştı. 

Yapılan birçok eylem ve etkinliğe aktif olarak katılan İlhan arkadaş kısa zaman içinde 


de deşifre olmuş, devletin baskıları sonucu bir grup arkadaşıyla birlikte gerillayla birlikte hareket etmeye başlamıştı. 

Gerillanın zorlu yaşamına kısa zamanda adepte olan İlhan arkadaş, fedakar ve emekçi yönleriyle bütün arkadaşlarının da sevgisini kazanmıştı. 
Özellikle mevzi ve sığınakların yapımında büyük emek 
harcayan İlhan arkadaş, 1994 
baharına kadar Gabar’da gerilla yoldaşlarıyla birlikte kalmıştı. 

1994 yılı baharında Türk ordu güçleri Gabar dağına kapsamlı bir operasyon düzenlemişti. Gerilla birlikleri bu kapsamlı yönelime karşı büyük bir direniş sergilemiş, düşmana kapsamlı darbeler vurmuştu. 
Ama operasyon durmamış, daha fazla asker ve teknik kullanımıyla katbekat artmıştı. 

İlhan arkadaş, Gabar’da düşmanın bu operasyonlarının birinde girdiği bir çatışmada vurularak şehitler kervanına katıldı. Büyük bir özveriyle sürdürdüğü devrimci yaşamını onurlu bir şehadetle noktalayan İlhan arkadaş, direnişiyle gelecek kuşaklara da örnek teşkil etmiştir. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 















(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 171) 


Bahri ... 


GERÇEK BİR GÖREV 
ADAMIYDI BAHRİ YOLDAŞ 


K ürt toplumu, bin yıllardan bu yana, sürekli başka güçlerin işgal ve istilası altında yaşamıştır. Bulundukları coğrafyanın oldukça verimli topraklara sahip olması, su ve doğal kaynaklar bakımından zengin olması birçok gücün iştahını kabartmış ve Kürdistan’ı işgal etmesine vesile olmuştur. Tabii bu işgal ve istilalara karşı Kürt toplumunun bir kısmı önemli bir direniş içinde olurken, bir kısmı da ya işgalcilerle uzlaşmış ya da onlara teslim olmuştu. Kürt tarihi bu iki çelişkinin, savaşıyla günümüze kadar gelmiş, ihanet ve direniş Kürt halkının kaderi olmuştu. Bir yandan işgalcilerle uzlaşan işbirlikçi egemen sınıf, diğer yanda medeniyetten uzaklaşma pahasına dağların kuytu köşelerinde saklanan ve işgalcilere karşı direnen yoksul Kürt köylüsü. 

Sonuçsuz kalan isyanlar, Kürt egemen sınıflarının işbirlikçi karekteri Kürt toplumunu 
bitişiğin eşine getirmişti 20 
yüzyılda. Şeyh Sait ve Dersim isyanlarının bastırılmasıyla Kürt toplumu artık Ağrı dağına gömülmüş, ve oradan çıkamaz hale getirilmişti. 

Başkan Apo ve çevresindeki bir avuç genç, Kürdistan’ın özgürlüğü için mücadeleye başladığında işte böyle bir Kürdis- 



© Adı, soyadı: Bahri ... 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Bana 
köyü/Güçlükonak, 1956 
Şehadet tarihi ve yeri: Nisan 1994, Çiyaye Bızına/Gabar 

tan’da tablosu mevcuttu Kürdistan genelinde. Ulusal birliği paramparça olan Kürt toplumunun mücadele diye bir derdi kalmamıştı neredeyse. 

İşte Özgürlük mücadelesinin böyle bir atmosferde ortaya çıkmış ve bu tarihsel gerçeği tersine çevirmişti. Tabii bunu çok büyük bedeller ödeyerek yapmıştı. Yediden yetmişe ulusal bir mücadele ortaya çıkartan PKK, birlik olamayan, kendisi için hiçbir şey yapamayan Kürtleri, onuruna sahip, özgürlüğü için bedel ödemek¬ 


ten çekinmeyen ve ulusal birliğine ulaşmış bir halk haline getirmişti. 

Tabii ki büyük fedakarlıklar, acılar sonrası böyle bir düzey ortaya çıkartılmıştı. Binlerce gerillanın, on binlerce değerli yurtseverin şehadetiyle gelinmişti böyle bir düzeye. İşte bu kahraman yurtseverlerden birisi de Bahri arkadaştı. 

Bahri yoldaş yoksul bir ailenin çocuğu olarak 1956 yılında, Güçlükonak’ın Banat köyünde dünyaya geldi. Daha küçük yaşlardan itibaren ailesine ekonomik katkı sunmaya başladı. Emeğe bağlı, dürüst ve oldukça fedakar özelliklere sahip bir insandı. 

Mücadelemizin kitleselleştiği 
1990 Tı yıllarda milis olarak 
görev başlayan Bahri yoldaş, artık hiçbir yurtseverin ulusal görevlerden uzak kakmaması gerektiğini söylüyordu. Bu çerçevede partinin kendisine verdiği bütün görevleri canla başla yerine getiriyordu. 

Bahri arkadaş 1994 yılının nisan ayında özel savaş güçlerinin bir komplosu sonucu şehitler kervanına katıldı. O gerideki çocuklarına onurlu bir miras bırakarak ölümsüzleşti. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 










Fikret SEN 
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Haksızlıklara tahümmül edemeyen bir kişiydi Fikret yoldaş 


F ikret arkadaş, Güçlükonak’a bağlı Banat (Kırkağaç) köyünde orta halli bir ailenin dördüncü çocuğu olarak 
1968 yılında dünyaya gelir. 
Bulunduğu köyde okul olmadığı için okuma imkanı bulamaz. Her Kürt çocuğu gibi çobanlık yapmak zorunda kalmış, aile ekonomisine katkı sunmuştur. 

Oldukça dürüst, haksızlıklara tahümül edemeyen bir yapıya sahiptir. Bu yüzden sık sık köyündeki ağayla karşı karşıya gelmiştir. Hatta aile olarak ağaya karşı çıkmışlar, buna öncülüğü de Fikret arkadaş yapmıştı. 

Mücadelenin Kürdistan’ın her tarafına yayıldığı 1990’h yıllarda, partiyle ilişkilenmiş ve kısa bir zaman sonra da bu ilişkisini aktif çalışmalara dönüştür- 



© Adı, soyadı: Fikret ŞEN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Bana 
köyü/Güçlükonak, 1968 
Şehadet tarihi ve yeri: Nisan 1994, Çiyaye Bızına/Gabar 

müştü. Milis olarak göreve başladıktan sonra tereddüdsüz ola¬ 


rak bütün işlere koşuyordu. 

Fikret arkadaş, milislik yaptığı süre içinde iki defa da yoğun gerillayla birlikte eğitim devrelerinden geçmişti. Bu sayede ideolojik politik yönünü güçlendirmiş, önemli bir birikim yaratmıştı kendisinde. 

1994 Nisam’nda göreve giderken Gabar’ın Çiya’ye Bızına kırsalında düşmanla çatışmaya girmek durumunda kalmıştı Fikret ve üç arkadaşı. 
Dördü de kahramanca savaşmış, son kurşunlarına kadar direnmişlerdi. Ama sayısal olarak ve tekniki olarak kendilerinden katbekat üstün olan düşman güçlerinin kurşunlarıyla şehadete ulaşmışlardı. 

Anıları mücadelemizde önderdir. 

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O Adı, soyadı: Ahmet 

ÖZDEMİR 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Bana 
köyü/Güçlükonak, 1955 
Şehadet tarihi ve yeri: Nisan 1994, Çiyaye Bızına/Gabar 

• 

İ nsanı da doğası gibi direngendir Botan’ın. Bir başına da kalsa işgalci ve istilacıya teslim olmamış, dağlarına sığınarak sert doğasıyla bütünleşmiştir. 
Uygarlıktan olma pahasına da olsa kucak açan dağlarında bir yandan egemenlere, bir yandan da çetin doğa koşullarına karşı yaşam mücadelesi vererek trajik kaderini değiştirmeye çalışmıştır. 
Günümüz dünyasına kendini taşırılabilmiş olmasını ağırlıkta bu karakterine borçludur. Tarihin 



her kesitinde karşı koyup direnmekten de geri durmamıştır. Ama bir kadermişçesine yakasını trajedilerden de kurtaramamıştır. Ta ki, Başkan Apo önderliğinde çağdaş bir önderliğe ulaşana dek. Nitekim 1970 Ter dünyasındaki çağdaş MED çıkışı, 1980Ti yıllarda artık milyonların gönlünde taht kurarak, yediden yetmişe her Kürt insanını derinden sarsarak ayağa kaldırdı. Vicdan sahibi her Kürt, kadın erkek, genç yaşlı Ulusal kurtuluş mücadelesi saflarına akmaya başladı ve sömürgecilikle tarihsel hesaplaşma içine girdi. Ağır bedeller vererek şehadetlerle kutsal topraklan kutsadı. 

Şehitler ordusunun onurlu bir neferi olma payesini kazanan Ahmet arkadaş orta halli yurtsever bir ailenin çocuğu olarak 
1955 yılında Botan’ın Banat 
köyünde dünyaya gelir. Emekçi özelliklere sahip, olgun ve çalışkan bir insandır. Genel olarak tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlar. Okul okuma imkanı bulmaz. Kişiliği Botan’ın sert coğrafyasında şekillenir. Olgun, terbiyeli, kimsenin işine fazla karışmayan uyumlu bir karaktere sahiptir. 
Özgürlük mücadelesinin halklaştığı yıllarda mücadeleye sempati duymuş ve ilişkilenmişti. 

1991 yılında daha aktif bir 
çalışma içine girerek milis ola¬ 



rak görev alır. Yaptığı çalışmalar düşman gözünden kaçmadığı için sık sık düşman tarafından tehdit edilir. Ama O görevlerini daha güçlü bir şekilde sürdürmeye devam eder. Yılmaz bir kişiliğe sahiptir. Baskılar çalışma azmini kamçılar, daha büyük bir coşkuyla çalışmalara katılır. 

1994 yılında düşmanın Kürdistan genelinde geliştirdiği topyekün saldırılar sürecinde alanda kapsamlı askeri operasyonlar gelişir. Bunun üzerine Nisan 1994’te dört köylüsüyle birlikte Ahmet arkadaş kırsaldaki alan cephe sorumlusu arkadaşın yanma giderler. Alanda kapsamlı bir operasyon olduğu için kısa sürede burdan ayrılırlar. Operasyona çıkan düşman güçleriyle, gerilla güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşanmaktadır. Alandan ayrılmak isteyen Ahmet arkadaş ve grubu düşman operasyonuna takılır. 
Uzun süre onlardan haber alınmaz. 1994 yılı sonlarında Çiya’ye Bızına kırsalında gerilla güçlerimiz tarafından beş arkadaşın parçalanmış cesetleri bir su kuyusunda bulunur ve ailelerine teslim edilir. 

Kahramanca şehit düşen Ahmet arkadaşın anısı mücadelemizde önderdir. 







QSayfa 174 


Şehit Milisler Albümü ) 


YILMA 



Hapır ÇITAK 




LD. 



T iyar köyü, oldukça eski ve tarihi bir köyüdür. Asurilerden beri kalan bu köy ve stratejik bir alanda da bulunmaktadır. Asuri katliamından sonra köye yerleştirilen müslümanlar bu köyün tüm güzelliklerinin yanı sıra, manevi olarak da köyle bütünleşip köye yeni bir canlılık katmışlardır. Köy kırk haneliktir. İşte Bapir arkadaş bu köyde orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Fedakar, özverili ve çocukluğunda bile olgun özelliklere sahip olan Bapir arkadaş, bu köyde mücadelenin gelişmesiyle beraber partiyi ilk tanıyan ve onun öncülüğünde köyünün aydınlanmasını sağlayandır. 

1984’lerden beri aktif olarak her türlü desteğini sunar. Düşmanın elden bırakmak istemediği bu köye sık sık gelişleri olur. 
Bapir arkadaş tavır, davranış ve yaklaşımlarıyla düşmanı şüphe- 



© Adı, soyadı: Bapir ÇITAK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Tiyar 
köyü/Çukurca, 1940 
Şehadet tarihi ve yeri: 3 Mayıs 1994, Tiyar köyü 

lendirir. 1989 yılında Bapir arkadaş ve kareşini göz altına alırlar sorgulardan ve işkencelerden 


geçirirler. Sır vermeyen Bapir arkadaş, sık sık buna benzer bırakılma ve tutuklanmalarla karşılaşır. Bu tür gözdağı vermelerle yılmayan ve geri adım atmayan Bapir arkadaş mücadeleye aktif desteğini sunmaya devam eder. Yılmaz çabasını sürdüren Bapir arkadaş, bölgede kuryelik, lojistik ihtiyaçların karşılanması ve bilinmeyen yerlerde öncülük görevlerini yapar. İlginç ve trajik olan düşman yaklaşımlarından yılmayan Bapir arkadaş; evinin köy dışında olması, gerilla arkadaşlara barınak olması, nedeniyle, dümanın iki üç defa evini köyün merkezine taşıması dayatmaları ile karşılaşır. Bapir arkadaş 1994 yılına kadar alanda gerçekleşen birçok eylemde de rol oynamıştır. 

Yaşanan eylemlerde büyük kayıplar veren düşman güçleri pervasızca saldırıya geçmişti. 
Bapir arkadaşın da köyü basılmış, Anter isimli bir arkadaşla gözaltına alınmıştır. Gerillaya karşı bir şey yapamayan düşman, esir aldığı silahsız insanlardan hıncını çıkartacaktı. Önce yoğun işkence yapılır Bapir ve Anter arkadaşa ardından panzerin arkasına bağlayarak kilometrelerce sürüklerleyerek, arkadaşları katlederler. 

Anısı mücadelemizde önder olacaktır. 





























(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 775) 


Abdullah OZDEMIR 


HAYAT 

GÖZDE 





Ç evrede tanınan yurtsever ve zengin bir ailenin çocuğu olarak Silopi’nin Zırıstan köyünde doğan ve büyüyen Ali arkadaş, hiç okula gitme imkanı bulamaz. Daha çok ziraat ve hayvancılıkla uğraşır. Aile ve çevrenin yurtsever olmasından dolayı ulusal duygularla büyür. Mücadelenin ilk gelişmeye başladığı dönemlerden itibaren partiyle ilişki- 


© Adı, soyadı: Abdullah ÖZDEMİR 
Kod adı: Ali 
Doğum yeri ve tarihi: 
Zınstan köyü/Silopi, 1956 
Şehadet tarihi ve yeri: 5 
Mayıs 1994, Zınstan köyü Silopi 

lenmiş ve ilişkilerini sürekli güçlendirmiştir. Aile, akraba ve tanıdık çevreyi de kendisine duyulan saygıdan kaynaklı olarak partiyle ilişkilendirmiştir. 

Belli bir süre devam eden ilişkileri 1988 yıllarına doğru Ali arkadaş partiyle ilişkilerini çok daha güçlendirmiş ve milislik görevine başlamıştı. Gerillanın lojistik ihtiyacının karşılanması, kuryelik, istihbarat çalışması vb birçok görevi yerine getiriyordu. 

Oldukça fedakar ve emekçi 


özelliklere sahip olan Ali arkadaş, talimatlara bağlı, disiplinli ve dürüst bir milisti. Partiye de çok bağlıydı. Düşman tehdit ve şantajlarını asla kabul etmemiş, çalışmalarından taviz vermemiştir. Bu yüzden birçok defa yakalanmış, işkencelerden geçirilmiş, hakaretlere uğramıştı. 
Tabii her yakalaşınış, gömdüğü her işkence ve hakaret onun mücadeleye daha fazla bağlanmasını sağlamış, düşmana olan kinini ise daha fazla artırmıştı. 

1994 yılında devrim saflarından 
kaçarak düşmana teslim olan iki hainin Ali arkadaşı ihbar etmesi sonucu, İzzet isimli milis arkadaşıyla tutuklanmış, sorgusuz sualsiz katledilmiştir. 

Ali ve İzzet arkadaşın anısı mücadelemizde yaşayacaktır. 



bir yaprağın 

can damarına gizlemiştim içimden büyüyen isyanı sarmaşık gibi dolasın diye yaşamı gelip demir attı zaman alnımın çizgilerine , saçımın beyaz teline güneş kaç kez doğup batacak ay kaç kez dolanacak dünyayı bilinmez, 

söğüt dalı ne zaman ulaşır ırmağa ey kanatlarında zamanı uçuran kuş söyle bana, 

bütün göklerinde vatanın ne zaman özgürce yarışacak yanakları gamzeli çocukların san kırmızı yeşil balonları? 
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Onlar milyonların yüreklerinde taht kurarak ölümsüzleştiler 


V arlıklı ve yurtsever bir aile ortamında doğup büyüyen Reber arkadaş kendi köyünün dışında başka bir köyde ilkokulu okur ve bitirir. Okul sürecinde çalışkanlığı ve zekasıyla çevresinin ilgisini çeker. Buna rağmen okula devam edemez, bulunduğu yerde ailesinin ziraat işlerinde çalışmaya başlar. 1988 yılına gelindiğinde gerillaların köye gelmesiyle partiyle tanışır ve sempati duyar Aile ortamındaki yurtseverlik sonucu, kısa sürede partiyle ilişki kurar ve yöredeki çalışmalara katılır. Çalışmalarda fedakarlığıyla tanınır ve giderek daha çok aktifleşir. Düşmanın farkına varması sonucu birkaç kez tutuklanır ve işkenceye maruz kalır. Buna rağmen devrimci mücadeleden vazgeçmez, her tutuklanışının ardından daha çok kini artar, daha çok öfkesi büyür düşmana karşı. 1984 atılımınm ardından Botan’da askeri ve siyasi olarak giderek gelişen mücadeleyi halkın kucaklamasıyla, 1993’lere gelindiğinde düşmanın deyimiyle neredeyse, düşmanın Kürdistan’ı kaybetme gerçeği ortaya çıkmaktadır. Yaratılan gelişmelere parti, Botan-Behdinan savaş hükümeti¬ nin kurulması ile cevap verir ve bunu daha üst bir oluşumla taçlandırmak ister. Düşman buna tahammül edemez. 1994’e gelindiğinde topyekün savaş konsepti ile düşman yüz binlerce askerle topyekün saldırıya geçer. Bu, ellerinden git- 


© Adı, soyadı: İzzet PADIR 

Kod adı: Reber 

Doğum yeri ve tarihi: Zınstan 

köyü/Silopi, 1956 

Şehadet tarihi ve yeri: 5 Mayıs 

1994, Zınstan köyü/Silopi 



mekte olan Kürdistan’ı geri almak içindir. Bu topyekün saldırı kırsalda Halk Kurtuluş Ordusu güçlerine karşı olduğu kadar bütün sivil- 


toplum kesimlerine karşı da gelişir. Binlerce köy boşaltılır, yakılıp-yıkılır, yüz binlerce insan göç ettirlilir, kınmdan, işkencelerden geçirilir. Bir bütünen düşmanın azgın terörünün doruğa ulaştığı yıldır. Mücadeleye en ufak bir ilişkisi olan insanlar dahi hedef haline gelir. İhanet, ajanlık işbirlikçilik üst boyutta dayatılır. İki kesim vardır, ya düşman safındansın, ya da yurtseversin, başka çıkar yol yoktur. Reber arkadaş kurulacak savaş hükümetinde yer almanın hazırlıklarını yapmaktadır. 
Çevresinde olgun, dürüst, fedakar ve yurtsever özellikleriyle tanınr. 
Bir ihanet sonucunda gelişen ihbarla Reber arkaşın köyüne baskın yapılır. O sırada Reber arkadaş arabasıyla Abdullah isimli başka bir miliste yanında olduğu halde köye gelmektedir. Yolda düşman tarafından yakalanır ve katledilirler. Şahadetlerinin ardından düşman cenazeleri vermeyerek izlerini kaybettirir. Çaresiz, çözümsüzdü düşman, ölülerimizden, cenazelerimizden korkacak kadar iğrenç, cenazeleri gizledi belki, ama bir halkın dirilişini asla gizleyemedi. Onlar milyonların yüreklerinde taht kurarak ölümsüzleştiler. Anılan önünde saygıyla eğiliyor mücadelemizde sonsuza dek yaşatacağımıza dair ilk sözümüzün son sözümüz olduğunu tekrarlıyoruz. 

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Say/a 777) 


Hasaıı ATAŞ 


ÇUKURCA’NIN GENÇ FEDAİSİ 


H aşan arkadaş, yurtsever ve yoksul bir ailenin çocuğu olarak 1970 yılında Çukurca’nın Marufan köyünde dünyaya gelir. İlkokulu köyünde bitiren Haşan arkadaş, kıvrak bir zekaya sahip ve okulda başarılı bir öğrencidir. Maddi güçlüklerden dolayı okuluna devam edemeyen Haşan arkadaş aile geçimine katkıda bulunmak için hayvancılıkla uğraşır. Ağırbaşlılığı, olgunluğu ve çalışkanlığıyla çevresinde sevilen bir arkadaştır. 

Seksen haneli olan Marufan köyü, coğrafik olarak dağlık bir arazide ve köyde düşman karakolu bulunmadığından; gerillanın rahat ulaştığı ve giriş çıkışlarda zorlanmadığı bir köydür. 
Bu yüzden gerilla güçlerinin Botan alanına girdiği 1980’li yıllardan beri partiyle ilişkilenmiş ve yurtseverlik görevlerini yerine getirmiştir. 

Ulusal kurtuluş hareketinin etkilenen Haşan arkadaş, halk serhildanlarının bir çığ gibi büyüdüğü 1990’da partiyle olan ilişkilerini güçlendirmiş, kısmi oranda çalışmalara dahil olmuştu. Her geçen gün derinleşen ilişkileri, daha aktif bir katılımı beraberinde getirir ve milis düzeyinde çalışmalara katılır. Ulusal kurtuluş mücadesinin gelişimine paralel olarak yurtsever Marufan köyüne yönelik baskılar da artar. Çalışmaları düşmanın dikkatinden 



O Adı, soyadı: Haşan ATAŞ Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Marufan 
Çukurca, 1970 

Şehadet tarihi ve yeri: 10 Mayıs 1994, Marufan/Çukurca 

kaçmayan Haşan arkadaş ve ailesi, düşmanın baskı ve tehditlerine maruz kalır. Haşan arkadaş gözaltına alınır. Gözaltında yoğun işkencelere rağmen konuşmaz. Düşman gözaltında çözemediği Haşan arkadaşı serbest bırakmak zorunda kalır. 

Serbest bırakılan Haşan arkadaş genç ve dinamiktir. Düşmana öfkesi büyümüştür. Daha büyük bir coşku ve katılımla çalışmaya yönelir. Kitleleri örgütler, gençliğin çekim merkezi olarak, onları savaşa kanalize eder. Kuryelik yapar, lojistik çalışmalarını örgütler. Gerillayla birlikte 


hareket eder, eylemselliklere katılır. Fedakar, olgun alçakgönüllü ve coşkuludur. Yaptıklarını yeterli görmez, daha fazla hizmet edebilmek için çabalar. 

1994 yılına gelindiğinde düşman baskıları sınır tanımamaktadır. Haşan arkadaş her ne kadar düşman yönelimlerinden kendini korusa da deşifre olmuştur. Kürdistan’da, “topyekün savaş” ilan eden düşman, halk gerilla ilişkisini koparmak ve gerillayı halk desteğinden yoksun bırakmak için köyleri yakıp yıkar, köylüleri işkencelerden geçirerek toplu göçe zorlar, “faili meçhul” cinayetler yoğunluk kazanır. Haşan arkadaş büyük bir özveri ve fedakarlıkla gerilla halk ilişkisi¬ nin bir volan kayışı olma rolünü sürdürür. Halka güven vererek yeni yeni ilişkiler yaratır. 

İşbirlikçilerin korkulu rüyası olan Haşan arkadaş çalışmalarından dolayı düşman tarafından takip edilmektedir. 10 Mayıs 1994 günü köylerine yönelik gelişen bir düşman operasyonunda Haşan arkadaş evinden alınarak köy muhtarıyla birlikte götürülür. Üç gün sonra köy muhtarıyla, Haşan arkadaşın parçalanmış cesetleri köylüler tarafından kırsalda görülür. 

Haşan arkadaşın anısı mücadelemizde önderdir. 












Abdullıadi .... 
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insan gibi 1990’h yıllarda gelişen ulusal kurtuluş mücadelesinin etkisinde kalmış ve sempati duymuştu. Bu yıllarda İdil, mücadeleyi en sıcak yaşayan yerlerden birisiydi. Nusaybin ve Cizre serhildanlarının etkisi bütün şehri sarmış, her an ayağa kalkmaya hazır bir pozisyona getirmişti herkesi. 

Ayrıca İdil’de yoğun bir örgütlenme faaliyeti de mevcuttu. Yılları bulan bu örgütlenme çalışmaları yavaş yavaş meyvelerini vermeye başlamış, İdil’in genelini PKK tarafı haline getirmişti. 
Bu süreçler herkesin sınandığı bir süreçti. Kim yurtsever, kim hain, kim taraftar, kim mücadele ve halk karşıtı ortaya çıkıyordu. 

İşte Abdulhadi arkadaş, mücadelenin böyle kritik döneminde yurtseverlik görevlerini yerine getirmenin zorunluğuna inanmış bir insandı. Ve bulunduğu alanda görev almıştı. Önceleri kısmi olarak, ardından da daha kapsamlı görevler alarak, üzerine düşenleri yerine getiriyordu. 

Varolan bu kapsamlı gelişmeler karşısında özel savaş rejimi Kürt’ün lanetli tarihini tekrar canlandırmak için koruculuk sistemini yaygınlaştırmaya çalışıyordu. Kürt’ü Kürt’e kırdırtma, Kürt’ü Kürt’e karşı savaştırma onun en temel politikası haline geliyordu. Birçok köy düşman tarafından silahlandırılır ve silahlanan insanlar kendi halkının üzerine saldırtılır. Tabii birçok köy de zorunlu olarak silah almak zorunda kalır. Düşmanın baskı ve işkencelerine tahammül edemeyen birçok yoksul Kürt köylüsü silah almak zorunda kalır. 

Werzıke köylülerine de dayatmalar sonucu silah alan bir yerdir. Ama onlar düşmanın istediklerini yapma temelinde de- 


Köyde çalışmanın koşulları kalmadığı için Abdülhadi arkadaş gerillanın yanında daha çok kalmaya başlar. Gerillanın yanında kaldığı zamanlarda da önemli işler yapar. Abdülhadi arkadaşın yaşı epey ilerlemesine rağmen, gerilla içinde kaldığı süre boyunca yaşam, sevgi ve umut doludur, canlılığı ile sevilir ve saygı duyulur. Davranışları, ilişkileri herkesi etkilemektedir. 
Oldukça fedakar, çalışkan ve gözü karadır. 

1994 yılının büyük operasyon ve çatışma günlerinde Abdülhadi arkadaş Botan eyaletinde gerillanın yanındadır. O yılın ağır ve uzun süreli opersayonlarında, yılmadan görevlerini yerine getirir. Son olarak, mayıs ayının son günlerinde bir bölük arkadaşla Gansan’dan Gabar bölgesine geçerken pusuya düşerler. Pusu, kapsamlı ve geniş bir alana yayılmış ve çatışmada iki milis, bir gerilla arkadaşla birlikte Abdulhadi arkadaş 27 Mayıs 1994’te şehit düşerler. Evli olan Abdulhadi arkadaş, bütün Kürdistan şehitleri gibi esas evliliği halkıyla, vatanıyla yaptı. Anısı mücadelemizde yaşayacaktır. 

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Lokman BAYKARA 


Çocuklar özgür yaşasın diye 


B aran arkadaş, Siirt ili, Eruh ilçesi, Zıvınga Şıkaka köyünde yoksul ve yurtsever bir ailenin ilk çocuğu olarak gözlerini dünyaya açar. O da köyün diğer çocukları gibi hem ilkokulu okur hem de köyün yakınlarında çobanlık yapar. 

Baran arkadaş ilkokulda okurken, ağırbaşlılığı, olgunluğu ve çalışkanlığıyla tanınırdı. “Özgürlük çocuklukta başlar” belirlemesi adeta Baran arkadaş için kullanılmış gibiydi. O, çocukken bile olgun, özverili, hoşgörülü, cesaretli ve sevecen tavırlarıyla köyün çocuklarına öncülük yapardı. 

İlkokulu bitirdikten sonra çok çalışkan ve istekli olmasına rağmen maddi olanaksızlıktan dolayı okul okumaya devam edemez ve köyde kalır. Daha sonra, 1982-83 yıllarında Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinin gerillaları köyde yavaş yavaş görünmeye başlarlar. 
Şiddetli bir rüzgar gibi her tarafı kasıp kavurarak insanlarımıza cesaret veren ülkeye dönüş ve silahlı direnişi başlatma atılımı, Baranımızın küçük yüreğini de rahatlıkla etkiler. Arkadaşları ilk gördüğü günden itibaren adeta taparcasına bağlanmış, hayran kalmıştı Baran arkadaş. 

15 Ağustos 1984 Eruh-Şemdinli eylemleriyle birlikte düşman, Baran arkadaşında köyünü ablukaya aldı ve çeteleştirdi. Artık köylüler yavaş yavaş 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saf değiştirmeye başladılar. Baran arkadaşın babası dahi bu saf değiştirenlerin içindeydi. 
Kuytu karanlık yıllarda bile hiçbir zaman Baran arkadaş, dönekliği içine sindirmedi. Birçok gece çete ve düşman mevzilerini yararak gerillaya ulaşmayı başarabildi. Ve hiçbir zaman ilişkilerini kesmedi. Uzun bir süre köyde gerillanın tek ilişkisi Baran arkadaştı. Barbar düşmanın tüm yönelimlerine rağmen asla geri adım atmadı. 
Tam tersine gittikçe yüreğinde ulusal bilinci besledi, büyüttü ve zirveye ulaştırabildi. 
1991’de Baran arakadaşın yol gösterimi ve bizzat eyleme katılmasıyla düşman güçleri köy¬ 


den kovuldu. Artık Baran doyasıya arkadaşlarıyla özgürce kucaklaşmış ve aktif çalışmalara katılmıştı. 

Baran arkadaş 1992’de bir keşif sırasında Bane Eziza mıntıkasında düşmana esir düşer. Düşman bütün barbar işkence yöntemlerine ve öldürme tehditlerine rağmen Baran arkadaşın ağzından tek sözcük bile alamaz. Mazlum, Hayri ve Kemallerin “ser verip sır vermeyen” devrimciliklerine bağlı kalır. Sonuçta düşman Baran arkadaşı Muş E Tipi Cezaevi’ne gönderir Baran arkadaş cezaevinde iken eşi Mersin’e babasının evine gider.Altı ay sonra Baran arkadaş cezaevinden çıkar ve köye geri döner. 
Eşine de, köye dön önerisinde bulunur. Ancak eşi onu köyden yani davasından uzaklaştırmak için kendisinin Mersin’e gelmesini dayatır. Ama o asla bunu yapmaz. Uğruna ölümlere gidip geldiği davasından uzaklaşamazdı. Bu davranış onun ilkelerine aykırıydı. O hiç görmediği oğlunu, kucağına almak, okşamak, sevmek istemez miydi! Ama hiçbir zaman bu onun davasından uzaklaşmasına sebep olamazdı. Çünkü özgür olmadan kendi çocuğunu da özgür büyütemezdi. 

Türk özel savaş güçleri 1994’ün baharıyla birlikte Gabbar’a yoğun bir saldırıya geçti. Baran arkadaş da o süreçte Gabar’da gerillalar ile 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birlikte idi. Düşmanın saldırısına karşı harekete geçen gerillalar arasında Baran arkadaş da vardı. Baran arkadaş, geçmişi¬ ne yaraşıcasına en ön mevzide düşmana karşı savaşıyordu. Bu operasyonda Baran arkadaşın köyü de dahil Gabbar’ın tüm köyleri düşman tarafından yakılıp yıkılmıştı. Gabbar harabeye çevrilmişti. Kaçabilen kaçmıştı, düşmanın eline geçen yurtseverler ise katledilmişti. 

Operasyon sonrasında mayıs ayını ilk yarısında Mardin birinci bölgeye gitmek üzere Ça¬ ça Egida’dan bir ARGK bölüğü yola çıkmıştı. Baran arka¬ 


daş da bu bölüğün bir neferiydi. O “küçük cennet” dediği Gabbar’ı düşmanın inisiyatifi¬ ne terk etmek istemiyordu. Ve yakılan yıkılan köylerin, katledilen arkadaşlarının ve düşmanın pis potinlerin altında inleyen yaşam kaynağı topağının intikamını almaya gidiyordu Bu O’nun heyecanına hayecan katıyordu. 

Sömürgeci sürülerin bütün geçit yollarını tutmasından dolayı. Baran arkadaşına içinde bulunduğu ARGK birliği Eruh yakınlarından geçmek zorunda kalır. Aynı gece birlik düşman tarafından fark edilir. Ve üst¬ 


lendikleri noktaya yoğun bir saldırı başlar. Dört tarafları düşmanla çevirilmiştir. Birliğin buradan kurtulabilmesi için bazı kahramanların kendisini feda etmesi gerekmektedir. Akşama kadar devam eden çatışmada onlarca defa saldırıya geçen düşman güçleri püskürtülmüş, birçok kayıp verdirilmişti. 

Baran arkadaş çatışmanın ilk saatlerinda, arkadaşlarını noktadan uzaklaştırmaya çalışırken bacağından yaralanır. Ama ön mevzilerde savaşmaya devam eder. Arkadaşların bütün ısrarına rağmen asla mevzisini terk etmez. Grubu kurtarabilmek için herekesin geri çekilmesini ister. Başka çare olmadığı için grup geri çekilme yapar. Onların savunmasını yapan Baran arkadaştır. 

Sabahleyin, kan izlerini takip eden düşman Baran arkadaşa “teslim ol” çağrısında bulunur. 
Ama Baran arkadaş teslimiyeti asla düşünmemektedir. Çünkü düşmanını iyi tanımaktadır. 
Gözleri bir an hiç görmediği oğlunu arar. Sevgiyle bakar ona. 
Ve ardından onu öperek vedalaşır. Silahını parçalar ve bombasının pimini açar. Biji Serok Apo” sloganıyla sadece tok bir bomba sesi duyulur. 

Baran arkadaş arkadaşlarını kurtarmak için kahramanca şehadete ulaşmıştır. Hiç görmediği oğluna ve bütün Kürt çocuklarına özgür bir gelecek yaratabilmek için kendisini feda etmiştir. 

Anısı mücadelemize önder olacaktır. 

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Mahmut ZEYREK 


YÜREĞİMİZDESİN 


T arihte trajediler tekerür de etse, Kürt halkı bu topraklarda hep bir savaşım içinde oldu. Ne katliamlar, ne toplu sürgünler, ne ihanetler onu soylu direnişinden alıkoyamadı. Kahramanca direnişiyle kendini 20. 
yüzyıla taşıran halkımız, 20. 
yüzyılın son çeyreğinde Ulusal Önder Başkan Apo’nun öncülüğünde geliştirdiği savaşla, serhildanlarla kendini fiili olarak insanlığın gündemine koyarak yeniden dirilişi yaşadı. Ulusal kurtuluş savaşının milyonları kucaklayarak, kadın erkek, genç yaşlı her Kürt insanın meydanlara, savaşa aktığı ’90’lı yıllar; her ulusal kurtuluş savaşında olduğu gibi sömürgeciliğin halk önderlerine yurtseverlere yönelerek yargısız infazlara başvurduğu bir süreçtir. “Faili meçhul” diye tabir edilen, aslında failinin devlet olduğu açık olan bu cinayetlerle kitleler sindirilmek, yıldırılmak pasifleştirilmek istenir. 
Gelişen bu cinayetler binlerle ifade edilir. Ancak korku duvarlarını yıkan Kürt halkı sindirilmenin aksine ulusal kurtuluşa daha aktif yönelerek cevap verir. 

Berwar arkadaş; yurtsever ve orta halli bir ailenin ikinci çocuğu olarak Besta Mereme’de 
1960 yılında dünyaya gelir. İlkokulu Şımak’ın Biryan köyünde okur. Ailesi tarım ve hayvancılık yaparak yaşamını sürdürür. Köy değirmenini de Berwar arkadaşm ailesi işletir. Berwar arkadaşın köyleri kırsalda ve gerillanın giriş çıkışlarına elverişli olduğundan kısa sürede gerillayla tanışarak ilişkilenir. Değirmeni partinin her türlü hizmetine sunar. Yakın akrabalarından düşmanla işbirliği içinde olanların yoğun baskılarına rağmen Berwar arkadaş taviz vermez. Yurtseverlik görevlerini aktif olarak yerine getirmeye devam eder. 

1988 yılında, artık milis düzeyinde bir katılım içinde olan Berwar arkadaş; 1989’da Besta’da gerçekleşen milis konferansına, alan delegesi olarak ka¬ 


tılır. Konferanstan büyük bir güç alan Berwar arkadaş alana döndüğünde daha bilinçli coşkulu ve aktif bir çalışma içine girer. Bu süreçte düşman tarafından yakalanan Berwar arkadaş iki yıl cezaevinde kalır. Cezaevi çıkışının hemen ardından ilişkilenip çalışmalara katılır. 
Bu kez Şırnak merkezinde cephe faaliyetlerini yürütür. Bununla yetinmez ve eylemselliklere katılır. Böylesi yoğun bir çalışma içindeyken, Mayıs 1994 yılında, kömür ocağından eve dönüşünün hemen ardından bir akşam özel timlerce evden alınır. 
Apar topar arabaya bindirilerek götürülür. Üç gün sonra Berwar arkadaşın cenazesi Nerduş suyunda bulunur. Cenazesi alınarak ailesi ve halk tarafından defnedilir. “Faili meçhul” cinayetler düşmanın çürümüşlüğünün, tükenmişliğinin ve çözülüşünün bir sonucudur. Kaybettikçe insanlık dışı cinayet ve katliamlara yönelir. Ancak katledilerek şehadete ulaşanlar, milyonların yüreğinde taht kurarak zaferlerini ilan ettiler. Berwar arkadaşta ölümsüzleşerek şehadete ulaştı. 
Şehitler kervanına katıldı. Özgürce, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin coşkusunu yaşayarak onurluca aramızdan ayrıldı. Anısı mücadelemizde sonsuza dek yaşayacaktır. 

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Partimizin öncülüğünde verilen Kürdistan ulusal kurtuluş savaşında milis birliklerinin rolü ve etkisi büyüktür. Gerilla güçlerinin kolay ulaşamadığı merkez ve ovalık alanlardaki halka ulaşma¬ da, örgütlemede ve harekete geçirmede en büyük rolü milisler oynamıştır. Yani milisler gerilla ile halk arasında köprü olmuştur. 
Ülkenin dağlık alanlarında üstlenerek yaygınlaşan gerilla, ovalık alanlarda milis güçlerini örgütleyerek kendini derinleştirmiş ve düşmanın hareket alanını daraltmıştır. Dolayısıyla Kürdistan’da düşmanı nefes alamaz bir duruma getirmiştir. Yarı gerilla sistemine göre örgütlenen milis birlikleri, Ulusal kurtuluş mücadelemizde çok önemli roller oynamıştır. Bu rolü oynayan kahraman milislerden birisi de A. Selam arkadaştır. 

A. Selam arkadaş Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde 1965 yılında dünyaya gelmiştir. Yurtsever bir ailenin çocuğudur. Yoksul bir aile gerçeğine sahip olduğu için okula gidemez. Ailenin varolan işlerinde çalışmak zorunda kalır. 
Botan yöresinde yurtsever bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen A. Selam arkadaş, ailesi yoksul olduğundan dolayı okula gitme imkanı bulamaz. Henüz çocuk denilecek yaşlarda ailenin geçimini katkıda bulunmak için tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Gençlik çağma geldiğinde metropollere giderek mevsimlik işçi olarak çalışır. Böyle bir aile ortamında şekillenen A.Selam arkadaş, emekçi yanı ve fedakarlığıyla çevresine 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kendisini kabul ettiren, temiz ve cesur bir kişilikti. Görevlerine olan bağlılığı arkadaşlarına güven veriyordu. Sade kişiliğiyle sevilen ve saygı duyulan bir arkadaştı. 

Silahlı savaşımımız Botan yöresinde gelişerek kitleleri etkiler, coşturur ve büyük moral kaynağı olur. Bu A. Selam arkadaşı da etkiler ve küçük yaşlarda partiye sempati, duyar, savaşımın gelişmesine paralel olarak kendini mücadele içinde bulur ve partiyle ilişki geliştirir. 1989’da A. Selam arkadaş düşman tarafından gözaltına alınır. 
Gözaltında tutulduğu süreçte ağır işkencelere maruz kalır. Ancak sır vermez ve direnir. Dolasıyla düşman gerçekliğini de daha yakından tanır, kin ve öfkesi bilenir. Direnmesi, sır vermemesi, serbest bıra¬ 


kılmasına vesile olur. Bırakıldıktan sonra partiden görev talebinde bulunur ve 1990 yılında milis olarak çalışmalara katılır. A. Selam arkadaş, büyük bir sorumluluk duygusuyla aktif olarak görevine sarılır. Gerilla güçlerine destek sunar. 1993 yılına kadar görevini başarıyla sürdürür, büyük bir emek ve çabanın sahibidir. 1993 yılında tekrar düşman tarafından tutuklanır ve yetmiş gün boyunca gözaltında en vahşi işkencelere maruz kalır. Ancak A. Selam arkadaş büyük bir direniş sergileyerek Mazlumların “Direnmek Yaşamaktır” şiarına pratikte sahiplik yaparak taviz vermez. İşkencede üç ayak parmağını vahşice keserler, ama soylu direnişini sürdürür. 70 günlük gözaltı ve yoğun işkencelerin ardından, Mardin’de mahkemeye çıkarılarak serbest bırakılır. A. Selam arkadaş daha bir bilenmiştir. 
Çalışmalara daha sorumlu ve aktif katılmaktadır. 

Son olarak 1994 yılında Bana köyü yakınlarında milis arkadaşları ve gerilla güçleriyle birlikteyken, düşman operasyona çıkar. Düşmanın onları fark etmesi sonucu çatışma çıkar. Düşmanın sayı ve teknik üstünlüğüne rağmen büyük bir direniş sergilenir ve kahramanca savaşırlar. Düşmanın büyük kayıpları vardır. 
Çatışma sonucun da A. Selam arkadaş, 6 milis ve bir gerilla ölümsüzleşerek şehitler ordusuna katılırlar. Anıları yolumuza sürekli aydınlatan kızıl bir meşaledir. 

Mücadele arkada§ları. 












































M ehmet arkadaş, yurtsever orta halli bir ailenin ilk çocuğu olarak, 1950 yılında Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinin Bana köyünde dünyaya gelir. 
Babası ikinci bir evlilik yaptığından on bir yaşındayken, annesiyle birlikte babasından ayrılırlar. Deyim yerindeysse köy koşullarında boğuşarak yaşamlarını sürdürürler. Mehmet arkadaş bu yüzden okula gitme imkanı da bulamaz. 

Bana köyü kırsalının stratejik konumu dolayısıyla gerillanın ilk fırsatta ulaşıp faaliyet yürüttüğü bir alandır. 15 Ağustos sonrası partiye sempati duyan Mehmet arkadaş, ilişkilenerek yurtseverlik görevlerini yerine getirmektedir. Mücadelenin gelişmesine paralel olarak düşman baskıları yoğunlaşır. 
Birkaç kez göz altına alman 



O Adı, soyadı: Mehmet ÖZKAN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Bana 
köyü/Şımak 1950 
Şehadet tarihi ve yeri: Mayıs 1994, Bana köyü çevresi 

Mehmet arkadaş, her defasında işkencelerden geçirilir. Ancak 


düşmana taviz vermez ve direnir. Son olarak, tutuklanan Mehmet arkadaş bir süre Muş Cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılır. Kin ve öfkesi bilenir. Daha büyük bir kararlılıkla çalışmalara yönelir. 

1990 yılında milislik düzeyinde çalışmalara katılır. Artık daha güçlü bir katılımın sahibidir. Görevden göreve koşar. 
Cephe çalışmalara katılır, lojistik desteği örgütler, kuryelik yapar, istenildiğinde gerillayla birliktedir. 1994 yılına kadar çalışmalarını aksatmadan sürdürür. 1994 Mayısı’nda düşman alana yönelik bir operasyon geliştirir. Köy yakınlarında gizlenen gerilla grubunun yanma giden Mehmet arkadaş, operasyon devam ettiğinden, şüphe çekmemek için ayrılmaz. Grubun fark edilmesi üzerine çatışma başlar. Çatışma şiddetlidir, her iki taraftan da kayıplar var. Ancak düşmana ağır kayıplar verdirilmiştir. 
Bir gerilla ve bir milis şehit düşmüştür. Mehmet arkadaş silahsızdır ve düşman tarafından yakalanır. Ancak silahsız olduğuna bakılmaksızın anında taranarak katledilen Mehmet arkadaş şehitler kervanına katılarak ölümsüzleşir. 

Anısı özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşıyor, sonsuza dek yaşacaktır. 







































(Sayfa 184 


Şehit Milisler Albümü ) 


Yurtsever gençliğin simgesiydi Şerif yoldaş 



O Adı, soyadı: Şerif EKİN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Bana 
köyü/Güçlükonak, 1976 
Şehadet tarihi ve yeri: Mayıs 1994, Bana köyü/Nevala Bana 

A kışı sistematik, oluşumu doğal olan evren ve dünyanın evrimselliği, insanlığın evrimsel oluşumunda da belirleyicidir. 
Doğal olarak insanoğlunun üzerinde yaşadığı coğrafyanın özellikleri ve maddi yaşam gerçekliğine göre karakter kazanır. Halklar, uluslar bu biçimde şekillenir. Değişim, dönüşüm ve gelişimlerini sürdürürler. Maddi yaşam koşulları, kıta, bölge, ülke coğrafyalarına göre biçim ve karakter kazanan insan yaşamının örf, adet ve alışkanlıkları bununla bağlantılı ve uyum içindedir. Yaşam bununla bütünleşir. Kürdistan coğrafyasının sert karakterinin etkilediği ve biçim verdiği Kürt insanı, tarih boyunca insan onuruna yaraşır bir mücadele içinde oldu. Yaşam mü¬ 


cadelesi verdi. Ne ezdi, ne de ezilmek istedi, bu konuda yoğun bir direniş savaşı içinde oldu. Kürt halkının savaşkan karakteri kaynağını bundan alır. Tarih boyunca güçlüklere karşı karşıya olan Kürt halkı, trajediler tekerrür etse de savaşmaktan geri durmamıştır. Dağlarına sığınıp savaşmış, dağları savaş alanı, doğal mevzi yapmıştır. 

Şerif arkadaş yoksul ve yurtsever bir ailenin çocuğu olarak 1976 yılında Botan’ın, Güçlükonak ilçesinin Bana köyünde dünyaya gelir. 
Bir anlamda şanslıdır. Çağdaş MED hareketinin Başkan Apo öncülüğünde geliştiği bu tarih kesitinde yaşama gözlerini açarak büyüyecektir. Gençtir, dinamiktir, küçük yaşta mücadeleden etkilenir, arayış başlar ve çevresini, dünyayı sorgulayıp anlamaya çalışır. 

1991 Newroz serhıldanlarında, 
15 yaşlarında olan Şerif arkadaş 
partiyle ilişkilenir. Çocuk yaşta etrafındaki çocukları örgütleyerek, edindiği örgütleyici karakterini partinin, devrimin hizmetinine sunar. Artık, Şerif arkadaş aktif bir cephe çalışanıdır. Etrafındaki gençleri örgütler mücadeleye katılmaları konusunda teşvik eder. 
Genç yaşına rağmen çevresinde sevilip, sayılır. Gençliğe öncülük eder. Hareketli, çalışkan ve uyanıktır. Köy ortamında büyüyerek, sadece ilkokulu okumasına rağmen kendisini geliştirir. Bilgili, akıllı olup, görev ve çalışmalarında başarılıdır. Eğitim için bir süre kırsala çekilen Şerif arkadaş, köy ve köy çevresindeki cephe çalış¬ 


maları için görevli olarak gönderilir. Şerif arkadaş eğitim gördükten sonra görevli geldiği yönlü bilgilerin düşmana ulaşması üzerinde tehdit edilir. Ancak Şerif arkadaş aldırış etmeden çalışmalarını sürdürür. Çalışmalarını her türlü ailesel ve aşiretsel çıkarın üstünde tutar, ailesini örgütleyerek işe başlar. 
Haşan adındaki ağabeyini örgütleyip çalışmalara katar. Bana köyündeki çalışmaları izleyen düşman halkı sindirmek ve yıldırmak için köye yönelik baskı ve şiddeti artırır, köye baskınlar düzenler işkence yapar, suçsuz insanları katleder. 
Bunlardan biride henüz çalışmalara katılan Şerif arkadaşın ağabeyi Hasan’dır. Yoğunlaşan baskılar sonucu Şerif arkadaş da, 1993 yılında gözaltına alınarak tutuklanır. 
Gözaltında ağır işkencelere maruz kalır ve Muş Cezaevi’nde altı ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılır. Köyüne geri gelerek daha büyük bir azimle, aktif bir çalışma içine girer. Hizmet etmekle ısrarlı ve kendini çalışmaya katan bir pratik sahibidir. 1994 Mayısı’nda, köye yakın bahçelerindeki gerillanın yanına giden Şerif arkadaş, köye yönelik operasyonun gelişmesi sonucunde çıkan çatışmalarda gerilla yoldaşlarıyla düşmana karşı savaşır. Bu çatışmalarda kahramanca savaşan Şerif arkadaş, genç yaşında ölümsüzleşerek şehitler kervanına katılır. 

Anısı mücadelemizde önderdir 


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Halil USLU 


YAŞAM KAVGASININ ORTASINDA BULDU KENDİSİNİ 



O Adı, soyadı: HaHl USLU Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Bejeh 
köyü/Uludere, 1963 
Şehadet tarihi ve yeri: 1994 
Bejeh köyü/Uludere 

H alil arkadaş 1963 yılında Uludere’nin Bejeh -Gül- 


yazı- köyünde dünyaya geldi. 
Ailesi, yoksulluğun yanı sıra uzun yıllardan beri kan davasının da büyük acılarını çekmişti. 
Daha çocuk yaşta babasını kan davasında yitiren Halil arkadaş, ilkokulu köyde güçlükle bitirir. 
Ve yaşam kavgasının orta yerinde buluverir kendini. Genç yaşta yaşam O’nu olgunlaştırır. Olgun ağır başlı sakin ve ciddiyetiyle çevresinin saygısını kazanır. Her Kürt insanı gibi onun da düşmana karşı kini ve öfkesi daha çocuk yaşta gelişir ve giderek büyür. 

Silahlı savaşımın Botan’da yaygınlaştığı 1980’li yılların ortalarında mücadeleyi tanımaya başlar ve bir yurtsever olarak destek verir. 1987 yılında milis olarak ilişkilerini resmileştirir. 
Aktif ve tempolu bir tazda çalı¬ 


şır. Lojistik propaganda örgütlenme vb görevlerin yanı sıra bir çok eyleme katılır. Böyle bir hareteklilik içinde kısa süre içinde deşifre olup düşmanın hedefi durumuna gelir. Defalarca yakalanıp işkencelerden geçirilir. Ne var ki, hiçbir şey onu büyük davadan alıkoyamaz. Cesaret ve imançla sürdürür çalışmalarını. 

Bagok karakol eyleminden sonra yakalanarak gözaltına alınır. 
Ardından tutuklanarak zindana konur. Bir yıl kaldığı zindan sürecinde kendini eğitir. Çıktıktan sonra köyüne gelir çalışmalara daha büyük bir çabayla katılır. 

Halil arkadaş 1994 yılında çete ve kontrolar tarafından bir komplo ile evinde katledilir. Anısı mücadelemizde önder olacaktır. 

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Toprağını sevmek halkım sevmektir 


E min arkadaş, orta halli bir ailenin çocuğu olarak 
1960 yılında Güçlükonak’ın 
Seve köyünde dünyaya gelir. Aile yurtsever özelliklere sahiptir. 
Bu gerçeklik içinde büyümesi, yurtsever özünün derinleşmesini sağlar. Okul okuma imkanı bulamayan Emin yoldaş, ciddi, ağırbaşlı, dürüst, fedakar, cana yakın özelliklere sahiptir. 

Gerilla birliklerinin Botan alanına gelmesiyle birlikte, Emin yoldaşın ailesi gerillayla ilk ilişkilenen ve yardım eden ailelerden olmuştur. Aile, 1980 öncesi Cizre şehir merkezine göç etmiştir. Daha sonraki süreçte ilişkiler giderek derinleşmiş, aile içinde birçok kişi görev almıştır. Aile 15 Ağustos Atılımı sonrası düşmanın bütün baskılarına rağmen partiyle ilişkilerini kesmemiş, kapısını kapatmamıştır. Emin arkadaş da bu süreçte bu kutsal mücadele için çalışmalara katılmıştır. 

Düşman baskıları mücadelenin gelişimine paralel olarak yoğunlaşır, baskı ve tutuklamaların kapsamı genişler. Birçok yurtsever kesim gibi Emin yoldaş da birçok kez tutuklanıp serbest bırakılır. Göz altında insanlık dışı, vahşi işkencelere maruz kalır. İradesiyle karşı koyar, düşmanın çirkin işkencelerini yerle bir edip boşa çıkarır. İradesi, inancı, kin ve öfkesi bilenerek sorgu sınavını başarıyla geçer. Bırakıldıktan sonra ise kendisine ve halkına yapılan yoğun işkence- 


© Adı, soyadı: M. Emin 

GÜLER 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Şeve 
köyü/Güçlükonak, 1960 
Şehadet tarihi ve yeri: 6 

Haziran 1994, Bane mıntıkası 



nin hesabını sormanın pratik çabası içine girer. 1990’lardaki serhildan dalgasına öncülük eden Cizre halkının önünde en aktif rol oynayanlardan biri olur. B öylece yurtsever Cizre halkının güvenini ve sevgisini kazanır. 1990’dan itibaren milis düzeyinde çalışmalara katılmaktadır. Gittiği her görevi başarıyla yerine getirir. Yaptığı çalışmalarda başarıyı esas alan bir partiğin sahibidir. Çalışmalarında tedbirlidir, disiplinlidir, gizlilik kurallarını başarıyla 


uygular. Başarısının sırrı da bu özelliklerindedir. Atalarının yurt edindiği ve yüzyıllarca halk olarak üzerinde yaşadığı, insanlığa uygarlığa, beşiklik etmiş toprağına derinden bağlı, ulusal gelenek ve özellikleri çarpıcı şekilde belirgin olan bir arkadaştır. Halka derin bir bağlılığı vardı ve hizmet için adeta yarışıyordu. Halkımızı kölelik zincirlerinden kurtaran ve düşmanla anlayacağı dilden tarihsel bir hesaplaşma içine girerek, Kürdistan halkını kurtuluş yolunda ayağa kaldıran Başkan Apo ve PKK’yi yüreğinin bir köşesine yerleştirmiş Kürt halkının yiğit bir evladıydı Emin yoldaş. 

1994 yılında bir göreve giderken üç gerilla arkadaşla Bane mıntıkasında bulundukları sığınağın ihbar edilmesi sonucu; düşman operasyona çıkar ve çevreleri sarılır. Sığınaktan çıkarak sabahtan akşam kadar çatışırlar. 
Ancak düşman yoğun güç yığmış ve çevreleri sarılmıştır. Kahramanca savaşarak üç gerillayla birlikte Emin yoldaşta şehadete ulaşır. Çatışma alanında düşman yurtsever üç köylüyü de katleder. 

Emin yoldaş sen ölmedin, ölümsüzleştin. Şahadetinle binlerce Emin’i yarattın. Kanınızla suladığınız vatan toprakları bire bin veriyor, her gün yeni filizler yeşeriyor. Anınız mücadelenin zaferinde yaşıyor ve her zaman yaşayacaktır. 

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A. Çelil ASLAN 





Cesaretli ve inisiyatifliydi Şiyar yoldaş 


G örkemli 15 Ağustos Atılımı ’ yla beyinlerdeki karakolları dağıtan PKK hareketi, geliştirdiği silahlı mücadeleyle yediden yetmişe gönüllerde taht kurarak halk kitlelerine mal oldu, PKK halklaştı. Halklaşan PKK’yle kitleler saflara akm etmeye başladı. 15 yıllık savaş pratiği ile bir şehitler ordusuna, şehitler partisine ulaştık ve Parti Önderliği bu vesileyle “PKK şehitler partisidir” diyecekti. 

Her geçen gün gelişen Ulusal kurtuluş savaşımımızdan etkilenip, aktif olarak çalışmalara katıldıktan sonra şehadet mertebesine ulaşan Şiyar arkadaş, İdil’in Koveğ köyünde yoksul bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Daha çok Cizre, Nusaybin, Batman, Siirt ve İdil çevrelerinde yaşayan göçebe aşiretlerden olan Didera aşiretine mensuptur. Aile olarak yaşamlarını yazları Van çevresindeki yaylalarda, kışları ise Kaveğ köyünde sürdürürler. 
Böylesi yaşam koşullarında büyüyen Şiyar yoldaş, henüz çocukluk yıllarında emek olgusuyla tanışır. Kış aylarında okula giden Şiyar arkadaş, yaz aylarında yaylalarda sürü güder. İlkokulu Koveğ köyünde, ortaokulu İdil mer- 


© Adı, soyadı: A. Çelil 

ASLAN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Koveğ köyü/İdil, 1968 
Şehadet tarihi ve yeri: Haziran 1994, Herboğa/îdil 



kezde bitiren Şiyar arkadaş gelişmeye açık, başarılı bir öğrencidir. Ancak göçebe yaşama koşulları, okumasına imkan vermez ve okulu bırakmak durumunda kalır. Yaşamdaki coşkulu, yaratıcı özellikleriyle herkes tarafından sevilen Şiyar arkadaş, cesaret ve inisiyatifi elden bırakmayan öncü özelliklere 


sahiptir. Babası KDP saflarında peşmergelik yaptığından daha küçük yaşlarda ilkel milliyetçilikten etkilenir. 
Kürtlük duygularıyla her ne kadar ilkel milliyetçilik sayesinde tanışmış olsa da, o Kürt yurtseverliğinin en saf ve temiz bir temsilcisi olarak kalmıştır. 

Kürtlerin tarihel trajedisi olan kan davasına o da bulaşmış, birbirine düşman iki köy arasında yaşanan kan davası yüzünden henüz genç yaşındayken üç yıl cezaevinde yatar. Şiyar arkadaşın cezaevine düşmesi, partiyle tanşımasma vesile olur. İlişkilerini geliştirir, eğitimlere katılarak inancını derinleştirir. Cezaevinden çıktıktan sonra köyüne gider. Parti çalışmaları köylerine henüz ulaşmamıştır. Şiyar arkadaş partiyle ilişkilenmeye çalışır, ancak bunu sorun yapmaz ve köyünde çalışma yürüterek, çalışmalara elverişli bir zemin hazırlar. 
Aktif bir sempatizan olarak çalışma yürüten ve köylerini de partiye açan Şiyar arkadaş, partiyle ilişkilendikten sonra, yani 1990 yılında milis olarak çalışmalara katılır. 
Bölge koşulları her türden eylemlilik için elverişli olduğundan ve Şiyar arkadaşta alanı iyi bildiğinden birimler 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nezdinde rol oynar. Hem şehir, hem kırsalda keşif planlama ve eylemliliklere katılır. 
Manga komutanı olarak birçok başarının sahibi olur. Şiyar arkadaş partiyle ilişkilerinden dolayı defalarca tutuklanır. Her tutuklanışmda ağır işkencelere maruz kalır. Ancak o direnişten taviz vermez, iradesi daha bir bilenir, öfkesi kabarır ve mücadele azmi daha bir keskinleşir. Cezaevinde sorumluluk üstlenir, yoldaşlarına yaşamda örnek olarak güç verir. Her cezaevinden çıkışından sonra tekrar milislik görevine koşar, hiçbir görevden kaçmaz. 


1994’teki imha operasyonları esnasında tüm güçlüklere rağmen gerillayla birlikte gögüs gerer. Her geçen gün kin ve öfkesi daha bir artar. Sorumluluk duygusuyla görevlerine daha sıkı sarılır ve bir çok eyleme katılır. Taşıdığı fedai ruh ve karakteriyle halkın sempati ve sevgisini, partinin ise sonsuz güvenini kazanır. Son nefesini verene kadarda önderliği görebilmeyi arzu eder. Evli ve bir çocuk babası olan Şiyar yoldaş, 
1994 Haziranın da bir görev 
nedeniyle dört gerilla arkadaşıyla birlikte Herboğa köyüne giderken; köylülerin “köy¬ 


de asker var” demeleri üzerine, köyün üst tarafındaki uçuruma yönelirler. Ancak karanlıktan dolayı yolu bulmakta zorlanırlar. Kayalıklar arasında yol almaya çalışırlarken Şiyar yoldaş varlığını bildiği, ancak karanlıktan dolayı fark edemediği uçuruma yuvarlanır. Arkadaşları kendisine ulaşana kadar, şehadete ulaşır. Cenazesi şehit düştüğü uçurumun üst tarafına defnedilir. 

Anısı mücadelemizde, yolumuzu aydmlatn sürekli bir meşaledir. 

















(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 189) 


“Ayağa kalkan halk gerçekliği dışında kalmak vicdan sahibi insanın işi değildir” 


T arih boyunca Kürt halkı, yaşadığı ve atalarının halklaşmayla yurt edindikleri Mezopotamya’nın verimli topraklarıyla bir can gibi bütünleşerek işgalci ve istilacıya karşı koydu, direndi. 
Tarihinin bir yanı direniş ve kahramanlıklarla örülürken; öte yandan bir virüs gibi iç ihanetler ve işbirlikçilik bu tarihin lanetli yanını oluşturdu. Başkan Apo önderliğindeki çağdaş PKK hareketi, bu tarihi direniş yanını esas alıp Kürt ve Kürdistan gerçekliğini gün yüzüne çıkararak geliştirdi. 
15 Ağustos 1984 silahlı atılımıyla 
dört parçada Kürt insanını sarsarak ülke sınırlarını aşıp Özgürlük mücadelesini halka mal etti. 
Bismil’in Kürt Hacı köyünde, 
1961 yılında varlıklı bir aileni çocuğu olarak dünyaya gelip, kendi köyünde büyüyen Behzat arkadaş da bu devrimci dalgadan etkilendi. Fazla okul okuyamadı. Yaşam savaşma erken yaşta başladığı için ilk okulu bitirebildi. Evli ve dört çocuk babasıdır. 

Ayağa kalkan halk gerçekliği dışında kalmak, vicdan sahibi insanın işi değildir. Behzat arkadaş boş durmaz, ailenin işbirlikçi karakteri kendisini geri çekse de arayışını sürdürür ve halkın Kürdistan genelinde serhildanlara kalktığı 1990’da partiyle ilişkilenerek çalışmalara katılır. Behzat arkadaşın babası köy muhtarıdır ve devlete işbirliği içindedir. Ancak Behzat arkadaş bu işbirlikçi karaktere lanetler yağdırarak kabul etmez ve 


♦ 



O Adı, soyadı: Behzat 

SARUĞAN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Kürt 
Hacı köyü/Bismil, 1961 
Şehadet tarihi ve yeri: Haziran 1994, Kürt Hacı köyü/Bismil 

ona karşı bir savaşın içindedir. Babasıyla çatıştıkça siyasi tercih ve çelişkileri derinleşir, aileden bir kopuşu yaşar. Çünkü ihanet ve işbirliğini hiçbir şekilde kabul etmez ve dört elle çalışmalara sarılır. Örgütlü ve bilinçli bir çalışma yürütme çabasındadır. Bunun üzerine kapsamlı bir parti eğitimine katıldıktan sonra kendi bölgesine dönerek milis düzeyinde çalışma 


yürütür. Eğitimden aldığı güçle daha büyük bir inanç ve kararlılıkla kendini çalışmaya katar. Bunu hisseden devlet güçleri ve Behzat arkadaşın babası; baskı ve şiddetle Behzat arkadaşı sindirip, yıldırarak mücadelesinden vazgeçirmeye çalışırlar. Ancak Behzat arkadaş büyük bir dirayetle karşılık veriyordu. Baskıların dozaji her geçen gün artar ve sonuçta Behzat arkadaşın evini yakarlar. 
Fakat tüm bunlar sonuçsuz kalacak ve çevrede Ulusal kurtuluş mücadelesi her geçen gün daha bir güçlenerek düşmanın ve işbirlikçilerin uykularını kaçırıp yüreklerine korku salacaktı. 1994 
yılı Haziram’nda bir gerilla arkadaşıyla bulunduğu sığınakta Behzat arkadaş ihbar edilir. Düşman sığınağın bulunduğu alanı abluka altına alarak “teslim ol” çağrılarında bulunur. “İhanet, işbirlikçilik ve teslimiyete felsefemizde yer yoktur” diyen Behzat ve gerilla yoldaşı, bombaların pimlerini çekerek ihanete direnişle karşılık verirler. Düşman teslim olmalarını beklerken aldığı karşılıkla şok olmuştur. Yaşadığı şokun acısını cenazelerden almaya çalışarak, katırların sırtında köyde gezdirdirecektir. Ancak yanılmıştır. Çünkü onlar çoktan halkın gönlünde taht kurmuş ve şehadetleriyle kahramanlık mertebesine ulaşmışlardı. 

Anısı mücadlemizde yaşıyor sonsuz dek yaşayacaktır. 

















(Sayfa 190 


Haşan KAYRAN 


Şehit Milisler Albümü ) 


KIZGIN VE ÖFKELİYDİ HAZİRAN 


Y ine kızgın ve öfkeliydi haziran. Delici ışınlarıyla adeta yakıyordu güneş, Dilan dağını. Yarılmış, çatlamış, susuzluktan yaşam fışkıran toprak; “su” diye haykınrcasına... Ancak ne su, ne yağmur damlacıkları ne sel, ne de çözülen buzların felaketi Dilan dağının çatlayan toprağın susuzluğunu gideremezdi, sömürgeciliğin işgali karşısında... Özgürlük ve bağımsızlık, bedel istiyordu. Kürt halkının çağlardan bu yana bu topraklarda sergiledikleri kahramanlıklar, döktükleri kan, bir kez daha Kürt halkına çağrıdaydı. Bir kez daha kanla sulanacaktı çatlayan toprak, özgürlüğün bedeli kandı. 
Kanla bedel ödenecekti, ödeniyordu. Yiğitlerin kanlarıyla sulanacaktı Dilan dağı. Dicle, adeta kollarıyla kucaklaşmış Dilan dağını. 
Harika coğrafyası, zengin bitki ör- 


© Adı, soyadı: Haşan KAYRAN 
Kod adı: Dıjwar 
Doğum yeri ve tarihi: 
Dılopke/Basa, 1966 
Şehadet tarihi ve yeri: Haziran 1994, Dilandağ Kerboran 

tüsüyle yaşam fışkırıyordu Dilan dağı. Başta Kürt insanı olmak üzere tüm canlılara kucak açmıştı. Özgürdü Dilan dağının insanı, cesur yürekli insanlar yetişmişti zirvelerinde Dilan dağı. Ancak öfkeliydi, çünkü işgal altındaydı ve özgürlük diye haykırıyordu. Bu alanda yaşayan halkımız toprağına bağlı ve yurtseverliğinin kökleri tarihin derinliklerine iner. Partimizin silahlı mücadeleyi başlatmasıyla yoğun destek ve katılım sağladılar. 

Dijwar arkadaş, orta halli bir ai¬ 


lenin çocuğu olarak 1966’da dünyaya geldi. Aile hem hayvancılık, hem tarımla uğraşarak geçimini sağlıyordu. Görkemli 15 Ağustos Atılımı, Kürdistan halkını saran, sarsan bir umuttu. Arayış içinde olan Dıjwar arkadaş da bu atılımdan etkilenir. 1990’lardan önce partiyle ilişkilenir ve çeşitli düzeylerde çalışmalara katılır. 1990’lardan sonra milislik düzeyinde çalışmalara daha aktif bir biçimde katılır. Dıjwar arkadaşın en önemli görevi, Mardin ve Gabar dağı arasındaki Dicle suyundan keleğiyle gerilla gruplarını geçirmekdi. Uzun süre bu görevini başarıyla ve tek başına yapar. Köy yurtsever ve alan coğrafik olarak gerillaya elverişli olduğundan önemli bir çalışmaya zemin sunar. Hem gerilla gruplarını geçirir, hem alanda propaganda ve örgütlenme çalışmalarını yürütür. Askeri faaliyetlerden de geri kalmaz. 

Son olarak Dıjwar yoldaş bir gerilla birliğiye hareket halindeyken; Dilan dağında iki gerilla arkadaşıyla tepeci olarak çıkarlar. 
Ancak çıkacakları tepenin düşman tarafından tutulduğundan habersizdirler. Tepenin tutulduğunu fark ettiklerinde kendileri de fark edilmiştir ve çatışma başlar. Önlerine çıkan üç askeri ilk atışta vururlar. Ancak verilen yoğun karşılıkta Soro yoldaş şehit düşer, iki gerilla arkadaş ise kurtulur ve birliklerine ulaşır. Dıjwar yoldaş şehitler kervanına katılır. 

Anısı mücadelemize önderdir. 



Mücadele arkada§ları 




















(Şehit Milisler Albümü 


Sayfa 191) 


Ali BULUT 


OZGURLUGE SEVDALIYDI ALI YOLDAŞ 


B ir tutkudur özgürlük. Aydınlık bir gelecektir. İnsanlığın erişmek istediği ve uğruna nice mücadeleler verdiği-vereceği soylu bir amaçtır. Hele hele yaşam karartılarak zindana dönüştürülmüşse bu tutku hep canlı ve dayanılmaz olur, adeta insanı kamçılar ve uğruna ölesiye savaşılır. Halkların tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur. Kimi halklar tarih sahnesinden silindi, bir çoğu ise mücadelelerini zaferle taçlandırarak tarihe mal oldular. Zorunluluğun bilincine ulaşarak, tarihsel toplumsal gelişimi halkların hizmetine sundular. Kürt halkı da tarihi boyunca bu mücadeleden geri durmadı. Tarihten silinmeyle karşı karşıya geldiler, umutları karartıldı, iç ihanetler, işgal, istila ve katliamlar yakasını bırakmadı. Tarih boyunca bir kadermişçesine trajediler yaşadı. Ancak yılmadı, sürekli bir karşı koyuş ve direniş içinde kaldı. Belki yenilgiler, adeta kadere dönüştü ve siyasi zaferler kazanamadı, ancak baş eğmedi ve uygarlıktan olma pahasına da olsa dağlarına sığındı. Bir öncü, bir önder, karşı koyacak birilerini hep bekledi. îmkan ve olanaklar oluştuğunda işgalci ve istilacıya karşı koymaktan geri durmadı. Düşmanın “bitti, bitirdim, umutlannı kararttım, özgürlük tutkusunu körelttim ve mezara gömdüm” dediği bir tarihi kesitte; Başkan Apo önderliğindeki çağdaş PKK hareketinin çıkışı, Kürdistan da dalga dalga özgürlük tutkusuna ruh verdi can verdi ve milyonları ayağa kaldırarak, kucakladı. Bu özgürlük esinti- 



© Adı, soyadı: Ali BULUT Kod adı: Adil 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uludere, 1968 
Şehadet tarihi ve yeri: 10 

Temmuz 1994, Haftanin 

sinin ferahlığını teneffüs etmemek insanın doğasına tersti. İnsanın, vicdan sahibiyim diyen her insan, akın akın saflara akmaya başladı. 

Ali arkadaş da insanım, vicdan sahibiyim yurt severim diyen ve 
saflara akanlardan biriydi. 15 
Ağustos silahlı atılımı dalga dalga Kürdistan T etkisine alırken; gençliğinin baharındaydı ve gönül vermemesi düşünülemezdi. 
Ali arkadaş yoksul ve yurtsever 
bir ailenin çocuğu olarak 1968 
yılında Uludere’nin Hilal köyünde dünyaya geldi. İmkansızlıklardan dolayı ancak ilkokulu okuyabilir. Ailesi yoksul olduğu için çalışmak zorundadır. 


15 Ağustos AtılımTyla Ali arkadaşın beyninde şimşekler çakar; gençtir dinamiktir ve bir iç hesaplaşmaya, arayışa yönelir. Gerilla grupları köylerine inmektedir. 
Zamanla ilişkilenir. Yardım ve katkılarını sunar. Çeşitli görevler yapar. Ancak bunlar onu tatmin etmez ve 1988 yılında itibarın milislik düzeyinde çalışmalara katılır. Önüne konulan her göreve koşar, fedakardır, görevini büyük titizlik ve sorumlulukla yapar. 

Mücadelenin gelişimine paralel olarak, düşmanın halk üzerindeki baskıları da yoğunlaşır. Köyler boşaltılır, köylüler işkencelerden geçirilir, faili meçhul cinayetler işlenir, ormanlar yakılır... Düşman bu uygulamalarıyla mücadeleye destek veren yurtsever halkı topraklarından çıkartarak göçe zorlar. Bunun üzerine Ali arkadaş, 1994 yılı başlarında ailesiyle birlikte Güney Kürdistan’a göç ederek Beher mülteci kampına yerleşir. Kampta da milislik görevine devam eden Ali arkadaş, görev amaçlı pratik sahalara gitmekten geri durmaz. 

Ali arkadaş, 1994 Temmuzu’nda bulunduğu Haftanin alanında gerilla güçleriyle eyleme katılır. Eylem başarılıdır. Geri çekilme esnasında Ali arkadaş vurularak şehitler kervanına katılır. 
Ali arkadaşın şehadetinden sonra eşi silahını yerde bırakmamak için gerilla saflarına katılır. 

Ali arkadaşın anısı mücadelemizde önder olacaktır. 














(Sayfa 192 


Şehit Milisler Albümü ) 



Şehitlerimiz yaşam değerlerimizdir 

U lusal kurtuluş mücadelesine yön veren şehitlerimiz, mücadeleleriyle, yaşamlarıyla, ulaştıkları mertebeyle, öncü olmuş, ebedileşmişlerdir. Her halkın tarihinde kahramanlıklar, gelecek kuşaklar açısından destan olmuş, o halkın tarihinde yer etmiştir. Ama şehadet yeni bir yaşamın ortaya çıkmasında bir mihenk taşı olmuştur. Bu anlamda şehadet mertebesine ulaşmak kahramanlıktır. Halkımızda bu anlamda nice kahramanlıklar ve şehadetler yaşamıştır. 

Bu anlamda sanmıyoruz ki hiçbir halk Kürt halkı gibi şehadetlerin anlamını ve değerini bilsin. Ve en fazla bu halkın yeni yaşama ihtiyacı var. Bununla birlikte partimiz Başkan Apo’nun öncülüğünde yaratmış olduğu mücadeleyle tarihe yeni kahramanlar mal etmiştir. Her kahraman yeni baştan mücadele azmini kamçılamiş, her kahraman yeni baştan yaratılmanın onuruna sahip olmuştur. Halkımız şehitlerine bağlılığın gereği olarak mücadeleye sarılmış, onu yüceltmiş, yaşamın her alanına hakim kılma çabası içinde olmuştur. Şehitlerimiz halkımıza mal olumuş, halkımız onları bağrına basmıştır, sahiplenmiştir. Partimizin öncülüğünde gerçekleşen Ulusal kurtuluş mücadelesi ulusal uyanış ve başkaldırıyla 1990 yılından sonra en üst zirveye ulaştı. Kürdistan’ın ve dünyanın her yanında Kültlerin bulunduğu her yerde serhildanlarla devrim bir sıçramayı yaşadı. Özellikle de Kürdistan’ın tüm alanlarında kitlesel olarak halk sokaklarda serhil- 



© Adı, soyadı: A. Rahman BÎRIİK 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Zırwın 
köyü/Güçlükonak, 1945 
Şehadet tarihi ve yeri: Temmuz 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danlarla mücadeleyi yükseltti. Bununla birlikte sömürgeci güçlerin özel terör güçleri halka yöneldiler. 
Birçok yurtsever, aydın insanımız bu terörün sonucu katledildiler. Bu saldırılar sonucu şehadete ulaşan değerli yurtseverlerimizden birisi de Abdurrahman yoldaştır. Abdurrahmen yoldaş, orta halli bir ailenin çocuğu olarak 1945’te dünyaya geldi. Daha çok küçükken anne ve babasını kaybetti. Onu teyzesi büyüttü. Abdurrahman arkadaş teyzesinin yanında birçok olumlu özellikler edinerek büyüdü. Misafirperver, girişken, atik, etrafına saygılı, zeki biri olarak yetişti. Bu özellikler onu olgunluk çağında saygın bir konuma getirdi. Çevresinde hatırı sayılır, saygınlığıyla herkes tarafından sevildi. Bununla 


birlikte Abdurrahman arkadaşta ulusal duygular da gelişir. Ulusal kurtuluş mücadelesinin kök salma¬ ya başladığı 1985 yılında partiye 
sempati duyar. Bu sempatisi 1990 
yılına kadar sürer. 1990’dan sonra direk olarak partiyle ilişkiye geçer. 
Bu ilişkiler sonrası gözaltına alınır. 
Gözaltında yoğun işkenceler görür. Ama konuşmadığı için hakkında yapılan suçlamalar da kanıtlanamadığı için bırakılır. 1990 yılında bir kez daha tutuklanır bir yıl Diyarbakır Zindam’nda kalır. Çıktıktan sonra partiyle olan ilişkilerini daha da güçlendirir. Çalışmalara daha aktif katılım sağlar. Eylemden tutalım lojistik desteğe, kuryelikten bağış toplamaya, köy örgütlenmesine, ulusal kurtuluş ordusuna yeni katılımlar sağlamaya kadar her çalışmada yer alır. Bitmez tükenmez bir enerji ve başarıyla çalışmalarda yer alır. 

1994’te Cizre’ye yerleşir. Burada TC güçleri tarafından iki aya yakın tutuklu kalır ve bırakılır. Bu süreç halkımız için çok zor geçer. Faili meçhul denilen saldırılar sürecidir. 
Devletin tüm gücüyle saldırdığı herkesin hedef kapsamında olduğu, yok etme kampanyasının Kürdistan’ın tüm alanlarında en korkunç biçimiylle sürdürüldüğü bir 
süreçtir. Böyle bir süreçte, 1994 
yılı Ağustosu’nda Abdurrahman arkadaş katledilir. Ancak cenazesi halen buluna bilmiş değildir. 

Anısı mücadelemize önder olacaktır. 











(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 193) 


Kerevcın ÖLMEZ 


YMk ilkemi yiğit im»l»ı 



O Adı, soyadı: Kerevan 

ÖLMEZ 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Şımak, 1961 
Şehadet tarihi ve yeri: Temmuz 1994, Şımak 

Y itik ülkemin yitik insanlarıydı onlar. Yalnız ülkemin, yalnızlığında kaybolmuş insanlarıydı onlar. Sevgisizlik içinde olan ülkemin derin sevgisizliğindeydi onlar. Aşkları yakılan Mem û Zîn’lerin ülkesinde birer aşksız insandı onlar. Umut adına umutsuzluğun hüküm sürdüğü ülkemde umudu kalmayan insanlardı onlar. 
Başkan Apo’nun öncülüğünde gelişen Özgürlük mücadelemiz tarihin derinliklerinde kaybolan ve insanlık değerlerini temsil eden bir halk gerçekliğini ortaya çıkarmış, nasıl bir sevgi anlayışı, nasıl gerçek bir aşk sorusuna doğru cevaplayarak, yeni bir yaşam kültürü yaratmıştır. Tabii baş aşağı giden bir tarihi durdurabilmek, bunu tersine çevirebilmek için büyük bedeller de ödenecekti. îşte o bedellerden biri de Kerevan arkadaştı. 


Yurtsever bir ailenin çocuğu olarak 1961 yılında Şımak’ta dünyaya geldi. Ailesi çevresinde yurtsever özellikleriyle tanınırdı. Böyle bir aile gerçekliğinde büyüyen Kerevan arkadaş, ilköğrenimini Şırnak merkezde bitirdi. Ailenin maddi koşuları onun okuluna devam etmesine el vermediği için okulu bırakmak zorunda kaldı. 
Babasının yaşamını yitirmesi ve ailenin büyük çocuğu olması, ailenin bütün sorumluluğunu üzerine almasını gerektiriyordu. Bu yüzden henüz genç yaşta sorumluluklarına sahibi bir insan olmuştu. 
Feodal kültürün egemen olduğu bir ortamda yetişen Kerevan arkadaş, bulunduğu tüm ortamlarda geriliklere karşı mücadele eder. 
Çalışmalarında başarıyı, cesareti ve girişkenliği ile tanınır bu karekteriyle çevresinin sevgi ve saygısını kazanır. Mücadelemizin 1990’h yıllarda sağlamış olduğu başarı, Şırnak alanını da etkiler. Kerevan arkadaş Türk metropollerinde çalıştığı süreçte ailesinin, evlerini gerillaya açması ve partinin güven duyduğu bir aile konumuna gelerek, her türlü desteği sunması, Kerevan arkadaşı etkileyecektir. Ailesini sık sık ziyaret eden gerilla gruplarının; duruşlarının, yaklaşımlarının normal insanlardan farklı olması ve varolan köy ortamındaki gerici feodal yaklaşımları eleştirel bir bakış açısıyla dile getirmeleri Kerevan arkadaşı derinden etkiler. Dolayısıyla partiye katılma istemini 1988’de arkadaşlara belirtir. Ancak evli olması ve köydeki konumları onun partiye katılımı engeller. Bulunduğu or¬ 


tamda daha etkili olacağını söyleyen arkadaşlar milisliğin mücadelemizde yaratmış olduğu gelişmeleri kendisine anlatarak ikna ederler. Cephe çalışmalarının yanı sıra, her türlü gerilla etkinliklerinde bulunması düşmanın dikkatini çekmiştir. Bir akşam evlerini basan kontralar annesini ve eşini hırpalayarak Kerevan arkadaşı da beraberlerinde götürürler. Çocuklarının, mağrur ve soran bakışları karşısında alınan Kerevan arkadaş; “Beni merak etmeyin, ben ne yaptığımı bilen bir insanım. Onurluyun varsın alsınlar beni” demesi aileyi çok etkilemiştir. Şımak cezaevinde bir haftalık süreç içerisinde yoğun işkenceler görmüştür. 
Ama örgüte ait hiçbir bilgiyi vermemiştir. Gözaltı süresi sonrasında tutuklanarak Diyarbakır Cezaevine gönderilir. Büyük kahramanlıkların yaşandığı Diyarbakır Cezaevinde bir direnişçi olarak bulunmanın onuruyla cezasını çeker Kerevan arkadaş. 

Kaldığı süre boyunca cezaevindeki arkadaşlarıyla büyük bir uyum içinde yaşayan Kerevan arkadaş iki yıl kaldığı cezaevinden tahliye olduktan sonra görevlerine kaldığı yerden devam eder. 
Ama daha bilinçli, daha aktif bir şekilde... Onu tutuklayarak, cezaevine koyarak durduramayacağını anlayan düşman güçleri, Kerevan arkadaşı gözaltına aldıktan sonra kaybederler. Hala cesedi bile bulunamamıştır. 

Anısı mücadelemize önder olacaktır. 

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Mehmet AĞIN 


ÖRGÜTLÜ YAŞAMIN TEMSİLCİSİYDİ MEHMET YOLDA 


Y üzyıllarca, örgütsüz, dağınık ve çoğu kendiliğinden çıkan isyanlarda sonuçsuz kavgalara giren Kürt halkı, hep ayın sonucu; yani, sonuçsuzluğu yaşadı. Canını, malını verdi, kanını döktü, değişen bir şey olmadı. Ama, Kürtler yine de hep dövüştüler, kavgadan geri durmadılar. Yüreklerindeki özgürlük ateşi hiç sönmedi ve onları hep özgürlüğün arayışına itti. Her arayış bir sonuca ulaşır. Kürt halkı da aradığını Başkan Apo ve onun PKK’sinde buldu; stratejik önderlik ve örgütlü mücadele aracı. Başarının iki temel dinamiğine kavuşan Kürt halkı, yeniden ve bilinçle girdi kavgaya. Botan ve çevresinin yoksul orta halli kesiminden mücadeleye katılanların büyük bölümü gibi, Mehmet arkadaşta köyde doğup, büyüdü (Kavex köyü/îdil), ilkokulu okuduktan sonra, ailenin geçim yükünü hafifletlmek için çalışmaya başladı. Hayvancılıkla geçinen Mehmet arkadaşın ailesi yardım sever, dindar ve yurtsever bir aile olarak, çevresinde saygınlık kazanmıştır. Mehmet arkadaş da, dürüst, çalışkan, cesur ve atak kişiliği ile arkadaşları ve aile çevresinde sevilen ve saygı gören bir insandır. Kırsalda hayvancılıkla uğraşan Mehmet arkadaş, alandaki gerillarla erkenden ilişkilenir ve 1989 yılında aktif olarak başladığı çalışmalarını 1991’de milis olarak, daha da hızlandırır ve giderek, partiyle ilişkileri de boyut kazanır. Her yurtsever Kürt gibi Mehmet arkadaş da düşmanın taciz ve baskısına maruz kalır; tutuklanır, işkence gö- 


© Adı, soyadı: Mehmet 
AĞIN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Koveğ 
köyü/İdil, 1972 
Şehadet tarihi ve yeri: 

Temmuz 1994, Cudi 

rür, çözülmez ve bırakıldıktan sonra da görevine daha büyük bir istek ve kararlılıkla sarılır. 1990’da tutuklanan Mehmet yoldaş, bir yıl kaldığı Amed Zindam’nda, tutuklu yoldaşları ile uyum içinde ve aldığı destekle kendini geliştirir ve daha da bilinçlenir. Serbest kaldıktan sonra da köyüne dönüp faaliyetlerini sürdürür. Her türlü çalışmaya 


büyük bir istekle katılan Mehmet yoldaş, daha çok Cudi-Güney hattında kuryelik yaparak sık sık Güney’e gidip gelir. Böyle bir görev dönüşünde, Cizre’de tutuklanıp, işkenceye alınır ve gerilların yerini göstermeye zorlanır. Bunun için Cudi’ye götürlen Mehmet yoldaş bütün baskı ve işkencelere rağmen bilgi vermeyince hunharca katledilir. Gerilla olan küçük kardeşi de aynı tarihlerde bir başka alanda şehit düşen Mehmet AĞIN yoldaş, özgürlük mücadelemizin şanlı tarihinde hak ettiği yeri küçük yoldaşı ile paylaşıyor. Anıları yolumuzu aydınlatan kızıl bir meşaledir. 
















Ab dullatif KABUL 


Çşehit Milisler Albümü 
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O Adı, soyadı: Abdullatif KABUL 

Kod adı: Nihat 

Doğum yeri ve tarihi: Deryan 
köyü/Şımak, 1980 
Şehadet tarihi ve yeri: 8 

Ağustos 1994, Şwet (Haftanin sınır hattı) 

A bdullatif arkadaş yurtsever ve yoksul bir ailenin onuncu çocuğu olarak Şırnak’ın Deryan köyünde, 1980 
yılında dünyaya gelir. Abdullatif arkadaş; sevginin, direnişin diyarı Botan da büyüyecektir. 
Nuh peygamber ve gemisinde¬ ki tüm canlılara; Mem û Zin’in aşklarına ev sahipliği yapan harika coğrafyada yaşam mücadelesi verecektir. Yoksul oldukları için, ailenin geçimine katkıda bulunmak zorundaydı. 
Bu yüzden çiftçilik, hayvancılık vb değişik işlerde çalıştı sürekli. Botan’ın o eşsiz coğrafyasında doğayla iç içe kaldı sürekli ve doğayla olan mücadelesi sayesinde zorluklardan kaçmayan mücadeleci bir kişilik kazandı. Gerillayla çobanlık yaptığı dönemlerde tanıştı. İlişkileri de burada gelişti. 

Yurtsever bir köy olduğu için düşmanın yoğun baskılarına maruz kalıyordu. Bu baskılar gün geçtikçe artıyor, halkı gerillaya karşı mücadele eden korucular haline getirmeye çalışıyordu Türk devleti. Ama köylüler bunu asla kabul etmiyordu. 
Bunun sonucunda köyleri yakıl¬ 


mış, insanlar Şırnak merkeze göç etmek zorunda kalmıştı. 

Şırnak merkezinde gerillayla ilişkilerini sürdürmek zordu. 
Ama Abdullatif yoldaş bir yolunu bularak gerillayla ilişkilerini sürdürmeye devam eder. Bununla birlikte şehir merkezinde örgütlenme çalışmalarına da katılır. 

Burada da düşman basılarının ardı arkası kesilmez. Artık bu baskılara, küfür ve hakaretlere dayanamayan yurtseverler 1993-94 yıllarında Güney Kürdistan’a göç etmek zorunda kaldı. Ama Abdullatif yoldaş görevleri gereği Kuzey’de kaldı. 
Şırnak merkezindeki çalışmalarına devam etti. 

Bölge cephe merkezinde talimatı üzerine bir grup arkadaşıyla Güney Kürdistan’a geçmek için yola çıkarlar. Besta da bir 


süre kaldıktan sonra Güney Kürdistan’a geçmek için Şıwet civardından geçerler. 4 Ağustos 
1994 tarihinde bu alandan geçerken, Şıwet taburundan açılan ateş sonucu iki arkadaşıyla birlikte şehit düşerler. 

u Feda olsun ülkeme gençliğim”diyerek bunu pratikleştiren Abdullatif yoldaş, gençliğinin tüm dinamik enerjisini devrimin ve halkın hizmetine sunarak ölümsülük ünvanma, genç yaşında aramızdan erken ayrılarak kavuşan gençliğin bir sembolüdür. Bugün anısı Kürdistan dağlarının doruklarında mücadelemizde yaşıyor ve sonsuza dek yaşayacaktır. 

Anısı mücadelemize önder olacaktır. 

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I1HİLDANIN YİĞİT ÖNCÜSÜ HÜSEYİN YOİDâS 


H üseyin arkadaş, yok sul ve yurtsever bir ailenin ikinci çocuğu olarak, 1962 
yılında Güçlükonak’ın Bana köyünde dünyaya gelir. Okul okuma imkanı olmaz, evli ve üç çocuk babasıdır. 

Hüseyin arkadaş Kürdistan’da yurtseverliğin salt ülkeyi sevmekle olamayacağını, aynı zamanda canı pahasına da olsa Ulusal kurtuluş mücadelesine elinden gelen tüm katkıyı yapmak olduğunun bilincine varmış ve kendini bu konuda sorumlu hissetmiştir. 

Ulusal kurtuluş mücadelemizin Botan’da gelişip mesafe alması düşmanı ürkütmüştü. 
Gerilla gruplarının özellikle Gabar dağında yoğunlaşması ve saldırıları buradan gerçekleştirmesi, buraya yönelik önlem almasını zorunlu kılmıştı. 
Bu çerçevede Türk ordu güçleri koruculuğu Gabar ve çevresindeki köylere yaymaya çalışıyordu. Halka ya korucu olacaksınız ya da köylerinizi bırakıp çıkıp gideceksiniz deniyordu. Onurlu hiçbir Kürt’ün kendi inançlarına karşı mücadele etmeye açıktır. Hüseyin arkadaş ve köylüleri de onurlu bir şekilde silah almayı kabul etmemiş, köylerini bırakarak Cizre merkezine 1987 yılında göç etmişti. 

Hüseyin arkadaş geçimini sağlamak için seyyar satıcılık yapıyordu Cizre merkezinde. Aynı 



O Adı, soyadı: Hüseyin 

DEMİR 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Bana 
köyü/Güçlükonak, 1962 
Şehadet tarihi ve yeri: Ağustos 1994, Cizre-ldil arası 

zamanda parti çalışmlarma da devam ediyordu. 

Partimizin halkla buluştuğu, halklaştığı serhildanlar dönemi başlamıştı. Özellikle 1991 yılında Cizre’de gerçekleşen serhildan, Kürt halkının ayağa kalkışının doruk noktası olmuştu. İşte bu serhildanlarda en büyük rolü oynayan, öncülük yapan insanlardan birisi de Hüseyin arkadaştı. Yaptığı çalışmalarla birçok insanı etkile¬ 


yen, hem gerilla saflarına hem de cephe çalışmalarına katılımı güçlendiren bir rol oynamıştır Hüseyin arkadaş. 

Tabii Cizre serhildanından sonra düşman özellikle buna öncülük eden insanlara yönelmeye başlamıştı. Serhildanların önünü kesebilmenin temel yöntemi olarak öncüleri yok etmek kararma ulaşmıştı özel savaş güçleri. Ve buna başlamıştı da. Hüseyin arkadaşı Cizre serhildanından hemen sonra tutuklanır. Yoğun işkencelere maruz kalır. Ama ağzından tek bir sözcük bile alamaz özel savaş güçleri. Bu yüzden onu bırakmak zorunda kalırlar. 

Ulusal kurtuluş savaşımızın gelişimi karşısında çözümsüz kalan TC 1994 yılında “balığı yakalamak için, denizi kurutmak gerekir” politikasına yönelmişti. Bu politika çerçevesinde köyler yakılmış yıkılmış, milyonlarca insan sürgün edilmiş, binlerce insan da “faili meçhul!” 
cinayetlerle katledilmişti. 

Hüseyin yoldaş da faili belli bir şekilde Cizre’den Silopi’ye giderken, askerler tarafından tutuklanır. Günlerce kendisinden haber alınamayan Hüseyin yoldaşın cesedi halk tarafından bulunur. Yoğun işkenceler sonucu katledilen Hüseyin yoldaşın anısı mücadelemizde yaşayacaktır. 

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Abdullah KARA 


Şâyfâ Î97) 




O Adı, soyadı: Abdullah KARA Kod adı: Agit 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uludere, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: 12 

Ekim 1994, Kela Meme Uludere 

Kasım 1978, Kürt hal- 
Ââ / kının öz tarihiyle buluşma günüdür. Bütün hakları gasp edilmiş, geleceği üzerine söz söyleme hakkı elinden alınmış, tarihini yaşayamamış, tarihin dışına itilmiş, her türlü katliam ve asimilasyona maruz kalmış Kürt halkı, Ulusal kurtuluş mücadelesiyle yeniden doğmuş, canlanmış ve özgürleşme yolunda mücadeleyi geliştirmiştir. 

İşte ulusal kurtuluş mücadelesinden etkilenerek saflarda yerini alan Abdullah yoldaş, 1965’- te Uludere’nin Hilal köyünde yoksul bir ailenin ikinci çoçuğu olarak dünyaya gelir. Abdullah yoldaşın ailesi sorunlarla dolu 


bir ortamda yaşamını sürdürmektedir. Bu çelişkili ve karmaşık ortamda yaşamını sürdürmektedir. Bu çelişkili ve karmaşık ortamda Abdullah yoldaş büyür. 

15 Ağustos Atılımı’yla yurtseverlik duyguları gelişen Abdullah yoldaş, 1986 yılında partiyle ilişkilerek milislik görevine başlar. 1988 yılında kardeşinin saflara katılmasıyla partiye daha çok bağlanır. Tüm güçlüklere rağmen, büyük bir bağlılıkla görevlerini yerine getirir. Böylelikle bilinçlenir ve tecrübe kazanır. 1989’da düşman tarafından tutuklanır. Altı aylık cezaevi sürecinde düşmana karşı kin ve öfkesi daha da artar ve bilenir. Cezaevinde kaldığı süreçte yoldaşlarıyla birlikte kendini eğitir. Burada aldığı eğitimle daha da güçlenir. Cezaevinde görevlerine sarılır. 


1993’te gelindiğinde yürütülen savaş en şiddetli boyutuna ulaşmıştır. Faili meçhul cinayetler ve köy boşaltma politikalannının en yoğun yaşandığı Botan’da Abdullah yoldaş ailesiyle birlikte Güney Kürdistan’a göç etmek zorunda kalmıştır. Zaxo’nun Hizava köyüne yerleşen Abdullah yoldaş, burada da çalışmalarına devam eder. Bir süre işbirlikçi ihanetçi güçler tarafından yakalanan Abdullah yoldaş, 1994’te savaş alanına geçer. Düşmanın imha ve inkar politikalarının en yoğunca yaşandığı bu dönemde Abdullah yoldaş paratik için, Uludere’den Kela Meme’ye geçerken düşman güçlerle çatışmaya girerler. îki yoldaşıyla son mermisine kadar savaşan Abdullah yoldaş, yoldaşlarıyla birlikte şehitler kervanına Şehitlerin anıları ölümsüzdür. 


KELA MEME'NİN KARTALIYDI ABDULLAH YOLDAŞ 

























QSayfa 198 


Şehit Milisler Albümü ) 


Newroz YAMAN 


Her zaman alçak gönüllüydü 



O Adı, soyadı: Newroz YAMAN 

Kod adı: Newroz 
Doğum yeri ve tarihi: Rıpın 
köyü/Uludere, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: 18 

Ekim 1994, Bersıve 

Y urtsever bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Newroz yoldaş, ulusal yanı ağır basan bütün örgütlere destek veren bir aile ortamında sevilen bir çocuk olarak büyüdü. 
1989 yılından itibaren partiyle 
ilişkiye geçen Newroz yoldaş; kendi çevresinin bir temsilcisi olarak seçildiği köy komitesinde çalışmalara başladı. Halka yönelik propaganda yapıp gerillanın lojistik ihtiyaçlarını karşılıyordu. 1993 yılma kadar kendisine verilen bütün görevleri büyük bir coşkuyla yerine getirdi. 


Newroz yoldaş, 1993 yılında düşmanın yaptığı korculuk dayatmalarından dolayı ailesiyle beraber Zaxo’ya göç etmek zorunda kaldı. Yaklaşık beş ay kaldığı Gundık mahallesinde komite düzeyinde hiç ara vermeden çalışmalara devam etti. 
1993 yılında resmi milis olarak 
çalışmalara katıldı. Halk içinde propaganda ve örgütlenme çalışmalarıyla beraber partinin lojistik ihtiyaçalarım karşılama çalışmalarında büyük bir coşkuyla yer aldı. Aynı dönemde gelişen eylemlerde aktif olarak yer aldı. Koruculuk dayatmalarını kabul etmeyen insanlar akın-akın göç etmeye devam ediyorlardı. Sayıları binleri bulan halkla beraber Newroz yoldaş da Biher alanına yerleşti. Yaklaşık sekiz ay Biher alanında kaldıktan sonra oranın hemen boşaltılması gerektiği haberi üzerine bir gecede Zaxo’ya geldiler. Zaxo’nun kenarında Bersive kampını kuran insanlarımızın sayısı sekiz bini bulmuştu. Göç eden halkla kısa zamanda kaynaşan Zaxo halkı, yeni gelenlere hiçbir yardımı esirgemiyordu. 

Newroz yoldaş, 15 Ekim günü öğle saatlerine kadar evinin balkonunu yapmak için çalıştı. 
Yorgunluğunu atmak için ara vermişti ve ziyaretine gelen on üç arkadaşıyla sohbet ediyordu. Milis olarak çalışan Kemal yoldaş da görevden yeni gel¬ 


mişti. Aralarında yaklaşık iki yüz metre uzaklıkta olan evinde oturmuş silahını temizliyordu. Namlusunda kurşun olduğunu bilmeyen Kemal yoldaşın silahından çıkan kurşun Newroz yoldaşın sırtına isabet edip göğsünden çıktı. Aynı kurşun diğer bir arkadaşı da kolundan yaraladı. Yaklaşık on dakika zorlukla nefes alan Newroz yoldaş hastaneye kaldırılırken yolda şehit düştü. 
Newroz yoldaş; cenazesi Bihere alanındaki parti şehitliğinde büyük bir katılımla ve parti bayrakları eşliğinde yapılan bir törenle defnedildi. Newroz yoldaş evli ve iki çocuk babasıydı. Fedakarlığıyla tanınırdı. 
Grup halinde çalışmayı seven ve her zaman en önde gitmek isteyen bir arkadaştı. Yanlış yapmaktan her zaman çekinir ve doğrularda ısrarlı olurdu. 
Büyük bir değer verdiği parti temsilinden kendisini sorumlu hissederdi. Gerillaya karşı her zaman alçakgönüllüydü. Hoş sohbetliliğiyle tanınıyor ve sohbetlerinde PKK’yi tartışmaya büyük özen gösteriyordu. İdeolojik olarak gelişebilmek için çaba harcıyordu. En büyük özlemi ve isteği Parti Önderliği’ni görebilmekti. 
Newroz yoldaşın anısı mücadelemizde sonsuza dek yaşayacaktır. 

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Şevket KARTAL 


Yaşamını özgürlük mücadelesine adamıştı 



O Adı, soyadı: Şevket KARTAL Kod adı: Oramar 
Doğum yeri ve tarihi: Oramar, 
1972 

Şehadet tarihi ve yeri: 19 Ekim 1994, Gever kırsalı 

B izde arayışlar hiç bitmez. 
Hep işgal, istila, talan, sürgün yaşamının yarattığı olumsuzlukların yanı sıra Kürt halkının yüreğinde, düşüncesinde hep bu arayışın o tatlı, hüzünlü özlemini bırakmıştır. 
İsyanlarla elde edilemeyen, daha çok bir zorlanmayı, erimeyi getiriyorsa da bu arayış ve miras halkımızın en güzel, muazzam mirası olmuştur. Nerede olursa olsun, neyi yaşamış olursa olsun, enerjisini, gücünü, inancını bu kanala akıtmasını bilmiştir. PKK’nin insanlık ve Kürt halkı açısından yarattığı bu yeni ideoloji 


ve yaşam temelindeki askeri, siyasi, örgütsel mücadelesi herkesin arayış ve özlemlerine çözüm getirmesi, tarihi sorumlulukla tüm sorunlara karşı doğru tavır ve çözümü koyması insanlarımızın etrafında kenetlendiği, kendilerini kattıkları, bununla yeni, onurlu, özgür bir geleceğin yaratılmasına sahip çıktıkları bir gerçekliği yaratmaya yöneltmiştir. Bugün halk olarak eğer pek çok mevzi elde etmişsek ve insanlık ailesi içerisinde onurlu bir yerimiz olmuşsa gerek gerilla yoldaşların gerekse de pek çok yurtseverin kendilerini feda etmesiyle bu gerçeklik ortaya çıkmıştır. îşte kendini feda eden kahramanlardan bir tanesi de Şevket yoldaştır. 

Şevket arkadaş, Oramar’da dünyaya gelir. Yurtsever fakir bir ailenin en büyük çocuğudur. 
Köylerinin kırsalda olması nedeniyle okul okuyamaz. Küçük yaşma rağmen evin geçimini sağlama konusunda önemli bir sorumluluk almıştır üzerine. Bu sorumluluğun bilincinde hareket etmesi, her zorluğa rağmen saygılı ve dürüst olması çevresinde ona karşı büyük bir sempati oluşturuyordu. 

Ulusal kurtuluş mücadelesinin geliştiği dönemlerde henüz küçük yaşta olan Şevket yoldaş, yaşanan bütün gelişmele¬ 


rin canlı bir tanıdığıdır aynı zamanda. Ve o onurlu her Kürt gibi bu insanlık mücadelesine destek verecek, üzerine düşen görevleri ne pahasına olursa olsun yerine getirecekti. Halk içinde sevilen birisi olması, çevresindekileri de mücadeleye karşı daha aktif olmasına sebep oluyordu. Birçok insan onu örnek alarak mücadelenin aktif çalışanları haline geliyordu. 

Şevket yoldaş yaptığı işler ve gerillayla olan ilişkileri yüzünden deşifre olmuş, düşmanın tepkisini üzerine çekmeye başlamıştı. Bu yüzden düşman artık onu rahat bırakmıyordu. 
Onu ve onun şahsında onuruna sahip çıkan her Kürt’ü kendi varlığı için en büyük tehlike görüyordu özel savaş rejimi. 

Şevket yoldaşı da bu sebeple tutuklamışlardı. İşkence, hakaret ve insan onuruna yönelen davranışlar... Günlerce sürmüştü bu uygulamalar. Düşmanın amacı Şevket yoldaşın çelikten iradesini kırmak ve sindirmekti. Böylece onu tanıyan herekesin iradesini kırabileceğini düşünüyordu. Ama Şevket yoldaşın çelikten idaresini kırmayı bir türlü başaramamıştı işkenceciler, her seferinde elleri boş kalmış ve onu serbest bırakmışlardı. 

Baskıların sonu gelmiyordu. 
Bundan daha önemli olan ise 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artık çalışma imkanı kalmamıştı. Bu yüzen ailesiyle birlikte Güney Kürdistan’a göç etmek zorunda kaldı Şevket yoldaş. Duhok’un Banerin köyüne gelip yerleşmişti. Tabii kısa sürede partiyle tekrar ilişki kurmaya çalışmış, ama bir türlü kuramamıştı. Ama O kendi başına da olsa görevlerini yerine getirmeye çalışıyordu. 
Tabii bu çalışmalar yurtsever olmayan o çevrede tepki topluyordu. Kısa bir süre sonra burada da yaşayamayacağını anlayan Şevket yoldaş, Kuzey’den devlet baskıları sonucu göç ederek Etruş kampını yerleşen yurtseverlere katılır. 
Bu sayede partiyle ilişkisini de devam ettirir. Milis olarak gö¬ 


revlerine devam eden Şevket yoldaş, alanı iyi tanıdığı için gerillaya büyük katkıları dokunur. Kuryelik yapar, lojistik temin eder, depo ve sığınak yapar, tanıdığı köylere gerillaları götürür ve yeni ilişkilerin geliştirilmesini sağlar. Şevket yoldaşın sayesinde birçok alanda çok güçlü ilişkiler kurulmuş, mücadeleye katılım sağlayan insanların sayısında artış yaşanmıştır. 

Düşman bu çalışmaların farkındadır. Ajanları sayesinde yeteri kadar bilgi almıştır, fakat bir türlü Şevket yoldaşın öncülüğünü yaptığı grubu tongoya getirememiştir. 

Alaban köyü korucu bir köydür. Şevket yoldaşın içinde bu¬ 


lunduğu gerilla birliği bu korucu köyüne yönelik bir silahsızlandırma eylemi planlamaktadırlar. Ama korucular tarafından görülmüşler ve ihbar edilmişlerdir. Hemen hareket geçen düşman arkadaşları çembere almıştır. Aynı zamanda çevreye lazerli tanklar da yerleştirmişlerdir. Askerlerin çemberini fark eden arkadaşlar yer değiştirmek isterken, tank pususuna düşerler. Ve yoğun bir bombardıman altında kalırlar. Bu tank atışları esnasında Şevket yoldaş ve bir milis arkadaşı şehadete ulaşmıştır. 

Anıları mücadelemize önder olacaktır. 



Unutulmasın 

koyu karanlığa zincirlenmişti yurdum göz bebeklerinden kurşunlanmış halkım 

tarlada başak boynunu bükmüştü 

sevinçleri dipçiklenmişti 

tüm çocukların 

ve sevda adına 

yaşamak adına ne varsa 

nasıl da çiğniyordu zulmün tankları 

unutulmasın 

güneşini karartılar bu dağların menekşe açmaz, ceylan sekmez oldu dipsiz kuyusundaydık gecenin unutulmasın 

yıldız düştü dağların ardına 

kızıl bir rüzgar esti yoksul bozkırlara 

unutmayın 

yaylaların en tenhasına 

şimdi sevdamızın üç rengi düşer 

halkımın gözlerinde alev alev 

















(Şehit Milisler Albümü 


Sayfa 201) 


Sabri VARÇIN 


Direnmek yaşamaktır şiarını kendine rehber edinmişti 


1 QCC yılında İdil’in Ba- 

.1 Js mJ mJÎQ köyünde dünyaya geldi Sabri yoldaş. Bafe köyü, yurtseverliğin önemli merkezlerindendir. Geçmişten beri bütün Kürt hareketlerine karşı sempatiyle yaklaşmış, Özgürlük mücadelesinin gelişmessiyle birlikte PKK sempatizanı olarak mücadelesine devam etmiştir. 

Sabri yoldaş da yurtseverliten nasibini alan arkadaşlarımızdandır. Ama 1988 yılına kadar çok aktif bir ilişkisi olmamıştır. 
O dönemler, Dicle nehrinde kayıkçılık yapmaktadır. Bu dönem gerillalarla daha fazla ilişki kurmuş, hatta milis düzeyinde göreve başlamıştır. 

Sabri yoldaş, PKK öncülüğünde geliştirilen ulusal kurtuluşa mücadelesine olan inancıyla büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışmalara katılır. 
Eyaletten, eyalete geçişleri sağlar. Büyük bir fedakarlıkla gizliliği esas alarak çalışmalarını başarıyla sürdürür. Bir ihanet olayı üzerine yakalanır. 
Düşmanı yoğun baskı işkencelerine maruz kalır. Ancak beyni vücuduna hükmeder, tavrı açık ve nettir. “Direnmek Yaşamaktır” şirarını kendine rehber edinmiştir. Sonuç alamayan düşman çaresiz kalarak Sabri yoldaşı serbest bırakmak durumunda kalır. Sabri yoldaş bırakıldıktan sonra görevlerine kal- 



© Adı, soyadı: Sabri VARÇIN 

Kod adı: Fedakar, İhtiyar Doğum yeri ve tarihi: 

Bafe köyü/ldil, 1955 
Şehadet tarihi ve yeri: 11 
Kasım 1994, Bafe köyü 
İdil 

dığı yerden devam eder. Düşman gerçeği iradesini daha bir keskinleştkirmiş, kin ve öfkesini bilemiştir. Büyük bir hırsla çalışmalara yönelir. Geçişlerin yanında kuryelik ve cephe çalışmalarını da yürütmektedir. 

1992 yılına kadar büyük bir 
gizlilik içinde kalmayı başararak çalışmalarını sürdürür. 
1992’den sonra tekrar düşman 


tarafından aranır duruma düşmesine rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürür. Adeta zamanla yarışır. Emekçi, fedakar ve her şeyiyle kendini adamıştır. Büyük bir inanç ve iradeye sahiptir. Yaşının ilerlemiş olması, onu büyük bir yaşam tecrübesiyle donatmıştır. Sürekli canlı, moralli olması ona büyük bir saygınlık kazandırmıştır. Yaşı ilerlemiş, gözleri iyi görmez ve fizikmen zorlanmasına rağmen gerilla ile birlikte hareket eder. Bu konuda müthiş bir irade sergiler ve gerilla yürüyşünü esprileriyle büyük bir moral güç kaynağı olur. 

11 Kasım 1994’te ihbar üzerine düşman Bafe köyüne operasyon düzenler. İki arkadaşıyla birlikte sığınakta olan Sabri yoldaş, kendilerini güvende hissederler. Ancak Bafe köyü kırsalında Dicle suyu kenarındaki sığınakların ihbar edildiğinden habersizdirler. Düşman sığınağın çevresini ablukaya aldıktan sonra “teslim ol” çağrısı yapar. 
“Teslim ol” çağrılarına kurşunla yanıt verirler. Sonuçta yoğun bir çatışma başlar. Cephaneleri tükenen kadar çatışan üç yoldaş; düşmanın eline sağ geçmektense, ölümü tercih ederler. 

Anıları mücadelemizde önderdir. 

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ONURSUZ BİR YAŞAMDANSA ONURLUCA ÖLÜMÜ TERCİH ETTİ TETER ARKADAŞ 



O Adı, soyadı: Teter ÇETİN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Nerweh köyü/Uludere 
1977 

Şehadet tarihi ve yeri: 

Kasım 1994, İpek yolu Uludere 


S ınır boyu köylerinden Nerweh’de (Taşdelen) 
dünya gelen Teter arkadaş, orta halli bir ailenin çocuğudur. Köyün sınırda olması, Güney Kürdistan’a olan komşuluğu, hem coğrafik, hem sosyal kültürel olarak yöre her iki bölgeyi de birbirine yakınlaştırmıştı. Bu temel her iki bölgede ortaya çı¬ 


kan hareketlenmeler birbirini etkilemişti. Özellikle 1960’lardan sonra ortaya çıkan KDP hareketi Kuzey Kürdistan’ın sınır kesimlerinde de destekçi bulmuş, eğer Güney’de zorlanırlarsa Sınır hattındaki Kuzey köylerine sığınırlardı. Aynı şey diğerleri için de geçerliydi. Yani ne zaman Türk devletinin baskıları olsa Güney’e kaçarlardı. 

Teter yoldaş ve ailesi yurtsever özelliklere sahipti. Özellikle Güney’deki hareketlerden etkilenmiş, onlarla belli oranda ilişkilenmişlerdi. Teter arkadaş henüz küçük bir yaşta iken babasını trafik kazasında kaybeder. Onlara amcaları sahip çıkar. îlk okulu zorla da olsa kendi köyünde okur. Ama yaşadığı zorlu koşullar yüzünden daha fazla okuyamaz. Yaşı küçük de olsa çalışmaya başlar. 

1980’yi yıllarda PKK hareketi, Lübnan’dan yavaş yavaş ülke sahasına dönmeye başlamış, gerilla hareketini örgütlemeye çalışıyordu. Gerilla gruplarının ilk hareket sahası da, sınır hattındaki köylerdi. Nerweh de sınıra en yakın köylerden birisi olduğu için gerillanın ilk uğradığı köylerden birisiydi. 

15 Ağustos Atılım sonrası, devlet tüm gücüyle sınırdaki bu köylere yüklenmiş, halk üzerinde adete terör estirmişti. Ardından da koruculuk kanunu ve pişmanlık yasaları çıkartarak halkı mücaddeden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Hem devlete karşı suç işlemiş insanları affetmesi hem de büyük paralarla bazı aşiretleri satın alması yüzünden birçok köy ve aşiret koruculuğu kabul etmişti. Nerweh de koruculuğu kabul eden insanlar olmuştu. Köy halkı koruculuğu kabul eden bu kişilere çok öfkelense de, ellerinden bir şey gelmiyordu. 

Teter arkadaş, mücadelenin gelişimine paralel olarak mücadeleye yoğun sempati duyuyordu. Bu süreçlerde ağabeyinin gerillaya katılması O’nu daha fazla mücadeleye bağlamış ve 1990’ lı yıllarda milis olarak çalışmalara katılmıştı. 

Mücadelenin kitleselleşmesi- ne paralel olarak gerillaya katılımda 1990’h yıllarda çok yoğundu. Bu yüzden devlet güçleri özellikle gerillaya katılım sağlayan gençlerin ailelerine yöneliyordu. Nerweh’te de en çok Teter arkadaşın ailesi baskı 


gören ailelerden birisiydi. Gerillanın halkla her tür bağını koparmayı hedef almış olan düşman, sık sık köyü basıyor, aileleri işkenceden geçiriyordu. Teter arkadaş da bu baskılardan nasibini alıyor, sık sık göz altı ve tehditlere maruz kalıyordu. 

Teter arkadaş fedakar, ağır başlı, açık sözlü ve dürüst bir insandı. Partinin görevlerine doğru yaklaşan, zorluklar nasıl olursa olsun görevlerini eksiksiz yerine getirirdi. Düşmanın yönelimlerine karşı da asla kişiliğinden taviz vermemiş ve görevlerini aksatmadan yerine getirmişti. 

1994 yılında gerçekleşen bir 
yol kesme eylemine gerilla ile birlikte katılmıştı Teter arkadaş. 
Başarıyla geri çekilme yapılırken düşman pususuna düşerler. 
İlk ateşte Teter arkadaş önde olduğu için yaralanır. O da hemen ateşe başlar ve bu sayede diğer arkadaşları geri çekilebilir. 
Ama tek başına kalmıştır ve 


düşman da çok yakındadır. Zorla da olsa geri çekilme yapmaya çalışır. Gerillanın gittiği yere değil tam tersi istikamette giderek düşmanı şaşırtmak ister. 
Ama yarası ağır olduğu için fazla uzaklaşamaz. Çalılıkların arasında kendisini saklamaya çalışır. 

Ertesi gün çatışma yerinde arama yapan düşman kan izlerinden Teter arkadaşın yerini tespit eder. 
Baygın olarak yakaladığı Teter arkadaşı Şwet taburuna götürür. 
Ağır yaralı olmasına rağmen hiç acımadan vahşi işkenceler yapar günlerce. Ve bu işkenceler sonucu şehadete ulaşır Teter yoldaş. 

Direnmek yaşamaktır sloganıyla yola çıkan tüm özgürlük savaşçıları gibi onursuz bir yaşamdansa onurlu ölümü tercih eden Teter arkadaş mücadelemizde yaşayacaktır. 

















(Sayfa 204 


Şehit Milisler Albümü ) 


• • 


direnişin simgesiydi serbest yoldaş 


S erbest arkadaş, yurtsever orta halli bir ailenin üçüncü çocuğu olarak 1956 yılında İdil’in Bafe köyünde dünya’ya gelir. İlkokulu köyünde okur. Ülke ve halk gerçekliğini sorgulama imkanı bulamadan; düşmanın “böl ve yönet” politikalanın bir sonucu olan kan davası illetiyle karşılaşır. Bafe köyü kan davalarının en yaygın olduğu ve onlarca insaın kan davasına kurban gittiği bir köydür. Serbest arkadaşın bir kardeşi de kan davasından dolayı vurulmuştur. 
Ancak 15 Ağustos 1984 Atılımı’yla yaygınlaşan ulusal kurtuluş mücadelesi, genelde Kürdistan halkını derinden etkiler, kan davaları azalır. Artık halk asıl düşmanın kim olduğunu Özgürlük mücadelesi sayesinde öğrenir ve ulusal kurtuluştan yana saf tutarak sihahlarım sömürgeciliğe yöneltir. 

Bafe köyüne ilk ulaşan gerilla birimlerinin el attığı ve çözümlediği konu kan davasıdır. 
Kan davaları çözümlenen Bafe köylüleri ulusal birlik eksenin¬ de kenetlenirler. Gerillaya katılımlar gelişir. Serbest arkadaşın bir kardeşi de gerilla saflarına katılır. Partiyle ilişkilenen Serbest arkadaşın ailesi, imkanlarını partinin hizmetine sunar. Serbest arkadaş yurtseverlik görevlerini yerine getirerek her geçen gün ilişkileri 



O Adı, soyadı: Ekrem GÜN Kod adı: Serbest 
Doğum yeri ve tarihi: Bafe 
köyü/ldil, 1956 
Şehadet tarihi ve yeri: 9 
Aralık 1994, Bafe/îdil 

derinleştirir. 1990’lara gelindiğinde artık Serbest arkadaş milis düzeyinde bir katılımın sahibidir. Aktif ve çok yönlü bir çalışma içindedir. Serbest arkadaşın çalışmalarından şüphelenen düşman aileye yönelik baskıları yoğunlaştırır. Serbest arkadaş defalarca gözaltına alınıp işkencelerden geçirildikten sonra Serbest bırakılır. 
Son olarak gözaltına alındığı 
1991 yılında tutuklanırak Diyarbakır Cezaevi gönderilir. 


Gözaltılar da, düşmanın vahşi işkencelerine karşı direnerek sır vermeyen Serbest arkadaş, cezaevinde kaldığı süreçte ise, kendini eğitmeyi esas alır. Arkadaşlarının da yardımıyla aldığı eğitimle iradesi daha bir bilenerek cezaevinden çıkan Serbest arkadaş köyüne gelir. 
Partiyle tekrar ilişkilenen Serbest arkadaş daha bilinçli, coşkulu, inatçı ve fedakar bir çalışma içine girerek düşmana yanıt verir. 1992 yılına kadar aktif bir milis olarak çalışmalara katılan Serbest arkadaş, bir milis arkadaşıyla Kelha (Kale) Bafe’de gerilla güçleriyle birlikteyken ihbar edilirler. İhbar üzerine alanı kuşatarak operasyona çıkan düşmanla sabahın erken saatlerinde çatışmaya girerler. Öğlen saat 13:00’e kadar süren çatışmada düşmana ağır kayıplar verirler. 
Çatışma ardından; 9 Aralık 
1992 günü Serbest arkadaşında 
içinde olduğu ikisi milis biri gerilla üç arkadaş şehadete ulaşarak ölümsüzleşirler. Halkın gönlünde taht kurarak şehitler ordusunun onurlu neferleri olma payesini alırlar. Anıları yolumuzu aydınlatan sürekli bir meşaledir. 

Anıları özgürlük ve demokrasi mücadelesinde sonsuza dek yaşayacaktır. 








(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 205) 



ÇUKURCA’NIN YİĞİT DELİKANLISI 

ZEKİ YOLDAŞ 



O Adı, soyadı: Mehmet 
Zeki DOĞAN 
Kod adı: Bager 
Doğum yeri ve tarihi: 
Çukurca, 1960 
Şehadet tarihi ve yeri: 

1994, Çukurca 

M . Zeki yoldaş, yurtsever ve bir ailenin çocuğu dünyaya gözlerini açtı. Henüz çok küçük yaşlarda annesini kaybetti. Annesi öldükten sonra babası tekrar evlendi. 

Yoksul bir aile olduğu için M. 
Zeki arkadaş küçük yaşlardan itaberen çalışmaya başlamıştı. 
Aileye katkı yapmak zorundaydı, evin büyük çocuğu olduğu için böyle bir sorumlulukla büyümüştü. Bu yüzden ilk okulu bitirdikten sonra okula gitme imkanı da bulamamıştı. 

Yaşamı seven, hiçbir zaman yorulmak nedir bilmeyen, yaşamın tüm zorluklarına göğüs geren M. Zeki arkadaş; atılganlı¬ 


ğıyla, cesareti, canlılığı ve sevecenliğiyle halkın gönlünde sevilir bir konum edinmiştir. Yani açık sözlü, dürüst ve oldukça fedakar bir insandır. 

Boş zamanlarını daha çok okumayla geçiren ve kendisini geliştiren M. Zeki arkadaş, bilinç düzeyi yüksek bir insandı. 
Bu yüzden düşünsel anlamda hiçbir çözümsüzlük yaşamamış, varolan sorunlara cevap olabilmişti, alternatif çözümler bulabilmişti. 

Düşman gerçekliğini de yaşayarak öğrenen M. Zeki arkadaş, yurtsever bir öze sahip, halkını ve ülkesini seven bir insandı. 
Bu yüzden gelişen Ulusal kurtuluş mücadelesine destek vermiş, onun güçlü bir çalışanı olmuştu. 
M. Zeki arkadaş, 1990 yıllarda aktif milis olarak görev almıştı. 
O süreçte yapılan bütün serhildanlarda hep en önde yer almış, 

Yıldızlar tanıktır öfkeme ve bir de insanlar her ismini andığımda kabarır yüreğim yumruğumu sıkarım gülüşünü hatırladığımda bağırmak gelir içimden neden böyledir diyemiyorum ve içimden dağlar gibi gülüyorum 


büyük bir kararlılıkla öncülük görevlerini yerine getirmişti. 

1992 yılında düşman güçleri 
tarafından Çukurca ilçemize karşı başlatılan katliam hareketinde deşifre olan ve düşman güçleri tarafından aranan Sadi Parlak (Rubar) ve Kadir Kapan (Sadi) arkadaşlarla birlikte hareket eden, M. Zeki arkadaş, bu arkadaşlara her türlü desteği sunmuş, kendisini her türlü tehlikeye atarak yakalanmalarını önlemeye çalışmıştı. Sonuçta her iki arkadaşı da sağ salim yerlerine ulaştırmış, görevini layıkıyla yerine getirmişti. 

Ama düşman O’na da yönelmeye başlamıştı. Her gün evleri basılıyor, ailesi işkenceden geçiriliyordu. Özellikle Sadi ve Kadir arkadaşlara O’nun yardım ettiğini bilen düşman bütün hıncını Ondan çıkarmaya çalışıyordu. Düşmanın hiçbir uygulaması karşısında kararsızlık geçirmeyen M. Zeki yoldaş her gözaltı sürecinden sonra görevlerine kaldığı yerden devam etmiş, ama bu defa daha güçlü, daha dikkatli bir çalışma sürdürmüştü. 

1994 yılında Güney Kürdistan’a geçmek isterken düşmanın kontra birliklerince kaçırılarak işkenceyle katledilen M. Zeki yoldaş, özverili yaşamıyla, fedakarlıklarıyla halkımızın gönlünde yaşamaktadır. 








(Sayfa 206 


Şehit Milisler Albümü ) 


On yedi can 
On yedi yoldaş 


K ürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinin gelişmesiyle birlikte ilk yurtseverleşen bölgelerden birisi olan Silopi, Botan’m şirin ilçelerinden birisidir. Güney-Kuzey sınır hattında yer aldığı için gerillanın en çok uğradığı yerlerden birisidir aynı zamanda. Bu sayede ilk örgütsel çalışmaların, ilk milis faaliyetlerini ve serhildan çıkışlarının yapıldığı yerlerden birisidir. Mücadeleye yüzlerce katılımın da gerçekleştiği Silopi, birçok şehidiyle de yurtseverliğini ispatlamış bir yerdir. 

Serbest arkadaş da Silopi’ye bağlı Bılıka köyünde orta halli yurtsever bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Ailesi, hayvancılık ve sınır ticareti yaparak geçimini sağlamaktadır. 
Serbest arkadaş kendi köyünde ancak ilk okulu okuyabilir. İlk okuldan sonra bir daha okuma imkanı bulamaz. Gerilla gruplarının alanda görülmeye başladığı 1980’li yıllarda Serbest arkadaş gerillayla tanışmış ve bir yurtsever olarak onlara destek vermiştir. 1987 yılından itibaren gerillayla olan ilişkilerini güçlendiren Serbest arkadaş, Özgürlük mücadelesinden oldukça etkilenmiş, gerillanın fedakar çalışmlarma büyük değer vermişti. Bir yıl sonra da Özgürlük mücadelesinin bir çalışanı olarak üstün bir moralla göreve başlamıştı. 



O Adı, soyadı: Sait DEĞER Kod adı: Serbest 
Doğum yeri ve tarihi: Bılıka 
köyü/Silopi, 1958 
Şehadet tarihi ve yeri: 1994 
Cudi/Dola Şehidan 

Milis örgütlenmesinde yerini alan Serbest arkadaş, gerillaya oldukça yararlı hizmetler sunmuş, milis arkadaşlarıyla birlikte değerli çalışmalar yürütmüştü. Verilen görevleri büyük bir fedakarlıkla yerine getirmiş, her türlü tehlikeyi göze alarak, gerillanın ihtiyaçlarını karşılamıştı. Aynı zaman da uzun bir süre de gerillayla birlikte hareket etmişti. 

Serbest arkadaş Cudi-Haftanin hattında kurye olarak görevlendirilmişti. Yeni gelen savaşçıları veya Güney’den Kuzey’e geçe¬ 


cek savaş gruplarını yerlerine ulaştırıyordu. Bu görevini uzun süre sürdürmüş, oldukça başarılı bir pratik ortaya çıkarmıştı. 

Bu defa daha büyük bir grubu götürüyordu. Toplam 65 kişiden oluşan grup oldukça ağır hareket ediyordu. Bu yüzden istedikleri yerde konumlanamamışlardı. Elcan denilen bir alanda konumlanmak zorunda kalırlar. Öğleye doğru ava çıkan dört çete uzaktan dürbünle arkadaşları fark eder. Bunun üzerine düşmana haber verirler. 
Düşman bunun üzerine Şırnak Silopi ve Cizre’den çetelerin de katıldığı ve hava kuvvetleri eşliğinde büyük bir operasyon başlatır. Çatışma başlar ve akşama kadar sürer. Düşmana karşı gün boyu verilen kahramanca mücadele de ve sıcak çatışma esnasında Serbest arkadaş, partiden aldığı güç ve cesaretle düşmana karşı amansıca ve yılların intikamını almak için savaşır. Büyük bir direniş sergileyen grup Dola Şehidanda bir destan yazarlar. Serbest arkadaşın da aralarında bulunduğu 17 arkadaş kahramanca savaşarak şehit düşerler. On binlerce asker ve korucuya karşı kahramanca savaşarak şehadet mertebesine ulaşan Serbest ve 
17 gerilla yoldaşı yolumuzu aydınlatan sürekli bir meşaledir. 







(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 207) 


M elle Abdıılselam ... 




O Adı, soyadı: Melle Abdıılselam, ... 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Kerboran, 1940 
Şehadet tarihi ve yeri: 1994 
More köyü 

M elle Abdulselam, 1940’- ta Kerboran’da yurtsever ve dinder bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Medresede din eğitimi görerek yetişir. Kendisini çok iyi geliştiren, dürüst, yurtsever ve saygınlığı güçlü bir insandır. Her ne kadar İslam dini Kürtler için olumsuz gelişmelere yol açmış olsa da Melle Abdulselam islamın ters yüz edilmiş gerçekliğini değil gerçek özünü temsil etmiştir. 

M.Abdulselam yoldaş 1963’lerde imamlık görevine başlar, 1980’li yıllarda Yüksekova’ya 


atanır. Sırasıyla More ve Page köylerinde çalışır. Uzun yıllar bulunduğu yöre halkı ile dininin özü ve yurtseverlik temelinde kaynaşır, bütünleşir. îmamllık görevini yaptığı sürece yurtseverliği, dinin adaletli, eşitlikçi, insani yanını esas alır. Böylelikle de halk tarafından sevilip, sayılır. Ama devletin de tepkisini çeker. 

1978’lerde partiyle tanışan M. 
Abdulselam, çabalarını örgütlülüğe dönüştürerek daha verimli kılar ve sürdürür. Bunu bilinçli kararlı ve büyük bir cesaret azim ve istekle yapan hiçbir bireysel ailesel çıkar ve kaygıya girmez. 
Özgürlük mücadelesinin öncüsü PKK ile olmanın düşmanın kendi mevzisini ve silahını ona karşı kullanmanın riskli olduğunun bilincindedir. Ama yurtseverliğin, özgürlüğün, insanca yaşamanın bedelsiz, çabasız olamayacağının da bilincindedir. Bu bilincin temelini eğitim gördüğü medreseden, medrese alimlerinden almıştır ve bunu Başkan Apo’nun çağdaş ideolojisiyle bütünleştirerek güçlü ve çağdaş kılmayı başarabilmişti. Bu konumuyla halk üzerinde büyük etki yaratmıştı. Keza din Kürtler için büyük bir önem arz etmekte hatta sosyal, siyasal, kültürel, ruhsal alanda belirleyici olmaktadır. Dolayısıyla kilit rol¬ de olan din konusunu, biz Kürtler tarafından derinden ele alınması, irdelenmesi, bilince çıkarılması ve özü temelinde benimsenmesi¬ nin yaşanması gerekir. Bundan 


hareketle halkımız üzerinde ters yüz edilerek çirkince kullanılan dini gerçek rayına oturtmak gerekir. îşte Melle Abdulselamda bu gerçeği yakalamaya çalışıyordu. 

Aynı zamanda din olgusu ulusal özgürlüğü hedefleyen ve bunun mücadelesini veren Önderliğimize, partimize karşı üst boyutta kullanılıyordu. Her yerde sahte din adamları PKK’nin aleyhinde vaazlar veriyor, halkı devlete bağlamaya çalışıyorlardı. M. Abdulselam hem sahte din adamlarıyla hem de dinde çarpıtılan birçok konuyla mücadele ediyordu. 

Mele Abdulselam arkadaş, 

1993 ’te Zele kampına giderek, 
Ulusal meclis çalışmalarına da katılır. Burada hem gerillayı yakından tanıma hem de Kürdistan’ın her yerinden gelen yurtseverleri dinleme imkanı bulur. 

Dönüşte Kürdistan Melleler Birliğini örgütlemek için Yüksekova’ya döner. Büyük bir azim ve istekle çalışmalara koyulur. 

Düşman bu çalışmalar hakkında kısa zamanda bilgi sahibi olur. 
Yine Kürt’ün tarihsel trajesidi hortlatılmıştır. İhbarcılar Melle Abdulselam’m çalışmaları konusunda düşmana bilgi vermiştir. 
Bunu öğrenen özel savaş güçleri ise hemen harekete geçerler. 

Melle Abdulselam özel savaş güçlerinin yönelimi sonucu 

1994 yılında şehitler kervanına 
katılır. Anısı mücadelemizde önder olacaktır. 



















(Sayfa 208 


Salih KAPLAN 


Şehit Milisler Albümü ) 


• • 

Özgür bir yaşamdı tüm arzusu 


S alih arkadaş, yurtsever ve fakir bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelir. Ailesi genelde hayvancılık yaparak geçimini sağlamaktadır. Salih arkadaşta küçük yaşlardan itibaren çobanlık yaparak ailesine yardımcı olur. 
İmkanları olmadığı için okula gidemez. Küçük yaşlardan itibaren olgun becerekli sakin saf ve temiz özelliklere sahip olduğundan dolayı hem ailesi hem de çevresi tarafından sevilir. 

Köylerinin Besta kırsalında olmasından ve partinin silahlı mücadeleye ilk olarak buralarda başlamasından dolayı köyün partiyle ilişilen vardır. Gerillaların köye devamlı gelip gitmelerinden ve kendileri ile geliştirdiği ilişkiler vesilesiyle Kürt gerçekliğini ve düşman gerçekliğini kavramaya başlar. Çok meraklıdır ve sürekli soru sorar. Öğrendiği kadar da uygulamaya çalışır. Sempatizan düzeyinde verilen görevleri severek ve eksiksiz yerine getirmek için var gücüyle çalışır. 1984’de Bal veren (Gundike Mele) karakol baskınında yer alır ve o tarihten sonra da tüm parti çalışmalarına aktif olarak katılır. 

Ailenin en büyük çocuğu olmasından dolayı ailenin geçim sorunlarını da omuzlayarak halletmeye çalıştı Salih arkadaş. 1986’da düşmanın yoğun baskı ve tehdiklerine maruz kalırlar. 1986’mn baharında bir ihbar sonucu tutuklanıp Diyarbakır Cezaevine götürülür. Burada büyük hakaret ve işkenceye maruz kalır. Salih arkadaş tüm bu uygula- 



© Adı, soyadı: Salih KAPLAN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Deryan 
köyü/Şımak, 1968 
Şehadet tarihi ve yeri: 1994 
Şımak 

malara rağmen sır vermeyerek büyük bir direniş sergiler. Cezaevini bir okul olarak değerlendirip hem ideolojik hem de siyasi olarak kendisini geliştirir. 1988 ocağında serbest bırakılan Salih arkadaş evini köyden Cizre’ye taşır. Evli olan Salih arkadaş Cizre’de de partiyle olan ilişkilerini sürdürür. Bu sefer edindiği tecrübeleri devreye sokarak temkinli ve soğukkanlı bir şekilde daha aktif rolünü oynar. 
1990’da evini Şımak’a getirir. Bir şehir gerillası gibi faaliyetlerini yürütür. Yaptığı çalışmalardan dolayı halk tarafından sevilip, sayılır. 

1990’larda gerilla eyemlilikleri ve halk serhildanlarının alanda gelişmesi düşmanda çok büyük bir korkuya yol açmıştır. Gittikçe partinin otoritesi alanda artmış, 


buna paralel olarak da düşmanan otoritesi düşmüştü. Böylesi gelişmeler Salih arkadaş gibi halk militanlarına daha büyük görev ve sorumluluklar yüklüyordu. Salih arkadaşta sorumluluk duygusuyla hareket etti. Düşman bu gelişmelerin önünü almak için faili meçhul cinayetlerini geliştirerek öncü gücün tasfiyesine yöneldi. 

Salih arkadaşta böylesi öncü 
vasıflara sahip olduğu için 1994 
yılında Şırnak merkezde kontragerilla tarafından kaçırıldı. 
Bir hafta sonra cenasezi Silopi’de bulundu. 

Anısı mücadelemize önderdir. 
sen gideli 

bir ceylan sessizliğine büründü dağlar avuçlarıma kar yağdı üşüdüm 

yüreğini dağlara gömen kız 

silahını kayalara astın ihanete inat 

bırakmadan tek bir fişeği öylece gittin sevmek 

delicesine sevmek yaşamı umutlu bir halkın umudun eyleminde sevmek 

umudun sesi olmaktasın sen gittin 

bir ceylan hareketlendi o kutsal kayalardan sessizlik bozuldu yandı yüreklerimiz sen gittin 

bu dağlar ardından eğildi 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O ehitler güneşi koruyan yılk3dızlardır. Canlı parlak yıldızların varlığı bizlere ruh kazandırmaktadır. Kuşkusuz mücadelemizde sayısız şehadet örnekleri yaşanmıştır. Ve biz bu gün kazandığımız bütün değerleri bu şehitleri borçluyuz. îşte bu kahraman şehitlerimizden birisi de Sadık arkadaştır. 

Sadık yoldaş yurtsever bir ailenin ilk çocuğu olarak 1963 yılın- 


M. Sadık BAYSAL 



O Adı, soyadı: M. Sadık 

BAYSAL 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Oramar, 1963 

Şehadet tarihi ve yeri: 1994 
Zagros 

da Oramar’da doğar. Okula gitme imkanı olmaz. Cesur, fedakar ve olgun bir kişiliğe sahiptir. 
Bu özellikleriyle de çevresinde sevilen, saygı duyulan birisidir. 

Evli ve üç çocuk babası olan 
Sadık arkadaş, 15 Ağustos 1984 
Atılımı’yla partiye sempati duyar. Dolayısıyla partiyle ilişkilenir ve her geçen gün bu ilişkilenme daha aktif bir katılıma dönüşür. Bunu fark eden düşman 1992-1993 yıllarında iki kez Sadık arkadaşı tutuklar. Büyük işkence ve baskılara maruz kalır, ama boyun eğmez. Düşman gerçeğini bilince çıkarır kin ve öfkesi daha bir bilenir. Her bırakılı- 



şında daha aktif bir biçimde çalışmalara yönelir. İşkence ve baskılar onu yıldırmanın aksine daha de aktifleştirir ve kendini daha büyük görevler için hazır hale getirir. Bir yandan cephe faaliyetlerinde örgütlenme ve propaganda çalışmalarını yürütür, öte yandan lojistik faaliyetlerini örgütler, kuryelik yapar ve askeri eylemselliklere katılır. Gözünü budaktan esirgemeyen, fedakar, cesur bir milis arkadaştır. 

Son olarak 1994 yılında Sinova karakoluna yönelik eyleme katılır Sadık arkadaş. Sinova köyüleri korucudur. Eylem neticesinde 5 köy korucusu esir alınır, 12 silah kaldırılır. Düşmanın birçok kaybı vardır. M. Sadık arkadaş ve bir gerilla bu eylemde şehitler kervanına katılarak ölümsüzleşirler. 

Anıları mücadelemizde önderdir. 


Mücadele arkada§ları 


Yıkık kentlerden geliyorum Barikatlarda bıraktım sesimi Yalın ayak simit satan çocukların Gözlerinde bıraktım sesimi Dağlara taşıdım mahsun gülüşlerini... 
Yıldızsız gecelerden geliyorum Çamurlu sokaklardan 
Yoksul gecekondulardan Kurşun gibi geçerdik Kavgaya çağıran türkülerimizi İşçilerin sofrasına bıraktık... 

Anaların kanayan yüreğinden geliyorum Nasırlı ellerine bıraktım sesimi Akan gözyaşları özlem çiçeğidir 


Açar hasret renginde, kavga renginde Ve kavuşmanın gökkuşağı renginde... 
Halkımızın yürüyüşünden geliyorum Zulme inat, karanfiller gibi Karanlıkta boy veren Sıkılmış yumruklarda bıraktım sesimi Umutlarını mevziye taşıdım... 

Ey yıkılmış kentler!.. 
Yıldızı çalınmış geceler Yoksulluk mahkumu işçiler Ey! Acılı analar; 
Kulak verin dağlara Kaynağına ulaşan bütün sular gibi Sesi iz, sesi izle birleştirecektir. 
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A. Rahman AV ŞAR 


Cesaretiyle düşmanım yüreğim korku salmıştı 'Rahman yolda; 



O Adı, soyadı: A. Rahman 

AVŞAR 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Koveğ 
köyü/İdil, 1962 
Şehadet tarihi ve yeri: 1994 
Cizre 

K ürt halkı, tarihte hiçbir halka reva görülmeyen uygulamalara maruz kalmıştır. 
Binyıllardır baskı, işkence, sürgün ve katliamlara uğramış, adı, dili, dini ve kültürel varlığı yasaklanmıştır. Bu baskı ve yasaklamalara karşı onlarca isyan da geliştirse, parçalanmış gerçeğinden dolayı başarıya ulaşamamıştır. Bu yüzden egemen devletler Kürtlerin ulusal birliğini parçalamayı, birbirine karşı çelişkilerini yoğunlaştırmayı her zaman temel politika olarak uygulamışlardır. Parçalanmışlık o düzeye ulaştırılmıştır ki, sadece dört parçaya bölünmesi şurada kalsın, iki 


kişinin bile bir araya gelemeyeceği bir gerçeklik yaratmışlardır. Aşiret çelişkisi, dini çelişkiler, sınıf çelişkileri vb Kürt toplumunun bir araya gelememesinin temeli haline getirilmiştir. Bu yüzden 
1970 Ti yıllara kadar Kürt 
toplumu bitişin eşiğine gelmişti. Hem kızıl hem de beyaz katliamlarla ulusal varlığı, halk olma gerçeği bitirilmiş, ne olduğunu bilmeyen, egemen sınıf ve devletlere hizmet eden uşaklar haline getirilmişlerdi. 

İşte PKK, tam da böyle bir noktada ortaya çıkmış, kahramanca bir mücadele ile Kürt halkını geçmiş gerilik ve parçalanmışlıktan kurtararak onurlu bir halk haline getirmiştir. 

Tabii Kürt halkının kendisi için mücadele etmesi, veya mücadele edenleri desteklemesi kolay olmamıştır. Çünkü Kürt halkı, yıllarca öncü olarak belleği güçler tarafından kandırılmış, birçok katliama uğramıştı. PKK’yi öyle kolay benimsemesi mümkün değildi. 

Bunun bilincinde olan Başkan Apo, fedakarlık ve kahramanlık üzerine kurulu bir mücadele ile Kürt halkının güvenini kazanmış, PKK’yi halkın desteklediği bir hareket haline getirmiştir. 

PKK’nin bu duruma ulaşmasını sağlayan temel güç ise kendisini halkının özgürlüğü 


için feda eden kahraman şehitlerdir. Onların fedakarlığı ve çabaları sayesinde ulusal birlik sağlanmış, mücadele ruhu ve kararlığı gelişmiştir. 

Bu kahramanlardan birisi de A. Rahman arkadaştır. A. Rahman arkadaş İdil’in Koveğ köyünde 1962 yılında dünyaya gelmişti. Ailesi ilkel milliyetçi temeldede olsa yurtsever bir aileydi. KDP’nin 1960 yıllardaki mücadelesi sebebiyle KDP’ye sempati duymuşlardı. Hatta bu sempati zamanla fiiliyi ilişkilenmeye de dönüşmüştü. 

Ama PKK’nin 1970’li yıllardaki çıkışıyla Kuzey Kürdistan’da KDP’nin eskisi kırılmış, 
1984 15 Ağustos Atılımıyla tam 
anlamıyla bitmişti. A. Rahman arkadaş ve ailesi de 15 Ağustos Atılımı sonrası PKK’ye sempati duymaya başlamış, zamanla ilişkilenmişlerdi. 

A. Rahman arkadaş fakir bir ailenin çocuğuydu. Her Kürt çocuğu gibi fazla okuma imkanı bulamamış, hayvancılık ve tarımla uğraşan ailesine yardım etmişti. Köylerinin kırsal alanda olması sebebiyle gerillayı daha erken tanıma olanağına kavuşmuşlardı. Bu sayede PKK ve mücadelesini öğrenmiş, onun yılmaz savunucuları olmuşlardı. 

A. Rahman arkadaş, gençliğinin en güzel yıllarında PKK ve gerillannı tanımıştı. Gençti, dinamikti ve gözü karaydı. O, ilkel 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milliyetçi örgütlerin halkın kurtuluşu için bir şeyler yapacağına hiçbir zaman inanmamıştı. Onlar ancak aile ve aşiret çıkarlarına önem veriyordu. 

İşte bu dönemler PKK’yle tanışması O’nun için çok büyük bir mutluluk oldu. PKK ve mücadelesi büyük fedakarlıklarla yürüyordu. PKK hiçbir çıkar grubuna bağımlı değildi. Sadece halkı ve kendi gücünü esas alıyordu. Ve halkının özgürlüğü için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyordu. 

A. Rahman arkadaş PKK’nin bu özelliklerine sempati duymuştu ve kısa bir zaman içinde de aktif bir çalışan haline gelmişti. 

Bu süreçlerde düşman bütün yurtsever köylere koruculuğu 


dayatıyordu. Ya herkes korucu olacak ya da köyleri boşaltacaktı. A. Rahman arkadaşın köyüne de benzer baskılar vardı. 
Ama köy halkı koruculuğu kabul etmektense göç etmeyi daha doğru bulmuştu. A. Rahman arkadaş da ailesiyle birlikte Cizre’ye yerleşmiş, ama burada partiyle tekrar ilişki kurarak çalışmalarına devam etmişti. 
Ama burada da düşman O’na rahat yüzü vermiyordu. Ve sonunda da fırsatını bulur bulmaz O’na yönelmişti. 

A. Rahman arkadaş, gerilladan şehir faaliyetleri için Cizre merkezine gelen Pervin arkadaşla bir yurtseverin evinde buluşmuştu. Düşman aldığı bilgiler çerçevesinde evin çev¬ 


resinde pusu atmış, arkadaşlar eve gelince hemen evi abluka altına almıştı. Aileye zarar gelmemesi için çatışmaya girmeyen arkadaşlar teslim olmak zorunda kalırlar. Günlerce süren sorguda hiç kimseyi ele vermemişler, kahramanca direnmişlerdi. Bu düşmanı çileden çıkarmış ve sonunda her iki arkadaş da işkenceyle katledilmiş ve cesetleri de gizlice gömülmüştü. Daha sonra ortaya çıkan bu durum sonrasında halk öncülerinin cesetlerini almış ve büyük bir serhildanla toprağa vermişti. 

Anıları mücadelemize önderdir. 

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Botan’ıı 

1 yiğit delikanlısı 



O Adı, soyadı: Mehmet TOK Kod adı: Botan 
Doğum yeri ve tarihi: Şıkaka Base (Karan köyü)/Şımak, ... 
Şehadet tarihi ve yeri: 29 
Nisan 1994, Hanına Bameşe 

B otan arkadaş, yurtsever bir ailenin en büyük çocuğu olarak Xaran köyünde dünyaya geldi. Xaran köyü Gabar’m eteklerinde 40 haneli şirin bir köydür. Her tarafı ormanlarla kaplı, bağ-bahçeleriyle ve serin sularıyla doğayı renklendiren Botan’ın harika bir köyüdür. Botan arkadaş böyle cehhek gibi bir köyde doğup büyüdü. 

İlkokulu kendi köyünde okuyan Botan arkadaş, daha fazla okuma imkanı bulamaz. Ama O, kendisini okula gidemese de yine iyi yetiştirmesini bilir. 


Kişillik olarak oldukça yumuşak başlı, insanları seven, değer veren ve yüceltmek isteyen bir kişiliğe sahiptir. Bu kişiliği ile de hem köylüler hem de arkadaşları tarafından sevilen sayılan bir insandır. 

Botan arkadaş, saygın ve yurtsever bir aileden gelir. Ailesi, mücadelenin gelişimiyle birlikte partiyi tanımaya çalışır ve ilişkilenir. Kopmaz bağlarla partiye bağlanırlar. Kendi partisine sahiplik ederek geliştirmek için çaba sarf ederler. Üzerine düşen görev ve sorumluluklar için seferber olurlar. 

1990’larda Botan arkadaşın Çekdar adındaki kardeşi partiye katılımını gerçekleştirir. Bu katılım ilişkinin daha da boyutlanmasım sağlar. 1992 yılında da Botan arkadaş milis olarak çalışmalara katılır. Büyük bir özveriyle çalışmalara sarılan Botan arkadaş, gece gündüz demen partinin verdiği görevleri yerine getirir. Bir yandan kuryelik yapar, bir yandan gerdanın lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır, diğer yandan askeri eylemliliklerde yer alır. 

Botan arkadaş 1993’ün ortalarında bir milis eğitim devresine katılır. Bu eğitimle hem bilincini artırmış, hem de halk ve düşman gerçekliğini daha iyi tanımıştı. Eğitim sonrasında da güçlü bir şekilde çalışmalara katılmıştı. Bu süreçte 


yaptığı çalışmalar düşmanın dikkatinden kaçmamıştı. Hem düşmanın ajanlarından aldığı hem de Botan arkadaşın dikkat çekici faaliyetliliği O’na karşı yönelimleri de beraberinde getirmişti. Ama Botan arkadaş saklanmaya elverişli olan köyünde düşmana yakalanmadan saklanabiliyordu. 

Fakat bu durum, 7 Nisan 
1994 tarihli büyük Gabar operasyonuna kadar devam edebilmişti. Operasyon oldukça kapsamlı ve büyüktü. On binlerce askerin katıldığı bu operasyonda dağ taş didik didik aranıyor, gerilla Gabar ve çevresinden sökülmeye çalışılıyordu. Botan arkadaş operasyon başladığında gerilla arkadaşlarına ulaşamıştı. Çünkü gerillaya ulaşabileceği tüm alanlar tutulmuştu. Bu yüzden dokuz gün boyunca köy ve çevresinde saklanmıştı. Ama operasyonun uzaması ve gittikçe kendisine doğru yaklaşılması yüzünden Siirt’e doğru gitmeye karar verir. Ama orası da tutulmuştur. Yolda pusu atan askerler Botan arkadaşı yakalarlar. Ve işkencelerle katlederler. 

29 Nisan 1994’te Botan arkadaşın cesedi bulunur ve toplu bir şekilde defnelidir. Botan arkadaşın mücadelesi yolumuzu aydınlatan bir meşaledir. 

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Fettah YAŞAR 


Oramar’ın asi çocuğu 



O ramar alanının, Oramar köyünde orta halli bir ailenin çocuğu olarak gözlerini dünyaya açtı Fettah yoldaş. 
Oramar alanının sarp doğasında doğmanın bütün avantajlarına sahipti. Sağlam, iradeli, zorluklara dayanıklı bir yapıya sahipti. 
Alanda hakim toplumsal ilişki ve yapının aşiretsel feodal karakteri, coğrafyanın asiliği ile birleşince kişilik yapılanmasının da son derece asi, özgür, inatçı olması kaçınılmazdı. 

Fettah arkadaş gençliğinin baharında iken PKK ve Apocuları tanıdı. Daha doğrusu onlar hakkında anlatılan hikayelerle onları tanıdı, sempati duydu. 
Gerillanın yavaş yavaş Botan’a yayıldığı süreçlerdi, bu yıllar. 20’li yaşlarda iken tanışmıştı gerillarla. Köyleri sınıra yakındı. Bahar aylarından itibaren bütün köy -veya aşiret- 


© Adı, soyadı: Fettah YAŞAR Kod adı: Reber 
Doğum yeri ve tarihi: 
Oramar/Yüksekova, 1962 
Şehadet tarihi ve yeri: 20 
Ekim 1994 Alekan köyü/ Mergerez, Yüksekova 

yaylalara çıkarlardı. Sınırın hem Türkiye hem de Irak tarafında koyunlarım otlatır, 3-4 ay boyunca yaylalarda kalırlardı. Gerillarla burada tanışmışlardı. Genç yaşta okullarını bırakarak dağlara çıkan bu genç insanlar ne kadar çok etkilemişti bütün zomu. Fettah arkadaş da çok etkilenmişti. 
Birçok gerilla henüz kendi yaşıtıydı. Görünürde fazla bir fark yoktu aralarında. Ama onlar ülkesi için kendisini feda etmiş özgürlük savaşçıları iken kendisi sadece bir bireydi... 


Yüreğinde bir acı hissetmişti bu yüzden. Onlar gibi olabilmek ne kadar güzel olurdu diye düşünüyordu içinden. Ama evliydi. O da her Kürt genci gibi erken yaşta evlendirilmişti. Öyle kolay bırakıp gidemezdi her şeyi. 

1984 15 Ağustos Atılımı’yla 
birlikte devrimin sıcaklığını çok yakıcı bir şekilde hissetmeye başlamıştı. Bu yüzden belki gerilla olamam, ama onlara iyi bir yardımcı olabilirim diyerek göreve başladı. Dur durak bilmeden çalışıp didiniyordu artık Fettah yoldaş. Mücadelede kendisinin de bir payı olması için elinden gelen her şeyi yapar. 
Oramar’m asi coğrafyasında gerillalara öncülük yapmaktan, lojistik alt yapı hazırlamaya, hedef keşfinden yardım toplamaya dek elinden geleni esirgemez. 

1987’ye gelindiğinde devlet 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tarafında sık sık tutuklanır, her defasında bırakılmak zorunda kalınır. Çünkü asla konuşmaz düşmanın bütün işkencelerine rağmen. Kararlığından taviz vermez. Her işkenceden sonra görevlerine daha bir sarılır. Ama büyük bir öfke, nefret ve kinle... 
Kendisine ve halkına her türlü işkenceyi reva gören ahlaksız bir düşmana karşı, daha güçlü mücadele etmek gerekmektedir. 

Çevresinde dürüstlüğü, fedakarlığı ve mücadeleye olan bağlılığından dolayı çok sevilir ve saygı görür. O sözde değil özde bir yurtseverdir. Kendisini övmekten, büyüklük yapmaktan nefret eder. Mütevazı, olgun bir yapıya sahiptir. Ama görevlerine karşı da oldukça atak ve sonuç alıcıdır. 

Onun pratik faaliyet yürüttüğü alanlarda başarı vardır her za¬ 


man. Gerillayı asla yanıltmaz verdiği bilgilerle. Net olmayan durumları iyice anlayıp netleştirdikten sonra gerillayla paylaşır. 
Bu sayede daha başarılı eylem ve faaliyet ortaya çıkar. 

1994 yılına kadar doğruluğuna inandığı, uygulamasında yarar gördüğü, mücadele için gerekli olan bütün eylemlere imzasını attı. Eğer gerilla yoksa kendi inisiyatifyle birçok eylem gerçekleştirdi. 

Yine bir eylem günüdür. Bir haini cezalandırmak için Ala¬ kan köyüne inmesi gerekir. Yıl 1994. Aylardan Ekim. Köye geldiğinde köyde bulunan muhbirler düşmana haber verir. Köyün yakınlarındaki karakoldan harekete geçen askerler, küçük çaplı bir operasyon başlatır Fettah arkadaşı yakalamak için. 
Durumu fark eden Fettah arka¬ 


daş hemen köyden çıkar. Mergezer alanına ulaşmaya çalışırken tank atışları sonucu vurularak uğrunda büyük bedeller ödemeyi göze aldığı kutsal topraklarda şehadete ulaşır. 

Şehadetinden sonra da öfkesi dinmeyen düşman, Fettah arkadaşın ailesini de rahat bırakmaz. Sürekli baskınlar, göz altılarla aileyi yıldırmaya çalışır. Bununla sonuç alamayınca, evlerinin yakınına mayın döşer. Evlerinin önünde her şeyden habersiz oyun oynayan çocuklar düşmanın döşediği mayına basar. Ve Fettah arkadaşın üç kızı mayın patlaması sonucu şehadete ulaşır. 

Yiğitliğiyle halkımızın gönlü¬ ne taht kuran Fettah arkadaş ve çocukları mücadalemizde her zaman yaşayacak 

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Osman KUTLU 






.VÜIGINDE 



S onsuz bir okyanustur şu gökyüzü. Sessizce çalınan ezgilerin dilidir mavilikler. Yaşamın başladığı andan beri umudun, sınırsızlığın ifadesidir dipsizliği. Ne asırlarca gelenler tarif edebilmiş güzelliği, ne efsaneler yetmiş, ne de türküler anlatabilmiş sonsuzluğunu. 
Hiçbir dil ulaşamamış esrarlı, görkemli etkisini ifade etmeye. 

Bir de Van gölünün büyüsü, efsanesi sığmamış hiçbir masala, ne zaman anlatılsa hep eksik olan, hep yarım kalan bir yanları olmuş. Bir türküdür Van gölünün içe işleyen ilhamı. Bir de yaşam sevinci, yaşam umudu dağıtması, bir özgürlük türküsüdür mavi dalgalar arasında yükselen ezgiler. 

Damla damla tarih akmış Van gölüne. Yazılmamış hiçbir kitaba. Dağlar kadar yürekler boy vermiş maviliğin kuytusunda, işlenmemiş maden, gizli tutulmuş hazineler, uzak tutulmuş düşüncelerden. Bilinsin, tanınsın istenilmemiş. Bilmek, tanımak sürdürmenin ardından gitmenin kapılarını aştığı korkusuyla. 

Ve yüreği Van gölü kadar açıktı Osman arkadaşın. Yoksuldu, ama alınteriyle yaşamayı öğrendi ilkin. Yaşama baba mesleği olan yarıcılık yaparak el attı. Yaşam zordu, tüm zorluğa rağmen dürüst olmasını ilke haline getirmeyi bilmeliydi. 



O Adı, soyadı: Osman KUTLU Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Kani Reş, Beytüşşebap, ... 

Şehadet tarihi ve yeri: 10 

Aralık 1994, Kani Reş 

Yaşadığı ekonomik sorunlar, ailesini Osman arkadaşın doğduğu alan olan Kani Reş’ten göç etme zorunluluğu getirir. Doğduğu topraktan ayrılmak, köyünden kopmak başta zor eldiyse de zamanla gittiği yerlere de alışır. 

Bir anadır toprak. En sadık varlıktır insan oğluna. Yaşam kaynağıdır. Gittiği yerde farklı bir iş bulamayınca eski işine devam eder. Toprağı işler, biçim verir, eker, biçer yaptığı işten zevk alır. Bilir ki, topraktan kopuş insanın özünden kopuştur. Zaman içinde genç bir 


delikanlı olmuştur artık Osman arkadaş. Toplumsal ölçülere göre evlenme çağı gelmiştir. 
Törelerin gençler için düşündüğü şey Osman arkadaş için de düşünülmüştür. Köyde bulunan toprak sahiplerinden birinin kızıyla evlenir. Evlendiğinde başlık parası veremediğinden yıllarca eşinin ailesi için çalışır. Her işlerini sabırla yapar. Sabır mutlu olmanın tek yoludur. Yaptığı çalışma yüzünden bir eziklik hissetmez. 
El attığı her işe bir görev gözüyle bakar. 

Partinin alana girmesiyle kulaktan kulağa ulaşan gerilla hikayelerini Osman arkadaş da duyar. Gün geçtikçe hep olumlu olarak duyduğu hikayelerden etkilenir. Ezilen toplumların temsilcisi olarak duyduğu insanlarla ilişkilenmeye geçer. 
Kendi içindeki öz arayışı gerilla arkadaşlarda bulur. Kısa zamanda da aralarında samimi dostluklar kurulur. İlk yurtseverliği böyle başlar Osman arkadaşın. Köyde yayılan yurtseverlik olgusu ve görevlerine canla başla sarılır. Gerillalarla olan ilişkilerini derinleştirir. 
Gittikçe bir güven de kazanır. 
Yaptığı çalışmalar düşman tarafından duyulunca baskılarda başlar. Yaşadığı yoğun baskılar neticesinde pes etmez. Yaşam ilkelerinden kolay pes edecek 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biri değildir. Kendi doğrularına göre tüm düşman baskılarına rağmen abes bir tutum sergilemez. Kendi yaptıklarındaki iddiasını sürdürdükçe üzerindeki baskılarda artmaya devam eder. Baskılar tehdit boyutuna ulaşmasına rağmen köyden ve çevrede bulunan Mamxura aşiretinden destek göremeyince beklentileri karşılık bulamaz ve düşman çevrede bulunan Bılıh, Bınevşa, Derzegil, Çarkila, Qundık Maska ve birçok köy yakılarak, zorla boşaltılır. 
Köylerden yükselen alevler göğe ulaşınca ve yaşam imkanı tanınmayınca ister istemez apar topar altı çocuğu ve eşiy¬ 


le birlikte terk eder köyünü. 
Yağmalanmış, harabeye çevrilmiş köyelerinde yaşayan köylüler per perişan bir şekilde mecburen Van, Hakkari ve Mersin şehirlerine göç ederler. 

Osman arkadaş da ailesiyle birlikte, birçok köylüsü gibi. 
Mezopotamya’nın büyülü kenti olan Van’a gider. Orada büyümüş olması da kendi vatanını toprağıyla, Van gölünün güzelliğiyle çabuk kaynaşır. Kendi kenidini bu toprakta doğmuş sanır. 
Arada bir süre geçtikten sonra, köyünde sakladığı silahlarını almak için köyüne kısa bir süreliğine geri döner. Osman arkadaşın geri döndüğü haber alan düş¬ 

-♦- 


man, köyün çıkışında pusu kurarlar. Baban’daki asker ve koruyucular tarafından yakalanan Osman arkadaş, anında sorgusuz, sualsiz kurşuna dizilir. 1994 
yılı Kasım ayının on ikisinde şehitler kervanına bir can daha katılır. Gelecek nesiller umut olur, aydınlık olur ve her şeyden önemlisi de silahı yerde kalmaz. 
Üç kızından biri olan Bahar arkadaş, babasının silahını alarak gerillaya katılır. Artık Osman arkadaşın ruhu, manevi komutu savaşın en sıcak cephesinde hesap sormaktadır. Anısı mücadelenin sonsuzluğunda yaşıyor. 

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E dip-Ay din DIREL 


İki can iki yolda 



O Adı, soyadı: Aydın DİREL Doğum yeri ve tarihi: Mere (Kovankaya) köyü Beytüşşebap, ... 

Şehadet tarihi ve yeri: 

Mayıs 1994 (Helikopterden aşağı atılıyor) 


S indirilmiş, imhaya uğramatılmış, acılar görmüş, evleri yakılıp yıkılmış, tarihten koprarılmak istenilmiş, dünyanın dört bir yanına savrulmuş halkın çocuklarıydı onlar. Suçları sadece doğup büyüdükleri topraklarda dünyadan kopuk da olsa özgürce yaşama istemleriydi. Bir zamanlar bu coğrafyada, bu topraklarda hüküm süren bir uygarlığın, imparatorluğun geriye kalan insanlarıydı. Tarihe büyük değerler sunarak, tarihi eserler bırakan da süregelen savaşlarda büyük katliamlara uğratılmış, talan edilmiş, yurdundan edilmiş bir topluluk haline gelmiştir. 

Aydın ve Edip Direl arkadaşlar da 


Beytülşebap’a bağlı Mere köyünde doğup büyüyen Asuri bir ailenin çocuklarıydılar. Mere köyünde oturan insanların tümü Asuri halkındandırlar. Uzun yıllar devletin baskılarına uğramış, hakaret görmüş, hor görülmüş, insanca yaşama fırsatı tanınmamış, bölge insanı arasında tecrit edilmiş ve devamlı devletin baskıcı politikasını ensesinde hissetmiş bir köydür. Mere köyünde oturan halkın tek istemi, kendi topraklarında, köyünde, atalanndan kalan kültürünü, sanatını, inaşını, ibadetini, dinini, dilini köy çevresinde de olsa özgürce yaşamaktır. 
Ancak düşman buna tahammül etmez. Adı neredeyse yok olma noktasına gelen bir halkın, bir topluluğun birkaç insanın bile kendi diliyle konuşması düşman tarafından ülke bütünlüğü bozuluyor, ülke parçalanacak kompleksiyle devamlı tüm azınlıklara uyguladığı politikadan Asuri halkı da büyük nasibini alır. Sürekli tehdit ve baskılara maruz kaldığından düşmana karşı müthiş bir kin ve nefretleri gelişir. 

Ulusal kurtuluş mücadelesinin PKK öncülüğünde gelişmesiyle birlikte Asuri halkında da bir kıpırdanma, canlanma ve umut doğar. 
Çünkü yıllarca Kürt halkı ile Asuri halkını birbirine düşman kılan devlet politikası PKK öncülüğünde ve verdiği özgürlük mücadelesiyle sadece Kürtlerin kimliği, özgürlüğünü kültürünü kazanma değil, aynı zamanda bu coğrafyada yaşayan ve yer alan tüm halkların, etnik grup- 



© Adı, soyadı: Edip DÎREL Doğum yeri ve tarihi: Mere (Kovankaya) köyü Beytüşşebap, ... 

Şehadet tarihi ve yeri: Mayıs 1994, (Helikopterden aşağı atılıyor) 


ların, azınlıkların ırkların dini, dili, cins ve rengi ne olursa olsun kurtuluşunu esas alıyor. îlk gerilla gruplarının alana gelmesiyle Asuri halkı büyük ilgi duyarak Sempatiyle karşılar. PKK’nın verdiği KUKM’nde kendi kurtuluşlarını görürler. Bunun için gerillaya büyük bir sempati duyar ve sıkı ilşki içerisine girerler. Düşman Asuri halkının PKK gerillalarıyla sıkı ilişki içerisinde olduğunu ve maddi manevi her türlü desteği verdiğinin farkına varmıştır. Düşman bu ilişkileri çok tehlikeli ve sakıncalı bulur. 
Yıllarca Kürt halkı ile Asuri halkını zorbela karşı karşıya getiren düşman, Kürdistan ulusal kurtuluş müşımına tahammül edemeyeceği bir gerçekti. TC’nin yıllarca uyguladığı göçertme polikasım tekrardan devreye sokarak arda kalan bir avuç Asuri-Süryani halkı da köyünden kopartmak için yoğun baskı uygulamaya başlar. Bu köylerden biri de Mere köyü ve köylüleridir. 

Mere köyünde oturan halk da bu baskılardan nasibini aldı. Mere köylüleri gerillayla ilişki içerisine girmiş ve gittikçe gerillaya bağlılıkları gelişmişti. Bunu görüp, fark eden düşman baskıları yoğunlaştırarak köylüleri köylerini boşaltmaya zorlar. 199 T de Mere köyündeki bütün halk zorunlu olarak İstanbul’a ve bir kısmı da Avrupa’ya göç etmek zorunda kalır. Özellikle Edip-Aydın Direl ailesi partiyle sıkı ilişkilenmeye çalışırlar. Aydın-Edip Direl ailesi HADEP’le ilişkiye geçip köylerine dönmek için devlete resmi olarak başvururlar. 
Devlet resmi olarak bu ailelerin köylerine dönmesi için izin verir. 
Bu iki aile yabancı demokrat kişilikler ve gazetecilerle birlikte köy¬ 


lerine geri dönerler. Köy daha önceden düşman tarafından yakılıp, yıkılmış ve harap edilmiştir. Direl ailesi, her ne kadar köyleri düşman tarafından yakılıp, yıkılmışsa da, tekrardan köylerin dönmüş olmanın mutluğunu yaşarlar. Yıkılan evlerin yerine tekrardan yeniden yaparak bir iki aile de olasa yaşamaya karar verirler. Partiyle, gerillayla olan ilişkilerini sürdürmeye devam ederler. 

1993 ’te düşmanın yoğun baskısından dolayı Edip ve Aydın arkadaşlar tekrardan İstanbul’a gitmek zorunda kalırlar. Ülkelerinden kopmayı, köylerinden ayrılmayı içlerine sindiremezler. Dünyaları, emekle yaratmış oldukları köyleriydi. Fakat düşman bu kadarını da sindiremiyordu. Edip ve aydın arkadaşlar köyden ayrılmanın acısına, özlemine dayanamadılar. 
Onları çeken bir şey vardı, neydi? 
Toprağa bağlılık, yurtseverlik duygularıydı hep kabaran. Metropollerde yaşamak, başka topraklarda kalıp yaşamak onlara çekici 


gelmiyordu. 1994’te tekrar evleri, köylerine dömek için yola koyuldular. Fakat düşman karar vermişti. Dönmeleri, onlar için ölümü seçmek olacaktı Edip ve Aydın arkadaşlar henüz köylerine ulaşmadan Darahine (Uzun geçit) köyü yakınlarında devlet güçleri tarafından yakalanıp araziye çıkartılırlar. Uzun işkenceler sonucunda dağlık bir arazide helikopterden, insanların tüylerini ürperten mantık dışı, insanlık dışı bir yöntmele derin vadilere atılırlar. Edip ve Aydın arkadaşlar bekar ve ilköğrenimlerini köylerinde bitirmişlerdi, îkisi de toprağa olan bağlılıklarını canlarını feda ederek, ülkeleriyle bütünleştirdiler, insanlaştılar. İnsan olma mücadelesinin bedelini gencecik yaşamlarını feda ederek, yaşamı, insanlığı ne kadar sevdiklerini de herkese gösterdiler. Anıları halkların birliği ve demokratik insanlık cumhuriyeti mücadelesinde sonsuza dek yaşayacaktır. 

Mücadele arkadaşlar 














IV. BOLUM 
(1995-2000 YILLARI) 


Hiç kimse PKKnin şehitlerini sahipsiz göremez. Onlara yalan yanlış, yetersiz yaklaşım içinde olamaz. Belki biz her birisi için iyi bir makber kuramadık. Belki iyi türküler söyleyemedik, iyi şiirler yazamadık, hatta cenazelerinin nerede olduğunu bile tespit edemedik. 
Ama en iyi karşılık olarak PKK de hemen herkesi bu şehitler partisinin bir elemanı haline getirerek görevimizi yaptığımıza inanıyoruz. 


ReberApo 



(Şehit Milisler Albümü 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ReberApo değerlendiriyor 


ŞEHİTLERİMİZ 

ÖLÜMDEN YAŞAMA YÜRÜDÜĞÜMÜZ KÖPRÜDÜR 


Mayıs’ı şehitler günü olarak anıyoruz. İlk büyük şehidimiz Haki Karer, ardından Dörtler ve daha sonra yüzlercesinin bugüne yakıştırdıkları kahramanca direniş, parti tarihimizde anlamlı bir gün olarak yerini almıştır. 

Şehitlik, kavranması ve gereklerinin yerine getirilmesi en zor olan olaydır. Şehidi anlamak, şehidin hakkını vermek, şehidin vasiyetine göre yaşamak, bir devrimcinin en temel, başta ele alması gereken görev ve sorumluluktur. Bunu egemen kılmak, onun savaşımını kesin vermek, bağlılığın en vazgeçilmez bir gereğidir. Hala hatırlıyorum; “Haki Karer anısına nasıl karşılık verebiliriz” sorduğumda, Kemal Pir, “bir polise saldıralım, intikamını öyle alırız” demişti. Hiç de gözüm tutmamıştı. Tamam, o katili bir gün yakalarız, provokatörün cezasını veririz. Bu olur fakat, bunun da anıyı kurtaramayacağını çok iyi gördük ve uzun süre düşündükten sonra anıya, bugünkü parti program tasarısını şe¬ 


hit düştüğü mahallede kaleme aldık ve sanıyorum kendimize göre anıya bir karşılık vermenin en uygun biçimi budur dedik. O, bizi basit bir gençlik grubundan partileşmeye karar veren bir grup durumuna taşırdı. 

Partileşmede şehidi, ilk şehidi anlamak ve gerekeni yapmak çok önemli bir rol sahibidir. Ve tarih bu partileşme çabamızla da denilebilir ki, bir yoldaşlığa anlam kazandırdı. Ulusal tarihin en temel bir kilometre taşı olarak yerini buldu. 

Şehidin anısında ısrar etmek, gerekeni yapmak, daha sonraki bütün şahadetleri bağladığı gibi yaşayanları da kesin yaşam çizgisi haline getirdi. Ve bu da eşittir savaş çizgisi. Halk savaşı çizgisine kadar da taşırıldı. Şehitlere böyle bağlanmasını bilmeyenler, kesinlikle saygısız oldukları gibi, asla saygılı, değer gösterilmesi gereken kişilikler haline de gelemezler. 

Şehide/şehidine hakkını vermeyenler, onların anısını esas alıp yaşamını düzenlemeyenler 


parti gerçeğimizin de sağlıklı bir militanı haline gelemezler. Düşünün ki bizim bir şehit için yaptığımızı, sîzlerin yambaşınız- da, hatta sorumluluğunuz altında binlercesinin yaşandığını düşünürseniz ve anılarına tek tek sağlam bir karşılık vermediğinizi göz önüne getirirseniz, kendi kişiliksizliğinizin veya partileşemeyen kişiliğinizin bir önemli nedenini daha bilince çıkarmış olursunuz. Şehide hakkını verseydiniz, eminim ki, şu andaki değerlendirmeleri yapmazdınız. 
Oldukça parti kişiliğine uymayan, saygısını esas almayan bu yaklaşımları sürdürmezdiniz. Bu kadar şehidi yüreğine sığdıranlar, kesinlikle bu kadar yetersizlikleri sergileyemezler. 

PKK şehitleri, belki de insanlığın en köklü şehitleri olarak da düşünülmeye değerdir. En temel bir hatanız, şehadetin anlamını PKK gerçeğinde hakkıyla bilince çıkaramama, gururunuza sindirememenizdir. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da kendinize göre bir tarz seçmişsiniz. 
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Eğer doğru alacaksak, ciddi olarak kendimizi parti gerçeğinde adeta bıçağa yatırır gibi yatırmak ve sağlığa kavuşturmaktır. 
Savaş çizgisinde bütün bu yetmezliklere neşter vurup, son vermekle ancak şehide bağlı olmak mümkündür. Ve bu da kişinin kazanım gücüdür. 

Şehitleri doğru anlayıp kavramamız gerekir 

Şehitlerimize saygıyı böyle k3anlamlaştırmayanlar, ağızlarıyla kuş da yakalasalar, bu davada fazla anlam, değer ifade edemezler. Sayılarını hatırlamada güçlük çekiyorum ve hatta öyle değerli şehitler var ki, çoğunun adını bile bilmiyoruz. Ve belki de bazılarını bilemeyeceğiz. En önemlisi, her birisi için neredeyse bir kitap yazılması gereken şehitler, neredeyse hafızalardan silinmiş, buna bir çare bulmak gerekir. Bu çarenin de başta gelen, yenilmez bir parti ve devrimci savaş çizgisi olduğu kadar, onun sağlam militan güvencesini kişiliğimizde gerçekleştirmektir. 

Şehitlerin huzurunda başka türlü eğilmenin ifadesi olamaz. 
Mutlaka şehitleri doğru anlayıp 


bilmemiz gerekir. Benim en büyük endişem, bu yaşadığınız yüzeysellik, yine saygıdan uzak, oldukça hafif yaşam, mücadele yaklaşımlarınız şehidin anısına en büyük kötülüktür. PKK’nin şehitler bilançosuna baktığımızda, hele onların çok yüce olan niteliklerini göz önüne getirdiğimizde, mevcut kişiliklerle anlaşmak, sizi bu temelde layık bir şehit vasiyetçisi olarak değerlendirmek çok zordur. En temel bir sorunumuz, bu kadar kapsam kazanan şehitlerimize layık olmayı güvence altına almaktır. Hatta ben kendi eylemimi çoğunlukla geliştirirken, en temel birincil amacımı şehit vasiyetini güvenceye almak olduğunu çok iyi biliyorum. Hareketimin en önemli nedeni, şehidin anlamının onun vasiyetinin boşa gitmemesi için, örgüt sürekliliğini, savaş çizgisinin gelişimini, yenilmeyen partisini gerçekleştirmektir. Niçin? 
Çünkü şehit anısı dayatıcı ve gereklerinin mutlak yerine getirilmeyi emreder. Bu şuur bende birincildir. Bütün şuurların önündedir. Bunu temel hareket ettiren etken olarak düşünemeyenlerin diğer değerlere saygıyla yaklaşacağını, sağlıklı ve gerçekçi anlam 


vereceğini fazla olasılıklı görmüyorum. Çünkü şehitler en temel değerdir. Acaba bu gücünüz var mı? Şehitler için yaşama, şehit için çalışma, şehit için başarma, gücünüz var mı? Şehit için ucuz ölmek, kesinlikle doğru olmadığı gibi belki de büyük saygısızlıktır. 
Şehidin anısında ölmek değil, yaşamaktan, savaşmaktan ve mutlak başarmaktan bahsetmek daha doğru olur. Her şahadetin içinde bir eksiklik vardır. Anıya bağlı olan, şehidin vasiyetini esas alan, aslında birincil planda o eksikliği gidermekle görevlidir. Benzer bütün şehitlere baktığımızda, şehide böyle bağlılık daha sonraki kahramanca yürüyüşlerin ve zaferlerin bu nedene dayandığını görebiliyorum. PKK’nin şehitleri bu anlamda hem sayısal hem de özelliksel olarak o kadar kapsamlıdırlar ki, belki de yaşayan militanlardan daha fazladırlar, güçlüdürler, komutandırlar ve hatta kalanlar belki de onların silik bir gölgesi durumundadırlar. O halde silik bir gölge olmaktan çıkılmak isteniyorsa, şehidi şehadete götüren eksiklik neydi onu görmeli. 
Ben Haki Karer’in şehadetinde eksikliği hemen şöyle tespit ettim. Ki, bu Haki’nin az çalışmasından, amaca bağlılığından, onun eksikliğinden ileri gelmiyordu. O koşullarda amaca ve çabaya hepimizden daha fazla bağlı ve katılan birisiydi. Ama objektif olarak eksiklik, örgüt yoktu. Eksiklik, örgütün sürekliliğiydi. Demek ki, benim bu şehadete yapabileceğim en büyük iyilik; hem örgütü yaratmak ve hem de onun sürekliliğini sağlamaktı. Haki eylem yapmıştı. İlk dönemlerde bazı faşist yönelimleri ve düşman hedeflerini bombalamayı aklına koymuştu ve bu da örgütün taktiğini sağlama almayı beraberinde getiriyordu. Dönem için bu yerine getirilmesi gereken görevleri biz esas aldık. Şehidin anısına biz karşılık verdik. Sonuç; çok önemli tarihi bir gelişme oldu. 

Önderlik gerçeğinde şehitler çok önemli bir yere sahiptir 

A git için hatırlıyorum, şahadetindeki temel eksiklik, olası gerçekleşebilecek noksanlık neydi: Gerillalaşmama tehlikesiydi. Benim anı değerlendirmesinde yaptığım tespit, en az ellişer kişilik gruplar halinde gerillayı Kürdistan dağlarında gezdirebilirsek, bu şehidin 


anısına en uygun karşılığı verimiş oluruz, dedik. Ve bir yıl geçmeden bu civarda gerillayı Kürdistan’da harekete geçirdik. 

Dikkat edin 1986 baharındaki şahadete 1987 baharında bu kapsamda bir yürüyüşle karşılık verildi. Bunu kendim için en büyük bir vicdan borcu olarak bellemiştim, gerçekleştirdiğimde de en önemli bir aşamayı sağladığımıza inanmıştım. 

Ondan sonraki gerilla gelişmeleri kesinlikle Agit’in anısına amansız bağlılığın bir gereği olarak geliştiğini düşünmelisiniz. O çok önemli bir görevdi, çünkü gerilla erimek üzereydi. Varolan gruplar her an dağılmakla karşı karşıyaydılar. Tüm gücümüzü ortaya koymasaydık, Agit’in anısı da hızla hafızalardan silinebilirdi. 
Ama yüklendik yıl yıl yenilendik. 
Sonuç, gerillanın bugünkü düzeye gelmesidir. Şehidin anısına böyle sağlam bir karşılık vermenin ne kadar tarihi bir adıma yol açtığını bir kez daha gördük. 
Mazlum, Kemal ve Hayrilerin, yine andığımız Ferhat Kurtayların anısına vereceğimiz karşılık, hareketimizin ülkeden kopukluğunun önüne geçmek, hareketimizi Kürdistan Ta birleştirmekti. 


Ve yurtdışı çalışmalarını bu anlamda olağanüstü bir çabayla ele aldık, yoğunlaştırdık ve aynı yıl 1982’nin sonlarından itibaren partiyi taşırdık. Şunu söylemiştim, bu şehadetlerin anısı, ölümle yaşam arasındaki köprüdür. Üzerinden geçiyoruz, yaşama yöneliyoruz. Dedik ve bunun da ne kadar tarihi bir dönüş olduğunu ve çok kalıcı bir iz bıraktığına herkes şahittir. 

Dikkat edilirse önderlik gerçeğinde şehitlerin çok önemli bir yeri olduğu gibi, başarıyı belirleyen en temel bir neden de, bu konuda anıya bağlılığın gerekleri olarak yapılan çalışmalardır. 

Şehitlerin bütün yönlerine anlam verilmelidir 

S izler bu temelde kendinize yönelirseniz, en temel bir eksikliğiniz mutlak sorumlu tutulmanız gereken şehitlere karşı, üzerinize düşen somut görevleri yeterince idrak edememeyi ve gereklerini yerine getirmemeyi esas aldınız. Hatta düşünün, bir çırpıda yürekten attığınız insanlar var, yanınızda gencecik şehit düşmüşlerdir. Gücünüz yok onların anısına karşılık vermeye ve 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bu da sizin yenilginizdir. Muazzam bir aşınma var şahadet çizgisinde, düşünün ölüme gönderiyorsunuz, hiç vicdanınız bile sızlamıyor. En önemlisi de onların kutsal bir amacı var. Ne yapılması gerektiğini sorun bile yapmıyorsunuz kendinize. Sonuç, savaş içinde değerlerin muazzam aşınmasıdır. Amaçtan uzaklaşma, çok çirkin kişiliklerin saflarımızda boy vermesidir. 
En önemli neden demek ki, şahadet çizgisine hakkıyla bağlı olmamaktan kaynaklanıyor. 

Bilmeniz gerekir ki, şehitlerin bütün yönlerine anlam verilmelidir. En önemlisi de gereken anı çalışması ve savaşımını vermeden siz kurtulamazsınız, asla vicdan muhasebesini yapamazsınız, vicdanınızı aklayamazsınız. 
Tabii değerli bir parti militanı da olamayacağınız için, etkili bir başarınız da olmayacaktır. O halde bir kez daha sizleri, bütün partilileri, savaşçıları, önde gelen militanları oldukça kabarık bir liste kadar çok insanı, ulusal sınıflar özellikleri olan bu şehitleri iliklerinize kadar tanımaya, anlamaya ve çalışma gereklerini, savaş gereklerini, başarı gereklerini mutlaka yerine getirmeye çağırıyorum. Bu şehitler günün¬ de, bir kez daha mücadeleci yaşamınıza, şehitlere mutlaka hakkını verme sözünü, gerektiğinde kendini yeniden yaşama ve savaşa katarak gereklerini pratikleştirmeye çağırıyorum. 

Biz şehitlerin ölümle yaşamın arasındaki farkı silen bir çizgide aslında yaşıyor muyuz, ölüyor muyuz hiç belli olmadan gidiyoruz. Yani kısaca bizde şehitlik çizgisinde yaşamla ölüm birleşmiştir veya ayırım silin¬ 


miştir. Önderlik çalışma tarzı ölümle yaşam arasındaki farkı kaldıran bir çalışma tarzıdır. 

PKK’nin bazı 

vazgeçilmez yaşam ve 

ölüm biçimleri vardır 

şehitliği kesinlik- 
JT J\de bunu dayatır. 

Ölümden çok uzak bir yaşam olmadığı gibi, ölümde de yaşamın tükendiğini, yaşamın bittiğini düşünmeyen bir özelliği vardır. Bu çok önemlidir. Siyasette, askerlikte, örgütte her türlü çalışmada ölümle yaşam arasındaki farkı ortadan kaldırmak, hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşandığını ve her an ölümle burun burunaymışız gibi yaşamayı esas aldın mı, şehadet çizgisinde yaşıyorsun demektir. 
Bu çalışmalar böyle yürüyor. 
Başka türlü komutanlık çizgisinde seyretmek mümkün olmuyor. 
Burada hala PKK’nin bazı vazgeçilmez yaşam ölüm biçimleri vardır. Onda seyretmedikçe iflah olunamaz. Düzenden aldığınız kişilik nedir, düzenden aldığınız yaşam nedir? Bir hiçtir. Dolayısıyla kendinize bir sıçratma yapmak istiyorsanız, PKK olayındaki yaşam ölüm çizgisinin böyle birleştirilmesi ve aslında bir yerde ölümü mahkum eden bir yaşam çizgisine sahip olunmasıdır. Bunun bazı gerekleri vardır. Eski geri uyduruk yaşam dürtülerini aşmak kadar öyle basit korkularını da esas almamayı bunları da yıkmayı emreder. 

Bu da doğru cesaret ve onun yaşam ve savaşa yansımasına yol açar ki, en büyük kuvvet de bundan çıkar. Bu tabii, dediğim gibi, ölümle burun buruna her an yaşamayı da gerektirdiği için son de¬ 



rece dikkatli, duyarlılığı da beraberinde getirir. Sizin gösterdiğiniz kör bir cesaretle ölüme yaklaşmayı asla kabul etmez. Aslında her an ölümle burun burunadır ama ölüm belki de herkese değmiştir. Şu ana kadar, burun buruna olmamıza rağmen burnumdan bir damla kanı bile akıtamamıştır. 
Neden? Dikkat gücü, tedbir gücü çok yüksek olduğu için. 

Bu dünyanın en tehlikeli yaşayan bireyiyim. 

Tehlikeler yakalayamadığı bireyim. İşte bunun da PKK’nin başaran tarzıyla çok sıkı sıkıya bağlılığı var. Şimdi bu çok basit, küçücük yaşam veya ölüm korku güdülerinizle bizim böyle gerçekleştirdiğimiz yaşam tarzını karıştırmayın. Kötüye de kullanmayın. 
Mümkünse mutlaka anlayın diyorum bunu. Şehitler günü bunun için çok büyük bir fırsat. Size içtiğiniz sudan, teneffüs ettiğiniz havadan daha fazla böyle bir yaşam çizgisinde yürümeye ihtiyacınız vardır. Umarım anlıyorsunuz. Anlasanız, bu bile sizin için çok sağlam bir yürüyüş, yaşam, savaş, başarı perspektifidir. 

18 Mayıs 1996 
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Kan ter içinde 

-//- 


Duyulmuyor dedin, gözlerin dudaklarında giiliimdüyor. 

Sedin gözlerinde, aç gözlerini bak diki tutuyorum deni tenime karıktı dicaklığın damla damla düzüldü ılık nefedin ellerimde 
Tut dicaklığını bırakma 

Bak ne pudular beklemede baharlar, kullar, çiçekler kaya dipleri, devriyeler kızlı-erkekli halay dedleri, eylem öncedi 
Tut dicaklığını bırakma 

Aşağıda çocuk dedleri, yukarıda bizimkiler dayan az kaldı, tut dicaklığını bırakma Duyuyorum dedini ışıldayan gözlerinde gidiyoruz kan-ter içinde Tut, 

Tut dicaklığını bırakma 


Bak, dökecek şaf ak ötekiler görecek, git, bırak beni beklerim şafağı, güneyi, çökecek karanlığı... 

Tutarım dicaklığını gözlerimin ve tenimin rengini bir kölede dakla beni, 

Yetiş bizimkilere, biliyorum kazanacağız Kazanacakdinız, biliyorum. 

Merak etme, 

Sökecek şafaklarda, çökecek akşamlarda hep dizinle olacağım 

Eğer buldalar bedenimi Haydi bırak, bırak beni ve ayrılmıştık deninle kan-ter içinde 

Haberin oldun, ulaştık bizimkilere devriyelere, nöbetlere, çocuk dedlerine bir de bedenine 
Sen uyurken, deddizce 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Verdiği sözden dönmedi Kemal yoldaş 


K emal arkadaş yoksul bir ailenin ilk çocuğu olarak Şırnak’ın Bal veren köyünde 
1956 yılında dünyaya gelir. İlk 
okulu köyünde okur, ama ailesi yoksul olduğu için okula devam edemez. Ailesinin geçimine yardımcı olmak için genç yaşında hayvancılık ve çiftçilikle uğraşır. 

Evli ve üç çocuk babası olan Kemal arkadaşın aile çevresi yurtseverdir. Ancak gelişen Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesine parelel olarak ailenin bir kesimi düşmanla işbirliği içine girer. Kemal arkadaş bu işbirliği¬ nin dışında ve vicdan sahibi her insan gibi Özgürlük mücadelesinden derinden etkilenir. Yurtseverlik görevlerini yerine getirmeye çalışır. B öylesi bir çalışma içindeyken işbirlikçi kesim şanşimdi en mutlu günlerin hüzün parçası , kırık aynaları geçmişimin tek damlaları , toprağa belendiniz karanlığın aydınlığa gülen yüzleri yıldızlar sizlerdiniz sanmayın şimdi bizler mutlu sizler unutuldunuz sanmayın çaktığınız kibrit aydınlık şehirlerde koybuldu kamaşmaz bu gözler spotların altında hala oyun “körebe” 
ve sesinize geliyoruz barut acısında ölümü tadanlar her sabah güneşle yeniden doğarlar ve asla unutulmazlar... 



O Adı, soyadı: Kemal SİDAR Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Balveren köyü/Şımak, 1956 
Şehadet tarihi ve yeri: Ocak 1995, Nusaybin 

tajla uzun süre Kemal arkadaşı yanlarına çekerler. 

Alanda çalışma yürüten parti birimlerinin 1994’te durumu öğrenmeleri üzerine Kemal arkadaş Cudi’ye götürülür. Bu süre içerisinde gerilla birliklerinin yanında kalır. Özgürlük kokan Cudi’nin temiz havasını teneffüs eder. Ciğerleri temizlenir. 
Gerilla birliklerinin heybetiyle güçlenir. Özgürlük savaşçılarıyla ant içer. Artık Ulusal kurtuluş mücadelesinin bir emekçisi olarak çalışmalarda yerini alır. 

Cudi’den döndükten sonra milis düzeyinde çalışma yürütür. 
Bir kez söz vermiştir. Sözüne bağlı ve dürüst bir parti çalışanı 


olur. Kesintisiz bu çalışmalarını 
1995 yılına kadar sürdürür. 

Bir çığ gibi büyüyen serhildan dalgası düşmanın korkulu rüyasıdır. Kürdistan’da Türk sömürgeciliği siyasi otoritesini yitirmiştir, çözülüşünün, yenilgisinin verdiği zayıflığın saldırgalığım yaşamaktadır. Sivil, savunmasız yurtsever demokrat her insana saldırmaktadır. Gerillanın halk desteğine saldırmaktadır. Köyleri yakılıp yıkılır, yurtsever halk işkencelerden geçirilerek vahşice katledilir. Ancak bu çözülüşünü daha da hızlandırır. Katlettikçe kendisi erir ve yok oluşa gider. 

İşte böyle bir süreçte Kemal arkadaşın çalışmalarını fark eden düşman 5 Şubat 1995 günü Kemal arkadaşı Şırnak tugayına çağırırlar. Tugayda kendileri için çalışmasını isterler. Ancak Kemal arkadaş bir kez özgürlük savaşçılarına söz vermiştir. Ve düşmanın her türlü alçakça teklifini elinin tesriyle iter. Yapılan işkencelere karşı Mazlumların izinde yürür. O söz vermiştir özgürlük savaşçılarına ve şehitler ordusunun onurlu bir neferi olarak ölümsüzleşir. 

Tam 25 gün sonra Kemal arkadaşın cenazesi Nusaybin yakınlarında bulunur. Düşman yenilmiştir. Kemal arkadaş zaferle buluşarak halkının gönlünde taht kurmuştur. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 

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ŞEHİTLER ÖZGÜR GELECEĞİMİZDİR 


B aşkan Apo önderliğinde gelişen Ulusal kurtuluş mücadelesi 15 Ağustos Atılımı’y la dalga dalga bütün Kürdistan’a yayıldı. Milyonları kucaklayarak direnişe kaldırdı. Vicdan sahibi her insan yediden yetmişe akın akın mücadele saflarına akmaya başladı. Gün gün saflar sıklaşarak savaş gelişip kitlelerin, halkın malı oldu. Sadık arkadaş da saflara akıp bu uğurda şehadete ulaşana dek durmaksızın mücadele edenlerdendi. 

Sadık arkadaş yurtsever ve yoksul bir ailenin dördüncü çocuğu olarak Uludere’nin Mijin köyünde 
1959 yılında dünyaya geldi. îlk 
okulu köyünde okuyan Sadık arkadaş öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevilip takdir edilen bir kişiliğe sahipti. Aile yoksul olduğundan ancak ilkokulu okuyabildi, îlk okuldan sonrada ailesinin geçimine yardımcı olmaya çalıştı. Aile ortamında ve köyünde olgunluğu, cana yakınlığı, insana değer verişiyle savilip sayılan bir kişiliğe sahipti. Bu karakteriyle çevresinin güvenini kazanmıştı. 

15 Ağustos Atılımı’yla partiye 
sempati duyan Sadık arkadaş, 
1986 yılında partiyle ilişkilenmişti. Her geçen gün ilişkileri derinleşmiş, 1988 yılına gelindiğinde artık aktif bir çalışan olmuştu. 
Cephe çalışması yürütür, alana ilişkin bilgi aktarır. Maddi ve manevi destek sunar. Ancak alandaki çalışmalardan haberdar olan düşman, her geçen gün baskılarını şiddetlendirir. Halkı sindirmeye ve gerillaya verilen desteği engel- 


© Adı, soyadı: Sadık TOK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Mijin köyü/Uludere, 1959 
Şehadet tarihi ve yeri: 12 
Şubat 1995, Aslan tepesi/Etruş kampı 



lemeye çalışırlar. Bunun bilincinde olan yurtseverler, aksine daha bilinçli ve örgütlü bir çalışma içine girerek düşmanı kahrederler. 

Çalışmaları dikkat çeken Sadık arkadaş, 1992 yılında düşman tarafından tutuklanır. Düşmanın her türlü işkence ve baskıları karşısında direnir. Gözaltından sonra tutuklanarak Mardin Cezaevi’ne gönderilir. Tutsaklık Sadık arkadaşı yıldırmaz, aksine iradesi daha bilenir. Ailesi O’nu cezaevinde yalnız bırakmaz ve sürekli ziyaret eder. Ziyaretler aracılığıyla dışarıdaki gelişmelerden kopmaz. Bir yıl kadar cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Sadık arkadaş, tekrar köyüne döner. Köyüne döndükten hemen sonra partiyle 


ilişkilenerek daha aktif bir mücadele içine giren Sadık arkadaş 
1993 yılında artık milis düzeyinde 
bir çalışma yürütür. Özgüven kazanmış bir moral ve coşkulu bir katılımın sahibidir. Ancak düşman da boş durmaz ve 1994 yılına gelindiğinde gerillaya darbe vurmak, güçsüz düşürmek, halk desteğine yönelerek “denizi kurutma” politikasını yaşamsallaştırmak için, köyleri yakıp yıkarak halkı göç etmek durumunda bırakır. 

Baskıların dayanılmaz boyutlara ulaşmasıyla Sadık arkadaş, köylüleriyle birlikte Güney Kürdistan’a göç eder. Yolda büyük güçlüklerle karşılaşırlar. Kadın çocuk ve yaşlılar yolda zorlanır. Açlık, susuzluk vb zorluklara karşı büyük bir azim ve kararlılık sergilenerek Güney Kürdistan’a ulaşırlar. Başlangıçta Beher, ardından Etruş Mülteci Kampı’na yerleşirler. 

Sadık arkadaş kamta da milislik görevine devam etmektedir. 
Oluşturulan milis kurumuna girer ve kamp güvenliğini sağlamak için konumlanırlar. Bununla yetinmeyen Sadık arkadaş kamp pratik işlerinin yanı sıra görev amaçlı pratik sahalara da gider. 

1995 Eylülü’nde TC ve işbirlikçi 
KDP’nin kampa yönelik saldırılan gelişir. îki milis arkadaşıyla Aslan tepesinde kamp güvenliği için bulunan Sadık arkadaş, bu saldırıya karşı kahramanca direnir. Çıkan çatışmada Sadık arkadaş ve iki milis yoldaş şehit düşerler. Anılan mücadelemizde önderdir. 

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O Adı, soyadı: İbrahim GÜLER 

Kod adı: Karker 
Doğum yeri ve tarihi: Şewe 
köyü/Güçlükonak, 1955 
Şehadet tarihi ve yeri: 25 
Mart 1995, Zaxo 


K arker arkadaş, yurtsever orta halli bir ailenin çocuğu olarak 1955 yılında Güçlükonak’ın Şewe köyünde dünyaya geldi. Çocukluğu köyde geçti. 
Ancak okula gitme şansı olmadı. 
Sevecen, zeki karakteriyle çocukluğunda ailesi ve çevresinin sevgisini kazanır. Gençliğinde ailesinin geçimine katkıda bulunmak için çalışır. 

Ailesinin KDP’ye sempatisi vardır, ancak bu sempati fazla derinleşmez. Çünkü ilkel milli¬ 



yetçilik kendilerine fazla güven vermez. Arazilerinin alanının feodal güçlerince fasp edilmesi üzerine 1977 yılında ailece Cizreye göç etmek durumunda kalırlar. Ancak Karker arkadaş çözümü farklı yerde arar. Yurtseverlik duyguları depreşmektedir, arayış içindedir. Reformist ilkel milliyetçi hareketlerle ilişkilenmesi olsa da güven vermezler. 
Onların çözüm gücü olabileceği¬ ne kanaat getirmez. 

1982 yılı sonlarında Lübnan sahasından Kuzey Kürdistan’a ilk gerilla gruplarının ulaşmasıyla aile partiyle ilişkilenir ve sempati duyar. Bu dönemden başlayarak Karker arkadaş yurtseverlik görevlerini yerine getirmeye başlar. 
Her geçen gün ilişkileri derinleşen aile daha aktif bir katılım içine girer. Karker arkadaş gerilla gruplarına yardimcı olur, önüne konulan 
her göreve koşar. 15 Ağustos 1984 
görkemli atılımın hemen ardından Karker arkadaş gözaltına alınıp işkenceden geçirilir, tehditle ajanlaştırılmaya çalışılır. Bunu kabul etmeyen Karker arkadaş kendisine yapılan işkencelere karşı büyük bir direniş gerçekleştirir. 

1988 yılında Karker arkadaş artık milis düzeyinde bir çalışma içindedir. Eğitim devrelerine katılarak kendini eğitip güçlendirir. 
Askeri eylemselliklerin yanında cephe çalışmaları lojistik çalışmalarını yürütür. 1990 Cizre serhildanmm öncülerindendir. Bu süreçte bir oğlunu da gerilla saf¬ 


larına gönderir. Karker arkadaşın okula gitmediği için okuma yazması yoktur. Ancak o gerçek yaşam okulundan eğitimini almış, bu okulda bütün yetenekleri açığa çıkmıştır. Tecrübe ve yeteneklerinin yanı sıra cesaret, fedakarlık, dürüstlük ve bağlılığıyla sevilip sayılan bir arkadaştı. 

1993 yılında düşman baskılarının yoğunluğunun yanı sıra deşifre de olunca parti talimatıyla ailece Gabar’da Xınere alanına yerleşir. Bu alanda daha yoğun bir çalışma içine girme imkanı bulur. Ancak burada da baskıların yoğunlaşması üzerine ailesini Hezax’a gönderen Karker arkadaş Cudi, Haftanin ve Gabar alanında uzun süre gerilla güçleriyle birlikte hareket eder. Ardından da Güney Kürdistan’na (Zaxo’ya) gönderir. Burada kardeşinin evinde kalarak çalışmalarını sürdürür. 

TC’nin 1995’te Güney Kürdistana yönelik geliştirdiği “çelik” operasyonu sürecinde Karker arkadaşın kaldığı eve baskın düzenlenir. 25 Mart 1995 tarihinde Zaxo’da işbirlikçi ihanetçi KDP grubu TC ve kontralarınO birlikte düzenledikleri bu baskın çatışmaya dönüşür. Sabah başlayan çatışma akşama kadar devam eder. 
Kahramanca direnen Karker arkadaş düşmana ağır kayıplar verdirerek şehadete ulaşır. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 

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\Mehmet Şefik ASLAN 


KAHROLSUN İHANET 



O nderliksel bir hareket olarak gelişen PKK hareketi, gerillası, cephe elemanları, milisi ve her düzeyde çalışanı ile günümüzde bir şehitler ordusu gerçeğini yaratmıştır. 

PKK hareketinin şehitler ordusu gerçeği sömürgeci egemen güçlerin “bitirdik mezara gömdük, tarih sahnesinden sildik” biçiminde ifade edilen Kürt’ün baş aşağı savrulan tarihini ters yüz ederek bu konuda egemenlerin sevinçlerini kursaklarında bırakan soylu bir gerçeklik yaratmıştır. Şehit gerçekliği devrime, halka, insanlığa bağlılık ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamanın en yalın, en soylu ifadesidir. Nitekim PKK Ti kimdir denildiğin¬ de Parti Önderliğimiz “ölçü olarak şunu bunu değil teraziyi şehitler üzerine kurduk” ve devamla “şehitler PKK’lidir” der. 

İşte, PKK’yi PKK yapan gerçeklikte şehitler ordusunun gerçekliğidir. Düşmanın mezara gömdük dediği “ölü Kürt’ü” dirilten ayağa kaldıran Önderliği ve partisi etrafında ulusal kurtuluş savaşma seferber eden gerçeklik bu gerçekliktir İşte daha bir çekirdek olarak şekillendiği 1970 Ti yıllardan başlayarak ulusal bilinci halka taşırıp mücadeleyi geliştiren PKK hareketi, kısa sürede tüm toplum kesimlerine ulaşarak halkın gönlünde taht kurdu. 
Özellikle de 15 Ağustos 1984 


O Adı, soyadı: Mehmet Şefik ASLAN 

Kod adı: Kemal 

Doğum yeri ve tarihi: Koveğ 

köyü/îdil, 1964 

Şehadet tarihi ve yeri: Mart 

1995, Zaxo 

görkemli atılımıyla beyinlerde¬ ki karakolların parçalanmasıyla yoksul Kürt köylüsü yoğun olarak Ulusal kurtuluş savaşı saflarına akmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Kemal arkadaştı. 

Kemal arkadaş 1964 yılında Hezex’in (îdil) Koveğ (Sırt) köyünde orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Ailesi bölgede tanınıp sevilen yurtsever bir ailedir. Ancak yörede geri ve ağır toplumsal gelenekler egemendir. Babası dört evlilik yapmış dört eşinden sekizi kız on ikisi erkek olmak üzere 


yirmi çocuğu vardır. Ancak ağır ve geri toplumsal gelenekler Ulusal kurtuluş mücadelesi saflarına katılmanın önünde engel değil tam tersine bunu sorgulamanın da gerekçesidir. 

Zınar (Ömer Faruk) arkadaşın şehadeti tüm aileyi derinden etkiler ve Kemal arkadaşın ailesi tüm köy halkından önce parti ile ilişkilenir. 

15 Ağustos 1984 Atılımı’yla 
yoksul Kürt köylüsü yoğun bir etkilenme içinde olup mücadele saflarına akmaktadır. İşte bu çevreden ilk olarak partiyle ilişkilenenlerden biri de Kemal arkadaştır. Ancak çeşitli nedenlerle faaliyetlerine ara vermek durumunda kalır. Bu süreç hayli uzasa da 1994’te yine resmi olarak milisliğe başlar. Ancak baskılar yoğundur ve kısa süre sonra Kasım 1994’te köyleri devlet tarafından boşaltılır. Hemen ardından Kemal arkadaş Güney Kürdistana geçer ve burada da partiyle ilişkilenip çalışmalarına devam eder. 

1995 TC’nin Güney Kürdistana yönelik geliştirdiği Çelik Operasyonu sürecinde ihanetçi KDP grubu tarafından yakalanır. Ardından Türkiye’ye teslim edilir. TC tarafından izi kaybedilir. Bir daha da kendisinden haber alınmaz. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 










(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 23 J) 


Gerçek bir görev adamıydı İbrahim arkadaş 


İ brahim arkadaş, Piran’da yurtsever bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Ailesi genel anlamda yoksuldur ve geçimini hayvancılıkla sağlamaktadır. Yaz aylarında Hakkari yaylalarında çobanlık yapmak onların işiydi. 
Bunun dışında başka geçim kaynakları da yoktu. 

1984 yılında ailesi partinin 
öncü güçleriyle ilişki kurmaya başlar. Böylesi bir dönemde partiyle ilişki kurmak oldukça riskli bir durumdur. Ama her şeye rağmen İbrahim arkadaşın ailesi 


O Adı, soyadı: İbrahim 

ALTÜRK 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Piran/Uludere, 1969 

Şehadet tarihi ve yeri: 6 

Temmuz 1995, Zaxo 

böyle bir riski göze alarak ilişki kurmaya çalışır. Düşmanın partinin öncü güçlerinden haberi vardır. Bu konuda tedbirler almıştır. 
Bu yönlü ajan ve muhbirlik ağını gelirştirmiştir. Fakat gerçeklik 


böyle olmasına karşın İbrahim arkadaşın ailesi düşmanın bütün baskılarına rağmen parti güçleriyle ilişki kurmaktan çekinmemiştir. Burada şunu da dile getirmek gerekir. Piran köyü bir bütünen akraba oldukları için köyün içerisinden muhbirlik, ajanlık yapabilecek birinin olmaması bu köy için büyük bir avantaj sağlıyordu. Köy bu konuda alabildiğine rahat sayılırdı. İbrahim arkadaş 1987 yılında aynı köyde partiyle ilişki kurar. Yurtseverlik görevlerini yerine getirmeye çalışır. Kendisine hangi görev verilirse verilsin, hiçbir göreve “yok” demez. Gönül rahatlığıyla hepsini yerine getirmeye çalışır. 
İbrahim arkadaşın coşkusu, heyecanı bir başkadır. Bu heyecan ve coşku kendisine büyük anlamda bir güveni de sağlar. Her konuda kendisine güvenir. Onun için görev adamı olmak yurtseverliğin en önemli özelliklerinden biridir. Bu doğrultuda arkadaşlarla tartışır, bir şeyler öğrenmeye çalışır. En çok tartıştığı Kürdistan tarihi ve ortaya çıkan isyanlardır. Bu konular en çok onun ilgisini çekmektedir. 

İbrahim arkadaşın görevi kuryelik ve lojistik çalışmalarıdır. 
Bu konuda kendisine verilen tüm görevleri harfiyen yerine getirdiğinden vicdanen de huzur içindedir. Çalışmaya disiplinli yaklaştığı gibi gizlilik onun için vazgeçilmez bir kuraldı. En güvendiği arkadaşına ve akrabalarına bile çalışmaları hakkında 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bilgi vermezdi. O yurtseverlik görevini böyle ifade ederdi. İbrahim arkadaşın diğer önemli bir özelliği görevinde başarılı olmak disiplinli çalışmaktı. Bu onun için esastı. Fakat askerlik 

Metince yol almak doruklarında 
Metina’nm kucak açmış gecelerinde 

bir şiir, bir roman gibi 

zirvelerinde 
Metina’nm daha bir güzeldir geceleri 

ihanetsiz işgalsiz 
SERSİNG cezbedici, ışıldayan ışık yelpazesiyle 

özgürlüğe vurgun, zafere sevdalı bükük boynu ve küskün paslanmış prangalarıyla selama durmuş 

onurludur ihanet ve işgale inat kucak açmış gerillaya nice kavgalara zaferlere gebe 
SERSİNG 


zamanı gelip çatmıştı. Bir ikircilik içerisindeydi. Askere gideyim mi, gitmeyeyim mi sorusu onu bir hayli rahatsız etmekteydi. Ama ailesi O’nu bu konuda rahat bırakmadığı için çareyi askere gitmekde bulmuştu. Bu nedenle kendisini yiyip bitiriyordu. Ama askerlikten sonra parti görevlerine daha güçlü devam edebileceği için kendisini biraz olsun rahatlatmıştır ve sonuçta 
1988 de askere gider. 

İbrahim arkadaş askerlik dönüşü yine partiyle ilişki kurar ve yurtseverlik görevlerini yerine getirmeye çalışır. 1990’lara gelindiğinde düşman artık köyleri yakıp yıkmaktadır. Çünkü gelişen mücadele karşısında düşmanın geliştirdiği gerici mücadele yöntemi “denizi kurutmak” mantığıyla tüm köyleri ya boşaltıyor ya da yakıp halkı göç etmeye 
zorluyordu. Bundan ötürü, 1990 
Eylülü’nde Piran köyünün yakılmasıyla birlikte İbrahim arkadaş ailesiyle ilkin Şexan olmak üzere bir yıl Darahine bir yıl Hazex ve Deştadare de kalmak zorunda kalır. Bu mültecilik yıllarından sonra tekrar Uludere’ye döner. 
1994’te Güney’e geçerler İbrahim arkadaş Güney’e geçer geçmez eskiden kurmuş olduğu ilişkileri yeniden sağlar. Bu kez parti sempatizanı olarak resmi anlamda milislik görevinde bulunur. Yine İbrahim arkadaş Kela Meme’de, Haftanin ve Gare de askeri güç içerisinde yerini alır. 
Bu dönemde çelik operasyonu başlamıştır. Bu operasyon karşısında aktif olarak görev alır. İbrahim arkadaşın göstermiş olduğu fedakarlık örnek türdendir. Bu yönüyle bütün parti gücünün 


sempatisini kazanır. İbrahim arkadaşın cesur ve fedakar olması O’nu saygın bir konuma getirir. 
Çünkü başarı ve kazanmanın daha fazla çalışmak ve daha fazla fedakarlık yapmaktan geçtiğini anlar. Bundan ötürü en zor eylemlerde sürekli kendisini önerir ve en ön saflarda yerini alır. 

1995’te Haftanin faaliyetlerindeyken görev için Zaxo’nun Gırke köyündeki KDP sorumlusu ve aynı zamanda TC’nin bir numaralı ajanı olan ve bir yönüyle de kontralık görevini yapan Selman Xurşo’nun karakoluna yönelik eyleme katılır. Bu eylemden sonra geri çekilirken Dehlike köyünün civarında arkadaşlarıyla birlikte KDP ihanetçilerinin pususuna düşerler. Çatışmanın başlamasıyla birlikte Zaxo, Derkar ve etrafındaki bütün ihanetçi güçlerin gelmesiyle birlikte çatışma büyür. İhanetçi güçler güç yığınağı yaparlar. Arkadaşlar çembere alınırlar. Çatışma alabildiğine kızışır hemen hemen kurtulma imkanları yok gibidir. Bütün arkadaşlar kahramanca sonuna kadar çatışırlar. Sonuçta hiçbir arkadaş kurtulmaz, İbrahim arkadaşla birlikte tüm arkadaşlar şehit düşerler. 

Özgürlük kavgasında şehit düşenler Kürdistan halkının yüreğinde sonsuza dek yaşayacaklardır. Çünkü onlar kendi kanlarıyla bu toprakları sularken bu amaçla şehadete kavuşmaları eşi görülmemiş bir kahramanlık misali olmuştur. Biz yaşayanlar kendimizi Onlara karşı hep borçlu hissedeceğiz. 

Anıları ölümsüzdür. 









Çşehit Milisler Albümü 


Sayfa 233 ) 




O Adı, soyadı: Mehmet 

KAPAR 

Kod adı: Şiwan 

Doğum yeri ve tarihi: Mljin 

köyü/Uludere, 1970 
Şehadet tarihi ve yeri: 7 

Haziran 1995, Kela 

Meme/Uludere 

A sidir coğrafyası Botan’ın. 
Nice istila, işgal ve soykırımların yanında insanın soylu başkaldırı ve direnişlerine de tanık olmuştur. Asi coğrafyası insanına da yansımıştır. însanı her türlü çetin doğa koşullarına karşı dayanaklıdır, alışkındır bu asi coğrafyaya. Onsuz edemez, onunla bütünleşmiştir. Bu asi coğrafya ile yaşamaktan zevk 


alır. Çünkü yüzyıllardır yurt edinmiştir ve yaşamın zevkleri, güzellikleri bu soylu asiliktedir. 
En zorlu süreçlerde geçit vermez yalçın kayalıklarıyla bu asi coğrafya kucak açmıştır kendisine. Yani bu coğrafya kendisiyle bütünleşen insanına kucak açmış işgal ve istilacıya karşı omuz omuza vererek birlikte karşı koyup direnmişlerdir. Dolayısıyla Botan’m yurtseverliği böylesine derin ve nesilden nesile akıp günümüzde Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesiyle bütünleşmiştir. 

Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi özellikle de 15 Ağustos 
1984 Atılımı’yla her Kürt insanını derinden etkiler ve bir arayışa sürükler. Şehadetinden önce evli ve iki çocuk babası olan Mehmet arkadaş da derinden etkilenenlerdendir. 

Mehmet arkadaş Uludere’nin Mıjin köyünde yurtsever ve orta halli bir ailenin sekizinci çocuğu olarak 1970 yılında dünyaya gelir. Mıjin köyünde ilkokulu bitiren Mehmet yoldaş, kendini köy yaşamının akışına vererek ailesine yardımcı olur. 
Yurtsever olan ailesi partiyle ilişkili olduğundan kendisi de erken ilişkilenir. Çeşitli düzeylerde çalışmalara katılan Mehmet arkadaş 1987 yılında gözaltına alınır. Ancak düşmana sır vermez ve direnir. Gözaltında maruz kaldığı baskı, ha¬ 


karet ve işkence, kin ve öfkesini biler. Serbest bırakıldığında daha da aktif bir katılımın sahibi olur. 1988’de çalışmalara milis düzeyinde katılır. Gerillayla birlikte birçok eyleme katılır. Genç ve dinamiktir. 
Gözünü budaktan esirgemeyen cesur ve fedakar duruşuyla çevresinin sevgisini kazanır. 
Partiyi ideolojik olarak daha iyi tanıma ve kavrama çabası içindedir. 

1993’te iki kez KDP tarafından yakalanır ancak kısa süre içinde bırakılır. 1994 yılında düşmanın Kürdistanı boşaltma, gerillayı halktan koparma politikaları sonucunda köyler yakılıp, yıkılır. 
Bu süreçte Mehmet arkadaş ailesiyle birlikte Biher kampına daha sonra Etruş kampına geçerler. 
Kamp yaşamında uyumlu olan Mehmet arkadaş aktif olarak milislik görevini de sürdürür. 

Mehmet arkadaş 1995 yılında Etruş kampından görev amaçlı bir grup milis arkadaşıyla birlikte Kela Memeye giderler. Bu alanda bir süre kalan Mehmet arkadaş odun toplamaya giderken bir talihsizlik sonucu kayadan düşerek şehit düşer. 

Kısa ömrüne uzun yürüyüşler sığdırarak ölümsüzleşen Mehmet yoldaşın anısı mücadelemizde yaşıyor ve sonsuza kadar da yaşayacaktır. 

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Fırtınalar kopar genç yüreğinde 



R üstem yoldaş 1954 yılında Hakkari merkezine bağlı Betkar köyünde dünyaya gelir. Köy halkının geçim kaynağı hayvancılıktır. Köy yoksul ve aşiret ağalarının baskıları da köy halkını oldukça yapratmıştır. 

Rüstem yoldaş böylesi bir ortamda büyür. Gün geçtikçe baskı ve haksızlıklar tahammül edilmeyecek bir seviyeye ulaşır. İşte o an fırtınalar kopar genç yüreğinden. Her şeye rağmen bu baskı ve zorbalıklara göğüs gerip direnmeyi öğrenir yaşam okulunda. Arayışlarının cevabını arar hep. Aynı dönemde Güney Kürdistan’da KDP hareketinin olduğunu duyar. 
Bu hareketin baskı ve zulme karşı savaştağım her şeyden de önemlisi Kürt çıkarları için savaşan bir hareket olduğunu duyarak sempatizanı olur, sonrada harekete katılır. Kısa zamanda hareket içerisinde varolan aşiretei mantık ticari ve işbirlikçi eğilimler onu zorlar ve kabullenemez. Belli bir süreden sonra KDP hareketinin tasfiyesi gerçekleşir. Rüstem yoldaş köyüne geri dönse de düşüncesini hareketten koparamaz yani bin bir umut ve yurtseverlikle katıldığı KDP hareketinin asıl aradığı duygularına cevap verebilecek bir hareket olmadığm kavrar ve kopar. Kısa bir süre sonra askerliğe çağrılır. İki yıl erteleyip gitmek istemese de zorunlu askerliğe gi- 


© Adı, soyadı: Rüstem İNCİN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Betkar 
köyü/Hakkari, 1954 
Şehadet tarihi ve yeri: 23 

Haziran 1995, Keleton köyü Çukurca 

der. Askerlik yıllarında yurtseverlik duyguları kabarıp taşsa da kendisini bastırmaya çalışır. 
Askerliği bitirip köyüne döner. 
Takvimler 1988 yılını göstermektedir. Baskı ihanet işbirlikçilik faili meçhuller en üst düzeye ulaşmıştır. TC artık Kürdistan’da özel savaş politikalarını yaşamsallaştırmaya ağırlık vermektedir. Köylülere ajanlaştırma ve koruculaştırma politikaları dayatılır. Gün geçtikçe artan baskılar sonucu Lewin köyleri zorla koruculaştırılır. 

1988-89 yıllarında PKK hareketi içerisinde çıkan tasfiyeci 


eğilim sahipleri yöre halkını olumsuz etkiler. Ancak bu olumsuz etkiler daha sonra aşılır. Rüstem yoldaş bu süreçte partiyi tanır. 1992 yılında yurtseverlik duyguları artık patlamaya dönüşür. 1993 yılında patimiz halkla direk ilişkilenip cephe faaliyetleri geliştirdiği süreçte Rüstem yoldaşta partiyle ilişilenir. Yıllardır arayışlarının devam ettiği ve çözüm bulamadığını düşünürken PKK ona yeniden umudunun yeşermesi inancını verir ve saflara katılıp milislik görevini üstlenir. Varolan özü ve güçlü yurtseverlik duygularından dolayı hiçbir kaygı taşımadan görevlere sarılır. Ve köy ortamanda etkili olur. Zamanla düşman baskıları artar ve köyleri boşaltılır. Rüstem yoldaş ta aiesiyle beraber Güney sahasında Sersingi merkezine yerleşir. Burada da parti çalışmalarına aktif olarak katılır. Milislik görevini başarıyla sürdürmeye çalışır. 1995 yılında bir milis arkadaşıyla Kuzey’deki korucu köyü olan Deraveye parti tarafından görevli olarak gider. Ancak köy muhtarı ve işbirlikçilerin komplosuna düşer. 
TC ye teslim edilirler. Ancak hiçbir bilgi vermediği ve teslim olmadıkları için boş köy olan Kelton köyünde milis aradaşıyla birlikte kurşuna dizilirler. 

Anıları mücadelemizde yaşayacaktır. 

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Recep KURT 


Şehitlerimiz yaşam değelerimizdir 


O Adı, soyadı: Recep KURT Kod adı: Harun 
Doğum yeri ve tarihi: 
Marinos/Hakkari, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: 23 
Haziran 1995, Derava Seyida 

Ş ehitlerimiz insanlığa dayatılan onursuzluğa karşı direnen en kutsal yaşam değerlerimizdir. Kürdistan devriminin en temel özelliği Önder Apo şahsında insanlığa dayatılan sahte yaşam şekillerinin tersyüz edilerek insana yaraşır yaşamın ortaya çıkarılmasıdır. Bu yaşama saygı ve önder Apo’nun deyimiyle “yaşam hakkının” doğru kullanılmasıdır. Yaşamak şiddetli ve sürekli bir eylem zinciridir. Gerçek yaşama dönüşüp şiddeti ve gerektirdiği bedellerin ağırlığı öz yaşam zemini ve ilkelerinden uzaklaşmanın derecesine göredir. Uzaklık ne kadar fazlaysa dönüşte o kadar uzun ve zorlu olur. Topraksız ve vatansız yaşanmayacağı bir gerçekse dönüş için mücadele yaşamın kendisidir. 

Harun arkadaş 1965 yılında Hakkari’ye bağlı Marinos köyünün Hare mezrasında dünyaya gelir. Orta halli ve yurtsever bir aileden gelmektedir. Aile ve çevrenin KDP ile olan ilişileri nedeniyle yurtsever duygularla büyür. Yani Kürtlük özünü kaybetmeden gelişmeyi sağlamaya çalışır. Harun arkadaş 1987’de 


partiyle tanışır ve ilişkiye geçer ilişkiyi kurmasının ardından bir yurtseverden beklenilebilecek her görevi büyük bir moral ve coşkuyla yapmanın çabası içerisinde hareket etmeye çalışır. Gerek lojistik hazırlığı, kuryelik ve gerekse örgütlenme çalışmalarına aktif olarak katıl¬ 


maya çalışır. Ve 1991 yılında resmi milislik görevine başlar. 
Milislik görevine başlamasıyla birlikte geliştirdiği sağlıklı ilişkilerle ve daha güçlü bir katılımla çalışmalara yönelir. Geliştirmiş olduğu örgütlenme çalışmaları nedeniyle 1992 yılında deşifre olur ve özel savaş 
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güçleri tarafından tutuklanıp 8 
ay kadar Diyarbakır Cezaevi’ nde yatar. Cezaevinde kaldığı süre boyunca parti eğitimlerinden etkilenerek içten içe bir dönüşümü yaşar. Bu anlamda cezaevinden bırakılmasının ardından geçmişte taşıdığı birçok geri özelliklerinden arınmış bir Harun olarak çalışmalara katılım gösterir. 

Özgürlük davası için Kürt halkının kurtuluşu uğruna canını ortaya koyan Harun arkadaş, Özgürlük mücadelesinin o kadar kolay başarılmayacağım bildiği halde ve düşman güçlerinden gelen tehlike ve saldırılar karşısında yılmadan, güveni sarsılmadan faşist güçlere karşı mücadele vermesini bilmiştir. Özgürlük kolay kazanılmaz, büyük bedeller, direnişler, tutkular ve aşklar ister. 
Uğruna bedeller vermeden, özgür bir yaşam ve özgür bir kişilik yaratılamaz. Özgürlük için en büyük bedeli ödeyenlerde, özgürlük savaşçıları olmaktadır. Binleri aşan şehadetler güç kaynağımız olurken, gösterdikleri eşsiz kahramanlıklar onları tarih, toprak ve özgürlükle bütünleştirmiştir. 
Bu nedenle ilkesiyle amaca sağlam bir bağlılığı göstermek, şehitlerimizi yaşamsallaştırmak, anılarına doğru bağlılığın ifadesi olurken aynı zamanda kutsal borcumuzdur da. 

1993 yılına gelindiğinde düşmanın yoğun olarak geliştirdiği kapsamlı operasyonlar neticesinde, çatışmalar köy çevresinde de etkili olur. Bu nedenle Marinos köyü zalim TC askerleri tarafından yakılır. Tüm, 


bu yaşanan olayların sonucunda Harun yoldaş, üç arkadaşı ve ailesiyle beraber Güney Kürdistan’a geçer. Güney’de KDP ve çevresinin kendisini PKK’den uzaklaştırma çabası içerisinde olmalarına rağmen büykü ısrar ve inatla bu yaklaşımları tersyüz etme çabası içerisinde hareket eder. Ve partiyle daha sıkı bir ilişkilenmeyi esas alır. Elinden geldiğince hizmet ve çalışmalarda gereken fedakarlığı kendisi için temel anlayış edinmiştir. Bu temelde 1995 yılında Gera Barana alanına gitme önerisini yapar. Kendisi Rüstem Kavale ve Anuş’lu bir arkadaşıyla Qaşura alanına pratiğe giderler. Aynı zamanda Çukurca alanında düşmanın koruculuğu yoğun geliştirme çabası da vardır. 
Tüm bunlar düşünüldüğünde korucularla ilişki geliştirmek, bu silahı tekrar düşmana yöneltme bir ihtiyaç olur. Bu anlamda Rüstem arkadaşla birlikte, Dereva Seyida köyü korucularıyla ilişki kurma amaçlı parti tarafından görevlendirirler. Korucular ise her iki arkadaş için tuzak kurmuşlardır, îlişki kurma amacıyla köye gittiklerinde köylüler ve korucular tarafından tutuklanıp, köye gelen TC özel timlerine teslim edilirler. Özel timlerin yoğun işkenceleri ve hareketlerine rağmen, konuşmayan Harun arkadaş ve yoldaşları, özel timler tafından işkenceyle katledirler. 

Anıları mücadelemizde yaşayacaktır. 


ayrılık zor gülüm menden memleketimden ve dostlardan yaklaştıkça ayrılık vakti yüreğim yanar senden el çekmem bakışların sevda dolu özgürlüğe götürür anlatamam gülüm sana anlatamam 

sevdana sevdalı olduğumu sonra alıştım buralara geceleri radyoyu Beethoven ı öten kuşlar vızıldayan arıyı altın yapraklı kavağı anlatamam anlatamam gülüm senden ayrılmak zor bir anlık bile 

sonra dostum 

giderim gönlüm razı olmaz bilirim sevdan buruk gülüm buruk ama senin için benim için dostlarım için geriye dönüşte tekrar seni kucaklamak için 

o zaman sevdam sevdanla olsa yüreğin yüreğimle olsa sana varıp alnından öperim 


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SEN YÜREKLERDE SÖNMEYEN BİR MEŞALESİN 


O Adı, soyadı: Emin ÜREK Kod adı: Harun 
Doğum yeri ve tarihi: 

Piran Köyü/Uluder, 1974 
Şehadet tarihi ve yeri: 6 
Temmuz 1995, Zaxo 

v 

İ nsan ve zaman ülkemizin ateş ve kan gecelerinde daima akar, ulaşmak ister bilinmeze doğru. Ya da bilinmeyeni “bilir” kılmaya... 
Bilinmeyen ise hiçbir zaman tükenmez. Sonu olmayan bir serüven, bir yürüşün misalidir bu. Zaman acımasızca geçer, hiç kimseye fark ettirmeden kendisini... Zaman içinde insan, çoğu kez gelip geçici bir konuktur. Kimi zaman bir yoldaş, bir müttefik rolünde olur insanlar. Ki tarih içinde bir varlık değil, tarihin kendisidir insan. Zaten tarih zamanın öznesi olabilenlerin eseridir. Şimdi dağlarda, ovalarda kendi zamanımızın arayışındayız. Zaman ateştir, ateş ise acımasız. İnsanın kenidin arayıp bulması, zamanın bilincine varması; kendisiyle dünya arasındaki o algılanmayacak kadar saydam bilinç perdesini çekip kaldırmasıyla gerçekleşir. Zaman büyük acılardır. Şimdi zamanın ölümünü kutlayan törenler düzenleniyor. 
Ancak bu sadece bir yanılgıdır. 
Oysa bu aynı zamanda, zamanın yeniden doğuşunu da göstermektedir. Evet! Kültlerin ülkesinde, şimdi kendi zamanımızın yeniden doğuşunu kutluyoruz. Zaman ve tarihimiz acıya ve ölüm korkusuna al¬ 


dırmayan yiğitlerimizin destansı öyküleriyle doludur. îşte oradalar, bulundukları ve bulunmadıkları mekanlar ve zamanlarda yalnızca Eminler var şimdi. Bütün düşlerimizle birlikte, hepsi zamanın, şimdi denilen anında oradalar; orada olmaktan mutludurlar. Özgürlük insanın “ulaştım” diyebileceği bir 


gerçekleşme değildir. Özgürlük andaki farklılıktır. Özgürlüğe ulaşmış olanlar, ondan bir daha asla geri dönmeyenlerdir. Onlar, zaman ve mekana karışmışlardır; nerede ve ne zaman gerçekleştikleri belirlenemez. Ama her zaman yaşam içindedirler, eylem halindedirler. Emin yoldaş da bir yerlerden 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geliyordu, çok uzaklarda, zamanın ülkesi Kürdistan’da doğmuştu. O, devrimci mücadelesi boyunca kendisini bütünyle ana, yani zamanın sonsuzluğuna taşıyordu. O, kendini geçmişti aramadı, kendini geçmişe yaslamadı, sadece gelecek kendisine yetti. Çünkü o, geleceğin geçmişte saklı olduğunu biliyordu. Bunun için diyoruz ki; kahraman şehitlerimiz deniz sularının göğün sularıyla birleştiği yerde, alacakaranlığın gün doğumuna dönüştüğü yerde, aynı ufukta yeniden belireceklerdir. Bütün halklar¬ da, insanlık tarihinde şehadet, kutsal bir mertebedir ve şehitler bu kutsal mertebeye ulaşanlardır. Bu gerçeklik halkımız için daha da anlamlıdır. Çünkü Kürdistan halkı ulus olarak kaybettiklerine, şehitlerimizin şahsında yeniden kavuşmaktadır. Bir davanın ciddiyeti ve yüceliği; uğruna dökülen kan ve şehitleriyle ölçülür. Uğruna kan dökülmeyen, can emek verilmeyen büyük davaların kazanılması mümkün olmadığı gibi, ona halklar nezdinde değer de biçimez. Daha bugünden binlere ifade edilen şehitleriyle partimiz PKK, gerçek bir şehitler partisidir. Eğer bugün parti ve halk olarak dünya insanlığı karşısında ciddiye alınıyor ve ilgi görüyorsak; yine zaferden, halk ordusundan bahsediyorsak kuşkusuz bu, toprağa düşen yüce kahraman şehitlerimizin kanı ve emekleri sayesindedir. Bu anlamda onlar bizlerin gerçek öncüleridir. Parti çizgisimizin doğruluğunu canları pahasına tartışmasız olarak kanıtlayan kahraman şehitlerimiz, en yüce, en kutsal değerlerimiz olmaktadır. Partimizin yaratarak halkımıza ve insanlığa armağan ettiği şehitlerimiz, kurtuluş mücadele¬ 


mizde gerçek moral değerlerimiz ve güç kaynağımızdır. Onları asla ve asla unutmayacağız. 

Bu kahraman şehitlerimizden bir tanesi de Emin yoldaştır. Emin yoldaş 1974 yılında Şırnak’a bağlı Uludere ilçesinde orta halli bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocukluk döneminde sevimli ve cana yakın karakteriyle herkesin sevgisini kazanır. Yaşamı boyunca kimseye zarar vermeyen, en yakın oyun arkadaşlarıyla doğru temellerde ilişkilenerek, onlarla yaşamı paylaşır ve sevilir. Yıllar sonra büyüyerek gelişen Emin yoldaş, ulusal kurtuluş mücadelemizin yükselmesiyle yürütülen siyasi ve askeri çalışmalardan etkilenir ve zamanla devrim çalışmalarına aktif olarak katılır. Gün geçtikçe partiye ilgisi gelişir. Önüne düşen hiçbir görevden geri kalmaz, büyük bir özveriyle, fedakarlık, cesaret ve kararlılıkla çalışmalara katılır. Bu pratiğinden dolayı Emin yoldaşın ailesi defalarca düşmanın zulüm ve saldırılarına maruz kalırlar. 
Buna rağmen görevlerine üstün başarı tarzıyla yaklaşır ve eksiksiz yerine getirmeye çalışır. Emin yoldaş, çevresindeki bazı milis arkadaşları ile birlikte aylarca gerilla saflarında kalarak aynı cephede düşmanla savaşır. Birçok eylemde askeri çalışmalara aktif olarak katılır. 1993 yılında gerillaya katılma kararı verip saflara katılan kardeşi O’nu derinden etkiler. Gerillaya, onun yüce yaşamına tutkuludur ve her defasında gerillaya katılmak ister. Emin yoldaş artık amacına ulaşmanın hayalleri ile gerillaya aktif katılma kararı üzerinde yoğunlaşır. Düşman tarafından sürekli tehdit edilen Emin 


yoldaş, bölgeyi terk ederek Haftanin’e geçer. Orada bir yıl boyunca gerillarla kalır. 1994 yılında düşmanın kapsamlı ve bilinçli olarak insansızlaştırma stratejisinin bir parçası olarak köyleri boşaltılan binlerce insan içerisinde Emin yoldaşın ailesi de yer alır ve onlarda Güney Kürdistan’a gelirler. 
Emin yoldaş bu dönemde evlenir. 
1995 yılına gelindiğinde Emin 
yoldaş Çiyaye Spi’de bir buçuk ay eğitim gördükten sonra Haftanin bölgesine gider. Orada KDP hain güçlerine yönelik gerçekleştirilen bir eylemde yerini alır. 
Emin yoldaş büyük bir kahramanlıkla ihanete olan kin, öfke ve intikam duygusu ile cesaretlice en ön saflarda yer alır. Yoğun ve şiddetli çatışmaların yaşandığı, karanlığın gündüze döndüğü, silahların ölüm dansı yaptığı bir ortamda kör ve kahpe bir kurşunla şehitler kervanına katılır. Büyük bir Apocu ruh ile savaşarak kanının son damlasına kadar çatışan Emin arkadaş ve on iki yoldaşı dağlarındaki bütün çiçekleri kanlarıyla sulayarak ölümsüzleşirler. 
Emin yoldaş şahadetinden önce olası şehadet durumunda, bıraktığı bir mektupta şöyle der; “bu hatıra defteri ömrüm boyunca beni seven ve sevdiklerimin resmiyle dolacak. Eğer bir gün ben, buradan gidersem ve şehit olursam, o zaman beni hatırlarsınız. 
Kardeşim Harun, sana ve senin gibi bağımsızlık mücadelesini veren yoldaşlara başarılar diliyor, aynı yolda yürüyeceğime dair söz veriyorum. BÎJÎ SEROK APO! 
BİJİ PKK, ARGK, ERNK! BİJÎ BERXWEDAN!” 

Mücadele arkada§ları 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Âbdulkerim KARA 


Onları kavgamızın coşkusunda yaşatacağız 



O Adı, soyadı: 

Âbdulkerim KARA 
Kod adı: Reber 
Doğum yeri ve tarihi: 

Hilal köyü/Uludere 
1978 

Şehadet tarihi ve yeri: 6 

Temmuz 1995, Zaxo 

A bdülkerim yoldaş Kürdistan’da geriliğin, zülmün, ihanetin kol gezdiği bir şüreçte dünyaya gelir. Ailesi oldukça fakir, feodal ve geri bir yapılanmaya sahiptir. Bundan dolayı okula gönderilmez. On yaşından itibaren, zorlu Kür- 


distan toprağında yaşamla mücadeleye başlar. Aileyi geçindirmek için çalışmak zorundadır. Çobanlık ve çiftçilik yapmaya başlar. Maddi durumu kötü olan aile kısa sürede toparlanır. Çalışkan, dürüst, saygın özelliklerinden dolayı herkes tarafından sevilen biridir. 
Bir süre belediyede şoför olarak çalışan Âbdulkerim arkadaş, daha sonra burada çalışmanın anlamsızlığını görerek metropollere gider. Yaşam mücadelesine erken başlaması yüzünden ulusal mücadele, Kürtlük ve Kürdistan konusunda fazla bir yoğunlaşması yoktur. 
Ekmek kavgası erken bulmuştur O’nu. 

Emeğin her türlüsü ile tanışır ve çalışarak yaşamasını öğrenir Âbdulkerim arkadaş. Yüreğinden gelen emeğin sesiyle henüz tanışmamıştır. Eskişehir’de bir süre çalıştıktan sonra, insanlar arasındaki temel çelişkilere tam anlam vermese de görmeye başlar. Özellikle de bir Kürt olmanın dezavantajlarını yaşayarak görür ve bu kafasında bir çelişki olarak kalır. Üç yıl çalıştıktan sonra köyüne döner. Kafasındaki sorulara cevap bulmaya çalışır. Beyninde müthiş bir sorgulamayı yaşamakta, ama arayışlarına isim bulamamaktadır. Tam bu süreçlerde, yani bir yerlerden çıkış aradığı zamanda tanıdığı kişilerin gerillaya katıldığını öğrenir. Za¬ 


manla gerillayla ilişkilenen Abdulkerim yoldaş, kafasındaki birçok çelişkiyi bu sayede giderir ve Özgürlük mücadelesini anlamaya başlar. Ardından da gençliğinin verdiği coşkuyla çalışmalara sarılır. Kendisini tanımanın ve halkı için bir şeyler yapabilme inancı Onda büyük bir güven geliştirir. Boynu eğik bir Kürt değil, başı dik, alm açık bir Kürt’tür. Her şeyden önce o bir insandır ve insanlığın gereklerine göre yaşamak istemektedir. PKK’nın temiz yürekli, dürüst, bağlı bir sempatizanı olur. Birkaç kez tutuklanarak işkencelerden geçer. Bu işkenceler yüreğini ve inancını daha da sağlamlaştırır ve 1994’te düşmanın topyekün bir saldırı ve imhayı Kürt halkı üzerinde sürdürmek istediği, köylerin yakılıp halkın sürgün edildiği bir zamanda Güney Kürdistan’a göç ederek Beher mülteci kampına yerleşir. Arkadaşlarla konuşup resmi milis olarak çalışmalara katılır. Artık düşmanı çok iyi tanımaktadır. 
Ve intikam duyguları kabarmıştır. Düşman saldırılarına burada da devam eder. Halk burayı da terk edip Etruş mülteci kampına yerleşir. Ama Abdülkerim yoldaş artık gerilla saflarında yer alarak, binyılların öfkesini, kinini, düşmanda patlatmak için fırsat kollamaktadır. 

1995 yılında düşmanın “kökünü kurutacağım” dediği Çelik 
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1995 yılında düşmanın “kökünü kurutacağım” dediği Çelik operasyonunda arkadaşlarıyla omuz omuza düşmana karşı savaşmış ve büyük direnişler sergilemiştir. Değil kökü kurutmak, yeni yeni fidanlar yeşermiştir, şehitlerin kanıyla. Başkan 


Apo’nun kahramanları bir kez daha çelik iradesiyle boşa çıkarmıştır ‘teneke’ operasyonunu. 

1995 sonbaharında ihanetin 
kalesi olan Zaxo’da, Sindi aşiretine yönelik bir saldırıda, on iki arkadaşıyla birlikte savaşır, ama cehennem zebanileri çem¬ 


bere almıştır yiğit neferleri. Kıyasıya bir çatışmadan sonra şehadetin tacıyla kutsanır Abdülkerim ve arkadaşları. 

Anıları mücadelemizde önderdir. 


Birikmiş acılardan 

Hüzün ve dostluklardan örülü 

bir dünya bırakarak 

Öte dünyanın süzülmüş yüreklerinin 

Oyalı inançlarından köprüler kurarak 

yitmek 

Dönüp bakmadan geride hiçbir şeye A % ik da olsa bıraktığımız Yeni aşka gitmek zamanı gülüm Her şey dağlara emanet Dağlara haykırarak Nehirlere umut çiçekleri attığımız Başak tohumları ektiğimiz Yabama gebe kaldığımız doruklardan gitmek gerek Bu, terk ediş değil gülüm Ayrılıkları yenmek 
Hüznü vurmak demek. 

Zamanın sarkacına asılmak 


Bulununcaya kadar 
Yel kovanı pekinden sürüklemek Ak güvercini mermiden önce ulaştırmak demek. 
Zalimi, ta yüreğinden vurmak Kanıma girmiş ellerini ellerimle yıkamak demek Gitmek zamanı gülüm Acılardan umut büyütmek Ayrılıklardan doğurmak için sevgiyi 

Hele gülüm 
O kahpe ölüm olmazsa Söyleyecek sözüm olmaz ölüme 
Güneş için gülüm 
Ay için 
Dağlar için 
Yoldaşlar için 
Sizler için gülüm. 
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Ülke v e özgürlü ğe bağlı bir özgürlük savaşçısıydı 


O Adı, soyadı: Lokman ALTÜRK 
Kod adı: Şiyar 
Doğum yeri ve tarihi: 
Piran/Uludere, 1970 
Şehadet tarihi ve yeri: 6 
Temmuz 1995, Zaxo 

L okman arkadaş yurtsever ve yoksul bir ailenin çocuğu olarak 1960 yılında Uludere’nin Piran köyünde dünyaya gelir. Okul okuma imkanı bulamaz, köy koşullarında büyür. Aile yurtsever ve partiyle ilişkilidir. 15 Ağustos Atılımı’m 
tüm sıcaklığıyla yaşar. 1985 
yılından itabaren partiyle ilişkilenir. Yurtseverlik görevlerini yerine getirmekten geri durmaz. Önüne konulan her göreve koşar. Ancak düşman baskıları da yoğundur. On dokuz yaşında iken köylerinin düşman tarafından yakılıp yıkılmasına tanık olur. Köy tümden tahrip edildiğinden ailesiyle Uludere’nin Şexan köyüne göç edip yerleşirler. Ancak yaşam koşulları güçtür. Bu açıdan Hezax ilçesine göç ederler. Aile göç ettiği her yerde partiyle ilişkilerini 


sürdürür ve katkılarını daha bir aktifleştirir. 

Lokman arkadaş bir yıl kaldığı Hezax ilçesinde çeşitli düzeylerde cephe çalışmalarına katılır ve 1992 yılında Hezax’ta gerçekleşen serhildanda aktif rol alır. Bu, düşmanın gözünden kaçmaz ve Lokman arkadaş gözaltına alınarak işkenceden geçirilir. 
Sır vermez ve direnir, sonuçta üç ay süren tutukluluk sürecinin ardından salıvermek durumunda kalırlar. Lokman arkadaş serbest bırakıldığında Hazex’ten ailesyle birlikte Şexan köyüne yerleşir. Burada kısa bir süre çalışmalarını sürdürür. Ancak düşman baskılarından dolayı bunun olanakları kalmaz ve Faraşin’e göç eder. İlişkileri her geçen gün derinleşir ve göç etmek durumunda kaldığı her alanda cephe çalışmalarına yürütür. Düşman baskıları yetmiyormuş gibi bir de askerlik sorunu çıkar. Lokman arkaşın askerlik çağı gelidiğinden ve askere gitmediğinden aranır duruma düşer. İzini kaybettirmek için Faraşin’den de Hüne köyüne göç eder. Düşman ailesine baskı yaparak onu teslim etmelerini söyler. 


Bir süre kendini gizlese de sürekli baskı ve aramalar sonucu bir gün evde yakalayıp Uludere’ye götürürler. O’nu partiye destek vermek ve askerliğe gitmediğinden mahkum etmek isterler. Ancak sonuçta askere gitme şartıyla onu salıverirler. Bu durumdan faydalanan Lokman arkadaş ailesini de yanma alarak Güney Kürdistan’a geçip, Behere mülteci kampına yerleşirler. Evli ve iki çocuk babası olan Lokman arkadaş kampta da çalışmalara katılarak, bu katılımını milis düzekyine çıkarır. Mültecilik koşulları bilincini geliştirmiş, iradesini keskinleştirmiştir. 
Onun için ulusal çıkarlar ve mücadele her şeyin üstünde ve önceliklidir. Yoldaşlığa değer bir karaktere sahiptir. 
Şehitlerin vasiyetlerini yerine getirmenin sabırsızlığı içinde daha aktif bir katılımın çabası içindedir. Lokman arkadaş okul okumamıştı, ancak yaşam okulundan geçmişti. Parti eğitimine büyük önem verir ve çocuklarının okula gitmesini, imkan buldukça okumalarını isterdi. 
Vatanına bağlı ve hep doğup büyüdüğü topraklara dönmek 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isterdi, bunun özlemini çekerdi. Kendi vatanında mültecileşmeyi hiçbir zaman kabullenmedi ve bunun mücadelesini verdi. Mülteciliktense doğup büyüdüğü topraklarda savaşarak ölmek daha doğru geliyordu O’na. 


Lokman arkadaş 1995 yılı nisanında özlemini çektiği Kela Meme’ye görevli olarak pratiğe gider. Haftanin’de bir devre eğitime katılır. Haftanin alanına işbirlikçi, ihanetçi KDP ile çıkan savaşta ön safta savaşır. Temmuz 


1995’te Zaxo ovasında çıkan savaşta Lokman arkadaş kahrmanca savaşarak şehitler kervanına katılır. 

Anısı yolumuzu aydınlatan meşaledir. 



anlatamam içimdeki gurbeti dağ olur toprak olur yel olur anlatamam içimdeki özlemi yangın olur alev olur köz olur anlatamam içimdeki sılayı şiir olur türkü olur sevda olur 

anlatamam içimdeki hasreti kar olur yağmur olur bahar olur anlatamam içimdeki yokluğunu sensizlik olur kanat açar kuş olur, anlatamam içimdeki yarayı barut olur kurşun olur kan olur 

anlatamam içimdeki öfkemi 

su olur denize akar dere olur 

anlatamam 

içimdeki zindanı 

hapsolur kavrulur işkencede 

anlatamam 

içimdeki karanlığı 

kör olur görmez ışıklan 

anlatamam Önderliği 

bağnmda yanan ateş olur 

açtığım kapılar umut olur 

bülbül olur susarım 

baharda uçarım 

şahin olur ulaşırım O’na 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Silahın 

F ettah yoldaş 1950 yılında Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Hetma (Boyuncuk) köyünde dünyaya gelir. 
Orta halli bir ailenin ikinci çocuğu olan Fettah yoldaş dürüst, mert, yetenekli, yardımsever ve yurtsever özellikleri olan bir karaktere sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle aile içinde ve çevresinde sevilen, sayılan bir insandır. Ailesinin partiyle ilişket sakak güneşi katşıtatım tan vaktinde güzelim ufukta kattı da^taun atdında doluşunu keklerim güneşin 

seni kekte tim o^ut seni kektenim güneşin kızıltısında 

dönüşünü kızıt şafakta gidişini $ünkatımında kaymam sevinciydi ve yaştı $öztetimde et sattadım da^tata kitmem duydun mu zıt pıtımı 

atmacan ettim seni o^ut d a Stat a atmaSan ettim 


Fettah ERDEN 


yerde kalmadı 



O Adı, soyadı: Fettah 

ERDEN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hetma 
köyü/Güçlükonak, 1950 
Şehadet tarihi ve yeri: 

Temmuz 1995, Hetma köyü kırsalı 

kide olması ve ailede iki şehitlerinin olması Fettah yoldaşın mücadeleye olan bağlılığını derinleştirir. Yaşadığı ortamda düşmanın yönelimlerine maruz kalan halkın durumunu gördükçe, içten içe yapılan haksızlıklara büyük bir kin duyar. 
Böylelikle yurtseverlik düzeyinde de olsa mücadele ile bütünleşir. Düşman Fettah arkadaşın ve ailesinin partiye olan sempatileri nedeniyle onları rahat bırkmaz. Sık sık ev baskınları, hakaretler ve olumsuz davranışlara maruz kalırlar. 

Fettah yoldaş 1988 yılında 


gözaltına alınır. Gözaltında kaldığı iki aylık süre içinde zorlu işkencelere maruz kalır ve sonuna kadar direniş gösterir. Düşmana karşı gösterdiği direnişin sonucunda pratiğini çözemeyen düşman O’nu serbest bırakmak zorunda kalır. 
Bırakıldıktan sonra partiyle ilişkilerini daha da güçlendirir. 
1989 yılında cephe falliyetlerine aktif olarak katılır ve gençlik komitesinde yer alır. 
1993’ten itibaren milislik düzeyine çıkardığı ilişkilerini 
1995 yılına kadar kesintisiz 
olarak sürdürür. Çalışmalarını sürdürürken 1995 yılının Temmuz ayında, bir grup gerilla arkadaşla buluşacağı randevu yeri, gerilladan kaçan bir unsur tarafından düşmana bildirilir. Bu unsurun kaçışı nedeniyle gerillalar, randevu yerine son anda gitmekten vazgeçerler. Yaşanan olaydan habersiz olan Fettah yoldaş bir miktar lojistik malzemesiyle randevu yerine gider ve düşmanın kurduğu pusuda düşmana esir düşer. Nasıl katledildiğine ilişkin akıbeti net olmayan Fettah yoldaş, evli ve sekiz çocuk babasıydı. Halen gerilla saflarında olan bir oğlu babasının silahını devralarak anısı ölümsüzleştirdi. 

Fettah yoldaşın anısı mücadelemizde yaşayacaktır. 

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EMEKLE MÜCADELE 

ETMEK ONUN İŞİYDİ 


O Adı, soyadı: Ahmet 
KARA 

Kod adı: Eşref 
Doğum yeri ve tarihi: 

Hilal köyü/Uludere, 21 
Mart 1970 

Şehadet tarihi ve yeri: 27 

Eylül 1996, Etruş kampı 

• • 

Ö zgürlük mücadesi veren halkların tarihine bakıldığında, bu halkların emperyalist, sömürgeci güçlerle savaştıkları kadar, kendi içlerindeki işbirlikçi ihanetçi güçlerle de savaşmak zorunda kalarak enerjilerinin bir bölümünü buna harcadıkları, bu açıdan halk çektikleri acılar daha fazlalaştığı, kurtuluş sürecinin uzadığı bir gerçektir. Partimizin önderliğinde halkımızın verdiği, vermek¬ te olduğu Ulusal kurtuluş mücadelesi açısından da bu böyledir. Kuzeyde sömürgecilikle işbirliği yapan çetecilik; Güney Kürdistan’da emperyalizm ve sömürgeciliğin maşası olmuş ilkel miliyetçi yerel güçlerin ihanetçi ve işbirlikçi tutumları ulusal kurtuluş yolunda engelleyici olurken, yüzlerce yurtsever insanımızın katledilmesinde bizzat rol oynamışlardır. Bu ihanet odaklarınca katledilerek, şehadete ulaşan Eşref arkadaş 1970 yılında Uludere’nin Hilal beldesinde dünyaya gelir. Ailesi yoksuldur ve küçük yaşlarda babasını kaybettiğinden, ailesinin geçimini sağlamakla karşı karşıya kalır. Bu yüzden okul okuyamaz. Çocuk denilecek yaş¬ 


larda emekle tanışması kişiliğinin oluşumunu olumlu etkiler. Botan gibi ulusal özün korunduğu bir yerde büyümesi, ulusal bilincinin erkenden gelişmesini sağlar. Ulusal kurtuluş mücadelesinin gelişimini izlemekte etkilenmektedir. 

1988 yılında Eşref adındaki kardeşinin gerillaya katılması partiyle ilişkilerinin daha da gelişmesini sağlar, çalışmalara çeşitli düzeylerde katılır. Dolayısıyla düşmanın baskı ve tehditlerine maruz kalır. 
Tutuklanır, işkencelerden geçirilir. 
Ancak taviz vermez tutumuyla direnir. Sonuçta serbest bırakılır. 
1994 yılında bir itirafçının ihba¬ 


rından dolayı ailesiyle Güney Kürdistan’a göç etmek zorunda kalır. Zaxo’ya bağlı Hizova’ya yerleşir. Burada da partiyle ilişkilerini sürdürür. Ancak 1995’te Çelik operasyonun başlaması üzerine Etruş kampına geçer. Kampta milis olarak çalışmalarını sürdürür. 
Birçok kez görevli olarak pratik 
sahalara gidip gelir. 27 Eylül 1996 
tarihinde kamp dışında bulunduğu bir sırıda, işbirlikçi ihanet gruhu KDP peşmergeleri tarafından yakalanarak katledilir. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 

Mücadele arkada§ları 
















Abit POLAT 
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Gerilla ile bütünleşmişti Abit heval 



O Adı, soyadı: Abit POLAT Kod adı: Welat 
Doğum yeri ve tarihi: Ara 
köyü/Şımak, 1959 
Şehadet tarihi ve yeri: Temmuz 1995, Besta Bılucine 

bit arkadaş yurtsever ve yoksul bir ailenin birinci çocuğu olarak 1959 yılında Şımak’ın Ara köyünde dünyaya gelir. İlko¬ 


kulu Balveren köyünde okur. Abit arkadaş ilkokulu bitirdikten sonra, hayvancılıkla uğraşan ailesine büyük destek sunar. Hayvanlarını otlatmak için Besta, Herekol eteklerine götürüyordu. Bu gerilla güçleriyle karşılaşma, tanışma ve ilişkilerime imkanı demekti, Sonuçta gerillayla tanışan Abit arkadaşın düşünce dünyası her geçen gün derinleşir. Sömürgeciliği, düşman gerçekliğini, ülkesi ve halkının yaşadığı trajedileri, gelişen Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesini öncülerinden dinler. Büyük bir ilgi duyar, çünkü söz konusu olan kendi gerçekliğidir. Artık aktif bir destekçi, bir sempatizandır. Gerilladan aldıklarını çevresine aktarır ve çevresinde ilgi odağı haline gelir. 
Özgürlükle buluşan Abit arkadaşın bağlılığı her geçen gün derinleşir. Katılımı da paralel olarak aktifleşir. 1987 yılında resmi düzeyde görev üstlenir ve milis olarak 


partinin gerilla ordusunun aktif bir çalışanı olur. Evli ve beş çocuk babası olan Abit arkadaş askeri eylemliliklere katılmanın yanı sıra köy komitesinde yer alarak cephe çalışması yürütür. Büyük bir coşkuyla her göreve koşar ve daha 
fazla katkı sunmaya çalışır. 1995 
yılına kadar aralıksız faaliyetlerini sürdürür. Son olarak 1995 yazında geçici olarak ailesiyle yerleştikleri Silopi’nin Bedra köyünde; Tayi aşiretinin korucu başı Çeto denilen hain tarafından yapılan ihbar sonucu Abit arkadaş ve yaındaki milis arkadaşı Haci Sabri ile birlikte yakalanırlar. Burdan Besta Beleji’ye getirilip katledilirler. Milis arkadaş Haci Sabri ile şehitler kervanına katılan Abit arkadaşın anısı mücadelemizde yolumuzu aydınlatan sürekli bir meşaledir. 

Anıları mücadelemizde yaşıyor. 

Mücadele arkada§ları 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Abdullah YAMAN 
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Zafere kilitlenen bir yoldaş 


O Adı, soyadı: Abdullah YAMAN 
Kod adı: Eşref 
Doğum yeri ve tarihi: 

Rıpın köyü/Uludere, 1967 
Şehadet tarihi ve yeri: 8 
Ocak 1995, Zaxo 

artimiz önderliğinde gelişen 
15 Ağustos 1984 Atılımı her 
şeyden önce Kürdistan’da beyinlerdeki karakolları yıkmıştı. Bu sayede devletten korkan kitleler yavaş yavaş Ulusal mücadele etrafında kenetlenmişti. Devletle savaşılabileceği, ona darbe vurulabileceği, hatta giderek Kürdistan’dan çıkartılabileceği düşüncesi bütün Kürtlerin beyninde yer etmeye başlamıştı. Bu düşünce köylerden 


kasabalara, kasabalardan şehirlere, en ücra köşeden metropollere kadar bütün Kürtleri etkilemişti. 

Eşref yoldaş da silahlı mücadelenin ilk yıllarında partiyle tanışan, Özgürlük mücadelesine gönül veren insanlardan birisiydi. 
Sürekli Güney Kürdistan’a gidip geliyor olması, partiyle erken tanışmasına vesile olmuştu. 1986 
yılında partiyle tanışmış olan Eşref arkadaş, milis olarak çalışmalara başlamadan önce gerillaya sürekli yardım yapıyordu. Lojistik destek sağlamak, kuryelik vb elinden gelen yardımları sunmaktan çekinmiyordu. 

1992’ye kadar bu yönlü çalışmalarını aktif olarak sürdürür. 1992 
yılında Eşref arkadaş çalışmalara milis olarak devam eder. Bu tarih¬ 


ten sonra eylem ve çatışmlara katılan Eşref arkadaş partinin önüne koyduğu, başta askeri görevler olmak üzüre, tüm görvleri büyük bir özveriyle yerine getirmenin çabası içidedir. 1993’te düşman köylerine zorla köy korculuğunu dayatır. 
Köy korculuğunu reddeden Eşref arkadaş, ailesiyle göç ederek Zaho’ya yerleşir. Bu süreçte Haftanin de açılan milis devresine manga komutanı olarak katılır. Eğitim devresinin ardından, kırsaldaki çalışmalarının yanı sıra, şehir çalışmalarına da katılır. Çalışmalarındaki başarısından dolayı 1994 yılı başlarında kırsaldan kopar ve kendini şehir eylemlerine verir. Zaxo’da askeri çalışma yürüten birimde, yönetim düzeyinde görev alır. 8 Ocak 1995 tarihinde Zaxo’da MÎT binasına yönelik kapsamlı bir eylem geliştirilir. Bu eylemde Eşref arkadaş birinci saldın grubunda yer almaktadır. Eylem başarılıdır. Ancak ilk saldın grubunda olan Eşref arkadaş şehitler kervanına katılmıştır. Eşref arkadaş Zaxo’da çalışma yürütürken; “Söz veriyorum Zaxo’da işbirlikçiler muratlanna eremeyeceklerdir. Ve Zaxo’yu onlara cehennem yapacağım” diyordu. Doğrusu, genelde Eşref arkadaşın Zaxo’da yürütüğü çalışmalarıyla, gerekse MÎT binasına yönelik son geliştirdiği ve kahramanca şehit düştüğü eylemde sözüne bağlı kaldı ve Zaxo’yu düşman için cehenneme çevirmeyi başardı. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 

Mücadele arkada§ları 
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H. Sabri POLAT 


SONSUZLUĞA BİR YILDIZ KAYDI 


B ir yıldız daha altın tozunu bırakarak farklı bir atmosfere doğru kaydı sessizce. Altın tozunu saçarak etrafına kayarken yıldız, hiçbir söz anlatamaz duyguları. Yıldızın güzelliğini, bıraktığı yolun aydınığım anlatacak hiç bir kavram bulunamaz. Yıllardır güzel ülkemde çekilen acıları çektirenler, kader tutsakları gibi gezdiler acıyla. Yeni tekerrür etti tarih, yeni ihanet zehirli hançerini sapladı özgürlük sevdalısına. Bir yandan özgürlük sloganları yükseldi, yayıldı asi dağlara. Bir yandan ihanet çığlığının korkunçluğu saplandı yüreklere. Çünkü ihanet hiçbir zaman tatmadı özgürlük anının güzelliğini, öyle alışmışlar ki başkaları için yaşamaya, öyle alışmışlar ki kendilerinden, insanlıklarından korkar olmuşlar özgürlükten, özgürlük için mücadele edenlerden. Bilmezler özgürlüğün ne olduğunu, ne yapacaklarını, ne düşüneceklerini. Beyinleri, yürekleri kilitlenmiş, yok edilmiş. 

İhanet her zaman özgürlük savaşçılarının peşinde sinsi bir gölge gibi dolaşır olmuş. Ve fırsat bulduğu anda, salyalı ağzıyla kudurmuş gibi saldırır olmuş güzelliğe. Yine tekerrür etti ihanet, yine ölüm kustu. Ve ihanet karşısında özgürlük çığlığı yankılandı Kürdistan dağlarında. 

Ölüm ile yaşamın, acı ile mutluluğun, ihanet ile direniş mücadelesinin amansız verildiği Kürdistan topraklarında doğdu Sabri yoldaş. 
Küçük yaşta babasını kaybeden Sabri yoldaş çiftçilik ve hayvancılık yaparak emek olgusuyla tanışır. 



O Adı, soyadı: H. Sabri 

POLAT 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Kiron 
köyü/Şımak, 1955 
Şehadet tarihi ve yeri: 

Temmuz 1995, Bedro/Silopi 

Alın terini akıtır toprağına, emekle ulaşır insan olmanın güzelliğine. 
Yurtsever bir aileden olması, onu toprağına daha da bilinçli bir şekilde bağlamıştı. İlkokulu Balveren köyünde okudu. Küçük yaşta evlenerek aile sorumluluğu altına giren Sabri yoldaş, 1985 yılında PKK ile ilişkilenir. Gücü oranında maddimanevi destekte bulunur. Kendini geliştirerek propaganda ve örgütleme faaliyetlerine katılır. 

Ülkesinde yaşanan mücadeleyi tanımaya başladıkça halkının sevgisiz, özgürlüksüz, çaresiz, umutsuz yaşamını düşünür ve özgürlüğü arar. Bunun tek çaresinin de, mücadele etmek olduğunu görür. 
Yüreği, beyni ona daha da çok bu mücadele içine girmesini söyler. 


Sabri yoldaş 1992’de başlatılan ulusal meclis çalışmalarında bulunur. Gundık, Biryan, Kıran, Nerex köylerinin temsilcisi olarak seçilir. 
Halkı içinde sevilen, yol gösteren, mücadele içindeki yerini emekle, dürüstlükle alan bir özgürlük savaşçısıdır O. Yüreğinde ülkesinin asi dağlarına olan aşkın özlemiyle 
1993 ’te partiye katılır. Cudi dağında katıldığı toplantıdan sonra Siirt ve civarında çalışma yapma amaçlı görevlendirilir. Çalışmalarında emeği, özveriyi, yoldaşlığı esas alır. Parti ve mücadeleye olan bağlılığı, onun kendisini daha bir mücadeleye katmasını sağlar. 
1995 yılına kadar bu çalışmalarda 
aktif bir şekilde yer alır. 1995 yılında milis olan amcasının oğlu Abit arkadaşın Bedro’daki evine giderler. Yeni Kürt’ün yüreğindeki kanayan yara ihanet çıktı ve sinsice hançerini vurdu korkakça arkadan. Çeto ismindeki ajan tarafından ihbar edilir her iki arkadaş düşman tarafından yakalanırlar. 

Yüreklerinde ülke aşkı, özgürlük aşkı, isyan güllerinin güzelliği ve Kürdistan dağlarının asiliğiyle başı dik dururlar düşmana karşı. Yapılan işkencelerin soysuzluğuna karşı onurla direnerek, “her ölümde bin doğarız” sloganıyla yeni yaşamı yaratmak için omuz omuza, kol kola umutla sarıldılar ölümsizlüğe. 
Yüreklerindeki özlemle yattılar huzurlu Kürdistan toprağına. 

İşkencede katledilen iki yoldaşın cenazesi tüm çabalara rağmen bulunamadı. 

Umudunuz umudumuz, 

mücadeleniz mücadelemizdir. 
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Medeni KARA 
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O Adı, soyadı: Medeni 

KARA 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uludere, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: 18 Eylül 1995, Etruş kampı Laleş tepesi 

H alkımız Ulusal kurtuluş mücadelesine sıfır noktasından başlayıp, bugün Güney Kürdistan’ı da içine alarak kurtuluşa doğru yürümenin gururunu yaşıyor. Hiç şüphesiz bugünlere kendiliğinden gelinmedi. Başta Başkan Apo’nun eşsiz çabaları ve onun yolunda kahramanca direnerek, şehadete ulaşan binlerce yoldaşın ve halkımızın eşsiz çabaları ve onun yolunda kahramanca direnerek, şehadete ulaşan binlerce yoldaşın ve halkımızın eşsiz fedakarlığı bugünlere ulaşmamızın temel kaynağıdır. Onlar sürekli bağlı kalmamız gereken en temel değerlerimizdir. İdeolojik politik mücadeleden başlayarak bugün halklaşan bir parti durumuna gelinmiştir. Her türden gericiliğe karşı amansız savaş vermiştir. Sınıfların varolduğu müddetçe bu savaşım da devam edecektir. İşte bu savaşım, halkımızın Ulusal kurtuluş ve özgürlük mücadelesine engel olmaya çalışan gerici, köhnemiş işbirlikçilere karşı da verilmiştir. 

Medeni heval, 1965 yılında 


Botan eyaletinin şirin ve düşmana karşı direnişiyle tanınmış olan Uludere’ye bağlı Hilal köyünde dünyaya geldi. Orta halli bir ailenin çocuğudur. Ortamda feodal ilişkiler egemendir. Daha küçük yaşlarda varolan sömürü ve baskıyı yaşar. 
Köy ortamında çocukluğundan başlayarak arkadaşları arasında sevilir ve halk arasında saygın bir yeri vardır. Her zaman haksızlıklara karşı tavır alır. Haklıdan yanadır. Tüm köy halkı da ondan yana olur ve saygı kazanır. Ağır başlı sakin yapısı, onun fedakarlığı ve cesareti ile birleşince ortaya, örnek bir kişilik çıkarıyordu. îlk öğrenimini Hilal köyünde bitirip, orta öğrenimi için Uludere’ye giden Medeni arkadaş, zor şartlar altında liseyi birincilikle bitirir. 
Bu dönem ideolojik düşüncelerin Kürdistan’a yeni girdiği 
1970 Ti yıllardır. Hem Kürtlük, 
hem ilericilikten yola çıkan Medeni arkadaş Kawa hareketiyle tanışır ve sempati duyar. 
Kürtlük ve Kürdistan olgusu belleğinde yer edinir. Aynı dönem partimiz önderliğinde ulusal kurtuluşçu düşüncelerin giderek güçlendiği bir süreçtir. 
Bütün bu gelişmeleri durdurmak ve boğmak için sömürgeci güçler 12 Eylül 1980 askeri darbesine başvurdular. Buradaki amaçları açıktı: Her şeyi yeniden betonlamak ve yok etmek. En vahşice uygulamala¬ 


rını bu süreçte devreye koyan TC sömürgeciliği, basılmadık ev, işkenceden geçirilmedik insan bırakmadılar. Adeta Kürdistan’ın yeniden işgaliydi bu. 
Bütün bunlara tahammül edemeyen Medeni arkadaş, çok güçlü bir örgüt yapısına sahip olmadığından, çareyi Mersin’e gitmekte bulur. Burda tam beş yıl çeşitli işlerde çalışır. 

“Karanlık bir ortam her yeri sardı” kanısı herkeste egemen olmaya başlamıştı ki, partimiz PKK, halkına verdiği sözün gereklerini yerine getirerek, davanın doğruluğunu büyük komutan Agit(Mahsum Korkmaz) 
yoldaşın öncülüğünde, 15 
Ağustos Atılımı Eruh-Şemdinli eylemiyle dünyaya duyurdu. 
Bu aynı zamanda silahlı savaşımın ilanıydı. Her kesime de büyük bir umut ve coşku yaratan bu tarihi adım, Medeni arkadaşı da etkilemiş ve yeniden ülkeye dönme kararı almasını sağlamıştı. Yeniden doğmuş gibi sağlamıştı. Yeniden doğmuş gibi köyüne gelerek yurtseverlik görevine sarıldı. Örnek bir milis olarak partimizin verdiği her türlü göreve sarılıp, çeşitli düzeylerde görevler üstlenerek, bunun gereklerini yerine getirdi. Mücadele günbegün geliştikçe, yenilgilerinin acısını çıkarmak için halkımıza yönelerek köyleri yaktı. İnsanlarımızı kurşuna dizdi. Dünya faşizminin barbarlık kültürünü Mezopotamya’da estiren TC sömürgeciliği, halkımızın uzun süreli bir jenoside tabi tutulması için her tür uygulamayı devreye soktu. Böyle sonuç almak istiyordu. Kürdistan’ı insansızlaştırma politikasını katmerleştirerek geliştirip, her geçen gün daha da vahşice yürüttü. Halkımızın yaşamı işkence, ölüm ve yok edilmeyle tehdit altındaydı. 
Yaşanan bu vahşet nedeniyle Medeni arkadaş ailesini ve yakınlarını alarak kendi topraklarında mülteci oldu. Mültecilik koşullarında mücadelesini ve 


yaşamını yürütmeye devam etti. Etruş kampında kendi üzerine düşeni yapmazlık etmedi. 
Tüm kurum ve kuruluş çalışmalarında yerini aldı. Okul müdürlüğü, arşiv-sicil çalışması, mahkeme, basın-yayın çalışmaları vb. Son olarak O, toplumun geleceği olan gençlik örgütlenmesi yönetiminde yer almayı uygun görerek bu görevi yürüttü. Aynı zamanda askeri sorumluluk üstlenerek çeşitli yerlerde eylemlere de katıldı. Tarih 
Medeni arkadaşa ikinci 15 
Ağustos Atılımı demek olan ve 


Güney’de gelişen 26 Ağustos Hamlesi’ne katılma fırsatını da tanıdı. O, bu fırsatı en iyi bir şekilde değerlendirmek istiyordu. 
TC sömürgeciliğine ve işbirlikçiliğe karşı en önde savaşarak, Güney hamlesine güç verecekti. Her türlü çağrılarımıza olumsuz yanıt veren işbirlikçilere artık vurmanın zamanıydı. 
Medeni arkadaş bir grup yolaşıyla birlite yapılan ilk düzenlemeyle savaşta yerini aldı. Grup içerisinde ağır, olgun, fedakar ve cesaretin sembolü, yapının moral ve güç kaynağıydı. Düşmana vurulan her darbede onun emeği, payı ve rolü büyüktü. 
En son 18 Eylül 1995’te işbirlikçilerin TC desteğinde geliştirdikleri operasyona savaşarak cevap verdi. Sabahtan başlayan çatışma akşama kadar devam ederken, Medeni arkadaş yorulmadan, mevziden mevziye koşarak işbirlikçilere büyük kayıplar verdirdi. Bu savaşta sonuna kadar direnerek dört yoldaşıyla birlikte özlem duyduğu Kürdistan topraklarında şehadete ulaştı. Bizlerin çıkarması gereken ön önemli sonuç: şehitlerin yüce özgürlük davalarına bağlı kalarak ulusal Önder Başkan Apo’nun yol göstericiliğin¬ de, her türden gericiliğe, teslimiyet ve ihanete karşı direniş bayrağını yükselterek, onu Kürdistan genelinde özgürce dalgalandırmaktır. Bu temelde Medeni arkadşı bir kez daha anıyor, mücadelesine sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 










(Sayfa 234 


Şehit Milisler Albümü ) 


Fırtınalar kopar genç yüreğinde 



R üstem yoldaş 1954 yılında Hakkari merkezine bağlı Betkar köyünde dünyaya gelir. Köy halkının geçim kaynağı hayvancılıktır. Köy yoksul ve aşiret ağalarının baskıları da köy halkını oldukça yapratmıştır. 

Rüstem yoldaş böylesi bir ortamda büyür. Gün geçtikçe baskı ve haksızlıklar tahammül edilmeyecek bir seviyeye ulaşır. İşte o an fırtınalar kopar genç yüreğinden. Her şeye rağmen bu baskı ve zorbalıklara göğüs gerip direnmeyi öğrenir yaşam okulunda. Arayışlarının cevabını arar hep. Aynı dönemde Güney Kürdistan’da KDP hareketinin olduğunu duyar. 
Bu hareketin baskı ve zulme karşı savaştağım her şeyden de önemlisi Kürt çıkarları için savaşan bir hareket olduğunu duyarak sempatizanı olur, sonrada harekete katılır. Kısa zamanda hareket içerisinde varolan aşiretei mantık ticari ve işbirlikçi eğilimler onu zorlar ve kabullenemez. Belli bir süreden sonra KDP hareketinin tasfiyesi gerçekleşir. Rüstem yoldaş köyüne geri dönse de düşüncesini hareketten koparamaz yani bin bir umut ve yurtseverlikle katıldığı KDP hareketinin asıl aradığı duygularına cevap verebilecek bir hareket olmadığm kavrar ve kopar. Kısa bir süre sonra askerliğe çağrılır. İki yıl erteleyip gitmek istemese de zorunlu askerliğe gi- 


© Adı, soyadı: Rüstem İNCİN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Betkar 
köyü/Hakkari, 1954 
Şehadet tarihi ve yeri: 23 

Haziran 1995, Keleton köyü Çukurca 

der. Askerlik yıllarında yurtseverlik duyguları kabarıp taşsa da kendisini bastırmaya çalışır. 
Askerliği bitirip köyüne döner. 
Takvimler 1988 yılını göstermektedir. Baskı ihanet işbirlikçilik faili meçhuller en üst düzeye ulaşmıştır. TC artık Kürdistan’da özel savaş politikalarını yaşamsallaştırmaya ağırlık vermektedir. Köylülere ajanlaştırma ve koruculaştırma politikaları dayatılır. Gün geçtikçe artan baskılar sonucu Lewin köyleri zorla koruculaştırılır. 

1988-89 yıllarında PKK hareketi içerisinde çıkan tasfiyeci 


eğilim sahipleri yöre halkını olumsuz etkiler. Ancak bu olumsuz etkiler daha sonra aşılır. Rüstem yoldaş bu süreçte partiyi tanır. 1992 yılında yurtseverlik duyguları artık patlamaya dönüşür. 1993 yılında patimiz halkla direk ilişkilenip cephe faaliyetleri geliştirdiği süreçte Rüstem yoldaşta partiyle ilişilenir. Yıllardır arayışlarının devam ettiği ve çözüm bulamadığını düşünürken PKK ona yeniden umudunun yeşermesi inancını verir ve saflara katılıp milislik görevini üstlenir. Varolan özü ve güçlü yurtseverlik duygularından dolayı hiçbir kaygı taşımadan görevlere sarılır. Ve köy ortamanda etkili olur. Zamanla düşman baskıları artar ve köyleri boşaltılır. Rüstem yoldaş ta aiesiyle beraber Güney sahasında Sersingi merkezine yerleşir. Burada da parti çalışmalarına aktif olarak katılır. Milislik görevini başarıyla sürdürmeye çalışır. 1995 yılında bir milis arkadaşıyla Kuzey’deki korucu köyü olan Deraveye parti tarafından görevli olarak gider. Ancak köy muhtarı ve işbirlikçilerin komplosuna düşer. 
TC ye teslim edilirler. Ancak hiçbir bilgi vermediği ve teslim olmadıkları için boş köy olan Kelton köyünde milis aradaşıyla birlikte kurşuna dizilirler. 

Anıları mücadelemizde yaşayacaktır. 
















Abit POLAT 


(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 245 ) 


Gerilla ile bütünleşmişti Abit heval 



O Adı, soyadı: Abit POLAT Kod adı: Welat 
Doğum yeri ve tarihi: Ara 
köyü/Şımak, 1959 
Şehadet tarihi ve yeri: Temmuz 1995, Besta Bılucine 

bit arkadaş yurtsever ve yoksul bir ailenin birinci çocuğu olarak 1959 yılında Şımak’ın Ara köyünde dünyaya gelir. İlko¬ 


kulu Balveren köyünde okur. Abit arkadaş ilkokulu bitirdikten sonra, hayvancılıkla uğraşan ailesine büyük destek sunar. Hayvanlarını otlatmak için Besta, Herekol eteklerine götürüyordu. Bu gerilla güçleriyle karşılaşma, tanışma ve ilişkilerime imkanı demekti, Sonuçta gerillayla tanışan Abit arkadaşın düşünce dünyası her geçen gün derinleşir. Sömürgeciliği, düşman gerçekliğini, ülkesi ve halkının yaşadığı trajedileri, gelişen Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesini öncülerinden dinler. Büyük bir ilgi duyar, çünkü söz konusu olan kendi gerçekliğidir. Artık aktif bir destekçi, bir sempatizandır. Gerilladan aldıklarını çevresine aktarır ve çevresinde ilgi odağı haline gelir. 
Özgürlükle buluşan Abit arkadaşın bağlılığı her geçen gün derinleşir. Katılımı da paralel olarak aktifleşir. 1987 yılında resmi düzeyde görev üstlenir ve milis olarak 


partinin gerilla ordusunun aktif bir çalışanı olur. Evli ve beş çocuk babası olan Abit arkadaş askeri eylemliliklere katılmanın yanı sıra köy komitesinde yer alarak cephe çalışması yürütür. Büyük bir coşkuyla her göreve koşar ve daha 
fazla katkı sunmaya çalışır. 1995 
yılına kadar aralıksız faaliyetlerini sürdürür. Son olarak 1995 yazında geçici olarak ailesiyle yerleştikleri Silopi’nin Bedra köyünde; Tayi aşiretinin korucu başı Çeto denilen hain tarafından yapılan ihbar sonucu Abit arkadaş ve yaındaki milis arkadaşı Haci Sabri ile birlikte yakalanırlar. Burdan Besta Beleji’ye getirilip katledilirler. Milis arkadaş Haci Sabri ile şehitler kervanına katılan Abit arkadaşın anısı mücadelemizde yolumuzu aydınlatan sürekli bir meşaledir. 

Anıları mücadelemizde yaşıyor. 

Mücadele arkada§ları 






















(Sayfa 246 


Abdullah YAMAN 


Şehit Milisler Albümü ) 


Zafere kilitlenen bir yoldaş 


O Adı, soyadı: Abdullah YAMAN 
Kod adı: Eşref 
Doğum yeri ve tarihi: 

Rıpın köyü/Uludere, 1967 
Şehadet tarihi ve yeri: 8 
Ocak 1995, Zaxo 

artimiz önderliğinde gelişen 
15 Ağustos 1984 Atılımı her 
şeyden önce Kürdistan’da beyinlerdeki karakolları yıkmıştı. Bu sayede devletten korkan kitleler yavaş yavaş Ulusal mücadele etrafında kenetlenmişti. Devletle savaşılabileceği, ona darbe vurulabileceği, hatta giderek Kürdistan’dan çıkartılabileceği düşüncesi bütün Kürtlerin beyninde yer etmeye başlamıştı. Bu düşünce köylerden 


kasabalara, kasabalardan şehirlere, en ücra köşeden metropollere kadar bütün Kürtleri etkilemişti. 

Eşref yoldaş da silahlı mücadelenin ilk yıllarında partiyle tanışan, Özgürlük mücadelesine gönül veren insanlardan birisiydi. 
Sürekli Güney Kürdistan’a gidip geliyor olması, partiyle erken tanışmasına vesile olmuştu. 1986 
yılında partiyle tanışmış olan Eşref arkadaş, milis olarak çalışmalara başlamadan önce gerillaya sürekli yardım yapıyordu. Lojistik destek sağlamak, kuryelik vb elinden gelen yardımları sunmaktan çekinmiyordu. 

1992’ye kadar bu yönlü çalışmalarını aktif olarak sürdürür. 1992 
yılında Eşref arkadaş çalışmalara milis olarak devam eder. Bu tarih¬ 


ten sonra eylem ve çatışmlara katılan Eşref arkadaş partinin önüne koyduğu, başta askeri görevler olmak üzüre, tüm görvleri büyük bir özveriyle yerine getirmenin çabası içidedir. 1993’te düşman köylerine zorla köy korculuğunu dayatır. 
Köy korculuğunu reddeden Eşref arkadaş, ailesiyle göç ederek Zaho’ya yerleşir. Bu süreçte Haftanin de açılan milis devresine manga komutanı olarak katılır. Eğitim devresinin ardından, kırsaldaki çalışmalarının yanı sıra, şehir çalışmalarına da katılır. Çalışmalarındaki başarısından dolayı 1994 yılı başlarında kırsaldan kopar ve kendini şehir eylemlerine verir. Zaxo’da askeri çalışma yürüten birimde, yönetim düzeyinde görev alır. 8 Ocak 1995 tarihinde Zaxo’da MÎT binasına yönelik kapsamlı bir eylem geliştirilir. Bu eylemde Eşref arkadaş birinci saldın grubunda yer almaktadır. Eylem başarılıdır. Ancak ilk saldın grubunda olan Eşref arkadaş şehitler kervanına katılmıştır. Eşref arkadaş Zaxo’da çalışma yürütürken; “Söz veriyorum Zaxo’da işbirlikçiler muratlanna eremeyeceklerdir. Ve Zaxo’yu onlara cehennem yapacağım” diyordu. Doğrusu, genelde Eşref arkadaşın Zaxo’da yürütüğü çalışmalarıyla, gerekse MÎT binasına yönelik son geliştirdiği ve kahramanca şehit düştüğü eylemde sözüne bağlı kaldı ve Zaxo’yu düşman için cehenneme çevirmeyi başardı. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 

Mücadele arkada§ları 
















(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 247) 


H. Sabri POLAT 


SONSUZLUĞA BİR YILDIZ KAYDI 


B ir yıldız daha altın tozunu bırakarak farklı bir atmosfere doğru kaydı sessizce. Altın tozunu saçarak etrafına kayarken yıldız, hiçbir söz anlatamaz duyguları. Yıldızın güzelliğini, bıraktığı yolun aydınığım anlatacak hiç bir kavram bulunamaz. Yıllardır güzel ülkemde çekilen acıları çektirenler, kader tutsakları gibi gezdiler acıyla. Yeni tekerrür etti tarih, yeni ihanet zehirli hançerini sapladı özgürlük sevdalısına. Bir yandan özgürlük sloganları yükseldi, yayıldı asi dağlara. Bir yandan ihanet çığlığının korkunçluğu saplandı yüreklere. Çünkü ihanet hiçbir zaman tatmadı özgürlük anının güzelliğini, öyle alışmışlar ki başkaları için yaşamaya, öyle alışmışlar ki kendilerinden, insanlıklarından korkar olmuşlar özgürlükten, özgürlük için mücadele edenlerden. Bilmezler özgürlüğün ne olduğunu, ne yapacaklarını, ne düşüneceklerini. Beyinleri, yürekleri kilitlenmiş, yok edilmiş. 

İhanet her zaman özgürlük savaşçılarının peşinde sinsi bir gölge gibi dolaşır olmuş. Ve fırsat bulduğu anda, salyalı ağzıyla kudurmuş gibi saldırır olmuş güzelliğe. Yine tekerrür etti ihanet, yine ölüm kustu. Ve ihanet karşısında özgürlük çığlığı yankılandı Kürdistan dağlarında. 

Ölüm ile yaşamın, acı ile mutluluğun, ihanet ile direniş mücadelesinin amansız verildiği Kürdistan topraklarında doğdu Sabri yoldaş. 
Küçük yaşta babasını kaybeden Sabri yoldaş çiftçilik ve hayvancılık yaparak emek olgusuyla tanışır. 



O Adı, soyadı: H. Sabri 

POLAT 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Kiron 
köyü/Şımak, 1955 
Şehadet tarihi ve yeri: 

Temmuz 1995, Bedro/Silopi 

Alın terini akıtır toprağına, emekle ulaşır insan olmanın güzelliğine. 
Yurtsever bir aileden olması, onu toprağına daha da bilinçli bir şekilde bağlamıştı. İlkokulu Balveren köyünde okudu. Küçük yaşta evlenerek aile sorumluluğu altına giren Sabri yoldaş, 1985 yılında PKK ile ilişkilenir. Gücü oranında maddimanevi destekte bulunur. Kendini geliştirerek propaganda ve örgütleme faaliyetlerine katılır. 

Ülkesinde yaşanan mücadeleyi tanımaya başladıkça halkının sevgisiz, özgürlüksüz, çaresiz, umutsuz yaşamını düşünür ve özgürlüğü arar. Bunun tek çaresinin de, mücadele etmek olduğunu görür. 
Yüreği, beyni ona daha da çok bu mücadele içine girmesini söyler. 


Sabri yoldaş 1992’de başlatılan ulusal meclis çalışmalarında bulunur. Gundık, Biryan, Kıran, Nerex köylerinin temsilcisi olarak seçilir. 
Halkı içinde sevilen, yol gösteren, mücadele içindeki yerini emekle, dürüstlükle alan bir özgürlük savaşçısıdır O. Yüreğinde ülkesinin asi dağlarına olan aşkın özlemiyle 
1993 ’te partiye katılır. Cudi dağında katıldığı toplantıdan sonra Siirt ve civarında çalışma yapma amaçlı görevlendirilir. Çalışmalarında emeği, özveriyi, yoldaşlığı esas alır. Parti ve mücadeleye olan bağlılığı, onun kendisini daha bir mücadeleye katmasını sağlar. 
1995 yılına kadar bu çalışmalarda 
aktif bir şekilde yer alır. 1995 yılında milis olan amcasının oğlu Abit arkadaşın Bedro’daki evine giderler. Yeni Kürt’ün yüreğindeki kanayan yara ihanet çıktı ve sinsice hançerini vurdu korkakça arkadan. Çeto ismindeki ajan tarafından ihbar edilir her iki arkadaş düşman tarafından yakalanırlar. 

Yüreklerinde ülke aşkı, özgürlük aşkı, isyan güllerinin güzelliği ve Kürdistan dağlarının asiliğiyle başı dik dururlar düşmana karşı. Yapılan işkencelerin soysuzluğuna karşı onurla direnerek, “her ölümde bin doğarız” sloganıyla yeni yaşamı yaratmak için omuz omuza, kol kola umutla sarıldılar ölümsizlüğe. 
Yüreklerindeki özlemle yattılar huzurlu Kürdistan toprağına. 

İşkencede katledilen iki yoldaşın cenazesi tüm çabalara rağmen bulunamadı. 

Umudunuz umudumuz, 

mücadeleniz mücadelemizdir. 













(Sayfa 248 


Medeni KARA 


Şehit Milisler Albümü ) 



O Adı, soyadı: Medeni 

KARA 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uludere, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: 18 Eylül 1995, Etruş kampı Laleş tepesi 

H alkımız Ulusal kurtuluş mücadelesine sıfır noktasından başlayıp, bugün Güney Kürdistan’ı da içine alarak kurtuluşa doğru yürümenin gururunu yaşıyor. Hiç şüphesiz bugünlere kendiliğinden gelinmedi. Başta Başkan Apo’nun eşsiz çabaları ve onun yolunda kahramanca direnerek, şehadete ulaşan binlerce yoldaşın ve halkımızın eşsiz çabaları ve onun yolunda kahramanca direnerek, şehadete ulaşan binlerce yoldaşın ve halkımızın eşsiz fedakarlığı bugünlere ulaşmamızın temel kaynağıdır. Onlar sürekli bağlı kalmamız gereken en temel değerlerimizdir. İdeolojik politik mücadeleden başlayarak bugün halklaşan bir parti durumuna gelinmiştir. Her türden gericiliğe karşı amansız savaş vermiştir. Sınıfların varolduğu müddetçe bu savaşım da devam edecektir. İşte bu savaşım, halkımızın Ulusal kurtuluş ve özgürlük mücadelesine engel olmaya çalışan gerici, köhnemiş işbirlikçilere karşı da verilmiştir. 

Medeni heval, 1965 yılında 


Botan eyaletinin şirin ve düşmana karşı direnişiyle tanınmış olan Uludere’ye bağlı Hilal köyünde dünyaya geldi. Orta halli bir ailenin çocuğudur. Ortamda feodal ilişkiler egemendir. Daha küçük yaşlarda varolan sömürü ve baskıyı yaşar. 
Köy ortamında çocukluğundan başlayarak arkadaşları arasında sevilir ve halk arasında saygın bir yeri vardır. Her zaman haksızlıklara karşı tavır alır. Haklıdan yanadır. Tüm köy halkı da ondan yana olur ve saygı kazanır. Ağır başlı sakin yapısı, onun fedakarlığı ve cesareti ile birleşince ortaya, örnek bir kişilik çıkarıyordu. îlk öğrenimini Hilal köyünde bitirip, orta öğrenimi için Uludere’ye giden Medeni arkadaş, zor şartlar altında liseyi birincilikle bitirir. 
Bu dönem ideolojik düşüncelerin Kürdistan’a yeni girdiği 
1970 Ti yıllardır. Hem Kürtlük, 
hem ilericilikten yola çıkan Medeni arkadaş Kawa hareketiyle tanışır ve sempati duyar. 
Kürtlük ve Kürdistan olgusu belleğinde yer edinir. Aynı dönem partimiz önderliğinde ulusal kurtuluşçu düşüncelerin giderek güçlendiği bir süreçtir. 
Bütün bu gelişmeleri durdurmak ve boğmak için sömürgeci güçler 12 Eylül 1980 askeri darbesine başvurdular. Buradaki amaçları açıktı: Her şeyi yeniden betonlamak ve yok etmek. En vahşice uygulamala¬ 


rını bu süreçte devreye koyan TC sömürgeciliği, basılmadık ev, işkenceden geçirilmedik insan bırakmadılar. Adeta Kürdistan’ın yeniden işgaliydi bu. 
Bütün bunlara tahammül edemeyen Medeni arkadaş, çok güçlü bir örgüt yapısına sahip olmadığından, çareyi Mersin’e gitmekte bulur. Burda tam beş yıl çeşitli işlerde çalışır. 

“Karanlık bir ortam her yeri sardı” kanısı herkeste egemen olmaya başlamıştı ki, partimiz PKK, halkına verdiği sözün gereklerini yerine getirerek, davanın doğruluğunu büyük komutan Agit(Mahsum Korkmaz) 
yoldaşın öncülüğünde, 15 
Ağustos Atılımı Eruh-Şemdinli eylemiyle dünyaya duyurdu. 
Bu aynı zamanda silahlı savaşımın ilanıydı. Her kesime de büyük bir umut ve coşku yaratan bu tarihi adım, Medeni arkadaşı da etkilemiş ve yeniden ülkeye dönme kararı almasını sağlamıştı. Yeniden doğmuş gibi sağlamıştı. Yeniden doğmuş gibi köyüne gelerek yurtseverlik görevine sarıldı. Örnek bir milis olarak partimizin verdiği her türlü göreve sarılıp, çeşitli düzeylerde görevler üstlenerek, bunun gereklerini yerine getirdi. Mücadele günbegün geliştikçe, yenilgilerinin acısını çıkarmak için halkımıza yönelerek köyleri yaktı. İnsanlarımızı kurşuna dizdi. Dünya faşizminin barbarlık kültürünü Mezopotamya’da estiren TC sömürgeciliği, halkımızın uzun süreli bir jenoside tabi tutulması için her tür uygulamayı devreye soktu. Böyle sonuç almak istiyordu. Kürdistan’ı insansızlaştırma politikasını katmerleştirerek geliştirip, her geçen gün daha da vahşice yürüttü. Halkımızın yaşamı işkence, ölüm ve yok edilmeyle tehdit altındaydı. 
Yaşanan bu vahşet nedeniyle Medeni arkadaş ailesini ve yakınlarını alarak kendi topraklarında mülteci oldu. Mültecilik koşullarında mücadelesini ve 


yaşamını yürütmeye devam etti. Etruş kampında kendi üzerine düşeni yapmazlık etmedi. 
Tüm kurum ve kuruluş çalışmalarında yerini aldı. Okul müdürlüğü, arşiv-sicil çalışması, mahkeme, basın-yayın çalışmaları vb. Son olarak O, toplumun geleceği olan gençlik örgütlenmesi yönetiminde yer almayı uygun görerek bu görevi yürüttü. Aynı zamanda askeri sorumluluk üstlenerek çeşitli yerlerde eylemlere de katıldı. Tarih 
Medeni arkadaşa ikinci 15 
Ağustos Atılımı demek olan ve 


Güney’de gelişen 26 Ağustos Hamlesi’ne katılma fırsatını da tanıdı. O, bu fırsatı en iyi bir şekilde değerlendirmek istiyordu. 
TC sömürgeciliğine ve işbirlikçiliğe karşı en önde savaşarak, Güney hamlesine güç verecekti. Her türlü çağrılarımıza olumsuz yanıt veren işbirlikçilere artık vurmanın zamanıydı. 
Medeni arkadaş bir grup yolaşıyla birlite yapılan ilk düzenlemeyle savaşta yerini aldı. Grup içerisinde ağır, olgun, fedakar ve cesaretin sembolü, yapının moral ve güç kaynağıydı. Düşmana vurulan her darbede onun emeği, payı ve rolü büyüktü. 
En son 18 Eylül 1995’te işbirlikçilerin TC desteğinde geliştirdikleri operasyona savaşarak cevap verdi. Sabahtan başlayan çatışma akşama kadar devam ederken, Medeni arkadaş yorulmadan, mevziden mevziye koşarak işbirlikçilere büyük kayıplar verdirdi. Bu savaşta sonuna kadar direnerek dört yoldaşıyla birlikte özlem duyduğu Kürdistan topraklarında şehadete ulaştı. Bizlerin çıkarması gereken ön önemli sonuç: şehitlerin yüce özgürlük davalarına bağlı kalarak ulusal Önder Başkan Apo’nun yol göstericiliğin¬ de, her türden gericiliğe, teslimiyet ve ihanete karşı direniş bayrağını yükselterek, onu Kürdistan genelinde özgürce dalgalandırmaktır. Bu temelde Medeni arkadşı bir kez daha anıyor, mücadelesine sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 










(Sayfa 250 


M. Tabir KARA 


Şehit Milisler Albümü ) 


Halkının özgürlüğü için kendini feda etti Seyitxan yoldaş 


S eyitxan arkadaş 1967 yılında yoksul bir ailenin çocuğu olarak, Şımak’ın Hilal köyünde yaşama gözlerini açar. Bir bahar mevsimiydi, doğanın dört bir yanında yaşam fışkırıyordu. Yaşamın güzellikleri boy veriyordu. Ama bir Kürt olarak doğmak, bununla bir tezatlık arz ediyordu. Aksine Seyitxan arkadaş yaşam doluydu. 
İlkokulu köyünde okuyan Seyitxan arkadaş, gelişmeye açık, derslerinde başarılı ve öğrenme hırsıyla doluydu. Başarısı, onun çevresinde, özellikle öğretmenleri tarafından takdir edilmesini sağlıyordu. Tüm maddi güçlüklere rağmen, yılmadan öğreninimi sürdürdü Seyitxan arkadaş. Yaşamda¬ ki çelişkiler yumağını gördükçe daha çok okuma ve öğrenme azmiyle doluyordu. 

İlk ve ortaokul öğrenimini başarıyla Hilal köyünde tamamlayan Seyitxan arkadaş, aynı zamanda iyi bir gözlemcidirde. Halkının yaşadığı toplumsal, ulusal sorunları dikkatini çeker, kafasında soru işaretleri oluşturur. Ve çözümü, öğrenimi sürdükmekte bulur. 1979 yılında Hakkari’de liseye kaydını yaptırır. Öğrencilik yıllarında reformist hareketlerle ilişkileri olur. 
Bir süre bunlarla hareket eder. Ancak çözüm gücü omayacaklannı görür. 1984 yılında liseyi bitirir. 
Ekonomik nendenlerden dolayı üniversiteye gidemez. Ancak arayışı devam etmektedir. Liseyi bitirdikten sonra köyüne dönüp yerleşen Seyitxan arkadaş, görkemli 15 Ağustos 1984 Atılımı’ndan etkilenir. Bu onun, Kürdistan ulusal kurtuluş güçleriyle ilişkiye yöneltir. 1986 yılında partiyle ilişki kurma imkanına kavuşarak, bu ilişkiyi derinleştirir. îlişki resmiyete döner ve köyünde çalışmalara başlar. Köy komitesi yönetiminde yer alarak, ayrıca milislik yapar. 1988 yılında sadece kendi aile çevresinden altı kişiyi saflara katar. Bu katılımlar ilişkilerini daha da aktifleştirir ve onu çalışmaya yöneltir. Aktif çalışmaları düşmanın dikkatini çeker ve birkaç kez gözaltına alınır. Ancak düşmanın baskı ve işkencleri onu yıldırmanın aksine kin ve öfkesini biler. 
Gözaltındaki tavizsiz tavrı, her defasında düşmanı çözümsüz bırakır 


ve salıvermek durumunda kalır. 
Seyitxan arkadaş, her gözaltı sonrası ise kalıdığı yerden çalışmalarını sürdürmeye devam eder. 

1993 yılına kadar, çalışmalarını 
köyünde sürdürür. Ancak deşifre oluşu ve düşman baskıları, bu tarihten sonra onu zorlar ve ailesiyle birlikte Güney Kürdistan’a göç eder. Eşi ve iki çocuğuyla Zaxo’ya yerleşen Seyitxan ararkadaş, burada da milislik görevini sürdürür. 
Sanat alanında iki eğitim devresinden geçtikten sonra Hilal köyündeki cephe çalışmaları için görevlendirilir. Bir süre bu alanda çalışma yürüttükten sonra, 1994 Nisanı’nda bir grup köy halkıyla Güney Kürdistan’a geri döner. Kampta yine milis kurumunda takım komutan olarak çalışmalara katılır. 
BM ilişkiler komitesinde görev alır. Etruş kampında halk meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde aday olur ve seçilir. Seçimler sonrası ihanetçi güruh KDP’nin kamp üzerindeki baskıları yoğunlaşır. 
Halktan bir yurtsever bu güçler tarafından katledilir. Bunun üzerine kamp güvenliği için milis kurumunda bir düzenleme yapılır. 
Kamp savunması için Seyitxan ve bir grup milis ayrılır. KDP’ye yönelik başarılı bir eylemsellik geliştirirler. Son olarak 18 Eylül 1995 
günü Serxwebun tepesinde çıkan çatışmada Seyitxan ve üç milis arkadaş kahramanca savaşarak şehitler kervanına katılırlar. Anıları mücadelemizde önderdir. 

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Ahmet KAYA 


gerillayla bütünleşen yoldaş 


A hmet arkadaş yoksul, yurtsever bir ailenin çocuğu olarak 1962 yılında Uludere’nin Şıwet köyünde dünyaya gelir. İlkokulu köyünde okur. Derslerinde başarılı, zeki ve arkadaşlarıyla uyumludur. 
Arkadaşları ve öğretmenleri tarafından sevilir. Ancak ekonomik sıkıntılar okumasına imkan vermez. İlkokuldan sonra hayvancılıkla uğraşmaya başlar. 15 Ağustos Atılımı yurtseverlik duygularını kabartır; mutludur, gurur duyar. Bu onu arayışa sürükler. Kendisiyle bir iç hesaplaşmayı yaşar. Nihayet mutlu an 1988’de kendisini bulur. Çobanlık yapmaktadır. 
Gerillayla ilişkilenip, çalışma 

şimdi dalgalanır ellerde 

omzundaki şanlı bayrağımız düşersen eğer omuzlarda taşınırken sen gözün arkada kalmasın çünkü ardında ordu var artık 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içine girer. Her geçen gün mücadeleye daha fazla bağlanmakta ve ilişkileri aktifleşmektedir. 1990’a gelindiğinde tutuklanır. Düşmanın yoğun işkencelerine maruz kalır. Bir süre Diyarbakır Cezaevi’nde tutulduktan sonra serbest bırakılır. Ahmet arkadaşın kin ve öfkesi daha bir bilenmiştir. Hesap sormanın sabırsızlığını yaşar ve çalışmalara milis düzeyinde katılır. Lojistik ve kurye¬ 


lik çalışmaların yanında eylemselliklere katılır. 1993 yılına dek aralıksız sürdürdüğü bu çalışmaları tutuklanmasıyla kesintiye uğrar. Yoğun baskı ve işkence görür gözaltında. 
Bırakıldıktan sonra tekrar köyüne gelir, ailesini de yanma alarak Güney Kürdistan’daki Etruş kampına yerleşir. İlişkilerini burada da sürdürür. Verilen her görevi büyük bir istek ve başarıyla yerine getirir. Pratik sahaya gitmek onun için bir tutkudur. Haftanin’de, Çiyaye Spi’de uzun aralıklarla kalıp, gerillayla adeta bütünleşir. Çelik operasyonunda gerillanın yanında ve lojistik ihtiyaçlarını karşılama çalışmalarını yürütür. Partiye inanç ve bağlılık oun en zor koşullarda bile yaratıcı kılmıştır. Kamp dönüşünde milis kurumunda Takım komutanı olarak çalışmalara katılır. Son olarak 18 Eylül 1995’te Etruş kampında kamp güvenliği için bulundukları tepeye ihenetçi KDP güruhunun büyük bir güçle saldırması üzerine çatışmaya girerler. Büyük güç dengesizliğine rağmen kahramanca savaşıp tepeyi bırakmazlar. Uzun süren çatışma sonunda iki arkadaşıyla birlikte şehitler kevranma katılır. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 

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Direniş ve bağlılık O nun tek yaşam gerekçesiydi 




P ılıng arkadaş Uludere’nin Mıjin köyünde yurtsever, fakir bir ailenin yedinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocukluğu köyde geçer, ilkokulu kendi köyünde okur. Küçük yaşta olmasına rağmen düşmanı, düşmanın yarattığı durumu kabullenmeyen, tepki duyan biridir. Köyde jandarmanın gelip köylülere meydan dayağı çektiği günleri unutmaz. Hatta bir seferinde jandarmanın bir köylüden zorla silahını aldığını gördüğünde kendisini tutamaz, jandarmanın elinden silahı kaptığı gibi koşmaya başlar. Yakalanmaz üç ay boyunca gizlemek zorunda kalır. 
Ardından yakalanır, üç ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bıraklır. O süreçte Güney Kürdistan’da etkili olan KDP’ye ilgi duyar, tek amacı düşmana karşı savaşmak, yılların intikamını almaktır. Bir süre KDP içerisinde kalır. Yıl 1983’tür. İlk PKK silahlı propaganda gruplarının alana girdiği süreçtir. Pılıng arkadaş bu ilk gelen gruplar içerisinde bulunan Orhan arkadaşla tanışır. Arkadaşlardan epey etkilenen, onların düşünceleri ile tanışan Pılıng arkadaş, artık kendi yolunu bulmuştur. Çektiği hasret, yaşadığı 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arayış bir anlamda son bulmuştur. 
Yanıtını beklediği, sorun olarak görüp, çözemediği pek çok hususun çözümünü yakalamıştır. Artık o kurtuluşu, doğruyu parti mücadelesinin başarısında gören, bunun kendisine yüklediği görevlerin bilincinde bir parti çalışanıdır. Öncüdür, kuryedir, arkadaşları koruyan, yer temin eden, ilişki yaratandır. O PKK’nin insana kazandırdığı soyluluk, yücelik ve özverinin farkına varandır. Direnme, inanç, kararlı¬ 


lık ve bağlılık, bunu bir dava uğruna sergileme tek yaşam gerekçesi olmuştur. Gerillada kaçıp itirafçı olan Adil Timurtaş adlı birinin verdiği ifade soncu yakalanır ve dokuz ay Diyarbakır Cezaevi’nde yatar. Cezaeviden bırakılır. Ama sonraları pek çok defa yakalanır, işkencelere maruz kalır. Buna rağmen yüreği parti düşüncesi ile dolu her insan gibi, her yer ve şartta direnişi esas alır. 

1990’lı yıllar mücadelemizin halkla, serhildanla buluştuğu yıllardır. Yine bu yıllar düşmanın da her yönden partimize, gerillaya, halka yöneldiği yıllardır. Kuzey’den, Güney Kürdistan’a yapılan göçte Pılıng arkadaşta ailesiyle birlikte yer alır. 1994 yılına kadar ağırlıklı gerilla ile birliktedir. 
Mültecilik yaşamında da yine en ağır, zorlu görevlerde en ön saflardadır. Milistir ve her zaman halkını korumak için her göreve hazırdır. 1995 yılında partimiz PKK ile KDP arasında yaşanan savaş sürecinde sihasız, masum ve mültecilik koşularında yaşamaya çalışan insanlarımıza yönelik saldırıları kırmak ve ihanetçilere gereken ceabı vermek için hazırlanan savunma güçleri içerisinde yer 
alır. Pılıng arkadaş 13 Eylül 1995 
yılında bir grup milis arkadaşla görevlerini tamamlayıp kampa dönerlerken KDP’nin attığı bir pusuda şehit düşerler. Kendisi bu soylu davada toprağa düşen binlerce şehidimizden biridir. 



Mücadele arkada§ları 
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Yusuf KAYICI 


ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİ OLDU 


M ervan arkadaş 1959’da Şımak’ın Uludere ilçesine bağlı Şiwed köyünde, yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Geçimini hayvancılık ve çiftçilikle sağlar. Ancak bu yöremizin en önemli özelliği, Kürtlük olgusunu sıcağı sıcağına bütün sömürgeci dayatmalara rağmen yaşaması ve bu anlamda en az asimilasyona uğramasıdır. Bundan dolayı Mervan heval bir Kürt olarak kendini tanır ve yaşama atılır. Daha küçük yaşlardayken evlendirilen Mervan heval, aileye karşı ağır bir sorumluluk altına girer. Ancak tüm olumsuz ekonomik yaşam koşullarına ve sömürgeciliğin her türden insanlık dışı uygulamalarına boyun eğmeyerek yaşamı direnmenin kendisi olarak beller ve böyle sürdürür. 
Gerek aile içinde ve gerekse köylüleri arasında emekçi, fedakar, saygılı özelliklerinden dolayı sevilen sayılan birisidir. 

Mervan heval 15 Ağustos Atılımı’ndan derinden etkilenmişti. 
Bu atılım tüm ulus ve insanlık için yeniden diriliş ve varolma savaşımı anlamına geliyordu. Bu yüzden belli bir tanıma sürecinden sonra, 1985 yılında fiili olarak partiyle ilişkiye geçmişti. 
1987’de bir kardeşinin gerillaya katılması, Mervan arkadaşın partiyle kurduğu ilişkileri daha da derinleştirmesine sebep olmuştu. 
Daha önce içinden çıkamadığı yoğun ekonomik, kültürel, ulusal ailesel sorunları bir tarafa bırakmış temel sorunla uğraşmaya başlamıştı. Temel sorun ulusal sorundu ve ulusal sorun çözülmeden biriysel sorun da çözülemezdi. Bireyin kurtuluşu, ulusun kurtuluşuyla mümkündü. Bunu kavramıştı. Ve çalışmalarını da bu temelde sürdürüyordu. 

Mervan heval, başta kendi köyünde olmak üzere kuryelik, lojistikçilik, milislik, örgütlenme vb birçok görev aldı ve layıkıyla yerine getirdi. Tabii bu görevleri yaparken defalarca TC güçleri tarafından gözaltına alınmış, işkencelerden geçirilmişti. Ama O, asla mücadelesine ters düşmemişti. 

Halkla ilişkilerinde ulusal birlik ve beraberliği güçlendirmeyi esas alıyordu. Halkların kardeşliğinin ancak eşit ve gönüllü temelde olabileceğini savunarak, bunun büyük bir mücadele ve zihniyet devrimiyle olacağını söylüyordu. 
Geçmişten ders almak, düşmanın oyunlarına gelmemek önemliydi 


O’nun için. Bu yüzden birlik ve beraberliğe aykırı tutumları asla kabul edemiyordu. Ve buna aykırı davranış içinde olanalara karış da aktif mücadele ediyordu. 

Ulusal kurtuluş mücalesi ülkenin dört bir tarafına yayılıyor, gerilla savaşı gelişiyordu. Bunun korkusuyla düşman baskılarını daha da artırmış, yoksul Kürt köylülerini ya katlederek, ya evlerini köylerini yakarak, ya da sürgün ederek mücadeleden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Bu baskılar sonucu 15 bine yakın insan Güney Kürdistan’a göç etmek zorunda kalmıştı. 

Mervan heval göç süreci boyunca halkıyla beraber olmuş ve bütün zorluklara rağmen her türlü fedakarlığı gösterebilmişti. Mervan heval göç yolunda bir acı daha yaşamıştı. Kızı Bişeng göç yollarında şehit düşmüştü. Bunun acısını yüreğine gömerek görevlerini eksiksiz yapmaya çalışıyordu. Evli ve iki çocuk babası olmasına rağmen partimizin verdiği her göreve itirazsız koşuyordu Mervan heval. 
Bu temelde aldığı görevleri layıkıyla yerine getiriyordu. 

Güney’de Etruş kampına yerleştikten sonra da çalışmalarına devam etti. Kamp yaşamı içerisinde halkının iyi bir hizmetçisi olmayı bildi. 

Tarih 13 Eylül 1995. Etruş da kızgın bir güneş ve yoğun silah sesleri vardı. îhanetçi KDP ile çıkan çatışmada Jiyan (Zeynep Erdem) ve milis komutanı Mervan heval şehit düşmüştü. 

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Aslan tepesinin aslanıydı 



O Adı, soyadı: Musa 
CENGİZ 
Kod adı: Musa 
Doğum yeri ve tarihi: 

Nerweh/Wudere, 1969 

Şehadet tarihi ve yeri: 12 

Eylül 1995, Etruş kampı Aslan tepesi 

Y urtsever ve yoksul bir ailenin üçüncü çocuğu olarak 1969 yılında Uludere’nin Nerweh köyünde dünyaya gelen Musa arkadaş, köyünde ilkokulu bitirir. Gençliğinde çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimini sağlar. Tabii zaman zaman da kaçaklık yaparak ailesinin geçindirmeye çalışır. Kaçakçılık yaptığı süreçte partiyle ilişkilenme imkanı bulur. Bir yurtsever olarak çeşitli düzeylerde görevler üstlenip katkılarını sunar. Bu ilişki 1989’da kadar devam eder. 1989’dan sonra milis düzeyinde çalışmalara katılır. Askeri eylemselliklere katılmanın yanı sıra kuryelik ve lojistik çalışmalarını da yürütür. 
1992 yılında yakalanır ve üç yıl 
cezaevinde kalır. Düşmana sır vermez, aksine öfkesi daha bir bilenir ve cezaevi çıkışından sonra daha aktif çalışmalara katılırak hesap sormanın yoğun çaba ve uğraşısı içerisine girer. 
Aldığı tüm görevlerde itinalı ve hassastır. Büyük bir istek ve başarıyla görevlerini yerine getirir. Düşman baskılarının ağır¬ 


laşması üzerine, ailesiyle birlikte Güney Kürdistan’a geçen halkla birlikte Behere kampına yerleşir. Kampta da milislik görevine devam eden Musa arkadaş; 1995 yılında işbirlikçi ihanetçi güruh KDP ve TC’nin birlikte geliştirdiği operasyon sürecinde görev için Gare alanına gider. Gare de, Aslan tepesinde 


beş arkadaşıyla birlikte düşmanın sayı ve teknik olarak üstün güçlerine karşı kahramanca girdikleri çatışmada şehit düşerler. 
Düşmana ağır kayıplar vererek şehitler kervanına katılan Musa arkadaşın anısı mücadelemizde yaşıyor. 

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Osman YAMAN 


Etruş’ta direniş vardı 


O Adı, soyadı: Osman 

YAMAN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Kalıka 
köyü/Uhıdere, 20 Kasım 1977 
Şehadet tarihi ve yeri: 12 
Eylül 1995, Etruş kampı Geliye Qıyamete 



O sman yoldaş yurtsver ve yoksul bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelir. Köyleri sınır hattının yakınında olması nedeniyle, Kürdistan ulusal kurtuluş savaşçılarıyla tanışması zor olmaz. Köylerine özgürlük savaşçılarının gidiş ve gelişleri yoğundu. Yurtsever bir köy olan Kalıka köylüleri de Özgürlük savaşçılarını çabuk benimsemişlerdi. 

Osman yoldaş ilk okulu köyünde okur. îlk okuldan sonra okuma imkanı bulamaz. Her Kürt çocuğu gibi aile ekonomisine katkı amacıyla çalışmaya başlar. Çobanlık, çiftçilik ve zaman zaman da büyükleriyle birlikte sınır ticareti yapar. Sınır ötesine çok sık gidip geldikleri için gerillaları daha fazla görme imkanına sahiptirler. 

1994 yılında Türk devletinin 
baskıları yoğunlaşır. Özellikle gerillaya destek veren yerleşim yerleri boşaltılıyor, insanlar göçe zorlanıyordu. Birçok insan gibi Osman arkadaşın evleri de yakılmış, köy olarak Güney Kürdistan’m Zaxo şehrine (Derkare köyüne) yerleşmek zorunda kalmışlardı. Ama baskılar burada da azalmamıştı. 
1995 yılında gerçekleştirilen 
Çelik operasyonunda bu defa KDP güçlerinin baskı ve tehditleriyle karşılaşmışlardı. Bu yüzden tekrar göç etmek zorunda kalmışlardı. Bu kez Derkare mülteci kampı Etruş alanında, Gelye Qiyamete’ye yerleşti. Bu 


kampa, Osman yoldaşın ailesiyle birlikte on sekiz bin yurtsever aile yerleşti. Osman yoldaş ailesiyle birlikte Etruş’a yerleştiğinde, artık Ulusal kurtuluş mücadelesine katılmaya kararlı genç bir delikanlı olmuştu. Bir ulusun en öndeki direnişçi ve yurtsever halkının kıblesi olan Etruş halkı için de, Osman yoldaş mücadeleyle bütünleşmiş, özgürlüğe susanmış ve daha aktif katılmaya karar vermişti. Yüce ve kutsal mücadeledeye tam destek olmak için ilk olarak Etruş halkının güvenliğini üslendi ve milislik görevine atandı. Osman yoldaş cennet vatanı Kürdistan dağlarının gizemindeki özgürlüğe hasret hayalleriyle, gerilla savaşının özlemini duyarak, silahına dört elle sarıldı. 

1995’de KDP güçleri Etruş kampının üzerine silahlı bir saldırı yaparlar. Tarihin en lanetli ihaneti olan ve Etruş halkına yönelik, yani silahsız, savunmasız mülteci bir halka yapılan saldırıda Osman yoldaş kampın güvenliğini sağlamakla görevlendirilmişti. Gerici güçlerin kampa yönelik geliştirdikleri saldırıda güvenlik tepesinde çıkan çatışmada, Osman ve yanındaki Yunus adındaki yoldaşıyla birlikte şehit düşerler. 

Anıları mücadelemizde önderdir. 

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Yakııp KAÇAN 


Direnmek yaşamaktır zindanlarda 


JAdı, soyadı: Yakup 

KAÇAN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Zıravık köyü/Uludere, 1954 
Şehadet tarihi ve yeri: Eylül 1995, Aslan tepesi/Gare 

Y oksul ve yurtsever bir ailenin çocuğu olarak 1954 yılında dünyaya gelen Yakup arkadaş, ilkokulu köyünde okur ve yaşamını köyünde sürdürür. 

Partinin Lübnan sahasından ülkeye giriş yapan silahlı propaganda gruplarıyla tanışıp ilişkilenen Yakup arkadaş, bir yurtsever olarak her türlü katkı ve desteğini sunar. Silahlı mücadelenin gelişimine paralel olarak düşman baskılarına hefed olup defalarca tutuklanan Yakup arkadaş, her serbest kalışında daha bir bilenmiş olarak ilişkilerini derinleştirir. 

15 Ağustos Atılımı sonrası yakalanan yurtseverlerden biri de Yakup arkadaştır. On sekiz ay Diyarbakır Zindanı’nda yatar. 
Cezaevi sürecini, kendini eğitmek için değerlendirir. Bilincini derinleştirerek daha bilinçli bir katılımın sahibi olur. Milis olarak çalışmalara katılır. 1991 yılında tekrar tutuklanır. İşkenceler karşısında tavrı tavizsiz direnmektir. Ancak yine de yardım ve yataklıktan sekiz ay hapis cezasına çarptırılır. Mardin ve Nusaybin Cezaevleri’nde kalır sekiz ay. 
Cezaevinden çıkışının ardın¬ 


dan, çalışmalarını daha aktif ve aralıksız sürdürür. Ancak düşmanın baskı ve yönelimleri sonucu 
çalışamaz duruma gelince 1993 
sonlarında Güney Kürdistan’a göç etmek durumunda kalır. Burada da ilişkilerini sürdüren Yakup arkadaş ailesiyle Etruş kampına yerleşir. 

1995 yılında milis olarak pratik 


sahadadır. İşbirlikçi KDP ile savaş durumu vardır. Gare alanında bulunmaktadır. Gare de eylül ayında bulunduğu Aslan Tepesi’nde çok büyük güç dengesizliğine rağmen, işbirlikçilerle çıkan çatışmalarda kahramanca savaşarak şehitler kervanına katılır. 

Anısı mücadelemize önderdir. 

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Onurdan taviz verilmez 


O Adı, soyadı: Levent 

ÖZGÜN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Zıravık köyü/Uludere, 1962 
Şehadet tarihi ve yeri: Eylül 1995, Etruş kampı/Aslan tepesi 

L event arkadaş, 1962 yılında yurtsever, orta halli bir ailenin çocuğu olarak Uludere’nin Zıravık köyünde dünyaya gelir. Küçük yaşlarda babasını kaybeder. Müthiş okuma istemine rağmen ilkokulu köyünde bitirdikten sonra okuma imkanı bulamaz. Küçük yaşlarda aile geçimine katkıda bulunmak için çalışır. Geleneksel köy yaşamında büyük ve kişiliği şekillenir. 

1980’li yıllara gelindiğinde, PKK silahlı mücadeleyi başlatmıştır. Devlet köy koruculuğu¬ nun ilk denemelerini yapar. 
Köy bekçiliği adı altında Levent ve birkaç köylüye silah verir. Yurtseverliğinden ödün vermeyen Zıravık köylüleri başlangıçta buna anlam vermezler. 
Kısa bir süre sonra bu silahların PKK’ye karşı kullanılmak amacıyla kendilerine verildiğini anlayan Levent ve arkadaşları, bunun halkına ihanet demek olduğunu bildikleri için hemen silahlarını teslim ederler. Devletin tüm ısrar ve tehditlerine rağmen silahları almazlar. Ama devlet de baskıların şiddetlen¬ 


dirir. Bu yüzden Levent arkadaş, köyden ayrılmak zorunda kalır. Bir süre şoförlük yaparak geçimini sağlamaya çalışır. 

Ulusal kurtuluş mücadelesinden etkilenen kişiliği bir değişim içinde ve PKK’ye yoğun sempatisi vardır. Eski kavgacı kişilik, yerini olgun etrafında sevilen, halkın sorunlarını çözmek için koşuşturan bir kişiliğe bırakmıştır. 1987 yılından başlayarak çeşitli düzeylerde ulusal kurtuluşa yardım ve katkılarda bulunan Levent arkadaş, 


1991 yılından itibaren köy komitesinde resmi görev üstlenir. 
Halkın, özellikle de gençliğin örgütlendirilip ulusal kurtuluşla ilişkilenmelerinde aktif rol oynar. Sadece köylerini değil, çevre köylerinin de örgütlendirilmesi, gerillanın lojistik ihtiyaçlarının temin edilmesi çalışmalarını yürüttü. Yeni katılımlarda sürükleyici oldu. 

Yurtsever Zıravık köylüleri köy koruculuğunu kabul etmedikleri için 5 Aralık 1993 tarihinde köye yönelik kapsamlı bir operasyon 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son halayın şarkılarını sessiz geceye söyleyip gittiler 

dudaklarında ateş çayının tadını götürdüler gittiler 

kalan köze ve oturulan taşlara bıraktılar masallarını gittiler çantalarına göçen yoldaşların anılarını doldurdular gittiler 

kucaklaşmanın ağırlığı anlara dolanmadan gittiler kurda kuşa dost geceye gittiler doğacak günü karşılamaya gittiler herkes kadar çıplak herkesten daha fazla zengindiler gittiler 

düzenlendi. Tank ve toplarla köy halkının üzerine vahşice saldırıldı. Bir aileden beş kişi kaşamını yitirirken, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere on üç kişi yaralandı. Köy bir harebeye dönerken, köylülerin bir kısmı çevre köylere, bir kısmı metropollere, bir kısmı da Zaxo’ya göç etmek zorunda kaldı. 

Haftanin yönetimi ile ilişki içinde olan Levent arkadaş, burada da çalışmalarını sürdürdü. 
Daha sonra da tekrar köyüne geri dönerek orada çalışmalara katıldı. Köyde dört beş yaşlı dı¬ 


şında kimse kalmamıştı. Ama O, çevre köyleri de sık sık ziyaret edip örgütlemeye çalıştığı için, erken deşifre olmuştu. Köye dönüşünü haber alan düşmana köye baskın düzenleyerek Levent arkadaşı göz altına almıştı. Uzun işkenceler sonrasında hiçbir şey konuşmayan ve direnen Levent arkadaş, serbest bırakılır. Ama köye bir daha gelmesi durumunda öldürüleceği söylenir kendisine. 

Zaxo’ya ailesinin yanma dönen Levent arkadaş, burada da rahat bırakılmaz. Bu defa KDP güçlerinin tehditlerile karşılaşır. Zaxo’ya yerleşen Kuzeyli Kürtlerin partiyle ilişkisini engellemek için yoğun baskı yapmaktadır. MIT’le ortak hareket eden KDP’liler pervasızca insanları tehdit ediyor, evlere baskın düzenliyordu. 

1994 yılında Türk devletinin 
baskıları sonucu Güneye kaçmak zorunda kalan 18 bin Kürt, Biher ve Şeraniş alanlarında oluşturulan kamplara yerleşmişti. Levent arkadaş da ailesini alarak bu kampa gelmişti. BM’den siyasi mültecilik statüsünün alınması için yoğun bir mücadele yürütülüyordu. Demokratik eylemler, açlık grevleri vb etkinliklerle dünya kamuoyunun gündemine gelinmeye çalışılıyordu. 
Bu eylemlilikler sonrası kamp Etruş Geliya Qıyamete alanına taşındı. Buraya geldikten sonra yapılan kampın iç düzenlemesinde Levent arkadaş kampın asayişinde görev alır. 

1995 yılında PKK’nin ihanetçi 
KDP güçlerine yönelik geliştirdiği 26 Ağustos Atılımı sonrası gelişen savaşta Etruş halkı fazlasıy¬ 


la zarar görmüştü. Çünkü KDP güçleri kamptaki silahsız insanlara da yöneliyordu. Amborgo, silahlı taciz, adam kaçırma vb uygulamaların ardı arkası kesilmiyordu. Üç ay boyunca kamp çembere alınmış ve hiçbir erzağın girmesine müsaade edilmemişti. Bu yüzden kamp halkı ölüm sınırına gelmişti. 20 yakın çocuk ve ihtiyar ise besinsizlikten ölmüştü. Ama Etruş mülteci kampına yerleşen yurtsever halk onurundan asla taviz vermemişti. 

Saldırılar çok yoğun olduğu için bir savunma konsepti geliştirilmişti. Bu temelde halk kendi güvenliğini kendisi sağlayacaktı. 
Bu temelde birimler oluşturulmuş, mevziler yapılmış ve kamp çepe çevre güvenlik birimlerince korunmaya başlanmıştı. 

Levent arkadaş Aslan tepesinde nöbete çıkmıştı. Tarih 12 Eylül 1995. KDP 12 Eylül faşist darbesinin yıldönümünde saldırmadan geri duramazdı. Çembere alınan kampa birçok noktadan saldırı başlatılmıştı. Yoğun süren çatışmalar sonrası kampın güvenliğini sağlayan birimler canla başla direnimiş, KDP güçlerini yaklaştırmamıştı. Ama bunun bir bedeli de olmuştu. 
Aslan tepesinde beş, kamp içindeki sivil halktan iki olmak üzere toplam 7 kişi şehit düşmüştü. 

Levent arkadaş, KDP saldırısında bulunduğu Aslan tepesinde arkadaşlarıyla birlikte kahramanca direnmiş, ve şehitler kervanına katılmıştı. Kutsal toprakları kanlarıyla sulayarak yeni bir destan yazan Aslan tepesi şehitelerimiz ölümsüzdür. 

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Ahmet KOD AY 


Laleş tepesinde 'bir gurur 


O Adı, soyadı: Ahmet 

KODAY 

Kod adı: Çiya 

Doğum yeri ve tarihi: Sılıv 

köyü/Silopi, 1970 

Şehadet tarihi ve yeri: 

Eylül 1995, Etruş/Laleş tepesi 

C udi eteklerinde kurulu olan Sılıv köyü, Güney sınır hattında olduğu için, düşmanın yoğun baskıları sonucu işbirlikçiliği kabullenen bir köydür. Çiya arkadaş böyle bir köyde dünyaya gelir. Çocukluk, gençlik yıllan hep bu kara yazgının tesiri altında boynu bükük geçer. 
Özünde yurtsever duyguları en hat safhada yaşayan Çiya arkadaş, artık bu duruma bir dur demenin zamanın geldiğini belirtip, düşmanın bu kirli baskı ve sinsi oyunlarına karşı çareyi köyden çıkmakta bulur. Ailesini yanma alarak Güney Kürdistan’a geçer. 

1994’te kendi köylerinden göçertilerek mültecileştirilen halkının, yani onunla aynı kaderi paylaşan halkının yanma, yani Zaxo’ya yerleşir. 
Etruş Kampı’nda milisliğe başlayan Çiya arkadaşa yılların kini ve öfkesiyle çalışmalara katılır. Köyde de milislik yaparken bir çok eyleme ka¬ 


tılan Çiya arkadaş, önemli bir savaş tecrübesi kazanmıştı. Düşmanın güney operasyonu döneminde ihanetçi KDP güçlerinin Etruş’a saldırmaları sırasında halkın kahramanca direnişine O da aktif olarak katıldı. Bu çatışma ve baskınlar sırasında Laleş tepesinde bulunan Çiya arkadaş, ihanetçi güruha 


karşı çıkan çatışmada şehit düştü. Yaşamında ve duruşunda olgun ve fedakar özellikleri olan Çiya arkadaş, zekası ve cesaretiyle de herkesin sevgisini kazanmasını bilmişti. 

Çiya arkadaşın anısı mücadelemize önder olacaktır. 














(Sayfa 260 


Şehit Milisler Albümü ) 


Aslanların tepesi 


O Adı, soyadı: Abdullah İKE 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Bacınd köyü/Şımak, 1950 
Şehadet tarihi ve yeri: 12 
Eylül 1995, Etruş kampı Aslan tepesi 

bdullah arkadaş, 1950 yılında, Şırnak’a bağlı Bacırıd köyünde doğdu. Yurtsever, yoksul bir ailenin çocuğuydu. 
Geçimini hayvan besleyerek sağlayan ailede, herkes gibi Abdullah yoldaş da çocukluktan itibaren çobanlık yaparak büyüdü. Köyde okul olmadığı için okuyamadı. Genç yaşta evlendi. 
Dürüst ve insancıl kişiliği sayesinde insanlarla rahat ilişkilenirdi. 1980’lerin başında Bacınd ve çevresi düşmanın fazla dikkatini çekmeyen, denetimden uzak bir alandı. PKK’nin alana girişiyle stratejik önem kazanan alan, sıkı denetime alındı. Abdullah yoldaş, gerillayla hemen ilişki kurmuş ve aktif bir yurtsever olarak, destek vermeye başlamıştı. Zamanla da örgütlenme 
çalışmalarına katılıyordu. 1987 
yılında hakkında yapılan bir ihbar dolayısıyla gözaltına alınarak, şiddetli işkencelere maruz kaldı. İşkencede direnen ve konuşmayan Abdullah arkadaş, bir süre sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra, parti ile ilişkilerini daha da derinleş¬ 


tiren Abdullah yoldaşa yönelik baskılar artınca, parti talimatıyla, köyünü bırakıp Şırnak’a yerleşti. Baskı ve tutuklamaların burda da artarak sürmesi üzerine, 1994 yılında Güney Kürdistan’daki Beher kampına yerleşti. Burada da pratik çalışmalara katılan Abdullah yoldaş, bir süre sonra Besive kampına, oradan da Etruş kampına geçerek buradaki milis kurumunda yerini alır. 1995 yılında, sömürgeci 


güçler ve feodal işbirlikçi ihanetçilerin birlikte gerçekleştirdikleri çelik operasyonunda, işbirlikçi ihanetin Etruş kampına yaptıkları saldırıda, Aslan tepesinde çatışmaya giren Abdullah yoldaş, bir gerilla yoldaşıyla birlikte, kahramanca savaşarak, şehadete ulaştı. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 

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Ahmet BAYTAŞ 


Olgun 

O Adı, soyadı: Ahmet 

BAYTAŞ 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Hewler köyü/Cizre, 1960 
Şehadet tarihi ve yeri: 1995 
Etruş kampı/Geliye Qıyamete 

Y aşamın olduğu yerde çelişki vardır. Çelişki; yeniyle eski, çürüyenle gelişen arasındaki diyalektik bir çatışmadır. Çatışma ise karşıtlık demektir. Her olgu kendi içinde karşıtını da taşır. 
Kürt halkının yaşamı, tarihi açısında da bu böyledir. Geriye dönüp baktığımızda acı, kan, gözyaşı ve katliamlarla bezenmiş bir tarihle karşılarşınz. Bunu ihanetler ve adeta bir kadermişçesine trajediler izlemiştir. Ancak Kürt toplumu toprağından kopmamış, uygarlıktan kopma pasına da olsa dağlarına sığınarak kendsini yaşatmayı bilmiştir. Zorluklar, imkansızlıklar ne kadar çok da olsa, mücadele etmeyi öğrenmiştir. 
Bu, yaşamı daha bir anlamlı kılmıştır. 

Kürt toplumu özgürlüğe sevdalı bir toplumdur. En olmuşuz koşullarda bile bir umut ışığı gördüğünde, öncüsünü takip etmiş, mücadeleden geri durmamıştır. Ancak tarihsel trajediler güvenini sarsmıştır. Başkan Apo öncülüğünde ortaya çıkan çağdaş Med hareketi (PKK) Kürt halkın bu gerçekliğini açığa çıkararak, geliştirdiği mücadele ile halka öz 


seviyeli 

güven vermiş, ilk defa ulusal birlik etrafında örgütlenin bir halk gerçeği yaratmıştır. 

15 Ağustos 1984 Atılımı’yla 
Kürdistan halkınmın kafasındaki zindanları dağıtmış, bu tarihten itibaren kendisini için savaşan, mücadele eden, onurlu bir halk 


saygılı 

gerçeği yaratılmıştır. Özgürlükten kopmayan her Kürt insanı mücadele etrafında birleşmiş ve üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışmıştır. İşte Ahmet arkadaş da bu vicdan sahibi insanlardan biriydi. 

Ahmet arkadaş yurtsever, yokrak çalışmalara başlamıştı. Yurtsever bir köy olan Hewler, kısa zamanda Ulusal hareketin en ateşli taratarları durumuna gelmişti. Bu yüzden devlet güçleri sık sık köyü basıyor, halkı partiden uzaklaştırmak için baskıların dozajını artırıyordu. Ama Ulusal mücadeleye gönülden bir katılım gösteren köy halkını mücadeleden uzaklaştıramıyordu. Bu yüzden 1992 yılında Hewler köyünü yakıp yıkmış, insanları da göç etmek zorunda bırakmıştı. 

Göçmenlik yaşamı, düşman baskıları Ahmet arkadaşın kin ve öfkesini daha da bilemiş, mücadeleye daha fazla bağlanmasına sebep olmuştu. Daha büyük bir hırs ve azimle faaliyetlerini yürütmüş, partiyle ilişkisini asla kesmemişti. 1994 göz altına 


alınmış, yoğun işkencelerden geçirilmişti. Bir aylık gözaltı sonrası serbest bırakılmış, yine ailesinin yanma dönerek çalışmalarına devam etmişti. Ailesine ve kendisine yönelik baskıların devam etmesi üzerine 1994 yılında Güney Kürdistan’daki Gelye Qiyamete mülteci kampına yerleşmek zorunda kalır. Burada da partiyle ilişkilerini sürdüren Ahmet arkadaş, partinin verdiği görevleri harfiyen yerine getirir. 

1995 yılı sonlarında kampa yönelik baskılar yoğundur. İşbirlikçi KDP güruhu her fırsatta halka saldırmaktadır. Bu saldırılardan birinde Ahmet arkadaş bir suikast sonucu şehitler kervanına katılır. 
Anısı mücadelemizde önderdir. 


sul bir ailenin çocuğu olarak 
1960 yılında Cizre’nin Hewler 
köyünde dünyaya geldi. Ailesinin ekonomik düzeyi kötü olduğu için yoksul içinde yaşamını sürdürdü. Hünüz küçük yaşlarda yaşam mücadelesine atılarak çalışmaya başladı. Hem köyde hem de metropollerde her türlü işte çalışarak aile ekonomisine katkı sundu. Kişilik olarak olgun, seviyeli, saygılı ve alçak gönüllüydü. Köy halkının sevgi ve saygısını genç yaşında kazanmıştı. 

Gelişen Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinden derinden etkilenen Ahmet arkadaş, gerillaların köylerine sık sık gelmesi sebebiyle mücadeleyi tanımış ve sempatizanı olmuştu. 1988’lerden itibaren de resmi görev alagidiyordun demek hem de bu kadar çabuk ve ani gidiyordun demek dana ditem dana öfke duymam ki dadece şu 

hani birlikte olacaktık hani en don biz deninle... 
yok heval dinleme beni den git 

umutlarımızı özlemlerimizi 

bırakma bize 

kendinle götür 

tüm yoldaşlara delam ola 

ayrılıklar anılarda tedelli bulur 

şimdi bu vadi 

bu orman 

hepdi anılar yumağı yüreğimi dizlatan ve güzel devgi dolu ama kıpır kıpır 


geçen zamanlar avuntum olacak heval şimdi ben de deninle beraber bunların hepdine veda ediyorum bir bir uğurluyorum yüreğimden şu kaya da bir anı bu ağaç da döylenen bir şarkı orada geçen bir kış unutmuyorum unutmayacağım 

hepdini daklı hâzineme göndereceğim 

hoşçakal yoldaşım belki görüşeceğiz buna inanç buna id tem hep yüreğimde daklı bizler rönedandin kadınları bizler gerçeğin 

adaletin ve devginin arayıcıları deninle bu temelde tekrar buluşmanın bitmez özlemiyle... 
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V • 


HALKININ YÜREĞİNDE BİR MEŞALESİN 


O Adı, soyadı: Mahmut 

ÖZGÜN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Zıravık 
köyü/Uludere, 1946 
Şehadet tarihi ve yeri: Eylül 1995, Gare 

ahmut arkadaş 1946 yılında Uludere’nin Zıravık köyünde dünyaya gelir. Köy koşullarında büyür. Gençliğini köyde geçirir. Evli ve beş çocuk ba¬ 


basıdır. 15 Ağustos Atılımı’yla birlikte düşman, Zıravık köyünde karşıt faaliyetlerini yoğunlaştırıyordu. Uzun süre düşman faaliyetlerinin etkisinde kalan Mahmut arkadaş gerillalarla uzun bir süre ilişkilenmez. Çünkü onları ‘terörist’ olarak görmektedir. 
Düşmanla olan ilişkileri 1990’lara kadar devam eder. 

1990 sonrası Mahmut arkadaşla 
geliştirilen ilişki onu düşman gerçekliği konusunda aydınlatır. Ve yerinin ulusal kurtuluş savaşının 


safları olduğu konusunda ikna olur. Ulusal kurtuluş güçleriyle geliştirdiği ilişki sonucunda düşmanla olan bağlarını koparır ve olması gereken safta yerini alarak çeşitli düzeylerde katkılarını sunar. 1993 ’te düşmanın halk ve gerilla ilişkisini koparmak için geliştirdiği politikalar sonucu baskıları yoğunlaştırır. Köyler yakılıp yıkılarak halk göçe zorlanır, bunun dışında da seçenek bırakılmaz. Bu baskılarda Zıravık köylüleri de payını alır. İşte Mahmut arkadaş bu süreçte ailesiyle birlikte Güney Kürdistan’a göç ederek Zaxo’ya yerleşir. Ardından ise partiyle ilişkilenerek Etruş kampına yerleşir. Kamp sürecinde milislik düzeyinde çalışmalara katılır. İhtiyaç duyulduğunda her türlü göreve katılır. 1995 yılına kadar askeri güçlerimizle pratik sahadadır. Askeri etkinliklere katılır, kuryelik ve lojistik çalışmaların yürütür. Mahmut arkadaş adeta yeniden yaşama gelmiş gibi büyük bir istek, coşku ve fedakarlıkla aktif olarak çalışmalara katılmaktadır. Çünkü Mahmut arkadaş özgürlükle buluşmuştur. 
Son olarak Gare alanında 1995 
Eylül’ünde güçlerimizle işbirlikçi hain KDP arasındaki çatışmalarda büyük bir kahramanlıkla savaşan Mahmut arkadaş, şehadet mertebesine ulaşır. O halkının yüreğinde yanan bir meşaledir. 
Sonsuza dek yüreklerimizde, mücadelemizde yaşayacaktır. 

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Abdullah BAŞARAN 


PKK yemi bir gümsşti 


O Adı, soyadı: Abdullah 

BAŞARAN 

Kod adı: Zınar 

Doğum yeri ve tarihi: Kovex 

köyü/İdil, 1966 

Şehadet tarihi ve yeri: Ekim 

1995 

arih boyunca istila, işgal ve katliamlardan kurtulmayan Kürdistan, egemenlerin çıkar çatışmalarının da adeta savaş alanı olmuştur. Bir yandan trajik sondan kurtulamayan direniş ve soylu başkaldırılar, öte yandan iç ihanetler Kürt halkının başaşağı giden tarihinin temelidir. 1970 Ti yıllara gelindiğinde artık egemenlerin “bitirdik,” “mezara gömdük,” “tarih sahnesinden sildik” dedikleri Kürt halkı için PKK yeni bir güneşti, ölü Kürt’ün dirilişydi, yazılan yeni tarihti, onurlu insanlık ailesi içinde soylu yerini alma savaşımının başlangıcıydı. Parti Önderliğimizin şahsında Önderliksel bir hareket olar gelişen PKK, ’70’li yıllarla birlikte her geçen gün gelişip güçlenerek halka mal olmaya, halkın gönlünde taht kurarak kitleleri Ulusal kurtuluş savaşımına seferber etmeye başladı. Özellikle Kürdistan halkının, ulusal kurtuluş tarihine de “ilk kurşun” olarak simgeleşen 15 Ağustos Atılımı’- yla birlikte kurtuluşu PKK’de gören yoksul Kürt köylüsü yoğun olarak mücadele saflarına akmaya başladı. Bunlardan bir 


tanesi de Zınar arkadaştı. 

Zınar arkadaş Hezax’ın (Idil’in) Kovex (Sırt) köyünde yoksul bir ailenin çocuğu olarak 1966 yılında dünyaya gelir. îkisi kız, yedisi erkek, dokuz çocuklu bir ailenin ikinci çocuğudur. Zınar arkadaş ilkokulu köyde okur. Ancak Zınar arkadaşın ailesi, köyün en yoksul 

ailesidir ve geçim sıkıntısından — 


dolayı daha fazla okula devam edemez. Çobanlık, ırgatık vb işlerde çalışarak ailesinin geçimine katkı sunmaya çalışır. Ardın çalışmak için Türkiye metropollerine gider. Kürdistan ulusal kurtuluş hareketinin her geçen gün çığ gibi büyüyerek, kitlelere mal olmasıyla Zınar arkadaş da etkilemeye başlar. Aileden katılımlar olur. 
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Daha sonra kendisinden küçük iki kardeşi saflarda şehadete ulaşır. 
Tabii bu Zınar arkadaşı derinden etkileyecektir. 1991 yılında halkın top yekûn serhildanlara katıldığı bir süreçte Zınar arkadaş partiyle iliştkilenir. 1993 yılı sonlarına kadar köy komitesinde aktif olarak çalışmalara katılır. Zınar arkadaş, Kasım 1993 ’te, Zınar (Ömer Faruk) arkadaşın şehadetiyle kendini daha yoğun olarak çalışmalara vererek, köy komitesinden, daha aktif olarak eylemselliklere katılır. 1994’te deşifre olmasıyla birlikt kırsala çekilir. Ardından Güney Kürdistan’ın Zaxo’da şehrin¬ de görevlerini yapmanın yoğun çabası içindedir. Bu süreçte TC’- nin Güney Kürdistan’a yönelik Çelik operasyonu gelişir. Zaxo da 


bulunan Zınar arkadaş operasyon süreci boyunca hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmekte olup, daha fazla katkı sunmanın çabası içindedir. Zınar arkadaş operasyon sonrası 1995 yılında Etruş kampına geçerek katkı sunmaktan geri durmaz. Etruş kampı milis kurumunda yerini alan Zınar yoldaş, çalışmaların en faal elamanları içinde yer alır. Bu süreçte ihanet güruhu KDP’nin Etruş kampına yönelik saldırıları geşir. 1995 yılı sonlarında KDP’¬ nin kampa yönelik geliştirdiği bir saldırı, karşılıklı çatışmaya dönüşür. Bu çatışmada Zınar arkadaş esir düşer. Yedi arkadaşı ile birlikte Duhok’a götürülür. KDP zindanlarında direnen Zınar yoldaş 


arkadaşları ile birlikte Duhok’ta 
25 gün tutuklu kalır. Bu sırada 
Duhok valisiyle birlikte gazeteci kılığında cezaevine gelen kontralarla görüştürülür. Zınar arkadaş kontraları tanır ve kontralara; “ Siz gazeteci değil MÎT ajanlarısınız” der ve bu konuda arkadaşlarını da duyarlı kılar. Bu görüşme ve tartışmanın hemen ardından Zınar arkadaş bir arabaya bindirilerek götürülür. Ve kendisinden bir daha haber alınamaz. Zınar arkadaş esaret koşullarında da olsa onurlu tavırdan asla geri adım atmamıştır. 

Soylu direnişi karşısında saygıyla eğiliyor, mücadelesini sonuna kadar devam ettirme sözü veriyoruz. 

Mücadele arkada§ları 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Özgürlük mücadelesi güzellikleri yaratma eylemidir 


"i tf\tf\/Vlarda milyonları 

X S S Vkucaklayarak çığ gibi gelişen Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi karşısında siyasal otorisetesini yitiren sömürgecilik, paniğe kapılarak halka, yurtseverlere, serhildan öncülerine, aydın ve demokratlara yöneldi. 
Binlerce insanımız sokak başında, cadde ortasında, kaçırılarak katledilerek halk sindirilmek istendi. Ama nafile, her şehadetin ardından özgürlük savaşımı daha bir alevlenerek çığ gibi büyüdü. 

Haşan arkadaş, Silopi/Botaş’ta arabasının içinde tanıştı, faili malumla! Şehadete ulaştığı kesin olsa da, Botaş’ta arabasının içinde alınarak götürüldüğü günden beri halen bir haber alınmış değildir. Yani nasıl, nerede katledildiği meçhuldür. Kesin olan Haşan arkadaşın ölümsüzleşip, milyonların gönlünde taht kurduğudur. Ve onun açtığı bayrak şimdi elden ele dolaşmaktadır, Kürdistan’m her yerinde. 

Yurtsever ve yoksul bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1955 yılında Silopi’nin Gırgewr köyünde dünyaya geldi, Haşan arkadaş. İlkokulu köyünde okuyan Haşan arkadaş çalışkan, zeki ve yetenekli bir öğrenciydi. Olgunluğuyla çevresinin sevgi ve saygısını kazanmıştı. 
Alana parti girmeden önce aile, ilkel milliyetçi KDP ile ilişkilidir. 
Alanda parti çalışmalarının başlamasıyla aile ilkel milliyetçi KDP ile iliştkilerini keser ve partiyle ilişkilenir. Haşan arkadaş ilkokul mezunu olmasına rağmen zeki ve 



O Adı, soyadı: Haşan ... 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Gırgewer/ Silopi 1955 
Şehadet tarihi ve yeri: 1995 
Silopi 

yeteneklidir. Partiyle tanıştıktan sonra, sorar tartışır, okur ve kısa sürde kendini geliştirir. Partiyle ilişkilendiği 1987 yılında, köylerinin partiye açılarak örgütlendirilmesinde en aktif rol oynar. Yürüttüğü çalışmalara, fedakarlığı ve cesaretiyle katılım gösterir. 

Mücadelenin gelişimine paralel olarak köylerine yönelik düşman baskıları da yoğunlaşır. Haşan arkadaş tehdit edilir, tutuklanır, ancak daha bir bilenerek faaliyetlerini yoğunlaştırır. 1991 yılında köylerinde bir ajanın parti tarafından cezalandırılması üzerine Haşan arkadaşa yönelik baskılar yoğunlaşır. Ve sonuçta köy korucusu olması yönündeki dayatmalar karşısında çözümsüz kalarak kabullenir. Ancak bunun hemen ardından alandaki gerilla güçlerine ulaşa¬ 


rak, olanları anlatır ve ne yapması gerektiğine ilişkin perspektif ve talimat ister. Haşan arkadaş köy koruculuğu yapar. Ancak partiyle ilişkilerini sürdürür, düşman cephanesini gerillaya taşır. Korucularla konuşarak onları gerillayla görüştürür. Ve silah bırakmaya onları bu biçimde ikna eder. Topluca silah bırakan köylüleri, Haşan arkadaşın örgütlediği düşman tarafından bilinmektedir. Bunun üzerine Haşan arkadaş gözaltına alınarak işkencelerden geçilir. 
Düşmana sır vermez ve direnir. 
Buna rağmen Haşan arkadaş 1993 
yılında tutuklanarak Diyarbakır Cezaevi’ne gönderilir. Bir yıla yakın Diyarbakır Cezaevi’nde kalan Haşan arkadaş, bu süreçte arkadaşlarıyla uyum içinde kendini eğitmeyi esas alır. Aldığı eğitimle bilinci derinleşir, iradesi daha bir bilenir ve düşmana öfkesi büyür. 
Evli ve altı çocuk babası olan Haşan arkadaş gözaltı, işkence ve zindanda sindirip çalışmalarından alıkoyamayan düşman, bilinen faili malum yönteme başvurur. 1995 
yılında, Silopi’nin Botaş mıntıkasında Haşan arkadaş, arabasının içinde kontralar tarafından tutuklanıp kaçırılır. Alındığı günden sonra, katledildiği kesin olmakla birlikte, bugüne kadar akibetine ilişkin belirsizlik devam ediyor. 
Bilinenin, Haşan arkadaşın şehitler kervanına katılarak ölümsüzlük unvanına ulaştığıdır. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 

Mücadele arkada§ları 











(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 267) 


Vah dulluk TURAN 


Tavizsiz bir direnişçi 


B aşta İskender orduları olmak üzkere nice işgalci orduların heybetli dağları, yalçın kayalıkları ve sert iklimine yenilerek aşamadıkları Zagroslar’ın sert coğrafyasında yaşamla tanışır Vahdullah arkadaş. Feodal ilişkilerin egemen olduğu bir aile ortamında, 1967 yılında Çukurca’da dünya’ya gelir. Ulusal kurtuluş mücadelesinin milyonlarla kucaklaştığı ve halk serhildanlannın zirveye ulaştığı 1991 yılında, Vahdullah arkadaş derinden etkileyerek, yoğun bir ilişkilenme arayışına yönelir. Aynı yıl içinde, özlemleri gerçekleşir. 
Partiyle tanışmış ve ilişkilenmiştir. Büyük bir coşkuyla çalışır. Kısa bir süre sonra milis düzeyinde çalışmalara katılarak, Çukurca’da cephe faaliyeti yürütür. Çalışmalarında olgun , fedakar, saygılı ve duyarlıdır. Alanda yürtüğü kitle çalışmalarının deşifre olmasından dolayı düşman baskıları yoğunlaşır ve çalışamaz duruma gelir. Bunun üzerine Vahdullah arkadaş metropole gönderilir. 1992 yılı sonlam¬ da Çukurca’dan ayrılan Vahdullah arkadaş İskenderun’a gider. Düşmanın bu alanda yürüttüğü özel savaş politikalarına daha yakından tanık 



olur. Bu durum kin ve öfkesini daha da derinleştirerek, mücadele azmini körükler. 
Daha sonra da Van’a geçer. 
1994 yılma kadar Van’da çalışmalara katılan Vahdullah arkadaş, tekrar doğup büyüdüğü, hasretiyle yanıp tutuştuğu Çukurca’ya döner. Ancak bu alanda deşifre olduğundan, çalışma imkanı bulamaz ve istemeye istemeye Güney Kürdistan’da bulunan kardeşlerinin yanma göç etmek durumda kalır. Vahdullah arkadaş halkçı özellikler sahiptir. Daha fazla hizmet ede¬ 


bilmenin uğraşı içinde ve partinin prespektif ve talimatlarına bağlı bir şekilde çalışmalarını yürütüyür. Güney Kürdistan’ın Duhok ketine yerleştikten sonra yeniden partiyle ilişkiye geçer ve burada çalışmalara katılır. Yanma yerleştiği kardeşleri KDP’lidir. Onların baskı ve tehditlerine maruz kalır. Ancak o buna aldırmaz 


Yoğun ve vahşi işkencelere maruz kalır. Ama yapılan işkencelere aldırmaz bile. Çünkü o görevini başarıyla yerine getirmiştir. Tavizsiz bir direniş sergiler. “Direnmek yaşamaktır” şiarını kendine esas alarak yaşamsallaştım. İşkenceciler kahrolurlar, Vahdullah arkadaşı işkenceyle katletmeleri onları daha bir kahreder. 
Uykuları kaçar, zavallılıkları içinde gün gün erirler. 

Anısı mücadelemize önderdir. 


O Adı, soyadı: Vahdullah TURAN 
Kod adı: Fadıl 
Doğum yeri ve tarihi: 

Çukurca, 1967 

Şehadet tarihi ve yeri: Ağustos 1996, Duhok 


ve çalışmalarını kesintisiz sürdürür. En son, Duhok’ta KDP’nin elinden esir bulunan gerillalarla ilişkiye geçerek, partiyle ilişkilerini örgütler. 
Tüm tehlikelere rağmen KDP’nin elinden esir olan bir arkadaşı partiye ulaştım. Ancak bu eyleminde kendisi KDP tarafından tutuklanır. 












(Sayfa 268 


Şehit Milisler Albümü ) 


Süleyman BULUT 


Kölelik değil özgürlük 


O Adı, soyadı: Süleyman 

BULUT 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uludere, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: 9 

Eylül 1996, Hilal köyü 

S üleyman arkadaş yoksul bir ailenin çocuğu olarak 
1965 yılında Uludere’nin Hilal 
köyünde dünyaya gelir. İlkokulu köyünde okur. Aile yoksul olduğu için genç yaşında ailenin ekonomik yaşamına katkıda bulunmak için çalış¬ 


maya koyulur. Olgun, çalışkan ve fedakar karakteriyle kısa sürede çevresinin ilgisini çekerek, sevgisini kazanır. 
KUKM’nin gelişimine paralel olarak, Uludere alanı kendini sıcak mücadelenin içinde bulur. Bu ateş herkes gibi Süleyman arkadaşı da etkiler. Gerillayla ilişkilenir ve kendini katar. Köyde açtığı dükkanı aracılığıyla gerillanın lojistik ihtiyaçlarını örgütler, kuryelik yapar, yeni katılan gençleri gerillaya ulaştırır. Sonuçta her geçen gün daha aktif bir biçimde kendini mücadeleye hizmet etmekten mutluluk duyar. 


1992 yılında, gerillanın Hilal 
köyü yakınlarındaki düşman karakoluna yapılan saldırıdan sonra, düşman köylülerden intikam almaya yönelir. Süleyman arkadaşın dükkanını yakar ve kendisini tutuklar, yoğun işkencelerden geçirir, Süleyman arkadaş ise taviz vermeden direnir, iradesi ve bilinci daha bir bilenerek dışarı çıkar ve milislik görevini daha aktif bir biçimde sürdürür. 
1994 yılında düşman yönelim ve 
saldırılarının had safhaya varması sonucu, Süleyman arkadaş ailesini olarak, Güney Kürdistan’daki Beher mülteci kampına yerleşir. Ardından kamp Etruş alanına aktarılır. Kamp süreçlerinde aktif olarak pratiğe katılan Süleyman arkadaş; 1996 yılında bir grup milisle kendi köyü Hilal ve Kela Meme alanına hareket ederler. Eylül 1996’da iki gerilla arkadaşıyla Hilal köyüne giderken yolda düşman pususuna düşerler. Saatlerce çatışarak, kahramanca şehit düşerler. Süleyman arkadaş zor, ama zor olduğu kadar da onurlu ve yüce olan Özgürlük mücadelesinde, milis olarak yerini almıştı. Şehadetiyle de özgürlüğün tadına ulaştı. Çünkü O, köleliği ezilmişliği reddetmiş; zorunluluğun bilincine ulaşarak görevine sarılmıştı. Ta ki bunu şahadetle taçlandırana kadar. 

Anısı mücadelemizde önder olacaktır. 














(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 269 ) 


Bir Abit değil bin Abit 


O Adı, soyadı: Abit SÎDAR Kod adı: Botan 
Doğum yeri ve tarihi: 
Gundıke Mele/Şımak, 1975 
Şehadet tarihi ve yeri: 9 
Eylül 1996, Cudi dağı 

bit yoldaş, Şırnak’a bağlı Gundıke Mele’nin küçük bir mezrasında yaşama gözlerini açtı. Altısı erkek, ikisi kız sekiz çocuklu ailenin ikinci çocuğuydu. Aile oldukça fedakar, yurtsever ve yoksul bir Kürt ailesiydi. Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi Botan’da yeni yeni boy vermeye başlarken, devrimin ışıkları Abit arkadaşın ailesine erkenden ulaşır. Ailenin 


birçok bireyi mücadele saflarına katılır. Düşman ise, bu yurtsever aileyi takibe alır, taciz eder ve baskı uygular. 1989-90’larda yaşadıkları mezra yakılıp, yıkılır. Gundıke Mele’ye yerleşen aile düşmanın hedefi durumuna gelmiştir. Tutuklama, gözaltılar aralıksız sürer. 1993’ün Kasım ayında Gundıke Mele taburunda bir kontra grubu, köydeki işbirlikçi ajanlarla birlikte Abit arkadaşın evine baskın düzenler. Ev uzun süre ağır silahlarla taranır. 
Abit arkadaşın; A. Kerim ve Hamza adındaki iki erkek kardeşiyle, Gurbet adındaki kız kardeşi şehit düşerler. Ayırca aileden dokuz kişi de yaralanır. 
Babası elini kaybeder, annesi 


ağır yaralanarak şok geçirir ve bir daha bu şok durumundan çıkamaz. Aynı olayda kontralar geri kaçarken, Osman Özcan adındaki bir başka milis arkadaş şehit düşer. Bu toplu katliamın hemen ardından düşman Abit arkadaşı, babası ve amca oğlu İsmail’i gözaltına alırlar. Onlara aralıksız dokuz gün işkence yaparak, katliamı PKK’nm üzerine atmaya çalışırlar. Ama Abit arkadaş ve yakınları bunu kabul etmezler ve serbest bırakılırlar. 
Ancak kısa bir süre sonra bütün aile gözaltına alınarak Şırnak’a götürülür ve işbirlikçilik dayatılır. Çete olmaya zorlanan Abit arkadaş ve ailesi, her operasyonu başından sonuna kadar ailesiyle birlikte gözaltında tutulur. 
Bu insanlık dışı duruma daha fazla dayanamayan Abit arkadaş çetecilik silahını atarak, Cudi’de konumlanmış gerilla güçlerine sığınır. Buradan Geliye Qiyamete’ye geçerek, amcasının evine yerleşir. Ulusal Önder Başkan Apo’nun 1996’daki seferberlik ilanı üzerine, Abit arkadaş birçok yurtsever arkadaşı gibi, savaş sahası Botan’a geçer. 
9 Eylül 1996 tarihinde, Cudi’de 
gerilla güçleriyle sömürgeci ve işbirlikçi ihanetçi güçler arasında çıkan çatışmada şehadete ulaşan Abit arkadaşın, ölümünden sonra doğan çocuğuna da Abit ismi verilmiştir. 

Anısı mücadelemizde yaşıyor. 


















QSayfa 270 


Şehit Milisler Albümü ) 


Sabri TUNÇ 


Onlar şeha de deriyle özgür yaşamı yarattılar 


O Adı, soyadı: Sabri TUNÇ Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Mıjin 
köyü/Uludere, 1975 
Şehadet tarihi ve yeri: 10 

Ekim 1996, Gare-Xazır 

G üzellik ve doğrularla dolu bir yaşamı isteyen bizler, böyle bir yaşamı yaratabilmek için büyük fedakarlıklar yaparak, büyük bedeller ödememiz gerekir. 
Geleceğimiz doğru ve güzel bir biçimde yaratılabilmesi için, ulusal onuru koruyabilmek için büyük yaşamları feda edebilmeliyiz. 
Bu, özgürlüğü arayanlar için amansız bir yaşama kuralıdır. Gelişen mücadelemiz içerisinde yurtseverliklerini doruğa ulaştırarak canlarını feda eden yoldaşlarımız olmasaydı, ne toprağımıza, ne halkımıza, ne de insanlığa doğru sahip çıkamazdık. Halk ve gerillanın omuz omuza verişi, inanç bütünlüğüne ulaşmasıyla yaratılan eşsiz mücadele tarihimiz, gerici faşist güçlerin ve onların hizmetkarı olan ihanetçilerin insanlığa hakim olmasını engellemiştir. Bu durumun bilimsel tahlilini yapan partimiz PKK, sadece “Bağımsız Kürdistan” için değil, tüm dünya insanlığının özgürlüğü için binlerce şehit vermiştir. Bu ölümsüz şehitlerimizden biri de yüreğinde insanlığa ve toprağına karşı büyük aşkı yaşayan Sabri yoldaştır. 

Sabri yoldaş, Uludere’nin Mıjin köyünde yurtsever bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Ailenin 


ekonomik ve sosyal durumu Kürdistan’da yaşayan diğer aileler gibidir. Düşmanın yoğun baskı ve sömürüsüne maruz kalmışlardır. 
Ailenin büyük oğlu olan Sabri yoldaş, ancak ilkokulu okuyabilir. 
Mıjin köyünün gerillayla iç içe olması, Sabri yoldaşın özgürlük hareketi olan PKK’yle çocuk yaşta tanışmasına ve ilişkiye geçmesine vesile olur. Köyünde toprağına bağlılığıyla ve yurtseverliğiyle tanınan ve saygı duyulan Sabri yoldaş, PKK’yle çocuk yaşta tanışmasına ve ilişkiye geçmesine vesile oldu. Uzun süre hem aile içerisindeki çalışmalarında hem de yurtseverlik görevlerini aktif bir şekilde yerine getirdi. Bu iki sorumluluğu yürütmek, Sabri yoldaşı daha bir geliştirip güçlendirdi 



ve büyük sorumluluklar üstleneilecek dürüst ve samimi bir kişiliğe ulaştırdı. Sabri yoldaşın köylüleri tarafından takdir edilip sevilen bir yanı ise çok cesaretli ve güçlü bir kişiliğe sahip olmasıydı. 

Kürt halkını tarihsel olarak hep güçten düşüren, öncülerinin erkenden imha olmasına yol açan temel gerçek ihanetti. Kendi bireysel yaşamını düzeltebilmek için başkalarını ateşe atmaktan çekinmeyen kişiliksiz insanların yaşadığı ihanet gerçeği Sabri yoldaşı da hedef alacaktı. PKK’yle yoğun ilişkiler içinde olan Sabri yoldaş, düşmana ihbar edilmişti. 1990 yılında başlayan baskılar, ‘94 yılına kadar acımasız bir şekilde hem Kürdistan genelinde hem de Botan’da yurtsever insanlarımızı tek tek veya toplu olarak vuracak derecede yoğunlaştı. İmha derecesine varan baskılar birçok insanımızın köylerini bırakıp göçmelerine neden oldu. Sabri yoldaş da ailesiyle beraber Güney Kürdistan’a göç etti. 
Mültecilik hayatının zor koşullarına rağmen özgürlüğe olan inancından, Kürdistan’a olan sevgisinden asla taviz vermeyen Sabri yoldaş, aktif çalışmalarına burada da devam etti. 1996 yılında Etruş kampından Gare alanına geçiş yaptı. 
Burada gerilla yoldaşlarıyla birlikte bir devre eğitimden geçti. 

Sabri yoldaş, TC uçaklarının bir hava saldırısı sonucu şehitler kervanına katıldı. Anısı mücadelemizde yaşamaktadır. 

Mücadele arkada§ları 















Hanım TANIT 


(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 27i) 


“KÜRDİSTAN ANAYLA BÜTÜNLEŞTİ HANIM ARKADAŞ” 



H anım arkadaş yurtsever ve yoksul bir ailenin çocuğu olarak 1956 yılında Şırnak’ın Gundik Remo köyünde dünyaya gelir. Bir kadın, bir ana ve ulusal özelliklerin kaşıyıcısı olur. Acımasızdır tarih, halkına yönelik adeta tarihi boyunca tekerrür eden trajediler devam etmektedir. Kalabalık ve çevrede saygınlığı olan bir aile gerçeği vardır. Ancak törede kız çocukları okula gönderilmez. Dolayısıyla Hanım arkadaş okula gidemez. Hemcinsleri gibi genç yaşında evlendirilir. Hem katı töre ve katı coğrafyasıyla yoğrulur Hanım arkadaşanı kişiliği. 

Hanım arkadaş ülke ve halk gerçekliğini hep sorgular. Çözüm gücü olma da belki zorlanır, ama hiçbir zaman mevcut gerçekliği sineye çekip kabullenemez. Köylüleri yurtsevrdir. Köyeleri düşman etkilenmelirinden uzakta ve coğrafik olarak gerilla hareketliliğine imkan sunan stratejik bir konuma sahiptir. Bu vesileyle ülkeye akan gerilla birimlerinin ilk ulaştığı köylerden biri de, Gundik Remo olur. Hanım arkadaşın ailesi, ulaşan ilk gerilla gruplarıyla ilişkilenip yurtseverlik görevlerini yerine getiren ailelerden olur. Bu ilişki her geçen gün derinleşerek daha bir anlam kazanır. Aile fertleri, milislik başta olmak üzere her göreve koşar. 
Hanım arkadaşın kardeşi milis olarak 15 Ağustos 1984 Eruh eyleminde yerini alır. Aile imkanlarını gerillaya açmıştır. Hanım ar- 



© Adı, soyadı: Hanım TANIT Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Gundıke 
Remo/Şımak, 1956 
Şehadet tarihi ve yeri: Haziran 1996, Silopi (İşkence sonucu) 

kadaş da bir kadın olarak çalışmalara katılmaktan geri durmaz. 
1990’da bir oğlu ve bir kardeşini gerilla saflarına gönderir. 

Gelişen ulusal kurtuluş mücadelesine paralel olarak halka yönelik düşman baskıları yoğunlaşır. Bir oğlu ve kardeşi gerilla saflarına katılan Hanım arkadaşın ailesine yönelik de baskılar yoğundur. Ki, ‘89’da köylerini terk etmek durumunda kalarak, Silopi’ye yerleşmişlerdir. Ama düşmanın baskı ve tehditleri burada kesilmez. Aile sindirilmek istenir. Ancak Hanım arkadaş yılmaz. O bir anadır, bir oğlunu ve kardeşini gerillaya vermiştir. Yüreği dağlardadır, o tüm özgürlük 


savaşçılarının anasıdır, gerillaya analık yapar. “Doğurduğum yiğitler, savaşırken durmak olmaz. 
Çalışmak, onlara güç vermek gerekir” der ve çalışmaya koyulur. 
Aktif bir cephe çalışanıdır. Halkı örgütler, gençleri özgürlük savaşma katılmaya yöneltir. Hiçbir çalışmadan geri durmaz, gerillanın şehirdeki eli, ayağı olmuştur. 
Büyük bir coşkuyla çalışır. Halkın güvenini kazanan fedakar, cesur, alçak gönüllü ve ölümüne partiye bağlıdır. 

1996 yılında Hanım arkadaş 
Cudi’de de gerilla birliklerinin yanındadır. Bir bayan gerillayla Silopi’ye dönerler. Silopi yakınlarında düşman tarafından fark edilmeleri üzerine, düşman operasyonununa maruz kalırlar. 
Çevrede çalışan işçilerin arasına katılarak düşman operasyonundan kurtulmaya çalışırlar. Hanım arkadaş düşman operasyonundan kurtulur. Ancak bayan arkadaş yakalanır. Daha sonra Hanım arkadaş da evinden alınarak tutuklanır. Bir kadın, bir ana olarak Hanım arkadaş düşmanın işkence hanesindedir. 
Tam on gün boyunca en ağır işkenclere, hakaretlere maruz kalır. Ancak Hanım arkadaş sır vermez, onurdan yana düşmana boyun eğmez. Mazlumların “Direnmek yaşamaktır” şiarlarını yaşamsallaştırarak abideleşin 

Anısı mücadelemizde önder olacaktır. 

















(Sayfa 272 


Şehit Milisler Albümü ) 


Feyzi DURMAZ 


Zap suyunda arınmıştı Durhat yoldaş 


K ürdistan dağları Kürt insanına, savaşçısına binyıllarca barınak olmuş, yurt olmuştur. Güzelliğinin yanında sarp kayalıkları, engin dağları ve derin vadileriyle bereket ve güzelliğiyle muhteşem olan Kürdistan coğrafyası; savaşan, direnen, kendini korumak isteyene de bağrını açmıştır. Kürt insanı coğrafyasıyla bütünleştiği oranda, ona dayanıp direndiği oranda, doğa da ona bereketini sunmuş ve yardımını esirgememiştir. Kürdistan’m bağrından, derin vadilerin yarıklarından süzülerek gelen Zap suyunun kenarında bulunan Çukurca’nın bir dağ köyünde, yurtsever orta halli bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelir Durhat arkadaş. Köyleri sınır hattında olduğu için hem düşmanın direk etkisinden uzak hem de Güney 

ak saçlarına vurdu ölüm akşamdı 

ilk gözyaşı damlası gibi aktı gözümden Ciwan bahar sessiz akşam sessiz yoldaşlar sensiz kaldı sen görmedin zifiri karanlıktı 



O Adı, soyadı: Feyzi DURMAZ Kod adı: Durhat 


Doğum yeri ve tarihi: Gişe 
köyü/Çukurca, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: Aralık 1996, Etruş kampı 

Kürdistan’la yakınlığından dolayı stratejik olarak önemli bir köydü. Durhat arkadaş ilk okulu kendi köyünde bitirir. Ancak öğrenimine devam edemez ve ilkokuldan sonra ailesin geçimine katkıda bulunmak amacıyla ticaretle uğraşır. Bu yıllarda Güney Kürdistan’daki Kürt hareketlerinden etkilenirler. 1980’li yılların ardından propaganda amaçlı ilk gerilla grupları alana geldiklerinde köyleriyle ilişki geliştirirler. O süreçte Durhat arkadaşın gelişen sempatisi, 1991 
yılında artık milislik düzeyine ulaşır ve çalışmalara katılır. 

1990 yıllarda kitleleşen Öz¬ 


gürlük mücadelesine karşı düşman büyük önlemler alıyordu. 
Baskı ve şiddetin dozajını git gide artıran özel savaş rejimi¬ nin tek amacı, halkın gerillayla ilişkisini koparmaktı. Bu amaçla halka yöneliyor, baskı ve işkence ile yurtseverleri yıldırmaya çalışıyordu. Giderek artan düşman baskıları karşısında Durhat arkadaş köylüleriyle birlikte, 1995 yılında köylerine boşaltmak zorunda kalırlar. 
Yaptığı çalışmalardan dolayı deşifre olan Durhat arkadaş ailesiyle birlikte Güney Kürdistan’a göç eder ve Amediye’ye yerleşirler. Burada da milislik görevini sürdürerek çalışmasına devam eder. Durhat arkadaş çalışmalarında dürüstlüğü, fedakarlığı ve girişkenliğiyle ön plan çıkar. Sınır boyundan, düşmanın baskı ve zulmünden dolayı Güney Kürdistan’a göç eden mülteciler Etruş kampına yerleşince, Durhat arkadaş da ailesiyle birlikte mülteci halkın içine gelerek buraya yerleşirler. 
Burada da resmi olarak milis kurumu içerisinde yer alır. Sürekli olarak pratik sahadaki çalışmalara katılır. 1996 yılında pratik çalışmalar içerisinde hasta düşer ve kampa getirilir. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaz ve şehit düşer. 

Anısı mücadelemizde önder olacaktır. 












(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 273) 


Serbest YAMAN 


Güçlü bir eylemciydi Serbest arkadaş 


O Adı, soyadı: Serbest YAMAN 

Kod adı: Muhyedin 
Doğum yeri ve tarihi: Rıpın 
köyü/Uludere, 28 Mart 1974 
Şehadet tarihi ve yeri: 12 
Mayıs 1996, Kalıka köyü 

kırsalı/Uludere 

S erbest yoldaş yurtsever bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. Sevilen bir çocuk olarak büyüyen Serbest yoldaş derslerinde oldukça başarılı olduğu için öğretmenlerince çok sevilir, takdir edilirdi. Okula gittiği dönemlerde okuma, yazma ve dağlara çıkarak gezmeyi çok seviyordu. İlkokuldan sonra ise silahları tanımayı hep istiyordu. 
1990’h yıllardan itibaren ağabeyi aracığıyla partiyle tanıştı. Serbest bölgede cephe faaliyetleri yürüten arkadaşlarla ilişki geliştirdi ve yaklaşık iki yıl sempatizan düzeyinde çalışmalar içerisinde büyük bir coşkuyla yer aldı. 1992 yılında milis düzeyinde çalışmalara başla¬ 


dı. Zamanının çoğunu gerilayla beraber geçirince kısa süre sonra deşifre oldu. Yaklaşık bir yıl kaldığı milis faaliyetlerinde hemen hemen her eyleme katılıyordu. Askeri faaliytlere katılmayı çok istiyordu ve eylemlerde her zaman öne çıkıyordu. Askeri çalışmaların yanı sıra örgütlenme ve propaganda çalışmalarını yürütüyordu. 

1993 yılı ekim ayında Haftanin 
eyalet karargahına geçerek askeri ve siyasi eğitime katıldı. Kendisinin Güney Kürdistan’a geçmesinden iki ay sonra Güney Kürdistan’a gelen ailesiyle tekrar ilişkiye geçti. Ayrıca hiç ara vermeden pratik çalışmalar içerisinde yer almaya devam etti. 1996 
yılına kadar kuryelik yaptı bunun yanı sıra birçok eyleme katıldı. 
Bu eylemlerde beş kez başarı ödülü aldı. Katıldığı yirmi birinci eylemde şehit düştü. 

Uludere alanında Şıwet-Zıravık arasındaki Kalıke köyünün aşağısındaki cadde üzerinde eylem yapılacaktı. Düşmanın sürekli nöbet tuttuğu bir noktaya pusu atılacak¬ 


tı. Arkadaşlar eyleme katılmasını istemiyorlardı. Milis grubunun bölük komutanı ve kuryelerin öncüsü olan Serbest yoldaş saldırı grubunda yer almak için kendisini dayattı. Düşman noktaya sabah saat dört’te ayılıyordu. Düşmanın ayrılma hazırlıklarını yaptığı saatlerde saldırmak için sabah saat dört’te pusu atıldı. Düşman gitme hazırlıkları yapınca ağır silahlarla saldırı başladı. B-7 isabet eden panzer yoldan çıktı. Nöbet tutan otuz asterden on sekiz tanesi ilk atışta vuruldu ve geri kalan yaralılar panik içide kaçtılar. Saldırı esnasında Serbest yoldaş bacağından yaralanınca yanma gelen bayan arkadaş onun raxtını ve B-7’yi elinden aldı. Serbest yoldaş bu kez bayan arkadaşın Kleşini elinden zorla alıp düşmanın üzerine gider. 
Yaralı askerlerden birinin taraması sonucu Serbest yoldaş şehit düşer. 
Aynı eylemde bir de takım komutanı arkadaş şehit düşer. Üzerlerindeki malzemeyi alan arkadaşlar cenazeleri alamadan noktayı terk etmek zorunda kalırlar. Eylem yerine gelen köy korucuları cenazeleri aynı noktaya defnederler. Serbest yoldaş Kürdistan coğrafyasını ve yoldaşlarını çok seviyordu. 
Herkese moral vermek en belirgin özelliklerinden biriydi. Askeri malzemeleri her zaman korur, temiz tutar ve sahiplenirdi. Kahramanca şehit düştüğü eylemden sonra Etruş kampında parti tarafından yapılan büyük bir törenle şehadeti ilan edildi. 

Mücadele arkada§ları 
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Şehit Milisler Albümü ) 


Mele Yasin KARA 


Şehitlere bağlılık zafere bağlılıktır 



O Adı, soyadı: Mele Yasin 

KARA 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uludere, 1957 
Şehadet tarihi ve yeri: Eylül 1997, Zap 

ele Yasin arkadaş yoksul bir ailenin üçünçü çocuğu olarak dünyaya geldi. Yokluğun tarihi çelişkisini köklü olarak bilmese de, bu yokluğunun, fakirliğin somut durumuyla yaşar. Ailesine katkıda bulunmak için gençliğinin enerjisini bu yolda harcanmaya çalışır. Daha genç yaşta çiftçilik ve ziraat işleriyle uğraşır. 
Geçimini sağlamanın en kolay ve en zorlu biçimidir bu. O yaşamını topraktan sağlıyordu. Topraklar berketliydi. Yaşamın güvencesiydi bu topraklar. M. Yasin arkadaş 


böyle öğrendi. Yoksulluk bir kader değildi elbette. îşte bunun tarihi bilincinden yoksundu. Bu donanıma sahip değildi. Ama bir gün buna erişmenin gücünü görüyordu kendinde ve umutluydu. 
Kürdistan’da boy atıp gelişen Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi sesini dünyanın her tarafına yaymıştı. Partinin alana girmesiyle M. Yasin arkadaş bundan etkilenir ve sempati duyar. Daha sonra 1990 yılında bir kız amca çocuğu saflara katılır. Amca çocuğu¬ nun saflara katılmasıyla M. Yasin arkadaş çok etkilenir. Yurtseverlik duyguları bir o kadar kabarır ve çalışmalara atılır. Suçsuz yere birkaç defa tutuklanır, tüm tehdit ve baskılara karşı boyun eğmez, direnir. Çalışmalarını da aktif bir şekilde sürdürür. 

Tüm tehdit ve baskılarla yetinmeyen düşman tüm Kürdistan da yaptığı gibi boşaltma politikalarının M. Yasin arkadaşın köyleri üzerinde de uygular. 1994’te köy tamamıyla boşaltılır. Dağ taş demeden kendi evini, köyünü, barkını, bahçesini geride bırakarak kilometrelerce yol kat ederler. 
Kendilerine başka bir yaşam yolu bırakılmamıştır. M. Yasin arkadaş Güney Kürdistan’a doğru yol alırken, burada oluşturulan Beher kampına yerleşirler. Artık burada kendi halkı içinde kolektif bir yaşamın ve birliğin temelini atmaya çalışır. Milislik görevini burda sürdürür. M. Yasin arkadaş girdiği her ortamda uyumlu çalışma için çaba sarf eder. Bersıve, Et- 


ruş, Ninova kamp sürecinde de bu kişiliğiyle kamp halkına örnektir ve sevilir. Kürt halkının birliğini yaratmak için didinip durur. Kamp sürecinde bu yönlü epey etkili olur. M. Yasin arkadaş dine bağlı, saf, dürüst ve fedakar özellikleriyle tanınır ve saygınlık kazanır. Evli ve sekiz çocuk babasıdır. îki çocuğu parti sarflarına katılmıştır. (Şehadetinin ardından iki yıl sonra büyük oğlu Agit (Casım) de Metina da şehitler ordusuna katılır.) M. Yasin arkadaş, dağa gitmenin özlemi içerisindedir. Hep, o özgürlük kokan doğa¬ ya ulaşmak istiyordu. O temiz havadan nefes alıp vermek istiyordu. Bu isteği yerine getirilir. 1997 
Güney savaşında bir takım milis arkadaşıyla beraber Ninova kampından Zap alanına geçer. Aktif bir şekilde savaş cephesinde yerini alır. O güzelim dağ havası yerini barut kokusunu bırakmıştır. 
Gece gündüz yılmadan savaşır. 
Güzelim Zap suyu kanlara boyanmıştır. Uğursuz kurşun M. 
Yasin arkadaşı bulmuştur. Düşman saldırıları git gide yoğunlaşıyordu.. Düşman bir gün Zap lojistik tepesine de girmek istiyordu. Burası günlerce süren bir savaş ortamına sahne olur. Büyük bir direnme sonucunda kalleş bir kurşun hedefini bulmuştu. M. Yasin arkadaş bu kalleş kurşunla şehitler kervanına katılır. 

Anıları mücadelemizde önderdir. 












(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 275) 


Osman KARA 


Olgun ve cesur bir yurtseverdi Eşref yoldaş 


E şref arkadaş yoksul bir ailenin ilk çocuğu olarak Uludere’nin Hilal köyünde, 
1971 yılında dünyaya geldi. Hilal köyü, sınır hattında harika coğrafyasıyla yurtsever bir köydür. Küçük yaşta babasını kaybeden Eşref arkadaş, ailenin ilk çocuğu olması vesilesiyle, aile sorumluluğunu da yüklenmek durumunda kalır. Hayvancılıkla uğraşır. Çobanlık yapar. Yaşam mücadelesi güçlüklerle dolu ve zorlayıcıdır. Buna aile sorumluluğu da eklenir. 

Sorumluluk duygusu ağır basan, sessiz, duygusal, ağırbaşlı ve olgun bir kişiliğe sahiptir. Büyüdükçe dış dünyayı tanıyan Eşref arkadaş Ulusal kurtuluş mücadelesinden çok etkilenir ve bir ara yış içine girer. Eşref arkadaş ailesiyle Besta Belijne yaylalarında hayvancılık yaparken, 
1988 yılında gerillayla karşılaşır, tanışır ve ilişkilenir. Bu süerçte Eşref arkadaşın kardeşi Bedri ve dört amca oğlunun gerillaya katılmalarıyla ilişileri daha da derinleşir. Aynı zamanda düşmanın baskıları da bu dönem yoğunlaşır. Ancak baskılar O’nu ve çevresini yıldırmaktan ziyade, kin ve öfkelerini biler. 
Ulusal kurtuluş mücadelesine olan sempati artıkça köyden gerillaya katılımlar daha bir yoğunlaştırır. Bu durum da baskıların artmasını doğurur. Köy halkına yönelik basılar her ge- 


© Adı, soyadı: Osman 
KARA 

Kod adı: Eşref 
Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uludere, 1971 
Şehadet tarihi ve yeri: 29 
Kasım 1997, Ninova kampı 

çen gün artar. 1994 yılına gelindiğinde; bu baskılar, gerillayı halktan koparma amaçlı düşmanın köyleri yakıp yıkarak halkı göçe zorlaması üzerine Eşref arkadaş ailesiyle Güney Kürdistan’ın Etruş kampına geçerek buraya yerleşir. Ancak partiyle ilişkileri kesintiye uğramaz, aksine daha bir aktifleşecektir. Çeşitli tarihlerde istemi üzerine pratik sahalara görev amaçlı gider. En son olarak Etruş kampının asayiş kurumunda çalışmaktadır. Asayiş kurumunda büyük bir istek ve duyarlılıkla sorumlu bir duruşun sahibi ve görevini yerine getirmede hiçbir fedakarlıktan geri durmaz. 1997 yılında kamp Ninova alanına taşındığında Eşref arkadaş asayiş kurumunda çalışmalarına devam eder. 

Bu dönem ihanetçi KDP güruhunun kampa yönelik baskıları çok yoğundur ve birçok kez saldırılar gelişir. Halkın malına el konulur, eşyaları talan edilir. Yine bu saldırılardan biri olan 29 
Aralık 1997 tarihinde kamp içe¬ 


risine yönelik geliştirdikleri katliam ve saldırılarda yedi yurtsever yaralanırken, Eşref ve bir arkadaşı sergiledikleri kahramanca direnişten sonra şehit düşerler. Onlar savunmasız halka yönelik gelişen saldırıda kendi bedenlerini çelikten bir mevziye dönüştürerek halk kahramanları arasına isimlerini kanlarıyla nakşederek ölümsüzleştiler. 
Anıları sonsuza dek mücadelemizde yaşıyor, yaşayacaktır. 


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Welat KARA 


Şehit Milisler Albümü ) 



O Adı, soyadı: Welat 
KARA 

Kod adı: Welat 
Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uludere, 1980 
Şehadet tarihi ve yeri: 29 
Kasım 1997, Ninova kampı 

W elat arkadaş 1980’de Uludere’nin Hilal köyünde yoksul, ama yurtsever ve yürek zegini bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açar. 
Doğduğunda, ülkesi Kürdistan toz duman içindeydi, hava barut kokuyordu, faşizm kokuyordu, 
12 Eylül jandarmalarının postalları altında can çekişiyordu. 
Ama bomba gibi patlamaya hazırdı... Ortalık kan revandı... 
Cunta hakimdi, karanlık hakimdi... Ama Başkan Apo ve partisi PKK tarafından başlatılan Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi, güneşin geceyi parçaladığı gibi tan yerinden çıkmış karanlığı dağıta dağıta yükseliyordu. Takvimler 15 Ağustos 1984’ü gösterdiğinde, büyük yadigarımız manevi komutasında başlatılan silahlı direniş düşmanı şoke edip sarstığı gibi, gerçekliğinden koparılmış Kürt’ü de sarsmış ve bir miladı başlatmıştı. Binyıllardır çekilen baskı ve zulmün, acı ve elemin, köleliğin ve bağımlılığın son bulması ve özgür, eşit ve 


barşçıl bir yaşama erşimek için, uyanan Kürt gençliği dalga, dalga saflara akıp, savaşı geliştiriyordu. Dersim isyanının yenilgisinin ardından Küçük ve Büyük Ağrı dağlarının arasına bir mezar yapılarak çizilen karikatürün altın da “Muhayyel Kürdistan Burada Meftundur” (Hayali Kürdistan burada gömülüdür.) 
şeklinde Milliyet gazetesinde yayınlanmıştı; T.C kendini, 


Kürtleri bitirdiğine inandırmış, Kürtleri de buna inandırmayı amaçlamıştı. Ancak bunun böyle olmadığını, böyle kabul edilmeyeceğini Kürt gençliği, gençliğin öncü gücü, gençlik örgütü ve Kürt halkının önderi Başkan Apo, dosta düşmana, cümle aleme ilan etti. Devrimci direniş başlatılarak, 15 Ağustos 1984’te ilk kurşun tarihin karanlığının orta yerine sıkılarak, derin uykudan uyandırıldı Kürt halkı. 

Devrim olağanüstüdür, yakıcıdır, yapıcıdır, baş döndürücü düzeyde hızlıdır, hareketlidir. 
Dünyayı saran devrim rüzgarı, 1970’lı yıllarda Kürdistan’ı da sardı ve 1980’lı yıllarda ise hareket halinde olan bir volkanı andırıyordu adeta. Zorun ve zulmün kalesi, özgürlük ve bağımsızlık aşkıyla tutuşan yüreklerce topa tutulmuş, kölelik ve esaret zinciri çatır çatır kopuyordu. Bu dava özgür, eşit ve barışçıl bir ortam yaratılıncaya kadar sürecek ve özgürleşmesi gerekenlere ve yine özgürleşmek isteyenlere mücadele etme imkanı veriyordu, tarihi bir fırsattı, kaçırılamazdı. İşte Welat arkadaşın çevresi, ailesi ve de kendisi bu tarihi toplumsal insani özlemini gerçekleştirmenin mücadele 


kulvarına girmiş ilerliyordu. 
Emperyalizm ve ilkel milliyetçi Kürt gericiliğinin desteğini alan T.C PKK’nin öncülüğünde verilen devrimci mücadele karşısında zorlanması üzerine yeni konseptler, planlar geliştirerek süreci lehine çevirmek istiyordu. 
Buna bağlı olarak “denizi kurut, balığı yakala” taktiğini hayata geçirmek için binlerce köyü yakıp, yıkarak halkı göçertti. Bunun yanı sıra binlerle ifade edilen faili meçhul cinayeti kontralar eliyle işledi Kürdistan’da. 

Hilal köyü de boşaltılıp, göçertilen köylerden biridir. Dönemin yurtsever olan belediye başkanı Yakup Kara kontralar tarafından katledilir. Köy halkı Güney’e doğru göç ettiğinde, Welat arkadaş 15 yaşında idi. Halk bir acı gerçek ile yüz yüzeydi; kendi 


ülkesinde mülteciydi. Geliye Qiyamete, Etruş, Ninova, Nehdare, ve son olarak Maxmur’da mültecilik yaşamlarını sürdürürler. Welat arkadaş Etruş kampı sürecinde Asayiş kurumu çalışmalaran da yer alır ve kampın güvenliğinden sorumlu birim içinde kalır. 29 Kasım 1997 günü T.C ile ihanetçi KDP ajanlarının kampa yönelik gerçekleştirdikleri katliam girişiminde şehit düştü Welat arkadaş. Bir tohum daha düştü toprağa böylece! Bir kızıl karanfil oldu özgürlük bahçesi Cezira Botan’da... 
Bir yıldız daha kaymıştı gök kubbe sonsuzluğunda... Bir meşale yakılmıştı yüreğinde her yurtsever Kürt’ün. Anınız yolumuzu aydınlatacaktır. 

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S alih arkadaş, Kuzey Kürdistan’da halkımızın adeta ölüm sesizliğini yaşadığı, dalında yaprağın kıpırdamadığı, Kürt halkının adeta tarihi bitişi yaşadığı 1960’h yıllarda gözlerini yaşama açar. Yok olmayla, tarihten silinmeyle karşı karşıya gelmiş bir halkın acılı günlerinde yaşamla tanışır. Yurtsever, zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmek, özgür bir yaşam için yetmiyordu. Özgürlük için daha fazla mücadele gerekiyordu. 

İlk okulu köyünde okudu. Şehirlere, metropollere hiç gitmedi. 
Çocukluğu köyde geçti. Daha çocukluğundan itibaren ilişkilenme tarzıyla köyünde sevilen, sayılan ve saygı duyulan bir kişilikti. Dolayısıyla dikkate alınır ve sözü dinlenirdi. İnsani, yalın ve sade kişiliğiyle bir sevgi yumağıdır. Kürdistan’ı boydan boya saran özgürlük ateşi, gecik- 

Bedenirı yanarken sen kendi külünden yeniden yeniden hem yaşam oldun hem destan ve bir meltem serinliğinde düşlerin göçmen kuşların kanatlarında uçup gidersin sıcak iklimlere bir gün dönersin 
Esfahan yağmur damlaları gibi dağılır düşersin kıraç toprağa, yeşerirsin 



O Adı, soyadı: Salih KARAASLAN 
Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Silopi, 
1960 

Şehadet tarihi ve yeri: Şubat 1998, Silopi 

meksizin köyün ve O’na da ulaşır. 1989’da partiyle ilişki kurar. 
İlişkilenmeyle birlikte ikirciksiz yüreğinin tüm sıcaklığıyla aktif bir katılımla görevlere koşar. 
Her göreve talip ve hazır, aktif bir parti emekçisidir. Geçimini sağladığı, kendisine maddi destek sağlayan işini bırakmaz. 
Özellikle Cizre, Silopi arasındaki yol güzergahında bulunan Aslan lokantasındaki işini sürdürür. 
Çalıştığı iş yerinin bulunduğu alanın, gerillanın çok yönlü faaliyet merkezi durumunda olması, 


Salih arkadaşın destek ve çabalarını daha anlamlı, değerli kılmıştır. Ve Salih arkadaş sürekli gerillanın yanma koşar, maddi ve manevi destek sunar. Hasta, yaralı gerillamı, tedavisi için aktarımlarını yapar, lojistik ihtiyaçları temin eder. Bunu yaparken de gözünü budaktan esirgemez. Dolayısıyla Salih arkadaş emekçiliği, fedakarlığı ve cesaretiyle tanınıp, sevilir. Evli ve altı çocuk babası olan Salih arkadaş her geçen gün daha bir aktifleşerek, milis düzeyinde çalışmalara katılır. Son olarak 1998 Nevrozu’nda gerilla güçleri Silopi merkezinde bir eylem yapma hazırlımdadır. Eyleme katılacak olan bir bayan arkadaş, eylem öncesi Salih arkadaşın evinde kalmaktadır. Eylem öncesi yaşanan bir ihanet ve ihbar üzerine Salih arkadaşın evine baskın yapılır. Salih arkadaş, bayan gerilla arkadaşın kızı olduğunu söylereyerek sahip çıkar. Ancak bir kez daha ihanet çirkin yüzünü açığa vurur. Salih arkadaşı köyün dışına kadar sürüklerler. Ardından soruşturma için Şımak’a götürürler. Teslim almak için işkencenin her çeşidini uygularlar. 
Ancak Salih arkadşm işkence tezgahındaki tavrı kesin ve nettir, soylu bir direniş sergiler. Ve işkence ile katledilir. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 

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AHA BÜYÜK YAŞAMAK 


O Adı, soyadı: Ömer 

BENZER 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Banke 
Mazi/Gabar, 1963 
Şehadet tarihi ve yeri: 25 
Haziran 1998, Çiyaye Xera Gare 

ürdistan tarihinde 15 Ağustos 1984 bir milattır. Ölüm döşeğindeki ulusa yapılan bir şok tedavisidir. Sömürgeciliğin beyinlerde inşa ettiği karakollara sıkılan ilk kurşundur. Ve 15 Ağustos Atılımı dalga dalga Kürdistan’ın dört parçasında yankılandı. Sömürgeciliği kahrederken; halka ruh verdi, can verdi ve kadın erkek yediden yetmişe her Kürdistanlıyı derinden sarstı. Akın akın halk Özgürlük mücadelesi saflarına aktı, gerillaya güç ve destek verdi, yurtseverlik görevlerine sarıldı. Bununla da yetinmedi, savaşın içinde yerini alarak tarihi hesaplaşma içine girdi. 15 Ağustos Atıhmı’nın coşkusu ve sıcaklığıyla gerillayla ilk ilişkilenen yurtseverlerden biri de Ömer arkadaştı. 
Çeşitli düzeylerde görevler üstlenerek nice zorlu süreçleri yaşayarak şehadete ulaşana kadar, her geçen gün daha büyük bir aktivite ve fedakarlıkla çalışmalara katılmaktan geri durmamıştı. 

Ömer arkadaş yoksul bir ailenin ilk çocuğu olarak 1963 yılında Banke Mazi köyünde dünyaya gelir. Köy ortamında büyür, aile¬ 


nin ilk çocuğu olması, O’nu erken yaşlarda hayvancılıkla uğraşan aile geçimine katkı sunmak durumunda bırakır. Yaylarda çobanlık yapar. Ağır başlı, işine bağlı, çalışkan ve samimi bir mizaca sahiptir. Bu özellikleri daha genç yaşında O’na saygınlık kazandırır ve köy ortamında sevilen bir karakter edinir. Aile yurtseverdir. Alana gerillanın inmesiyle 
1984 yılında gerillayla ilişkilenir. 
Yurtseverlik görevlerini yerine getirerek, gerillaya güç ve destek 


verir. Her geçen gün ilişkisi derinleşir. Ulusal kurtuluş mücadelesine bağlılık ve inancı daha bir bilenir. 

Ömer arkadaş 1986 yılında tutuklanır. Yedi ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılır. Düşmanın amacı yıldırmak sindirmektir. Ancak düşman gerçekliğini pratikte daha yakıcı bir biçimde yaşayan Ömer arkadaşın kin ve öfkesi daha bir bilenir. 
Tekrar ilişkilenir, güç ve enerjisini seferber ederek daha büyük bir 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katlımın sahibi olur. Ulusal kurtuluş mücadelesinin gelişimine paralel olarak baskılar da yoğunlaşır. Ve Ömer arkadaş 1988’de ikinci kez tutuklanır. Bu kez iki buçuk yıl hüküm giyer. Cezaevi sürecini bir eğitim sürecine dönüştüren Ömer arkadaş, bilincini derinleştirerek kendini eğitir. Bu anlamda kendini donatan Ömer arkadaş, cezaevinden çıktığında köyüne dönerek tekrar özgürlük savaşçılarıyla ilişkilenir. 

Ömer arkadaş artık aktif bir milistir. Sadece askeri faaliylere katılmakla yetinmez. Bunun yanı sıra lojistik ve kuryelik yapar, çevresinde cephe çalışmalarına katılır. 1994 yılına kadar çalışmalarına büyük bir fedakarlık ve başarıyla yürüten Ömer arkadaşın deşifre olması ve baskıların yoğunlaşması üzerine, ailesiyle özgürlük diyarı Cudi dağına sığınır. 


Evli ve dokuz çocuk babası olan Ömer arkadaş, ailesiyle bir süre Cudi dağında kaldıktan sonra Güney Küridistan’a geçer ve ailesiyle Etruş kampına yereleşir. 
Nehdare ve Ninova kamplarında kaldığı süreçlerde de milislik görevlerini aksatmadan tüm güçlüklere göğüs gererek sürdürür. Cudi alanıda kuryelik yapar. İhtiyaç duyulduğunda göreve hazırdır. 
Çalışmalarında başarıyı esas alır ve görevine sadıktır. Kamp yaşamında da çevresiyle ilişkilenmedeki seviyeli, olgun olması önemli bir saygınlık kazandırmıştı O’na. Çözümsüzlüğün olduğu yerde çözüm üreten meziyetleriyle saygın ve sözü dinlenen bir konum edinmişti. En zor koşullardaki fedakarlığı, öne atılması, cesareti ve bu noktada görev ve sorumluluklara sahiplik etmesi en temel özelliklerindendir. 


Bir söz vermişti ve yıllarca bu sözün gereklerine pratikte yanıt olamanın yoğun çaba ve mücadelesi içinde oldu. Ve hep “daha büyük başarmak” diyordu. 

Son olarak tekrar kuryeydi ve öncüydü. Bir grup yaralı ve hasta arkadaşı, 25 Haziran 1998’de Gare dağından alarak yola çıkar. 
Yolda ihanetçi güruh KDP’nin pusununa düşerler. Uzun bir çatışmanın ardından ağır yaralan Ömer arkadaş, pusu yerinin dışına çıkmayı başarır. Ancak yarası ağır olduğundan uzun yaşayamaz ve kanıyla kutsal vatan topraklarını sular, özgür ve onurlu geleceğe tohum olur. Ölümsüzlük mertebesine ulaşan Ömer arkadaş bugün mücadelemizde yaşıyor, sonsuza dek yaşayacaktır. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. 

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O Adı, soyadı: Mehmet (İrfan) BABAT 
Kod adı: Şex 
Doğum yeri ve tarihi: 
Axyan köyü/Uludere, 1955 
Şehadet tarihi ve yeri: 15 
Nisan 1999, Segırke köyü 

tice Kela Meme dağının Bestler’e bakan yamacında, görkemli Hezil çayının yukarısına kurulu küçücük bir mezra olan Axyan köyü ilk gerillaya kucak açmış, gerillayla ulusal kurtuluşun tadına ermiş bir köydür. Ta ki Kürt tarihindeki ihanet buraya da ulaşıncaya dek! Egemenliğini ihanet üzeridnede tesis eden sömürgeci devlet, bu küçücük mezra da bile kendisine uşak yaratır, yurtseverlerin üzerine saldırtır. Mezra ihanetçiler ile yurtsever direnişçilerin çatışma alanı olur. Direniş geleneği PKK ile ağır basınca, 1980 sonlarında düşman burayı göçertir ve mezralılar Üçkaya (Segırke) köyüne taşınırlar. Şehmus ve Hazo gibi ihanetçiler burada köy korucusu çete olup halkına ve ulusuna ihaneti yeğlerken, Şex (Memet Babat) gibi dineşçi yurtseverler de yarı firari hayatıyla milisliği seçip halkın, gerillanın yanında ulusal kurtuluş yolunu seçer ve onurlarıyla şehadete kadar mücadelelerini sürdürürler. Ve böylece küçücük bir mezrada, bir aile içinde biri dire¬ 


niş, diğeri ihanet yanını temsil eden Kürt’ün tarihi tekerrür eder. 
Salt bu öyküde bile Kürt tarihini okumak, anlamak ve bilince çıkartarak tarihle bağı kurmak, zengin tecrübeler edinmek mümkün, Şex’in öyküsünü şehadetinden iki yıl kadar önce Parti Önderliği’ne ve Botan eyalet komutanlığına yazdığı ilk ve son faaliyet özgeçmiş raporundan anımsayarak anlatmaya çalışacağım. 

Bestler sularının Hezil çayına ka¬ 


vuştuğu üçgenin biraz yukarısında çınar ağaçlarının gölgesinde oturmuş, kulaklarımızda Hezilin berrak sularının şarıltısı, kayalıklarda kuş ve keklik ötüşleriyle demli çayımızı yudumluyordu. Böyle bir ortamda Şex anlatıyor, ben yazıyordum. Tam gün boyu anlatımı sürdü. 1997 yılının güz aylarıydı. 
Tam on dört yıldır gerillaya hizmet veriyordu ve bu onun partiyle ilk resmi bağı oluyordu bu rapor. “Daha önce kimse benden rapor yazmamı istemedi. Rapor iyi bir şey, partiye hesap vermek iyi” diyordu. 
Raporunu partiye faaliyet bildirme değil, çalışmanın hesabını verme gibi alçak gönüllü ve soylu bir davranış içinde yazıyordu. Okuma yazması yoktu. Fotoğraf çekmeyi çok seviyordu, arkadaşlarla bol bol anısı olsun istiyordu. Beraberinde getirdiği iki vesikalık fotoğrafını yazdığı kağıdın içine koymamı istemişti. Raporu bitirdikten sonra Bestler’de daktilo edecek, asıl nüshayı Parti Önderliği’ne, diğer nüshayı da eyalet komutanlığına gönderecektim. Rapor kısa sürede Parti Önderliği’ne ulaşmış, raporu okumuş ve telefon konuşmasında Botan eyalet komutanı Cemal arkadaşa, “Sizde Şex adında bir milis arkadaş rapor göndermiş. Okudum. O değerli bir insan. O’na selamlarımı söyleyin ve sahip çıkın...” demişti. 
Bunun üzerine Cemal arkadaş, Şex arkadaşı Bestlerde Çala köyünün karşısındaki kayalıklarda dört gün misafir etti. Bu esnada Botan eyaleti kadro gücü bu alanda taktik eğitim devresindeydi. Son birkaç yıldır hep 2-3 kişilik küçük gruplarla ilişkide olan Şex arkadaş birden üç yüz gerillanın arasında kendisini bulunca şaşırmadan edemedi. O ağır başlı, saygın haliyle gülümseyerek şaşkınlığını bir espriyle ifade etti: “Dijmın digot ti nemane, maşellah vire tijine!” Güneş Hezil’in apak sularını delip yemlenen balık yavrularının pullannda rengarenk yansırken Şex yoldaş anlatmaya başladı: “Ez ji Şimex dihatim. Ez gihiştim Çala, min dit ku gundi kom bu- ne...” Şımak’a alışverişe gitmiş. Yıl 1983. O zaman köyün tek bağlantısı orayla var. Patika bir keçi yolu. 
Araba filan ulaşmıyor. Yayan dört beş saat çekiyor. Şehirden dönerken 


Çala köyünden geçiyor. Çala köyü çemke Talo suyunun kenarında Serke Mihemede Osa tepesinin eteğinde sık ormanlı, kayalıklı bir köy. 
Köylüler hayvancılıkla geçiniyor, çok az miktarda da tarımcılık var. 
Bu köyde 1990’lara ulaşmadan göçertilen köylerden. Şex yoldaş toplanan köylü grubunu görüp yanaşıyor. Köylüler ayakta toplu halde duruyorlar. Şaşkın şaşkın konuşan gence bakıyorlar. O gence benzer iki genç daha topluluğun kıyısında duruyorlar. Omuzlarında silahları, bellerinde raxtları var. Boyunlarından sarkan kefiyelerinden gençlerin yabancı olduklarını anlıyor, yanaşıp dinlemeye başlıyor. Genç coşkulu ve tane tane konuşmasmı sürdürüyor: “Em dixwazi ku Welate me ji bin zulm ü zordestiye dijminan derkeve. Dagırkeran welate me kirine çar parçe ü hebuna me inkar dikin...” Konuşmayı sonuna kadar dinliyor. Oldukça etkileniyor. Daha önce de Barzaniciler ve Talabanici- 


ler bize gelir konuşurlardı, ama bu gençlerin bahsettiği şeylerden hiç bahsetmezlerdi. Hep gelir Irak Kürdistan’ında savaş var, bize adam verin, silah taşıyın vb derlerdi, ama ne amaçlarından, ne siyasetten, ne de düşmanın siyasetinden, ya da Kürdistan tarihininden söz etmezlerdi. 
Onun için insana hiç güven vermiyorlardı. İnsanın içine hiç umut ışınlan saçmıyorlardı. Bu gençleri dinleyince içim bir hoş oldu. Yüreğim ısındı. Kanım hareketlendi. Bir heyecan dalgası bedenimi sarmaladı. Vücudum kuş gibi hafifledi, yüreğime bir umut seli hücum etti. 
Kendi kendime işte bunlar gerçek peşmerge, bunlar Kürdistan’ı kurtarır, dedim. O zamanlar adını duymamıştık, bunun için diyorduk. Onlarla tanışınca gerilla ile peşmerge arasındaki farkı da öğrendim,” Diyordu Şex yoldaş. Daha sonra gençlerle tanışıyor. Onları kendi köyüne davet ediyor. Gençler köyünü ve köyüne nasıl gidilebileceğini 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soruyorlar. Sonra bir gün uğrayacaklarını söyleyerek ayrılıp gidiyorlar. Şex arkadaş köyüne geldikten sonra, günlerce gençlerin gelmesini heyecanla bekliyor. îşte gerillalarla ilk tanışması böyle başlıyor. Demlenmiş çayımızı yudumlarken bir çocuk gülümseyişiyle gerillaların köye uğramalarına çocuklar gibi sevinişini anlatıyordu. 
Gerillalar ondan bazı ihtiyaçlarının temenini istemiş. Hemen hazırlayıp taşımış istedikleri yere bırakmış. O gece gerillaların konuğu olmuş. Gerillalardan biri uzun uzun yazı yazmış. Şex yoldaş da merakla ve saygıyla izlemiş. Yazı yazması bitince katlamış ve muska (nivişt) gibi yapıp bantlamış. Bu Şex’in çok tuhafına gitmiş, ama cesaret edip soramamış. Sonra yazı yazan gerilla onunla sohbete dalmış. Köyü, köylüleri ve çevre köyler ile köylüler hakkında Şex’i soru yağmuruna tutmuş. Şex çevresini aile aile, kabile kabile hepsini isimleriyle sıralamış. Arazi hakkında, köylerin özellikleri hakkında tüm bildiklerini anlatmış. Sabahın geç saatlerine kadar konuşmuşlar. Sonra uykuya çekilmişler. 
Daha sonra kendisiyle konuşan gerilla komutanın Agit olduğunu öğreniyor. îsmini çok duyduğu Komutan Agit’le sohbet etmenin gururunu yaşıyordu. 

Derin bir nefes aldı. Anlattıklarını yazmamı bekledi. Yazıyı tamamlayınca parmaklarım yorulmuştu. Yanda, beraberimizdeki arkadaş Hezil’den tuttuğumuz balıklan kızartıyordu. Taze balıklar tabakta kızıl güller gibi buram buram kokuyorlardı. Güneş tepemize doğru dikelmek üzereydi. Öğle için erkendi, ama bu cezbedici doğanını güzelliklerinden uzun olu¬ 


yordu. Sonunda bir ara vermeyi kararlaştırdık. Suyun kenanna geldim, dipteki en incecik kum taneciklerini sayabilecek kadar berrak su, usul usul akıyordu. Şex arkadaş suya girip giremeyeceğini surdu. 
Gerillaya duyduğu derin saygıdan dolayı izinsiz bir şey yapmıyordu. 
Girebileceğini belirtince, daha yukandaki derinliğe gidip daldı. O iyi bir yüzücüydü de. Kenarında büyüdüğü suyla bütünleşmesini bilmiş, öğrenmişti. “Dema me bihist, me got Kürdistan rizgar bu. 
Eme rahejin çeken xwe u erişe ser Şimex bikin, bajar bixin deste xwe, le hevalan ne hiştin...” 
1984’te 15 Ağustos Atılımı karşısındaki duygularını böyle dile getiriyordu Şex yoldaş. Bütün köylüler aynı coşkuyla bir isyana hazırlanmışlar. Sonra diyor, Agit yoldaş bana bizim savaşımızın eski isyanlar gibi olmayacağını anlattı. Benim de kafama girdi. Doğru söylüyordu. 15 Ağustos eyleminden hemen sonra Türk askerileri köylerine gelerek “terörist” dedikleri gerillaların bu yörede görüldüklerini, köylülerin onları barındırdıklarını ve eğer teröristleri görüp karakola haber vermeyen olursa, tespit ettiklerinde alıp zindana götüreceklerini, bunların katil ve vatan haini olduklarını, bunu için bunlara değil, devlete yardım etmelerini istemişler. “Heta we deme leşker zede nedihatin günde me, sale careke du caran an dihatin, an nedihatin” diye anlamayı sürdürdü: Eskiden jandarmalar ya asker kaçakları için, ya vergi, ya da seçimler için gelirlerdi. Bu sefer her gün gelmeye başladılar. Bizim hayrımız için gelmediklerini biliyorduk. Zaten ondan sonra köyümüze nifak tohumları girdi, dedi. Daha sonra, 


Şex yoldaş gerillalarla ilişkilerini yine sürdürüyor. Ancak gerillalar eskisi gibi köye gelemiyorlar, daha çok kendisi kıra çıkıp onlarla görüşüyor, ihtiyaçlarını karşılıyor. Agit yoldaşın şehadetini duyduğunda derinden sarsılıyor. Alana yeni gerilla grupları geliyor. İlişkilerinde bazen kopukluk yaşanıyor. Ama hep yeniden yeniden ilişkileniyor. 
Köyün hemen hepsi gerillalarla ilişkide. Çatışmalar, şehadetler gelişiyor. Düşman bazı akrabalarını (Babat ailesinden) alıp tutukluyor. 
Soruşturmada bunları işbirliğine ikna ediyor. Birkaç gerilla kellesi karşılığında bunları serbest bırakıyor. Ne gerillaların, ne de Şex’in bu ihanetten haberleri yok. Bu sırada çatışmalarda yaralanan birkaç gerilla köyün otlağı olan Xware Şero’da bir sığınakta barınıyorlar. 
Köylülerden ilaç ve yiyecek istiyorlar. Düşmanla işbirliğine yatmış olan BabatTar yiyecek ve ilaç götürerek bu sığmağı basıyorlar. 
İçindeki yaralı gerillaları katledip düşmana teslim ediyorlar ve böylece Axyan köyü ilk ihantine bulaşmış oluyor. Aradan aylar ve yıl geçiyor, alana yeni gerilla birimleri geliyor. Axyan köyünün ihaneti daha canlı duruyor. İntikam eylemi gerçekleştiriliyor. Ancak bu eylemde yanlışlıkla Şex ailesi hedef alınıyor. Ama kendisi o esnada köyde olmadığı için kurtuluyor. 
Eylemi duyduğunda inanmıyor. 
“Arkadaşlar yapmamış” diyor. 
Eve geldiğinde yanmış ağıllarını, kurşunlanmış akrabalarını görünce de bunun PKK’nın işi olmadığını söylüyor. Ancak bir yandan ihanetçi akrabaları, bir yandan düşman Şex yoldaşı gerillalara düşman etmek için uğraşıyor ve sıkıştırıyorlar. “Gel korucu ol, senin intikamını alırız” diyorlar. Zaten ihanetçi akrabaları hemen koruculaşıyor. 
Şex’in gerillalarla ilişkisi kesiliyor. 
Düşmanın ve akrabalırın baskılanna dayanamayarak koruculuğu gönülsüzce kabul ediyor. Bir yıl kadar koruculuk yapıyor, kendi deyişiyle en huzursuz olduğu dönemi yaşıyor. Uludere’ye bağlı Repin köyünden bir milis aracılığıyla gerillara bir miktar cephane gönderip görüşmek istediğini belirtiyor. Ancak gerillalar güvenmeyerek redediyorlar. Bir yıllık koruculuk yaşamı O’na zehir gibi geliyor. Daha sonra kendi deyişiyle bu onursuzluğa daha fazla tahammül edemeyerek düşmana silahını iade ediyor. Düşmanın ve akrabalarının tehdit ve baskılarına rağmen bir daha silah almayı reddediyor ve kendi halinde yaşamaya başlıyor. 
Bu arada alana yeni gerilla birimlerinin geldiğini bazı milislerden duyuyor. Gerilla hareketi gelişip güçlenmiş, bütün alanı kaplamış. 
Ama o ilişiksiz. İlişkisiz olmak onu çok rahatsız ediyor. Bu milisler aracılığıyla yeniden görüşme talebinde bulunuyor. Gerillalarla dağda görüşüyor. Kızgın olmadığını, onları suçlamadığını ve akrabalarının ihanetinden ötürü utanç duyduğunu, kendisinin bu davaya inanç getirmiş olduğunu ve hizmet etmek istediğini belirtiyor. Beraberinde getirdiği silahını da gerillalarla hediye bırakarak ayrılıyor ve o günden sonra gerillalarla ilişkisi sürüyor. Kuryelik, öncülük, cephane ve erzak temini gibi birçok hizmette bulunuyor. Segırke köyünde akrabalarının çoğunun çete olmalarına karşın o bu yurtseverce tutumunu son nefesine kadar sürdürüyor. Bu arada gerillarlarla ilişkide olduğu için birkaç kez tutuklanıp 


sorgulanıyor ve işkenceden geçiriliyor. Ancak her seferinden yiğitçe direniyor ve sır vermediği gibi dayatılan ihanet ve koruculaşmayı da şiddetle reddediyor. Geceleri dağda gerillanın yanında, gündüzleri evde bir yaşam sürdürüyor. Sekizon saatlik dağ yolunda otuz kiloyu aşkın yükü sırtlayarak erzak ambargosunun en yoğun ve sıkı döneminde gerilla gruplarının ihtiyaçtanım karşılıyor. Güçlü, kuvveti ve çevik bedeniyle bitmek tükenmek bilmez enerjik yapısıyla yıllar boyu dinlemeden, düşman pusularını, çeperlerini aşarak gerilayla buluştu, hizmetin bir kez bile olsun aksatmadı. Oldukça sözüne bağlı yaşadı. Randevularına onun kadar sadık milis çok az bulunur. Onun kadar gerilla karşısında resmi, sadık, saygılı, ölçülü, olgun, alçak gönüllü yürekli milis gerçekten az bulunur. Onun kadar partiye, Önderliğe, ulusal davasına yürekten inanç getirmiş milis az bulunur. O her yönüyle örnek bir kişlikti. En zor koşullarda, en baskı altındayken bile inancını yitirmedi, coşkusunu eksiltmedi ve hep “ez dizamm we Serok Apo bi serkeve!” diyordu. Bu arada en çok hoşuna giden şeyin gerillanın yeleği olduğunu bilirtmeden geçemeyeceğim. 
Hep gerilla elbisesi giymeyi istiyordu. Gerillalar kendisine bir elbise dikip vereceklerini söylediklerinde çocuklar gbi sevindi ve yeleğin çok cepli olmasını söyledi. 
Nedeni sorulduğunda “Sizin kafanız çalışıyor, yeleği çok cepli yapıyorsunuz, içine bir çuval şey koyduğunuz halde belli olmuyor. Bizimki bir iki ceptir, içine bir iki şey koyunca hemen belli oluyor, dikkat çekiyor. Bu yüzden sizin yelekler çok hoşuma gidiyor,” diye 


izah etti. îlk gerilla elbisesi giydiğinde bayramlık elbisesini giyen çocuklardan daha sevinçliydi. 

Düşman ve ihanetçi akrabalarının tüm baskı,, tehdit ve engelleme çabalarına rağmen ulusal kurtuluş davasından kopmayan Şex yoldaşı akrabası olan çeteler ve düşman hedef almış, öldürmeyi çoktan tasarlıyorlardı. Ancak onun öldürülmesiyle gerilların kesinlikle çete köyüne yöneleceklerini, büyük bir intikam eylemi gerçekleştireceklerini bildikleri için akrabaları bir türlü cesaret edemediler ve düşman da bu nedenle onları ikna edemedi. Ancak PKK’nın strateji değişmi sonucu gerilla güçlerini alandan çekimesi ve barış sürecini başlatmasını fırsat bilen bu hain işbirlikçi çeteler 1999 seçimleri sırasında hain planlarını gerçekleştirme fırsatı buldular. Şex yoldaş çatışarak ve direnerek şehit düştü. Katilleri baştan beri ihanete bulaşmış olan Hazo ve Şehmuş çetesi olan akrabalarıydı. Şex’in köydeki varlığı, PKK’nın köydeki varlığı anlamına geliyordu. Bir çete köyünde PKK’nın varlığı da hepsinin korkulu rüyasıydı. Barış sürecini fırsat bilerek ihanetlerini doruklandıran çetelerden Kürdistan halkı ve direniş tarihimiz sorulması gereken hesabı mutlaka soracaktır. Şex yoldaşın partiye ve ulusal kurtuluş davasına olan büyük bağlılığı ve inancı bugün serhildanlarda Kürt halkının özgürlüğü ve kimliği için haykırdığı “em ji PKK’ne “şiarında dilleniyor, yaşıyor ve sonsuza dek yaşayacaktır! Kürdistan devrim şehitleri ölümsüzdür! 

Mücadele arkada§ları 
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O doğuştan insan dostuydu 


O Adı, soyadı: Reşit TOKÇU Kod adı: Azad 
Doğum yeri ve tarihi: 
Oramar/Gever, 1964 
Şehadet tarihi ve yeri: 29 
Haziran 1999, Cilo dağı Gever 

• • 

Ö nder Apo’nun öncülüğünde gelişen Kürdistan 
ulusal kurtuluş mücadelesi, 12 
Eylül 1980 faşist askeri darbesinin hemen öncesinde daha güçlü bir askeri, siyasi hazırlık için güçlerini Lübnün sahasına aktardı. Bu alanda yapılan hazırlıkların ardından II. Kongresiyle “direnme savaşı” kararını alan partimiz, silahlı mücadeleyi başlatmak için 1982 
sonlarından başlayarak dikenini dört bir yanma silahlı propaganda birliklerini aktardı. Silahlı propaganda birliklernin ilk ulaştığı alanlar sınır boylarıydı. Alt yapı çalışmalarını yürüten bu birimler halka yönelik toplantılar yaptılar, keşif ve istihbarat çalışması yürüttüler. Yavaş yavaş Kürt halkının kalbine girmeyi başaran Özgürlük savaşçıları, Botan’da, Mardin, Dersim, Serhat, Garzan gibi bölgelerde belli bir taban oluşturdular. 

Gever’in Oramar alanında da 1983’ten itibaren ulaşan gerilla birimleri, burada halka yönelik kapsamlı toplantılar ve örgütlenme çalışmaları gerçekleştir¬ 


diler. Xelil, Halid ve Salih yoldaşların Gever’de geliştirdikleri toplatılardan etkilenen Reşit arkadaş, bu sayede mücadeleyi tanıma imkanı buldu. Daha önce ilkel milliyetçi örgütler dışında Kürt ulusal mücadelesini tanıma imkanı olmamıştı. Ki onların mücadelesini de çok benimseyemiyordu. Ama PKK ve onun kadroları sayesinde hem kendi gerçekliğini, hem halk, hem de düşman gerçekliğini tanıma imkanı bulmuştu. 
Sadece tanımakla da kalmamış, öğrendiklerini çevresine de aktarmaya başlamış, bir tartışma ortamı yaratmıştı. Sömürgecilik, kölelik, onurlu ve özgür yaşam kavramlarını her yerde tartışıyor, hem kendisini hem de çevresini bilinçlendirmeye çalışıyordu. Partiyi tanıdıkça güçleniyor, gücünün bilincine ulaştıkça mücadeleye olan bağlılığı artıyordu. 

Reşit arkadaş, insanı seven, insan olgusuna değer veren bir karektere sahipti. O doğuştan insan dostuydu. İnsanlarla ilişkilenmekte büyük bir ustalık ve inceliğe sahipti. Bu karakteri onu partiyle daha güçlü bütünleşmesini sağlıyordu. 

Partiyi tanıdıktan kısa bir süre sonra üzerine düşen görevleri yapmaya başlar Reşit arkadaş. 
Gerillanın lojistik ihtiyaçlarının karşılanması, örgütlenme çalışmaları, kuryelik vb önüne ne görev konmuşsa büyük bir fedakarlıkla yerine getirir. Yaptığı 


çalışmaları yetersiz görse bile, bu O’nu vicdanen rahatlatır, 0’- na güç, moral, coşku verir. Bunu çevresine dağıtarak manevi güç kaynağı haline gelir. 

Reşit arkadaş her geçen gün ilişkilerini derinleştirerek daha aktif bir çalışma içindeyken düşman tarafından tutuklanır. 
Gözaltı sürecinde düşman gerçekliğini en acı bir biçimde yaşayan 48 gün kaldığı gözaltında en ağır işkencelere maruz kalarak, ölümle yaşam arasında gider gelir. Ancak direnmeyi esas alır, çözülmez. Çaresiz ve çözümsüz kalan işkenceciler, Reşit yoldaşı sebest bırakmak durumunda kalırlar. Reşit arkadaş önemli sınavı başarıyla atlatmış; iradesi, bilinci, kin ve öfkesi daha bir bilenerek dışarı çıkmış ve mücadelesine kaldığı yerden daha güçlü bir şekilde devam etmiştir. Artık milis olarak çalışmalara aktif bir katılım göstermektedir. 

1993’e gelindiğinde çalışmaları deşifre olan Reşit arkadaş, yoğunlaşan düşman baskıları sonucu çalışamaz duruma gelir. 
Bunun üzerine Güney Kürdistan’a göç eder. Ancak bu kaçışın ilk ve son kaçış olmadığını hisseder ve yanılmaz. Güney Kürdistan’a geçişin hemen ardından KDP’nin baskılarıyla karşılaşır. 
1993-94 yıllarından Kuzey Kürdistan’dan göç eden yurtsever halkın toplandığı Etruş mülteci kampına, 1994 yılında ailesiyle birlikte yerleşir. Mültecilik yıl- 









QSayfa 286 


Şehit Milisler Albümü ) 


lan boyunca Reşit yoldaşın ailesiyle kaldığı ve kendi ülkesinde mülteci olmak durumunda kaldığı Etruş Nehdare, Ninova ve Maxmur kamplarında da milislik görevini sürdürür. En zor süreçlerde itirazsız görevden göreve koşar, önüne konulan her görevi büyük bir titizlikle ve başarıyı esas alarak yerine getirir. 

Reşit yoldaşın yaşamında 15 
Şubat 1999 bir dönüm noktasıdır. Ulusal Önder Başkan Apo’- nun şahsında Kürdistan, Orta¬ 


doğu halklarına ve ilerici insanlığa yönelik geliştirilen uluslarası komplo sonucu önderliğin esareti dünyasını alt üst eder. 
Parti Önderiliği’nin, emeklerine pratikle nasıl yanıt olunması gerektiğinin derin arayış ve iç hesaplaşması içindedir. Kin ve öfkesi doruktadır. Kendini pratiğe önerir. 1999 Haziranı’nda tüm benliğini saran ateş ve hesap sorma kararlılığıyla pratiğe yönelir. Bir grup arkadaşıyla Çilo bölgesine ulaşır. İskender ordu¬ 


larına geçit vermeyen Zagroslar’m bir koludur Cilo. İnsana ruh veren, mücadele azmi aşılayan, asi, hırçın, coğrayasıyla bütünleşme imkanı bulamadan TC’nun Cilo bölgesine yönelik geliştirdiği geniş kapsamlı bir operasyona takılırlar. Girdikleri çatışmada arkadaşlarıyla birlikte şehit düşerek ölümsüzleşir Reşit arkadaş. 

Anısı mücadelemizde yaşayacaktır. 



deli bir zaman koşuyor çığlığımdan ne söylesem rüzgara tutuluyor sözcüklerim nereye baksam parçalanıyor bakışlarım yurduma duymaz yürekler düşüyor birer birer yıllar önce bilmiyorum belki zaman öncesi asırlar öncesi söylediğim şarkılar geriye dönüyorlar içinden umarsızca koştuğum çocukluğumun sarı çiçekli bahçesine ağaçlar yemyeşil kendisiyle saatlerce konuştuğum ceviz ağacı sessizce dinliyor şarkılarımı kevot ağaçları bizi bekliyor bahçemizden dereye inen ince 

patikanın sonunda... 
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Özgürlüğe sevdalıydı Diyar yoldaş 


O Adı, soyadı: Mehmet TİMURTAŞ 
Kod adı: Diyar 
Doğum yeri ve tarihi: 
Zıvınga Şıkaka/Şımak, 1960 
Şehadet tarihi ve yeri: Temmuz 1999, Gare 
Çiyaye Xera 

H er zaman olduğu gibi Diyar yoldaş, güneşin do¬ 


ğuşuyla elindeki sepetle bize doğru geliyordu. Güler yüzlülüğü ve sessiz duruşuyla yeşillikleri incitmeden yavaş yavaş ilerliyordu. Her insanla rahatlıkla ilişkileniyor, çocuklarla çocuk, büyüklerle büyük olabiliyordu. Özgürlüğe sevdalıydı Diyar yoldaş ve bunun yoğun mücadelesi içindeydi. Ülkesine, halkına gönül vermişti. 

1998 yılında Diyar yoldaşla 
Gare de tanıştık. Bizler için bir 


baba, bir anne, şifa dağıtan bir hastabakıcıydı. Gare’deki hastahane de göreve yapıyordu. 
Hastalara Lokman Hekim olmuştu. Kimi zaman pansumanlarımızı yapar, sevecen, fedakar, cana yakınlığıyla acılarımızı unuttururdu bize. Yaşamında o kadar güçlüklerle karşılaşmıştı. Ki, başından geçen olayları bize bir bir anlatırdı. 
Kimi zaman bizleri güldürür, kimi zaman ise derin derin düşündürürdü. Acılarımızı bizlere unutturarak dindirirdi. Paylaşarak acılarımıza ortak olurdu. 

Diyar yoldaş yoksul ve yurtsever bir ailenin ilk çocuğu olarak 1960 yılında Şırnak’ın Zıvınga Şıkaka köyünde dünya’ya gelmişti. Ancak Xoran köyünde büyüşümüştü. Yemyeşil olan köyleri yayladaydı. 
Çocukluğunu bu köyde yaşadı. 
İlkokulu bu köyde bitirdi. Yoksulluk içinde bir çocukluk geçirdi. Kimi zaman çorapsız, kimi zaman ayakkabısızdı. Çocuklarla oynamayı çok severdi, her fırsatta oyunlara katılırdı. İlkbaharda koyunları otlatır ve arkadaşlarıyla atalarından kalma oyunları oynarlardı. Elbiseleri kirlenir, yırtılırdı. Ancak annesi hep temiz kalmasını isterdi ve buna büyük çaba gösterirdi. Kimi zaman kızar, nasihat ederdi. Ancak O çocukluğunda özgürlüğün tadını çıkarıyordu. 

Diyar yoldaş büyüdükçe, yaşamın zorluklarıyla daha fazla yüz yüze gelir. Ne kadar çocukluk günlerinin güzelliklerini arasa da, onları bir daha bulabilmesi mümkün değildir. 
Çünkü yaşam kanunları serttir. 
Ailesinin geçimine katkıda bulunmak zorundadır. Yaşamı anlamaya kavramaya başladıkça, halk ve ülke gerçekliğini de sorgular. Yirmisine ayak bastığında TC askerliğine gitmek durumunda kalır. İki yıllık askerlik sürcinde çok şey öğrenir. Kürt-Türk kavramlarına çözer. Ülkesinin sömürge gerçekliğinin farkına varır. Kürtlerin ikinci sınıf vatandaş oldukları, küçümsendikleri, hor¬ 


landıkları ve hatta insan yerine bile konmadıklarını yaşayarak öğrenir. 

Ailenin en büyük çocuğudur. 
Askerlik sonrası örf ve adetlere göre evlendirilir. Diyar yoldaş Gare’de yaşamını bize anlatırken; Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesiyle, 15 Ağustos 
1984 görkemli atılımı ertesinde 
tanıştığını söylerdi. 1993 yılından sonra ise aktif olarak milis düzeyinde parti çalışmalarına katılmıştı. Tabii 1993’e kadar da bir yurtsever olarak üzerine düşen bütün görevleri yerine getirmişti. Milislik yaptığı süreçte gündüzleri halkın içinde, geceleri ise gerillayla beraber eylemden eyleme koşmaktadır. 

Bu süreçte düşman yeni bir konseptle Kürdistan’a yönelmektedir. Gerillayı halktan kopartabilmek için çaresiz kalmış, son çare olarak köyleri boşaltmaya başlamıştı. Binyıllardır zorluklarla yaşayan Kürt halkı yine çaresiz bir şekilde faşist devletin uygulamalarına maruz kalıyordu. Köyler yakılıp yıkılıyor, insanlar yerlerinden yurtlarından kovularak açlığa mahkum ediliyordu. Binlerce köy yıkılmıştı bu süreçte ve milyonlarca insan yersiz yurtsuz kalmıştı. Devletin amacı halktan desteğini alan gerillayı dağlara mahkum etmek, gerillaya yardım ve yataklık yapan halkı ise açlıkla terbiye etmek... Yani gerillanın halk desteğini kurutmaya çalışıyordu. 

Köyleri yakılıp yıkılan halk ise, ya büyük şehirlere göçüyor, ya Avrupa’ya kaçıyordu. 
Bir kısmı ise Güney Kürdis- 


tan’a göç ediyordu. Diyar yoldaş da 1994 yılında Güney Kürdistan’a göç etmişti. Fakat göçmenlik yaşamını kabul edemiyordu. Bu yüzden de gerillayla birlikte hareket ediyordu. 
Artık O da bir gerillaydı. Bütün gerillalar gibi eğitim görüyor, pratik çalışmalara katılıyor, partinin verdiği bütün görevlere itirazsız koşuyordu. Yoldaşlığa değer veren, sonuna kadar fedakar, yiğit ve coşku doluydu. Fazla konuşmayı sevmezdi. 
Kısa ve öz bir konuşma üslubu vardı. Savaş tarzında, gözünü budaktan esirgemez ve hep en önde yerini alırdı. 

Temmuz 1999’da bir grup yaralı arkadaşı Maxmur kampına götürmek için gönüllü olarak yola çıkmıştı Diyar yoldaş. Hem yaralılara yapımcı olması hem de yol tecrübesinden dolayı görevlendirilmişti. 
Her zaman olduğu gibi Gare dağına ulaşır ulaşmaz pusuya düşerler. Pusuda düşman tarafından atılan ilk kurşunların hedefi olur Diyar yoldaş. Yere düşerken son kez yüzünü güneşe doğrultup şehadete ulaşar. Şahadetinden bir gün önce çocuklarının özlemini ilk kez dışa vurmuştu. Çocuklarının fotoğraflarını kimseye göstermezdi. Gizlice bakar ve saklardı. 

Şehit düşmeden önce de, yine elinde çocuklarının fotoğrafı vardı. Onlara son kez bakmış ve özlemle öpmüştü. 

Diyar yoldaşın anısı mücadelemizde yaşayacaktır. 

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Kadir yoldaş haklı davasının 

neferi olmasını bildi 


güçlü bir 

O Adı, soyadı: Kadir 

TİMOR 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Yüksekova, 1960 
Şehadet tarihi ve yeri: 

Kasım 1999 
Maxmur-Musul arası 

K adir yoldaş ekonomik yönden yoksul olan, feodal özelliklerin ağırlıkta olduğu, sosyal yönden çağın zenginliklerinden nasibini alamayan, acıların ve özlemlerin birlikte yaşandığı bir ortamda dünyaya gözlerini açar. Toplumsal olarak feodal aşiretçi öğelerin egemen olduğu bir ortamda Kadir yoldaşın kişiliği şekillenir. Kadir arkadaş Yusuf Ağa denilen bir toprak ağasının yanında yarıcılık yaparak yaşamını sürdürmektedir. 15 Ağustos Atılımı’- mn büyük kıvılcımı O’nu partiyle tanıştırır. Parti ile tanışmış olmanın sevinç, coşku ve heyecanını yaşar. Yurtseverlik bilincini derinleştirir. Bu dönemde partiyle ilişkide olduğu süreçte yaralı olan bir arkadaşı tedavi amacıyla başka bir alana götürdüğünü duyan bir ajanın ihbarı sonucu yakalanır. 15 gün tutulduktan sonra sebest bırakılır. 
Tekrara partiyle ilişki kurar ve mücüdalesine bıraktığı yerden devam eder. Birçok kez tutuk¬ 


lanmasına rağmen o direnmeyi kendisine esasa alır. Büyük bir olgunluk ve az imle her defasında direnir. 

Kadir yoldaş, yılmaz bir insanın meziyetlerini alarak, h a klı davanm bir neferi olmasını bilir. 
Düşmanın saldırıları O’nu caydırmaz. Aksine onun iradesini çelikleştirir. 1992 yılma gelindiğinde Kadir yoldaş düşman tarafından ararınır duruma gelir. 
Düşamanın kendisine yönelik uygulamalarım unutmaz. Halka yönelik katliamları bildiği için düşmana karşı kin ve nefreti artar. Kendi h a l kının ulusal kurtuluş savaşımı ve onu dirilten PKK’yle tekrar ilişkilenmesi gerekiyordu. Bunun için İran’a gider ve partiyle ilişki kurar. 



Kendi ailesinin İran’da getirir, İran da bulunduğu dönemede parti aşkı O’nu daha da sarar ve partinin verdiği görevlerden biri olan yaralı arkadaşlarm bakımıyla ilgilenir. Burada da yakalanma durumu ortaya çıkınca parti tarafından 1995’te Etruş’a gönderilir. 1995 yılında, Etruş kampmda semt komitesi, şoförlük, BM’yle ilişkili çalışmalarda görev alır. 

Bir gün kampta hasta bulunan arkadaşları Musul’a götürürken, KDP’nin pususuna düşer ve yaralanır. Yaralı olduğu halde soğuk kanlılığını yitirmez, arkadaşlarm tümünün şehadetini önlemek için araba hakimiyetini elinden bırakmaz ve arkadaşları kurtarır. Ama kendisi şehit düşer. Şehadet haberi kampa ulaştığında halkta hüzün ve öfke oluşur ve halk onu kendi bağrına basar. 
Kadir yoldaşın cenazesi Musul’dan alınarak kampa getirilir ve kampta bulununan halk tarafından büyük bir törenle toprağa verilir. Kadir yoldaşın 
1984 yılında partiyle kurduğu 
ilk ilişki O’nun halka ve ülkeye olan bağlılığını ve kararlılığının bir ifadesiydi. Kendi pratiğiyle buna cevap olmayı bildi. İşte Kadir yoldaş bu büyüklüğü göstererek ölümsüzleşti. 

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Gerillayla olmak O ’nnn için bir tntknydn 


O Adı, soyadı: Abdullah İNAN 

Kod adı: Feqe 
Doğum yeri ve tarihi: 

Gayine köyü/Siirt, 1959 
Şehadet tarihi ve yeri: 12 

Mart 2000, Baze boğazı/Metina 

urtsever bir ailenin üçüncü çocuğu olarak 1959 
yılında Siirt’in Gayina köyünde dünyaya gelen Feke yoldaş, ilkokulu köyünde okur. Okulun yanı sıra çobanlık yapar. Yaşamın güzelikleriyle daha çocuk yaşta tanışan Feke yoldaş aile çevresinde de sevilen birisidir. 

Lübnan sahasına çıkışın ardından “direnme savaşı” kararı alarak, silahlı mücadelenin hazırlıkları için ülkeye ulaşan ilk silahlı propaganda birlikleri Gayina köyüne ulaştıktan hemen sonra, 1983 yılında Feke yoldaşın ailesi partiyle ilişkilenir. Köyde yoğun katılımlar vardır. Silahlı propaganda birlikleri rolünü oynamakta ve günbegün mücadele çığ gibi büyümektedir. Feke yoldaş, bu gelişmeleri yakından izlemekte ve derinden etkilenmektedir. 
Köy halkının ulusal kurtuluş güçlerine yoğun destek vermesi düşmanı adeta çılgına çevirmiştir. Dolayısyıla köye yönelik baskılar yoğunlaşır, sonuç alamayınca düşman çareyi köyü yakmakta bulur ve köyü ya¬ 


kar. Feke yoldaş ve ailesi Bafe köyüne yerleşirler. 

Bir yıl kadar Bafe köyünde kaldıktan sonra, Feke yoldaş ailesiyle birlikte köylerine geri döner. Dönüşleri Gayina köyünü yeniden yerleşime açar. 
Düşman gerçekliğini pratikte gören Feke yoldaş, daha aktif bir mücadele içine girer. 1990’- lara gelindiğinde Feke yoldaş, gerillayla bütünleşmiştir. İlk eğitimi gerillada görür. Özgürlük kokan Kürdistan dağlarının temiz havasını solumaktadır. 


1990’dan 1994 yılına kadar aktif bir milis olarak gerillayla birlikte birçok eyleme katılır. 
Fedakar, gözünü budaktan esirgemeyen karakteriyle çevresinin saygısını kazanır. 1994 yılında düşmanın 
Botan’ı insansızlaştırma politikası sonucu halkın göç ederek köylerini bırakmak durumunda kaldığı süreçte, Feke yoldaş gerillayla birlite harekete eder. 
Gabar, Çırav, Bestler ve Garısa alanlarında kalır. 15 Ağustos 1994’te görevli olarak Behere 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ve Şeranış kampaların gönderilir. Bu alanda kampın güvenlik ve pratik görevlerinde rolünü oynar. Ancak Feke arkadaş görev adamıdır ve görevden göreve koşturmaktadır. Çelik operasyonun başlamasıyla beraber savaş birliklerini katılır, en ön cephede savaşır. Operasyonun bitiminde tekrar kamptaki görevine geri döner. 

Feke yoldaş, pratik insandır. 
Kurtuluşun savaşmaktan, savaşı geliştirmekten ve bunun yoğun pratik çabası içinde olmasıyla mümükün olduğuna inanmışır. Bu vesileyle savaşın şiddetli olduğu cephelere hep kendini önerir. Bu sahalarda olmak O’nun için bir tutkudur. 
Çiyaye Spi’de bir eğitim devresine katlıldıktan sonra kendi 


önerisiyle Haftanin üzere Gabar’a geçer. Bu alanda bir yıl çalışmalar katılır. Ardından kampa dönerek milis kurumunda çalışır. Kamp milis çalışmalarının kurumlaşmasında aktif bir rolün sahibir. 

14 Mayıs 1997’de TC ve işbirlikçi KDP güruhunca geliştirilen kapsamlı operasyon sürecinde Feke arkadaş tekrar pratik sahada savaşmaktadır. 
Operasyon sonuçlandıktan sonra da Gare’de kalır. Gare-Kamp arası, ardından da Kamp-Küçük Güney arasında kuryelik yapar. 1999 baharında ise tekrar özlemini çektiği Gafa ar’dadır. Buradan Mardin’e uzanan yolunun sonunda ailesiyle görüşür. Aile düşmanın yoğun baskılarına maruz kal¬ 


Sayfa 291 ) 

maktadır. Bunun üzerin ailesine kampa geçmelerini söyler. 

Feke arkadaş bir grup arkadaşla Haftanin üzeri Kela Kumri, ordan da Metina ya geçerler. Ancak Metina’daki düşman konumlanmasından haberleri yoktur. Bu yüzden pusuya düşerler. Geçtikleri alanını karşısında olan ve Orat tepesi deninlen alanı düşman lazerli tanklarla donatmıştır. 
Bundan habersiz olduklarından, 20 Mart 2000 tarihinde Baze boğazında lazerli tank pususunda Feke, Haydar ve Ferhat arkadaşlar şehitler kervanına katılırlar. 

Anıları mücadelemizde önderdir. 

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Salih ORHAN 


Fedekarlıkta sınır tanımazdı Salih arkadaş 


S alih arkadaş yurtsever ve yoksul bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1963 yılında Hakkari’nin Anitos köyünde dünyaya geldi. Evli ve altı çocuk babasıdır. Okul okuma imkanı bulamayan Salih arkadaş, rençberlik ve ticaretle uğraşarak yaşamını sürdürmeye çalışır. 
Geniş bir aile çevresi vardır. 
Ancak halkımızın kaderiymişçesine yakasına yapışan kan davaları dolay siy la Salih arkadaş 
1989 yılında kaçak yaşamak durumunda kalır. Babasının gerillayla olan ilişkisinde de etkilenen Salih arkadaş, kaçak yaşamında gerillayla ilişkilenir, uzun bir süre de gerillayla birlikte yaşar, gerilla yaşamını paylaşarak eylemselliklere katlımaktan geri durmaz. 

1990 yılında Salih arkadaşın 
babası ve bir grup gerilla Anitos meydan yayalasındayken; ihbar edilmeleri üzerine, düşman havadan ve karadan arkadaşlara yönelik kapsamlı bir operasyon başlatır. Sabahın erken saatlerinde başlayalan çatışmalar gece geç saatlere kadar devam eder. Çatışmada düşmana büyük kayıplar verdirilir. Salih arkadaşın babası ve iki gerilla da bu çatışmada şehit düşer. 

Düşman çatışmanın ardından cenazeleri yakar. Tüm bu barbarlıkları izleyen Salih arkadaş ve dört köylüsü çatışma ardından, 



O Adı, soyadı: Salih ORHAN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Anitos 
Hakkari, 1963 
Şehadet tarihi ve yeri: Eylül 2000, Anitos 

ot biçerlerken düşman tarafından yakalanır. Köylülerden biri orada katledilir. Salih arkadaş ve diğer köylü yoğun işkencelerden geçirilir. Ardından tutuklanıp Diyarbakır Cezaevi’ne gönderilirler. Cezaevinde partili arkadaşlarla yaşamı paylaşan Salih arkadaş; düşünsel, örgütsel olarak bir gelişmeyi de sağlar. 

İki yıl kadar cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Salih arkadaş, tekrar köyüne ailesinin yanma döner. Gerillayla ilişkilenir ve çalışmalara daha aktif katılır. Kin ve öfke¬ 


si daha bir bilenen Salih arkadaş, daha bilinçli bir çalışma içindedir. Seksen haneli bir köy olan Anitos köyü bu çalışmadan olumlu etkilenir. Babasının şehadeti kendisini derinden etkileyen Salih arkadaş çalışmalara katılım ve fedakarlıkta sınır tanımaz. 1994 yılında düşman baskılarının daha bir yoğunluk kazanmasıyla köyleri boşaltılır. Salih arkadaş bir kısım köylüsüyle Van’a göç eder ve burada da çalışmalarını aktif olarak 2000 yılına kadar sürdürür. 

2000 yılı eylülünde, sebze 
toplamaya gittiklerini söyleyerek iki milis arkadaşıyla Marinos köylerine gerillayla buluşmaya giderler. Salih ve iki milis arkadaşının gerillayla buluşmaya gittiklerini haber alan düşman pusu atmıştır. Çıkan çatışmada düşmana kayıp verdirip kahramanca savaşırlar. 
Çatışma sonucu Salih ve iki milis arkadaş şehit düşerler. 
Böylesi yoğun bir çabanın sahibi, fedakar, cesur ve halkına bağlı halk kahramanlarının şehadetini mücadelemiz zaferle taçlandıracaktır. Anılarının gereklerini yerine getirme ve özgürlükle taçlandırmak sözümüzdür. Salih’lerin mücadelesi mutlaka zaferle taçlanacaktır. 









(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 293) 


Cafer KAYA 


ONURLU YURTSEVERLİĞİN YILMAZ TEMSİLCİLERİNDEN BİRİYDİ ZANA YOLDAŞ 


E n başarılı öğrenci; yaşam okulunda güçle çıkan öğrencidir. Her yönüyle yaşam okulunda yoğrulan, tüm güçlükleri aşma gücünü de rahatlıkla gösterir, büyük gelişme sağlar. 
Büyük değerleri, zengin kaynaklarıyla herkesin imrendiği ülkenin kaybedilmiş insanlarıydık. Yaşamın güzelliğinde umutsuzluğu yaşadığımız için tarih sayfalarından silinmekle karşı karşıyaydık. Ülkemizin yok edilmek istenen gerçekliği karşısında çaresiz ve paramparça idik. Böylesi zorlu koşullarda ortaya çıkan Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi yok edilmek istenen, çaresiz, paramparça Kürt halk gerçeğini değiştirerek, direnen, çareyi kendisinde yaratan ve birleşmiş bir halk gerçekliğine dönüştürdü. Bilinmezlikler ortamında zifiri karanlıklara ışık oldu. Tüm acıları, güçlükleri güce dönüştürerek ulusal uyanışın güçlü zemini ortaya çıkardı. Başkan Apo umudu böyle yeşertti, bizleri böyle yetişrdi. Bizler böyle geliştik, daha güçlü bir sıçramayla ölümü selamladık. Ölüm ve yaşam sınırında sevgileri haykırdık. 
Her biri bir ateş parçası olan kahramanlar ve nice değerler yaratıldı. Canlar bir bir, on on tarih sayfalarına akarak, altın harflerle nakşedildiler. 

Zana yoldaş da bu gerçeklik 



O Adı, soyadı: Cafer KAYA Kod adı: Zana 
Doğum yeri ve tarihi: 
Marinos/Hakkari, 1957 
Şehadet tarihi ve yeri: Eylül 2000, Marinos 

içinde etkilenip kendini ulusal birliğe katık edenlerdendi. 
Tüm Kürdistan halkı gibi Zana yoldaş da yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 
Daha kendisini tanımadan, çocukluğunu yaşama imkanı bulmadan, yaşam sorunlarıyla yüz yüze kaldı. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Emeğin, değerini yaşayarak öğrenenlerdendi. Misafirperverliği ve hümanist özellikleriyle tanınırdı. Yüreğini ailesine, insanlığa adamıştı. Nerede olsa da yaşayacak ve yaşatacaktı. 
Bu büyük sorumluluğun üstesinden gelmeye çalışıyordu. 
Bunun için kendini adamıştı. 


1989 yılında partiyle tanışmış 
ve büyük bir sempati duymaya başlamıştı. Zamanla bu sempati giderek daha aktif bir katılıma dönüşmüştü. 1992 yılında milis olarak çalışmalara katılmış, bir yurtsever olarak önüne konan bütün görevleri eksiksiz yerine getirmişti. Hem askeri, hem örgütsel çalışmalara katılıyor, yeri gelince kuryelik, yeri gelince de bir eylemci oluyordu. 

Özgürlük mücadelesinin gelişimine paralel olarak düşman baskıları da her geçen gün daha bir katmerleşiyordu. Tutuklanma, zindan ve işkencelerden O da nasibini almıştı. Ama asla bunlar O’nu yıldırmıyor, mücadele azmini daha bir kamçılıyordu. 

Zana arkadaş zindandayken köyleri düşman tarafından boşaltılır. Ailesi devletin baskılarına maruz kalır. Ama ne O ne de ailesi Özgürlük mücadelisinden vazgeçmezler. Zindandan çıktıktan sonra partiyle tekrar ilişkilenerek daha aktif bir şekilde çalışmalara katılan Zana yoladaş evli ve dokuz çocuk babasıdır. 2000 yılında bir komplo soncu şehitler kervanına katılan Zana yoldaş, pratiğiyle onurlu yurtseverliğin ne olduğunu gösterenlerdendi. 

Anısı mücadelemizde önderdir. 










( Sayfa 294 


5djııhMWiifeleAjAthümü ) 


Mehmet KURT 



TANINIRLAR 


K ürdistan’da süren TC sömürgeciliği savaşta gerillayla mücadele ettiği kadar Kürdistan’daki milis örgütlenmesi ve bu örgütlenmenin tek tek üyelerini etkisiz ve işlevsiz kılmada yüzlerce faili meçhul cinayet geliştirip, her türlü savaş dışı, özel savaş yöntemlerini geliştirmekten geri durmadı. Bu zorlu süreçlerde mücadelenin her türlü görevlerini yerine getiren yurtsever insanlarımızdan biri de Mehmet arkadaştır. 

Köyün ileri gelenlerinden ve yurtsever olan bir ailenin çocuğu olarak, 1965 yılında Hakkari’m Marinos köyünde doğar Mehmet arkadaş. Köyde okul olmadığından okul okuyamaz. 

anlat bana zaman yarım kalan hikayeyi sevgi dünyasını anlat anlat siper olan canı karanlık tarihe meşale olan canları 

bağlılığı anlat ki kucaklayayım özgürlüğü kervan bir çığ gibi büyüyor ormanları sahraları aşarak anlat bana yaşamı yaşamla savaşı savaş tanrısı Sinan’ı yoldaşlık abidesi Delil yoldaşı cesaretin pınarı Amed Zmar’ı 



O Adı, soyadı: Mehmet KURT Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Marinos/Hakkari, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: Eylül 2000, Marinos 

1981 yılında Marinos köyünde 
devlet güçleriyle girdiği çatışmadan dolayı tutuklanır. İki yıl zindanda kalır. Cezaevinde kaldığı süreçte partiyle tanışır. Cezaevinde gördüğü eğitimlerle kendini geliştirme, halk ve ülke gerçekliğini bilince çıkarma imkanı bulur. Gördüğü eğitimler ve zindanda kalan PKK Ti tutsaklarla yaptığı tartışmalar 0’- nu derinden etkiler ve büyük bir değişim dönüşüm içine girer. 
Cezası bitip cezaevinden tahliye edildikten sonra tekrar köyüne döner ve burada gerilla grupla¬ 


rıyla ilişkilenir. Çeşitli düzeylerde çalışmalara katılır ve her geçen gün daha bir aktifleştir. 

1994 yılında bu ilişkisini resmileştirerek milis olarak çalışmalara devam eder. Tabii bu süreç zarfına düşmanın tehdit ve baskılarına maruz kalır; tutuklanır, işkenceye alınır. Ancak tüm bunlar Mehmet arkadaşı mücadeleye daha sıkı bağlar. Düşman bu yöntemlerle sonuç alamayacağını anlayınca çareyi Mehmet arkadaşı ortadan kaldırmakta bulur. Sonuçta işbirlikçi, çete ve kontralar tarafından komplo hazırlanıp hayata geçilirir. Mehmet arkadaş, iki milis arkadaşıyla birlikte göreve giderlerken katledilirler. Evli ve yedi çocuk babası olan Mehmet arkadaş, devrim tarihimizde hak ettiğ yeri onurluca alacaktır. 
“Halklar direnişleriyle tanınırlar” belirlemesi ne kadar doğruyasa, direnişlerde tek tek insanlarımızın oynadığı rollerde bir o kadar doğrudur. Mehmet arkadaş bu soylu örneklerden sadece birisidir. Ama bıraktığ miras taşınması kolay olmayan bir yük olarak omuzlarımızda duruyor. 
Bu yükü taşımanın çaba ve mücadelesi içinde olacağız. Anıları sonsuza dek mücadelemizde yaşıyor, yaşayacaktır. 










(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 295 ) 



hey isyan dağları benim ben kim miyim sevdası yaşam öpücüğü soğuk fırtınalar beşiği silah 

bin yılların külleri altında çıkan isyanlarla coşan halkım 

hey isyan dağlan benim ben 

yazgısı kan ve barut aşkları toprak olan yüreği sevda kokan canıyla ateşi büyüten ve gözlerinde ırmaklar akan anayım sevginin adağıyım hey isyan dağlan 


benim ben özlemi insan olan gözleri sevgi saçan canından can yaratan mağrur insanım hey isyan dağlan biziz biz 
Dicle gibi derin 
Fırat gibi taşkın ikisi gibi asi tanımaz hey isyan dağlan biziz biz 

sevdayla isyan yaratan senden bir parça olan özgür güneşe sevdalı yürekleriz 

Şehit Ozan Serhat 


















V. BOLUM 
SİCİLLER 



(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 299 ) 



O Adı, soyadı: Hazım ÜNVER Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Delokan (Kalemli) köyü 
Uludere, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: 18 
Ağustos 1996’da ziyaret amaçlı geldiği Etruş mülteci kampından dönelken, Habur sınır kapısmda tutuklanır. Bir süre sonra kafası kesilmiş olarak bulunur. 



O Adı, soyadı: Nazmi BALIK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Beytüşşebap, 1955 
Şehadet tarihi ve yeri: 13 
Mayıs 1996’da, Van’da Xaço, Esentepe sokağından panzerden açılan ateş sonucu şehadete ulaşır. 



O Adı, soyadı: Temer 

UÇAR 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Nerex köyü/Uhıdere, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: 

1992 yılında, Şımak’ta 
işkenceyle katledilerek şehitler kervanına katılır ve ölümsüzleşir. 












( Sayfa 300 


Şehit Milisler Albümü ) 



Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Bıleh 
köyü/Uludere, 1956 
Şehadet tarihi ve yeri: 22 

Şubat 1994’te, Zaxo’da işbirlikçi KDP tarafından tutuklandıktan sonra katledilerek şahadete ulaşır. 


O Adı, soyadı: Hikme t 

ŞİMŞEK 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Bespin 
köyü/Silopi, 1960 
Şehadet tarihi ve yeri: 5 

Ağustos 1993 tarihinde köylerine yapılan baskında tutuklanır. Bespin taburunda yoğun işkenceye maruz kalır. 
Ardından diri diri mezara konulup katledilir. 



O Adı, soyadı: Mehmet 

ÜNVER 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Delokan köyü/Uludere, 1969 
Şehadet tarihi ve yeri: 27 
Ağustos 1992’de, Şımak Uludere arasında Segırke korucuları tarafında arabaları durdurularak, Mehmet arkadaş, kardeşi ve yanlarında bulunan bir arkadaşları katledilir, eşi de ağır yaralanır. 












(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 301) 



O Adı, soyadı: Ahmet 

ALTÜRK 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Uludere/Şımak, 1973 
Şehadet tarihi ve yeri: 1994 
yılında, Uzungeçit kasabasında, kendi arabasıyla Uludere’ye giderken, yanındaki bir yurtseverle birlikte helikopterden taranarak katledilirler. 



O Adı, soyadı: Mahmut 

BİLEN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uludere, 1953 
Şehadet tarihi ve yeri: 1997 
mayısında, Ninova mülteci kampının yakıtımda ihanetçi KDP güruhu tarafından bir arkadaşıyla birlikte vurularak ağır yaralanırlar, Mahmut arkadaş kısa bir süre sonra şehit düşer. 



O Adı, soyadı: Ahmet 

YILMAZ 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Kelhasena köyü/Uludere 
1966 

Şehadet tarihi ve yeri: 6 

Ağustos 1989’da Uludere’nin Tanin kırsalında çobanlık yaparken tutuklanır. Anında vahşi işkencelere maruz kalır ve boğularak katledilir. 















( Sayfa 302 


Şehit Milisler Albümü ) 



O Adı, soyadı: Nezir KÜÇÜK Kod adı: Leşger 
Doğum yeri ve tarihi: Avmasi 
köyü/Şımak, 1967 
Şehadet tarihi ve yeri: 1994 
yılında, Mersin’de evine baskın düzenlenerek evinde katledilir. 



O Adı, soyadı: Melek 

AYDEMİR 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Uzungeçit köyü/Uludere 
1972 

Şehadet tarihi ve yeri: 10 

Aralık 1990 tarihinde, Uludere’den köyüne giderken operasyona çıkan düşman tarafından katledilir. 


O Adı, soyadı: Hamit KARA Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uludere, 1964 
Şehadet tarihi ve yeri: 28 

Haziran 1991 tarihinde, Segırke korucuları tarafından arabaları durdurularak kaüediıilir. 





















(Şehit Milisler Albümü 


Sayfa 303 ) 



O Adı, soyadı: Çangır 

APAYDIN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Taşdelen/Uludere, 1976 
Şehadet tarihi ve yeri: 

12 Eylül 1995 tarihinde, 
Etruş mülteci kampmda, Geliye Qiyamete’de hayvanlan otlatırken, ihanetçi güruh tarafından taranarak katledilir. 


O Adı, soyadı: Gülistan 

KARA 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Ulııdere, 1976 
Şehadet tarihi ve yeri: 28 

Ocak 1993 tarihinde 
TC’nin Zele kampına yaptığı hava saldınsında şehitler kervanına katılır. 


O Adı, soyadı: Ali KARA Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uhıdere, 1957 
Şehadet tarihi ve yeri: 

13 Şubat 1994’te 
Seyhan’dan arabasıyla köyüne dönerken yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit düşer. 



■ 
























( Sayfa 304 


Şehit Milisler Albümü ) 



O Adı, soyadı: Mahmut 

DÜNDAR 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Nerweh/Uludere, 1947 
Şehadet tarihi ve yeri: 
12 Eylül 1995 tarihinde, 
Etruş mülteci kampında, Geliye Qiyamete’de hayvanlarım otlatırken, ihanetçi güruh tarafından taranarak katledilir. 





1 I 

O Adı, soyadı: Ahmet ÜRÜN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Kelhasena/Uludere, 1974 
Şehadet tarihi ve yeri: 

15 Şubat 1996’da Şımak’ta 
kontralar tarafından evden götürülüp Şımak çöplüğünde boğularak katledilir. 



O Adı, soyadı: Ömer 

ÖZGÜN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Inceler/Uludere, 1959 
Şehadet tarihi ve yeri: 1990 
yılında Yüksekova kırsalında yakalanır, Yüksova taburunda işkenceyle katledilir. 
























(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 305) 



O Adı, soyadı: Tahir YAMAN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Yeşilyuva/Uludere, 1954 
Şehadet tarihi ve yeri: 1993’te, kontralar bir gece eve baskın düzenleyerek, evden çıkarırlar ve köy ortasında tarayarak katlederler. 



O Adı, soyadı: İsmail YAMAN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Rıpın 
köyü/Uludere, 1943 
Şehadet tarihi ve yeri: 1992 
yılında düşman köylerine baskın düzenleyerek rastgele tarar. Evine bir havan güllesinin isabet etmesi sonucu şehadete ulaşır. 



O Adı, soyadı: İsmail BENEK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Yeşilyuva köyü/Uludere 

1945 

Şehadet tarihi ve yeri: 

1992’de köylerine yapılan baskında köy rastgele taranır. 
Evine bir havan güllesinin isabet etmesi sonucu şehadete ulaşır. 

























( Sayfa 306 


Şehit Milisler Albümü ) 




O Adı, soyadı: Meryem 

YAMAN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Yeşüyuva/Uhıdere, 1986 
Şehadet tarihi ve yeri: 1992 
yılında, düşmanın köylerine yaptığı baskında, köy rastgele taranır. Evlerine bir havan güllesinin isabet etmesi sonucu çocuk yaşta şehadete ulaşır. 


O Adı, soyadı: Gürce KARA Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Omyanûs köyü/Pervari, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: 21 
Ocak 1993’te TC’nin Zele kampına yaptığı hava saldırısında bir çocuğuyla birlikte şehadete ulaşır. 



O Adı, soyadı: Hazım BULUT Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uhıdere, 1974 
Şehadet tarihi ve yeri: 

3 Haziran 1993’te köylerine 
yapılan bir baskında bir yakım ile birlikte önce tutuklanırlar, ardından halkın gözleri önünde katledilirler. 






















(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 3Ö7) 



O Adı, soyadı: Hüseyin 

AYGÜN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Ninveh/Uludere, 1960 
Şehadet tarihi ve yeri: 28 
Ağustos 1994’te, Silopi’inn Gıta nuntıkasmda Cudı’ye geçmek isterken düşman pususuna düşmesi sonucu şehadete ulaşır. 



O Adı, soyadı: Ali BENEK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uhıdere, 1957 
Şehadet tarihi ve yeri: 

28 Haziran 1991’de, Şımak’a 
giderken Mala Beyre çeteleri tarafından arabaları durdurularak katledilirler. 



O Adı, soyadı: Tahir YAMAN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Yeşilyuva köyü/Uludere 
1940 

Şehadet tarihi ve yeri: 

28 Eylül 1993’te düşmanın 
köylerine geliştirdiği baskında, köy rastgele taranır. Havan güllesinin parçasıyla yaralanır. Doktora ulaştırılmaya çalışılırken Şımak’ın Dergule köyünde şehadete ulaşır. 






















( Sayfa 3 OH 


Şehit Milisler Albümü ) 



O Adı, soyadı: Zeki ENCÜ Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Zevyan 
köyü/Uhıdere, 1970 
Şehadet tarihi ve yeri: Ekim 1994’te, Haftanin’e giderken, düşmanm döşediği mayma basması sonucu şehadete ulaşır. 



O Adı, soyadı: Ahmet BENEK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uhıdere, 1943 
Şehadet tarihi ve yeri: 

3 Mart 1998’de Nehdare 



O Adı, soyadı: Mehmet 

BENEK 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uludere, 1944 
Şehadet tarihi ve yeri: 

3 Mart 1998’de Nehdare 
mülteci kampında bir arkadaşıyla oduna giderken, ihanetçi KDP güruhu tarafından işkence yapılır ve kafaları kesilerek katledilirler. 


mülteci kampında bir arkadaşıyla oduna giderken, ihanetçi KDP güruhu tarafından işkence yapılıp kafaları kesilerek katledilirler. 



























(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 3Ö9 ) 



O Adı, soyadı: Hüseyin 

BABAT 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uludere, 1959 
Şehadet tarihi ve yeri: 28 

Haziran 1991 ’de Şımak’a giderken Mala Beyre çeteleri tarafından yolda arabaları durdurularak katledilirler. 



O Adı, soyadı: Beşir GÜLER Kod adı: Serfiraz 
Doğum yeri ve tarihi: Hırareş 
köyü/Şımak, 1949 
Şehadet tarihi ve yeri: Mültecilik koşullarında kalp krizi sonucu, 11 Haziran 2001’de şehadete ulaşarak aramızdan ayrılır. 



O Adı, soyadı: Mesut 

ÖZGÜN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Zıravık 
köyü/Uludere, 1981 
Şehadet tarihi ve yeri: 

5 Kasım 1993’te köylerine 
yapılan baskında, evleri tank atışlarına hedef olur ve şehadete ulaşır. 































(Sayfa 31 (t 


Şehit Milisler Albümü ) 


■ 



O Adı, soyadı: Sadık YAKUT Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hıror köyü/Uludere,... 

Şehadet tarihi ve yeri: 

Yüksova kırsalmda pusuya düşerek şehadete ulaşır. 



O Adı, soyadı: Ömer ÇAKIR Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Beryan 
köyü/Şımak, 1941 
Şehadet tarihi ve yeri: 1994 
yılında, Besta’da havan atışları sonucunda şehadete ulaşır. 



O Adı, soyadı: Ahmet 

BULMUŞ 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Hewler köyü/Cizre, 1953 
Şehadet tarihi ve yeri: Eylül 1994’te, Cizre’de kontralar tarafından kaçırıldıktan sonra katledilip, cenazesi bir su kuyusuna atılır. Bir yıl sonra yurtseverler cenazesini bulurlar. 














(Şehit Milisler Albümü 


Sayfa 311) 


ı 



O Adı, soyadı: Agit ÇEVİK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Avyan 
köyü/Şımak, 1955 
Şehadet tarihi ve yeri: 27 
Şubat 1993’te, Şımak kömür ocağında, bir arkadaşıyla kontralar tarafından kaçırılır. © Adı, soyadı: Ahmet Kafaları ezilerek katledilirler. YÜREK 



Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Bağlıca 
köyü/Uhıdere, 1970 
Şehadet tarihi ve yeri: Aralık 1993’te, Şımak’ta, evinden alınarak götürülür ve bir 



O Adı, soyadı: Abdullah 

CANAN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Befircan köyü/Yüksekova,... 
Şehadet tarihi ve yeri: 1996 
kışında, Hakkari’ye gitmek için Yüksekova’daki evinden ayrılır ve bir daha haber alınmaz . 


daha haber alınmaz. 
















( Sayfa 3İ2 


Şehit Milisler Albümü ) 


■ 



O Adı, soyadı: A. Rezak 

BİNZET 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Sevesor köyü/Silopi, 1959 
Şehadet tarihi ve yeri: 1998’de Silopi’de yakalanak Eyvan’a getirilir, işkenceden geçirildikten sonra panzerle üzerinden geçirilir. Bir süre sonra akrabalan tarafından cenazesi bulunur. 



O Adı, soyadı: Ramazan 

BAYAR 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Şımak 
1946 



O Adı, soyadı: Asya ERGEN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Nerex 
köyü/Şımak, 1954 
Şehadet tarihi ve yeri: 

1989’da, evlerine baskın düzenlenir, baskın sonucunda eşiyle birlikte evde katledilir. 


Şehadet tarihi ve yeri: 

Şımak’ta tutuklandıktan bir süre sonra cenazesi Idil'de bulunur. 














(Sayfa 314 


Şehit Milisler Albümü ) 


■ 



O Adı, soyadı: Ahmet 

BULMUŞ 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hevvler 
köyü/Cizre, 1950 
Şehadet tarihi ve yeri: Şubat 
1994 yılında, Cizre’deki evinden kontralar tarafından gündüz alınarak bir daha haber alınamaz. 



O Adı, soyadı: Abuzeyt 

YILMAZ 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Belat 
köyü/Çukurca, 1963 
Şehadet tarihi ve yeri: 

25 Eylül 1994 yılında 
düşmanın köylerine yönelik geliştirdiği operasyonda, evinde işkenceyle katledilir. 



O Adı, soyadı: Mehmet 

DOĞAN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Çukurca, 1962 
Şehadet tarihi ve yeri: Öğretmen olan Mehmet arkadaş, Mayıs 1994 yılında gece saat 01.00’da okuldan alınarak katledilir. Cenazesi Zap suyunda bulunur. 














(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 375) 


ı 



O Adı, soyadı: Arafat ŞİMŞEK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Gıseköyü/Çukurca, 1960 
Şehadet tarihi ve yeri: 1990’da köylerine yönelik geliştirilen bir operasyonda evi hedef seçilir. Evinden alınarak köyde katledilir. 




O Adı, soyadı: Tahir KAÇAN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Delokan köyü/Uhıdere, 1975 
Şehadet tarihi ve yeri: Nisan 1992’de Güney Kürdistan’dan evine 


O Adı, soyadı: Sadık KAÇAN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Delokan köyü/Ulııdere, 1956 
Şehadet tarihi ve yeri: 

21 Mart 1995’te, Zaxo’da, 

TC ve ihanetçi güruh KDP tarafindan evinden götürülüp katledilir. Cenazesi Bıhere’de bulunur. 


dönerken düşman operasyonuna takılır. 
Düşman tarafindan katledilerek şahadete ulaşır. 
















(Sayfa 316 


Şehit Milisler Albümü ) 


■ 



O Adı, soyadı: Eyüp 

KARABEY 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Çukurca, 1968 
Şehadet tarihi ve yeri: 1996’da, Çukurca’da, bir akşam eve giderken, yolda alıkonur ve cenazesi Biyadir köprüsü altmda bulunur. 



O Adı, soyadı: Mahir 

KARABEY 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Çukurca, 1981 
Şehadet tarihi ve yeri: 1996 
yılında Çukurca alayında katledilerek cenazesi araziye atılır. 



O Adı, soyadı: Emin 

KARATAY 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Sete 
Biye köyü/Silopi, 1964 
Şehadet tarihi ve yeri: 1990 
yılında, Orta Xalan köyünde tutuklandıktan sonra katledilir. 














(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 377) 


ı 



O Adı, soyadı: Derviş ÖZALP Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Şewe 
köyü/Güçlükonak, 1953 
Şehadet tarihi ve yeri: 1993 
yılında, Cizre merkezde kontralar tarafından 



katledilir. 


O Adı, soyadı: M. Emin ÖZALP 



O Adı, soyadı: Sait ŞEN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hırareş 
köyü/Şımak, 1954 
Şehadet tarihi ve yeri: 

9 Haziran 1993 yılında alana 
yönelik geliştirilen bir düşman operasyonunda, bir arkadaşıyla evlerinden 


Kod adı: alınarak katledilirler. 

Doğum yeri ve tarihi: Şewe 

köyü/Güçlükonak, 1963 

Şehadet tarihi ve yeri: 1994 

yılında Idil’de kontralar 

tarafından kaçırılarak 

katledilir. Akıbeti belli değil. 















(Sayfa 318 


Şehit Milisler Albümü ) 


■ 



O Adı, soyadı: Beşir RAŞKOK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hırareş 
köyü/Şımak, 1970 
Şehadet tarihi ve yeri: 

9 Haziran 1993 tarihinde 
düşman, Gabar’a yönelik geliştirdiği bir operasyonda, Beşir arkadaşı evinden alarak köyünde katleder. 



O Adı, soyadı: Ahmet 

GÜLLER 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hırareş köyü/ Şımak-1968 
Şehadet tarihi ve yeri: 

19 Haziran 1993 tarihinde 
düşman, Gabar’a yönelik geliştirdiği bir operasyonda, evinin bahçesinde bulunan Ahmet arkadaş tarayarak katleder. 



O Adı, soyadı: Beşir BAYAR Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hirareş 
Köyü/ Şımak 1968 
Şehadet tarihi ve yeri: 

20 Kasım 1993 tarihinde 
gerillanın alana yönelik bir eyleminin ertesi günü, Beşir arkadaş köy korucuları tarafından evinin önünde katledilir. 















(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 379) 



O Adı, soyadı: Mehmet 

MUNGAN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Gavite 
Silopi, 1970 

Şehadet tarihi ve yeri: 1997 
yılında, Silopi’de kontralar tarafından kaçırılarak katledilir. Akıbeti belli değildir. 



O Adı, soyadı: Mehmet FINDIK 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Xezai 
Silopi, 1955 

Şehadet tarihi ve yeri: 1996 
97 yılbaşında, Silopi merkez 
karakolundan telefonla çağrılırlar. Amca oğlu ve kardeşiyle birlikte merkeze giderler. Birkaç saat sonra akrabaları tarafından merkez karakolundan 



O Adı, soyadı: Emin FINDIK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Xezai 
Silopi, 1974 

Şehadet tarihi ve yeri: 1996 
97 yılbaşında, Silopi merkez 
karakolunca çağrılırlar, ağabeyiyle merkez karakoluna giderler ve Onlardan bir daha haber alınamaz. 


sorulduklarında, haberimiz yok denilir. Bir daha Mehmet arkadaştan ve beraberindekilerden haber 


alınamaz. 




















( Sayfa 320 


Şehit Milisler Albümü ) 


■ 



O Adı, soyadı: Adil FINDIK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Xezai 
Silopi, 1980 

Şehadet tarihi ve yeri: 1996 
97 yılbaşında, Silopi merkez 
karakolunca çağrılan iki amca oğluyla birlikte karakola gider ve bir daha Onlardan haber alınamaz. 



O Adı, soyadı: Mustafa 

AYDIN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Serawakıço köyü Silopi,... 
Şehadet tarihi ve yeri: 1994 
Mılo Guryan da gözaltına alınır. Yoğun işkencelerin ardından, gözleri bağlanarak kızgın güneş altında tutulup katledilir. 



O Adı, soyadı: Hamit Bayar Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Avka Masyan köyü/Şımak,... 
Şehadet tarihi ve yeri: Ocak 1991’de, kendi evinin önünde tank atışıyla katledilir. 














(Şehit Milisler Albümü 


şğyfcTnr) 



O Adı, soyadı: Osman AKIL Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Şelerut köyü/Şımak,... 

Şehadet tarihi ve yeri: Kasım, 
1993 yılında, arabasıyla 
Şımak’tan Cizre’ye giderken yolda kontralar tarafından katledilir. 



O Adı, soyadı: Ahmet 
GERON 


Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Şaxe köyü/Cizre 

Şehadet tarihi ve yeri: Nisan 
1994 yılında köylerine 
yönelik yapılan hava saldırısında Ahmet arkadaş, eşi Leyla, kız kardeşi Selamet ve iki aylık yeğeni Berxwedan, bu hava saldırısında isabet alan 



O Adı, soyadı: Necmettin 

ÜRÜN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Kelhesana köyü/Uludere 
1977 

Şehadet tarihi ve yeri: 

12 Mayıs 1995’te köyüne 
dönerken düşmanın açtığı tank atışı sonucu şehadete ulaşır. 


Ahmet arkadaşın evinde şehadete ulaşırlar. 















( Sayfa 322 


Şehit Milisler Albümü ) 



O Adı, soyadı: Halit AKIL Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Şelerut 
köyü/Şımak, 1980 
Şehadet tarihi ve yeri: Eylül, 1993’te, düşman alana yönelik bir operasyon geliştirir. İki arkadaşıyla köyden çıkarken arkadaşlarıyla tutuklanıp birlikte katledilirler. 



O Adı, soyadı: Ahmet DURU Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Sere 
Dehle/Şımak, 1954 
Şehadet tarihi ve yeri: Eylül, 1993’te, iki arkadaşıyla köy çıkışında düşman tarafından tutuklanıp aym yerde katledilirler. 



O Adı, soyadı: Yusuf 

BOZKURT 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Şaxe/Cizre, 1979 
Şehadet tarihi ve yeri: Eylül, 1993’te, köy çıkışında iki arkadaşıyla birlikte düşman tarafından tutuklanıp aym yerde katledilirler. 












(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 323) 



O Adı, soyadı: Mehmet 

ÜRÜN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Kelhesana köyü/Uludere 
1957 

Şehadet tarihi ve yeri: 

28 Haziran 1991 de, 
arabasıyla Şımak’tan çıktıktan sonra, Segırke çeteleri tarafından arabası durdurularak, Hilal belediye başkamyla birlikte toplam beş kişi arabadan indirilerek katledildikten sonra, cenazelerine benzin dökülüp yakılırlar. 



O Adı, soyadı: Nezir SEZEK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Bılıka 
köyü/Şımak, 1968 
Şehadet tarihi ve yeri: 1992 
Şımak Newrozu’nda 27 
kişiyle birlikte serhıldanda katledilerek şehadete ulaşır. 


■ 



O Adı, soyadı: İbrahim AYBİ Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Bılıka 
köyü/Şımak, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: Nisan, 1993’te, Sılopi’nın Silip köyünde, beş arkadaşıyla birlikte düşman tarafından katledilirler. 













( Sayfa 324 


Şehit Milisler Albümü ) 


■ 



O Adı, soyadı: Halil Değer Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Cilbiya/Şımak, 1954 
Şehadet tarihi ve yeri: 1992 
Newrozu’nda Şımak’ta katledilir. 



O Adı, soyadı: Methi 

GÜRGEN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Xırbıke 
Besta/Şımak, 1980 
Şehadet tarihi ve yeri: 1992 
Newrozu’nda Şımak’ta katledilir. 



O Adı, soyadı: Kumri 

GÜNGEEN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Xırbıke Besta köyü/Şımak 
1954 

Şehadet tarihi ve yeri: Mart 
1992 Şırtıak katliamında 
tankla Kumri arkadaşm evine ateş açılır. Kumri arkadaş, bir kız çocuğu ve Hatice adındaki yakın akrabası ile şehadete ulaşır. 














(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 325 ) 


ı 



O Adı, soyadı: Xeriç 

GÜNCEN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Xırbıke 
Besta köyü/Şımak, 1981 
Şehadet tarihi ve yeri: 1992 
Şımak Nevvrozu’nda bulunduğu Kumri arkadaşm evine açılan tank atışıyla şehadete ulaşır. 



O Adı, soyadı: Gülüm 

GÜNCEN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Xırbıke 
Besta/Şımak, 1984 



O Adı, soyadı: Ahmet 

YAMAN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Rıpın 
köyü/Uludere, 1972 
Şehadet tarihi ve yeri: Köy 

muhtarı olan Ahmet arkadaş, tutuklanıp işkenceden geçirildikten sonra helikopterden atılarak katledilir. 


Şehadet tarihi ve yeri: 1992 
Şımak Newrozu’nda düşmanın evlerine açtığı tank atışı sonucu, annesi ve bir yakın akrabalarıyla şehadete ulaşır. 















( Sayfa 326 


Şehit Milisler Albümü ) 


■ 



O Adı, soyadı: Mehmet 

BULUT 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uludere, 1952 
Şehadet tarihi ve yeri: 

3 Haziran 1993’te, düşmanın 
köylerine yaptığı bir operasyonda, bir akrabasıyla köyde tutuklanıp halkın gözü önünde katledilirler. 



O Adı, soyadı: Reşit 

DÜNDAR 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Nervveh köyü/Uludere, 1950 
Şehadet tarihi ve yeri: 1993’te, kendi köyünde kontralar tarafından katledilir. 



O Adı, soyadı: Mehmet 

ÜRÜN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Kelhesana köyü/ Uludere 
1957 

Şehadet tarihi ve yeri: 1990 
yılında, Yüksekova taburunda, işkencede vücudu parçalanarak katledildi. 














(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 327) 


ı 



O Adı, soyadı: Yakup ÖZER Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Nervveh köyü/Uludere, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: 1994 
yılında, Şımak’ta bir arkadaşıyla birlikte kontralar tarafından götürülür ve bir daha kendilerinden haber alınama7 



O Adı, soyadı: Salih ÜRÜN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Kelhesana köyü/Uludere 
1965 



O Adı, soyadı: Ömer ÜRÜN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Kelhesana köyü/Uludere 
1956 

Şehadet tarihi ve yeri: 1990 
yılında, Yüksekova taburunda işkenceyle vücudu parçalanarak katledilir. 


Şehadet tarihi ve yeri: 1990 
yılında, Yüksekova taburunda işkencede vücudu parçalanarak katledilir. 
















( Sayfa 328 


Şehit Milisler Albümü ) 



O Adı, soyadı: Agit ALTÜRK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Uludere, 1925 
Şehadet tarihi ve yeri: 1992 
yılında, Uludere’de gelişen bir eylemde, düşman rastgele halkada ateş eder. Yoldan geçmekte olan Agit arkadaş, polis tarafından hedef gözetilerek vurulur. 



O Adı, soyadı: Ahmet ER Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Marufan/Çukurca, 1950 
Şehadet tarihi ve yeri: 

Mayıs 1995’te tutuklanır. 
Sıcak suyun içine atılarak katledildikten sonra cenazesi Zap suyuna atılır. 


■ 



O Adı, soyadı: Bedel ÖZKAN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Marufan/Çukurca, 1954 
Şehadet tarihi ve yeri: 10 
Nisan 1994 yılında, Tiyor köyünde, gözaltına alınarak işkencede kollan kesilip vahşi bir biçimde katledilir. 













(Şehit Milisler Albümü 


Say/a 329 ) 



O Adı, soyadı: Haşan ATAŞ Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Marufan/Çukurca,... 
Şehadet tarihi ve yeri: 

10 Nisan 1994 yılında 
Çukurca’nın Tiyor köyünde tutuklanarak işkenceden kollan kesilip vahşi bir biçimde katledilir. 



O Adı, soyadı: Hikmet 

DEMİR 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Marufan köyü/Çukurca, 1977 
Şehadet tarihi ve yeri: 5 
Mayıs 1990’da, düşmanın Marufan kırsalına döşediği mayına basarak şehadete ulaşır. 



O Adı, soyadı: Bapir ÇITAK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve ta rihi : Tiyor 
köyü/Çukurca, 1940 
Şehadet tarihi ve yeri: 1994’te, köyünde tutuklandıktan sonra panzerin arkasına bağlanıp yerlerden sürüklenerek kadedilir. 
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■ 



O Adı, soyadı: Anter DEMİR Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Tiyor 
köyü/Çukurca, 1956 
Şehadet tarihi ve yeri: Mayıs 1994’te köyünde tutuklandıktan sonra panzerin arkasına bağlanıp yerde sürüklenerek katledilir. 



O Adı, soyadı: Sadık AKAR Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Tiyor 
köyü/Çukurca, 1983 
Şehadet tarihi ve yeri: Mayıs 1994’te, düşman tarafından evlerine bomba atılarak katledilir. 



O Adı, soyadı: Feyzi ENCÜ Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Roboski köyü/Uludere, 1968 
Şehadet tarihi ve yeri: 1993 
yılında, Kalıka köyü kırsalında düşmanın döşediği mayına basarak şehadete ulaşır. 














(Şehit Milisler Albümü 


Sayfa 331) 


ı 



O Adı, soyadı: Ali YILMAZ Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Nerex 
köyü/Şımak, 1946 
Şehadet tarihi ve yeri: 




O Adı, soyadı: Kerem 

ÖZGÜN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Zıravık 
köyü/Uludere, 1988 


Cizre’ye bağlı Çiyayederan’da çobanlık yaparken, alanda çatışma yaşanması üzerine düşman tarafından katledilir. 


O Adı, soyadı: Naime 

ÖZGÜN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Bıleh 
köyü/Uludere, 1974 
Şehadet tarihi ve yeri: 

5 Kasım 1993’te, köylerine 
yapılan düşman baskınında, evlerinin tank atışlarına hedef olması sonucu şehadete ulaşır. 


Şehadet tarihi ve yeri: 5 

Kasım 1993’te, köylerine yapılan düşman baskınında evlerinin tank atışına hedef olması sonucu şehadete ulaşır. 
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■ 



O Adı, soyadı: Abdulbari AKIL 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Şelerut, 
Avka Masyan/Şımak, 1983 
Şehadet tarihi ve yeri: 1992 
Newrozu’nda, Şımak serhıldanmda 27 kişiyle bitlikte düşman tarafından katledilir. 



O Adı, soyadı: Yusuf BİLEN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uludere, 1936 
Şehadet tarihi ve yeri: Aralık 1993’te, Uludere’den köylerine dönerken, arabalarının düşmanın yola döşediği mayına çarpması sonucu bir arkadaşıyla şehit düşerler. 



O Adı, soyadı: İbrahim AKIL 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Şelerut 
köyü/Şımak, 1949 
Şehadet tarihi ve yeri: 

1991’de, köylerinde düşman tarafından tutuklandıktan sonra bir daha haber alınamaz. 
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ı 



O Adı, soyadı: Ömer BULUT Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uludere, 1974 
Şehadet tarihi ve yeri: 1993 
kışında, özgürlük savaşçılarıyla görüştükten sonra köyüne dönüşte çığ altında kalarak şehit düşer. 



O Adı, soyadı: Mahmut 

İLBASAN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Koveğ 
köyü/idil, 1960 
Şehadet tarihi ve yeri: 1993 
yılında, köylerinin yakıtımda kontralar tarafından 



O Adı, soyadı: Ahmet KURT Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Bunısra köyü/Güçlükonak 
1956 

Şehadet tarihi ve yeri: 1993 
yılında, Cizre-Şımak arasında kontra ve çeteler tarafından tutuklanıp Şımak’a götürülür. Yahşi işkencelerle katledildikten sonra ailesine teslim edilir. 


katledilir. 
















( Sayfa 334 


Şehit Milisler Albümü ) 


■ 



O Adı, soyadı: Tevfik 

TİMURTAŞ 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Celak 
köyü/Cizre, 1955 
Şehadet tarihi ve yeri: 1990 
yılında, kontralar tarafından kaçılarak Şımak’a götürülür. 
Vahşi işkenceler sonucu katledildikten sonra cenazesi 
15 gütı sonra ailesine teslim 
edilir. 



O Adı, soyadı: M. Ebubekir 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Herbeka köyü/Hezex, 1974 
Şehadet tarihi ve yeri: 1994 
yılında, kontralar tarafından evinden alınarak Cizre-ldil arasında katledilir. 



O Adı, soyadı: Hatun BABAT Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uhıdere, 1972 
Şehadet tarihi ve yeri: 20 

Kasım 1992’de, evlerinin yakınında yaşanan bir çatışma sonrası düşman, Hatun arkadaşın evine yönelir. Eve girip Hatun arkadaşı tarayarak katlederler. 
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Say/a 335 ) 


ı 



O Adı, soyadı: Muhsin ÇETİN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Nervveh köyü/Uludere, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: 16 
Mayıs 1992 tarihinde, Nervveh taburuna yapılan baskın sonucu düşman köylülerden intikam alır. 
Köye yapılan baskında Muhsin arkadaş tutuklanır ve köy yakınında kaüedilir. 



O Adı, soyadı: Mehmet... 
Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Kereşan köyü/Güçlükonak 
1977 



O Adı, soyadı: Salih ÜREK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Helete 
köyü/Uludere, 1976 
Şehadet tarihi ve yeri: Mayıs 1992’de, Şımak ve Uludere arasında arabaları çeteler tarafından durdurularak bir arkadaşıyla birlikte taranarak katledilirler. 


Şehadet tarihi ve yeri: 

1993’ün son aylarında köylerinin düşman tarafından top ve havan atışlarına hedef olması sonucu, evlerine isabet eden bir havan topu sonucunda şehadete ulaşır. 
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■ 


O Adı, soyadı: Haşan ... 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Benat 
köyü/Güçlükonak, 1960 
Şehadet tarihi ve yeri: 1994 
yılında kontralar tarafından katledilir. Cenazesi, Îdil-Cizre karayolunda bulunur. 



O Adı, soyadı: Ahmet 

ALTÜRK 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Uludere 1955 




O Adı, soyadı: Piran BÎLEN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uludere, 1973 
Şehadet tarihi ve yeri: 1997 
yılında, Ninova mülteci kampının çevresinde sürüsünü otlatırken, işbirlikçi güruh tarafından katledilerek hayvanlan götürülür. 


Şehadet tarihi ve yeri: 1993 
yılında, Hilal köyü çevresinde çeteler tarafından bir arkadaşıyla birlikte katledilirler. İki gün sonra cenazeleri bulunur. 
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Say/a 337 ) 


ı 



O Adı, soyadı: Osman 

ESENDEMİR 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Fındık 
köyü/Güçlükonak, 1945 
Şehadet tarihi ve yeri: Mayıs 1989’da, Fındık ve Bana köyü arasında düşman tarafından kafası kesilerek katledildikten bir süre sonra cenazesi köylüler tarafından bulunur. 



O Adı, soyadı: Hazım KABUL Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Avyan 
köyü/Şımak, 1973 
Şehadet tarihi ve yeri: 15 

Eylül 1992 tarihinde, on köylüsüyle birlikte çalışmak için Çela Nımeja’ya giderken düşman tarafından taranmaları sonucu şehadete ulaşır. 



O Adı, soyadı: Ramazan ELÇİ Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Hewler köyü/Cizre, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: 1994 
yılında, Cizre’de, işkencede katledildikten sonra, cenazesi Cizre’nin yol çıkışına atılır. 
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■ 



O Adı, soyadı: Mehmet ELÇİ Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hewler 
köyü/Cizte, 1954 
Şehadet tarihi ve yeri: 1994 
yılında, bir arkadaşıyla birlikte Hewler köyünde tutuklanıp Silopi’ye getirilir ve katledilirler. 



O Adı, soyadı: H. Ahmet ERK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Balveren köyü/1900 
Şehadet tarihi ve yeri: 22 
Ağustos 1992 tarihinde, düşman Balveren köyündeki evlerini yakarak eşiyle birlikte elleri ve ayaklan bağlayıp vahşice ateşin içine atar, katleder. 



O Adı, soyadı: Ahmet SANIR Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Ara 
köyü/Şımak, 1978 
Şehadet tarihi ve yeri: 1994 
yılında, kontralar tarafından köyünün etrafında katledilir. 
Cenazesi köylüler tarafından bulunur. 
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Say/a 339 ) 


ı 



O Adı, soyadı: Halü İŞLEK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Ara 
köyü/Şımak, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: 1994 
yılında, köyünden Şımak’a giderken yolda kontralar tarafından katledilir. 



O Adı, soyadı: Zeki BURAK Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Basret 
(İnceler) köyü/Şımak, 1983 
Şehadet tarihi ve yeri: 1992 



O Adı, soyadı: Mehmet 

KAYA 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Bana 
köyü/Güçlükonak, 1944 
Şehadet tarihi ve yeri: Nisan 
1994 yılında, köylerine 
operasyona gelen düşman tarafından katledilir. 


Harizanı’nda düşman evlerine baskın düzenleyerek Zeki arkadaşı evde katleder. 
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O Adı, soyadı: K amil ... 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Gılgewır köyü/Silopi, 1945 
Şehadet tarihi ve yeri: 1993 
yılında, Gılgewır köyünde düşman pususuna düşer, kahramanca çatışarak şehit düşer. 



O Adı, soyadı: Xebat 

ÖZGÜN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Zıravık 
köyü/Uludere, 1991 
Şehadet tarihi ve yeri: 

5 Kasım 1993’te, köylerine 
yapılan düşman baskınında evleri tank atışına hedef olur ve şehadete ulaşır. 



O Adı, soyadı: Mehmet 

ERTAK 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Rezok 
köyü/Şımak, 1965 
Şehadet tarihi ve yeri: Ağustos 1992’de, Şımak’ta tutuklandıktan sonra tankın arkasından sürüklenerek katledilir. 












(Şehit Milisler Albümü 


Şğyrfa34T) 


■ 



O Adı, soyadı: Feyzi KABUL Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Deryan 
köyü/Şımak, 1974 
Şehadet tarihi ve yeri: Eylül 1998’de köylerinin yakıtımda bir çatışma yaşanır. Bu çatışma sonrasında düşman tarafından taranarak katledilir. 




O Adı, soyadı: Emin 

KARATAY 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Sere 
Biye köyü/Silopi, 1968 
Şehadet tarihi ve yeri: 1991 


O Adı, soyadı: Mecit BASKIN Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Vezirava köyü/Yüksekova 
1960 

Şehadet tarihi ve yeri: 1994’te, Ankara’da nüfus memuru olan Mecit arkadaş, işe gitmek için Ankara’daki evinden ayrılırken, yolda gözaltına alınır, birkaç gün sonra cenazesi bulunur. 


yılında, ziyaret amaçlı gittiği Orta Xolan köyünde, operasyona çıkan düşman tarafından yakalanarak katledilir. 
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■ 


O Adı, soyadı: Hesin NAYIR Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Xezai 
köyü/Silopi, 1940 
Şehadet tarihi ve yeri: 1993 
yılında evinin önünde düşman tarafından taranarak katledilir. 


O Adı, soyadı: Abdulkerim AKIL 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Şelerut 
köyü/Şımak, 1956 


O Adı, soyadı: Abdullah 

ACUN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Avka 
Masyan/Şımak, 1978 
Şehadet tarihi ve yeri: 1992 
yılında, Şımak kömür ocağında yapılan bir operasyonda iki arkadaşıyla birlikte tutuklanıp katledilirler. 


Şehadet tarihi ve yeri: 1992 
yılında, düşmanın Şımak kömür ocağına yönelik yaptığı bir operasyonda iki arkadaşıyla tutuklandıktan hemen sonra katledilirler. 

















(Şehit Milisler Albümü 
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O Adı, soyadı: Sait BAYAR Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Avka 
Masyan/Şımak, 1954 
Şehadet tarihi ve yeri: 

Haziran 1992’de, Şımak kömür ocağında çalışırken, düşmanın kendilerine yönelik açtığı yaylım ateşi sonucu iki arkadaşıyla birlikte şehit düşer. 



O Adı, soyadı: Ahmet 

ALTÜRK 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 

Uludere, 1964 
Şehadet tarihi ve yeri: Aralık 1993’te, Uludere’ nin Bağlıca köyü kırsalında Büro Baye’de hayvanlarım otlatırken Şexan korucuları tarafından katledilir. 



O Adı, soyadı: Ahmet 

BENEK 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: Hilal 
köyü/Uludere, 1964 
Şehadet tarihi ve yeri: 

1995’te, Etruş mülteci kampında, ihanetçi güruh KDP’nin yaptığı saldırıda, Laleş tepesi çevresinde sürüsünü otlatırken katledilir. 


ı 


















(Sayfa 344 


Şehit Milisler Albümü ) 



iklim 

kendini bölüyordu mevsimlere zaman rüzgara mı yüklemişti evini esip geçti dokunmadan ellerimiz nasır 

katılığında hislerimizi yuttu yağmurun elleri dolaştı gündeğmemiş yalnızlığıma hüzün giyindi güz çağrışımlarıyla tutsak aldı bilincimi dışımdaki daire dokunulmazlığım kıramazsan göremezsin suçluluğumu örttüğüm kanunlarım 


O Adı, soyadı: Reşit 

MUNGAN 

Kod adı: ... 

Doğum yeri ve tarihi: 
Şivesor/Silopi, 1974 
Şehadet tarihi ve yeri: 

7 Temmuzl997’de Silopi 
Besta Belaka’da ekinlerini biçmeye giderken arazide patlayan düşman mayım sonucu şehit düşer. 


hiçbir savaşın galibi yoksa da yenilgiydi asıl ellerimi bağlayan sesimin duvara çarpıp geri gelen aksi yüreğimin çoğalmış yalnızlığıydı sadece büyüyen oydu büyüyen küçülmüş bedenimde yaşı geçkin ömrümde dönüp baştan 

başkaldırılarla ayaklanacağım bir tek çıkış kalmış kimsenin uğramadığı meydanda kendi gücümü sınayacağım kendime karşı önce 
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